Vastenactie 2026

Bid om roepingen:
een opdracht aan ons allen!

Uw gebed, inzet en gift maken het verschil!



Waarom deze vastenactie?

Door alle eeuwen heen roept God in onze
kerk jongeren op om hun roeping te
ontdekken. Priester- en kloosterroepingen
komen niet zomaar; ze zijn een gedeelde
verantwoordelijkheid van ons allemaal. Door
samen te bidden, te vasten en te geven,
helpen we jongeren op hun pad van geloof,
dienstbaarheid en bezieling.

Wat doen wij?

e Bidden om roepingen — samen of thuis, uw
gebed wordt gehoord

e Vasten — een moment van inkeer en
solidariteit met mensen in nood

e Aalmoezen geven — uw gift maakt retraites
en vormingsweekenden voor jongeren
mogelijk



Uw bijdrage maakt het verschil!

Dankzij uw steun kan het Petrus Donders
Vormingscentrum retraites aanbieden aan
jongeren uit heel Suriname. Daarnaast
krijgen Surinaamse jongeren de kans om deel
te nemen aan soortgelijke
roepingenactiviteiten in het Caribisch gebied.
Zo bouwen we aan een toekomst voor onze
kerk vol hoop en levensvreugde.

Doe mee!

Steun deze actie:

- Gebed: bid dagelijks om roepingen

- Vasten: kies een dag of maaltijd

- Doneer: elke bijdrage helpt, groot of klein

Doneren kan via uw parochie middels de
enveloppen van de Vastenactie of via overmaking
op een van de navolgende rekeningen ten name
van RK BISDOM bij De Surinaamsche Bank:

SRD 64.95.338 — USD 04.37.867 — EUR 04.51.622
onder vermelding van: VASTENACTIE 2026



Heer, onze God,
uw Kerk heeft mensen nodig
die zich met hart en ziel willen toewijden
aan de bouw van uw Rijk in ons land.
Mensen die, geheel uit liefde voor U,
zich inzetten voor uw dienstwerk.
Wij bidden U:
dat alle mensen de vreugde ervaren
om hun hart vrij te maken
en zich open te stellen voor uw bedoelingen.
Roep vanuit ons midden priesters en diakens,
catechisten en pastorale medewerkers,
religieuzen en mensen die in uw dienst staan.
Leid ons allen door uw heilige Geest,
die ons de wegen leert van liefde en opoffering.
Behoed ons tegen ijdelheid en hoogmoed
en de drang naar macht, rijkdom en aanzien.
Help vooral onze jonge mensen,
dat zij groeien in goedheid en geloof,
en hun hart voor U openen.
Moge uw roepstem hen bereiken
en vrucht dragen.
Wij vragen het U,
in naam van Jezus Christus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.




