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De parochianen van de St. Thaddeus beleefden
op 12 juni een historisch moment toen de in
1926 gebouwde pastorie geheel gerenoveerd
werd ingezegend als het Petrus Donders
Jeugdvormingscentrum. Het ontwerp is van de
architect Derrick Emmanuels en de uitvoering
lag in handen van N.V. Kiesel onder leiding

van Kenneth Lim A Po. De verantwoordelijke
ter plaatse was Janice Doelpawiro. De
bouwwerkzaamheden hebben ruim een jaar
geduurd, zonder enig bedrijfsongeval. Het
gebouw prijkt nu als een bijzonder monument
voor de hoofdplaats Groningen in Saramacca.

Mgr. Choennie was zelf master of ceremonies
bij de plechtige openingsbijeenkomst.
Uitgenodigd waren de president van de
Republiek Suriname, de districts-commissaris
en bestuursdienst, de inspecteurs van
onderwijs, politie en brandweer, de
schoolleiders van heel Saramacca, de dominee
van de EBGS, de directeur van Staatsolie en
leden van de communiteit van Obra de Maria.

Mgr. Choennie benadrukte dat het gebouw
bedoeld is als centrum van stilte, bezinning en
vorming waarbij de waarden orde, discipline
en schoonheid centraal zullen staan. Het is een

gebouw voor heel de bevolking van Saramacca.

De bisschop nodigde de politie, brandweer

en de scholengemeenschap uit om daar hun
training- en vormingsessies te houden met de
moderne apparatuur die er beschikbaar is.

De architect moest tot twee keer toe een
ontwerp maken dat behapbaar was voor de
financiéle mogelijkheden van het bisdom.
Hij heeft dat geheel pro deo gedaan omdat
hij als kind daar op school is geweest en
bijzondere herinneringen heeft aan de
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omgeving, de pastorie, de paters en zusters.
Het is uiteindelijk een prachtig gebouw
geworden met panoramisch uitzicht op de
Saramaccarivier. Nu het gebouw er staat moet
het terrein aangepakt worden en de bisschop
hield zijn gehoor voor dat het de ambitie is van
het bisdom om het twee hectare groot terrein
om te vormen tot een park met een wandel-

en trimbaan over het geheel terrein, een
voetbalveld, basketbal- en volleybalvelden, en
in de verre toekomst een zwembad. Verder ligt
het in de bedoeling dat de begraafplaats wordt
omgevormd tot een begraafpark waarbij de
grafperken met bloemen beplant zullen worden
in plaats van betonnen grafmonumenten met
badkamertegels. Hij zal in het omvormen van
de begraafplaats bijgestaan worden door de
stichting RK begraafplaatsen van het bisdom.
Er wordt gezocht naar een tuinarchitect die
pro deo het ontwerp van het park wil maken.

De heer Lim A Po van bouwbedrijf Kiesel zei
dat hij dit werk binnen het afgepaste budget en
met veel genoegen heeft kunnen opleveren. Hij
is er trots op dat er degelijk werk is afgeleverd
en herinnerde de gemeenschap eraan dat met
de oplevering van het gebouw meteen ook het
onderhoud van het gebouw begint.

Prisca Agon van de communiteit van Obra
de Maria feliciteerde de gemeenschap

van Groningen met de mogelijkheden

tot vorming voor de jeugd die met deze
faciliteiten gerealiseerd kunnen worden.
Door bemiddeling van de communiteit

heeft de Italiaanse bisschoppenconferentie
USD 129.000 bijgedragen van de ruim USD
400.000 die nodig was voor dit gebouw met
inrichting. De overige donaties kwamen van de
bisdommen Breda en Den Bosch, de Stichting
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Maagdenhuis in Amsterdam, een nalatenschap
van wijlen Andre Vonsee, Staatsolie, de
vastenactie van 2024 in ons bisdom, de
Surinaamse parochie in Amsterdam en
verschillende kleine anonieme donateurs.
Directeur Anand Jagessar overhandigde
symbolisch een smart televisie met computer
en soundbar en school- en kantoormeubilair
aan de bisschop en zei dat hij trots is dat

hij vanaf de derde klas leerling is geweest
van de St. Thaddeusschool. Hij prees de
enorme saamhorigheid van de bewoners

van Groningen en de bijzondere rol die pater
Moesai en de zusters hebben gespeeld bij

de opvoeding en vorming van de jeugd in
Saramacca.

De plechtige opening werd luister bijgezet door
zang en dans van de kinderen van de School
voor Jong Talent, die voor deze gelegenheid

een bus ter beschikking kregen van de firma
Baldew. Vooral het lied ‘Ham Sab Suriname Hai’
kreeg bijzondere bijval van de afgeladen volle
kerk.

Het lint werd doorgeknipt door leerlingen

van de St. Thaddeusschool die als eerste het
gebouw binnen mochten. In het gebouw is

er momenteel een expositie van schilderijen
die Mgr. Choennie in de loop van de tijd heeft
gekregen en aangekocht. Er zijn werken van
Leo en Michael Wong Loi Sing, Jules Brandflu,
Cubaanse en Haitiaanse straatkunstenaars en
iconen. De expositie is toegankelijk ‘s morgens
volgens afspraak en ‘s middags van 15.00 tot
18.00 uur en duurt tot zondag 29 juni. ledereen
is welkom!
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ROOMS-KATHOLIEK

BISDOM PARAMARIBO

HENCK-ARRONSTRAAT 14, Paramaribo - SURINAME

Donateurs in Nederland kunnen donaties t.b.v.
het RK Bisdom Paramaribo overmaken/storten op
onderstaande rekening op naam van:

Stichting Surinaamse missie
BREDA - NEDERLAND

NL78INGB0000120254

Vrijwilliger(s) gevraagd

Het kerkelijk museum,

het Bisschopshuis aan de

Henck Arronstraat 12 is op zoek
naar een vrijwilliger die bezoekers
wil begeleiden gedurende periode
van @5 juli tot @2 augustus 2025,

maandag tot en met vrijdag
van 29.00-12.00u.

Meld u aan bij mgr.Choennie
Telf. no. +5978557139

Het Commentaar op de lezin en
Staat er al vanaf vrijdag op
website van Omhoog:
htt s://omhoog.org/
de website heeft u de
moge ij)kheid om interactief deel
te nemen door een reactie te

N

Wilt u graag

Ombhoog blijven ontvangen?

Help ons en doneer!

Uw bljk rage kunt u storten op
ening nr. 10.35.169

bij De Surinaamse Bank t.n.v.
R.K. Bisdom

met vermelding:
DONATIE OMHOOG

Onze hartelijke dank
aan degene die reeds bijdragen.

Elke bijdrage is van harte
welkom!

ZE YOUTH A «Te
Matt. 5, 13-16
Lucas 6:38
Geef en u zal gegeven worden, meer dan overvioedig zult

u ervoor terugkrijgen. Met de maat waarmee u meet,
zult ook u gemeten worden.’

WE NEED YOUR

Together our reach is beyond
measure

Contact: 426092 / +597-8988993
Uw donatie kunt u ook storten op het
rekeningnummer;

RK Bisdom DGCC - 1669915 DSB

geven op dit commentaar.

na CONCERT »

SCHOOL VOOR JONG

\

GOD’S SINGING
ANGELS

]
B——  KATHEDRAAL

GEMENGD KOOR
CAECILIA

INLOOP: 18.00
START CONCERT
PRECIES OM 18.30

29 JUNI 2025

Kathedrale Basiliek
BIJDRAGE SRD 250 PER PERSOON (BIJ DE INGANG)

Op zondag 29 juni 2025 om 18.30 precies sta
een prachtig concert in verband met het Jubelj
2025 en het feest van de HH. Petrus en Paulus.

\\Ia het concert bent u in de gelegen-
‘ heid om versnaperingen te kopen. W’

) TALENT SURINAME

SALVATOR KOREN
VOLWASSEN KOOR

Doneer uw bijdrage voor Omhoog op
het rekening nr. 10.35.169

bij De Surinaamse Bank
t.n.v. R.K. Bisdom

DONATION

met vermelding:
DONATIE OMHOOG

Troki nanga piki fu psalm 116
Yari AB & C ps12-13,15-16, 17-18
A sonde fu a santa skin
nanga brudu fu Masra.

Piki: Mi langa a kan, taki tangi,
mi e kari a nen fu Masra.

San mi sa teki pay Masra,
fu den bun di a e du gi mi?
Mi sa tyari win leki ofrandi
opo a Nen fu En. Piki:

Leki dyamanti, Masra e warderi
a libi fu den sma di e dini En.
Ke Masra, mi na yu diniman,
na Yu koti a keti di ben tay mi. Piki:

Mi sa tyari wan tangi ofrandi
gi Yu, prijse Yu nen.

Mi sa du san mi pramisi Yu
na fesi fu a Pipel. Piki:

Kari Masra di har'wi kon na wan
in’a moro hei sacramenti. Piki:

DK Nelson

3 f]ubllee )foutb”“"’“‘“
T&%val

LAAT DE HOOP
JE BLIJ MAKEN.
~ROM. 12:12~

Datum: 04 - 07 September 2025
Leeftijd: 13 - 24 jaar :
Complex: Asewa 'Otono | Christoforus mternaat
Prinsessestraat #46

Bijdrage: SRD 750,

Registratie online

Don't forget to bring your friends!
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Op De Verkooptafel

Tweedehandse boeken te koop in de Frater Lambertus

Bibliotheek.

Openingstijden: Maandag, dinsdag, woensdag,

donderdag: 08.00-14.00u
Vrijdag: gesloten

Adres: Mgr. Wulfinghstraat 2
Voor info: Monique Masé, tel. 426092 tst 251
Email: bibliotheek@bisdomparamaribo.org

Man zoekt vrouw om
hem gelukkig te maken
Yusef el Halal

Het boek is een sfeerschets van een
Marokkaanse jongen in een land
zonder kaftans en

Korans in het straatbeeld. Een
talentvol, aanstormend schrijver,
zoekt naar literaire erkennin%
Tijdens deze zoektocht komt hij
terecht in de Dordogne en raakt

hij bijna betrokken bij de Heilige
Oorlog in Afghanistan. Onderwerg

ontmoet hij de hemelsmooie Najoua.

Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar
- 192 blz.
Dit boek kost: Srd 20,=
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Het is ons bekend geworden dat sommige
uitvaartondernemingen hun eigen
begraafplaats als RK Begraafplaats
kenmerken en tevens de nabestaanden
informeren dat er geen begraafplekken
beschikbaar zijn op de RK Begraafplaats.
Middels dit schrijven informeren wij de
Katholieke Gemeenschap dat alleen die
Begraafplaatsen die toebehoren aan de
Parochies of het RK Bisdom kunnen worden
aangemerkt als RK Bergraafplaatsen.

Er zijn voldoende begraafplekken
beschikbaar.

Voor nadere informatie over de status

van een begraafplaats, kunt u contact
opnemen met Stg. RK Begraafplaats aan de
Schietbaanweg 35, op de telefoonnummers:
472185 of 8598523.

De ijsdragers

De ijsdragers
Anna Enquist

Een uitgave van de stichting
CPNB (Stichting Collectieve

PrO}l)( anda van het Nederlandse
Boek). Een boekje datuin 1

dag uitleest. Prachtig, met alle
zintuigen, verwoord.

Gedachten van de personages, het
duinlandschap, de machtige zee,
ondernemerschap, _
risico’s, ontrouw en ontknoping.

Amsterdam: De Arbeiderspers
- 91 blz.

Dit boek kost: Srd. 5,=

Behalve bovengenoemde boeken zijn er andere leuke
en interessante boeken op de verkooptafel tegen zeer
aantrekkelijke prijzen.

U bent van harte welkom om te komen kijken, kopen (gepast
betalen s.v.p.) en om te genieten van de vredige sfeer In de
Frater Lambertus bibliotheek.

... CANTEMUS"...

Bij gelegenheid van mijn diamanten
priesterwijding heb ik een verzameling van
200 liederen uitgegeven.

Het is een weerspiegeling van mijn muzikale
activiteiten in Suriname, Nederland, Haiti,
Frankrijk en Lourdes.

Vlotte, meestal bekende melodieén maar
met een begrijpelijke, bijbelse of liturgische
tekst. Ze zijn allemaal voorzien van noten en
guitaargrepen.

Prijs: SRD 250,== Verkijgbaar in de
vitrine en bij Radio IMMANUEL.

Bij aankoop van 10 of meer, (bv voor koren)
Betaalt u SRD. 200.==

De volledige opbrengst is bestemd
voor het behoud van RADIO IMMANUEL

w.g. Pater M. Noordermeer O.M.1.

Ombhoog ... wijzer in geloof en leven!
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Commentaar op de Lezingen van het Hoogfeest van de H.Drievuldigheid (Jaar C)

Achtergrond van de eerste lezing (Spreuken
8:22-31)

In de eerste lezing van vandaag wordt Gods
eeuwige Wijsheid gepersonifieerd. De Wijsheid
is zowel God de Schepper als tegelijkertijd

de Getuige en Bewerker van de schepping,
zoals we dat hier lezen: “Van eeuwigheid ben
ik gevormd, lang voor het begin der aarde...
Voordat de bergen geplaatst werden, en voor
de heuvels, werd ik geboren”. Dit verwijst

naar de Zoon, die zoals de geloofsbelijdenis
leert, “voor alle tijden geboren is uit de Vader..
en door Wie alles geschapen is”. Maar deze
bijbelse woorden over de Wijsheid spreken ook
over de Heilige Geest. Met andere woorden,
deze eerste lezing voert ons binnen in het
geheim van de H. Drieéenheid, de God van
liefde, de Oorsprong van de schepping, God van
eeuwige majesteit.

Eerste lezing: Spreuken 8: 22-31

Zo spreekt de Wijsheid van God: De Heer
schiep mij voor al het bestaande, voor al wat
Hij vanouds gemaakt heeft. Van eeuwigheid
ben ik gevormd, lang voor het begin der
aarde. Toen er nog geen oceanen waren, was
ik reeds geboren, voor er bronnen waren,
overstromend van water. Voordat de bergen
geplaatst werden, en voor de heuvels, werd ik
geboren. De aarde had Hij nog niet geschapen
met haar vlakten, noch ook de kostbare
grondstoffen in haar schoot. Toen Hij de hemel
grondvestte was ik erbij, en toen Hij een kring
trok rond de wereldzee. Toen Hij de wolken
boven bevestigde, en de bronnen aanbracht in
de diepte, toen Hij de zee haar grenzen wees,
opdat het water zijn oevers niet te buiten zou
gaan, toen Hij de fundamenten legde voor de
aarde, was ik aan de zijde van de Kunstenaar,
en was ik zijn troetelkind, dag voor dag, en
speelde ik aldoor voor zijn aangezicht. Ik
speelde over het oppervlak van zijn aarde, en
het was me een genot bij de mensen te zijn.

Tussenzang: Psalm 8
REFREIN: Heer, onze Heer, hoe
ontzagwekkend is uw Naam op aarde!

1. Als ik naar de hemel kijk, het kunstwerk van
uw vingers, als ik maan en sterren zie, die Gij
daar hebt gezet. Ach, wat is de mens dan, dat
Gij naar hem omziet, 't mensenkind, dat Gij zo
voor hem zorgt?

2. Niet veel minder dan een engel hebt Gij hem
geschapen, hem omkleed met schoonheid

en met pracht. Heel uw schepping aan hem
onderworpen, alles aan zijn voeten neergelegd.

3. Runderen en schapen overal, ook de wilde
dieren op de velden. Vogels in de lucht en
vissen in de zee, al wat wemelt in de oceanen.

Achtergrond van de tweede lezing
(Romeinen 5: 1-5)

De brief aan de Romeinen is een belangrijk
schrijven van de apostel Paulus waarin

hij aan de kerkgemeenschap te Rome zijn
geloofsboodschap heel zorgvuldig uitlegt.
Daarbij kan dus ook het geloof in de Drieénheid
niet ontbreken. Paulus laat ons in deze tekst
aanvoelen hoe de Vader, Zoon en Heilige Geest
gezamenlijk in eenheid werken: de Heilige
Geest wekt in ons het geloof in Christus

de Zoon, en brengt ons tot inzichten in de
verlossende betekenis van Zijn lijden en kruis.
Tegelijkertijd wekt de heilige Geest in ons een

"Een prachtig glas-in-loodraam waarin Vader,
Zoon en Heilige Geest, de H.Drievuldigheid wordt
geéerd"

verlangen op naar de Vader en sterkt zo in ons
het vertrouwen in God de Vader.

Tweede lezing: Romeinen 5: 1-5

Broeders en zusters, gerechtvaardigd door
het geloof leven wij in vrede met God door
Jezus Christus onze Heer. Hij is het die ons
door het geloof de toegang heeft ontsloten tot
die genade waarin wij staan; door Hem ook
mogen wij ons beroemen op onze hoop op

de heerlijkheid Gods. Meer nog, wij zijn zelfs
trots op onze beproevingen, in het besef dat
verdrukking leidt tot volharding, volharding
tot beproefde deugd en deze weer tot hoop. En
de hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods
liefde is in ons hart uitgestort door de heilige
Geest die ons werd geschonken.

Achtergrond van de evangelielezing:
(Johannes 16: 12-15)

Het evangelie van vandaag maakt de eenheid
van de Vader, Zoon en Heilige Geest duidelijk.
Zij getuigen ze van hetzelfde woord en
dezelfde waarheid. Elk bevestigt het werk van
de Ander. De Zoon is in de wereld gezonden
door de Vader om door het geheim van het
kruis de wereld te verlossen van de machten
der duisternis en van de slavernij van zonde
en dood. De Heilige Geest getuigt hiervan en
geeft ons inzicht in de volle waarheid van de
verlossing van het kruisoffer en de verrijzenis.
De Zoon ontvangt alles van de Vader en de
Geest ontvangt alles van de Zoon. Zo spreekt
Jezus van een volmaakte eenheid van liefde.

Evangelie: Johannes 16: 12-15

In zijn afscheidsrede zei Jezus tot zijn
leerlingen: “Nog veel heb Ik u te zeggen, maar
gij kunt het nu nog niet dragen. Wanneer Hij
echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij

u tot de volle waarheid brengen. Hij zal niet
uit zichzelf spreken maar spreken al wat Hij
hoort en u de komende dingen aankondigen.
Hij zal Mij verheerlijken omdat Hij aan u zal
verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft.
Daarom zei Ik dat Hij aan u zal verkondigen
wat Hij van Mij ontvangen heeft. Al wat de
Vader heeft is het Mijne.”

Overweging:

Het geloofspunt van de H.Drievuldigheid is een
van de absolute kernpunten van ons Christelijk
geloof. Voor ons, katholieken, maar ook voor
alle andere Christelijke denominaties, is dit
wat wij van God geloven: één God, en toch
Vader, Zoon en Heilige Geest. Het is niet altijd
gemakkelijk te begrijpen en als je het logisch
of wiskundig zou willen benaderen, is het heel
moeilijk uit te leggen aan anderen, of zelfs aan
jezelf.

En toch is dit wat wij Christenen geloven als de
diepste geopenbaarde waarheid: er is slechts
één God, maar God bestaat in drie goddelijke
personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Het

is een mysterie van God zelf, iets waar wij
uiteindelijk slechts in gelovige verwondering
en eerbiedige aanbidding als gelovig mens
voor kunnen staan. Dit weerklinkt zo mooi

in de prefatie van dit Hoogfeest: “Vader, met
uw veelgeliefde Zoon en met de heilige Geest
zijt Gij één God, en onze enige Heer. Wat wij
weten en geloven van U, Vader, dat weten en
geloven wij ook van uw Zoon en van de heilige
Geest. En wij belijden dat Gij God zijt: eeuwig,
waarachtig en getrouw, Gij drie personen, even
goddelijk voor ons en even groot! O heilige
Drievuldigheid! Gij één van hart, één God die
wij aanbidden!”

De sleutel tot het gelovig begrijpen van de
goddelijke Drieéenheid ligt in het aanvoelen
van het verschil tussen de twee woorden:
“wezen” en “persoon”. Jouw “wezen” gaat over
wat je bent en jouw “persoon” gaat over wie je
bent. Dus bijvoorbeeld als iemand mij vraagt:
“Wat ben jij?”, dan is mijn antwoord: “Ik ben
een mens”. Dat is mijn wezen, dus wat ik ben:
ik ben een mens dat kan nadenken en voelen,
dat een bewustzijn heeft en een geheugen. Dat
is waarover het gaat als we spreken over mijn
wezen. Maar als het gaat over wat de theologie
noemt: mijn persoon, dan gaat het over de
vraag: “Wie ben je?”. Dan is mijn antwoord: “Ik
heb Esteban Kross”.

Dus als we nadenken over het wezen van God,
dan gaat het over de vraag: “wat” Hij is: en
dan is het antwoord: Hij is God: één in wezen,
onverdeeld en eeuwig, onveranderlijk en één.
Maar God heeft zich geopenbaard als drie
Personen. Daar gaat het dus over de vraag
“wie” Hij is: God is Vader, Zoon en Heilige
Geest.

De leer van de H. Drievuldigheid, of ook
genoemd de H. Drieéenheid, wordt niet
expliciet in de Bijbel uiteengezet en het woord
“Drieéenheid” komt ook niet als zodanig in

de Bijbel voor, maar de inhoud vinden we wel
overal in het Nieuwe Testament. De vroege
christenen begrepen dit steeds dieper toen ze
nadachten over de openbaring die ze in geloof
hadden ontvangen. Jezus had gesproken over
de Vader die Hem, de Zoon, had gezonden en
over de Heilige Geest die Hij zou sturen. Jezus
had gezegd dat de Vader Hem alles had gegeven
wat Hij heeft en dat Hij op Zijn beurt alles aan
de Heilige Geest heeft gegeven wat Hij van

de Vader ontvangen heeft. Hierin zien we de
eenheid tussen Vader, Zoon en Heilige Geest:
een eenheid van wezen maar ook een eenheid
van werken.

Wordt vervolgd op pagina 5
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Commentaar op de Lezingen van het Hoogfeest van de H.Drievuldigheid (Jaar C)

We komen het inzicht van de H.Drieéenheid
dus op heel wat plaatsen in het Nieuwe
Testament tegen en ook in het Oude Testament
komen we heel wat teksten tegen die we

als een verborgen voorafbeelding mogen
beschouwen van de H.Drieéenheid.

De evangelielezing van zonet komt uit zo'n
belangrijke tekst, namelijk de afscheidsrede
van Jezus aan Zijn apostelen op de laatste
avond voor Zijn lijden en dood. We vinden
het in de hoofdstukken 14 t/m 17 van het
Johannesevangelie. Wij kunnen zelfs zeggen
dat in deze afscheidsrede Jezus ons een
heel belangrijke openbaring geeft van de
Drievuldigheid. In deze hoofdstukken 14-17
worden de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
duidelijk als Personen aangeduid, die van
elkaar onderscheiden zijn en toch één van
wezen zijn.

Jezus spreekt over de Vader met beelden van
een grote eenheid. Luisteren we bijvoorbeeld
naar deze woorden van Jezus: “Ik ben van de
Vader uitgegaan en in de wereld gekomen;
weer verlaat ik de wereld en ga terug naar Mijn
Vader” (16:28). Ook in Jezus’ gebed om eenheid
in de Kerk, in de kring van Christengelovigen,
verwijst Hij naar de eeuwige eenheid tussen
Hem en de Vader, die het hoogste voorbeeld

is van eenheid: “Niet voor hen alleen bid Ik,
maar ook voor hen die door hun woord in Mij
geloven, opdat zij allen één mogen zijn zoals
Gij, Vader, in Mij en Ik in U: dat ook zij in Ons
mogen zijn, opdat de wereld gelove dat Gij

Mij gezonden hebt. Ik heb hun de heerlijkheid
gegeven die Gij Mij geschonken hebt, opdat zij
één zijn zoals Wij: Ik in hen en Gij in Mij” (17:
20-23)

Jezus spreekt in de afscheidsrede ook veel

over de Heilige Geest, die Hij “de Helper” en
“de Geest der waarheid” noemt. Hij onthult

de banden die de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest met elkaar verenigen. Zo zegt Jezus in
15:26: “Wanneer de Helper komt, de Geest

der waarheid die van de Vader uitgaat, zal Hij
over Mij getuigenis afleggen”. Hier zegt Jezus
dus dat de Geest van de Vader uitgaat en ons
inzicht schenkt, dus getuigenis aflegt, over al
wat de Zoon overeenkomstig de heilige wil van
de Vader doet. Toch zegt Jezus ook dat de Vader
de Geest tezamen met de Zoon en op het gebed
van de Zoon zal zenden: “Als gij Mij liefhebt,
zult gij Mijn geboden onderhouden. Dan zal de
Vader op Mijn gebed u een andere Helper geven
om voor altijd bij u te blijven: de Geest der
waarheid voor wie de wereld niet ontvankelijk
is, omdat zij Hem niet ziet en niet kent. Maar gij
kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn”
(14: 15-17).

De Geest legt dus getuigenis af over de Zoon,
dat wil zeggen dat de Geest de apostelen en
ons allen die in Jezus geloven, de diepere
verlossende betekenis van Jezus’ kruisdood
en verrijzenis doet begrijpen en er inzicht in
krijgen. En zo verzekert en belooft Jezus in
verband met het mysterie van Zijn kruisdood
ten aanzien van de Heilige Geest, de Helper:
“Als Ik heengegaan zal zijn, zal Ik Hem tot u
zenden” (Joh. 16, 7).

Toch geeft Jezus, bij het spreken over het
getuigenis dat de Heilige Geest over Hem
aflegt, de apostelen een opdracht mee:
“Wanneer de Helper komt, de Geest der

"In dit beroemde icoon worden Vader, Zoon
en Geest weergegeven als de drie gasten die
Abraham in de woestijn kwamen bezoeken.
Een beeld van eenheid, onderlinge liefde en
communicatie, een mysterie van Gods innerlijke
wezen".

waarheid die van de Vader uitgaat, zal Hij

over Mij getuigenis afleggen. Maar ook gij
moet getuigen, want vanaf het begin zijt gij

bij Mij” (15:26-27). Na de verrijzenis, bij de
laatste keer dat Jezus als de verrezen Heer aan
de apostelen verscheen, gaf Hij de apostelen
nogmaals deze opdracht mee, maar nu nog
uitgebreider. En weer gaat deze opdracht om
van Jezus te getuigen uit van de H.Drie€enheid,
want de eenheid van de Vader, Zoon en Heilige
Geest is een dynamische eenheid van liefde,
een eenheid van verlossing en dus ook de bron
van eeuwig leven. En zo zei Jezus voor Zijn
hemelvaart in Matteiis 28: “Mij is alle macht
gegeven in de hemel en op aarde. Gaat dus

en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen

en doopt hen in de naam van de Vader en

de Zoon en de heilige Geest, en leert hun te
onderhouden alles wat Ik u bevolen heb”.
(Mattetis 28: 18-20)

Wij allen die gezamenlijk de Kerk uitmaken,
zijn dus geroepen om in de wereld een

teken te zijn van eenheid, van goedheid en
wederzijds respect. Ik hoef niet te zeggen dat
dit heel moeilijk is voor ons, onvolmaakte
mensen. We weten allemaal dat onze
Christelijke geschiedenis ondanks ons
Christelijk geloof, doortrokken is van oorlogen,
rassendiscriminatie en verdeeldheid. Maar
dat neemt niet weg, dat wij deze roeping tot
eenheid serieus blijven nemen.

Jezus wilt ons duidelijk leren dat eenheid

een kernaspect is van de liefde. Eenheid in
verscheidenheid wordt een creatieve eenheid,
iets waar mensen anders mogen zijn. Hun
verschillen als man en vrouw, hun verschillen
in karakter, hun verschillen in ethnische

en maatschappelijk-sociale achtergronden,
zullen geregeld schuren en irritaties brengen,
en soms zelfs stevig doen botsen met elkaar.
Maar uiteindelijk als wij blijven streven naar
die eenheid in verscheidenheid, leren wij een
eenheid kennen die wijs is: doortrokken van
de wijsheid die alleen de Heilige Geest ons
schenken kan. Een eenheid waar respect een
heel belangrijke uiting van liefde is.

Dat is wat wij leren wanneer wij nadenken
over de H.Drievuldigheid: de Vader, Zoon en

de Heilige Geest zijn één in goddelijk wezen en
toch verschillend in persoon, maar in alles één
in focus, één van wil en vooral één in onderling
respect. Dat is dus wat volmaakte liefde is. En
dat is ons voorbeeld! Nadenken en mediteren
over de wijsheid van de liefde tussen Vader,
Zoon en Heilige Geest: dat zal een uitdaging
worden die ons niet meer loslaat, maar ons
steeds weer oproept tot innerlijke groei, tot
verbetering, tot dat wat Jezus “bekering”
noemt.

Laten wij daarom te midden van alle hectische
drukte van ons moderne leven, ondanks onze
vele bezigheden en verantwoordelijkheden,
toch tijd vrijmaken voor het gebed. En dat ons
gebed niet oppervlakkig zal zijn, of alleen een
vragen om bijstand in onze noden en zorgen,
maar dat ons gebed ook altijd een moment
mag zijn van rust, van verwondering en
aanbidding. Want dan kunnen wij komen tot
innerlijke groei en inzicht. Daarom besluit ik
deze overweging met de kern van de prefatie
van dit Hoogfeest: “Vader, met uw veelgeliefde
Zoon en met de heilige Geest zijt Gij één God,
en onze enige Heer. En wij belijden dat Gij God
zijt: eeuwig, waarachtig en getrouw, Gij drie
personen, even goddelijk voor ons en even
groot! O heilige Drievuldigheid! Gij één van
hart, één God die wij aanbidden!” Amen.

é Y

Lees

het Commentaar op de lezingen

al vanaf vrijdag

op de website van Omhoog:

https://omhoog.org/
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Maandag 16 juni

Eerste lezing 2 Kor.6,110
Tussenzang Ps.98,14
Evangelie Mt.5,38 -42

Dagtekst

Ps.27(26),7 en 9: Heer, luister naar mijn bidden
en smeken. Kom mij te hulp, laat mij niet alleen,
verstoot mij toch niet. God, bij U is mijn heil.

Overweging

De weg naar heiligheid en volmaaktheid gaat
via de wet van de liefde: bemin uw naaste

als uzelf. Wie is mijn naaste? Dat is ook de
vraag van de wetgeleerde, die Jezus op de
proef wilde stellen. Jezus vertelt dan de
gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan.
Conclusie van het gesprek is: mijn naaste is
iedereen in nood. Ook vandaag gaat het over
deze vraag, al wordt hij niet uitgesproken.

De Farizeeén en wetgeleerden hadden het
begrip ‘naaste’ uit de wet verengd tot alleen

je vrienden en familie, terwijl de wet er toch
mee bedoelde ‘al je volksgenoten’. Jezus
daarentegen verruimt het begrip hier en
elders tot iedereen: iedereen is mijn naaste,
ook mijn vijanden. En dan scherpt Hij het zelfs
nog aan: mijn vijanden zijn niet alleen degenen
aan wie ik een hekel heb, maar ook degenen
die mij onrecht aandoen, die mij vervolgen.
Bemin uw vijanden, horen we vandaag. Gods
liefde kent geen beperkingen, en zo moeten
wij God navolgen, ook onze liefde mag geen
beperkingen kennen. En dat is moeilijk. Maar
toch, we mogen ons niet tevreden stellen met
de gewone gang van zaken: aardig zijn voor
wie aardig voor ons is, want dat doen zelfs de
grootste zondaars nog, dat is niets bijzonders.
Juist goed zijn voor mensen die ons tegenstaan,
mensen die we niet sympathiek vinden, of die
we als een bedreiging zien, zoals heden ten
dage asielzoekers worden beschouwd. Goed
zijn voor mensen die we niet kennen, die ons
vreemd zijn. Als we daarmee beginnen om

de betere wereld, het Rijk Gods tot stand te
helpen brengen, kunnen we uiteindelijk ook
wel van onze vijanden houden, van degenen
die ons kwaad doen. Zoals Jezus ons heeft
voorgedaan: “Vader, vergeef het hun want ze
weten niet wat ze doen”, sprak Hij op het kruis
met betrekking tot zijn beulen. U zult eens zien
hoe de mens, hoe de wereld verandert, als we
niet meer kwaad met kwaad vergelden (oog
om oog, tand om tand) maar het antwoord van
de liefde tegen aangedaan onrecht in stelling
brengen. Dan worden wij nieuwe mensen,
heilig en volmaakt.

Gebed

God, steun voor allen die op U hopen, wees
ons nabij en luister naar ons gebed. In onze
menselijke zwakheid kunnen wij niets

zonder U. Schenk ons altijd de bijstand van
uw genade om door het naleven van uw
geboden, in gedachten en daden aan uw wil te
beantwoorden. Amen.

Dinsdag 17 juni

Eerste lezing 2 Kor.8,19
Tussenzang Ps.146,2.59a
Evangelie Mt.5,4348

Dagtekst
Ps.27(26),7 en 9: Heer, luister naar mijn bidden
en smeken. Kom mij te hulp, laat mij niet alleen,

verstoot mij toch niet. God, bij U is mijn heil.

Overweging

Wij hebben het niet zo op collectes, wij zien
dat eerder als een noodzakelijk kwaad, niet
alleen de collectanten die het geld moeten
inzamelen, maar ook degenen bij wie ze langs
komen. Maar als er niemand met de collectebus
aan de deur komt, of met de collecteschaal
langs de bank komt, blijft het geld zitten waar
het zit: in de portemonnée. Mensen komen

het geld nu eenmaal niet brengen. Natuurlijk
kun je tegenwoordig ook ‘per bank’ betalen
(‘overmaken’), maar dan moet er toch nog om
gevraagd worden. En zeker nu er tegenwoordig
geen acceptgirokaart meer bij de bedelbrieven
aangeleverd wordt, zien goede doelen hun
opbrengsten alleen maar dalen. Niet dat we
niet aan goede doelen willen geven, maar er
moet wel om gevraagd worden. We geven
immers niet gauw spontaan. Zoals we ons

ook niet spontaan melden om in de kerk of
voor goede doelen te collecteren. Het is nu
eenmaal heel ondankbaar werk; mensen zitten
er nu eenmaal niet op te wachten dat ze bij

het avondeten of tijdens het televisiekijken
gestoord worden. Als mensen al de deur
opendoen, is de kans groot dat je je ook nog de
nodige kritiek over je heen krijgt, omdat er bij
goede-doelen-organisaties hoegenaamd teveel
aan strijkstok blijft hangen. Nee, we hebben het
niet zo op collectes.

Toch kan het ook anders gaan. Zo hoorden

we vandaag in de eerste lezing. Daar gaat het
over de collecte die de apostel Paulus voor de
armen in Jeruzalem organiseerde, oftewel “de
ondersteuning van de heiligen” zoals hij het
vandaag noemt. In vier van zijn brieven komt
deze collecte ter sprake, in die aan de Galaten,
in de twee aan de Korintiérs en in die aan de
Romeinen. Ook Lucas stipt in de Handelingen
der Apostelen deze collecte tweemaal aan.

De eerste keer als hij vertelt dat er onder
keizer Claudius een grote hongersnood

was uitgebroken en dat de leerlingen van
Antiochié bepaald hadden dat ieder van hen
naar draagkracht een ondersteuning voor de
broeders in Judea zou zenden: “Hieraan gevolg
gevend deden zij die door bemiddeling van
Barnabas en Saulus aan de oudsten (van de
Kerk in Jeruzalem) toekomen” (Hand.11,27-
30). Het ging bij die collecte blijkbaar niet

om zomaar iets, maar om een dienstwerk
waarin en waardoor de liefde van de pas
bekeerden voor hun naasten zou moeten
blijken. Niet voor niets noemt Paulus het
vandaag dan ook in zijn (tweede) brief aan de
Korintiérs een ‘liefdewerk’. “Laat dan ook dit
liefdewerk uitmuntend slagen. Ik zeg dit niet
bij wijze van bevel, maar ik wil de echtheid
van uw liefde toetsen aan de toewijding

door anderen betoond.” Om de collecte ook

bij de Korintiérs te doen slagen roept hij de
kerken van Macedonié in herinnering: “Door
verdrukkingen zwaar beproefd verheugden

zij zich bovenmate en hun bittere armoede
werd over rijk in mildheid. Want zij hebben
naar vermogen gegeven; ik moet eigenlijk
zeggen boven hun vermogen. Uit eigen
beweging en met grote aandrang smeekten

zij ons om de gunst deel te mogen nemen aan
de ondersteuning van de heiligen.” De eerste
christenen beschouwden de collecte voor de
armen van Jeruzalem niet als een noodzakelijk
kwaad, als een plicht, maar als een gunst:

als een manier om de liefdedaad van onze
Heer Jezus Christus na te volgen: “Hoe Hij om

onzentwil arm werd, terwijl Hij rijk was, opdat
wij rijk zouden worden door zijn armoede.” Dat
wij ons dan ook door die liefde laten raken en
niet bang zijn om met anderen te delen.

Gebed

God, steun voor allen die op U hopen, wees
ons nabij en luister naar ons gebed. In onze
menselijke zwakheid kunnen wij niets

zonder U. Schenk ons altijd de bijstand van
uw genade om door het naleven van uw
geboden, in gedachten en daden aan uw wil te
beantwoorden. Amen.

Woensdag 18 juni

Eerste lezing 2 Kor.9,611
Tussenzang Ps.112,14.9
Evangelie Mt.6,16.1618

Dagtekst

Ps.27(26),7 en 9: Heer, luister naar mijn bidden
en smeken. Kom mij te hulp, laat mij niet alleen,
verstoot mij toch niet. God, bij U is mijn heil.

Overweging

Zoals gisteren al opgemerkt staat ook de
eerste lezing van vandaag in het kader van

de collecte onder de pasbekeerden voor de
armen in Jeruzalem, een collecte waartoe
Paulus had opgeroepen. “Laat het resultaat
beantwoorden aan uw edelmoedigheid,

naar de middelen waarover gij beschikt.
Liefdadigheid naar vermogen is welkom, er
wordt niet verwacht dat iemand geeft wat hij
niet heeft. Het is niet de bedoeling dat Gij door
anderen te ondersteunen uzelf in verlegenheid
brengt” (2 Kor.8,11-13). Toch wilde het met
die collecte onder de Korintiérs blijkbaar niet
zo vlotten, in ieder geval niet zo als onder de
Macedoniérs. Daarom ook dat Paulus enkele
broeders voor zich uitstuurde om ervoor te
zorgen dat de milde gave die zij reeds eerder
hadden toegezegd, tijdig gereed gemaakt

zou worden en klaar zou liggen als hijzelf
aankwam. “Maar dan moet Gij ook rijkelijk
geven, niet bekrompen”, anders zou hij (om van
de Korintiérs zelf nog maar te zwijgen) zich
tegenover de Macedoniérs moeten schamen
(2. Kor.9,1-5). En dan volgt het gedeelte dat

we zojuist hoorden, daar waar Paulus de
Korintiérs in herinnering roept hoeveel God
ons geeft, zoveel dat we echt niet bang hoeven
zijn als we tekort komen als we daarvan met
anderen delen. En hij laat erop volgen: “Zulk
een spontane dienst voorziet niet alleen in

de noden van de heiligen, hij wordt ook een
overvloedige bron van dankzegging aan

God” (2 Kor.9,12). Wie veel durft geven, zal

er ook veel voor terug ontvangen. Niet met
gelijke munt, maar middels ‘dankzegging’,
zoals Paulus dat noemt. Door dit bewijs van
hulpvaardigheid zullen de (begunstigden) God
gaan verheerlijken om uw gulle gemeenschap
met hen en alle anderen. Bovendien zullen zij
God voor u bidden, wel genegen als zij u zijn om
de overvloedige genade die Hij u bewezen heeft
(2 Kor. 9,13-14). De collecte-opbrengst wordt
terugbetaald middels het dankbare gebed van
de begunstigden, de begunstigden die God niet
alleen danken dat zij geholpen werden, maar
ook en vooral dat hun broeders en zusters

in de vreemde tiberhaupt in staat waren te
helpen, dat zij zo ‘rijk’ waren dat ze tiberhaupt
nog konden delen, zonder tekort te komen.

Wordt vervolgd op pagina 7
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En dat geldt waarschijnlijk ook voor de
meesten van ons. Laten wij dan ook (aan goede
doelen) geven, “zonder pijn en zonder dwang,
want God houdt van een blijmoedige gever.

En God heeft de macht u met alle gaven te
overstelpen, zodat Gij altijd in alle opzichten
van al het nodige voorzien, nog ruimschoots
overhoudt voor elk goed werk.” Laten we dan
ook niet wachten totdat de collectemand bij
ons in de kerkbank langskomt, of totdat de
collectant aan onze deur komt, of totdat de
bedelbrief in onze brievenbus valt. Laten wij
blij en dankbaar zijn dat we tiberhaupt kiinnen
geven, dat we niet op de hulp en steun van
anderen zijn aangewezen. Geef zonder pijn

en zonder dwang, want God houdt van een
blijmoedige gever! Wij christenen zouden
daarin moeten voorgaan.

Gebed

God, steun voor allen die op U hopen, wees

ons nabij en luister naar ons gebed. In onze
menselijke zwakheid kunnen wij niets

zonder U. Schenk ons altijd de bijstand van

uw genade om door het naleven van uw
geboden, in gedachten en daden aan uw wil te
beantwoorden. Door onze Heer, Jezus Christus,
uw Zoon. Amen.

Donderdag 19 juni

Eerste lezing 2 Kor.11,111

Tussenzang Ps.111,14.78
Evangelie Mt.6,715
Dagtekst

Ps.16,5-6: De Heer is mijn erfdeel, Hij is mijn
lot: Gij handhaaft mijn erfgoed voor mij. Een
kostbaar aandeel is mij toegevallen: mijn
erfdeel is een kostbaar bezit.

Overweging

Vandaag wordt ons het gebed het ‘Onze

Vader’ voorgehouden. het is het enige gebed
dat Jezus ons gaf, om ons niet te verliezen in
gedachten of woorden die ons niet dichter

tot God brengen. Vanuit het ‘Onze Vader’ mag
duidelijk zijn dat God geen exclusieve God

is voor een eenling of klein groepje mensen.
Het is immers niet alleen mijn of jouw vader
wanneer we onze gebeden tot God uitspreken,
maar Onze Vader die zich aanbiedt voor ieder
die wil en ons samen wil brengen. Zijn rijk is
geen mensenwerk en geen aards koninkrijk,
maar het rijk waarin niet onze wil bovenaan
moet staan maar zijn wil. Hij die het goede wil
voor allen samen, vandaar “uw wil geschiede.”

Vragen voor het dagelijks brood is bedoeld
voor het dagelijks eten, maar ook voor het
geestelijk voedsel van de heilige Communie.
Tot slot vragen we om vergeving, verbonden
met onze vergevingsgezindheid naar anderen
toe. God kan ons alles vergeven, maar vraagt
van ons net zo barmhartig te willen zijn,
anders lopen we gevaar dat Hij ons ook niet zal
vergeven. Als wij ons hart tot de ander laten
spreken zal God hetzelfde doen met ons. Daar
heeft Jezus zijn leven immers voor gegeven,
voor verzoening met God en medemens. Dat
lucht jezelf op en de ander. Laten we vandaar
het gebed dat Jezus ons leerde vaker bewust
doorlopen opdat het geen opgedreunde
regeltjes worden maar het een gebed mag zijn
van ons hart.

Gebed

God, Gij hebt door de heilige Romualdus het
kluizenaarsleven in uw Kerk vernieuwd. Geef
dat wij onszelf verloochenen en Christus
navolgen om eens tot onze vreugde het
hemelrijk te mogen binnengaan. Door onze
Heer Jezus Christus, uw Zoon. Amen.

Vrijdag 20 juni

Eerste lezing 2 Kor.11,18.21b30
Tussenzang Ps.34,27
Evangelie Mt.6,1923

Dagtekst

Ps.27(26),7 en 9: Heer, luister naar mijn bidden
en smeken. Kom mij te hulp, laat mij niet alleen,
verstoot mij toch niet. God, bij U is mijn heil.

Overweging

“Wanneer uw oog helder is, zal heel uw lichaam
verlicht zijn.” Wat betekenen deze woorden?
Misschien mogen wij voor een antwoord weer
te rade gaan bij de apostel Paulus. Vandaag
begint hij zijn betoog met de zogenaamde
wereldse voorrechten waarop wij mensen ons
laten voorstaan. En de apostel Paulus had heel
wat van die wereldse voorrechten. Hij was een
Farizeeér, volleerd in de teksten van de wet

en in het onderhouden ervan volmaakt. Met
dit alles voelde de apostel zich rijk en vooral
sterk voor zijn bekering. En vol blinde ijver
vervolgde hij dan ook allen die hem op dat pad
niet wilden volgen. Vervolgens kruist Jezus
zijn pad. Paulus wordt letterlijk blind. De lamp
van zijn lichaam, waarover Jezus vandaag
spreekt, ging uit. Een nieuw licht werd in

hem ontstoken: het licht van Gods genade in
Christus Jezus. En hoewel de apostel dezelfde

Mgr. Choennie temidden van jongerenkoor en misdienaars op Drievulghiedszondag

in de Driekoningenkerk.

blijft, zijn ogen niet langer gesloten voor Gods
geheimen: “Als er geroemd moet worden zal ik
roemen op mijn zwakheden.” De apostel Paulus
heeft door Gods genade gezien dat alle gaven
die wij mensen bezitten, zijn als rijkdom die
door mot of worm vergaan. Er is slechts één
schat die blijvend is. Jezus beschrijft die schat
als volgt: wanneer de apostel zich zwak voelt
in zijn christelijke strijd, zegt Hij namelijk: “Je
hebt genoeg aan mijn genade. Kracht wordt
juist in zwakheid volkomen.” De apostel ziet

nu met de ogen van zijn hart dat de kracht

van Christus in hem woont, en dat is hem nu
voldoende. Al het andere ziet hij nog slechts als
vuilnis. Moge de Heer geven, dat ook de ogen
van ons hart geopend mogen worden voor deze
fundamentele waarheid van ons geloof.

Gebed

God, steun voor allen die op U hopen, wees
ons nabij en luister naar ons gebed. In onze
menselijke zwakheid kunnen wij niets

zonder U. Schenk ons altijd de bijstand van
uw genade om door het naleven van uw
geboden, in gedachten en daden aan uw wil te
beantwoorden. Amen.

zaterdag 21 juni

Eerste lezing 2 Kor.12,110
Tussenzang Ps.34,813
Evangelie Mt.6,2434

Dagtekst

Ps.23,4.3: Wie rein is van handen en zuiver van
hart, mag de berg beklimmen van de Heer en in
zijn heiligdom

Overweging

“Gij kunt niet God dienen en de mammon.”

En wat wij onder die mammon mogen
verstaan wordt vervolgens opgenoemd: de
zorgen voor het leven, eten, kleding en een
gezond lang leven. En natuurlijk zijn deze
dingen niet zonder belang; het zijn onze

eerste levensbehoeften. Zij kunnen echter

tot een afgod worden. En wat het dienen van
de mammon met zich meebrengt toont ons

de eerste lezing. Bouwde de apostel Paulus
aanvankelijk zijn leven op een smetteloos
onderhouden van de wet; na zijn bekering
werd hij voorzichtig en op zijn hoede, ook toen
hij van de Heer Jezus grote genaden mocht
ontvangen. Alles waarop hij voorheen zijn
leven bouwde werd voor hem tot vuilnis. En
de Heer zelf hielp hem op die weg door een
doorn in zijn vlees te steken. Want als het erop
aankomt: “Je hebt genoeg aan mijn genade.”
Met andere woorden: voeg je met alles wat jij
hebt en bent in op mijn weg. Jezus toont ons
als zijn leerlingen die weg waardoor wij het
leven vinden: het koninkrijk van God. En zoals
het gebed des Heren aangeeft wordt Gods
koninkrijk gerealiseerd wanneer zijn Naam
geéerd wordt en zijn wil volbracht. Jezus zelf
vond, aldus het evangelie van Johannes, zijn
voedsel in het volbrengen van die wil.

Gebed

God, van U komen alle hemelse gaven. In de
heilige Aloysius hebt Gij bewonderswaardige
onschuld van leven doen samengaan met
boetvaardigheid. Wij vragen U om zijn
verdiensten en voorspraak: help ons hem na
te volgen in zijn boetvaardigheid, die wij niet
gevolgd zijn in zijn onschuld. Door onze Heer
Jezus Christus, uw Zoon. Amen.

Ombhoog ... wijzer in geloof en leven!



