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Hoop en sociale vriendschap
Boodschap van het Comité Christelijke Kerken voor Pasen 2025

Het grootste en belangrijkste van alle 
christelijke hoogtijdagen is Pasen, het feest 
van de verrijzenis van Jezus Christus. Dit feest 
spreekt tot ons van een diepe hoop. Hoop is 
voor de gelovige Christen niet slechts een 
abstract concept, maar is wezenlijk verbonden 
met de blijvende, verborgen aanwezigheid van 
de verrezen Heer. Hij is de drijvende kracht die 
ons in staat stelt, om ondanks de schaduwen 
in het leven en in de wereld, vooruit te kijken 
en te blijven werken aan een betere toekomst: 
“Weliswaar leven jullie in de wereld in 
verdrukking, maar hebt goede moed: Ik heb de 
wereld overwonnen” (Johannes 16,33).

Het is door deze hoop dat we de moed 
vinden om obstakels te overwinnen en te 
streven naar een wereld waarin iedereen 
wordt erkend en gerespecteerd. In deze 
paasboodschap willen wij het thema van hoop 
overwegen in verbondenheid met de oproep tot 
waarachtige vriendschap. Het is namelijk in de 
vriendschappen die individuele mensen maar 
ook delen van de samenleving en volkeren 
met elkaar verbinden, dat we meewerken 
met Gods plannen van verlossing en vrede. 
Oprechte vriendschappen geven ruimte tot 
gesprek en het overwinnen van wantrouwen of 
vooroordelen. Dit leren we in de woorden van 
Christus tot Zijn leerlingen: “Dit is Mijn gebod, 
dat jullie elkaar liefhebben, zoals Ik jullie 
heb liefgehad. Geen groter liefde kan iemand 
hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor 
zijn vrienden” (Johannes 15,15).

Het Comité Christelijke Kerken roept alle 
mensen van goede wil op tot hoop en sociale 
vriendschap. Deze oproep is diepgeworteld 
in ons geloof in de verrijzenis van Jezus. Want 
door het kruis en de verrijzenis verlost de 
Heer niet alleen de individuele mens, maar 
worden ook de sociale relaties tussen mensen 
vernieuwd. Deze vernieuwing betekent dat wij 
geroepen zijn om de waarden van het evangelie 
te integreren in ons omgaan met anderen. Zo 
dragen waarachtige vriendschappen bij aan de 
opbouw van een rechtvaardige en broederlijke 
samenleving.

Vriendschap is namelijk gelijk het bouwen 
van bruggen tussen individuen en 
gemeenschappen, ongeacht verschillen in 
achtergrond of overtuiging. Vriendschappen 
tussen mensen en tussen gemeenschappen en 
volkeren zullen echter nooit vanzelf groeien, 
maar vragen altijd inzet en onderhoud. 
Ze vragen dat we blijven geloven dat onze 
inzet voor verbindende vriendschappen 
een wezenlijk deel vormt van de hoop 
die de grondslag is van ons geloof in God. 
Vriendschappen tussen individuele mensen 
en tussen delen van de samenleving, oefent 
ons in een openheid die cruciaal is in een 
wereld die vaak verdeeld is en getekend 
door vooroordelen en spanningen. Door 
authentieke vriendschappen aan te gaan en te 
onderhouden, kunnen we barrières doorbreken 
en een cultuur bevorderen van vredige relaties 
en van eenheid in verscheidenheid. Dit is de 

diepste reden om middels de oecumenische 
initiatieven vriendschappen op te bouwen 
tussen Christenen van verschillende 
denominaties. Misschien zullen we het niet in 
alles eens zijn, maar de grote meerwaarde van 
verbondenheid, meeleven en warme hechte 
vriendschappen, is waar Jezus voor gebeden 
heeft: “Heilige Vader, bewaar in Uw naam hen 
die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij één mogen 
zoals Wij” (Johannes 17,11). Ook in ons omgaan 
met mensen van andere godsdiensten, kunnen 
warme vriendschappen ons helpen om elkaar 
met respect te behandelen en de eigenheid van 
de ander te respecteren.

De thema's hoop, vriendschap en de 
verrijzenis van Christus zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden in de christelijke 
spiritualiteit. De verrijzenis van Christus 
bevestigt de mogelijkheid van vernieuwing en 
transformatie. De overwinning van het goede 
op het kwade, waarvan de verrijzenis getuigt, 
versterkt de hoop in ons. Het is de hoop die ons 
de kracht geeft om te streven naar een betere 
wereld en om vriendschappen te onderhouden 
die deze hoop ondersteunen en uitstralen.
In deze tijd van verkiezingscampagnes kunnen 
spanningen en emoties soms oplopen, en 
kunnen materiële belangen scherper naar 
boven komen. Daarom roept het Comite 
Christelijke Kerken in deze paasboodschap op, 
om juist nu de essentiële waarden van oprechte 
vriendschappen, respect en verbinding te 
koesteren. Wij staan als Surinaams volk voor 
cruciale omstandigheden. In alles wat wij de 
komende maanden doen, zullen wij moeten 
blijven werken aan de toekomst van ons geliefd 
land, moeten wij waarmaken wat voor soort 
samenleving wij willen zijn, en steeds weer ons 
daar oprecht voor willen inzetten.

Door hoopvol te zijn, authentieke 
vriendschappen te cultiveren, en te leven in het 
licht van de verrijzenis, kunnen wij bijdragen 
aan de realisatie van een Suriname waarin 
verbroedering en sociale vriendschappen 
centraal staan. Door deze waarden te 
omarmen en in praktijk te brengen, kunnen 
wij bijdragen aan een Surinaamse samenleving 
die gekenmerkt wordt door solidariteit, 
rechtvaardigheid, begrip en liefde. Het is een 
oproep aan eenieder van ons om hier actief aan 
deel te nemen, diepgeworteld in de blijvende 
hoop die voortkomt uit het geloof in de 
verrijzenis van Christus. Wij wensen de gehele 
Surinaamse samenleving gezegende paasdagen 
toe.

Het Comité Christelijke Kerken
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Paaspreek 2025

Overpeinzen is overdenken, een diepgaande 
mentale activiteit waarbij je bewust nadenkt 
over bepaalde onderwerpen, gedachten, 
ervaringen of principes met als doel ze beter te 
begrijpen en toe te passen in je dagelijks leven.
Ik neem dan ook een detail uit het evangelie 
van Lucas en Johannes die schrijven over het 
paasgebeuren namelijk dat de vrouwen (bij 
Lucas) en Maria Magdalena (bij Johannes) 
vroeg in de morgen, het was nog donker, naar 
het graf gingen om Jezus te balsemen, waarbij 
ze zich al lopend afvroegen wie de steen die 
het graf bedekt voor hen zal wegrollen. Maar 
als ze bij het graf aankomen merken ze dat de 
steen is weggerold. Heel specifiek overpeins 
ik vandaag het ‘lopen’ en de ‘steen die is 
weggerold’. 

Er zijn veel momenten in mijn leven geweest 
waarop ik iets in de toekomst moest doen en 
me bezorgd afvroeg hoe ik dat zal klaarspelen 
want er zijn zoveel onoverkomelijke obstakels. 
Wie gaat de grote zware steen voor me 
wegrollen?

 Het begon al toen ik naar de kleuterschool 
moest gaan. Mijn broers en zus liepen 2 km 
naar school. Het was begin jaren zestig van 
de vorige eeuw. Ze liepen langs het Pad van 
Wanica thans Indira Gandhiweg. Er zullen 
nog maar weinig mensen zijn die zich kunnen 
herinneren dat  er een spoorweg liep langs 
het Pad van Wanica en daarom heet de trens 
daarnaast Spoorsloot. De treinen reden 
niet meer en de rails waren weggehaald 
maar er was nog een verhoogd gedeelte met 
wit savannezand. Mijn moeder vroeg zich 
bezorgd af hoe deze kleine jongen die weg zal 
afleggen.  In mijn beleving was het dan ook een 
wereldreis en naarmate de dagen naderden 
kon ik van opwinding niet slapen en moest ik 
ook denken aan de verhalen van mijn broers 
over hoe het korrelige savannezand bij iedere 
stap in je schoenen kwam te zitten. Wij waren 
te arm om schoenen met sokken te dragen dus 
u kunt zich de ellende voorstellen voor een 
klein jochie als ik die ploeterend door het zand 
liep. Ik dacht dit kan ik nooit. Maar ik begon 
mijn tocht naar school en ik ben naar school 
gelopen en terug. Mijn moeder deed de eerste 
dag een vreugdedans. Haar jongen had het 
gedaan. Wie had de obstakels weggenomen? 
Niemand. Maar de steen van bezorgdheid was 
weggerold.

Paus Franciscus heeft dit jaar uitgeroepen tot 
een jubeljaar met als thema Pelgrims van Hoop. 
Pelgrims zijn mensen die op reis gaan met 
een specifiek doel: heiliger te worden, steeds 
dichter bij God te komen tot ze uiteindelijk ook 
echt bij Hem aangekomen zijn. 

Een jubeljaar moet u zien als het resetten 
van een computer. Als je je computer een hele 
tijd hebt gebruikt komen er allerlei cookies, 
virussen en programma’s op. Het begint trager 
te werken en geeft alleen maar ergernis. Dan 
is het tijd om je computer te resetten. Zo ook 
in het sociale leven met elkaar. In het oude 
Israel moest dan om de vijftig jaar, dat is 
zeven maal zeven sabbatsjaren, een jubeljaar 

worden afgekondigd. Een bijzonder jaar 
van genade waarbij oude schulden werden 
kwijtgescholden, mensen die zichzelf hadden 
moeten verkopen om als slaaf bij een ander 
te werken moesten de vrijheid krijgen, het 
land mocht een jaar niet bewerkt worden en 
de mensen moesten eten wat het land zelf 
voortbracht. De bedoeling was dat iedereen 
opnieuw kon beginnen en iedereen weer gelijke 
kansen kreeg. In de katholieke kerk hebben 
we eerst om de 100, later om de 50 en toen 
weer om de 25 jaar een jubeljaar afgekondigd. 
We kunnen het niet letterlijk doen zoals het in 
het boek Leviticus staat, maar we kunnen wel 
bewuster afrekenen met oude vetes en ruzies 
in de families. We kunnen opnieuw nadenken 
hoe wij met de aarde omgaan nu wij een een 
24-uureconomie hebben en we onszelf en de 
aarde geen moment rust gunnen. We kunnen 
werken aan de sociale ongelijkheid in de 
wereld en in ons land. We kunnen bouwen aan 
een rechtvaardiger samenleving zonder iedere 
dag tarieven en belastingen te verhogen.
Bij een jubeljaar hoort een pelgrimstocht. We 
moeten een pelgrimstocht maken naar Rome. 
Daar moet je door een speciale deur naar 
binnen. Die deur staat symbool voor Christus 
die zegt: ‘Ik ben de deur naar Vader.’ Als u niet 
naar Rome kunt dan kan het een pelgrimstocht 
worden naar de Basiliek. Maar u moet wel een 
stukje lopen en niet helemaal met de auto voor 
de deur worden afgezet. De Paus heeft het 
jubeljaar afgekondigd met het thema: Pelgrims 
van Hoop. Hij wil dat we samen op weg gaan. 
Dat de armen, ouderen, zieken en zwakken 
vooroplopen en het tempo bepalen en dat de 
sterken achteroplopen.

Wat wil de Paus tot uitdrukking brengen? Dat 
we als individuen en als volk van God voort 
moeten blijven gaan. We mogen nooit denken 
dat we er al zijn. We mogen nooit helemaal 
tevreden zijn met de status quo. Waarom? 
Omdat ons vaderland niet hier op aarde is, 
maar wij moeten eens onze tocht hier op 
aarde beëindigen door bij God uit te komen. 
We mogen als kerk geen museum worden, 
maar we moeten de wereld in trekken de 
toekomst tegemoet. Als je dan bang bent voor 
de toekomst en je je bezorgd afvraagt, maar 
wie gaat de steen voor ons wegrollen dan zet je 
geen stap vooruit.

De bul waarmee Paus Franciscus het jubeljaar 
aankondigde draagt als titel ‘De hoop stelt 
niet teleur’. We zijn misschien bang voor 
de toekomst maar de hoop is een stuwende 
kracht in ons die ons doet voortgaan wanneer 
wij geen uitweg meer zien. We worden allen 
geboren met de gave van de hoop. Hoop werkt 
als een veer. Pas wanneer het onder druk komt 
te staan geeft het veerkracht. De tegenslagen 
in het leven versterken de hoop in ons. Denk 
maar eens terug aan alle moeilijkheden die 
we reeds hebt overwonnen. De hoop stelt niet 
teleur.

Toch is de hoop niet vanzelfsprekend. We 
moeten ermee aan de slag gaan om het op te 
wekken. Als wij problemen ontwijken, dan 
zullen wij stagneren en geen vooruitgang 

Beste zusters en broeders, zalig Pasen!
Vandaag wil ik opnieuw het thema hoop met u overpeinzen.

boeken maar als we de problemen aandurven 
en tegemoet gaan, dan zullen we merken dat de 
steen die we zo vrezen is weggerold voor we er 
zijn. 

Christenen moeten getuigen van de hoop zijn 
en waarom kunnen en moeten zij getuigen 
van de hoop zijn? Omdat Jezus is verrezen, 
Jezus is uit de dood opgestaan en als de dood 
is overwonnen dan kunnen we alle andere 
mindere ergere zaken overwinnen.

Hoop geeft ons een positieve instelling in het 
leven. Laten we maar even terugblikken op ons 
persoonlijk en collectief verleden dan zullen 
we merken dat er grote problemen waren 
die we allemaal hebben overwonnen doordat 
God de steen die we vreesden had weggerold. 
We hebben slavernij overwonnen, we 
hebben kolonialsme overwonnen, we hebben 
onze zorgen overwonnen over hoe we met 
verschillende bevolkingsgroepen vreedzaam 
in een onafhankelijk land kunnen leven, we 
hebben een militair dictatuur overwonnen, we 
hebben aanpassingsprogramma’s overwonnen.  
Ik wil u vragen om de grote stenen, de grote 
problemen in uw leven te overpeinzen. U zult 
zien dat op momenten waarop u niet bij de 
pakken bent gaan neerzitten maar op weg bent 
blijven gaan u eruit bent gekomen. De steen 
werd onopgemerkt weggerold.

Wij worden door het evangelie uitgenodigd 
om op stap te gaan wanneer het nog donker is. 
Wanneer we nog niets kunnen zien. Maar als 
we beginnen te lopen dan zal de dageraad ons 
tegemoet treden en we zullen merken dat de 
grootste obstakels zijn weggenomen wanneer 
we er zijn.

Als we als pelgrims van hoop voortgaan zullen 
we merken dat God zelf de steen voor ons 
wegrolt zodat wij getuigen kunnen zijn van 
verrijzenis, van nieuw leven, van een eeuwig 
leven.

Zalig Pasen!

Zalig Pasen 
Namens 

de redactie van Omhoog.
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Op De Verkooptafel
Tweedehandse boeken te koop in de Frater Lambertus 
Bibliotheek.  
  
Openingstijden:  Maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag: 08.00–14.00u  
Vrijdag: gesloten  
  
Adres: Mgr. Wulfinghstraat 2  
Voor info: Monique Masé, tel. 426092 tst 251
  Email: bibliotheek@bisdomparamaribo.org  

Karel Douven   
Het christendom op weg naar 
de 21e eeuw  
Hoewel dit boek handelt 
over het christendom, zal 
het een veel wijder kring van 
geïnteresseerden boeien. Zonder 
veroordeling of afwijzing opent 
het perspectieven op geloof, 
kerk en toekomst die verrassend 
nieuw en eigentijds zijn.  
Opvallend is de positieve toon 
waarmee de schrijver allerlei 
ontwikkelingen tegemoet treedt.  
In de samenhangende visie van 
dit boek zullen velen zichzelf 
dankbaar herkennen.  
 
Haaren: in eigen beheer - 202 
blz.   
Dit boek kost: Srd.  50,= 

Behalve bovengenoemde boeken zijn er andere leuke 
en interessante boeken op de verkooptafel tegen zeer 

aantrekkelijke prijzen. 
U bent van harte welkom om te komen kijken,  kopen (gepast 

betalen s.v.p.) en om te genieten van de vredige sfeer in de 
Frater Lambertus bibliotheek. 

Kinderprogramma 
Bromki fu tamara
Vredestichter Nelson Mandela zei: "op 

wie moeten we zuiniger zijn dan op onze 
kinderen, zij zijn de toekomst".

In Bromki fu tamara enthousiasmeren 
we  lezen, spreken en actief luisteren. 
Voor 2025 zijn wij op zoek naar een 
duurzame sponsor die een gezond 

leesklimaat een warm hart toedraagt!
Lezen = groeien, zodat Bromki's bloeien!

Voor info belt u Radio Immanuël, tel. 
47.20.20 (whatsapp: 8818030)
of mail naar Monique Masé via: 

bibliotheek@bisdomparamaribo.org.

PhD Brian Clowes   
The Facts of Life, an 
authoritative guide tolLife and 
family issues 
Dit Engelstalige boek is voor 
elk klaslokaal, thuisschool 
en elke kerk. Het staat vol 
met ingezonden brieven, 
toespraken, debatten, preken, 
familiegesprekken. De feiten 
van het leven behandelt alle 
levenskwesties waarmee u 
dagelijks te maken krijgt. Een 
naslagwerk dat u niet mag 
missen.  
 
Virginia: Human Life 
International - 448 blz.   
Dit boek kost: Srd  50,= 

 

 

Het Comité Christelijke Kerken nodigt uit: 
 
 

Lezing:  "Het Jubeljaar" 
 

 

                                                         
  
 
 
 
Pater Esteban Kross verzorgt een lezing over  
de bijbels-exegetische achtergronden,  
de geschiedenis en de hedendaagse spiritualiteit van het 
Jubeljaar 2025, zoals dat in de RK Kerk gevierd wordt. 
 
 
DINSDAG 29 APRIL 
Asewa’Otono, Prinsessestraat 46 
18:30-20:30 uur 
Toegang vrij 
 

Het Commentaar op de lezingen 
Staat er al vanaf vrijdag op de 

website van Omhoog:  
https://omhoog.org/ 
Op de website heeft u 

de mogelijkheid om interactief 
deel te nemen  door een reactie 

te geven op dit commentaar. 
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Op donderdag 24 april a.s. hoopt met Gods 
genade Pater Martinus Noordermeer, 

OMI, priester van het Rooms-katholiek 
Bisdom, het feit te gedenken dat hij 60 
jaar geleden tot priester werd gewijd. 
Pater Noordermeer biedt al jaren zijn 

diensten aan in de diverse parochies en 
kerkgemeenschappen van het bisdom. Hij 

zal op donderdag voorgaan in de H. Mis 
van 12.00u.

 
Op zondag 27 april om 10.00u zal in een 

feestelijke eucharistieviering dit heuglijke 
feit herdacht worden. Na afloop van 

de dienst zal er een konmakandra zijn 
waarin de kerkgangers hun felicitaties 
kunnen aanbieden, onder het genot van 

een hapje en een drankje.

Te gast in De Hobbelstoel:  Raoul Motman

Prille leeservaring
Zijn moeder las vaak verhalen voor. Hij was 
dol op de kijkbijbel en zijn favoriete verhaal 
was Koning David dat bijna elke avond werd 
voorgelezen. Hij kende het verhaal uit zijn 
hoofd en deed eigenlijk alsof hij wist te lezen. 
Lezen is essentieel, maar de jeugd houdt zich 
hier niet zoveel mee bezig: “mijn stiefdochter 
zit liever op Youtube, hoewel ik heb 
geprobeerd haar te laten lezen”. 

Lezen op school
Meneer Motman ging naar de St.Thomas van 
Acquino school. De school had een bieb waar 
de klas samen met de juf naar toe gingen om 
een boek te kiezen. 
Hij vond het aanbod niet leuk. Zijn interesse 
ging uit naar bijbelverhalen, zoals: de 
schepping, het verhaal van de wijngaardenie 
waarin Jezus zich vergeleek met een wijnstok, 
zijn volgelingen met de ranken. God is de 
wijnbouwer die de wijnstok verzorgt en de 
ranken snoeit zodat ze meer vruchten dragen. 
Alle verhalen hebben een moraal, gaan 
bijvoorbeeld over rechtvaardigheid: “ik denk 
vaak aan de bijbelse woorden: al zijn wij geen 
apostelen, wij erven hetzelfde”. 

Studententijd
Het lezen verliep ietwat stroef. Bepaalde 
boeken trokken wel zijn aandacht, zoals: 
Sherry van Diana Lebacs, David Copperfield 
en Jamaica Inn van Daphne du Maurier. Het 
laatste boek las hij in één dag uit! Het boek 
dat hem het meest geïnspireerd heeft was 
Sherry. Het verhaalt over een Curacous meisje 
dat naar Nederland gaat en daar tegen issues 
aanloopt vanwege haar look. 

Gelukkig buigt haar negatief zelfbeeld om 
naar een positief zelfbeeld. Meneer Motman 
beschouwt dit boek als een grondlegger 
van reflectie; naar jezelf kijken en leren van 
jezelf te houden. Hij deelt dat hij gaandeweg 
ook geleerd heeft dat God van hem houdt. 
Hij vindt dit best vreemd en een soort van 
kunst. Hij vertelt dat hij altijd een struggle 
had met God en hoe wij onszelf in deze 
wereld plaatsen en dat de mensen vaak boos 
zijn op God. Hij herkent deze boosheid zegt 
hij,omdat hij deze zelf gevoeld heeft. “Wij 
mensen kampen vaak met ons eigen gedrag, 
ons referentie-kader, onze kijk op de wereld 
in het algemeen wat maakt dat je boosheid en 
frustratie ontwikkel”. “Ook ik was boos, maar 
bleef gek genoeg wel in gesprek met God”.

Coaching jongeren KJS (Katholieke 
Jongeren Suriname) en anderen
Op de vraag of meneer Motman boosheid bij 
de jongeren opmerkt, antwoordt hij dat hij die 
boosheid herkent bij zowel de jongeren, als bij 
zijn vrienden. Het gedrag uit zich in klagen, 
negatief zijn en zoekende zijn om ergens bij te 
horen. Deze mensen begrijpen het geloven in 
God niet en/of hebben van anderen verkeerde 
dingen geleerd over God, terwijl God liefde is. 
De pure liefde is juist bij Hem en vanuit Hem 
vloeit de liefde weer voort. “Wij zijn nogal 
bezig met onszelf en stellen geijkte vragen als: 
doet God überhaupt wat? Waarom is er oorlog 
en zoveel pijn in de wereld”. 

Hij weet nu dat God ons beloftes deed; God 
komt niet aan onze vrije wil! Vrije wil is 
een essentieel deel van liefde. Bij de kerk en 
andere groepen helpt meneer Motman graag 
aanwakkering te brengen. Hij luistert vooral 
naar de jongeren (van 13+ tot 30+) en stelt hen 
vragen als: wat weet je hierover, wat begrijp 
je? 
Inmiddels is hij ook betrokken bij een 
Jeugdevenement in het kader van het door de 
Paus uitgeroepen Jubeljaar. In september vindt 
hiertoe een groot evenement plaats. 

Wat betekent het Jubeljaar voor u 
persoonlijk?
“Ik voel Gods hand!” 
Hij vindt het belangrijk dat wij ons geloof 
delen. Hoop is belangrijk. De liefde van God is 
belangrijk. “Als we pelgrims van hoop zijn, dan 
dragen we God met ons mee”.

Fysiek boek of E-book
Dit is in balans. De digitale weg biedt naar 
zijn mening soms net dat beetje extra info 
en/of geschiedenis.Op dit moment volgt hij 
een podcast “commentary a bible in a year”, 
waarbij men aanvullende comments kan 
plaatsen. Het plan is eenzelfde podcast voor 
de rozenkrans te doen d.w.z. vereenvoudigd/
gebundeld naar 1 jaar. Zelf is hij een podcast 
gestart met de werknaam “ dagelijkse dosis 
liturgie” . 
Zijn podcast omvat lezingen van maandag tot 
en met zaterdag met overwegingen. Het doel 
is om het geheel Katholiek te houden; “de leer 
moet kloppen”. 

Oneliner Frater Lambertus Bibliotheek
De bibliotheek voelt comfortabel aan is zijn 
eerste reactie. Verwoord in de oneliner: 
memory warehouse.
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DE HOBBELSTOEL
Voor 2025 zijn we op zoek naar een 
sponsor die een gezond leesklimaat 
eveneens een warm hart toedraagt en 
zich geroepen voelt een steentje bij te 
dragen. 
Voor informatie belt u gerust met Radio 
Immanuël, tel.47.20.20 (whatsapp: 
8818030) en/of mail naar: bibliotheek@
bisdomparamaribo.org. 

Het wekelijks programma is een 
vrijwillig initiatief van de Frater 
Lambertus Bibliotheek met als doel om 
leesbevordering en het vredig karakter 
van deze speciale bibliotheek voor een 
breder publiek; zowel jong, als oud, 
onder de aandacht te brengen. 
De gast neemt de luisteraar op de 
zondagavond ruim een halfuur mee in 
zijn/haar verhaal over een boek dat 
diepe indruk maakte, een inspiratiebron 
vormde en last-but-not-least: de liefde 
voor het “lezen” bracht.

Wilt u graag 
Omhoog blijven ontvangen? 

Help ons en doneer!

Uw bijdrage kunt u storten op  
rekening nr. 10.35.169 

bij De Surinaamse Bank t.n.v. 
R.K. Bisdom 

met vermelding: 
DONATIE OMHOOG

Onze hartelijke dank 
aan degene die reeds bijdragen.

Elke bijdrage is van harte 
welkom!

Mgr. Choennie overhandigde namens het 
echtpaar Rutten het boek Surinaamse 
Rapsodie van Ellen de Vries over aan 

mevrouw Regina Abia directeur van de 
School voor Jong Talent.

De zwervers zijn ondertussen een integraal 
deel van de binnenstad geworden. Een ieder 

ziet het maar ondanks veel gepraat in de 
ruimte blijft een structurele oplossing uit. 

Hun aanwezigheid bij het gebouw van Sociale 
Zaken was bekend maar er werd niets 

aangedaan. En nu is het kwaad geschied en 
is het wachten op een brand in een ander 

leegstaand pand!!
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Eerste lezing 	Hand.2,14.22-32 
Tussenzang 	 Ps.16,1-2.5.7-11  
Sequentie     	 I
Evangelie 	 Mt.28,8-15 

Dagtekst:
Ex.13,5 en 9: De Heer heeft u gebracht in een 
land van melk en honing. Nu moet de wet van 
God altijd op uw lippen zijn. Alleluia.

Overweging:
Iedere Paastijd is een goddelijk geschenk dat 
ons herinnert aan onze hoopvolle hemelse 
toekomst. Het is ook de blijde periode van 
50 dagen waarin wij wandelend met God 
innerlijk weer worden vernieuwd. De Paastijd 
vernieuwt onze gezindheid en verfrist onze 
gedachten. Ook worden we iedere Pasen 
verlost van het spookbeeld voor een duistere 
toekomst. Door Pasen wordt ons getoond dat 
er geen grenzen zijn aan de Goddelijke kracht 
en soevereiniteit. Het is ook een periode die 
ons helpt te beseffen dat alle zegeningen alleen 
uit God voortkomen. Geloven in de verrijzenis 
van Christus is ook aan Jezus vragen om de 
verrijzenis van onze naasten en voor alle 
mensen die gevangen zitten in dodelijke, 
pijnlijke en uitzichtloze situaties. Ieder Pasen is 
steeds weer een Goddelijk aanbod en kans voor  
de verrijzenis van de hele wereld. De glorierijke 
verrijzenis van Christus is en blijft voor ons 
de sleutel tot het begrijpen van zijn leven en 
daarom is Pasen de grondslag van ons geloof. 
Zonder deze overwinning op de dood zou ons 
geloof zonder inhoud en feitelijk nutteloos zijn. 
In de verrijzenis van Christus ligt ons eigen 
toekomstig geluk en persoonlijke verrijzenis 
besloten. Het is daarom ook aan ons een 
uitnodiging om als christenen zijn heerschappij 
van liefde en waarheid te verkondigen want 
in verbinding met Hem zullen onze woorden 
en werken voor zich spreken. In de mate dat 
we ons bezinnen hoe Christus uit liefde voor 
ons heeft willen sterven zullen ook wij bevrijd 
worden uit de macht van het kwaad en de 
angst voor de (eeuwige) dood. Dit beseffend 
is Pasen de voorafbeelding en het onderpand 
van onze eigen opstanding. Daarom is het 
voornaamste wat de Kerk van ons vraagt dat 
we de blijdschap van Pasen dankbaar ervaren 
als een voorproef en onderpand voor ons 
eeuwig en persoonlijk toekomstig geluk in 
de hemel. De heilige Augustinus zegt ons dat 
de 50 dagen van de Paastijd een voorproef 
zijn van het feestmaal dat op ons wacht in 
de hemel. Onze blijmoedigheid is een van de 
beste manieren om God te bedanken voor de 
ontelbare gaven die Hij ons schenkt. Het is de 
eenvoudigste en de meest oprechte manier om 
onze dankbaarheid aan Hem te tonen. Steeds 
in vertrouwvolle verbinding met Hem, zal de 
vreugde en de vrede zich niet van ons kunnen 
verwijderen. Door herhaling van de woorden: 
“Jezus, ik vertrouw op U”, versterken we steeds 
weer onze allerbelangrijkste relatie.

Gebed:
God, Gij hebt ons de gaven van Pasen 
geschonken tot heil en tot genezing. Blijf 
uw volk met uw genade volgen, en laat ons, 
gekomen tot de volmaakte vrijheid, in de hemel 
genieten van het geluk waarover wij ons nu 
reeds op aarde verheugen. Door onze Heer, 
Jezus Christus, uw Zoon. Amen.

Eerste lezing 	Hand.3,1-10
Tussenzang 	 Ps.105,1-4.6-9 
Sequentie     	 I
Evangelie 	 Lc.24,13-35 

Dagtekst:
Mt.25,34: Komt, gezegenden van mijn Vader, en 
ontvangt het Rijk dat voor u gereed is vanaf de 
grondvesting der wereld. Allelluia.

Overweging:
In beide lezingen is er vandaag sprake van 
verlamdheid. De lichamelijke verlamdheid 
van de bedelaar springt bij ons mensen het 
meest in het oog. Elke dag moest die man als 
gevolg van zijn handicap naar de tempelpoort 
gedragen worden om aldaar door middel van 
bedelarij in zijn levensonderhoud te voorzien. 
En tot op de dag van vandaag heeft de Kerk 
dan ook oog gehad voor deze mensen in nood. 
Petrus en Johannes gingen haar daarin voor.

Het evangelie echter spreekt ook over 
lamgeslagen mensen: de Emmaüsgangers. 
En hoewel zij wel in hun levensonderhoud 
konden voorzien, vielen ook zij niet buiten het 
blikveld van de Kerk. Hier is het Jezus zelf die 
het voortouw neemt. Het eerste wat Hij doet 
is aansluiting zoeken bij de betroffen mensen 
in nood. Zij kunnen hun zorgen bij Hem kwijt. 
Wij kunnen onze misère bij de Heer kwijt, 
begin van elk geestelijk leven. Oog hebben 
voor de nood van hen die niet meer verder 
kunnen is een; genezing brengen is iets totaal 
anders. Petrus en Johannes verwoorden het 
vandaag als volgt: “Zilver of goud heb ik niet.” 
Met andere woorden Petrus vertrouwt niet 
langer op eigen krachten. Hij was namelijk een 
van de eersten die uit zijn verlamming gered 
werden. “Gij kunt Mij niet aanstonds volgen”, 
gaf Jezus als verklaring voor zijn verlamdheid, 
“later wel”. En als vrucht van Jezus’ verrijzenis 
besefte Petrus, dat Hij gesproken had over 
zijn liefde tot het uiterste toe. En vanaf die dag 
leefde Petrus van die liefdeskracht. “Zilver of 
goud heb ik dus niet maar wat ik heb geef ik 
u. In de naam en de liefde van de Heer Jezus 
Christus gebruik uw voeten.” En de lamme 
stond op en verheerlijkte God. 

Zo verging het ook de lamgeslagen mannen 
van Emmaüs. Zij herkenden Jezus uiteindelijk 
in het breken van het brood, teken van zijn 
liefde tot het uiterste toe. Zij keerden uit 
kracht van dat teken terug naar Jeruzalem 
en mochten daar binnen de Kerk de volheid 
van de paasverkondiging vernemen. “De 
Heer is werkelijk verrezen. Hij is aan Simon 
verschenen.” Moge die paasvreugde ons 
telkens opnieuw doen opstaan uit onze eigen 
verlammingen zodat wij met de lamme uit de 
eerste lezing de tempel kunnen binnengaan om 
de verrezen Heer te verheerlijken.

Gebed:
God, Gij schenkt steeds nieuwe kinderen 
aan uw Kerk. Geef dat uw dienaren in hun 
levenswijze trouw blijven aan het Sacrament 
dat zij in geloof hebben ontvangen. Door onze 
Heer Jezus Christus, uw Zoon Uw zoon en onze 
Heer. Amen.

Eerste lezing 	Hand.2,36-41 
Tussenzang 	 Ps.33,4-5.18-20.22 
Sequentie     	 I 
Evangelie 	 Joh.20,11-18

Dagtekst:
Sir.15,3-4:  Water van wijsheid heeft Hij hun 
te drinken gegeven. In hen gaat Hij zijn kracht 
ontplooien die niet zal falen: voor eeuwig zal 
Hij hen verheffen. Alleluia.

Overweging:
Het belangrijkste en ontroerendste moment in 
onze heilsgeschiedenis is en blijft de verrijzenis 
en opstanding van Jezus. Jezus de opgestane 
Heer reikt hiermee aan ons persoonlijk en 
uitnodigend zijn hand. Hij verlangt dat we 
volledig vrij van angst naar Hem toekomen. 
Dit omdat Hij verlangt dat we ten diepste 
gelukkig worden. Om die reden blijft de 
volgende kernvraag van ons geloof actueel: 
"Waartoe ben ik op aarde?"  Het antwoord: 
"Wij zijn op aarde om God te dienen en 
daardoor hier en in het hiernamaals gelukkig 
te zijn." Veel mensen stellen zich die vraag 
niet meer en dat is jammer. De Kerk beschikt 
immers over de middelen om dit echte geluk 
te faciliteren. De Kerk beschikt exclusief over 
alle ingrediënten tot duurzame menselijke 
voldoening. Haar aanbod tot bemiddeling 
om redding, verlossing, vrede en vreugde te 
kunnen faciliteren is onuitputtelijk. Pasen 
is een aanbod van vrede en vreugde om ons 
menselijk hart te veranderen. Te veranderen 
tegenover alles wat in ons binnenste nog 
angstig, verstard, boos of gekwetst voelt. Om 
het goede nieuws van Pasen aan mij en mijn 
naasten te kunnen laten gebeuren, moeten we 
ons wel openstellen. Laten we Jezus vooral 
dankbaar zijn. 

Sommigen vragen zich af: waarvoor dankbaar 
zijn? Laten we dankbaar zijn omdat Hij elk 
moment van ons leven bij ons is; dankbaar dat 
Hij het kwaad en de wereld heeft overwonnen; 
dankbaar dat zijn liefde voor ons geen 
voorwaarden of grenzen stelt; dankbaar dat 
elk aspect van ons leven onder zijn volledige 
controle is; dankbaar dat zijn plan met ons 
vaststaat en dat het goed is; dankbaar dat Hij 
ons verlost van angsten van een toekomstig 
spookbeeld; dankbaar omdat Hij onze altijd 
aanwezige Helper is; dankbaar omdat zijn 
lichtstralen dwars door het duister al onze 
lasten verlichten; dankbaar dat er voor zijn 
Heilige Geest géén grenzen zijn aan wat Hij kan 
doen; dankbaar dat we op alles wat gebeurt 
mogen reageren met: “Jezus, ik vertrouw 
op U.” Het kan en zal elke dag Pasen voor 
ons zijn als we in dankbaarheid Christus de 
volledige heerschappij geven over ons leven. 
Dan volgen wij de koninklijke weg, want dan 
leeft Hij ook door ons, met ons en in ons. 
Onze dankbaarheid is een trefzekere hemelse 
reisverzekering om na ons aardse leven, 
spoedig en eeuwig gelukkig bij Hem te mogen 
verblijven.

De Geloofwijzer
Maandag  21 April

Dinsdag 22 april
Woensdag 23 april

Wordt vervolgd op pagina 7

Doneer uw bijdrage voor Omhoog op 
het rekening nr. 10.35.169 

bij De Surinaamse 
Bank 
t.n.v. R.K. Bisdom  
met vermelding: 
DONATIE OMHOOG
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Gebed:
God, Gij verblijdt ons door de jaarlijkse viering 
van de verrijzenis des Heren. Wij bidden U: 
mogen wij door de feesten die wij in dit tijdelijk 
bestaan vieren, eenmaal komen tot de eeuwige 
vreugde. Door onze Heer Jezus Christus, uw 
Zoon. Amen.

Eerste lezing 	Hand.3,11-26 
Tussenzang 	 Ps.8,2.5-9 
Sequentie     	 I 
Evangelie 	 Lc.24,35-48 

Dagtekst:
Wijsh.10,20-21: Heer, uw hand heeft de 
overwinning behaald; daarom wordt Gij 
door allen geprezen, want de wijsheid heeft 
sprakelozen de mond geopend en onmondige 
kinderen doen spreken. Allelluia.

Overweging:
De genezen lamme, waarover we hoorden in 
de eerste lezing uit de Handelingen van de 
Apostelen, had zijn hoop op Petrus en Johannes 
gesteld. En waarachtig, door het woord van 
Petrus werd deze van verlamdheid genezen. 
Alhoewel deze man zijn hoop op Petrus en 
Johannes had gesteld, laat Petrus in het verloop 
duidelijk merken dat het de Heer is door wiens 
hand de lamme genezen werd. Je kunt je hoop 
dan wel stellen op een bepaalde persoon of 
personen, maar uiteindelijk is onze enige hoop 
Jezus. Het teken van de genezing was niet 
anders dan een verwijzing naar de macht van 
God. Dat is hopen tegen de hoop in, waarin 
wordt gesproken in de Romeinenbrief. Juist in 
dit heilig Jaar van de pelgrimage van de hoop 
kunnen wij ook daarvan getuigen zijn. Het kan 
best soms heel moeilijk zijn om vast te houden 
aan je geloof. Dat overkwam ook de apostelen: 
“Waarom zijt gij ontsteld en waarom komt er 
twijfel op in uw hart?”, zo sprak Jezus. En dan 
verwijst Hij naar zijn handen en zijn voeten 
om hen te overtuigen. In dit octaaf van Pasen 
mogen we ons nog eens extra laten leiden door 
Gods wijsheid om zo te getuigen van alle hoop. 
De verrijzenis van Christus was zonder enige 
weerga, uniek. In zijn goddelijke wijsheid heeft 
God de dood laten verslaan door de verrijzenis 
van zijn enige Zoon. Wat biedt ons dat een 
hoop. Misschien worden niet al onze wensen 
en gebeden verhoord op de wijze waarop we 
hoopten. Laten we proberen verder te kijken in 
het besef dat al onze noden en verlangens eens 
vervuld zullen worden over de grenzen van ons 
aardse leven heen. De littekens van ons lijden 
zullen daar geheeld zijn en zo zal onze hoop in 
alles zijn vervuld.

Gebed:
God, Gij hebt de volkeren in hun 
verscheidenheid verenigd in het belijden van 
uw Naam. Wij vragen U: laat allen die uit het 
water van het Doopsel zijn herboren, één zijn in 
het geloof dat in hen leeft, één ook in de liefde 
die zich in hun daden uit. Door onze Heer Jezus 
Christus, uw Zoon. Amen.

Eerste lezing 	Hand.4,1-12 
Tussenzang 	 Ps.118,1-2.4.22-27  
Sequentie     	 I 
Evangelie 	 Joh.21,1-14 

Dagtekst:
Ps.77, 53: De Heer heeft zijn volk in veiligheid 
gebracht, maar de vijand is door de zee 
overspoeld, Alleluia.
Overweging:

In deze viering lezen we opnieuw uit de 
Handelingen van de Apostelen. We horen 
opnieuw hoe de apostelen hebben gehandeld. 
Het is een en al getuigenis van de verrezen 
Heer. Op geen enkele manier vestigen de 
apostelen de aandacht op zichzelf, maar 
steeds weer getuigen hun handelingen van het 
handelen van God zelf. Zij zijn er wars van dat 
het om hun eigen persoon zou gaan. Ze zijn zo 
vol van hun geloof, dat niets en niemand hen er 
van kan weerhouden om bij elke gelegenheid 
daarvan te getuigen. Wat een hoop zullen 
zij gegeven hebben aan hen die het helemaal 
niet meer zagen zitten. Wat een hoop zullen 
de mensen hebben geput uit de woorden: 
“Bij niemand anders is dan ook de redding te 
vinden en geen andere Naam onder de hemel 
is aan de mensen gegeven waarin wij gered 
moeten worden.” Het was uiteindelijk Jezus 
zelf die hen die moed heeft geschonken om 
daarvan te getuigen door de kracht van de 
Heilige Geest. Na zijn verrijzenis was Hij hun 
weliswaar een aantal keren lijfelijk verschenen, 
maar dat was nog niet voldoende. Zij hadden 
zich opgesloten, weg van de buitenwereld, 
bang en angstig als ze waren. We weten wat de 
Heilige Geest heeft bewerkstelligd. Misschien 
dat we, wanneer we ook angstig en opgesloten 
zitten in onszelf, de kracht vinden om te bidden 
om de Heilige Geest en zo weer tot nieuwe 
hoop kunnen komen. Dat ook de getuigenissen 
van de Handelingen van de Apostelen ons 
nieuwe hoop mogen geven daar waar we het 
soms niet meer zien zitten. Bidden wij zonder 
ophouden.

Gebed:
Almachtige eeuwige God, Gij hebt ons het 
Paasmysterie geschonken als een verbond 
van verzoening met de mensen. Geef dat wij 
metterdaad navolgen wat wij belijden en 
vieren. Door onze Heer, Jezus Christus, uw 
Zoon. Amen.

Eerste lezing 	Hand.4,13-21  
Tussenzang 	 Ps.118,1.14-21 
Sequentie     	 I
Evangelie 	 Mc.16,9-15 

Dagtekst:
Ps.105(104),43: De Heer heeft zijn volk een 
blijde uittocht geschonken: Zijn uitverkorenen 
heeft Hij laten heengaan met vreugde. Alleluia.

Overweging:
Vandaag, op deze zaterdag onder het octaaf 
van Pasen is het psalm 118 die ons iets heeft 
te zeggen. Het is een tekst die bemoedigend 
is, ons versterkt in ons geloof. Het is een waar 
feestlied op weg naar het kruis met de blijde 
boodschap: “Ik zal niet sterven maar blijven 
leven.” Deze korte zin omvat het mysterie van 
Pasen volledig; een boodschap om stil van te 
worden, ware het niet zo dat het de bedoeling 
is om het Evangelie wereldkundig te maken. 
De laatste zin van het Evangelie van vandaag 
spoort ons daartoe aan; gaat uit over de hele 
wereld en verkondigt het Evangelie aan heel de 
schepping. We worden op pad gestuurd om te 

Vrijdag 25 april 

De Geloofwijzer
pelgrimeren. Het is de oproep van het jubeljaar 
2025 die ons allen aanspoort ons geloof te 
delen met onze naasten; een geloof dat een  
boodschap bevat vol hoop, gebaseerd op liefde.
Als gedoopten in Christus wordt dat van ons 
allen gevraagd hier naar vermogen invulling 
aan te geven. Ook wanneer het jubeljaar 2025 
zal zijn afgesloten mogen we ons christen-zijn 
uitdragen in doen en laten, zo lang als God ons 
dagen heeft gegeven om daarna de poort der 
gerechtigheid te passeren en Hem te danken 
dat Hij ons redding heeft gebracht. 

Gebed:
God, door de overvloed van uw genade doet Gij 
het volk dat in U gelooft toenemen in aantal. 
Zie in uw goedheid naar uw uitverkorenen: 
bekleed allen die door het sacrament van het 
Doopsel zijn herboren, met het feestgewaad 
van de onsterfelijkheid. Door onze Heer Jezus 
Christus, uw Zoon. Amen.

zaterdag 26 april

Donderdag 24 april


