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Gedragscode voor de verkiezingen
Aanbevolen door het Comité Christelijke Kerken (CCK)

en de Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS)

In verband met de komende verkiezingen hebben het Comité Christelijke Kerken (CCK) en de 
Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS) het initiatief genomen om een gedragscode op te stellen 
die als leidraad zou kunnen fungeren voor ons doen en laten op weg naar de verkiezingen. De 
twee religieuze organisaties bevestigen dat totnutoe de verkiezingen altijd op eerlijke wijze zijn 
gehouden, waarvoor wij ook door internationale waarnemers gecomplimenteerd zijn. Dit neemt 
echter niet weg dat wij met z’n allen toch waakzaam moeten blijven dat de vrijheid, eerlijkheid, 
transparantheid, maar bovenal de waardigheid van onze verkiezingen gehandhaafd blijven.

In de gedragscode doen het CCK en de IRIS op heel de Surinaamse bevolking, en nadrukkelijk op 
zowel de actief als passief deelnemende politieke partijen evenals de media het beroep dat wij 
met z’n allen ervoor zorgen dat vooral wederzijds respect voor elkaar de boventoon moet voeren 
tijdens de campagnes en alles wat er nog meer wordt ondernomen op weg naar de verkiezingen, 
en ook voor de tijd erna.

De gedragscode is inmiddels verstuurd naar zoveel mogelijk politieke partijen en mediahuizen, 
met de vraag of zij dit streven van het CCK en de IRIS ondersteunen.

Hierna de volledige tekst van de gedragscode:

Indachtig het feit dat in artikel 1 van de grondwet van Suriname staat: “De Republiek Suriname 
is een democratische Staat gebaseerd op de souvereiniteit van het volk” en in artikel 52: “de 
politieke macht bij het volk berust,” moeten verkiezingen gezien worden als het tot uiting 
brengen van die souvereine wil door het volk.

Verkiezingen zijn een vitaal onderdeel van een werkbare democratie en het verkiezingsproces 
dient daarom eerlijk en transparant te zijn, zodat elke kiezer op de kiezerslijst voorkomt en in 
alle vrijheid – met gegarandeerde geheimhouding – zijn/haar stem kan uitbrengen.

Suriname staat tot nu toe bekend om eerlijk gehouden verkiezingen, een predicaat dat 
gehandhaafd dient te worden. Maar democratie vereist permanente waakzaamheid, niet alleen 
van de verkiezingsautoriteiten maar ook van de media, van maatschappelijke organisaties en 
van alle burgers. Wij zullen samen moeten waken voor vrije, geheime, eerlijke en transparante 
verkiezingen.

A. Politieke Partijen
Het Comité Christelijke Kerken (CCK) en de Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS) willen in 
dit verband, vanuit hun religieuze inspiratie, een bijzonder beroep doen op de politieke partijen 
die – actief dan wel passief – aan de verkiezingen deelnemen en op de politieke leiders, die de 
politieke podia en de media de komende weken zullen betreden om:

1. Respect op te brengen voor het verlangen van het volk naar integer leiderschap, gericht op 
welzijn, groei en ontwikkeling.

2. Zich toe te leggen op:
	 • het respecteren van principes van rechtvaardigheid;
	 • het bevorderen van een harmonische samenleving;
	 • eerlijkheid en openheid in toespraken en onderlinge discussies;
	 • het geven van het goede voorbeeld en het ontwikkelen van een gedragslijn die 
inspirerend werkt op vooral jongeren van onze samenleving;
	 • het formuleren van constructieve ideeën en plannen voor de toekomst van ons land, 
waarbij politieke, economische en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling wordt gegarandeerd.

3. Zich te onthouden van:
	 • het direct dan wel indirect aanzetten tot etnische en religieuze verdeeldheid, inclusief 
het gebruik van denigrerende verwijzingen naar etnische en/of religieuze kenmerken van 
tegenstanders en medeburgers;
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• het maken van negatieve toespelingen op kenmerken van het persoonlijk leven van politieke 
tegenstanders;
	 • het verkondigen van onwaarheden, het uiten van valse beschuldigingen en het doen 
van loze beloften;
	 • het toebrengen van directe en indirecte materiële en immateriële schade aan politieke 
tegenstanders;
	 • Het doelbewust maken en verspreiden van geruchten en fake news.

B. Burgers en kiezers
Voorts willen het CCK en de IRIS vanuit hun principes tegelijkertijd een beroep doen op de 
gehele samenleving, maar met name op de burgers en heel specifiek op de kiezers, om:
1. politieke partijen en politieke leiders, zoals zij zich via de media en op massabijeenkomsten 
uiten, te beoordelen naar en te toetsen op deze criteria van integer leiderschap;
2. zichzelf in het dagelijks leven te laten leiden door principes van integriteit, eerlijkheid en 
solidariteit;
3. respect voor zichzelf en voor het verkiezingsproces te tonen en zich niet te laten 
corrumperen door het accepteren van gunsten en geschenken die de bedoeling hebben om het 
stemgedrag te beïnvloeden;
4.	 de partijen rechtvaardig te beoordelen naar hun partijprogramma.
In het bijzonder willen het CCK en de IRIS nadrukkelijk een dringend beroep doen op burgers 
en kiezers om zich te onthouden van het verspreiden van geruchten en het aanzetten tot haat 
en verdeeldheid binnen onze vreedzame samenleving.

C. De media
Het CCK en de IRIS doen verder een beroep op de leiding en eigenaren van mediabedrijven en 
op journalisten van radio, televisie, krant en internet, maar ook degenen die berichten op social 
media plaatsen, om:
1. zich bewust te zijn van de verantwoordelijke rol die zij spelen bij het beïnvloeden van de 
publieke opinie;
2. dat zij de principes van hoor en wederhoor, objectiviteit en neutraliteit in de verslaggeving 
rondom politieke bijeenkomsten steeds in acht nemen;
3. dat er evenveel aandacht is voor de verschillende deelnemende partijen aan de verkiezingen 
en dat er absoluut geen plaats is voor selectieve rapportage van activiteiten, feiten en 
gebeurtenissen. Dit geldt ook voor de overheidsmedia;
4. dat de berichten gericht zijn op de inhoudelijke boodschap van elke partij en hun 
partijprogramma’s en dat zij zich niet laat afleiden door emotionele en niet terzake doende 
‘podiumtaal’.

Tenslotte dient door alle actoren rekening te worden gehouden met gevoeligheden binnen de 
multiculturele en multireligieuze samenleving die Suriname is om te garanderen dat rust en 
harmonie in ons land, zowel in de aanloop tot als na afloop van de verkiezingen ongeacht de 
uitslag, wordt gewaarborgd.

Wij, ondergetekenden, aanvaarden deze gedragscode en beloven die te eerbiedigen.

Paramaribo, 12 maart 2025

Het Comité Christelijke Kerken:
Rooms-Katholiek Bisdom Paramaribo
Evangelische Broedergemeente 
Suriname
Evangelisch Lutherse Kerk in Suriname
Hervormde Kerk in Suriname
Leger des Heils

De Interreligieuze Raad in Suriname:
Rooms-Katholiek Bisdom Paramaribo
Sanatan Dharm Maha Sabha Suriname
Arya Dewaker
Madjlies Moeslimien Suriname
Surinaamse Islamitische Vereniging
Israëlitische Gemeente in Suriname

Gedragscode voor de verkiezingen
Aanbevolen door het Comité Christelijke Kerken (CCK)

en de Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS)

Doneer uw bijdrage voor Omhoog op 
het rekening nr. 10.35.169 

bij De Surinaamse 
Bank 
t.n.v. R.K. Bisdom  

met vermelding: 
DONATIE OMHOOG

DE HOBBELSTOEL
Voor 2025 zijn we op zoek naar een 
sponsor die een gezond leesklimaat 
eveneens een warm hart toedraagt en 
zich geroepen voelt een steentje bij te 
dragen. 

Voor informatie belt u gerust met Radio 
Immanuël, tel.47.20.20 (whatsapp: 
8818030) en/of mail naar: bibliotheek@
bisdomparamaribo.org. 

Het wekelijks programma is een 
vrijwillig initiatief van de Frater 
Lambertus Bibliotheek met als doel om 
leesbevordering en het vredig karakter 
van deze speciale bibliotheek voor een 
breder publiek; zowel jong, als oud, 
onder de aandacht te brengen. 
De gast neemt de luisteraar op de 
zondagavond ruim een halfuur mee in 
zijn/haar verhaal over een boek dat 
diepe indruk maakte, een inspiratiebron 
vormde en last-but-not-least: de liefde 
voor het “lezen” bracht.

Het Commentaar op de lezingen 
Staat er al vanaf vrijdag op de 

website van Omhoog:  
https://omhoog.org/ 

Op de website heeft u 
de mogelijkheid om interactief 

deel te nemen 
door een reactie te geven op dit 

commentaar. 
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Op De Verkooptafel
Tweedehandse boeken te koop in de Frater Lambertus 
Bibliotheek.  
  
Openingstijden:  Maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag: 08.00–14.00u  
Vrijdag: gesloten  
  
Adres: Mgr. Wulfinghstraat 2  
Voor info: Monique Masé, tel. 426092 tst 251
  Email: bibliotheek@bisdomparamaribo.org  

Dr. R.G.M. Gouw en Drs. N. Stienstral  
Onderzoekt alles ...
Onderzoekt alles is een bundel 
van artikelen door een aantal 
vrienden van aangeboden 
aan bisschop Theodorus G.A. 
Hendriksen ter gelegenheid van 
zijn 60-jarig priesterjubileum. 
Het boek staat vol met 
persoonlijke overwegingen op 
uiteenlopende onderwerpen 
zoals: 
priesterschap en bisschopsambt, 
celibaat als levensproces, new 
age en de kerk, moraal, pastoraal 
en pastoraat, maatschappelijke 
denkbeelden etc.
Utrecht: Stichting Zaken die 
God raken -231 blz.  
Dit boek kost: Srd.  50,=

Behalve bovengenoemde boeken zijn er andere leuke 
en interessante boeken op de verkooptafel tegen zeer 

aantrekkelijke prijzen. 
U bent van harte welkom om te komen kijken,  kopen (gepast 

betalen s.v.p.) en om te genieten van de vredige sfeer in de 
Frater Lambertus bibliotheek. 

Wilt u graag 
Omhoog blijven ontvangen? 

Help ons en doneer!

Uw bijdrage kunt u storten op  
rekening nr. 10.35.169 

bij De Surinaamse 
Bank t.n.v. 

R.K. Bisdom 

met vermelding: 
DONATIE OMHOOG

Onze hartelijke dank 
aan degene die reeds bijdragen.

Elke bijdrage is van harte 
welkom!

Kinderprogramma 
Bromki fu tamara
Vredestichter Nelson Mandela zei: "op 

wie moeten we zuiniger zijn dan op onze 
kinderen, zij zijn de toekomst".

In Bromki fu tamara enthousiasmeren 
we  lezen, spreken en actief luisteren. 
Voor 2025 zijn wij op zoek naar een 
duurzame sponsor die een gezond 

leesklimaat een warm hart toedraagt!
Lezen = groeien, zodat Bromki's bloeien!

Voor info belt u Radio Immanuël, tel. 
47.20.20 (whatsapp: 8818030)
of mail naar Monique Masé via: 

bibliotheek@bisdomparamaribo.org.

Edward Schillebeeckx  
Jezus, het verhaal van een levende.
Dat er een historische Jezus van 
Nazaret heeft bestaan, wordt door 
praktisch niemand ontkend. Maar 
wie was die Jezus van Nazaret? 
En wie is hij, gezien de blijvende 
belangstelling voor hem in en 
buiten de kerken, bij gelovigen en 
ongelovigen, voor onze tijd, voor ons? 
De schrijver wil ons echt meenemen 
op zijn speurtocht. Op zoek naar 
iets waarvan we tegenwoordig vaak 
betwijfelen of het wel achterhaalbaar 
is: de waarheid. 
Bloemendaal: H. Nelissen -623 blz.
  
Dit boek kost: Srd  50,=
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Beste gelovigen: 
 
gedurende de veertigdagentijd willen wij door vasten, bidden en 
aalmoezen geven inhoud geven aan deze bijzondere periode in het 
kerkelijk jaar waarbij wij ons leven vernieuwen en zorg dragen voor het 
welzijn van anderen. 
 
De collecte van de vastenactie dit jaar wil ik bestemmen voor de dekking 
van de kosten voor het toerusten van een priester uit India, die ik heb 
uitgenodigd om in ons bisdom te komen werken: pater George Kombara. 
Ik zal hem aanstellen als pastoor voor de Heilige Thaddeus-parochie te 
Groningen, waar hij tevens zorg zal dragen voor het Petrus Donders 
Jongerenvormingscentrum. Er zal een volledige huisraad nodig zijn en een 
auto, om zich gemakkelijk te verplaatsen tussen de stad en Groningen. Ik 
wil deze nieuwe missie van ons bisdom warm aanbevelen en vertrouw 
erop dat u van harte zult geven. 
 
Tevens wil ik u allen heel hartelijk danken voor uw 
bijdrage aan de Vastenactie van vorig jaar, die in 
totaal SRD380,005.45 heeft opgebracht! 
 
 
 

VASTENACTIE 2025 

 

Uw bijdrage kunt u storten/overmaken op een van onze rekeningen hieronder. 
Vermeld daarbij: “VASTENACTIE 2025.” 

 
De Surinaamsche Bank N.V.: SRD 64.95.338 t.n.v. RK BISDOM 
 USD 04.37.867 t.n.v. RK BISDOM 
 EUR 04.51.622 t.n.v. RK BISDOM 
 
Republic Bank (Suriname): SRD 5000063902 t.n.v. RK BISDOM PARAMARIBO 
 USD 0795856837 t.n.v. RK BISDOM PARAMARIBO 
 EUR 0796071151 t.n.v. RK BISDOM PARAMARIBO 
 
Nederland: NL78 INGB 0000 1202 54 t.n.v. Stichting Surinaamse Missie 
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In een plechtige eucharieviering van alle parochies in Para-Wanica die vielen onder het 
pastoorschap van pater Fransiskus Mistrianto droeg hij het pastoorschap over aan pater 
Fransiskus Kebry. Hij mag  samen met pater Roby rekenen op de volle ondersteuning 
van de parochieraden, werkgroepen en parochianen. We zullen pater ‘mistry’ erg 
missen maar wensen hem alle goeds toe in zijn studie en verdere carrière. Mgr. 
Choennie vergelijk hem naar aanleiding van de lezingen met Mozes die het volk naar het 
beloofde leidde maar zelf niet binnentrad. Dat moest Mozes aan Jeshua overlaten.

Pater Romanus naam deel aan een gezinsconferentie waarbij de problematiek rond 
suïcide onder jongeren werd besproken. De nieuwe ziekenpastoraatsgroep

Mevrouw Betty Sabajo draagt 
het voorzitterschap van de 

ziekenpastoraatsgroep over aan Hendrik 
Setrokarijo.
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Commentaar op de Lezingen van de 5e Zondag van de Veertigdagentijd (Jaar C)

Achtergrond van de eerste lezing (Jesaja 43: 
16-21)
“Ik onderneem iets nieuws, het begin is er al: 
ziet ge het niet?” Door de profetische woorden 
van Jesaja spreekt God tot de Israëlieten over 
hoop, geloof en vertrouwen. De profeet had vaak 
en heel helder het volk aangesproken op hun 
onrecht, hun onoprechtheid en hun veelvuldig 
overtreden van Gods geboden en normen. 
Maar nu kondigt God Zijn barmhartigheid en 
mededogen aan. Hij zal iets nieuws beginnen, 
vergeving schenken en niet meer acht slaan op 
het negatieve dat er geweest is. God gedenkt 
Zijn liefde voor Israël en biedt hen een nieuwe 
start aan.

Eerste lezing: Jesaja 43: 16-21
Zo spreekt de Heer, die door de zee een weg 
legt, een baan door de onstuimige golven; en 
die wagen en paard daarover laat gaan, leger 
en strijdmacht, gesloten aaneen, maar dan gaan 
ze rusten, staan niet meer op, uitgeblust zijn 
ze, uitgedoofd als een vlaspit. Denk niet meer 
aan het verleden en sla geen acht op wat reeds 
lang voorbij is: Ik onderneem iets nieuws, het 
begin is er al: ziet ge het niet? Een weg leg Ik 
door de steppe, rivieren laat Ik stromen door de 
woestijn. De wilde dieren zullen ontzag voor Mij 
hebben, de jakhalzen en de struisvogels; want 
door de steppe laat Ik beken stromen, rivieren 
door de woestijn, zodat mijn uitverkoren volk 
zich kan laven: en dit volk dat Ik Mij gevormd 
heb zal mijn lof verkondigen!

Tussenzang:  Psalm 126
Refrein: Geweldig was het wat de Heer ons 
deed, daarom zijn wij zo blij.

De Heer bracht Sions ballingen terug: het was 
alsof wij droomden. Toen lachten alle monden 
en juichte elke tong.

Toen zei men bij de volken: ‘Geweldig is het wat 
de Heer hen deed’. Geweldig was het wat de 
Heer ons deed, daarom zijn wij zo blij.

Keer nu ons lot ten goede, Heer, zoals een beek 
doet in de Zuid-woestijn. Die onder tranen 
zaaien, zij oogsten met gejuich.

Vol zorgen gaan zij uit, met zaaizakken beladen; 
Maar keren zingend weer, beladen met hun 
schoven.

Achtergrond van de tweede lezing 
(Filippenzen 3: 8-14)
Paulus geeft de gelovigen van de 
kerkgemeenschap te Filippi een ontroerend 
getuigenis van zijn liefde voor Christus. 
Paulus heeft alles wat hem eens voornaam 
en gerespecteerd had gemaakt in de Joodse 
samenleving opgegeven om Christus te volgen. 
Sinds zijn bekering, heeft Paulus zich gegrepen 
gevoeld door de Heer en heeft hij alles gedaan 
om Christus steeds meer te kennen en het 
evangelie te verkondigen. Hij ziet in tegenslagen 
en beproevingen kansen om nog inniger met 
Christus verbonden te zijn en op die momenten 
één te zijn met Christus’ lijden.

Tweede lezing: Filippenzen 3: 8-14
Broeders en zusters, ik beschouw alles als 
verlies, want mijn Heer Christus Jezus kennen 
gaat alles te boven. Om Christus heb ik alles 
prijsgegeven en houd ik alles voor afval als 
het er om gaat Hem te winnen en één te zijn 
met Hem. Ik heb geen eigen gerechtigheid op 

grond van de wet; mijn gerechtigheid komt 
door het geloof in Christus,  ze is een gave van 
God en steunt op het geloof. Ik wil Christus 
kennen, ik wil de kracht van zijn opstanding 
gewaarworden en de gemeenschap met zijn 
lijden, ik wil steeds meer op Hem lijken in 
zijn sterven om eens te mogen komen tot de 
wederopstanding uit de doden. Niet dat ik het 
al bereikt heb. Ik ben nog niet volmaakt. Maar 
ik streef er vurig naar het te grijpen, gegrepen 
als ik ben door Christus Jezus. Nee, vrienden, 
ik beeld mij niet in er al te zijn. Alleen dit: ik 
vergeet wat achter me ligt, ik reik naar wat voor 
me ligt ik storm af op het doel: de prijs van Gods 
heerlijke roeping.

Achtergrond van de evangelielezing:  
(Johannes 8: 1-11)
De Farizeeën en schrifgeleerden willen Jezus 
in een strik vangen. In de Wet van Mozes 
wordt bij bewezen overspel de doodstraf door 
steniging geëist. Zie staat er bijvoorbeeld in 
Leviticus 20:10: “Hij die overspel pleegt met de 
vrouw van een ander, de vrouw van zijn naaste, 
moet ter dood worden gebracht, hijzelf en de 
vrouw met wie hij overspel heeft gepleegd”. 
Maar de Romeinen hadden bij wet de Joden 
verboden om elke vorm van doodstraf uit te 
voeren. Dat was alleen voorbehouden aan 
het Romeins gezag. Toch werden er geregeld 
illegaal mensen gestenigd in Israël, zoals een 
paar jaren de diaken Stefanus gestenigd zal 
worden. De Farizeeën denken dus een kans te 
hebben gevonden om Jezus in de val te lokken. 
Als Hij zal opkomen voor de Joodse Wet van 
Mozes, uitgaande van het principe dat die 
boven de Romeinse wetten staat, dan kunnen 
zij gelijk Jezus bij de Romeinse overheid gaan 
beschuldigen als iemand die het volk opzet te 
doen wat de Romeinen bij wet verboden hebben. 
Maar als Hij aangeeft haar niet te stenigen, 
kunnen ze Hem bij de Joodse bevolking ervan 
beschuldigen dat Hij de Wet van Mozes ontrouw 
is en aan een kant zet, en dus onmogelijk de 
Messias kan zijn. Maar Jezus laat zich niet 
vangen, integendeel, Hij maakt het gebeuren tot 
een moment van diepe inzichten voor eenieder 

die zich daarvoor openstelt.

Evangelie: Johannes 8: 1-11
In die tijd begaf Jezus zich naar de Olijfberg. 
’s Morgens vroeg verscheen Hij weer in de 
tempel en al het volk kwam naar Hem toe. Hij 
ging zitten en onderrichtte hen. Toen brachten 
schriftgeleerden en Farizeeën Hem een vrouw 
die op overspel was betrapt. Zij plaatsten haar 
in het midden en zeiden tot Hem: “Meester, 
deze vrouw is op heterdaad betrapt terwijl 
ze overspel bedreef. Nu heeft Mozes ons in de 
Wet bevolen zulke vrouwen te stenigen. Maar 
Gij, wat zegt Gij ervan?” Dit bedoelden ze als 
een strikvraag in de hoop Hem ergens van te 
kunnen beschuldigen. Jezus echter boog zich 
voorover en schreef met zijn vinger op de grond. 
Toen zij bij Hem aanhielden met vragen richtte 
Hij zich op en zei tot hen: “Laat degene onder 
u die zonder zonden is, het eerst een steen op 
haar werpen”. Weer boog Hij zich voorover en 
schreef op de grond. Toen zij dit hoorden dropen 
zij een voor een af, de oudsten het eerst, totdat 
Jezus alleen achterbleef met de vrouw die daar 
was blijven staan. Nu richtte Jezus zich op en 
sprak tot haar: “Vrouw, waar zijn ze gebleven? 
Heeft niemand u veroordeeld?” Zij antwoordde: 
“Niemand, Heer”. Toen zei Jezus tot haar: “Ook 
Ik veroordeel u niet; ga heen en zondig van nu af 
niet meer”.

Wordt vervolgd op pagina 7

"De scène uit het evangelie van dit weekend, zoals uitgebeeld door de Duitse schilder Lucas Cranach 
de Oude (1472 - 1553)"

Het Commentaar op de lezingen 
Staat er al vanaf vrijdag op de 

website van Omhoog:  

https://omhoog.org/ 

Op de website heeft u 
de mogelijkheid om interactief 

deel te nemen 
door een reactie te geven op dit 

commentaar. 
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Commentaar op de Lezingen van de 5e Zondag van de Veertigdagentijd (Jaar C)

Overweging:
In zekere zin zijn wij allemaal 
vertegenwoordigd in deze vrouw van het 
evangelie. Zij was zeer zeker niet onschuldig. 
Zij was op heterdaad betrapt op overspel. Zij 
en de man waarmee zij betrapt was, waren 
verstrikt geraakt in een situatie waar zij 
beiden schuldig waren geworden, waar zij 
beiden verantwoordelijk waren voor wat zij 
door hun handelen aandeden aan die andere 
getrouwde vrouw. En waarschijnlijk waren er 
in dat huwelijk ook kinderen, verwachtingen 
en een vertrouwd gezinsleven: zoveel werd 
door dit overspel geschonden, misschien 
onherstelbaar beschadigd. Hoe zal het begonnen 
zijn? Waar groeiden de eerste gevoelens 
van nieuwgierigheid uit tot een tintelende 
spanning tussen deze twee, om daarna nog 
verder uit te groeien tot een aantrekking en 
een zich onverantwoord daarvoor openstellen? 
Hoe zou het begonnen zijn: van een eerste 
gewaarwording van wat mogelijk lijkt te zijn 
maar niet mag, tot het punt waarop twee 
mensen verwikkeld waren geraakt in een 
kwalijke situatie, elk door een eigen aandeel, elk 
door een eigen schuld.

Zo zijn wij allemaal als mensen: er is een kant 
aan ons menszijn dat ons in verschillende 
richtingen trekt. Naast onze goede kanten is er 
ook een stukje onverschilligheid in ons dat in 
sommige omstandigheden aan ons trekt en dan 
niet wil weten van consequenties en gevolgen. 
Er is altijd de verleiding om van de waarden 
die wij voor ons leven houden, er in de loop der 
jaren toch steeds weer wat vanaf te knabbelen. 
De mens is een paradox: dat wil zeggen dat er 
tegelijkertijd realiteiten zijn of kunnen zijn, 
die elkaars tegenovergestelde zijn. We kunnen 
zorgzaam zijn en in een andere setting hard, 
veroordelend en aggressief. We kunnen op 
bepaalde momenten ons gelovig voelen en 
diep overtuigd van Gods liefde, en kort erop 
erg verveeld, innerlijk leeg en open zijn voor 
oppervlakkige verstrooiingen. Er is een deel 
in ons dat vrijgevig en meelevend is, terwijl 
we in iets andere settings jaloers en dominant 
anderen naar onze hand kunnen zetten. We 
kunnen betrokken zijn in corruptie of fraude en 
toch thuis vóór het eten bidden en goed zorgen 
voor de ouder wordende vader.

Dit zijn voorbeelden van een diepe paradox 
die ons mensen eigen is. Het is deel van wat 
we in de traditie van ons Christelijk geloof, de 
erfzonde noemen. Deze paradox is een moeilijke 
realiteit in iedere mens. Het opent ons voor 
verleidingen en verkeerd gedrag. Het kan 
maken dat wij niet voldoende uitgroeien tot die 
versie van onszelf die we misschien ook zouden 
willen zijn.

Jezus is helder dat wat moreel fout is en wat 
tegen de waarden en normen ingaat die God ons 
aanreikt, voor Hem onaanvaardbaar is en niet 
mag worden goedgepraat. Zij woorden tegen 
de vrouw: “maar zondig van nu af niet meer”̧  
geven aan dat de nieuwe kans die Hij haar geeft, 
moet worden ingevuld met een wijze van leven 
waar die vorige zonde van overspel niet meer in 
voor zal komen, vanuit een besef dat dat kwaad 
was.

De Farizeeën hadden gehoopt Jezus in een 
moeilijke situatie te vangen. Maar Jezus doorziet 
hun sluwheid en antwoordt: “Laat degene 
onder u die zonder zonden is, het eerst een 
steen op haar werpen”. Hij wijst de Farizeeën 
en alle omstanders op die diepe paradox 
van het mensenbestaan: goed en kwaad zijn 
tegelijkertijd deel van ons innerlijk leven. En 
deze onvolmaaktheid brengt verwijdering 
tussen de mens en God. Daarom herinnert 
Jezus ons eraan dat wij allen Gods vergeving 

nodig hebben, omdat de gevolgen van deze 
onoplosbare paradox in elk mensenleven spelen, 
bij de één weer anders dan bij de andere, maar 
niemand is vrij van de erfzonde.

Voor Jezus is de belangrijkste werkelijkheid 
die van Gods barmhartigheid. Hij kent en 
leeft vanuit het mededogen van de Vader, die 
blijft zoeken naar wegen van herstel van wat 
onder de mensen kapot gaat, naar verzoening 
en naar wegen van hoop. Daarom buigt Jezus 
zich voorover en laat zich niet meeslepen in de 
sluwheid van de Farizeeën en Schriftgeleerden, 
die deze vrouw misbruiken om te proberen 
Jezus vast te zetten en uit te schakelen.

Dit is reeds het “uur” van de verlossing. 
Wat Jezus hier zegt tot de omstanders en de 
barmhartigheid die Hij de vrouw betoont, zijn 
voortekenen van die ongekende liefde van het 
kruis. Het kruisoffer verlost de mensheid van 
het kwade en de zonde, en maakt het goede 
mogelijk: “Ook Ik veroordeel je niet. Ga heen, 
maar zondig van nu af niet meer”.

Wij weten niet of die vrouw de uitnodiging van 
Jezus en Zijn aanbod van een nieuwe hoop en 
levensverandering heeft aangegrepen. Maar 
dat is niet wat nu belangrijk is. Wat vooral 
belangrijk is, is de vraag wat elk van ons met 
die uitnodiging, met dat aanbod, doet. Om die 
vraag gaat het in de Goede Week. Laten we de 
komende dagen nadenken over de strikken van 
het kwaad waarin de vrouw in het evangelie 
van deze zondag verstrikt was geraakt. Dit 
raakt elk van ons, en ook heel de mensheid. 
Laten wij vooral ook mediteren over Jezus’ 
liefde en mededogen. In Zijn woorden: “Ook ik 
veroordeel u niet. Ga heen, maar zondig van 
nu af niet meer”, liggen al de kiemen van de 
verrijzenis, de kiemen van Pasen, en van de 
nieuwe hemel en de nieuwe aarde die er eens 
zullen zijn. In die woorden horen we van een 
onvoorwaardelijke barmhartigheid die ons 
verlost en ons aanbiedt om herboren te worden 
tot nieuw leven, tot liefde, tot een andere manier 
van zijn. In de eerste lezing sprak God al tot 
ons door de profeet jesaja: “Ik onderneem iets 
nieuws, het begin is er al: ziet ge het niet?” 
En in het Boek der Openbaring, helemaal aan 
het einde van de Bijbel, zegt de Heer: “Zie, Ik 
maak alles nieuw! Al het oude is voorbij!” Dat 
is de kern van wat er in het evangelie van deze 
zondag en in de komende Goede Week en Pasen 
gebeurt. Laten wij ons denken en handelen, 
onze waarden en onze wijze van in het leven 
staan, laten omvormen door die ongekende 
goedheid en liefde van God!

Het schilderij 'Jezus en de overspelige vrouw' van Rembrandt van Rijn (1606 - 1669)
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Eerste lezing 	Dan.13,1-9.15-17.19-30.33-62 
of		  Dan.13,41c-62 
Tussenzang 	 ps.22,1-6 
Evangelie 	 Joh.8,1-11 

Dagtekst:
Ps.65(55),2: Heer, toon uw medelijden, nu 
mensen mij vervolgen. Dag aan dag word ik 
belaagd en gekweld.

Overweging:
Alles wat met seks en overspel te maken heeft, 
roept bij mensen een enorme, vaak ongezonde 
spanning op. Roddelbladen en sociale media 
staan als eerste klaar om wat er tussen de 
lakens gebeurt enorm uit te vergroten. En 
mensen slaan daar op aan, nieuwsgierig als ze 
zijn. Maar vaak is die interesse ook geworteld 
in onze eigen onzuivere gedachten. Het zijn 
niet alleen de oudsten in de eerste lezing en het 
evangelie die met genoegen stonden te gluren 
naar Suzanna en de vrouw die ‘op heterdaad 
betrapt was’. Weldenkende mensen zouden zich 
af mogen vragen: wat deden die mannen daar 
op dat moment? Kwamen ze toevallig langs 
en keken ze per ongeluk tussen de struiken 
of de luiken? Of keken ze zelf met genoegen 
naar een vrouw die hen niet toekwam? In de 
eerste lezing is dat evident, in het evangelie 
eigenlijk ook. Intriges uit een filmscript: als 
je de begeerde vrouw niet kunt krijgen, dan 
mag ook een ander haar niet hebben. Dan 
liever laten stenigen. Jezus kent het hart van 
de mens. Van de oudsten, maar ook dat van 
ons. Hij ontmaskert ons heel simpel door ons 
geweten aan te spreken. Wie van ons is zonder 
zonde? Wie kan zeggen dat hij kan oordelen? 
Wie is er – zoals Hij elders zegt – zonder balk 
in het eigen oog, bezig met de splinters van 
anderen te verwijderen? Ja, en dan op het punt 
van seks en overspel, zijn mensen zelf vaak 
heel gevoelig voor de verleiding, maar ook heel 
snel klaar met een oordeel over wie deugt of 
niet. Terwijl wij zelf ons hart maar eens zuiver 
moeten zien te houden… Allereerst zouden we 
moeten leren van Jezus dat de barmhartigheid 
zegeviert over het oordeel. Hij oordeelt ons 
niet. Nu niet althans. Elke dag dat we leven 
kunnen we nieuwe keuzes maken. Hij kent 
geen doodstraf, maar alleen aansporingen tot 
bekering en heiligheid. Ga heen, maar zondig 
niet meer, of in ieder geval minder. En als het 
fout gaat, vertrouw dan op de barmhartigheid. 
Ten tweede mogen we leren dat die fixatie op 
de lichamelijkheid vaak overdreven is. In de 
interesse van de wereld en de media, maar 
ook in ons eigen zondebesef. Vraag niet alleen 
aandacht en vergeving voor deze dingen, maar 
richt je in deze Veertigdagentijd op wat het 
allerbelangrijkste is: de eer van God, het gebed, 
het luisteren naar Hem. Daaruit volgt een 
zuiverder omgang met de medemens die zoveel 
meer is dan het lichaam. Trap niet in de valkuil 
van de oversekste oude mannen, maar kies 
voor de zuiverheid van Christus, moeder Maria 
en de heiligen. Kies ervoor om niet te oordelen, 
maar om met Christus te redden. Spreek vrij en 
u zult vrijgesproken worden.

Gebed:
God, door de oneindige overvloed van uw 
genade ontvangen wij uw rijke zegen. Laat 
ons zó overgaan van het oude naar het 
nieuwe leven, dat wij geschikt worden voor de 
heerlijkheid van uw Rijk. Amen.

tegenstanders. Gij redt mij uit de macht van de 
boze.

Overweging:
Vandaag laat Jezus ons heel duidelijk zien 
hoe Hij zelf is. Hij spreekt met mensen die 
reeds in Hem geloven. Toch begrijpen zij niet 
volkomen waar Jezus het over heeft als Hij 
spreekt over de vrijheid van de kinderen Gods. 
Echt vrij zijn zij die leven in de waarheid. En 
deze waarheid kennen wij door te leven als 
ware leerlingen van Jezus en door trouw te 
blijven aan zijn Woord. De vrijheid waar Jezus 
over spreekt is er geen van aardse bevrijding 
uit onderdrukking of slavernij. De vrijheid 
waar Jezus het over heeft is een vrijheid van 
het hart. Als wij geloven in Hem die God ons 
gezonden heeft, dan zullen wij niet langer aan 
de zonde gewijd zijn. De zonde is datgene wat 
de wereld ons voorhoudt als iets goeds, waar 
we op kunnen bouwen, waar we waarde aan 
zouden moeten hechten. Maar allen zijn wij 
hier op aarde stervelingen en allen zullen wij 
eens de laatste adem uitblazen. Dan gaat het 
er niet meer om hoeveel wij aan bezittingen 
hebben op aarde, dan gaat het er niet meer om 
hoeveel mensen ons wel of niet mogen, dan 
gaat het erom hoe onze relatie is met God zelf. 
Dan gaat het erom, hoe wij de woorden die 
Jezus ons gegeven heeft werkelijkheid hebben 
laten worden door ernaar te leven en ernaar 
te handelen. De wereld slokt ons op met al zijn 
aanlokkelijkheden, wij worden constant verleid 
om aan het wereldse toe te geven. Maar wij 
zouden daarbij tegelijk moeten inzien dat al 
dat wereldse maar tijdelijk is. Alle materiële 
zaken maken ons niet vrij, net zo min als geld. 
Want, hoe meer je er van hebt des te meer je 
er nog van bij wilt hebben. Aardse zaken als 
geld en materialisme maken ons juist tot slaaf 
waardoor we onvrij worden. Jezus spoort 
ons daarom aan om de werken van Abraham 
te doen als wij ons daarop beroepen. En de 
werken van Abraham zijn in twee woorden te 
vatten: “Abraham geloofde”. Dit geloof werd 
hem als gerechtigheid aangerekend. Als wij 
dan de werken van Abraham doen, dan dienen 
wij te geloven door trouw te zijn aan het 
verbond van God met ons. Het verbond van 
God met ons is: dat Jezus ons vrijgekocht heeft 
van de zonde, waardoor wij niet langer slaaf 
zijn van die zonde. Richten wij dus ons hart op 
God en proberen wij te leven naar de geboden 
die God ons zelf gegeven heeft: “Bemint God en 
de naasten.” Dan zullen wij werkelijk vrij zijn in 
ons hart.

Gebed:
God van barmhartigheid, verlicht het hart 
van uw kinderen dat door boetvaardigheid is 
geheiligd, en schenk welwillend gehoor aan 
de smeekbede van hen die U met liefde mogen 
dienen. Door onze Heer, Jezus Christus, uw 
Zoon. Amen.

Eerste lezing 	Gen.17,3-9 
Tussenzang 	 ps.105,4-9 
Evangelie 	 Joh.8,51-59 

Dagtekst:
Heb. 9,15: Christus is middelaar van een nieuw 
verbond: omdat Hij gestorven is, kunnen zij die 
geroepen zijn het eeuwig erfdeel ontvangen dat 

Eerste lezing 	Num.21,4-9 
Tussenzang 	 ps.102,2-3.16-18.19-21 
Evangelie 	 Joh.8,21-30 

Dagtekst:
Ps.27(26),14:  Zie uit naar de Heer, houd 
moedig stand; wees welgemoed en vertrouw 
op de Heer.

Overweging:
Wat zijn die giftige slangen uit de eerste 
lezing? De slang is uiteraard het symbool van 
de oude satan, die in het begin met zijn listige 
praatjes de eerste mensen wist te verleiden tot 
ongehoorzaamheid. Maar het gif waarmee de 
slangen bijten, komt uit hun bek en hun tanden. 
Een slang is op zich een kwetsbaar dier. Hij 
kan, als hij groot genoeg is, een prooi kapot 
drukken. Maar de dood zit in de bek, in het gif. 
Pas na de beet kan hij zijn prooi verslinden. 
Zo is het ook met de verleiding van de duivel 
in ons bestaan. Eigenlijk is de duivel zwak en 
niet in staat ons te doden. Maar het venijn zit 
niet in de staart maar in de bek. En dat is ook 
wat bij het volk in de woestijn en de Farizeeën 
gebeurt. Dat ze in hun hoofd en hart te weinig 
geloof hebben en opstandige, ontevreden 
gedachten hebben, is het gif wat de duivel in 
mensenharten zaait door de verleiding. De 
zonde komt echter pas tot bloei als we met dat 
gif gaan bijten. Als we elkaar ophitsen en de 
revolutie preken. Als we de gezanten van God, 
Mozes en Jezus  met onze opstandige woorden 
gaan bijten en aanvallen. En zo anderen 
verleiden en het gif verspreiden. Dat is dodelijk. 
Zo is de geestelijke betekenis van die slangen. 
Wat is het tegengif tegen deze slangenbeten? Er 
is geen ander geneesmiddel dan de vergeving 
van het kruis, waar Jezus zijn bloed vergoot 
om het volk te redden van de slangen, de satan. 
Op het kruis werd de kop van de oude slang 
verpletterd, wat begon in Nazareth toen de 
nieuwe Eva, geheiligd door Christus’ genade 
gehoorzaam was. Maria werd als eerste mens 
gered door haar Zoon. En met haar heel het 
nieuwe volk Gods van de Kerk. Wat is het werk 
dat God van ons vraagt om gered te worden? 
Allereerst het geloof in ons hart, dat Jezus 
werkelijk onze Redder is. Wat is de houding 
die daarbij past? Opzien naar het kruis, het 
nieuwe symbool dat zoveel groter is dan een 
bronzen slang. Opzien naar de gekruisigde die 
van de aarde omhoog is geheven, is het enige 
antwoord voor mensen die, zoals Jezus zegt, 
van beneden zijn, van de aarde. De slang kruipt 
op de aarde, kijk niet naar dat beest! Jezus 
komt van de hemel, zie op naar Hem! We zijn 
als mensen zwak en kwetsbaar, hebben onze 
mond snel open om het kwade te spreken. 
Maar in Christus worden we sterk, worden we 
gered en openen onze mond om Hem dank te 
brengen. Opstandigen worden wijs als ze zich 
openen voor Jezus die zijn handen uitstrekte 
op het kruis om alle zondaars tot zijn geopend 
Hart te trekken.

Eerste lezing 	Dan3,14-20.91-92.95 
Tussenzang 	 Dan.3,52-56 
Evangelie 	 Joh.8,31-42 

Dagtekst:
Ps.17,48-49: Heer, Gij zult mij bevrijden van 
grimmige vijanden. Gij verheft mij boven mijn 
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hun is toegezegd.

Overweging:
De ontmoeting met de liefde van God bevrijdt, 
zodat mijn blik verwijd wordt en ik meer 
ruimte krijg om Gods wil te doen. We horen 
in de eerste lezing het verhaal van Abraham. 
Abraham behoorde tot de nomadenstammen, 
zoals we die nu in het Midden-Oosten nog 
wel kunnen tegenkomen. Abraham was een 
man die in Ur woonde. Hij was rijk en ook 
een man van zijn cultuur. Hij was gelovig, zo 
staande in de traditie van zijn voorvaderen 
(natuurgeloof). Zoals ook mensen nu wel 
in dingen willen geloven, maar lijkt het ook 
steeds meer een eigen ‘project’ te worden. 
Het bijzondere van Abraham is dat hij een 
wonderlijke ontdekking mocht doen die 
doorgaat tot op de dag van vandaag, dat God 
zichzelf doet kennen. Abraham was gelovig, 
maar nu wordt hij een gelovige op een nieuwe 
wijze. Er is namelijk een natuurlijke kennis van 
God, zoals Paulus het al zegt. “Niemand is te 
verontschuldigen want doorheen de schepping 
is de Schepper te herkennen.” Daarom dan 
ook dat alle culturen godsdienst kennen en 
dat het Concilie dan ook met eerbied spreekt 
tot allen die zo proberen God te vereren. 
Maar naast de natuurlijke godskennis is er 
ook een bovennatuurlijke godskennis. Dat 
is de Godskennis doorheen de openbaring 
waarvan de heilige Schrift ons getuigt. De 
bovennatuurlijke openbaring wil zeggen 
dat het een kennen van God betreft die de 
natuur te boven gaat. Die niet de vrucht is 
van ons kennen en denken maar die de vrucht 
is van genade. Want God DOET zich kennen. 
Dat is wat Abraham heeft mogen ervaren 
en meemaken. Want het wonderlijke van de 
authentieke openbaring van God is, dat het 
niet alleen een openbaring is maar ook een 
beleving. Wij zijn een tijd van ervaringen, we 
willen van alles beleven en voelen, maar het 
liefst goed georganiseerd en op de momenten 
dat het ons uitkomt en wat wij zelf onder 
controle kunnen houden. Dus aangepast en 
ingepast in onze eigen levenswijze. En hier is er 
een wonderlijke waaier te vinden van alles en 
nog wat, wat we tegenwoordig al gemakkelijk 
spiritualiteit noemen. Maar dat heeft weinig 
te maken met de openbaring die Abraham 
heeft meegemaakt. Want als God zich doet 
kennen dan staat de hele wereld op z’n  kop. 
Dan word je namelijk binnen getrokken in een 
geheim van liefde. Een geheim van liefde dat zo 
anders is, zo totaal is dat het je uit je evenwicht 
brengt. En dat hebben we niet zo graag want 
dan ben je de controle kwijt. Mensen die aan 
evenwichtsstoornis lijden weten daar alles van. 
Maar het wonderlijke van dit uit je evenwicht 
gehaald worden is dat het een dieper evenwicht 
terug schenkt. Abraham wordt geroepen om Ur 
te verlaten en om naar Kanaän te trekken. Op 
zich heel vreemd want waarom zou hij gaan, hij 
heeft het goed. Maar wonderlijk genoeg heeft 
hij blijkbaar in deze ontmoeting ontdekt dat 
het ‘goed’ dat hij ‘bezat’ niets is vergeleken met 
datgene wat hem nu is overkomen. En ofschoon 
hij geen garantie heeft voor hetgeen wat hem 
in het vooruitzicht wordt gesteld gaat hij op 
weg. Hij vertrouwt op God. Abraham is de 
eerste gelovige in deze nieuwe en bevrijdende 
zin. Het verandert zo je leven dat je zelfs een 
nieuwe naam krijgt, zoals Abraham. God maakt 
iets nieuws. Dat is het wonderlijke geheim van 
zijn liefde. En in Abraham begint de belofte 
dat dit zich zal uitspreiden over alle volken. In 

Jezus vindt dit geheim zijn hoogtepunt en zijn 
grootste diepte. Jezus is de Mens geworden 
openbaring van die liefde van God: “Voor 
Abraham werd, ben Ik.” Het is nogal wat, wat 
Jezus hier zegt. “Voor Abraham werd ben Ik.” 
Hoogtepunt van de Godsopenbaring, maar het 
wordt een dieptepunt wat wij er mee doen. 
We voelen hier de spanning van hen die niet 
uit hun evenwicht gebracht willen worden. 
Van hen die zich een eigen zekerheid hebben 
opgebouwd en daarin past Jezus niet. Dat klopt 
ook wel, want Hij is niet in te passen, maar we 
moeten ons altijd weer aan Hem aanpassen. 
Geloven betekent altijd weer uit onze quasi 
zekerheid gebracht worden om juist in Hem 
een nieuw evenwicht te vinden maar als een 
dynamiek die zich altijd weer zal vernieuwen 
tot aan de volheid van het leven. Jezus leeft zelf 
die vrijheid van de volheid van het leven en is 
dan ook vol dynamiek die allen insluit. Want 
Hij komt niet om zichzelf te brengen, zoals dat 
in onze samenleving een beetje in is geworden. 
Vooral jezelf poneren, nee, Hij komt om ons de 
Vader te openbaren. En als dat dé waarheid 
van het leven is, dan ontdekken we ook daar 
dat wij allen broeders en zusters zijn. Dat is 
onze roeping. Dat is het doel van de liefde. Dat 
is het geheim van Pasen. Aan het einde van dit 
evangelie staat dat ze Jezus wilden stenigen. 
Daar word je koud van als je het hoort. Maar 
hoe vaak laat het ons zelf niet koud wanneer 
Hij ons probeert uit ons quasi evenwicht te 
halen om in Hem tot een vernieuwd evenwicht 
te komen door het verlossende en groeiende 
geheim van de liefde heen. Dat is een hele weg, 
zoals ook Abraham die weg had te gaan. 

Eerste lezing 	Jer.20,10-13 
Tussenzang 	 ps.18,2-7 
Evangelie 	 Joh.10,31-42 

Dagtekst:
Ps.31(30),10.16 en 18:  Heer, toon uw 
barmhartigheid nu ik in nood ben. Red mij uit 
de handen van mijn tegenstanders, bevrijd mij 
van mijn vervolgers. Ik roep U aan; Heer, wijs 
mijn gebed niet af!

Overweging:
Een moeilijk evangelie. Op de beschuldiging 
dat Jezus zichzelf tot God maakt, antwoordt 
de Heer met een citaat uit psalm 81: “Ik, 
de Heer, heb gezegd: gij zijt goden.” De 
betekenis van deze woorden vinden wij in 
het boek Deuteronomium. Daar staat over 
het rechtspreken het volgende geschreven: 
“Ge moet u in het rechtspreken door niemand 
laten intimideren, want de rechtspraak is iets 
van God.” Psalm 81 maar ook het verhaal over 
Susanna en de onrechtvaardige rechters tonen 
ons, dat Gods aanwezigheid in de rechtspraak 
vaak ver te zoeken was. En in die zin had 
men zich op de verkeerde manier tot goden 
verheven. Welnu, in Jezus als Zoon van God zijn 
het de werken die openbaren en bewijzen dat 
Hij werkelijk de door God Gezondene is. Wij 
worden uitgenodigd om met Johannes de Doper 
op zoek te gaan naar Hem die wij misschien 
nog altijd niet kennen. Voor Johannes was Jezus 
uiteindelijk Degene op wie hij Gods Geest zag 
neerdalen. En die Geest werkt niet alleen in 
Jezus’ wonderen; Hij maakt bovenal dat de 
Vader in Jezus is en Jezus in de Vader. Jezus 
stelde zich buiten hun bereik. Dat wil zeggen, 
dat zij geen macht over Hem kregen zolang zijn 
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uur niet gekomen was. “Macht heb Ik om mijn 
leven te geven, macht heb Ik om het terug te 
nemen. Niemand neemt het van Mij af, Ik geef 
het uit Mijzelf.” Uiteindelijk is Jezus de Rechter 
die het leven van de arme uit de macht van 
de boosdoeners redt. En de schande van de 
onrechtvaardigen duurt eeuwig, ze wordt nooit 
vergeten. Laten wij ons in geloof aansluiten 
bij het getuigenis van Johannes de Doper: “Zie 
het Lam Gods dat wegneemt de zonden der 
wereld.”  Dat wij ons in Jezus door God laten 
heiligen, dan zal de komst van de eeuwige 
Rechter voor ons in waarheid barmhartig zijn. 

Gebed:
Heer, wij vragen U: vergeef de zonden van 
uw volk. Bevrijd ons in uw goedheid uit 
de strikken van het kwaad dat wij in onze 
zwakheid hebben bedreven. Door onze Heer 
Jezus Christus, uw Zoon. Amen.

Eerste lezing 	Ez.37,21-28 
Tussenzang 	 Jer.31,10.11-12ab.13  
Evangelie 	 Joh.11,45-56 (I,nr.155,blz.277)
(WM:blz.970) 

Dagtekst:
Ps.22(21)20.7:  Heer, houd U niet ver van mij. 
Kom haastig om mij bij te staan, want ik ben 
als een worm, geen mens meer, verstoten door 
de mensen, door het volk veracht.

Overweging:
In het vers voor het evangelie hoorden wij dat 
alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan. Dit 
is voor ons de belofte die God aan ons, die in 
Hem geloven doet. In de wereld heerst dikwijls 
angst over hoe machthebbers in de wereld hun 
macht gebruiken of misbruiken. Hoe mensen 
vervolgd worden omwille van hun mening 
en geloof. Ieder jaar weer worden christenen 
vervolgd en gedood omwille van hun geloof in 
Christus. In de wereld zijn er nog altijd landen 
waar het niet mogelijk is om als christen voor 
je geloof uit te komen, waar je niet naar de kerk 
kunt gaan en in angst voor vervolging leeft. 
Ook in het Sanhedrin heerste een sfeer van 
afkeer en hang naar vervolging van Jezus. Jezus 
verrichtte vele wonderen, wonderen die door 
hen niet gezien en begrepen werden. Wonderen 
die het Sanhedrin aanzet tot vervolging, 
vervolging tot aan de dood toe. Ook Jezus 
onttrekt zich aan het openbare leven door 
terug te keren naar de woestijn, niet om aan 
vervolging te ontkomen maar om zijn tijd af te 
wachten. Ook de hogepriesters en Farizeeën 
zoeken naar Jezus om Hem te doden en doen 
dat zelfs op voor Joden de meest heilige plaats, 
de tempel. Ze zijn niet daar om te bidden maar 
om Gods Zoon te vervolgen. Morgen horen wij 
hoe Jezus zich niet door zijn vervolgers laat 
tegenhouden maar Jeruzalem binnentrekt.

Gebed:
God, altijd zorgt Gij voor het heil van de 
mensen, maar nu verblijdt Gij uw volk met 
nog groter genade. Zie genadig neer op uw 
uitverkorenen en schenk aan de dopelingen 
en de gedoopten uw liefderijke hulp en 
bescherming. Door onze Heer Jezus Christus, 
uw Zoon. Amen.

zaterdag 12 april
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Door Eric Doelahmarsidi

Op zaterdag 22 maart 2025 werd in de RK 
Parochie Maria Onbevlekte Ontvangenis een 
nachtwake gehouden met als thema: ”Is dit 
een vasten dat Mij behaagt”, gehaald uit Jesaja 
58 vers 1 – 9a. De nachtwake werd gehouden 
onder toezicht van pastoor Gading, waarbij 
diaken Waterberg van Begi Kerki West de 
pastoor geestelijk heeft ondersteund. 
’s Ochtends 08:00 uur is pater Gading samen 
met diaken Waterberg van Begi Kerki West 
voorgegaan in de Eucharistieviering in de 
pastorie te Mary’s Hope. Gedurende de 
wake was er gelegenheid om te biechten bij 
de pastoor. De gelovigen hebben gebruikt 
gemaakt van dit sacrament.

Bij het vallen van de avond kwamen de 
gelovigen van Coronie en Wageningen bijeen 
om samen met de Heer te waken. 

Om 21:00 uur werd de nachtwake geopend 
met de uitstelling van het Allerheiligst 
Sacrament. Het is een wake van rozenkrans 
gebed, smeekbede met zang, stille aanbidding 
en reflectie. Broeder Eric heeft het thema 
van de nachtwake eenvoudig (in Sranan 
Tongo) verkondigd aan de gelovigen, zodat de 
gelovigen het Woord dat geestelijk voedsel is, 
makkelijk kunnen consumeren.

Om 00:00 uur in de ochtend werd de kruisweg 
gelopen, waarbij de gelovigen bij elke statie 
met de kracht van de H. Geest in herinnering 
wordt gebracht wat Jezus heeft mogen 
doorstaan en dat Hij uit liefde dit voor ons 
heeft gedaan.

De nachtwake werd om 06:00 ’s ochtends 
afgesloten met een Eucharistieviering. Na 
de viering werd er gezamenlijk ontbeten. De 
nachtwake is een lange gekoesterde wens van 
de gelovigen van het Westen van Suriname om 
in de 40 dagen tijd een avond geheel over te 
geven aan de Heer.

Nachtwake in het pastoraal gebied het Westen van Suriname 
(Coronie, Wageningen en Nickerie)


