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Bijeenkomst tussen katholieken met politieke verantwoordelijkheden en pastores:
‘Dialoog om broederschap en sociale vriendschap te versterken’

(ADN CELAM) - Katholieken met politieke 
verantwoordelijkheden en pastores uit Mexico, 
Midden-Amerika en het Caribisch gebied 
kwamen van 10 tot 14 februari 2025 bijeen 
in Casa Lago, de locatie van de Mexicaanse 
Bisschoppenconferentie (CEM). Het evenement 
werd georganiseerd door de Latijns-
Amerikaanse en Caribische Bisschoppenraad 
(CELAM) en de Pauselijke Commissie voor 
Latijns-Amerika (CAL). De bijeenkomst, 
getiteld ‘Fratelli tutti: politiek, dialoog en 
sociale vriendschap’, had tot doel de cultuur 
van ontmoeting te bevorderen en polarisatie 
in de regio te verminderen. Dit alles in lijn 
met de principes van de encycliek van paus 
Franciscus. Volgens de organisatoren is het 
nodig dialogen te bevorderen die bijdragen aan 
de wederopbouw van het sociale bestel en de 
broederschap onder de volkeren.

Luisteren naar synodale en sociale 
broederschap
De methodologie van het evenement is 
gebaseerd op spirituele conversatie, een 
proces waarbij deelnemers in kleine groepen 
reflecteren op de sociale en politieke 
uitdagingen van hun landen, in het licht 
van de leer van de Kerk. Tot de specifieke 
doelstellingen behoren: het synodaal luisteren 
naar de verwachtingen van katholieken met 
politieke verantwoordelijkheden over de rol 
van de Kerk in de regio, het  reflecteren op 

de uitdagingen van het politieke en sociale 
leven vanuit de encycliek ‘Fratelli tutti’ en het 
zoeken naar concrete manieren om sociale 
vriendschap en het algemeen welzijn te 
bevorderen.

Deze conferentie was exclusief voor 
uitgenodigde politici en bisschoppen uit 
Mexico, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Costa Rica, Panama, de Dominicaanse 
Republiek, Cuba en de Antillen, samen met het 
organiserende team van CELAM en CAL3.

Reflectie op Fratelli Tutti en de politieke 
realiteit van de regio
Het programma van de bijeenkomst was 
opgezet rond de hoofdstukken van Fratelli 
tutti, waarbij onderwerpen als polarisatie, 
universele broederschap en het beste beleid 
aan bod kwamen. Op dinsdag 11 februari 
reflecteerden de deelnemers op’ De schaduwen 
van een gesloten wereld’, waarbij de groeiende 
sociale en politieke kloof in hun landen werd 
besproken. In de middag bespraken ze het 
onderwerp: ‘Een vreemdeling onderweg’, aan 
de hand van de parabel van de barmhartige 
Samaritaan, om de inzet voor de meest 
kwetsbaren groepen te analyseren. Op 
woensdag 12 februari bezocht de groep de 
Basiliek van Guadalupe, waar ze de eucharistie 
vierden, voorgegaan door kardinaal Carlos 
Aguiar Retes. Vervolgens werd de dialoog 

hervat met het thema ‘Denken en een open 
wereld creëren’, waarbij de noodzaak van 
meer inclusieve en solidaire samenlevingen 
werd benadrukt. Op donderdag 13 februari 
werden de hoofdstukken ‘Dialoog en sociale 
vriendschap en Religies in dienst van de 
broederschap’ besproken, waarbij de rol van 
de Kerk in de opbouw van rechtvaardigere 
en vreedzamere samenlevingen werd 
benadrukt. Tenslotte werden op vrijdag 14 
februari de conclusies en toezeggingen van de 
bijeenkomst gepresenteerd, met als doel een 
gemeenschappelijke werkagenda onder de 
deelnemers te genereren.

Beleid in dienst van het algemeen welzijn
Paus Franciscus benadrukt in zijn encycliek 
Fratelli tutti het belang van een beleid 
gebaseerd op solidariteit en het algemeen 
welzijn en waarschuwt voor de gevaren van 
populisme en de manipulatie van het volk. 
Tijdens het evenement werden discussies 
gehouden over hoe politiek een instrument 
van dienstbaarheid en transformatie 
kan zijn, weg van partijbelangen of 
confronterende strategieën. In dit verband 
werd op woensdag na de eucharistieviering 
het onderwerp ‘Het beste beleid’ besproken, 
met als doel te reflecteren  over de ethische 
verantwoordelijkheid van politici vandaag de 
dag.
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Stichting Marriage Encounter Suriname	
Openbaar Stichtingenregister nr. 1918  	
Michilaan #5, Paramaribo, Suriname 	
Bank: DSB # 11 70 694   

Het was weer een prachtige viering. 
Een geestverheffende viering. 
Het is altijd fijn om met zoveel gehuwden 
samen te zijn. 
Enkele uitspraken na de viering van World 
Marriage Day op 9 februari jongstleden.

De Stichting Marriage Encounter Suriname 
(MES) heeft na 4 jaar weer een gezamenlijke 
viering van World Marriage Day gehouden in 
de Kathedrale Baseliek. Na de Covid jaren is 
deze dag nog 2 jaren alleen in de parochies 
gevierd. 

Ondanks de aangekondigde gezamenlijke 
viering in de Baseliek, hebben verschillende 

parochies op hun eigen wijze aandacht besteed 
aan deze speciale dag waarbij het sacrament 
van het huwelijk wordt gevierd. 

Het doel van World Marriage Day is :  
Het verbond van man en vrouw als basis 
van het gezin en de basiseenheid van de 
samenleving te vieren. Het eert de schoonheid 
van hun trouw, opoffering en vreugde in het 
dagelijks leven.

De uitnodiging voor de viering was deze 
keer dan ook echt gericht op koppels en 
hun gezinnen. De mooie middag in de kleine 
regentijd heeft meegewerkt dat de koppels in 
processie de Baseliek binnen gingen. De wind 
heeft voor extra uitdaging gezorgd om de 
kaarsen aan te steken. 
Dat heeft de koppels er niet van weerhouden 
om trots de kerk binnen te gaan onder 
muzikale begeleiding van Denilvo met : “Here 
comes the bride” .

Voor sommigen was dat heel lang terug toen 
zij op die manier de kerk  betraden op die ene 
speciale dag. Het was ook mooi om te zien dat 
er gezinnen waren. En enkele vrouwen zelf in 
hun bruidsjurk.

De preek is verzorgd door de Vicaris Generaal 
tevens, ME priester, Esteban Kross. Naar 
analogie van het thema van het jubel jaar 
Pelgrims van Hoop, zijn gehuwden pelgrims 
op weg naar Jezus.  ME-koppels waren goed 
vertegenwoordigt in de liturgie: dienstleiding, 
lezingen, voorbeden, offerande en collecte. Het 
verwelkomen van de kerkgangers werd gedaan 
door ME-koppels. 

De huwelijksgelofte is weer hernieuwd en was 
er een speciaal moment van het vragen van 
vergeving door de echtparen aan elkaar.
Het ME-koppel diaken Rudy en echtgenote 
Alma Anosé hebben gezorgd voor het gebed 
van echtgnoten voor ekaar. 

Na de communie hebben we weer traditioneel 
aandacht geschonken aan de koppels door het 
aantal huwelijks jaren in blokken op te delen 
en daarbij de koppels te laten opstaan. Dan zie 

je altijd weer stralende gezichten. Zelf bij de 
groep van zij die 1 dag tot 5 jaar gehuwd zijn. 

En ja hoor we hadden 9 koppels die reeds hun 
gouden bruiloft hadden gevierd. 
Daartussen zelf één met het diamanten 
huwelijk. Dat was het echtpaar Lucien en 
Jolanda Chin A Foeng.  Alle “ gouden echtparen” 
hebben een presentje gehad en natuurlijk iets 
extra voor het “diamanten echtpaar”.

Er is ook bijzondere dank uitgesproken aan 
bisschop Choennie en alle priesters en diakens 
voor hun bijdrage in het afgelopen jaar om het 
sacrament van het huwelijk levendig te houden.  
Zonder hun hebben wij ook geen kerkelijk 
huwelijk, geen sacrament.

De avond is afgesloten in het St.Aloysius Hof 
waar er een hapje en drankje is geserveerd.  
Het was een prachtig teken van gehuwd zijn. 
Het huwelijk zoals God dat wil tussen één man 
en één vrouw.-.

World Marriage Day 2025
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Katholieke Charismatische Vernieuwing 
(KCV) Suriname organiseert fundraising 
Jubilee Gospelavond
De Katholieke Charismatische Vernieuwing 
(KCV) Suriname kijkt met vreugde terug 
op bijna 50 jaar dienstbaarheid binnen de 
Rooms Katholieke-kerk en de Surinaamse 
gemeenschap. De verschillende gebedsgroepen, 
de vormingsprogramma's Leven in de Geest 
en Groei in de Geest, evenals de eerste vrijdag 
eucharistievieringen en nachtwakes, hebben 
duizenden mensen geholpen om een diepere 
relatie met God op te bouwen.

Met een hart vol dankbaarheid en vreugde voor 
alle zegeningen die de Heer ons heeft gegeven, 
bereiden wij ons voor op de viering van onze 
bigi yari in 2026, die we uiteraard op een 
bijzondere manier zullen gedenken.

We hebben geweldig nieuws! Ter gelegenheid 
van ons jubileumfeest zal de KCV meerdere 
activiteiten organiseren. Dit jaar beginnen 
we met een fundraising Gospelavond met het 
thema "Rejoice in the Lord". Het wordt een 
feestelijke avond vol muziek, dans, woordkunst 
en, zoals altijd bij de KCV, een avond van 
vreugde en spiritualiteit. Trek je dansschoenen 
aan, smeer je stembanden en kom samen met 
ons dansen, zingen, bidden en de liefde van God 
vieren.

Datum: Zaterdag 1 maart 2025
Tijd: 19:00 – 23:00 uur
Locatie: Politie Opleidings Centrum, Tibitistraat

De opbrengst van deze avond zal worden 
gebruikt om het werk van de Heer voort te 
zetten, in lijn met de Grote Opdracht van Jezus. 
De Grote Opdracht benadrukt niet alleen het 
verkondigen van het evangelie, maar ook het 
handelen in liefde en zorg voor anderen. De 
KCV wil de liefde van Christus in de praktijk te 
brengen. Elk jaar in december gedenken we de 
minder bedeelden in onze samenleving en deze 
initiatieven willen we voortzetten en vaker 
uitvoeren. Jouw bijdrage maakt het mogelijk 
om een positieve impact te hebben in onze 
samenleving.

Wat kun je verwachten?
- Onze Heer Jezus die je hart wil vullen met Zijn 
liefde, vrede en vreugde
- Een geweldige line-up van talentvolle 
artiesten, waaronder Eugene Main, Risto, 
Unexpected Harmony en nog veel meer
- Een warm gevoel van saamhorigheid en 
gemeenschap

Mis dit evenement niet! Zorg ervoor dat je 
erbij bent en neem collega's, vrienden, familie 
en buren mee om samen met ons de vreugde 
van het geloof te delen. Laten we onze handen 
en harten openen voor Gods zegeningen 
en tegelijkertijd iets moois doen voor onze 
naasten.
Toegang: Vrijwillige bijdrage vanaf SRD 400
De uitnodigingskaarten zijn verkrijgbaar 
bij de leiders van de gebedsgroepen in de 
verschillende parochies. Donaties zijn van harte 
welkom! Contactpersoon: Marabel Boldewijn 
8656686.

Op uw vervoersmiddel wordt gelet. Laat niets u 
dus tegenhouden om te komen genieten tijdens 
deze onvergetelijke avond. Moge de vreugde die 
we in God vinden ons sterken en ons inspireren 
om onze naasten te dienen, nu en altijd. Rejoice 
in the Lord!			   Liesbeth Cairo

Doneer uw bijdrage voor Omhoog op 
het rekening nr. 10.35.169 
bij De Surinaamse Bank t.n.v. R.K. 
Bisdom met vermelding: 
DONATIE OMHOOG

DILEXIT NOS
(Hij Houdt van Ons; Romeinen 8:37)

Deze encycliek is de 4e encycliek gepubliceerd door 
paus Franciscus op 24 oktober 2024, na Lumen 
Fidei's Encycliek (2013), Laudato Si (2015), en 
Fratelli Tutti (2020). 

Dankbaar voor de mooie weerspiegeling van deze 
encyclische dilexit nummers, heb ik ze opnieuw 
doorgelezen. Graag deel ik enkele teksten met u die 
ik las. Hopelijk wekt het uw interesse. 

Door deze encyclische brief nodigt paus Franciscus 
ons uit om terug te keren naar het heilig hart 
van Jezus. Jezus' hart dat voor ons openstaat, 
onvoorwaardelijk op ons wacht en enkel en alleen 
liefde en vriendschap biedt.  Jezus zei: "Ik heb 
van je gehouden en heb je een vriend genoemd."  
(John15: 9,15)

Alleen door terug te keren naar het heilig hart 
van Jezus, kunnen we vandaag beginnen met 
veranderen, verbeteren en vernieuwen binnen 
onze familie, de gemeenschap en onze wereld. 
Alleen door vanuit het hart te beginnen, kunnen 
we ons met verschillende gedachten en verlangens 
verzoenen en een verdeelde en gewonde wereld 
genezen, zodat de Heilige Geest ons in eenheid kan 
leiden als broeders en zusters in God. 

Door zijn heilig hart worden we begeleid om naar 
anderen en naar de wereld te kijken met Gods 
blik, perspectief en gevoelens. Wij geloven dat 
God kan werken en ons kan redden door tot ons 
hart te spreken vanuit zijn heilig hart; voorbij alle 
menselijke gedachten, overwegingen, plannen en 
ideeën. 

Moge zijn heilig hart en zijn onmetelijk vertrouwen 
meer aanwezig zijn en moge hij zijn hart vandaag 
aan de wereld geven welke in toenemende 
mate gewond raakt door oorlog, haat, spirituele 
armoede en de vlucht in en hang naar vergankelijk 
wereldentertainment.

Door zijn hart en zijn brandende geest, hopen we 
dat onze harten worden vernieuwd en wij tot een 
nieuwe mensheid verworden die aan een nieuwe 
kerk en de orde van de wereld zal bouwen.

Moge het heilig hart van Jezus blijven oplaaien en 
de dorst naar de redding van onze zielen lessen. 
Dat ons hart vernieuwt tot een kanaal van Gods' 
liefde en ons tot ware vrededragers maakt waar 
ter wereld wij ons ook bevinden.  

Moge het heilig hart van Jezus onze harten 
ontbranden, opdat wij zijn boodschappers worden 
die zijn kerk in liefde, vreugde, broederschap en 
heiligheid onderhouden, verzorgen en opnieuw 
opbouwen. 

"Ik heb een hart nodig dat brandt van tederheid. 
Voor altijd mijn steun en toeverlaat is en die van 
alles in mij houdt, zelfs van mijn zwakte. 
Die dag en nacht bij mij is en mij nooit verlaat. 
Ik heb God nodig die mij kent en aanneemt als een 
broer en zus, mij helpt in mijn lijden. 
Dus wanneer ik sta voor het vagevuur, 
Kies ik voor uw brandende liefde, o hart van mijn 
God.”

(St. Theresa uit de Kindertijd Jezus)

Pater Gading Johannes Sianipar
Februari 2025
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…RADIO IMMANUEL…

De afgelopen weken hebben wij een 
actie gehouden voor het behoud van 
ons KERK-RADIO door de verkoop van 
STICKERS met het logo van het jubeljaar. 
De paters in de parochie hebben hieraan 
meegewerkt.

Slechts  één pater heeft de envellope 
terug-gegeven omdat hij niet mee wilde 
doen!

Er zijn nog enige stickers over maar wij 
hebben ondertussen SRD 54.000  naar de 
bank kunnen brengen voor behoud van 
onze radio.

DANK AAN ALLE MILDE GEVERS !

Namens het team: P. Noordermeer OMI

Kinderprogramma 
Bromki fu tamara
Vredestichter Nelson Mandela zei: "op 

wie moeten we zuiniger zijn dan op onze 
kinderen, zij zijn de toekomst".

In Bromki fu tamara enthousiasmeren 
we  lezen, spreken en actief luisteren. 
Voor 2025 zijn wij op zoek naar een 
duurzame sponsor die een gezond 

leesklimaat een warm hart toedraagt!
Lezen = groeien, zodat Bromki's bloeien!

Voor info belt u Radio Immanuël, tel. 
47.20.20 (whatsapp: 8818030)
of mail naar Monique Masé via: 

bibliotheek@bisdomparamaribo.org.
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Dagtekst:
Ps. 13,6: Zelf kan ik slechts op uw genade 
vertrouwen. Tot mijn hart de vreugde hervindt 
om uw heil; dan is mijn lied voor de Heer: Hij 
heeft het aan mij vervuld!

Overweging:
In de evangelielezing van vandaag horen we 
het verhaal over een vader en diens zieke zoon. 
Sinds zijn geboorte is de zoon ernstig ziek en 
niet bij machte om normaal te functioneren. 
Dat de vader daar veel verdriet van heeft zal 
ons zeker wel duidelijk zijn. Welke ouder zou 
dat niet hebben. Waarschijnlijk is de vader al 
bij heel wat artsen geweest om genezing voor 
zijn zieke zoon, blijkbaar zonder resultaat. 
Uiteindelijk komt hij bij Jezus' leerlingen terecht 
want ook deze vader zal wel op de hoogte zijn 
van wat men over Jezus en diens vrienden 
vertelt. Dit biedt echter ook geen soelaas. Als 
Jezus dit verneemt spreekt Hij zijn leerlingen 
daarover aan en zegt: 'Wat zijn jullie toch een 
stelletje ongelovigen; hoe lang moet Ik nog met 
jullie zijn.’ Jezus trekt immers al een hele poos 
met hen op maar toch blijkt weer eens dat hun 
geloof te gering is en dat heeft vervolgens alles 
te maken met gebrek aan vertrouwen. Geloof 
en vertrouwen in God gaan immers hand in 
hand en daar scheelt het bij de leerlingen aan. 
Dat de vader ook met dit probleem kampt blijkt 
uit diens woorden: 'Ik geloof, help mij om mijn 
ongeloof te overwinnen.' Ook de meesten van 
ons worden zo nu en dan geplaagd door gebrek 
aan geloof en vertrouwen. Misschien zou het 
nog niet zo gek zijn als wij eveneens tot Jezus 
zouden zeggen: 'Help ook mij om mijn ongeloof 
te overwinnen.' De eerste lezing spreekt wijze 
woorden over deze kwestie door ons aan te 
sporen Gods Woord te overwegen en door te 
bidden en te vasten zoals de evangelielezing 
van vandaag tot ons zegt: blijf in gebed met God 
en vertrouw op zijn goedheid, dan zal ons hart 
van vreugde juichen want God is immers onze 
redding.

Dagtekst:
Ps. 13,6: Heer, op uw goedheid blijf ik 
vertrouwen: mijn hart juicht van vreugde, want 
Gij zijt mijn redding; ik wil zingen voor de Heer 
die mij zijn weldaden bewees.

Overweging:
De vraag die de leerlingen bezig houdt, 
houdt ook ons bezig. We willen zo graag iets 
betekenen. Het zit ons in het bloed. Als kind al 
krijg je te horen dat je goede punten moet halen. 
Dat je hogerop moet. Het is ons ingeprent. Op 
zich genomen is er niets mis mee om ambitieus 
te zijn. Inzet en ijver zijn goede deugden. In 
het evangelie worden we opgeroepen het 
juiste midden te zoeken. Want je kunt ook 
doorschieten in alle ijver en inzet. De drang om 
het hogerop te zoeken, om meer te bezitten of 
om van importantie te zijn kan zoveel aandacht 
van je opeisen. De drang bijvoorbeeld om 
economische of technische motieven overal en 
altijd de voorrang te geven op andere waarden. 
Het kan je doen ontaarden en je tot een mens 
doen verworden die voorbij leeft aan wezenlijke 
zaken en aan wat anderen deert of bezig houdt! 
Mensen kunnen zo vol worden van wat ze 
willen dat er geen plaats meer is voor wat een 

waarden uit het oog verliest. Net zo goed als 
de arme moet oppassen dat hij niet ongelukkig 
wordt door alleen maar jaloers te zijn. Zomin 
als rijkdom een kwaad is, zomin is gebrek een 
goed. Wat voor schatten verzamelen wij? Wat 
zijn onze schatten? Daar waar ons hart ligt. Als 
je maar gezond bent zeggen wij vaak. Jezus gaat 
veel verder. Soms zijn mensen die verminkt, 
kreupel of blind zijn beter af dan die gezond zijn! 
Beter met één oog in het Rijk Gods binnen gaan, 
dan met twee ogen in de hel worden geworpen. 
We kunnen elkaar ook helpen op weg naar 
dat Rijk van God want Jezus heeft ons tot zijn 
Kerk geroepen. Het gaat om de richting die we 
inslaan. Gaan we met Jezus door het leven!

Dagtekst:
Heer, op uw goedheid blijf ik vertrouwen: mijn 
hart juicht van vreugde, want Gij zijt mijn 
redding; ik wil zingen voor de Heer die mij zijn 
weldaden bewees. Amen

Overweging:
Als een bruidspaar bij een priester komt voor 
het invullen van het huwelijksformulier, wordt 
de vraag gesteld: “Voelt u zich vrij van dwang 
van de kant van uw ouders of anderen om 
dit huwelijk aan te gaan?” Voor de Kerk is het 
huwelijk de keuze van  mensen die in vrijheid 
genomen moet worden. Andere belangen mogen 
daarin geen rol meespelen. Ook wordt de vraag 
gesteld: “Ziet u zelf een ander gegeven dat uw 
huwelijk in de  weg staat?” Dit houdt in dat er 
niets verborgen mag blijven wat naderhand 
negatief uitwerkt voor het huwelijk of dat men 
bij voorkennis hiervan niet meer die keuze 
zou maken. Jonge mensen realiseren zich niet 
altijd wat die vrijheid betekent. Als je kiest 
voor elkaar betekent dat ook dat je elkaar niet 
meer los wilt laten in al wat het leven inhoudt: 
rijkdom en armoede, ziekte en gezondheid. 
En de liefde ervaren als een bindende kracht. 
Toch kunnen er situaties ontstaan dat een 
huwelijk niet meer vol te houden is. Binnen 
de Kerk zijn er bepaalde regels waardoor een 
huwelijk niet ontbonden wordt maar ongeldig 
verklaard kan worden. Zo heeft ook Mozes een 
aantal regels opgesteld voor mensen die het 
niet meer bij elkaar uithielden: ontrouw was 
een zwaarwegend argument. Jezus geeft als 
commentaar dat de hardheid van het gemoed 
Mozes er toe gebracht heeft om regels op te 
stellen om uit elkaar te gaan. Maar eigenlijk 
blijft staan dat mensen die voor elkaar gekozen 
hebben ook bij elkaar moeten blijven. Een samen 
leven waarin mensen met elkaar vergroeid zijn 
en samen hun geschiedenis maken, kun je niet 
zo maar uit elkaar halen. In onze tijd merken we 
echter dat men vaker te gemakkelijk uit elkaar 
gaat en een nieuwe relatie aangaat. Uiteindelijk 
blijf je toch de pijn mee dragen omdat ook dat 
tot je leven behoort. Belangrijk is het om voor 
ogen te houden: wanneer mensen samen een 
crisis overwinnen en opnieuw voor elkaar 
kiezen zal dat alleen maar hun leven verrijken 
en recht doen aan datgene waarvoor God de 
mens heeft bestemd.     

Dagtekst
Spr 4,23: Van alles waarover je waakt, waak 
vooral over je hart, het is de bron van je leven. 

ander wil of wenst, laat staan voor wat God 
wenst en voor goed houdt. Jezus nodigt ons uit 
te investeren in onze Godsrelatie. Om net als 
Hij die drang die we in ons hebben naar meer, 
hoger en beter in te zetten bij de uitbouw van 
onze Godsrelatie. Wie daarin investeert, zal een 
nieuwe wereld bewerken.

Dagtekst:
Ps. 13,6: Heer, op uw goedheid blijf ik 
vertrouwen: mijn hart juicht van vreugde, want 
Gij zijt mijn redding; ik wil zingen voor de Heer 
die mij zijn weldaden bewees.

Overweging:
Mensen die niet volgens de regels bij Jezus of 
bij de Kerk horen, kunnen wel bij het Rijk van 
God horen. “’Meester, we hebben iemand die ons 
niet volgt in uw naam duivels zien uitdrijven en 
hebben getracht het hem te beletten, omdat hij 
geen volgeling van ons was.” Maar Jezus zegt: 
“Belet het hem niet: … wie niet tegen ons is, is 
voor ons!’” De Heilige Geest werkt ruimer dan 
wij vaak denken.
En ik bedoel dit niet als een vrijbrief om 
te doen waar we zin in hebben of ons niet 
aan geloofsregels te houden, maar meer om 
mensen niet buiten te sluiten. Om niet te snel 
te veroordelen. Proberen om het goede te zien. 
“Als iemand u een beker water te drinken geeft, 
omdat u van Christus bent; Ik zeg u, zijn loon zal 
hem zeker niet ontgaan.” Dat zijn bemoedigende 
woorden. Ook als je je zelf niet zo ten volle met 
Jezus en zijn Kerk kunt identificeren: als je 
opkomt voor degenen die bij Jezus willen horen, 
zal het je beloond worden. Het gaat bij Jezus om 
het Rijk Gods. En tegen u die Christus kent, kan 
ik zeggen: Jezus is het Rijk Gods. Waar Jezus 
komt, daar is het Rijk van God gekomen. In Jezus 
zien we wie God is; Hij is het Rijk van God in 
persoon.

Dagtekst:
Ps. 13,6: Heer, op uw goedheid blijf ik 
vertrouwen: mijn hart juicht van vreugde, want 
Gij zijt mijn redding; ik wil zingen voor de Heer 
die mij zijn weldaden bewees.

Overweging:
Het is vandaag een evangelielezing om bang 
van te worden. Jezus begint in het evangelie 
zo sympathiek… maar aan het einde gaat het 
over verminking en hel. Wat moeten we met 
deze woorden? We kunnen natuurlijk zeggen: 
hel dat is Gehenna, dat is de afvalberg, opzij 
van Jeruzalem; daar waar geen leven meer is, 
Godverlaten. God is er niet meer aanwezig. 
Maar het is toch iets ernstigs waar Jezus ons op 
wijst. “Verlaat u niet op uw rijkdommen, zo zegt 
Jezus Sirach het in de eerste lezing. Wat is er 
toch mis met rijk zijn? Iedereen wil toch graag 
veel hebben. Als je rijk bent, veel hebt, kun je 
de waarde van de dingen uit het oog verliezen. 
Rijkdom is niet een zonde; is niet verkeerd maar 
wel een gevaar; een gevaar dat je niet meer 
deelt met anderen; egoïstisch wordt”, los van 
anderen gaat leven. Het is het gevaar dat je, 
soms zonder dat je het merkt,  voorbij gaat aan 
de echte waarden in het leven. Rijkdom is niet 
een kwaad dat gestraft dient te worden. De rijke 
hoeft zich niet zondig te voelen. Maar hij moet 
oppassen dat hij niet ongelukkig wordt, dat hij 
niet zo in zijn rijkdom opgaat, dat hij de echte 
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