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Kerstpreek 2024 Hoop stelt niet teleur
(Rom. 5,5)

Dierbare zusters en broeders,

De geboorte van Christus betekent een nieuw 
begin voor de mensheid. Elk kind dat geboren 
wordt is een teken van hoop. Elk pasgeboren kind 
draagt de mogelijkheid om de wereld ten goede te 
veranderen.

We vieren op 29 december de plechtige opening 
van het jubeljaar met het thema: ‘Pelgrims van 
hoop’. Het document waarmee de Paus het heilig 
jaar afkondigde, gaf hij als titel: ‘De hoop stelt niet 
teleur.’ 
De menswording van God in Christus was de 
vervulling van de belofte van God zelf en van 
de hoop die de mensheid koesterde vanaf de val 
van de eerste mens om bevrijd te worden van de 
zonde en de dood die eeuwig zouden duren. Het 
duurde eeuwen voordat die hoop in vervulling 
kon gaan, maar hoop stelt nooit teleur! In deze 
brief wil ik met u nadenken over de betekenis van 
hoop voor onszelf en de samenleving.

Wat is hoop?
Ik wil een onderscheid maken tussen hoop met 
een kleine letter en Hoop met een hoofdletter. 
Hoop met een kleine letter is de wens om iets 
wat er nog niet is werkelijkheid te laten worden. 
Wanneer ik zeg dat ik hoop dat het morgen niet 
zal regenen, bedoel ik hetzelfde als wanneer ik 
zeg: ik wens dat het morgen niet regent. Hoop 
daarentegen is meer dan een verlangen of een 
emotie of iets van ons cognitief vermogen. Hoop 
is een gave van God. Het is pure genade. Ieder 
mens wordt ermee geboren. Zonder de Hoop 
kan een mens niet bestaan. De Hoop projecteert 
ons leven vooruit. Wij verlangen voortdurend de 
mens te worden die wij idealiter kunnen zijn of 
de mens die God ons bedoeld heeft te zijn toen Hij 
ieder van ons schiep naar zijn beeld en gelijkenis 
als een uniek schepsel met een uniek levensdoel. 
Hoop houdt ons staande wanneer wij geen grond 
meer voelen onder onze voeten. Hoop drijft ons 
voort wanneer menselijkerwijs er geen reden 
meer is om een positieve uitkomst te verwachten. 
De ultieme reden van onze hoop ligt in het feit 
dat God Christus uit de doden heeft opgewekt. 
De dood heeft niet langer het laatste woord. 
Het leek erop dat met de dood en de begrafenis 
van Jezus alle hoop op de verlossing tevergeefs 
was geweest, maar juist toen deed God de hoop 
van de mensheid in vervulling gaan. Hoop stelt 
nooit teleur! De christen kan alles in deze wereld 
verduren, zelfs de ergste ongelukken, rampen, 
oorlogen en vervolging, omdat hij weet dat hij 
eens met Christus zal verrijzen.

Hoop als deugd
Hoop is een van drie Goddelijke deugden. We 
noemen ze vaak in een adem: geloof, hoop en 
liefde. Paulus zelf zegt dat de liefde de grootste 

is, maar in feite liggen ze in elkaars verlengde. 
Uiteindelijk hopen wij dat onze liefde iets 
uithaalt in deze dwaze wereld en dat ons 
geloof eens werkelijkheid zal worden als we 
God van aangezicht tot aangezicht zullen zien. 
Hoewel de hoop pure genade is, moet die toch 
gewekt worden evenals bij de liefde. Het zijn 
de mensen om ons heen die de liefde in ons 
wekken en versterken maar wanneer de liefde 
in ons eenmaal gewekt is en ons waardig heeft 
bevonden, dan drijft de liefde ons voort. Zo gaat 
het ook met de hoop. Het is eigenlijk onjuist om 
te zeggen: Ik heb hoop, neen, hoop heeft ons. De 
hoop doet ons onszelf overstijgen en voert ons tot 
hoogten die we nooit hadden kunnen bevroeden. 
Hoop komt niet voort uit de kracht van de mens 
zelf. God heeft die hoop in ieder van ons geplant. 
Deze drie deugden zijn dus wezenlijk anders 
dan de zogenaamde kardinale deugden. Die 
moeten wij aanleren. Deze zijn verstandigheid, 
rechtvaardigheid, gematigdheid en dapperheid. 
Samen met de drie goddelijke deugden vormen zij 
de zeven christelijke deugden die het menselijk 
leven doen slagen. Deugden moeten beoefend 
worden en het is in de beoefening daarvan dat 
ze een kompas worden op onze levensreis als 
pelgrims van hoop. Deugden zijn van belang 
omdat ze het individu helpen zich te integreren in 
de maatschappij. Hoop is uiteindelijk niet slechts 
gericht op het individu maar op het koninkrijk van 
God. Ons ultieme verlangen is dat Gods koninkrijk 
zich mag vestigen op aarde. We bidden daarvoor 
iedere dag minstens drie keren in het Onze Vader: 
Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede op aarde 
zoals in de hemel.

Hoop verjongt de mens
In Jesaja lezen wij in hoofdstuk 40 vers 31: ‘... zij 
die hopen op de HEER, vernieuwen hun kracht 
en slaan hun vleugels uit als adelaars; zij lopen 
en worden niet moe, zij rennen en raken niet 
uitgeput.’ Thomas van Aquino schreef: ‘Jong zijn 
is de oorzaak van de hoop.’ We zeggen immers: 
‘De jeugd heeft de toekomst.’ Jongeren hebben een 
natuurlijke drang om te ondernemen. Maar zou 
dat betekenen dat ouderen niet meer hopen? Het 
heeft niets met leeftijd te maken. Jonge mensen 
die niets meer hopen te bereiken in hun leven 
zijn oud terwijl oude mensen die hopen dat hun 
verlangens in vervulling gaan jong van geest 
blijven. Als mens leven we voortdurend in de 
spanning tussen wat er nu is en wat er behoort 
te zijn. Hoop is de energie die ons voortduwt om 
wat er nog niet is dichterbij te brengen. Hopen is 
daarom geen passieve bezigheid. We zijn pelgrims 
van hoop, voortdurend onderweg naar een beter 
leven voor onszelf en de generaties na ons.

Hoop is een blijde verwachting
Hoop schenkt ons vreugde terwijl wanhoop 
alle energie uit ons wegzuigt. Hoop maakt ons 

opgewekt en optimistisch terwijl wanhoop ons 
pessimistisch en depressief maakt. Dat de hoop 
ons blij maakt, merken we uit de uitdrukkingen 
die de mensheid uit levenservaring heeft 
geformuleerd. We zeggen bijvoorbeeld: Hoop doet 
leven en zolang er leven is, is er hoop. We voelen 
intuïtief aan dat hoop meer is dan een wens of een 
verlangen. Wanneer een vrouw een kind verwacht 
dan zeggen wij: zij is in blijde verwachting. Tijdens 
blijde verwachting vindt er een transformatie 
plaats in het groeiend kind en de moeder. Hopen 
is een transformerend proces waarbij geduldig 
wachten een wezenlijk onderdeel van is. De vrouw 
moet geduldig negen maanden wachten tot het 
uur van de geboorte is aangebroken.

Ik merk dat onze generatie de houding van 
geduldig wachten aan het verleren is. Alles moet 
terstond gebeuren. Als je een app niet binnen een 
minuut beantwoordt loop je kans op een heftige 
ruzie. Ik herinner mij dat Mgr. Zichem dertig jaar 
geleden aan mij zei: ‘Ondanks alle tegenslagen 
blijft ons volk een blij en geduldig volk dat met 
weinig middelen veel tot stand kan brengen’. Ik 
kan dat een generatie later niet zo zelfverzekerd 
meer herhalen. We zijn een pessimistisch volk aan 
het worden dat bij elke tegenslag voortdurend 
een hartverscheurende klaagzang aanheft. 
Steeds herhalen wij een self-fulfilling prophecy: 
het wordt nooit meer goed in dit land of het is 
altijd zo geweest en het zal altijd zo blijven. Dit 
ontneemt ons veel levensvreugde. Hoop drijft 
ons juist voort om bij tegenslag niet bij de pakken 
neer te gaan zitten maar om aan te pakken. Ik 
moet wel toegeven dat het leven voor velen zwaar 
is geworden maar wanhopig alles zijn beloop 
laten, getuigt niet van de christelijke hoop. Hoop 
leidt tot volharding en volharding tot beproefde 
deugd, zegt St. Paulus. Het is juist wanneer de 
tegenslagen het grootst zijn dat de hoop gewekt 
moet worden. De hoop maakt ons creatief om met 
weinig middelen vreugde te beleven aan het leven.

God stelt zijn hoop in de mens
Met de menswording van God in de schoot van 
Maria toont God dat hij zijn hoop heeft gesteld in 
de goedheid van de mens. Maria werkte volledig 
mee met het plan van God voor de mensheid. Zij 
gaf haar fiat waardoor de Christus geboren kon 
worden. Met de menswording van God nam Hij 
ons voor altijd op in Zijn goddelijk leven. Elk kind 
dat nu geboren wordt is een teken dat God nog 
niet moe is van deze wereld. Elk pasgeboren kind 
is een teken van hoop voor de mensheid.

Besluit
Ik heb de gelegenheid om geheel 2025 te preken 
over de hoop. Ik zal daarom niet al mijn kruit 
verschieten vanavond. Den 29ste ga ik verder in 
op de bijbelse grondslagen van de hoop. Ik wens u 
een zalig kerstfeest en een hoopvol 2025.
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Terugblik Radio Immanuel
Het is reeds een jaar geleden dat het 
managementteam, bestaande uit Gerda 
Alvares-Misidjang, Pater Noordermeer, Eddy 
Dragman, diaken Freddy Todie en diaken 
Antonius Waterberg, van bisschop Karel 
Choennie het mandaat ontving, om Radio 
Immanuel draaiende te houden onder enkele 
belangrijke voorwaarden. Te weten:
•	 Het financieel stabiel en kostendekkend 

maken van Radio Immanuel. 
•	 De huidige zendmast verplaatsen naar een 

betere en geschiktere locatie. 
•	 Het herstructureren van de Radio met het 

multimediaal gebruik van sociale media 

Ondanks het managementteam binnen een 
jaar bovenvermelde voorwaarden niet heeft 
kunnen realiseren, is het managementteam 
toch hoopvol gestemd. In dit verslag willen  
wij terugblikken naar het resultaat van een 
jaar aansturing van de Radio, en enkele  
belangrijke inzichten, successen, uitdagingen 
en toekomstplannen met u delen. 
Het voornaamste doel van de Radio is het 
verkondigen van Gods woord.  Daarnaast 
om luisteraars te inspireren, te onderrichten 
en te verbinden met elkaar door middel van  
inspirerende gospelmuziek en programma’s, 
waarbij de katholieke identiteit en Christus 
centraal staan. Verder is de missie van de 
radio het verkondigen van het evangelie van 
Jezus Christus  door middel van christelijke 
geïnspireerde programma’s en de leer van de 
katholieke kerk, zodat luisteraars geïnspireerd 
worden in hun geloofsleven. Met als motto; 
‘The station that touches your heart!’ 
proclameert dit station dat alle luisteraars 
een diepere ontmoeting mogen hebben met 
Jezus Christus waardoor hun harten geraakt 
mogen worden door Gods genezende kracht, 
barmhartigheid, genade en liefde.

Visie
Radio Immanuel laten uitgroeien tot een 
vooraanstaande christelijke zender van 
luisteraars binnen en buiten Suriname, 
door een gevarieerd aanbod van christelijke 
informatie, muziek en onderricht gebaseerd op 
de katholieke leer en tradities.

Toekomst perspectieven
Uitgroeien tot een krachtige christelijke 
radiostation, geleid door de heilige Geest met 
een sterke katholieke identiteit. De focus is 
hierbij gericht op het verspreiden van het 
evangelie van Jezus Christus door middel van 
inspirerende, opbouwende en op het katholiek 
geloof georiënteerde  programmering. 
Dit zal bereikt worden door:
•	 De herstructurering van de Radio door een 

brede aanbod van nieuwe programma’s. 
Hiervoor is een samenwerking aangegaan 
met Radio Maria Nederland voor 
programma’s met een sterke katholieke 
identiteit.

•	 De website te moderniseren en 
klantvriendelijker te maken; alsook het 
multimediaal gebruik van sociale media 
platformen.

•	 Het schrijven van projecten met als 
hoofddoel, financiering van het verplaatsen 
van de zendmast naar een betere locatie 
om zo ook de luisterdichtheid te vergroten.

•	 Het opstellen  en implementeren  van een 
strategisch business plan met korte- en 
lange termijn doelen. 

•	 De  katholieke geloofsgemeenschap 
aanmoedigen om maandelijks een 
financiële bijdrage voor de Radio te 
doneren om de maandelijkse operationele 
kosten te kunnen dekken.

•	 Een betere samenwerking opbouwen 
met de parochies in het bisdom, voor het 
aanbieden van programma’s en informatie 
vanuit de parochies.

Nieuwe  programma’s  
Vanaf het aantreden van het Managementteam 
zijn er enkele nieuwe programma in de 
uitzending, namelijk: 

1.	 Bromiki  fu Tamara -  Dit is een 
kinderprogramma  dat elke schooldag 
wordt uitgezonden om 6:30 am en 
wordt om 6:30 pm herhaald. In dit  
kinderprogramma  worden kinderen 
enthousiast gemaakt om te lezen en te 
spreken, daarnaast wordt ook de nadruk 
gelegd op actief luisteren. Met als motto 
‘lezen is groeien, zodat Bromki's bloeien!’ 
draagt dit programma bij aan het creëren 
van een gezond leesklimaat voor kinderen 
en jongeren.  

2.	 Met de neus in de boeken – Dit is een 
wekelijks programma. Het  is een vrijwillig 
initiatief van de Frater Lambertus 
Bibliotheek met als doel leesbevordering: 
het vergroten van het leesplezier en de 
leesmotivatie. Het vredig karakter van 
deze speciale bibliotheek wordt in dit 
programma onder de aandacht gebracht 
van een breder publiek; zowel jong, als 
oud. De gast neemt de luisteraars op de 
zondagavond om 19:00 pm ruim een 
halfuur mee in zijn/haar verhaal over 
een boek dat diepe indruk maakte of 
een inspiratiebron vormde in zijn/haar 
leven. Last but not least is het doel ook de 
liefde voor het “lezen” te bevorderen en te 
stimuleren. 

3.	 Gods volk onder weg - Is een bemoedigend 
programma voor elk dag. De luisteraars 
worden door middel van een Bijbelse thema 
dagelijks bemoedigd. Hierbij staat Gods 
woord, gebed en inspirerende muziek 
centraal. Dit programma wordt dagelijks 
uitgezonden om 6:15 am  en wordt om 6:15 
pm herhaald. 

4.	 Kukru Yuru – is een opbelprogramma 
waarbij de luisteraars worden 
aangemoedigd om hun kookkunsten met 
anderen te delen en dankbaarheid te tonen 
voor  Gods voorzienigheid. Ook wordt er 
tijdens elk programma een recept met de 
luisteraars gedeeld.  Dit programma  kan 
ook live gevolgd worden  via de facebook 
page van Radio Immanuel. Dit programma 
is te beluisteren op maandag, woensdag en 
vrijdag  van 10:00 tot 11:00.  

5.	 Bidden met Zr. Gerda  -  Dit programma 
is in een nieuw jasje gestoken waardoor 
de luisteraars het programma ook live 
kunnen volgen via de facebook page van 
Radio Immanuel. De focus is gericht op 
het spontaan bidden aan de hand van een 
bijbeltekst. Daarnaast worden intenties van 
luisteraars en volgers opgedragen in gebed. 
Dit programma is wekelijks op de dinsdag 

en de donderdag ochtend tussen 8:00 am - 
9:00 am.  

6.	 Enkele oude programma’s waaronder 
‘Radio Immanuel Klassiek’ en ‘Gods woord 
bezongen’ worden weer deel van de 
programmering. 

Samenwerking met Radio Maria Nederland
Na een lang traject heeft Radio Immanuel 
eindelijk de nodige  contacten kunnen leggen 
om een samenwerking aan te gaan met Radio 
Maria Nederland. Deze samenwerking houdt 
in het uitwisselen van programma’s tussen 
de beide radiostations. Enkele programma’s 
van Radio Maria Nederland zullen via Radio 
Immanuel uitgezonden worden, zoals Credo, 
een programma. over de catechismus van 
de katholiek kerk, en de Lezingendienst 
gehaald uit het getijdengebed. Vanaf januari 
2025 zullen deze nieuwe programma’s deel 
uitmaken van de programmering van Radio 
Immanuel. Vanwege de herstructurering en 
het aanbod van nieuw programma’s zal het 
dagschema en programmering van Radio 
Immanuel in 2025 aangepast worden.  Nadere 
informatie over deze wijzingen zullen tijdig 
gedeeld worden via de Radio en de facebook 
page van de Radio.

Verplaatsen van de zendmast
Het verplaatsen van de huidige zendmast 
naar een geschiktere locatie in het zuiden van 
Suriname,  gaat gepaard met veel technische 
en logistieke zaken.  Na verkregen technisch 
advies is benadrukt  dat de huidige mast niet 
meer gebruikt kan worden op een nieuwe 
locatie. Dit  betekent dat er een nieuwe mast 
gekocht moet worden voordat de huidige mast 
afgebroken kan worden. De kosten voor een 
nieuwe mast zijn geraamd op € 45.452,30  
en de kosten voor het afbreken van de 
huidige mast op € 5.800,00. Momenteel is het 
managementteam  bezig met het  schrijven van 
een project voor de financiering van de nieuwe 
mast. De kosten voor het afbreken van de mast 
zijn reeds gefinancierd door een donor, echter 
kan de mast pas worden afgebroken wanneer 
de komst van de nieuwe mast definitief 
gegarandeerd is.

Wordt vervolgd op pagina 3
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Financieel verslag
Het voornaamste probleem bij de Radio is 
de hoge operationele kosten die erg zwaar 
drukken op het budget van het bisdom. 
Het streven van Radio Immanuel is dan 
ook om zelfstandig te kunnen opereren en 
tenminste break-even te kunnen draaien. 
Het managementteam heeft sinds zijn 
aantreden een dringende oproep gedaan aan 
de geloofsgemeenschap voor een financiële 
bijdrage, om de operationele kosten te kunnen 
dekken. Dankbaar voor alle ontvangen 
donaties informeren wij dat vanaf 9 november 
2023 tot 19 december 2024 de volgende 
financiële donaties zijn ontvangen: SRD 
399.448,75 (Kas SRD 49.395,00/ bank SRD 
350.053,75) en € 6.090,00 (kas € 1.195,00/ 
bank € 4.895,00). We hebben echter onze 
target nog niet gehaald, omdat de begrote 
jaarlijkse kosten van de Radio zijn geraamd op 
SRD. 975.000,00

Vrijwilligers en donateurs zijn dringend nodig 
Vastberaden om de radio aan te sturen, 
te verbeteren en te laten uitgroeien tot 
een zelfstandig radiostation heeft het 
Managementteam behoefte aan het volgende: 
Vrijwilligers die hun talenten willen inzetten 
om programma’s te maken en omroepers die 
live programma’s willen verzorgen.

Vrijwilligers die technische assistentie 
kunnen bieden met het monteren en het 
programmeren.
Vrijwilligers die liefde hebben voor sociale 
media en hun medewerking willen verlenen om 
de website en andere sociale media platformen 
te helpen onderhouden. 

Gelovigen die een vriend van Radio Immanuel 
willen zijn en maandelijks een bijdrage van 
ten minste SRD 50,00 of meer willen doneren 
voor het bevorderen van het evangelisatiewerk 
via de Radio. Ons streven is gericht op 
minstens 1.500 donateurs. Meer is altijd fijn. 
Vanaf november 2023  tot heden hebben 73 
gelovigen zich gecommitteerd om maandelijks 
een donatie te doen voor de Radio. Het tekort 
is dus 1.427 mensen. Wordt een donateur 
en bemoedigt u vrienden, familieleden en 
kennissen om ook te doneren. Maak uw donatie 
over naar het rekeningnummer van Radio 
Immanuel; DSB RK Bisdom SRD 76 73 752 of  € 
76 74 600 Swift code SURBSRPA.

Heeft u wat vrije tijd?
Wordt een vrijwilliger, zet zo uw krachten 
in bij de Radio. Als een vrijwilliger kunt u 
bijdragen aan belangrijke werkzaamheden: 
van de receptie, de promotie, de administratie, 
de techniek tot het begeleiden en /of maken 

van (live) uitzendingen. Wilt u bijdragen 
aan de missie van Radio Immanuel, neem 
dan contact op via email (radio.immanuel@
bisdomparamaribo.org of via telefoon 472020/ 
597 893-2108 (tijdens werkuren). 

Thank you
Het managementteam spreekt haar dank 
uit naar alle donateurs en sponsoren voor 
de financiële ondersteuning om het werk 
van Radio Immanuel mogelijk te maken. De 
verschillende vrijwilligers die zich inzetten 
voor  het verzorgen van verschillende 
programma’s worden ook hartelijk bedankt. 
Verder bedanken we Mgr. Choennie die het 
mandaat verlengd heeft voor de verdere 
herstructurering van de Radio. Bovenal 
bedanken we God die toont dat inderdaad niets 
voor Hem onmogelijk is.

Namens het managementteam
Gerda Alvares-Misidjang

Terugblik Radio Immanuel
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Het Commentaar op de lezingen 
Staat er al vanaf vrijdag op de website 

van Omhoog:  https://omhoog.org/ 

Op de website heeft u de mogelijkheid 
om interactief deel te nemen 

door een reactie te geven op dit 
commentaar. 

Wilt u graag 
Omhoog blijven ontvangen? 

Help ons en doneer!
Uw bijdrage kunt u storten op  

rekening nr. 10.35.169 

bij De Surinaamse Bank t.n.v. 
R.K. Bisdom met vermelding: 

DONATIE OMHOOG

Onze hartelijke dank 
aan degene die reeds bijdragen.

Elke bijdrage is van harte welkom!
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Kinderprogramma 
Bromki fu tamara

Vredestichter Nelson Mandela zei: "op 
wie moeten we zuiniger zijn dan op onze 
kinderen, zij zijn de toekomst".

In Bromki fu tamara enthousiasmeren 
we  lezen, spreken en actief luisteren. 

Voor 2025 zijn wij op zoek naar een 
duurzame sponsor die een gezond 
leesklimaat een warm hart toedraagt!
Lezen = groeien, zodat Bromki's bloeien!

Voor info belt u Radio Immanuël, tel. 
47.20.20 (whatsapp: 8818030)

of mail naar Monique Masé via: 
bibliotheek@bisdomparamaribo.org.

DE HOBBELSTOEL
Voor 2025 zijn we op zoek naar een sponsor 
die een gezond leesklimaat eveneens een 
warm hart toedraagt en zich geroepen voelt 
een steentje bij te dragen. 

Voor informatie belt u gerust met Radio 
Immanuël, tel.47.20.20 (whatsapp: 
8818030) en/of mail naar: bibliotheek@
bisdomparamaribo.org. 

Het wekelijks programma is een vrijwillig 
initiatief van de Frater Lambertus 
Bibliotheek met als doel om leesbevordering 
en het vredig karakter van deze speciale 
bibliotheek voor een breder publiek; zowel 
jong, als oud, onder de aandacht te brengen. 
De gast neemt de luisteraar op de 
zondagavond ruim een halfuur mee in zijn/
haar verhaal over een boek dat diepe indruk 
maakte, een inspiratiebron vormde en 
last-but-not-least: de liefde voor het “lezen” 
bracht.

Doneer uw bijdrage voor Omhoog op 
het rekening nr. 10.35.169 

bij De Surinaamse Bank 
t.n.v. R.K. Bisdom 
met vermelding: 
DONATIE OMHOOG

Maria is in gedachten verzonken. 

Jozef wijst op het Kind dat aan zijn zorg is toevertrouwd.  

Hij nodigt de herder uit dichterbij te komen. 

De herder leunt op zijn staf in verwondering. 

Franciscus met handen in meditatie en aanbidding. 

Laurentius beziet de schat van de mensheid. 

In het midden ligt het kwetsbare Kind Jezus. 

 

Ik wens je een plek in deze kring  

Om de vrede te ontvangen die dit Kind aan de wereld geeft ! 

 

Zalig Kerstmis en Gezegend 2025 ! 

Ad van der Helm 

Caravaggio, Natività, Oratorio si San Lorenzo, Palermo, 1609   (Breitnerlaan 430, 2596 HK  Den Haag) 
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heilige en geliefde uitverkorenen met tedere 
ontferming, goedheid, deemoed, zachtheid 
en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft 
elkander als de een tegen de ander een grief 
heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft zo moet 
ook gij vergeven. Voegt bij dit alles de liefde 
als de band der volmaaktheid. En laat de vrede 
van Christus heersen in uw hart; daartoe 
zijt gij immers geroepen, als leden van een 
lichaam. En weest dankbaar. Het woord van 
Christus moge in volle rijkdom onder u wonen. 
Leert en vermaant elkander met alle wijsheid. 
Zingt voor God met een dankbaar hart 
psalmen, hymnen en liederen, ingegeven door 
de Geest. En al wat gij doet in woord of werk 
doet alles in de naam van Jezus de Heer, God 
de Vader dankend door Hem. Vrouwen, weest 
uw man onderdanig, zoals het christenen 
betaamt. Mannen, hebt uw vrouw lief en 
weest niet humeurig tegen haar. Kinderen, 
gehoorzaamt uw ouders in alles, want dit is de 
Heer welgevallig. Vaders, tergt uw kinderen 
niet, opdat zij de moed niet verliezen.

Achtergrond van de evangelielezing:  
(Lucas 2: 1-14)
Op dit feest van de Heilige Familie leest de 
Kerk wat Lucas getuigt van het prille begin 
van het gezinsleven van Jozef en Maria, met 
het Kind Jezus. Er is geloof en onderlinge 
liefde, maar tevens wordt de grote betekenis 
van dit Kind al aangeduid. Hij zal redding en 
verlossing brengen, maar omdat de mensen 
hierbij deelgenoten moeten zijn, keuzes zullen 
moeten maken om zich –waar nodig- af te 
keren van het kwaad en hun leven hernieuwd 
te richten op God, zullen lang niet allen dat 
doen. Daarom zullen er ook spanningen zijn 
in het aanvaarden of afwijzen van Christus. 
En ook het mysterie van het duister zal zich 
verzetten om ruimte te maken voor het ware 
Licht dat met de geboorte te Bethlehem in de 
wereld gekomen is.

Evangelie: Lucas 2: 1-14
Toen de tijd aanbrak waarop Maria en het kind 
volgens de Wet van Mozes gereinigd moesten 
worden, brachten zijn ouders Jezus naar 
Jeruzalem om Hem aan de Heer op te dragen, 
volgens het voorschrift van de Wet des Heren: 
elke eerstgeborene van het mannelijk geslacht 
moet aan de Heer worden toegeheiligd, en om 
volgens de bepaling van de Wet des Heren een 
offer te brengen, namelijk een koppel tortels of 
twee jonge duiven. Nu leefde er in Jeruzalem 
een zekere Simeon, een wetgetrouw en vroom 
man die Israëls vertroosting verwachtte, en 
de heilige Geest rustte op hem. Hij had een 
godsspraak ontvangen van de heilige Geest 
dat de dood hem niet zou treffen voordat hij de 
Gezalfde des Heren zou hebben aanschouwd. 
Door de Geest gedreven was hij naar de tempel 
gekomen. Toen de ouders het kind Jezus daar 
binnenbrachten om aan Hem het voorschrift 
der Wet te vervullen, nam ook hij het kind in 
zijn armen en verkondigde Gods lof met de 
woorden: “Uw dienaar laat gij, Heer, nu naar 
uw woord in vrede gaan: mijn ogen hebben 
thans uw Heil aanschouwd dat Gij voor alle 
volken hebt bereid; een licht dat voor de 
heidenen straalt, een glorie voor uw volk 
Israël.” Zijn vader en moeder stonden verbaasd 
over wat van Hem gezegd werd. Daarop sprak 
Simeon over hen een zegen uit en hij zei tot 
Maria, zijn moeder: “Zie, dit kind is bestemd 
tot val of opstanding van velen in Israël, tot 
een teken dat weersproken wordt, opdat de 
gezindheid van vele harten openbaar moge 
worden; en uw eigen ziel zal door een zwaard 
worden doorboord.” Er was ook een profetes, 
Hanna, een dochter van Fanuel, uit de stam 
van Aser. Zij was hoogbejaard en na haar jeugd 
had zij zeven jaren met haar man geleefd. Nu 
was zij een weduwe van vierentachtig jaar. Ze 
verbleef voortdurend in de tempel en diende 
God dag en nacht door vasten en gebed. Op 
dit ogenblik kwam zij naderbij, dankte God en 
sprak over het kind tot allen die de bevrijding 
van Jeruzalem verwachtten. Toen zij alle 
voorschriften van de Wet des Heren vervuld 
hadden keerden zij naar Galilea, naar hun stad 
Nazaret terug. Het kind groeide op en nam toe 
in krachten; het werd vervuld van wijsheid en 
de genade Gods rustte op Hem.

Commentaar op de lezingen van het Feest van de Heilige Familie   (Jaar C)

Achtergrond van de eerste lezing 
(Ecclesiasticus 3: 2-6, 12-14)
Het boek Ecclesiasticus werd aan het einde van 
de tweede eeuw vóór Christus geschreven. In 
een Griekse omgeving verkondigt de bijbelse 
schrijver voor de Joodse geloofsgenoten 
de oude bijbelse traditie, het geloof en de 
levenswijze overeenkomstig Gods openbaring. 
Zo vertaalt hij Gods gebod van de liefde door 
naar het gezinsleven. Een hecht liefdevol 
gezinsleven is een veilige plek voor de kinderen 
om in op te groeien in een sfeer van geloof en 
goedheid overeenkomstig bijbelse waarden en 
normen.

Eerste lezing: Ecclesiasticus 3: 2-6, 12-14
De Heer heeft een vader aangesteld over 
de kinderen; en de moeder recht gegeven 
over haar zonen. Wie zijn vader eerbiedigt 
krijgt vergiffenis van zonden en als iemand 
die schatten verzamelt is hij die zijn moeder 
eert. Wie zijn vader eert, beleeft vreugde aan 
zijn kinderen, en wanneer hij bidt wordt hij 
verhoord, Wie zijn vader eert zal een lang 
leven genieten en wie zijn vader gehoorzaamt 
verkwikt het hart van zijn moeder. Wie de Heer 
vreest, eert zijn ouders en zal zijn meesters 
dienen die hem hadden voortgebracht. 
Medelijden met uw vader zal niet worden 
vergeten, anders dan de zonden bouwt zij uw 
huis op. Op de dag dat gij in nood zijt wordt 
aan u gedacht; als sneeuw voor de zon smelten 
uw zonden weg. Als een godslasteraar is hij 
die zijn vader in de steek laat, en door de Heer 
vervloekt is hij die zijn moeder verbittert. 
Kind, als gij iets doet, doe het dan deemoedig.

Tussenzang:  Psalm 128
Refrein: GELUKKIG DIE GODVREZEND ZIJT

1. Gelukkig die Godvrezend zijt,
de weg des Heren gaat.
Ge zult de vrucht van eigen arbeid eten,
tevreden en voorspoedig zult ge zijn!

2. Uw vrouw daarbinnen in uw huis
is als een rijk beladen wijnstok.
En als olijftakken rond de stam,
zo staan uw zonen om uw tafel.

3. Ja, zo wordt elke man gezegend
die eer geeft aan de Heer.
Moogt gij Jeruzalem welvarend zien
zolang uw dagen duren.

Achtergrond van de tweede lezing: 
(Kolossenzen 3: 12-21)
De context van de tweede lezing is dat Paulus 
nadenkt over het grote geheim van Christus, 
Gods Zoon die ons verlost heeft, die met ons 
door dit aardse bestaan gaat en over ons 
waakt. Dit besef doet ons aanvoelen dat onze 
gelovige band met de Heer ons ook moet 
vormen in wat wij wel en wat wij niet doen, 
hoe wij inhoud geven aan ons gezinsleven, aan 
ons dagelijks gedrag, en aan onze prioriteiten 
in het leven van iedere dag. Ons leven en 
ons omgaan met anderen zal steeds dieper 
doortrokken zijn van de liefde en de woorden 
van Christus onze Heer.

Tweede lezing: Kolossenzen 3: 12-21
Broeders en zusters, bekleedt u dan, als Gods 

Wordt vervolgd op pagina 6

Toen nam ook Simeon het kind in zijn armen en 
verkondigde Gods lof met de woorden: “Laat nu Uw 
dienaar, Heer, in vrede gaan: mijn ogen hebben thans 
uw Heil aanschouwd dat Gij voor alle volken hebt 
bereid: een licht dat voor de heidenen straalt, een 
glorie voor uw volk Israël.”
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Commentaar op de lezingen van het Feest van de Heilige Familie   (Jaar C)

Overweging:
Deze zondag zal Mgr. Choennie, net als alle 
katholieke bischoppen over heel de wereld, 
op het Feest van de Heilige Familie voor ons 
Bisdom het Jubeljaar 2025 plechtig inluiden. 
Paus Franciscus heeft de Kerk voor het 
Jubeljaar het logo met het thema meegegeven: 
“Pelgrims van hoop”.

Hoop is een kracht die mensen in staat stelt te 
blijven dromen, handelen en geloven, zelfs in de 
donkerste tijden. Het is een universeel thema 
dat door de geschiedenis heen generaties 
heeft geïnspireerd. In de christelijke traditie 
wordt hoop vaak belichaamd in verhalen en 
symbolen, zoals die van de Heilige Familie: 
Maria, Jozef en het kind Jezus. Hun verhaal 
is niet alleen een religieuze pijler, maar ook 
een bron van inspiratie voor persoonlijke en 
maatschappelijke betrokkenheid.

Hoop is een essentiële drijfveer in het 
menselijk bestaan. Het biedt een perspectief 
op een betere toekomst, zelfs wanneer de 
omstandigheden somber zijn. Filosofen en 
theologen hebben hoop beschreven als een 
deugd die verbonden is met vertrouwen en 
geloof. Voor christenen is hoop gericht op Gods 
beloften, een onwankelbaar vertrouwen in Zijn 
plan, zelfs als dat plan niet direct zichtbaar is.

De kracht van hoop ligt in haar vermogen om 
te motiveren. Mensen die hoop koesteren, 
zijn vaak in staat om veerkracht te tonen, 
ondanks tegenslagen. Hoop kan echter ook 
actief worden: het inspireert mensen tot het 
ondernemen van daden die bijdragen aan 
positieve verandering. Het verhaal van de 
Heilige Familie is een krachtig symbool van 
hoop in actie, gedragen door geloof en liefde.

Maria, Jozef en Jezus vormen samen de Heilige 
Familie, een kernsymbool van hoop in de 
christelijke traditie. Hun verhaal is doordrenkt 
van uitdagingen en onzekerheden. Maria, een 
jonge vrouw, kreeg de boodschap dat zij de 
Zoon van God zou baren. Jozef, geconfronteerd 
met maatschappelijke verwachtingen, koos 
ervoor om Maria te ondersteunen en te 
beschermen. En het kind Jezus werd geboren 
in een eenvoudige stal, een nederige beginplek 
voor degene die de wereld zou redden.

De Heilige Familie laat zien hoe hoop en 
vertrouwen in God kunnen leiden tot 
doorzettingsvermogen en vreugde, zelfs 
in moeilijke omstandigheden. Hun verhaal 
herinnert ons eraan dat grootsheid vaak 
ontstaat uit nederigheid en eenvoud. Het 
moedigt ons allen als gelovige mensen aan om 
vertrouwen te stellen in Gods plan, ongeacht 
de obstakels die zich voordoen.

Hoop is niet passief. Het roept op tot actie, 
tot betrokkenheid bij anderen en bij de 
wereld. De Heilige Familie belichaamt deze 
betrokkenheid. Maria en Jozef namen hun 
verantwoordelijkheid op zich, ondanks de 
risico’s en uitdagingen. Hun zorg voor Jezus, 
hun reizen om veiligheid te zoeken en hun 
toewijding aan Gods wil tonen een diep niveau 
van betrokkenheid dat voortkomt uit hoop.

Betrokkenheid begint vaak in de eigen kring, 
zoals binnen een gezin. Maar het strekt 
zich uit naar de bredere gemeenschap en 
de samenleving. De Heilige Familie is een 
voorbeeld van hoe betrokkenheid begint met 
liefdevolle zorg en groeit naar een bredere 
verantwoordelijkheid. Voor christenen 
betekent dit het navolgen van Jezus’ voorbeeld: 
zorg dragen voor de zwakken, de behoeftigen 
en de gemarginaliseerden.

In de moderne tijd worden we geconfronteerd 
met tal van uitdagingen, zoals sociale 
ongelijkheid, klimaatverandering en conflicten. 
Het verhaal van de Heilige Familie biedt 
een tijdloos voorbeeld van hoe hoop en 
betrokkenheid ons kunnen inspireren om actie 
te ondernemen. Hun nederigheid en toewijding 
herinneren ons eraan dat kleine daden van 
liefde en zorg een diepgaande impact kunnen 
hebben.

Een praktisch voorbeeld van hoop 
en betrokkenheid is het werk van 
vrijwilligersorganisaties en gemeenschappen 
die zich inzetten voor anderen. Mensen 
die voedselbanken runnen, vluchtelingen 
ondersteunen of bijdragen aan milieubehoud, 
handelen vanuit een hoop op een betere 
wereld. Hun inzet weerspiegelt de waarden 

van de Heilige Familie: liefde, opoffering en 
geloof in een hoger doel.

Het thema voor heel dit Jubeljaar 2025, Jaar 
van genade, geloof, verzoening en hoop, is dus 
“Pelgrims van hoop”. Hoop vereist een balans 
tussen vertrouwen in God en actieve inzet. 
Het verhaal van de Heilige Familie laat zien 
hoe deze balans werkt. Jozef vertrouwde op de 
leiding van God toen hij droomde dat hij Maria 
en Jezus naar Egypte moest brengen om aan 
gevaar te ontsnappen. Maar dat vertrouwen 
leidde ook tot actie: hij handelde onmiddellijk 
om zijn gezin in veiligheid te brengen.

Deze balans is ook relevant voor ons dagelijks 
leven. Hoop geeft ons het vertrouwen dat onze 
inspanningen zinvol zijn, zelfs als resultaten 
niet direct zichtbaar zijn. Tegelijkertijd 
moedigt het ons aan om betrokken te 
blijven, om de wereld om ons heen positief te 
beïnvloeden.

Het verhaal van Maria, Jozef en Jezus is een 
inspirerend voorbeeld van hoe geloof en liefde 
kunnen leiden tot hoopvolle actie. Hun leven 
herinnert ons eraan dat echte betrokkenheid 
begint met kleine, liefdevolle daden en zich 
kan uitbreiden tot een bredere impact op de 
wereld. De Heilige Familie laat ons zien dat 
hoop en betrokkenheid onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn.

In een tijd waarin uitdagingen ons soms 
overweldigen, biedt het voorbeeld van de 
Heilige Familie een baken van hoop. Het 
herinnert ons eraan dat we, door ons geloof 
en onze betrokkenheid, kunnen bijdragen aan 
een betere toekomst – niet alleen voor onszelf, 
maar ook voor de generaties die volgen.

Het Jubeljaar 2025 heeft dit logo van Paus Franciscus 
meegekregen, met als thema: "Pelgrims van Hoop".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Paramaribo, 24 december 2024 
 
 
Boodschap van de Surinaamse Islamitische Vereniging aan het RK Bisdom t.a.v. de bisschop, Mgr. K. 
Choennie. 
 
Geachte monseigneur, 
 
Vrede zij met u. 
 
Morgen viert u Kerst. We zitten helaas nu in een tijd die wordt gekenmerkt door wereldwijde conflicten op 
alle niveaus, waarbij hele volksstammen dreigen te worden uitgemoord of weggevaagd van de aardbodem. 
Het respect dat wij als mensen voor elkaar zouden meten hebben is zoek. Bovenal worden wij geconfronteerd 
met valse informatie die via allerlei kanalen wordt verheven tot een nieuwe, doch oneerlijke werkelijkheid. 
Het ligt aan ons als religieuze leiders om onze best te doen dat het verloren respect voor elkaar en anedere 
erop wijzen dat waarden als eerlijkheid en oprechtheid weer de boventoon in ons dagelijks leven moeten gaan 
voeren.  
 
In de stellige overtuiging dat u altijd uw best doet om de boodschap van liefde, respect en acceptatie van elkaar 
blijft propageren, wensen wij u het allerbeste toe en bidden dat de Almachtige ons aller gebeden en in het 
bijzonder van u tijdens deze dagen mag verhoren. 
 
Met de groet van vrede 
 
 
 
Het hoofdbestuur van de Surinaamse Islamitische Vereniging 
 
 
 
Prof. dr. Robbert Bipat       ing. Y. Moenne 
Voorzitter         Secretaris 


