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Pelgrims van hoop
Het jubeljaar
Bij de opening van het Jubeljaar past het om 
eerst iets te zeggen over de betekenis van een 
Jubeljaar. Elke 25 jaar wordt er in de rooms-
katholieke kerk een Jubeljaar of een Heilig Jaar 
gevierd. Het is een oude traditie om schoon 
schip te maken en met nieuwe energie de 
toekomst tegemoet te gaan.

De oorsprong van het Jubeljaar ligt bij de 
Israëlieten. Zij vierden om de vijftig jaar 
een Jubeljaar. Daarbij kregen families die 
eigendommen of hun persoonlijke vrijheid 
hadden verloren, een nieuwe kans. Het doel was 
de gelijkheid tussen alle kinderen van Israël te 
herstellen. Het Jubeljaar was volgens de Wet van 
Mozes de afsluiting van een reeks van zeven 
sabbatjaren. Zoals de sabbat de laatste dag is 
van de zevendaagse week waarop men dient 
te rusten, zo is het sabbatjaar het zevende jaar 
waarin het land rust moet worden gegund. 
Na verloop van zeven sabbatjaren, zeven keer 
zeven jaar, tezamen negenenveertig jaar, moet 
op de dag van verzoening, de tiende dag van de 
zevende maand, de bazuin luid schallen (Lev. 
25, vers 8 en 9). Ook mocht in het Jubeljaar niet 
gezaaid en geoogst worden. “Alleen wat het 
land uit zichzelf voortbrengt, mag u eten. In 
het Jubeljaar zal iedereen in zijn vroeger bezit 
worden hersteld.” (Lev.12 vers 13). Het Jubeljaar 
begon met het blazen op de ramshoorn. Het 
geluid hiervan is zeer indringend en vraagt 
ieders aandacht. In de katholieke traditie werd 
eerst om de 100 jaar een Jubeljaar afgekondigd, 
daarna werd het 50 jaar en uiteindelijk 25 
jaar. Het is goed om van tot tijd oude ruzies 
bij te leggen, schulden kwijt te schelden en 
barmhartig te zijn, zodat er een nieuw begin 
gemaakt kan worden, waarbij iedereen gelijke 
kansen heeft.

Wat is hoop
Ik ben met kerst begonnen met u over de hoop 
na te denken. Wat is hoop? Hoop is een van de 
drie goddelijke deugden, zoals we dat lezen 
bij St. Paulus. Hoopt maakt blij, maar hoop is 
ook geduldig wachten. Het is geen passieve 
bezigheid maar een actieve. Hoop zorgt dat we 
op zoek gaan naar de zin van ons individueel en 
collectief leven. Ieder van ons is te beschouwen 
als een pelgrim van hoop. Onze weg is niet 
recht maar heeft veel bochten, echter is de 
hoop het kompas om ons uiteindelijk bij God 
te laten uitkomen wanneer onze levensreis 
zal zijn voltooid. We worden dan ook letterlijk 
uitgenodigd om onze comfortzone te verlaten 
en op bedevaart te gaan naar Rome. Dat zal 
niet voor iedereen weggelegd zijn, daarom 
sporen wij u allen aan om tenminste een 
pelgrimstocht te maken van uw eigen parochie 
naar de kathedrale basiliek. Probeer bewust 
op weg te gaan en mediteer daarbij over de 

weg die u in leven hebt afgelegd. Welke hoop 
koesterde u in uw kinderjaren of als tiener, of 
als jongvolwassene, wat was de hoop voor uw 
geliefde en uw kinderen en wat hoopt u voor uw 
vaderland. Hoop moet gewekt worden en dat 
kunnen wij het gehele komende jaar doen.

Het logo
Als u naar het logo kijkt van het Jubeljaar ziet 
u vier gestileerde figuren die de hele mensheid 
verbeelden, vanuit de vier windstreken van 
de aarde. Ze omhelzen elkaar, wat wijst op 
de solidariteit en de broederschap die volken 
moeten verenigen. De eerste figuur houdt zich 
daarbij vast aan het kruis. De onderliggende 
golven geven weer dat de pelgrimstocht van 
het leven niet altijd over rustige paden gaat. De 
hoop in het logo is verbeeld door het anker waar 
het kruis aan de onderkant in overgaat. De hoop 
is een anker voor de ziel.

Hoop is het anker voor de ziel
Er zijn talrijke Bijbelse teksten die ik graag wil 
bespreken het komende jaar, zodat het begrip 
hoop steeds duidelijker zal worden. Door het 
anker op het logo begin ik dan met Hebreeën 
6 vers 19: De hoop is het veilige en vaste anker 
voor onze ziel. In de hoop zet de ziel zich vast 
in het binnenste van het allerheiligste (Heb. 6, 
vers 18-20). Het allerheiligste is niet meer een 
fysieke ruimte in de tempel, maar na sterven 
het van Jezus wil God zelf wonen in ons hart. 
In ieder mens is er een heilige plek waar onze 
angsten en de tirannie van de wereld ons niet 
kunnen achtervolgen. Door de hoop wordt onze 
ziel in die heilige plek verankerd. In deze ruimte 
komen wij ons diepste zelf tegen. De brief aan 
de Hebreeën spoort ons aan om aan die hoop te 
blijven vasthouden.

Is hoop een zoethoudertje?
Vaak krijgen de kerk het verwijt dat mensen die 
onderdrukt worden zoet worden gehouden door 
hoop te prediken. Er wordt verondersteld dat 
wij dit doen om hen gevangen te houden in de 
beknellende situatie. We zouden vrouwen, die in 
een slechte relatie gevangen zitten, aansporen 
de situatie niet te ontvluchten, maar te blijven 
hopen dat het beter zal worden. Het tegendeel is 
waar. Juist wanneer hoop in onze ziel verankerd 
is, kunnen wij niet alleen de golven van de 
woeste zee weerstaan, maar vinden wij wegen 
om als pelgrims van hoop, nieuwe wegen in te 
slaan.

Syrië als voorbeeld van hoop
 Wie het nieuws uit Syrië volgt, zal het met 
me eens zijn dat een tirannie niet eeuwig 
kan duren. Hoe afschrikwekkend en bruut 
de tiran ook is, er komt een dag waarop, 
door aanhoudend verzet, de tirannie wordt 
verbroken. De val van het regime ging daar zo 

snel dat wij plotseling hoorden dat Damascus 
was gevallen en dat de dictator was gevlucht. 
Juist in situaties van hevige verdrukking kan de 
transformatie van onze ziel plaatsvinden. Door 
geen berusting te kennen, vinden we nieuwe 
energie om een nieuw mens te worden.

Berusting versus aanvaarding
We krijgen niet altijd wat we hopen, maar 
we worden wel door hoop gevormd. Er is 
namelijk een groot verschil tussen berusting 
en aanvaarding. Vaak heb ik aan een ziekbed 
gestaan bij mensen die hoopten en baden dat de 
zieke zou genezen. Uiteindelijk stierf de zieke 
toch. Zulke mensen kunnen cynisch worden 
en zeggen: we hadden nog zo gehoopt dat de 
zieke beter zou worden. Ook de teleurgestelde 
Emmaüsgangers gebruikten deze woorden 
en ze leefden in de veronderstelling dat hij de 
Messias zou zijn, maar hij werd gekruisigd. Zij 
gaven zich over in doffe berusting. Veel mensen 
geven de hoop op en blijven steken in berusting. 
Hoop echter brengt ons ertoe onvermijdelijke 
situaties en de realiteit onder ogen te zien 
en te aanvaarden. Wanneer de zieke bidt om 
genezing, maar genezing niet mogelijk is, dan is 
er hoop dat de zieke leert aanvaarden wat niet 
te veranderen is en er vrede mee te hebben. 
Zulke mensen sterven dan ook heel erg vredig 
en verzoend met God en de Wereld. Zo ook met 
mensen die vastzitten in een relatie, de hoop 
brengt hen tot aanvaarding wat niet meer 
mogelijk is. Ze raken niet verbitterd door de 
mislukking, maar vinden nieuwe energie om als 
een adelaar de vleugels uit te slaan en verder te 
gaan op hun pelgrimstocht.

Blijf de weg van hoop gaan
Hierbij open ik dan het Jubeljaar en vraag u allen 
als pelgrims van hoop op weg te gaan. De weg 
is dragelijk als we die samengaan. De weg wijst 
zichzelf omdat de Geest van God ons voorgaat 
om ons uiteindelijk thuis te brengen bij God, die 
onze eindbestemming is. Voor mijzelf hoop ik 
dat de reis nog enige jaren mag duren, maar ik 
heb zo’n gelukkig leven gehad dat het mij niet 
uitmaakt of ik lang of kort en pelgrim van hoop 
mag zijn.
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volkeren in Christus samenbrengt om vrede 
en een hernieuwde schepping tot stand te 
brengen. De volkeren zijn in Christus geen 
vreemdelingen of buitenstaanders meer, maar 
huisgenoten van God. Heel sterk benadrukt het 
Woord hier hoezeer voor God alle volkeren, 
naties en culturen meedoen en tezamen delen 
in de belofte van het evangelie.

Tweede lezing: Efesiërs 3: 2-3. 5-6
Broeders en zusters, Gij hebt toch vernomen 
hoe zich de genade Gods heeft verwezenlijkt 
die mij met het oog op u gegeven is; door 
openbaring is mij de kennis van het geheim 
meegedeeld, zoals ik het reeds in het kort 
heb beschreven. Nooit is het onder vroegere 
geslachten aan de kinderen der mensen 
bekend gemaakt, zoals het nu door de Geest 
is geopenbaard aan zijn heilige apostelen 
en profeten: dat de heidenen in Christus 
Jezus medeërfgenamen zijn, medeleden en 
mededeelgenoten van de belofte door middel 
van het evangelie.

Achtergrond van de evangelielezing:  
(Matteüs 2: 1-12)
De evangelist Matteüs richt zich in de eerste 
twee hoofdstukken van zijn evangelie vooral 
op de vraag wie er mee zullen doen met alles 
wat God in en door Zijn Zoon aan het doen is. 
Eerst was er Jozef, die door geloof te schenken 
aan de woorden van de droom, deel wordt 
van Jezus’ komst en Hem de naam Jezus geeft: 
“God redt”. Daarna zijn er de wijzen uit het 
oosten, waarin de evangelist met verwijzingen 
naar teksten uit het Oude Testament, zoals 
Jesaja 60 en psalm 72, laat zien hoezeer 
Christus gekomen is als een Redder voor alle 
volkeren en hoe met Zijn geboorte het licht van 
Gods genade over alle naties opgaat en allen 
uitnodigt tot geloof.

Evangelie: Matteüs 2: 1-12
Toen Jezus te Betlehem in Juda geboren 
was, ten tijde van koning Herodes, kwamen 
er te Jeruzalem Wijzen uit het oosten en 
vroegen: “Waar is de pasgeboren koning 
der Joden? Want wij hebben zijn ster in het 
oosten gezien en zijn gekomen om Hem onze 
hulde te brengen.” Toen koning Herodes dit 
hoorde werd hij verontrust en heel Jeruzalem 
met hem. Hij riep alle hogepriesters en 
schriftgeleerden van het volk bijeen en legde 
hun de vraag voor waar de Christus moest 
geboren worden. Zij antwoordden hem: 
“Te Betlehem in Juda. Zo immers staat er 
geschreven bij de profeet: En gij Betlehem, 
landstreek van Juda, gij zijt volstrekt niet de 
geringste onder de leiders van Juda, want uit 
u zal een leidsman te voorschijn treden, die 
herder zal zijn over mijn volk Israël.” Toen 
ontbood Herodes in het geheim de Wijzen en 
hij vroeg hun nauwkeurig naar de tijd waarop 
de ster verschenen was. Daarop zond hij hen 
naar Betlehem met de opdracht: “Gaat een 
zorgvuldig onderzoek instellen naar het Kind, 
en wanneer gij het gevonden hebt, bericht 
het mij dan opdat ook ik het hulde kan gaan 
brengen.” Na de koning aanhoord te hebben 
vertrokken zij. En zie, de ster die zij in het 
oosten gezien hadden, ging voor hen uit totdat 
ze boven de plaats waar het Kind zich bevond 
stil bleef staan. Op het zien van de ster werden 
zij vervuld van overgrote vreugde.  Zij gingen 

het huis binnen, zagen er het Kind met zijn 
moeder Maria en op hun knieën neervallend 
betuigden zij het hun hulde. Zij haalden 
hun schatten te voorschijn en boden het 
geschenken aan: goud, wierook en mirre. En in 
een droom van Godswege gewaarschuwd niet 
meer naar Herodes terug te keren, vertrokken 
zij langs een andere weg naar hun land.

Overweging:
Lieve vrienden,
Wat zal dit nieuwe jaar 2025 ons brengen? Wat 
zal het ons brengen als individuele persoon, als 
gezin, als Surinaamse samenleving, als wereld?

Het afgelopen jaar 2024 heeft wereldwijd 
grote spanningen gekend: escalerende, intense 
oorlogen, grote polarisatie en verdeeldheid in 
vele landen, onzekerheid en spanningen. Ook 
voor ons eigen land Suriname was 2024 geen 
rustig jaar. Dit alles maakt duidelijk hoezeer 
eenheid, vrede en het luisteren naar anderen 
met andere meningen of belangen, absoluut 
niet vanzelfsprekend zijn. Integendeel, wat er 
wereldwijd allemaal voorbij is gekomen dit 
afgelopen jaar, maakte duidelijk dat er veel 
meer broeit onder de oppervlakte dan we 
ons vaak realizeren. Er zijn het afgelopen jaar 
moeilijke zaken naar boven gekomen, die er 
allang waren maar nu in heftigheid zichtbaar 
werden.

Dit feest van Driekoningen is daarom heel 
belangrijk en heeft een hele actuele boodschap 
voor de wereld. In de eerste eeuwen van de 
Kerk, zijn er rond dit geliefde feest vele vrome 
legenden ontstaan. Het evangelie van Matteüs 
spreekt over wijzen uit het Oosten, maar de 
volksvroomheid is ze ‘drie koningen’ gaan 
noemen, zelfs met namen: Caspar, Melchior 
en Baltasar. Ze worden in de religieuze kunst 
meestal afgebeeld met drie huidskleuren, 
overeenkomstig de drie continenten die de 
gelovigen van de jonge Kerk in de tijd van de 
apostelen kenden: Afrika, Europa en Azië.

Deze legenden geven aan dat vele Christelijke 
gelovigen aanvoelden dat niets zomaar 
gebeurt, maar dat God in alle verborgenheid 
de zaken zo geleid heeft, dat deze wijzen 
uit het Oosten gezien kunnen worden als 
vertegenwoordigers van alle volkeren. 
Heel het Nieuwe Testament leert ons met 
diepe overtuiging dat alle volkeren, zonder 
uitzondering, door God geroepen zijn tot 
verlossing en tot een goede toekomst van 
leven, rechtvaardigheid en hoop. De Kerk 
voelde aan dat bij alles wat de Vader in Jezus 
doet, iedereen erbij hoort. Alle volkeren zijn 
voor God belangrijk en geliefd! Er ligt dus een 
belangrijke boodschap verscholen in deze 
bijzondere zoektocht van de wijzen uit het 
Oosten.

Commentaar op de Lezingen van het Feest van de Openbaring des Heren (Driekoningen)

Achtergrond van de eerste lezing (Jesaja 
60: 1-6)
Rond 540 v.Chr. verslaan de Perzen de 
Babyloniërsen worden de nieuwe grootmacht 
in het Midden-Oosten. Zij staan het de Joodse 
ballingen in Babylonië toe om weer terug 
te keren naar Israël en een nieuwe tempel 
voor Jahweh te bouwen in Jeruzalem. Na 
een enthousiast begin, blijken echter na 
enkele jaren dat er onder de Joden toch weer 
spanningen zijn gegroeid en dat er toch 
velen zijn die niet leven naar de idealen en 
waarden van Gods wet. Een profeet staat op 
die oproept tot bekering, maar hij benadrukt 
daarin de hoop: niet de menselijke tekorten 
hebben het laatste woord, maar de kracht van 
Gods verlossende liefde. Hij drukt dat uit in 
pakkende beeldspraak zoals opstaan, zien dat 
de glorie van God over Zijn volk opgaat, en dat 
God vele volkeren en mensen samenbrengt in 
een messiaanse vreugde. Met de geboorte van 
Gods Zoon te Bethlehem begint de vervulling 
van deze profetie.

Eerste lezing: Jesaja: 60 1-6
Sta op, laat het licht u beschijnen, Jeruzalem, 
want de Zon gaat over u op en de glorie van 
de Heer begint over u te schijnen. Want zie: 
duisternis bedekt de aarde, het donker de 
volkeren maar over u gaat de Heer op en zijn 
glorie is boven u verschenen. Volkeren komen 
af op uw licht, koningen op de luister van uw 
dageraad. Sla uw ogen op en zie om u heen: van 
overal stromen ze naar u toe, uw zonen komen 
van verre, uw dochters draagt men op de arm. 
Bij het zien hiervan zult gij met blijdschap 
worden vervuld en uw hart zal bonzen en 
wijd worden van vreugde. Want de schatten 
der zee gaan over in uw bezit, de rijkdommen 
der volkeren worden aan u afgedragen. Een 
zee van kamelen bedekt u, jonge kamelen van 
Midjan en Efa. Alle bewoners van Sjeba trekken 
naar u toe; ze voeren goud en wierook aan en 
verkondigen luide de roem van de Heer.

Tussenzang:  Psalm 72
Refrein: ALLE VOLKEN DER AARDE HULDIGEN 
U, HEER.

1. Mijn God, verleen de koning Uw wijsheid,
de koningszoon Uw rechtvaardigheid.
Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien 
en welvaart alom tot het einde der maanden.

2. Regeren zal hij van zee tot zee,
vanaf de rivier tot de grens van de aarde.
Vorsten van Tarsis,  van verre kusten,
zenden geschenken.

3. Arabische heersers en Etiopen
betalen Hem accijns:
Hem huldigen alle vorsten der aarde
en alle volken dienen Hem.

4. De arme die steun vraagt zal Hij bevrijden,
de ongelukkige zonder hulp.
Hij zal zich ontfermen over misdeelden,
de zwakken schenkt Hij weer levensmoed.

Achtergrond van de tweede lezing (Efesiërs 
3: 2-3. 5-6)
Ook in de brief van Paulus aan de Efesiërs 
horen we, net als in de profetie van Jesaja 60 
in de eerste lezing en in psalm 72, dat God 

Wordt vervolgd op pagina 6

Het Commentaar op de lezingen 
Staat er al vanaf vrijdag op de website 

van Omhoog:  https://omhoog.org/ 

Op de website heeft u de mogelijkheid 
om interactief deel te nemen 

door een reactie te geven op dit 
commentaar. 
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Commentaar op de Lezingen van het Feest van de Openbaring des Heren (Driekoningen)

Vele geleerden van nu menen dat de wijzen 
in feite kwamen uit Babylonië of Perzië, het 
huidige Irak en Iran. In de toenmalige culturen 
van de Babyloniërs, de Perzen en omringende 
volkeren, waren astronomie en astologie 
heel belangrijk. Astrologen bestudeerden de 
nachtelijke sterrenhemel om daarin tekenen 
te zoeken voor het leven hier op aarde. Deze 
wijzen hadden een opmerkelijke nieuwe ster 
aan de hemel gezien en namen aan dat het 
een teken moest zijn van de geboorte van een 
nieuwe koning die instrument zal zijn van de 
goden. In Babylonië woonden in de tijd van 
Jezus’ geboorte nog steeds vele Joden, die 
een krachtig georganiseerde groep vormden, 
met vele Joodse geleerden. Van hen zullen de 
wijzen gehoord hebben over de verwachting 
die onder de Joden leefde van een komende 
Messias. De Joodse Schriften hadden vele 
profetieën opgetekend over de Messias, die als 
een bijzonder instrument in Gods hand, alles 
nieuw zou maken, die Gods heerschappij zou 
verwezenlijken van vrede en gerechtigheid. 
De wijzen moeten ook gehoord hebben dat die 
heilige profetieën bij de Joden verkondigden 
dat de Messias een Licht voor alle volkeren 
zal zijn, omdat bij God niemand uitgesloten is, 
maar dat God juist  steeds weer in moeilijke 
tijden nieuwe hoop, vrijheid en leven brengt. 
Een profetie van Jesaja bijvoorbeeld spreekt 
over over de Messias als Vredevorst, dus Gods 
instrument voor een toekomst van vrede, waar 
er geen verdeeldheid, uitbuiting of geweld 
meer zal zijn onder de volkeren.

Het is de grote verdienste van de wijzen 
geweest dat zij concreet op reis zijn gegaan, 
ook al betekende dat voor hen grote kosten en 
gevaren. Zij zijn dus echt ‘pelgrims van hoop’, 
zoals het thema van Jubeljaar 2025 luidt!

Als wij niet concrete keuzen maken in het 
leven, dan blijven onze woorden over vrede, 
onderling respect, over luisteren en dialoog, 
slechts mooie woorden. De wijzen echter zijn 
echt in actie gekomen! Geïnspireerd door de 
hoop die de ster in hen opwekte, zijn zij op 
tocht gegaan.

Omdat de Joodse Heilige Schriften spraken 
over een messiaanse koning uit het geslacht 
van David, zijn de wijzen natuurlijk eerst 
naar Jeruzalem gegaan, de hoofdstad waar de 
koning regeerde en woonde. Maar let goed op: 
de schriftgeleerden die koning Herodes had 
samengeroepen, kenden de bijbelse teksten en 
profetieën heel goed, maar zij kwamen niet in 
beweging! Zij durfden niets te doen tegen de 
machtspolitiek van koning Herodes. Zij kenden 
de idealen wel, maar zij leefden er niet naar. De 
wijzen daarintegen wel! Zij voelden aan hoe 
corrupt en op zichzelf gericht koning Herodes 
was en keerden daarom later niet meer naar 
hem terug, maar gingen via een andere weg 
naar hun land terug.

Zo stelt God ons allen voor die keuze: zullen wij 
in dit Jubeljaar 2025 ‘pelgrims van hoop’ zijn? 
De wijzen uit het Oosten zijn dan prachtige 
inspiratiebronnen! Hoop zal temidden van 
spanningen en zorgen ook de verwondering 
kennen voor de kleine dingen die wij steeds 
weer van God krijgen. Pelgrims van hoop: 
dat is ook een symbool voor het ons inzetten 
voor een samenleving, een werkkring, een 
politiek klimaat, en een familiekring waarin 
met respect en geduld naar elkaar geluisterd 

wordt, omdat wij grote waarde hechten aan 
onze eenheid in verscheidenheid, en ons 
inzetten voor een vredig samenleven en voor 
een goed leven voor een ieder, vooral voor 
de kwetsbaren. Wij zijn pelgrims van hoop 
wanneer wij de boodschap ter harte nemen 
die uitgaat van dit feest: alle volkeren horen 
erbij, allen zijn uitgenodigd tot Christus, die het 
Licht is voor alle mensen. Wij zullen met hoop 
de krachten van discriminatie en wantrouwen 
helpen doorbreken door de ster van ons geloof 
die altijd weer gevoed wordt door de hoop. 

En “de hoop stelt niet teleur”, benadrukt Paus 
Franciscus met de woorden van Paulus in 
Romeinen 5:5.

Laat de ster van het geloof u leiden op nieuwe 
wegen en u zult merken hoe grensverleggend 
God is in Zijn liefde en hoe krachtig Hij is in 
Zijn barmhartigheid. Dat Hij over ons allen 
mag waken en ons mag kneden tot een fijne, 
bewogen geloofsgemeenschap. Ik wens u allen 
een gezegend, een creatief en inspirerend 2025 
toe!

Dit liturgisch jaar “C”, is met de Advent is 
begonnen op 1 December 2024. Dit jaar “C”,   
valt Driekoningen op Zaterdag 04 en Zondag 
05 Januari. 06 Januari is de oorspronkelijke 
datum van het feest! De Doop van de Heer 
op Zondag 12 Januari 2025 en Zondag 19 
januari is het de Bruiloft te Kana in Galilea. De 
officiële naam van het feest is “OPENBARING 
DES HEREN”, oftewel “EPIPHANIA DOMINI”. 
Officieel eindigt de Kersttijd dit jaar op Zondag 
12 Januari, met de Tweede Vespers van de  
“DOOP VAN DE HEER”.  

Het feest van de OPENBARING DES HEREN, 
waarin wij gedenken hoe God zich openbaart, 
zich bekend maakt aan de mensen, gebeurt 
op drie manieren, drie verhalen die wij in de 
Evangelies aantreffen spreken over hoe Jezus 
zich bekend maakt, zich openbaart  aan de 
mensheid. 

1= God openbaart zich aan de 
DRIEKONINGEN… 
      (Mt.2/1-12  op Zondag 04/05 Jan. 2025.)
      De Koningen, of Wijzen bezoeken het Kind 
in de kribbe.
2= De DOOP van Jezus door Johannes de 
DOPER…
      Jezus openbaart zich AAN DE JODEN daar in 
de Jordaan.  
      (Mc.I/7-11)  op Zondag 12 Jan. 2025.)
3= De BRUILOFT te Kana in Galilea…aan Zijn 
12 LEERLINGEN..
      Jezus openbaart zich aan Zijn leerlingen 
      (Joh. 2/1-12: Dit komt  voor in de jaren “A” 
en “C”.en valt dit jaar op 19 Jan. 2025

1= Feest van Driekoningen… 04/05  Jan. 
2025:
Op het feest van Driekoningen openbaart 
GOD zich aan de drie ‘wijzen’ uit het Oosten 
die meestal als koningen worden uitgebeeld. 
Ze hebben zelfs een naam gekregen, Caspar, 
Melchior en Balthazar. Ze hadden een 
lichtende ster gezien en gingen op zoek naar 
de nieuwgeboren Koning. Dit verhaal wil ons 
doen begrijpen dat de Heer zich openbaart aan 
de wereld. De koningen vertegenwoordigen 
dus de volkeren der wereld. Dit alles staat 
beschreven in Mt.2/1-12. De Bijbel vertelt  
dat er  ‘wijzen’ uit het Oosten naar Jeruzalem 
kwamen en koning Herodes vroegen waar de 
pasgeboren Koning der Joden te vinden was: 
Hij zou dat toch zeker moeten weten!  We 
hebben Zijn  ster in het Oosten gezien en zijn 
gekomen om hem onze hulde te brengen. 

Er was ook sprake dat  één van de koningen  
zwart was en die het afrikaanse continent 
moest vertegenwoordigen. Het is alsof de 
Bijbel wil vertellen dat in die Driekoningen 
Jezus zich openbaarde aan de gehele wereld, 
gesymboliseerd door deze drie personen. Of 
dit allemaal historisch juist is vraagt Paus 
Benedictus XVI –nu wijlen- zich af in Zijn boek 
“Jezus van Nazareth…” (Zo schrijft de Paus 
over… DE DRIEKONINGEN:

…”In het Evangelie van Matteüs lezen we over 
de ‘wijzen uit het Oosten’ die naar Jeruzalem 
komen om de nieuwgeboren koning te 
aanbidden. In de volksmond worden ze ook wel          
‘DE DRIEKONINGEN’ genoemd. Hoewel 
Matteüs niet schrijft  hoeveel het er zijn,  
wordt toch het getal DRIE aangegeven omdat 
de wijzen  drie geschenken bij zich hadden: 
goud, wierook en myrrhe. Goud staat dan voor 
Koningschap… wierook voor Goddelijkheid 
en myrrhe voor eeuwigheid, eeuwig-durend 
leven. Drie geschenken dus drie personen, die 
ook werelddelen vertegenwoordigen, bekend 
in de toenmalige wereld en wetenschap: 
Europa, Azië en Afrika. Al heel gauw. Ongeveer 
in de 6e eeuw, werd erbij verteld dat één van 
de drie zwart was om het Afrika continent te 
vertegenwoordigen. Ze kregen ook al gauw, 
reeds in de 8e eeuw,  een naam:   Casphar, 
Melchior, en Balthazar.  Later werden de drie 
beginletters van de namen weer genomen voor 
een zeer oer-oud katholiek gebruik, nl. het in 
zegenen van een huis: Christus Mansionem 
Benedicat: …”Christus zegene dit huis!”…
Het idee is niet vreemd en zelfs zeer bijbels. 
Al heel gauw zag de kerk hierin een vervulling 
van een tekst van Jesaja: …”Sta op en schitter… 
uw licht is gekomen en de glorie van Yahweh 
gaat over u op.  Volken laten zich leiden 
door uw licht, koningen door de glans van 
uw  schijnsel… Een vloed van kamelen  zal 
het   land overspoelen. Uit  Seba komen ze in 
grote getale,  beladen met goud, wierook en 
myrrhe…”  (Jes. 60/1-3)  En in Psalm 72 staat 
ook nog geschreven: …”Laten alle koningen 
zich neerwerpen voor Hem…”

2= Doop van de Heer… Zondag 12 Jan. 2025:
De doop van Jezus in de Jordaan wordt  gevierd 
op  Zondag na het feest van Driekoningen. 
Maandag na de Doop van de Heer, begint dan 
het ‘gewone’ door het jaar. 

Wordt vervolgd op pagina 5

“…OPENBARING DES HEREN…” +  “…EPIPHANIA DOMINI…”+ 
“…DRIEKONINGEN…”

(Drie namen voor hetzelfde feest)
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Kinderprogramma 
Bromki fu tamara

Vredestichter Nelson Mandela zei: "op 
wie moeten we zuiniger zijn dan op onze 
kinderen, zij zijn de toekomst".

In Bromki fu tamara enthousiasmeren 
we  lezen, spreken en actief luisteren. 

Voor 2025 zijn wij op zoek naar een 
duurzame sponsor die een gezond 
leesklimaat een warm hart toedraagt!
Lezen = groeien, zodat Bromki's bloeien!

Voor info belt u Radio Immanuël, tel. 
47.20.20 (whatsapp: 8818030)

of mail naar Monique Masé via: 
bibliotheek@bisdomparamaribo.org.

DE HOBBELSTOEL
Voor 2025 zijn we op zoek naar een sponsor 
die een gezond leesklimaat eveneens een 
warm hart toedraagt en zich geroepen voelt 
een steentje bij te dragen. 

Voor informatie belt u gerust met Radio 
Immanuël, tel.47.20.20 (whatsapp: 
8818030) en/of mail naar: bibliotheek@
bisdomparamaribo.org. 

Het wekelijks programma is een vrijwillig 
initiatief van de Frater Lambertus 
Bibliotheek met als doel om leesbevordering 
en het vredig karakter van deze speciale 
bibliotheek voor een breder publiek; zowel 
jong, als oud, onder de aandacht te brengen. 
De gast neemt de luisteraar op de 
zondagavond ruim een halfuur mee in zijn/
haar verhaal over een boek dat diepe indruk 
maakte, een inspiratiebron vormde en 
last-but-not-least: de liefde voor het “lezen” 
bracht.

Bij de doop van Jezus in de Jordaan door 
Johannes de Doper openbaart de Heer zich aan 
al diegenen die zich bij Johannes bevinden. 
Dat zijn die joden, die  echt een innerlijke, 
oprechte houding hebben en geloven dat de 
Heiland, de Verlosser, de Immanuël nabij 
is. Het zijn oprechte joden, die geloven dat 
de volheid der tijden dichtbij is en dat de 
Verlosser moet komen. Jezus laat zich dan 
ook dopen door Johannes. Hierdoor wil Hij 
als het ware dat verwachtingspatroon van de 
joden onderstrepen: …”De volheid der tijden 
is aangebroken”… Bij de doop van Jezus door 
Johannes de Doper zegt hij: …”Zie het Lam van 
God dat de zonde van de wereld wegneemt”… 
Het zijn dezelfde woorden die wij elke dag 
nog gebruiken in de liturgie, vlak voor het 
moment van de communie. Dan weerklinkt er 
een stem uit de Hemel die zegt:  …”Dit is Mijn 
Zoon, Mijn welbeminde, in wie ik welbehagen 
heb!”...  Jezus openbaart zich aan de Joden, aan 
diegenen die echt uitzagen naar de komst van 
de Verlosser en als teken van hun innerlijke 
gesteldheid door Johannes lieten dopen. Het 
heeft niets te maken met ons Sacrament van 
het Doopsel maar het was voor hen meer een 
soort reiningings-ritus. We zijn er klaar voor!:  
“…Zijt Gij het die komen moet, of hebben wij 
een ander te verwachten?...”  …”Midden onder 
U staat Hij die gij niet kent” …  (Mt.3/13-18.)

3= De bruiloft te Kana in Galilea… (Zondag 
19 Jan. 2025 (Dit verhaal komt  voor in het 
jaar “A” en “C”.)
De derde manier dat God zich openbaart is op 
de bruiloft van Kana in Galilea.(Dit gebeuren 
wordt alleen in de jaren “A” en “C” verteld.)  
Op die bruiloft te Kana in Galilea waren Jezus 
en Zijn leerlingen ook uitgenodigd, evenals  
Moeder Maria. Het was het eerste publiekelijk 
optreden van Jezus met de groep van Zijn 
twaalf leerlingen. Daar openbaarde Jezus zich 
aan het kleine groepje van Zijn leerlingen 
die Hij net had uitgekozen. We moeten 
benadrukken dat Maria bij deze openbaring 
hier een actieve rol heeft gespeeld. …”Ze 
hebben geen wijn meer!...” fluistert Ze in Jezus’ 
oor. Maar Zijn uur was nog niet gekomen. 
Toch doet Hij  datgene waarover Maria Hem 
had aangesproken:  “Water werd in wijn 
veranderd”. Dan zegt de ceremoniemeester 

tegen de bruidegom:  “Men schenkt altijd de 
beste wijn het eerst, en als de mensen goed  
hebben gedronken dan de mindere soort! U 
hebt de beste wijn tot nu toe bewaard! Het gaat 
in dit gebeuren niet zo zeer om een WONDER 
dat Jezus gedaan zou hebben maar  om het 
TEKEN dat Jezus stelde in het bijzijn van Zijn 
12 leerlingen. Zijn leerlingen geloofden in Hem, 
ze waren ooggetuigen van het ‘teken’ dat Jezus 
gaf.  Een bruiloft verwijst naar een verbond 
tussen twee mensen. Ook het verhaal van de 
bruiloft in Kana  verwijst  naar het verbond 
tussen God en de mensen. Psalm 96 van de 
viering bij de Bruiloft van Kana is een loflied 
op Gods heilshandelen met ons. Mensen van 
overal worden opgeroepen Hem daarom lof te 
brengen… …”Meldt aan de naties Gods wondere 
daden”… Het zal ook een verwijzing zijn naar 
de Eucharistie, het offer van het Nieuwe 
Verbond van God en mensen.

Er zit ook een bepaalde gedachtegang achter 
deze drie openbaringsverhalen:
A= In de Driekoningen openbaart Jezus zich 
      aan de gehele wereld…
B= Bij de Doop in de Jordaan aan een 
      gedeelte van de oprechte joden…
C= Op de bruiloft in Kana aan 
      het kleine groepje van Zijn 12 leerlingen…

Het feest van de OPENBARING DES HEREN 
is dus meer dan alleen maar het feest van  
DRIEKONINGEN…  Ook de DOOP VAN JEZUS 
en het teken op DE BRUILOFT te KANA in 
GALILEA vallen hieronder.  Op een drievoudige 
manier maakt Jezus zich bekend, openbaart Hij 
zich, laat Hij zien  WIE HIJ IS… 
En om alles samen te vatten kunt U nu het 
antifoon bij het MAGNIFICAT, zoals die bij de 
Vespers van Driekoningen wordt gebeden: 
= 1- Vandaag reinigt de Heer zijn volk van  
fouten en tekorten bij de doop in de Jordaan… 
= 2- De wijzen brengen hun geschenken naar 
de pasgeboren koning…. 
= 3- Op de bruiloft te Kana wordt water in wijn 
veranderd tot genoegen van de gasten…
(Het bovenstaande wordt bezongen in het lied 
in Jubilate op Blz. 233: Juicht voor de Koning 
Van de Joden…)

Pater M. Noordermeer. O.M.I.

“…OPENBARING DES HEREN…” +  “…EPIPHANIA 
DOMINI…”+ “…DRIEKONINGEN…”

Wilt u graag 
Omhoog blijven ontvangen? 

Help ons en doneer!
Uw bijdrage kunt u storten op  

rekening nr. 10.35.169 

bij De Surinaamse Bank t.n.v. 
R.K. Bisdom met vermelding: 

DONATIE OMHOOG

Onze hartelijke dank 
aan degene die reeds bijdragen.

Elke bijdrage is van harte welkom!
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KCV verspreidt liefde: 
Een diaconaal project met een grotere impact dan “Roodkapje”

Als iemand je blij maakt met een dode mus 
betekent het dat het erop LIJKT dat die 
persoon je iets goeds geeft, maar het blijkt 
achteraf WAARDELOOS te zijn. De Katholieke 
Charismatische Vernieuwing (KCV) verstrekt 
echter GEEN waardeloze spullen en stelt niet 
telleur. In de maand december is een diaconaal 
project uitgevoerd waarbij er WAARDEVOLLE 
donaties zijn gedaan. Deze donaties zijn 
verstrekt aan tehuizen en ze hebben harten 
laten zingen en dansen. Er zijn goederen in 
natura aangeboden, maar er is ook LIEFDE en 
WARMTE uitgedeeld. 

Welke tehuizen zijn bezocht? 
In een bekend sprookje staat dat “Roodkapje” 
eens onderweg was naar haar grootmoeder om 
die blij te maken.  Ik gebruik de melodie van 
het lied over “Roodkapje” om te zingen. Zing je 
mee? Zeg KCV waar ga je henen?  Enthousiaste 
leden van de gebedsgroepen verbonden aan 
KCV hebben zich rond Kerstfeest vrijgemaakt 
om één grootmoeder te bezoeken. Lekker 
niet. Zij hebben een grotere groep bereikt. 
Het gaat in deze om zowel volwassenen als 
kinderen van verschillende tehuizen. Deze 
zijn: 1. Stichting voor het kind, 2. Stichting 
Matoekoe, 3. Bejaarden  tehuis Husnul 
Kotimah/Baitul Amin 4. Bejaarden tehuis Libi 
Makandra te Lelydorp, 5. Huize Betaljada, 6. 
Het Christoforus internaat in Paramaribo en 
7. Maria Internaat. Er is nog één instelling op 
de lijst die in januari 2025 een donatie tegoed 
heeft. Met Huize Tyltyl wordt het in totaal acht 
(8) sociale instellingen die KCV vreugde heeft 
bezorgd. 

In alle tehuizen was men blij met de geste. 
Deze vreugde is op verschillende manieren 
geuit. De doelgroep heeft soms het verlangen 
uitgesproken om de bezoekers gauw terug te  
zien. Soms zijn de gevoelens geuit middels een 
knuffel, maar ook heftiger. 
Onderstaand enkele indrukken.

Huize Matoekoe
De gebedsgroep van Lelydorp heeft kinderen 
met een verstandelijke beperking van Stichting 
Matoekoe opgebeurd. Pater Fransiskus is in 
gebed voorgegaan aan het begin van de missie. 
Hierna zijn de spullen van KCV uitgeladen 

en er is drank en fruit meegenomen. De 
kinderen hebben warme brasa’s uitgedeeld 
en ontvangen. Een van de kinderen begon 
spontaan het Surinaams volkslied te zingen en 
eenieder zong mee. Ook  de overige liederen 
werden uitbundig gezongen en gedanst met 
de kinderen. Na 2 uurtjes gezellig samenzijn 
en onder het genot van een drankje zijn er 
soepzakjes verdeeld. Zie jij de vreugdevolle 
gezichten voor je? Mevrouw Zschuschen heeft 
de leiding bij Matoekoe.
De zangeres, Anita Baker zingt het lied dat is 
getiteld: “You bring me joy”. Toen de werkers 
in God zijn wijngaard op vertrek stonden, 
heeft een jongen van Matoekoe het gevoel “You 
bring me joy” tot uitdrukking willen brengen. 
Hij heeft genoten van het gezelschap en kon 
dit niet zo goed in woorden tot uitdrukking 
brengen, maar zijn daden gaan je echt raken. 
Hij wilde graag mee met de groep van KCV. 
Hij nam op eigen initiatief plaats in een auto 

van een zuster. De groep probeerde hem met 
lieve woorden te overhalen om uit te stappen. 
Hij stapte braaf uit de ene auto en ging in een 
andere zitten. HEFTIG!

Stichting voor het Kind
De gebedsgroep van de St. Alfonsiuskerk heeft 
samen met de Barmhartige Samaritaan in 
een vreugdevolle sfeer, een donatie gegeven. 
De groep zong onder andere: “1. Gi grantangi 
na Masra en 2. Ik heb je lief met de liefde 
van de Heer.  De kinderen zongen uit volle 
borst.  Het was ontroerend om te zien hoe de 
kinderen er niet genoeg van kregen. Spontaan 
vroegen zij om meer liederen te zingen, wat 
de verbondenheid en blijdschap alleen maar 
versterkte.  Een van de kinderen, die ongeveer 
9 jaar oud is was zo diep geraakt dat zij als 
“solo artiest” performde in het Hindoestaans. 
Zij zong het lied uit het hoofd en maakte 
daarbij bewegingen met haar hoofd. Net als 
een zangeres van een Bollywood film.  
Heb je ooit een “wolf” gezien in schaapskleren? 
In het verhaal over “Roodkapje” kun je hierover 
lezen. Laten wij stilstaan bij dit gedeelte, want 
het heeft tot vandaag een krachtige boodschap. 
“Wolven” komen niet alleen voor in verhalen of 
het bos. Soms zijn ze heel dichtbij. Ik heb eens 
een Law & Order special victims unit serie 
bekeken, waarbij een piano leraar zijn student 
misbruikte zodra hij een fout had gemaakt 
tijdens de lessen. Vreselijk! Desondanks zag 
deze jongen de dader als the good guy. Toen 
de politie de pedofiel arresteerde kwam het 
slachtoffer voor hem op. Waarom? De pedofiel 
rechtvaardigde steeds de straf door aan de 
jongen te vertellen dat hij het ver zou schoppen 
als hij foutloos piano kon spelen.   De jongen 
had niet door dat dit manipulatief gedrag is.  
Sta even stil bij enkele traumatische gevolgen 
voor slachtoffers van seksueel misbruik zoals: 
depressie, buitensporig gedrag, gebrek aan 
zelfvertrouwen, overdadig eten, drugsgebruik 
of zelfmoord.
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KCV verspreidt liefde: 
Een diaconaal project met een grotere impact dan “Roodkapje”

We moeten onze kinderen leren om “wolven” 
in het dagelijks leven te herkennen, maar 
ouders moeten ook alert blijven. Ik heb het 
in dit geval over pedofielen in Suriname die 
kinderen geestelijk en lichamelijk beschadigen. 
Wij moeten nooit naief zijn en geloven wat 
pedofielen ons wijs proberen te maken. Ben 
jij ooit een situatie tegengekomen waarbij 
moeders hun kinderen de schuld geven van 
seksueel misbruik of struisvogel spelen, 
omdat ze (financieel) afhankelijk zijn van de 
dader?  Ze luisteren niet naar het seksueel 
misbruik dat door het kind of de kinderen 
wordt doorgegeven. Gelukkig! Zuster Melvina 
ontfermt zich niet over “wolven”, maar houdt 
die graag buiten de deur. Zij zorgt ervoor dat 
de slachtoffers van seksueel misbruik zich 
veilig en geliefd voelen. Hiermee zeg ik niet 
dat pedofielen geen professionele hulp nodig 
hebben. 

Aan het begin en het einde van de bijeenkomst 
is er gebeden voor de kinderen. Het gebed is 
zelfs spontaan aangevuld door een van hun 
met het Onze Vader. Op het exacte moment dat 
een zuster ermee zou beginnen, gebeurde dit, 
wat een mooi teken is van de verbondenheid en 
de kracht van gebed.

Het was hartverwarmend om te zien hoe de 
kinderen bij het vertrek van de groep spontaan 
kwamen om de zusters van de gebedsgroepen 
te omhelzen, vol blijdschap en dankbaarheid.

Donaties
“Roodkapje” bracht lekkernijen mee in een 
kleine mand voor haar grootmoeder. Het 
pakket dat KCV heeft aangeboden paste 
zeker niet in een mandje. Het paste ook niet 
in de kofferbak van sommige auto’s zoals een 
Toyota Vitz. Is God niet groot? Hij is sterk en 
machtig. Er is NIETS dat MIJN God niet kan 
doen. De behoeften zijn vooraf per instelling 
gepeild en er is geprobeerd om zoveel als 
mogelijk invulling hieraan te geven. De meeste 
pakketten bestonden uit levensmiddelen, 
toiletartikelen, melkproducten en 
vleesproducten. 

Aan het bejaarden tehuis Husnul Kotimah/
Baitul Amin is een grote zak rijst en een 

grote partij pampers afgegeven. Dit pakket 
is aangevuld door de kerkgemeenschap en 
de gebedsgroep van de St. Antoniuskerk met 
kippenbouten, broodbeleg,  aardappelen  en 
cadeaubonnen. Libi Makandra te Lelydorp 
heeft een grote partij pampers en een grote 
zak rijst ontvangen ten behoeve van senioren 
burgers. De pakketen zijn in beide tehuizen 
overhandigd  door dezelfde groep mensen van 
de St. Antoniuskerk .

Likes voor KCV
Populaire berichten en video’s ontvangen 
heel veel likes op Facebook, Reels, TikTok en 
Instagram.  Vind je niet dat KCV met de dag in 
populariteit stijgt?  Like je hun berichten ook 
op Facebook? Deze organisatie verricht goed 
werk.  Zij voeren activiteiten uit die gericht 
zijn op de christelijke vorming van mensen. 
Hierdoor kunnen mensen hun relatie met God 
versterken, maar KCV laat christenen ook echt 
ZIEN hoe zij moeten leven met hun NAASTEN. 
Het laatste is mooi tot uitdrukking gekomen 
in het sociaal project dat in december 2024 is 
uitgevoerd. Jij (onder)steunt KCV de volgende 
keer toch ook bij het uitvoeren van projecten? 
CAN I GET A LIKE HERE? 

Dank en uitnodiging 
KCV dankt de Heer voor  de grote impact die 
zij heeft kunnen maken met behulp van alle 
donateurs ,de enthousiaste gebedsgroepleden 
en andere christenen. In januari wordt het 
diaconaal werk voortgezet. Blijf geven met een 
blij hart. 

Baal je thuis of voel jij je vaak eenzaam? Als jij 
je aansluit bij de Katholieke Charismatische 
Vernieuwing zal je  nooit meer balen als een 
stekker. Ben je nu man, vrouw, jong of oud, 
registreer je vandaag nog bij KCV. Je wordt er 
zelf blij van of kunt anderen blij maken. 

Opgemaakt door Cheryl Jacott- Daal 

Dit is geen schilderij aan de muur maar een foto uit het open raam van het  FCJM klooster 
te Coronie dat gerenoveerd wordt met een donatie van een fonds van de zusters


