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Op 15 december herdacht 
pater Rudi Wong Loi Sing het feit dat 

hij 50 jaren geleden tot priester gewijd werd. 
Het RK Bisdom Paramaribo 

feliciteert pater Rudi van harte. 
Moge de Heer hem blijven zegenen en begeleiden 

in zijn leven en in zijn roeping. 
Tu es sacerdos in aeternum! 

(U bent priester in eeuwigheid!)

Weekblad voor kerk en samenleving 15 december 2024

Jaargang 68

49

Zuster Saly Paul is opnieuw verkozen 
voor een periode van drie jaar 
als provinciale overste van de 
karmelietessen van de Nirmala 
Provincie in Kerela, India. 

Mgr. Choennie is zeer ingenomen 
met haar haar herverkiezing omdat 
vanwege de continuïteit in beleid. Het 
beleid is een tweede communiteit in 
Groningen te vestigen waar de zusters 
mede leiding zullen geven aan het 
pastoraat.
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Doneer uw bijdrage voor Omhoog op 
het rekening nr. 10.35.169 

bij De Surinaamse Bank 
t.n.v. R.K. Bisdom 
met vermelding: 
DONATIE OMHOOG

Het Commentaar op de lezingen 
Staat er al vanaf vrijdag op de website 

van Omhoog:  https://omhoog.org/ 

Op de website heeft u de mogelijkheid 
om interactief deel te nemen 

door een reactie te geven op dit 
commentaar. 

De Hobbelstoel met als gast kinderboekenschrijfster Ans Lieveld

De Hobbelstoel is een gloednieuw programma op initiatief van Jenny Sopawiro en Monique Masé 
van de Frater Lambertus Bibliotheek. In een rustige ambiance van deze sfeervolle bieb neemt 
wekelijks een gast plaats in de relaxte hobbelstoel om met ons te delen welke boeken hem of haar 
geraakt hebben en hoe waardevol en tijdloos boeken zijn.

Een interessant gesprek voor de dag van morgen. De Hobbelstoel is wekelijks te beluisteren op 
zondagavond om 19.00 uur via livestream (of 95.9 FM) van Radio Immanuël. Laat u inspireren!  

Lezen stimuleren
Hoe moeten we kinderen vandaag aan de 
dag kinderen nieuwsgierig maken om te 
lezen. Mw Ans antwoordt dat het heel vroeg 
moet beginnen. Al direct na de geboorte, de 
moeder moet praten met de baby. Haar stem 
laten horen. Geleidelijk aan het kind boeken 
voorlezen, plaatjes laten zien. De baby, het 
kind moet zich veilig voelen.

Beroepsmatig was mw Lieveld bezig met 
de ontwikkelingpsychologie van het kind, 
ze was namelijk werkzaam geweest bij het 
Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB). Vanuit 
dit bureau werd de vroege stimulatie van 
kinderen die een achterstand hadden, in gang 
gebracht. Bijvoorbeeld letten op bepaalde 
basisvaardigheden en deze oefenen met de 
kindjes. Het MOB ontwikkelde protocollen 
voor vaardigheden (basis-skills). Mw Lieveld 
merkt dat deze basis-skils tegenwoordig zijn 
weggevallen.

Andere manieren om het lezen te stimuleren 
onder jeugdigen is volgens mw Lieveld de 
kinderen die op jouw pad komen laten zien 
hoe fijn het is om een boek te lezen. Je moet 
zelf enthousiast zijn om het boek te lezen en te 
genieten ervan. Zo ben je dan een voorbeeld 
voor het kind. Ook moeten de ouders 
gestimuleerd worden hun kinderen aan te 
moedigen te lezen.

Fin
Mw Lieveld leest het liefst zittend uit een 
fysiek boek. Echter toen ze een oogoperatie 
had ondergaan maakte ze kennis met 
audioboeken. En oooh, wat een wereld ging 
voor haar open. Ze kreeg het audioboek ‘In de 
ban van de ring’ van J.R.R. Tolkien om naar 
te luisteren en ze is er helemaal weg van. De 
manier waarop de voorlezer de rollen van de 
verschillende personages voorleest is gewoon 
magisch. Op die manier laat hij het boek 
helemaal leven.
Grote boodschap van dit boek is, dat je een 
grote taak die aan jou is toevertrouwd zo 
oprecht mogelijk moet uitvoeren ondanks alle 
verleidingen en tegenwerking.
Tot slot de one-liner van mw Lieveld: In de 
Frater Lambertus bibliotheek kon ik mezelf 
zijn.

Lezen
Mw Ans Lieveld vertelt dat ze heel laat was 
begonnen met lezen. Het was niet duidelijk 
hoe en wat, maar ze kon gewoon niet lezen. Ze 
kon zich niet meer herinneren wat de reden 
daarvan was. Ze zat al in de tweede klas toen 
ze nog steeds niet kon lezen en haar moeder 
vroeg nog aan de leerkracht wat de oorzaak 
zou kunnen zijn. Die wimpelde het af door te 
antwoorden dat het door de oorlog (Tweede 
Wereldoorlog) kwam.

Mw Ans Lieveld heeft wel mooie 
herinneringen aan de vele verhalen die haar 
moeder vertelde. Elke avond zaten zij en 
haar broers in een kring te luisteren naar de 
vertellingen van hun moeder. Mw Ans vond 
het vreselijk als haar moeder stopte met 
vertellen en de kinderen naar bed stuurde, 
want ze (mw Ans) wilde altijd meer horen.

Toen ze eenmaal begon te leren lezen was er 
een boek, dat haar goed hielp verder te leren 
lezen. Dat was het boek ‘Alleen op de wereld’ 
van Hector Malot. Het boek was toentertijd in 
een jeugdserie uitgekomen en bevatte grote 
afbeeldingen. Hiermee is haar voorliefde voor 
boeken met grote platen geboren.

De Hobbelstoel
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Wilt u graag 
Omhoog blijven ontvangen? 

Help ons en doneer!
Uw bijdrage kunt u storten op  

rekening nr. 10.35.169 

bij De Surinaamse Bank t.n.v. 
R.K. Bisdom met vermelding: 

DONATIE OMHOOG

Onze hartelijke dank 
aan degene die reeds bijdragen.

Elke bijdrage is van harte welkom!

"De laatste werkzaamheden aan de kerk 
te Hollandse Kamp worden momenteel 
uitgevoerd."
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Op De Verkooptafel
Tweedehandse boeken te koop in de Frater Lambertus Bibliotheek.

Openingstijden: 
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag: 08.00 – 18.00 uur
Vrijdag: 10.00-18.00 uur

Adres: Mgr. Wulfinghstraat 2
Voor info: Jenny Sopawiro en Monique Masé, tel. 426092 tst 251
Email: bibliotheek@bisdomparamaribo.org

Dorothee Solle
Het recht om een ander te worden

Bundeling van een aantal radiotoespraken 
en tijdschriftartikelen, waarin de bekende 
Duitse theologe haar atheïstische 
christocentrische (Christus als inspirerend 
voorbeeld) levensbeschouwing uitdraagt
Baarn: Ten Have, 1972 (4e dr.); 116 blz.
Dit boek kost: Srd 10,=

Robert Sullivan e.a.
Pope John Paul II: a tribute

Dit boekwerk is een speciale aflevering 
van het tijdschrift Time Life. Aan de hand 
van mooie afbeeldingen uit de archieven 
van Time Life Magazine wordt het leven 
van paus Johannes Paulus II beschreven. 
Vanaf geboorte tot aan zijn pausschap.                                                                                                                                       
        
Time Life Books., 2000 ;125 blz.; foto’s
Dit boek kost Srd 30,=

Beste familie in Christus, 
Op zondag 29 december 2024 zullen  in 
vele bisdommen wereldwijd en dus ook in 
het Bisdom Paramaribo het Jubeljaar 2025 
ingeluid worden.  Deze is dan al officieel 
ingeluidt door Paus Franciscus in de 
moederkerk te Rome. In ons bisdom zullen 
wij het doen met een plechtige ceremonie- 
kloppen op de grote middendeur- gevolgd 
door een hoogmis om 10 uur in de kathedrale 
basiliek.  

Bij deze nodigen wij alle parochies 
en geloofgemeenschappen op om te 
participerenen met hun vaandels hun 
aanwezigheid zichtbaar te maken.  Kijkt u 
mee in de activiteiten op 29 december en 
tegelijkertijd informeren wij met data over 
het Jubeljaar 2025 in ons Bisdom. Wij vragen 
uw medewerking om alles in het werk te 
stellen de totale geloofsgemeenschap in ons 
bisdom te betrekken en te laten participeren 
in dit moment en dit Jubeljaar 2025 Gods 
aangezicht extra te zoeken. 

Samen onder weg 
Met christelijke groeten, 
Namens de werkgroep 
Viering Jubeljaar 2025, 
Eerw. Kenneth 
Vigelandzoon 
Mobiel/App: 7650796 
E-mail: vigelalex@gmail.com 

Behalve bovengenoemde boeken zijn er andere leuke en interessante boeken op de 
verkooptafel tegen de zeer aantrekkelijke prijzen van Srd 5, 10 en 20. 

U bent van harte welkom om te komen kijken en kopen en te genieten van de vredige sfeer in 
de Frater Lambertus bibliotheek.
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Tweede lezing: Filippenzen 4: 4-7
Broeders en zusters, verheugt u in de Heer 
te allen tijde. Nog eens: verheugt u! Uw 
vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend 
zijn. De Heer is nabij. Weest onbezorgd. Laat al 
uw wensen bij God bekend worden in gebed en 
smeking, en nooit zonder dankzegging. En de 
vrede van God, die alle begrip te boven gaat zal 
uw harten en gedachten behoeden in Christus 
Jezus.

Achtergrond van de evangelielezing:  
(Lucas 3: 10-18)
Lucas geeft een uitgebreide beschrijving 
van de verkondiging van Johannes de Doper. 
Hij verhaalt hoe Johannes met krachtige 
woorden sprak over Gods oordeel en opriep tot 
verandering van mentaliteit, tot een innerlijke 
bekering die heel praktisch en concreet te 
merken moet zijn in een oprechte sociale 
bewogenheid, in eerlijkheid en bereidheid 
tot delen, en in het niet misbruik maken van 
macht of positie om jezelf middels corruptie te 
verrijken. 

Evangelie: Lucas 3: 10-18
In die tijd stelden de mensen Johannes de 
vraag: “Wat moeten wij doen?” Johannes gaf 
hun ten antwoord: “Wie dubbele kleding 
heeft, laat hij delen met wie niets heeft, en 
wie voedsel heeft, laat hij hetzelfde doen.” Er 
kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden 
en ze vroegen hem: “Meester, wat moeten wij 
doen?” Hij zei hun: “Niet meer vragen dan voor 

u is vastgesteld.” Ook soldaten ondervroegen 
hem: “En wij, wat moeten wij doen?” Hij 
antwoordde: “Niemand uitplunderen, niemand 
iets afpersen, maar tevreden zijn met uw 
soldij.” Omdat het volk vol verwachting was 
en iedereen zich aangaande Johannes de 
vraag stelde, of hij niet de Messias zou zijn, gaf 
Johannes aan allen het antwoord: “lk doop u 
met water, maar er komt iemand die sterker 
is dan ik; ik ben niet waardig de riem van zijn 
sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de 
heilige Geest en met vuur. De wan heeft Hij in 
zijn hand om zijn dorsvloer grondig te zuiveren 
en zijn tarwe te verzamelen in de schuur, 
maar het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar 
vuur. Zo en met nog vele andere vermaningen 
verkondigde Johannes aan het volk de Blijde 
Boodschap.

Overweging:
Zusters en broeders,

In onze katholieke traditie is advent een 
tijd van geestelijke voorbereiding op het 
kerstfeest: de komst van Christus verwachten 
door te groeien in geloof, door niet alleen met 
woorden maar vooral met concrete daden 
meer aandacht vrij te maken voor God en 
je steeds meer te richten op goedheid voor 
de mensen om je heen, en op eerlijkheid, op 
een integere mens zijn. Dit is waar Johannes 
de Doper de mensen van zijn tijd toe opriep. 
Johannes maakte heel duidelijk dat de tijd nabij 
was dat de reeds eeuwenlang aangekondigde 
Messias tot Israel zou komen.

Johannes wist dat vele Joden leefden in de 
verwachting dat de Messias hen zou bevrijden 
van de onderdrukking van de Romeinen, die 
de bevolking uitbuitten en hen met loodzware 
belastingen uitzogen. Die belastingen werden 
geïnt door de tollenaars, Joden van hun 
eigen volk, die dat deden met de gewapende 
ondersteuning van Romeinse soldaten. 
Geregeld moesten Joden hun boot waarmee ze 
door vissen hun inkomen hadden, of de grond 
waarop ze plantten, verkopen omdat ze door 
die onderdrukkende belastingen steeds verder 
in de financiële problemen kwamen. Door al dit 
onrecht was er veel boosheid en wrok onder 
de mensen tegen de Romeinen en de Joodse 
tollenaars.

Maar Johannes de Doper maakte heel duidelijk 
dat niet alleen de Romeinse soldaten en de 
Joodse tollenaars in hun denken en in hun 
mentaliteit fout zaten, maar dat wij allemaal 
negatieve, op onszelf gerichtte impulsen 
hebben, waardoor je geen oog hebt voor 
de armoede van anderen om je heen. Vaak 
merken wij onze eigen hardheid in het 
omgaan met anderen niet echt op. Het kan 
gemakkelijk gebeuren dat we met anderen 
doen wat we nooit voor onszelf zouden willen. 
Johannes herinnert ons allen eraan dat het zo 
gemakkelijk is om de fouten en slechte dingen 
van anderen te zien en er boos over te worden, 
maar blind te zijn voor het negatieve in ons 
eigen gedrag.

Commentaar op de Lezingen van de 3e Zondag van de Advent  (Jaar C)

Achtergrond van de eerste lezing (Sefanja 3: 
14-18)
De profeet Sefanja trad waarschijnlijk tussen 
640 en 620 v.Chr. als profeet op. Er dreigde een 
ondergang voor land en volk, en als oorzaak 
daarvan ziet Sefanja dat het volk Israël, in het 
bijzonder de vooraanstaanden van Jeruzalem, 
de Tora vergeten hebben. Velen hebben 
Jahweh, de God van Israël, de rug toegekeerd 
en zijn vreemde goden gaan vereren die 
ze bij nabuurvolken zagen. Sefanja zag ook 
veel hoogmoed onder velen en klaagden hen 
in 3:5 aan: “de onrechtvaardige kent geen 
schaamte”. Zo roept Sefanja op tot bekering, 
maar blijft ook vervuld van de hoop op Gods 
barmhartigheid. Hij spreekt reeds in zijn tijd 
over de vreugde waarmee God redding zal 
brengen en het licht van een nieuwe toekomst 
zal doen stralen.

Eerste lezing: Sefanja 3: 14-18
Sion, jubel van vreugde, juich, Israël, verheug 
u en wees blij, Jeruzalem, met heel uw hart! 
Het vonnis dat op u drukte, werd door de Heer 
vernietigd. Hij heeft uw vijand verjaagd. De 
Heer, de Koning van Israël, blijft bij u: nu hoeft 
gij geen onheil meer te vrezen! Op die dag zal 
er tot Jeruzalem gezegd worden: Vrees niet, 
Sion, en laat uw handen niet verslappen. De 
Heer, uw God, is bij u als een reddende held. 
Uitermate verheugt Hij zich om u, door zijn 
liefde maakt Hij u nieuw; Hij jubelt om u van 
vreugde.

Tussenzang: Jesaja 12: 2-6
REFREIN: Verheugt u en juicht, gij die Sion 
bewoont, want Israels Heilige woont in uw 
midden!

1. Ik dank U, o Heer, Gij waart toornig op mij,  
maar nu schenkt Gij troost en vergeving. Ja, 
God is mijn heil, ik verlaat mij op Hem, ik hoef 
voor geen onheil te vrezen.

2. De Heer is mijn  sterkte, de Heer geeft mij  
kracht,  Hij toont zich mijn Helper en Redder. 
Brengt dank aan de Heer en huldigt Zijn  naam, 
verkondigt de volken Zijn machtige  daden, 
maakt alom Zijn grootheid bekend.

3. Zingt luid voor de Heer, die wonderen 
deed,  laat heel de aarde het horen. Verheugt 
u en juicht, gij die Sion bewoont,  want Israëls 
Heilige woont in uw midden.

Achtergrond van de tweede lezing: 
(Filippenzen 4: 4-7)
Deze verzen uit Paulus’ brief aan de gemeente 
van Filippi sluiten heel goed aan bij de eerste 
lezing uit Sefanja, en de lofzang uit Jesaja 12 
die we na de eerste lezing als tussenzang 
hoorden. Paulus zegt tot de Filippenzen: 
“Verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens: 
verheugt u!” Net als Johannes de Doper in het 
evangelie, geeft Paulus vermaningen tot een 
goede levenswandel: vriendelijk zijn voor de 
medemens, dankbaar en zoekend naar vrede. 
Paulus leert dat er vrede kan komen in jezelf 
en om je heen, wanneer je je bewust bent dat 
de Heer nabij is, dat Christus onze kracht en 
ons houvast is, en als wij Zijn komst in ons 
bestaan blijven verwachten door een oprecht, 
eerlijk leven.

Wordt vervolgd op pagina 6

"Johannes de Doper, schilderij van de beroemde 
Spaanse schilder El Greco (1541-1614). "Ik doop 
u met water, maar er komt iemand, die sterker is 
dan ik". Het feit dat Johannes de Doper Jezus heeft 
aangewezen, geeft El Greco aan met het Lam aan de 
voeten van Johannes.
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Commentaar op de Lezingen van de 3e Zondag van de Advent  (Jaar C)

Enkele indrukken van de diakenwijding van Reginald Simson

We horen in het evangelie van deze zondag 
Johannes de Doper heel helder prediken over 
het feit dat elke mens eens verantwoording 
zal moeten afleggen over zijn of haar leven. 
Johannes gebruikt voor dat laatste oordeel een 
ingrijpende beeldspraak: de Messias heeft de 
wan reeds in de hand, waarmee Hij het kaf van 
het koren zal scheiden. Een wan is een platte 
gevlochten mand waarmee het graan omhoog 
gegooid wordt, zodat de wind de gelegenheid 
krijgt het lichte kaf weg te blazen. Uiteindelijk 
zullen dan enkel de zware graankorrels 
overblijven in de wan. Dus deze beeldspraak 
gebruikt Johannes de Doper om ons eraan te 
herinneren dat de komst van de Messias ook 
zal betekenen dat God het kwade zal scheiden 
van het goede. Het kwaad, uitbuiting, onrecht, 
geweld, oneerlijkheid, ontrouw, en corruptie 
zullen niet blijven bestaan wanneer Gods Rijk 
van vrede, liefde en gerechtigheid zich ten volle 
zal verwezenlijken wanneer Christus opnieuw 
komt. Waar Johannes de Doper naar verwijst 
is hetgene dat wij in de geloofsbelijdenis 
zeggen over Christus: “Hij zal wederkomen in 
heerlijkheid om te oordelen levenden en doden, 
en aan Zijn rijk komt geen einde”.

Wanneer Johannes de Doper spreekt over de 
Messias, dan zegt hij iets heel opmerkelijks. 
Johannes zegt: “Ik doop u met water, maar 
Hij zal u dopen met de Heilige Geest en vuur”. 
Jezus doopt met de Heilige Geest, die de bron 
is van echte wijsheid en inzicht. Wij zullen 
daarom in de innerlijke voorbereiding op 
kerstmis, de Heilige Geest moeten aanroepen 
opdat Hij ons zal brengen tot inzicht en 
wijsheid. Dat zal ons doen groeien tot mensen 
van integriteit en tot mensen die bewogen zijn 
met de medemens.

“Ik doop u met water, maar Hij zal u dopen 
met de Heilige Geest en vuur”. Vuur doet twee 
dingen: het geeft licht en warmte, maar het 
verbrandt ook datgene dat door het vuur wordt 
verslonden. Zo is het vuur waarmee Jezus 
ons doopt, aan de ene kant een symbool voor 

het licht, de warmte, liefde en wijsheid die de 
Heilige Geest ons steeds weer geeft, zolang wij 
ernaar verlangen en Hem erom bidden. Maar 
het vuur is tegelijkertijd ook een symbool voor 
de verterende kant van Gods rechtvaardigheid,  
voor het oordeel dat Hij over elke mens zal 
spreken. God verdraagt geen onrecht, geen 
onoprechtheid, geen onwaarheid, geen enkele 
vorm van ernstige zonde.

Ook de profeet Sefanja die we in de eerste 
lezing hoorden, sprak over het oordeel, over 
‘de Dag des Heren’ zoals de komst van de 
Messias in die tijd heel vaak werd genoemd. 
Maar Sefanja profeteerde ook over het licht 
en de warmte van de Heilige Geest, die 
eeuwen later over de Kerk werd uitgestort 
op het Pinksterfeest, en die de Heer ons heeft 
geschonken bij ons doopsel en vormsel, en 
waarmee Hij de Kerk steeds weer doopt. God 
deed de profeet Sefanja reeds iets zien van 
dat vuur van de liefde waarmee Gods Geest 
blijft werken om alles nieuw te maken en om 
te vormen tot een schepping van vrede, van 
genezing en verzoening.

Het Jubeljaar 2025 dat op zondag 29 december 
ook in ons Bisdom wordt ingeluid, is Gods 
krachtige oproep en genade om deel te zijn 
van dat vuur van de Heilige Geest. Want 
het is een vuur van goedheid, een vuur dat 
ons wilt vormen tot een actieve missionaire 
kerkgemeenschap die geloof uitstraalt en 
de waarden van het evangelie hooghoudt. 
Een kerkgemeenschap die zich inzet voor 
zorgzaamheid voor de schepping en het 
geheel van de natuur. Een kerkgemeenschap 
die evangeliseert en de liefde van Christus 
uitdraagt naar anderen toe. Jubeljaar 2025 is 
Gods genade die ons oproept om deel te zijn 
van dat vuur van de Heilige Geest voor een 
wereld waar er oog is voor de vluchtelingen, 
de noodlijdenden en onderdrukten. Dat vuur 
herkennen we in de profeten van bijbelse tijden 
zoals Johannes de Doper en de profeet Sefanja: 
moge het zo zijn dat dit zelfde vuur ook brandt 
in ons! Dat zal ons voorbereiden op de komst 
van Jezus, de levende Heer, wiens geboorte wij 
heel binnenkort met alle vreugde zullen vieren.

Dit is een wan: een lage, gevlochten mand waarin 
het graan omhooggeworpen werd, zodat de wind het 
kaf kon wegblazen en uiteindelijk alleen het goede, 
zwaardere graan in de wan overbleef. Symboliek van 
het oordeel waarmee Gods Messias "het kaf van het 
koren zal scheiden".
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en leegte; het gevolg van het afnemende 
‘gevoel voor God’. In onze geseculariseerde 
wereld hebben mensen het kader verloren 
dat fundamenteel is voor hun beslissing over 
het leven. Precies in die context krijgt de 
kerstboodschap een speciale betekenis. Vooral 
voor degene die in onze eeuw onder dwang 
afgeleid werden van de ontmoeting met de 
ware Heer van de geschiedenis of verdwaald 
zijn in de moeilijkheden van het dagelijks leven, 
wordt ‘het goede nieuws’ van de komst van de 
‘God-met-ons’ door het kerstfeest herhaald. 
Wat voor de menselijke krachten onmogelijk is, 
volbrengt God zelf in zijn oneindige liefde door 
de menswording van zijn eniggeboren Zoon. 
In het mysterie van Kerstmis bewonderen wij 
vol verbazing het eeuwig goddelijke Woord, dat 
mens geworden is – verrassende aanwezigheid 
onder ons, in ons. Door het doeltreffende 
ingrijpen van zijn genade vult Hij de leegte 
van de droefheid en de pijn, verlicht Hij de 
zoektocht naar vreugde en vrede en begeleidt 
Hij al onze inspanningen om een betere en 
meer samenhorige wereld te bouwen.

Gebed
Lieve God, in vertrouwen wacht ik de 
toekomst, in kome wat komt. U kent mijn hart, 
mijn ziel, mijn onzekerheid, en tegelijk ook 
mijn standvastigheid, mijn diepe wens om 
door te gaan op de ingeslagen weg. Als U met 
mij gaat, bij mij blijft, dan durf ik voortgaan. In 
vertrouwen wacht ik de toekomst, kome wat 
komt. Amen.

Dagtekst
Lc 2, 13-14: Plotseling was er bij de engel een 
heel leger uit de hemel; ze loofden God met de 
woorden: Glorie aan God in de hoogste hemel, 
en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij 
een welgevallen heeft.

Overweging
Laat je door de engelen van Kerstmis 
vertrouwd maken met de lichtheid van het 
bestaan, met de vreugde in het leven. Laat 
je door hen zeggen, dat God welbehagen in 
je vindt. Misschien krijg ook jij dan vleugels 
en kun je je boven de grauwe werkelijkheid 
verheffen, zodat de hemel zich boven je opent. 
Onder de vele engelen op de kerstafbeeldingen 
is er heel zeker een, die voor jou is bestemd, om 
alleen aan jou de grote vreugde te verkondigen 
dat er voor jou een redder is geboren.

Gebed
Goede God, U bent de Bron van al wat is, de 
oorsprong van al wat leeft. U komt ons nabij 
in een mensenkind, uw Zoon, wonend in ons 
midden. Geef dat wij van Hem de liefde leren, 
de aandacht, de zorgzaamheid, voor al wat 
leeft, voor heel uw schepping. Dan kunnen 
wij ons van harte toewijden aan wat ons te 
doen staat, in vrede en vreugde, in trouw en 
rechtvaardigheid, leven met elkaar.

Overweging
Wat is onze opdracht in deze wereld als 
kinderen van God en zussen en broers van 
Jezus? We moeten bijeenbrengen en verzoenen. 
Overal om ons heen zien we dat mensen 
verdeeld zijn, in gezinnen, gemeenschappen, 
steden, landen en continenten. Al die 
verdeeldheid is een tragische weerspiegeling 
van het feit dat wij niet een zijn met God. 
Het is maar zelden zichtbaar dat alle mensen 
bij elkaar horen als kinderen van God. Zijn 
opdracht aan ons is om dat in het leven 
van alledag zichtbaar te maken. Dat is onze 
opdracht. Waarom? Omdat God Jezus gezonden 
heeft om ons met God te verzoenen en ons de 
opdracht mee te geven de mensen met elkaar 
te verzoenen. Wij zijn mensen die door Jezus 
met God verzoend zijn en daarom hebben 
wij de dienst van de verzoening als opdracht 
meegekregen. Bij alles wat we doen is de 
belangrijkste vraag of het tot verzoening leidt.

Gebed
God van doden en van levenden, Gij zijt een 
kwetsbare God die in al uw tederheid ons nabij 
blijft in leven en in sterven. Mogen wij ook bij 
anderen blijven zoals zij dat nodig hebben
in het jaar dat voor ons ligt. Amen.

Dagtekst
Joh 1, 3: Alles is door Hem ontstaan, en buiten 
Hem om is er niets ontstaan. Wat ontstaan 
was, had leven in Hem, en het leven was het 
licht van de mensen.

Overweging
Een kind zijn we geweest. Herinneringen 
vervagen, alsof we het echt achter ons laten. 
Maar ergens in ons is dat kind nog aanwezig: 
in de spontane vreugde die de natuur 
soms oproept; in de onverwachte angst die 
duisternis los kan maken. Kwetsbaar zijn we, 
maar meestal laten we het niet blijken. Want 
de wereld verdraagt het niet, de wereld zoals 
wij die gemaakt hebben.
Een kind wordt ons gegeven, kwetsbaar en 
klein, kan God zó onder ons wonen? Groots en 
overrompelend is het spel: God kijkt ons aan, 
met de ogen van dit kind. Geraakt worden we, 
in hart en ziel, bereid om ons te keren naar die 
kwetsbaarheid, in ons zelf, in de ander, in de 
Ander. Samen zullen we de aarde bewoonbaar 
maken, zoals bedoeld is. Dan breekt Gods tijd 
aan, een Koninkrijk, voor eeuwig de hemel op 
aarde.

Gebed
Wie ben ik dat Jij mij zoekt. Jij mij roept. Wie 
ben ik dat Jij mij in jouw Liefde trekt, dat Jij mij 
wilt totaal. Jij die mij openbreekt ontvankelijk 
maakt om jouw Geest in mij te ademen opdat 
ik geboren word dienstbaar in jouw Verbond. 
Hier ben ik: jouw Wil geschiede. Amen

Dagtekst
Fil 2,16: Houd vast aan het woord dat leven 
geeft. Dan kan ik, als de dag van Christus komt, 
trots zijn omdat ik niet tevergeefs heb gelopen 
en niet voor niets heb gezwoegd.

Overweging
Vandaag leven wij in een tijd die gekenmerkt is 
door een aanscherpend gevoel van verwarring 

Dagtekst
Kol 4,2: Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam 
en dankbaar.

Overweging
Paulus geeft nu nog een paar algemene 
vermaningen. Het gebed staat daarbij voorop. 
Blijf bidden! Christenen moeten volharden in 
het gebed omdat het de belangrijkste manier 
is om te leven in verbondenheid met de Heer. 
Gebed is het kloppende hart van het nieuwe 
leven dat door Christus mogelijk is geworden. 
Blijf bidden! Het gevaar van verslapping 
en verwaarlozing is altijd reëel. Daarom 
roept Paulus ook op om waakzaam te zijn. 
Blijf bidden! En naast waakzaamheid is ook 
dankbaarheid een belangrijke impuls voor 
een krachtig gebedsleven. Blijf dus bidden! 
Blijf waakzaam! Blijf dankbaar! Zo bloeit het 
nieuwe leven in Christus steeds meer op.

Gebed
Heer van het nieuwe leven, leer me om te 
blijven bidden en niet te verslappen. Maak me 
waakzaam en dankbaar. Door de genade van 
Jezus. Amen.

Dagtekst
Spr 31, 26: Zij opent haar mond en zij spreekt 
wijsheid; van haar tong komen lieflijke lessen.

Overweging
Jezus is een kwetsbaar mensenkind, 
zachtmoedig in zijn verkondiging. Jezus is de 
Christus, geminacht, verstoten en gekruisigd. 
Maar Hij is ook ‘het beeld van de onzichtbare 
God, de eerstgeborene van heel de schepping. 
Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem’ 
(Kolossenzen 1, 15-17). Jezus is de koning, 
bespot op het kruis, maar ook tronend in het 
hemelse Jeruzalem. Hij is de Heer die de stad 
binnenrijdt op een ezel, maar Hij is ook de 
alfa en de omega, begin en einde van alles. Hij 
is vervloekt door de wereld, maar gezegend 
en uitverkoren door God. Op Jezus moeten 
we het oog gericht houden, want wij delen in 
zijn kruisiging en verheerlijking, zijn lijden en 
opstanding.

Gebed
In deze donkere dagen bidden wij U, Heer God, 
dat wij nooit de hoop verliezen; dat leegte en 
duisternis ons niet overweldigen. Dat we niet 
vluchten in glitter en schone schijn. Dat wij in 
deze adventstijd wakend blijven uitzien naar 
de vervulling van uw beloften: uw komst in 
onze wereld, in de duisternis van ons bestaan 
en in de leegte van ons soms zo armzalig 
mensenhart. Dat ons ongeneeslijk verlangen 
naar vrede en gerechtigheid U mag herkennen 
in al wat klein en kwetsbaar is, in het Kind in 
de kribbe, in het Kind voor wie in de herberg 
geen plaats was. Dat wij nooit de hoop 
verliezen maar vol vertrouwen uitzien naar uw 
komst. Amen.

Dagtekst
2 Kor. 5,18: Dit alles is het werk van God. Hij 
heeft ons door Christus met zich verzoend en 
ons (lees: de apostelen) de taak gegeven dat 
bekend te maken.

De Geloofwijzer
Maandag 16 december

Dinsdag 17 december Donderdag 19 december

Zaterdag 21 december

Vrijdag 20 december

Woensdag 18 december
Een gezegende en devotievolle 

Adventstijd, vol hoop, vrede en de 
verwachting van Christus' komst. 

Moge deze periode van 
voorbereiding je hart vervullen 

met licht en vreugde."
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Pater Toon, als boslandpater in Paramaribo

Thanya Soké Fonkel

Op zondag 1 december 2024, de eerste zondag 
van de Advent, werd Pater Toon hartelijk 
ontvangen in de St Paulus kerk. Tijdens 
de bijzondere viering stak Pater Toon de 
eerste van de vier adventskaarsen aan. Een 
nieuwe periode werd ingeluid, een nieuw 
liturgisch jaar. De eerste advent markeert 
een periode van bezinning en verwachting. 
Waarbij christenen zich voorbereiden op de 
viering van de geboorte van Christus en met 
de verwachting op Zijn wederkomst. Een 
tijd waarbij christenen hun harten wederom 
openstellen voor Zijn liefde en verwachten dat 
de Heer positieve veranderingen zal brengen in 
hun leven. Voor Pater Toon en de St. Pauluskerk 
kwam die verwachting uit. De kerkgangers 
van de St. Pauluskerk ontvingen hem met open 
armen. Hij werd per brief op 11 november door 
bisschop Karel Choennie aangesteld als de 
nieuwe pastoor van de van de St. Pauluskerk 
te Devisbuiten. Een herder die samen zal 
optrekken met de gemeenteleden. 

Waarom is dit zo bijzonder?
De St. Pauluskerk ligt in het werkgebied van 
de St. Alfonsusparochie en viel als zodanig 
onder haar supervisie. Dit bracht praktische 
ongemakken met zich mee doordat de Sint 
Alfonsusparochie niet betrokken is bij het 
missiewerk in het binnenland onder de 
Inheemsen en Marrons.  De kerkgangers 
van deze doelgroep die onder St. Alfons 
vielen, waren niet gemotiveerd de kerk te 
bezoeken vanwege o.a. het verschil in cultuur 
en taal en de bereikbaarheid van de Sint 
Alfonsusparochie. De oprichting van de St. 
Pauluskerk o.l.v. diaken Nelson Pavion, bracht 
hier verandering in. Met de benoeming van 
Pater Toon kan de St Pauluskerk veel beter 
een handreiking bieden aan de broeders 
en zusters in en uit het binnenland. De 

St. Pauluskerk is de ontmoetingsplek 
voor binnenlandse gemeenschappen in 
Paramaribo. Bij de Inheemsen en Marrons 
is pater Toon bekend als de boslandpater. 
Hij heeft meer dan 50 jaren gediend als 
pater en ontwikkelingswerker. Pater Toon 
heeft het meeste ervaring met binnenlandse 
gemeenschappen en kan ze beter begrijpen. 
Hij heeft een hechte band en affiniteit met 
het binnenland en zijn bewoners.  Hij is een 
grote steun voor catechisten/ pastorale 
leiders in het Saämaka en Matawai gebied, 
die verenigd zijn in de catechisten organisatie 
“Pastoraal Saämaka.”  De verre afstanden en 
hobbelige wegen nemen steeds meer energie 
van Pater Toon. Dit kon hij vroeger feilloos 
afleggen, maar nu moet hij rekening houden 
met zijn gezondheid. Twee jaren geleden 
spraken diaken Nelson en pater Toon over 
deze situatie en kwamen tot een oplossing. 
Diaken Nelson deed het verzoek aan de 
bisschop om een boslandpater aan te stellen 
als pastoor voor de St. Pauluskerk. Hierdoor 
kan diaken Nelson gedeeltelijk ontlast worden 
met het werk in Paramaribo en zich volledig 
richten op pastoraal werk voor Inheemsen 
en Marrons. Hij kan dan o.a. de catechisten 
van “Pastoraal Saämaka” in het binnenland 
verder ondersteunen in de verschillende 
werkgebieden. 

Pater Toon voelde zich altijd aangetrokken 
tot het binnenland van Suriname. Maar in zijn 
jonge jaren had hij andere plannen voor zijn 
leven en daar kwam Suriname niet in voor. 
Hij wilde heel graag naar Afrika gaan. Met 
de kennis in tropische landbouw wilde hij 
daar ontwikkelingswerk gaan doen. Maar op 
dringend advies van de missionarissen Oblaten 
studeerde hij ook filosofie en theologie. Pater 
Joop Calis van de Pater Albrinck Stichting 
(PAS) hoorde over deze gedreven jongeman 
en deed er alles aan om hem naar Suriname 
te krijgen. Zo kwam, toen nog Antonius te 
Dorsthorst, in 1968 op 25- jarige leeftijd naar 
Suriname. Hij werd meteen verliefd op het 
land met haar hartelijke en gastvrije mensen 
in een multiculturele samenleving. Vanwege 
zijn landbouwachtergrond en zijn werk bij de 
PAS heeft hij altijd in en voor het binnenland 
gewerkt. Hij was niet alleen pastoraal bezig, 
maar combineerde zijn werk met praktische 
gemeenschapsontwikkeling. 

Voor pater Toon betekent pastoor zijn 
‘zorg hebben voor de gehele mens. Niet 
alleen de godsdienstige behoefte, maar ook 
voor onderwijs, gezondheidszorg en als er 

een oorlogssituatie is, een vredesapostel 
willen zijn. Met zijn benoeming komt de St. 
Pauluskerk onder zijn directe leiding en krijgt 
meer bevoegdheden zoals het verrichten van 
de sacramentenadministratie en het geldig 
sluiten van huwelijken. Pater Toon zal niet 
elke zondag aanwezig zijn bij de St Pauluskerk, 
vanwege de vele verantwoordelijkheden die 
hij heeft, maar samen met Diaken Nelson 
Pavion die de motor en trekker is van deze 
gemeente zal het goede werk verder voortgezet 
worden. Pater Toon is zich ervan bewust dat 
de jonge generatie onophoudelijk gestimuleerd 
moet worden om te gaan voor groei en 
zelfredzaamheid. Er is namelijk een gebrek 
aan priesters in Suriname. Buitenlandse 
priesters zijn vaak maar voor een korte 
periode in ons land. Het is moeilijk Surinamers 
te vinden die zich willen laten opleiden 
tot priester. Een grote verwachting van 
geloofsgemeenschappen is dat kandidaten zich 
belangeloos willen inzetten om voorganger of 
voorgangster te zijn. Het blijft een uitdaging, 
maar er is hoop. Zo werd op 1 december de 
heer Iwan Flink aan de kerkgemeenschap van 
St. Paulus gepresenteerd. Hij heeft gedurfd 
de roeping te aanvaarden om opgeleid te 
worden tot pastorale leider. De kerk werd op 
die dag gezegend met een nieuwe pastoor 
en een nieuw kandidaat tot pastorale leider. 
Pater Toon is nog heel erg betrokken bij 
de Inheemsen te West Suriname. Voor het 
binnenland in het algemeen is hij actief bezig 
ontwikkeling te stimuleren. Daarvoor heeft 
hij een ontwikkelingsfonds voor opgericht. Hij 
heeft ervoor gezorgd dat het fonds ook in de 
toekomst zonder hem blijft bestaan om sociaal-
economische projecten te ondersteunen. 
Daarbij investeert hij vooral in onderwijs door 
schoolgebouwen te renoveren en behoeftige 
jongeren uit het binnenland te ondersteunen 
bij verdere studie.  Hij besteedt ook aandacht 
aan het verbeteren van de werkomgeving 
van pastorale leiders of catechisten door o.a. 
kerkgebouwen te renoveren.  

56 jaren later is pater Toon heel dankbaar 
dat hij gekozen heeft voor Suriname. Hij kan 
niet meer zo vaak het binnenland in, maar hij 
vertrouwt op een goede samenwerking met 
diaken Nelson. 1 december werd voor alle 
aanwezigen een bijzondere eucharistieviering 
vol dankbaarheid. Volgens pater Toon blijft de 
RK kerk groeien. Er zal veel rekening gehouden 
moeten worden met de nieuwe generatie met 
nieuwe behoeften. De verwachting voor deze 
adventsperiode is dat de St. Pauluskerk niet zal 
achterblijven.


