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De Hobbelstoel met als gast kanselier Paul Tjon Kiem Sang

De Hobbelstoel is een gloednieuw programma op initiatief van Jenny Sopawiro en Monique Masé 
van de Frater Lambertus Bibliotheek. In een rustige ambiance van deze sfeervolle bieb neemt 
wekelijks een gast plaats in de relaxte hobbelstoel om met ons te delen welke boeken hem of haar 
geraakt hebben en hoe waardevol en tijdloos boeken zijn.

Een interessant gesprek voor de dag van morgen. De Hobbelstoel is wekelijks te beluisteren op 
zondagavond om 19.00 uur via livestream (of 95.9 FM) van Radio Immanuël. Laat u inspireren!  

De Hobbelstoel

Taken van een kanselier
Het is telkens een uitdaging om het uit te 
leggen, zegt hij. De functie van kanselier is 
voorgeschreven door het kerkelijk recht en 
te vergelijken met bijvoorbeeld een griffier 
van De Nationale Assemblee. Een kanselier 
is verantwoordelijk voor alle besluiten 
of decreten die een bisschop uitvaardigt. 
Besluiten officieel bekrachtigen, registreren 
en bewaren zijn ook taken van de kanselier. 
Elk bisdom mag ‘eigen wetten’ zogenaamde 
decreten uitvaardigen. Echter mogen deze 
niet in strijd zijn met het universeel recht 
van de kerk. De kanselier is werkzaam op 
de kanselarij, een deftige benaming voor 
hoofdkantoor van het bisdom. De bisschop en 
zijn administratieteam houden kantoor daar.

Indrukwekkende bibliotheken
Dat is de bibliotheek van de Universiteit van 
Leiden en wel de afdeling in Den Haag. Hij 
stond zich echt te vergapen aan de collectie. 
De orde, inrichting en vooral grote omvang 
van de collectie. De bibliotheek die het meest 

voor hem heeft betekend is de bibliotheek 
van het seminarie op Trinidad en Tobago, 
waar hij heeft gestudeerd. Als seminarist 
werd hij eens aangesteld als assistent van de 
bibliothecaris. Dat was als een dream come 
true. De bibliotheek was bovenop een berg en 
hij kwam er helemaal tot rust en het uitzicht 
was adembenemend. Hij had het gevoel ver 
weg van de wereld te zijn en dat de boeken 
een comfortabel matras waren waarop hij kon 
liggen. Hij heeft er met plezier gewerkt: nieuwe 
aanwinsten registreren, kapotte boeken 
repareren en boeken van boeklon voorzien. Hij 
denkt met heimwee terug aan deze bibliotheek.
De bibliotheek van de Universiteit van de West 
Indies vindt hij ook indrukwekkend. Het was 
in een groot gebouw wel vier verdiepingen 
tellend met op elke verdieping een andere 
discipline. 

Welk boek aan het lezen
Op de vraag waar hij zich op dit moment 
in verdiept, antwoordt hij het Kerkelijk 
Wetboek in verband met een cursus, waaraan 
hij twee jaar geleden is begonnen. Het 
kerkelijk wetboek vindt hij ontspannend en 
tegelijkertijd is het zeer interessant te weten 
hoe wetten tot stand zijn gekomen. 

Leescultuur vroeger en nu
De kanselier is geneigd te zeggen dat jongeren 
veel minder lezen dan vroeger. Als hij goed 
terug kijkt was het toen al – in zijn tijd – 
minimaal. Hij woonde vanaf zijn negende 
dichtbij de CCS (aan de Henck Arronstraat) 
en op een dag ontdekte hij dat er ook een 
bibliotheek verbonden was aan de CCS. 
Hij mocht toen niet naar binnen van de 
bibliothecaresse en werd pas later toen hij op 
de MULO school zat, lid van de bibliotheek. 
Er waren ook andere leerlingen daar in 
bibliotheek, maar die waren daar, omdat het 
moest. Ze moesten bijvoorbeeld informatie 
zoeken voor hun scriptie. Of voor het lenen 
van boeken die op de literaruurlijst stonden en 
deze jongeren klaagden over het aantal boeken 
dat ze moesten lezen. Hij had dat helemaal niet 
en vond het juist leuk om boeken te lezen. Op 
basis hiervan vindt hij dat de leescultuur in 
zijn tijd al matig was en nu met de komst van 

de social media nog erger. Vroeger moest uit 
boeken informatie gehaald worden, nu vind 
je kant en klaar informatie (copy/paste) van 
internet. Soms wordt het niet eens nagelezen 
en de studenten dienen zo hun scriptie in. 
En tijdens het mondelinge examen weten ze 
niet waarover ze hebben geschreven. Zijn 
advies aan leerkrachten is dat ze hun opdracht 
voor het opstellen van een scriptie anders 
formuleren. Vraag de studenten bijvoorbeeld 
niet om over het hart (orgaan) te schrijven 
maar een onderzoekje te doen naar hartziektes 
in Suriname. Ze moeten dan o.a. interviews of 
instellingen bezoeken afnemen. Gelukkig zijn 
er leerkrachten die inzien hoe belangrijk een 
degelijke lees- en zoektocht voor het maken 
van een scriptie is. 

Fysiek boek of ebook
Zijn voorkeur gaat uit naar een fysiek boek. 
E-books boeien hem niet. Dat gestaar naar een 
scherm is niets voor hem. Een tastbaar boek 
kan overal mee. Bovendien houdt hij van de 
geur van boeken vooral wanneer hij een bieb 
binnenstapt. Een boek, stelt hij, draagt bij aan 
de complete leeservaring. Zijn oneliner voor 
een bibliotheek: ‘oase van kennis’.
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Doneer uw bijdrage voor Omhoog op 
het rekening nr. 10.35.169 

bij De Surinaamse Bank 
t.n.v. R.K. Bisdom 
met vermelding: 
DONATIE OMHOOG

Het Commentaar op de lezingen 
Staat er al vanaf vrijdag op de website 

van Omhoog:  https://omhoog.org/ 

Op de website heeft u de mogelijkheid 
om interactief deel te nemen 

door een reactie te geven op dit 
commentaar. 

Community Librarianship in Suriname 

Een community library of gemeenschapsbibliotheek is een ontmoetingsplek en een bron van 
kennis en cultuur die de sociale cohesie binnen een gemeenschap versterkt. 

Onze bibliothecaris Jenny Sopawiro en assistant bibliothecaris Monique Masé van de Frater 
Lambertus Bibliotheek volgen de cursus Community Librarianship in Suriname van de 
samenwerkende organisaties Nationaal Archief Suriname, GO opleidingen en Stichting GO Fonds. 
De cursus duurt tot 4 maart 2025. 

Vrijdag 22 november jongstleden hebben zij de cursisten uitgenodigd voor een praktijkbezoek 
aan de Frater Lambertus Bibliotheek. Jenny en Monique blijken 
reeds goed op weg te zijn en en mochten lovende kritieken in ontvangst nemen tijdens het 
bezoek. De bibliotheek kreeg zelfs de titel “sacraal” toebedeeld. 

        
        

Voor de bibliotheek is het een unieke kans om directe betrokkenheid met de 
buurt of haar doelgroep te creëren, de lokale bevolking te ondersteunen en een positieve 
maatschappelijke impact te maken. 

Voor de gemeenschap zelf fungeert de bibliotheek of culturele instelling als een toegankelijk 
centrum voor leren, ontwikkeling en uitwisseling van ideeën, waar mensen van verschillende 
achtergronden samenkomen, educatieve en culturele programma's bijwonen, en een gevoel van 
verbondenheid opbouwen.
Langs deze weg nodigen wij ook u van harte uit eens een bezoek te brengen aan 
de Frater Lambertus bibliotheek. Rust & kennis gaan er hand in hand! 

Er zijn boeken om gratis mee te nemen en er is een diversiteit aan boeken in de verkoop, tegen 
zeer schappelijke prijzen (5/10/20/50 Srd). 
De bibliotheek kent ruime openingstijden: maandag tot en met donderdag van 
08.00 tot 18.00 uur, vrijdag van 11.00 tot 18.00 uur. U bent van harte welkom!
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In Suriname kampen we vaak met conflicten en misverstanden die onze gemeenschappen 
verdelen. Mediation en Herstelrecht bieden een alternatief, een manier om dader/ veroorzaker 
en slachtoffer samen te brengen, begrip te bevorderen en echte oplossingen te vinden.

Dit is ook van groot belang bij aanrijdingen. Vaak blijven alle betrokkenen opgescheept met 
o.a. boosheid, schuldgevoel en/of onbegrip. Herstelrecht en Mediation kunnen ondersteunen 
bij het creëren van een veilige ruimte waarbij conflict partijen hun verhaal kunnen doen, 
verantwoordelijkheid kunnen nemen en afspraken maken over herstel en genoegdoening.

Door deze aanpak werken we niet alleen aan rechtvaardigheid maar ook aan genezing, heling 
op zowel persoonlijk als maatschappelijk niveau.

Voorkom escalatie bij conflicten en bouw aan 
een samenleving waarin iedereen gehoord 
wordt en verantwoordelijkheid neemt.
Denki a tori!

Stg. Mediation Professionals Suriname (Stg.
MPS)

…”ADVENTUM”… 

Tijd van wachten op… Uitzien niet naar IETS, maar naar IEMAND….

Zondag 01 December is er in alle kerken van 
de Katholieke kerk over de gehele wereld de 
eerste kaars aangestoken in de Adventskrans. 
Het is een gebruik dat terug gaat tot in de 
12e eeuw. Toen werden er versieringen 
aangebracht die niet alleen mooi waren maar 
ook leer-zaam. Denken wij maar aan de in al 
onze kerken aanwezige kruiswegstaties. In 
beelden wordt er uitgedrukt wat in de bijbel 
staat beschreven. Dat kwam ook omdat er 
in die tijd nogal wat mensen waren die niet 
konden lezen of schrijven of voor wie een 
boek, die met de hand ge-schreven was, te 
duur werd. Ook de Advenstkrans is hiervan 
een voorbeeld. De 4 kaarsen symboliseren 
niet alleen de vier zondagen van de Advent, 
maar vooral ook de vier windstreken, Noord, 
Oost, Zuid en West. Wij bereiden ons voor op 
de komst van de Verlosser, het Licht van de 
wereld. Hoe meer kaarsen er branden hoe 
lichter het wordt. 

En dan, in sommige landen wordt in de 
Kerstnacht de vijfde kaars aangestoken, want 
het LICHT is gekomen. We hopen in ieder 
geval dat de Adventskrans met zijn paarse 
linten  in de Advent zijn plaats blijft behouden 
in de kerstversiering.  De paarse linten van 
de Advent worden dan wit en goud en rood en 
groen….. Zo wordt de ADVENTSKRANS een 
KERSTKRANS. In sommige parochies wordt de 
kerstversiering aangebracht door parochianen 
die het al JAREN doen. Dat is natuurlijk mooi, 
maar als er eens andere mensen bijkomen 
met andere, nieuwe frisse ideeën, dan kan 
er misschien ook eens een nieuwe versiering 
komen. Dus een pleidooi voor verandering in 
de versiering en niet elk jaar  weer hetzelfde!  

De Adventstijd  is een tijd van wachten, 
uitzien naar iemand die eeuwenlang 
terug was beloofd. Zoals het joodse volk 
eeuwenlang heeft uitgezien naar de komst 
van een Verlosser die beloofd was door 
Yahweh, zo vatten wij in de vier weken van 
de ADVENT samen dat lange wachten op 
de komst van die beloofde Verlosser die 
door de profeet  Jesaja  “IMMANUEL” werd 

aangeduid, “GOD-MET-ONS”. Dat is Zijn Naam, 
Zijn functie. Jesaja schreef dat in de 2e helft 
van de 8e eeuw VOOR Christus! In die lange 
geschiedenis van wachten  door het joodse 
volk,  hebben bepaalde personen, die namens 
God spraken en die wij profeten noemen, een 
belangrijke rol gespeeld en we noemen hen 
bij name: de profeten Jesaja en Micha:  De 
Voorloper Johannes de Doper en  Zijn Moeder, 
Maria, MIRJAM!  Zij waren voor de Joden 
‘aanspreekpunten’ in hun verwachting op 
“Degene die beloofd was en moest komen…”
Diezelfde personen spelen ook in onze 
Adventstijd een grote rol.

1= JESAJA:    
Jesaja leefde op het scharnier van de 8e en de 
7e eeuw voor Christus! Zijn naam betekent  
“Yahweh is redding” en die naam heeft hij waar 
gemaakt door de Redder aan te kondigen. Als 
hij tegen koning Achaz optreedt en namens 
Yahweh hem verwijten maakt dat hij meer zijn 
vertrouwen stelt op aardse koningen dan op 
Yahweh zelf. Zegt Jesaja tegen Achaz:  “Vraag 
Yahwe Uw God om een teken! Maar Achaz 
antwoordde: Dat doe ik niet. Ik wil Yahwe 
niet op de proef stellen… Toen zei Jesaja: 
Daarom geeft  Yahwe zelf U een teken: “Zie 
een Jonge vrouw zal zwanger worden en een 
Zoon ter wereld brengen en Zijn Naam zal zijn: 
EMMANUEL…” (Jes. 7/14) Het is duidelijk dat 
deze uitspraak van Jesaja een verwijzing is 
naar Maria en Jezus, “Hij die redt”.

2= MICHA:
Deze tekst van Jesaja wordt een eeuw later 
overgenomen door de Profeet Micha. Jesaja 
heeft aangekondigd dat een Jonge vrouw een 
kind ter wereld zal brengen. Welnu, schrijft 
de profeet Micha, dat zal plaats vinden in de 
stad Betlehem, de stad van Koning David: 
…”En gij Betlehem van Efrata, gij zijt niet de 
minste onder de steden van Juda, want uit u zal 
geboren worden Hij die mijn volk zal regeren”… 
(Mi. 5/4-6)   Uit deze profetieën van de 
profeten Jesaja en Micha, opgetekend voor het 
nageslacht, heeft het Joodse volk moed, geloof, 
hoop en vertrouwen geput voor de toekomst. 

3= JOHANNES de DOPER:
Johannes de Doper staat met één been in het 
Oude  en met zijn andere been in het Nieuwe 
Testament. Hij is het die de verwachting voor 
het Joodse volk het meest aanvoelde en onder 
woorden wist te brengen  allereerst al door 
een doopsel van boete en bekering, dat hij 
toediende in de Jordaan. …”Bekeert U en laat 
U dopen, want Hij die wij verwachten is nabij: 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent…” 
Als dan Jezus tot hem komt om zich te laten 
dopen, ‘scheurt’ de Hemel open en een stem 
zegt: …”Dit is mijn welbeminde Zoon: Luistert 
naar Hem!... “Ziet het Lam Gods dat de zonden 
van de wereld wegneemt…” Hij mocht de 
langverwachte Messias aan de wereld tonen 
met de voor ons zo bekende woorden vlak 
voor de communie: “Ziet het Lam Gods, dat 
wegneemt de zonden der wereld….” Hierbij 
moeten wij aantekenen dat het Doopsel 
van Johannes meer een rite was van boete, 
zuivering, van ommekeer, inkeer en dat het 
niets te  maken heeft met het Sacrament van 
het Doopsel dat wij nu kennen in onze kerk. 

4= MARIA:
Zij zal degene zijn die op de vraag van de 
engel Gabriël  “JA” zegt om mee te werken 
aan Gods heilsplan met de wereld. …”Zie de 
Dienstmaagd des Heren… Mij geschiede naar 
Zijn Woord…” Haar Naam  MIRJAM is werkelijk 
wat zij waard is:  “Mirjam”, de Hebreeuwse 
naam voor Maria, is werkelijk een KADOO van 
God aan de mensen maar evenzo een KADOO 
van de mensen aan God. Zo heeft God Zijn 
heilsplan kunnen realiseren met mensen voor 
de mensheid. 

Jesaja, Micha, Johannes de Doper en Maria 
zullen vaak vermeld worden in de Adventstijd.           
We zullen teksten horen van hen of er wordt 
geschreven over hen om het geloof levendig te 
houden en hoop blijven   geven op de toekomst!

N.B.: In Jubilate staat een mooi lied dat 
een weergave is van Jesaja, hoofdstuk 60:                           
Op Blz 221 staat: “ZIE VOLK VAN GOD, UW 
KONING KOMT…” (Jes. 60/1-vv.)

Dit lied staat ook op de  CD. Nr. 1… 25 
Adventsliederen uit Jubilate.

Een mooie devote en rijke Adventstijd 
toegewenst als voorbereiding op Kerstmis!!!

Pater M. Noordermeer omi.

Wilt u graag 
Omhoog blijven ontvangen? 

Help ons en doneer!
Uw bijdrage kunt u storten op  

rekening nr. 10.35.169 

bij De Surinaamse Bank t.n.v. 
R.K. Bisdom met vermelding: 

DONATIE OMHOOG

Onze hartelijke dank aan degene  
die reeds bijdragen.

Elke bijdrage is van harte welkom!
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Op De Verkooptafel
Tweedehandse boeken te koop in de Frater Lambertus Bibliotheek.

Openingstijden: 
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag: 08.00 – 18.00 uur
Vrijdag: 10.00-18.00 uur

Adres: Mgr. Wulfinghstraat 2
Voor info: Jenny Sopawiro en Monique Masé, tel. 426092 tst 251
Email: bibliotheek@bisdomparamaribo.org

N. Schouw-Zaat
Thuis in de wereld

In dit boek vertellen emigranten uit Nederland 
hun ervaringen van wonen in een ander 
land. Er zijn verschillende redenen waarom 
Nederlanders uit hun land vertrekken om 
zich elders voorgoed of voor enkele jaren te 
vestigen. Om grenzen te verleggen, rust en stilte 
vinden, om te ontsnappen aan regels of gewoon 
om een nieuw leven te beginnen. Hoe hebben 
zij zich aangepast? Welke keuzes moesten zij 
maken? De auteur heeft de antwoorden van 
deze en andere vragen verzameld uit brieven, 
artikelen in emigratiekranten en interviews 
en ze vastgelegd in dit boek. Een boek vol 
persoonlijke ervaringen van mensen die zelf de 
grenzen van hun bestaan hebben verkend.
Bedum: Profiel, 2006; 195 blz.
Dit boek kost Srd 10,=

Patricia Robertson
Daily meditations (with scripture) for 
busy moms

Dagelijkse overdenkingen van de 
schrijfster gebaseerd op een Bijbeltekst. 
Het zijn allemaal reflecties op haar eigen 
leven en dat van andere vrouwen die ze 
kent. Sommige zijn luchtig en grappig en 
andere emotioneel en pijnlijk soms. Een 
mooie handreiking naar vooral drukke 
werkende moeders.
Chicago: ACTA, 1993; 367 blz. (Engels)
Dit boek kost: Srd 10,=

Aan: pastores, diakens, religieuzen, parochieraden 
Paramaribo, 6 november 2024 

Beste familie in Christus, 
Op zondag 29 december 2024 zullen  in vele bisdommen wereldwijd en dus ook in het Bisdom 
Paramaribo het Jubeljaar 2025 ingeluid worden.  Deze is dan al officieel ingeluidt door Paus 
Franciscus in de moederkerk te Rome. In ons bisdom zullen wij het doen met een plechtige 
ceremonie- kloppen op de grote middendeur- gevolgd door een hoogmis om 10 uur in de 
kathedrale basiliek.  

Bij deze nodigen wij alle parochies en geloofgemeenschappen op om te participerenen met hun 
vaandels hun aanwezigheid zichtbaar te maken.  Kijkt u mee in de activiteiten op 29 december 
en tegelijkertijd informeren wij met data over het Jubeljaar 2025 in ons Bisdom. Wij vragen uw 
medewerking om alles in het werk te stellen de totale geloofsgemeenschap in ons bisdom te 
betrekken en te laten participeren in dit moment en dit Jubeljaar 2025 Gods aangezicht extra te 
zoeken. 

Samen onder weg 
Met christelijke groeten, 
Namens de werkgroep Viering Jubeljaar 2025, 
Eerw. Kenneth Vigelandzoon 
Mobiel/App: 7650796 
E-mail: vigelalex@gmail.com 
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liefde uitgaat naar u. Hij sterke uw hart, 
zodat gij onberispelijk zijt en heilig voor het 
aanschijn van God onze Vader bij de komst 
van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Voor 
het overige, broeders en zusters, vragen en 
vermanen wij u in de Heer Jezus, dat gij de 
overlevering die gij van ons hebt ontvangen, de 
overlevering namelijk over een levenswandel 
die God welgevallig is, nog trouwer naleeft dan 
gij al doet. Gij kent de voorschriften die wij u 
op gezag van de Heer Jezus gegeven hebben.

Achtergrond van de evangelielezing:  
(Lucas 21: 25-28. 34-36)
Op de eerste zondag van de advent, kijkt de 
Kerk in haar liturgie nog niet zozeer naar de 
verwachting van die eerste komst van Christus 
van tweeduizend jaar geleden, toen Hij na 
eeuwen van aankondiging door de profeten 
geboren werd in de stal van Bethlehem. Nee, 
aan het begin van de advent richt de liturgie 
zich op de tweede komst van Christus, 
wanneer Hij zal wederkomen in heerlijkheid, 
zal oordelen over de levenden en de doden, 
en de verlossing zal voltooien. Wanneer Zijn 
tweede komst zal zijn, weet niemand: noch 
voor ons persoonlijke leven, noch voor het 
einde der wereld. Daarom roept Christus op tot 
waakzaamheid en geloof.

Evangelie: Lucas 21: 25-28. 34-36
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Er 
zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren 
en op de aarde zullen volkeren in angst 
verkeren, radeloos door het gebulder van 
de onstuimige zee. De mensen zullen het 
besterven van schrik, in spanning om wat 
de wereld gaat overkomen. Want de hemelse 
heerscharen zullen in verwarring geraken. 
Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op 
een wolk, met macht en grote heerlijkheid. 
Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, 
richt u dan op en heft uw hoofden omhoog 
want uw verlossing komt nabij. Zorgt er voor 
dat uw geest niet afgestompt raakt door een 
roes van dronkenschap en de zorgen van het 
leven; laat die dag u niet onverhoeds grijpen 
als in een strik; want hij zal komen over alle 
mensen, waar ook ter wereld. Weest daarom 

altijd waakzaam en bidt dat ge in staat moogt 
zijn te ontkomen aan al die dingen die zich 
gaan voltrekken, en dat ge stand moogt houden 
voor het aangezicht van de Mensenzoon.”

Overweging:
Ik zou deze eerste adventszondag de lezingen 
met u willen overwegen vanuit het thema: 
“Weest waakzaam, opdat je geest niet 
afgestompt raakt”.

Op de eerste zondag van de advent, terwijl vele 
mensen al helemaal verlangen naar de sfeer 
van de adventskrans, van brandende kaarsen 
en mooie adventsliederen als voorbereiding 
opkerst, weerklinkt in de liturgie een 
evangelielezing over het einde van de wereld. 
Elk jaar is dat zo; dit jaar uit het evangelie van 
Lukas. Waarom is dit zo belangrijk voor de 
Kerk: om op de eerste zondag van de gezellige, 
romantische adventstijd toch altijd te lezen 
over het einde der tijden, over de spanningen 
tussen verlangens en verwachtingen en toch 
moeten wachten, over catastrofale cosmische 
gebeurtenissen en het uitzien naar de 
wederkomst in heerlijkheid van Christus, die 
het einde der tijden zal komen voltrekken?

Een reden is dat het kennen van de 
uiteindelijke uitkomst ons bewust moet 
maken van hoe belangrijk het pad is om daar 
te komen. Als je weet wat het uiteindelijke 
resultaat is, namelijk Gods rijk van vrede en 
goedheid, dan kunnen alle strijd en duisternis 
en mislukking, en al deze dingen die deel 
uitmaken van de menselijke conditie, in een 
ander perspectief worden geplaatst.

Het einde der tijden wordt in de bijbel 
beschreven met dramatische beeldspraak: 
dingen vallen uit elkaar, zon en maan en 
sterren vallen van de hemel en alles om ons 
heen stort in. We weten dat er nogal wat 
Christenen zijn die de aggressiviteit van de 
moderne samenleving, de vele oorlogen en 
terroristische aanslagen en geweld, maar ook 
vele natuurrampen met enorme hoeveelheden 
doden en vernietiging, zien als een teken dat 
het einde der tijden nu wel heel nabij is. Dat we 
in de eindtijd leven. Dat Christus nu heel gauw 
zal wederkomen.
We weten natuurlijk niet of we al in de eindtijd 
leven, eenvoudigweg omdat we Jezus twee 
zondagen geleden nog heel helder hoorden 
zeggen in het evangelie van Marcus: “Wanneer 
die tijd zal zijn,dat weet niemand: de engelen 
niet, zelfs de Zoon niet, alleen de Vader weet 
dat”.
Maar het allerbelangrijkste is om steeds weer 
te horen dat Jezus ons met nadruk oproept: 
“Zorgt er voor dat uw geest niet afgestompt 
raakt door een roes van dronkenschap en 
de zorgen van het leven; laat die dag u niet 
onverhoeds grijpen als in een strik; want hij 
zal komen over alle mensen, waar ook ter 
wereld. Weest daarom altijd waakzaam!”

Commentaar op de Lezingen van de 1e Zondag van de Advent  (Jaar C)

Achtergrond van de eerste lezing (Jeremia 
33: 14-16)
De profeet Jeremia kondigde met krachtige 
woorden het onheil aan dat over Israël 
zou komen als zij zouden volharden in hun 
religieuze onverschilligheid en in vele gevallen 
ook afgoderij. Het morele verval kenmerkte 
de samenleving uit Jeremia’s tijd. Maar toch 
kondigde Jeremia ook het heil aan dat God in 
Zijn barmhartigheid weer zal doen opbloeien. 
God maakt een nieuw begin door de Messias: 
Zijn eigen Zoon die Hij uit het geslacht van 
koning David geboren zal doen worden. De 
Messias zal het unieke voorbeeld zijn van 
een Herder zoals God de Vader zich die voor 
de mensheid wenst: eerlijk en rechtvaardig. 
Slechts met gerechtigheid zal er blijvende 
vrede en welzijn zijn onder de mensen. 
Gerechtigheid is het doen van Gods wil en het 
nastreven van een samenleving van sjaloom.

Eerste lezing: Jeremia 33: 14-16
Zo spreekt de Heer: Er komt een tijd dat Ik 
de belofte vervul die Ik aan Israël en Juda 
gedaan heb. Dan schenk Ik David een wettige 
afstammeling, die het land rechtvaardig en 
eerlijk bestuurt. In die dagen wordt Juda gered 
en is Jeruzalem veilig. En de stad zal heten: 
Heer, onze gerechtigheid.

Tussenzang: Ps. 25
Refrein: TOT U IN DE HOGE RICHT IK MIJN 
GEEST,TOT U, HEER MIJN GOD.

1. Wijs mij Uw wegen, Heer, leer mij Uw paden 
kennen. Leid mij volgens Uw Woord, want Gij 
zijt mijn Verlosser.

2. De Heer is goed en rechtschapen,  daarom 
wijst Hij zondaars de weg. Hij leidt de geringe 
langs eerzame paden, Hij leert de eenvoudige 
wat hij moet doen.

3. De wegen van God zijn goed en  betrouwbaar 
voor ieder die Zijn Verbond  onderhoudt. Een 
vriend is de Heer voor  hen die Hem vrezen, Hij 
toont hen de  waarde van Zijn Verbond.

Achtergrond van de tweede lezing: (1 
Tessalonicenzen 3: 12- 4:2)
De eerste brief van Paulus aan de Christenen 
van de stad Tessalonica is zijn oudste brief. 
Paulus spreekt in deze brief verschillende 
keren over zijn dankbaarheid aan de gelovigen 
van Tessalonica en vraagt hen om in gebed met 
elkaar verbonden te blijven. De tekst die wij 
op deze eerste adventszondag lezen, volgt op 
een vers waarin Paulus schrijft dat hij God bidt 
dat hij opnieuw naar Tessalonica mag gaan. 
Paulus spoort de mensen aan te blijven groeien 
in liefde en een voorbeeldig leven te leiden. 
Geloven in God is één ding, maar je leven ook 
door dat geloof vorm doen krijgen, is een 
andere zaak. Voor Paulus hoort bij geloven een 
zekere levensstijl die ons door Christus zelf 
is aangereikt: elkaar liefhebben; een oprecht, 
eerlijk en integer leven leiden; en met eerlijke 
arbeid in je onderhoud voorzien.

Tweede lezing: 1 Tessalonicenzen 3: 12- 4:2
Broeders en zusters, moge de Heer u 
overvloedig doen toenemen in liefde voor 
elkaar en voor alle mensen zoals ook mijn 

Wordt vervolgd op pagina 6
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Commentaar op de Lezingen van de 1e Zondag van de Advent  (Jaar C)

“Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht” (Mat. 25,36)

Het team van het Gevangenenpastoraat 
van het Bisdom stuurde de hiernavolgende 
indrukken van hun recente bezoeken aan de 
mannen en vrouwen in detentie. Wij delen dit 
graag met de lezers van Omhoog.

Goedemorgen allen. Gisteren was zowel bij 
de mannen en vrouwen de heilige Geest sterk 
aanwezig. Dertien mannen en acht vrouwen. 
Bij de vrouwen was er een ware getuigenis 
van een vrouw. Die was als zestienjarige 
opgesloten in Opa Doelie en ze was zwanger. 
Ze belde haar vriend en die zei “Go pur’ en.” Ze 
kreeg na de bevalling last van haar hart. De 
kleppen werkten niet meer. Afgelopen week 
kreeg ze goed nieuws van de cardioloog: haar 
hart is helemaal genezen. Ze kreeg een zoon 
met een open rug. Hij is al drie jaar. Hij praat 
niet en loopt niet. Tot vorige maand: haar nicht 
belt om te zeggen dat hij praat en loopt, op zijn 
tenen. Haar vriend is zijn zoon gaan bezoeken 
en ze heeft hem vergeven. Haar moeder zei: 
“Laat hem zijn kind komen bezoeken.” Eerst 
dacht ze nee, maar na de eerste keer dat ze 
de dienst bij ons had bijgewoond had ze een 
lied opgegeven en daarna bad zr. Patricia en 
ik zong “Sondu makti.” Toen hebben zij en een 

ander het heel hard het uitgegild. Gisteren 
vroeg ze weer naar dat lied. Vergeving is 
heling. We danken God en Jezus Christus en de 
Heilige Geest voor hun aanwezigheid.
 
Goede middag allen. Wat is het een gezegende 
middag geweest! De Geest was volop 
aanwezig. Ik heb het verhaal van de profeet 
Elia verteld daarna heb ik vragen gesteld: 
“Stel dat jij de weduwe in het verhaal was, wat 
zou je doen? Geven of niet?” De antwoorden 
die kwamen waren eerlijk. Enkelen zeiden, 
“Ik zou niets geven.” Een andere vertelde 
dat hij zijn laatste SRD 100 had weggegeven 
en na een paar dagen kreeg hij SRD 500 van 
zijn broer. Weer een andere vertelde dat hij 
zijn laatste geld aan zijn moeder had gegeven 
voor schoolspullen. Hij is toen Suribet gaan 
spelen en won SRD 3500! Ik heb hem meteen 
erop gewezen dat dobbelen niet goed is! 
Morgen moeten er weer een paar voor de 
kinderrechter verschijnen. Ook voor hen 
hebben wij gebeden. Onze opdracht naar hen 
was: maken jullie het hier een kleine wereld 
van vrede en helpen jullie elkaar.

Team Gevangenenpastoraat

Bij het waakzaam zijn gaat het er om, om 
verbonden te blijven met Jezus, om trouw 
te blijven aan die weg die Hij ons op zovele 
wijzen aanwijst. En dat is absoluut niet 
vanzelfsprekend of altijd gemakkelijk. Jezus’ 
oproep: “Weest altijd waakzaam” is ook voor 
onze tijd heel actueel. Wij moeten waakzaam 
zijn omdat wij zonder het door te hebben, 
steeds verder verwijderd kunnen raken van 
de waarden die het wezen uitmaken van Gods 
visie. Wij moeten waakzaam zijn, omdat er een 
reëel gevaar is dat onze geest afgestompt kan 
raken, zegt Jezus.

Het thema: “Weest waakzaam, opdat je geest 
niet afgestompt raakt” is ook Jezus’oproep 
om waakzaam te zijn ten opzichte van de 
corrumperende invloed van geld, of van 
eigenbelangen en onverschilligheid. Die 
waakzaamheid is nodig omdat het verval van 
waarden en normen in je manier van denken 
en handelen, vaak zo geleidelijkaan gaan, dat 
er waakzaamheid nodig is om ze te herkennen. 
Waakzaamheid en zelf-reflectie!

De adventstijd is daarom niet alleen 
een romantische tijd van gezelligheid, 
kerstdineetjes en lekker eten, vooruitlopend 
op kerstmis. Nee, de adventstijd herinnert ons 
eraan dat Hij die tweeduizend jaar geleden 
geboren werd in de stal van Bethlehem, 
elke dag opniew met ons is en steeds weer 
zegt Hij tot ons: ”Wees altijd waakzaam”. 
De adventstijd is daarom ook een tijd van 
bezinning en dat is heel hard nodig. Er 
is veel onvrede in de samenleving door 
onrechtvaardigheid die mensen dagelijks 
om zich heen ondervinden, door onnodig 
armoedige omstandigheden van ons onderwijs 
en onze gezondheidszorg, en door gebrekkige 
ontplooiingskansen voor grote delen van de 
Surinaamse samenleving. Het is van duidelijk 
een gevolg van hebzucht, van slecht bestuur, 
maar ook van niet nagekomen beloften van 
velen van onze politici en vooraanstaanden. 
Zonder waakzaamheid en zelf-reflectie wordt 
je gemakkelijk meegesleurd.

De adventstijd is daarom een mooie tijd van 
bezinning en van het ons opnieuw richten op 
de bronnen van de visie waarvoor Jezus bij 
Zijn eerste komst, tweeduizend jaar geleden, 
in onze wereld geboren is. In de eerste lezing 
uit de profeet Jeremia wordt al heel krachtig 
aangegeven welke de waarden zijn van die 
visie: “Er komt een tijd dat Ik de belofte vervul 
die Ik aan Israël en Juda gedaan heb. 

Dan schenk Ik David een wettige afstammeling, 
die het land rechtvaardig en eerlijk bestuurt”. 

Er is echte waakzaamheid nodig om deze 
woorden steeds weer tot je door te laten 

dringen. Gelovige toewijding aan God vraagt ze 
door te vertalen naar een levenshouding in de 
hedendaagse wereld die ondanks alle complexe 
problemen van de moderne tijd toch oprecht 
trouw probeert te blijven aan deze waarden.

Alleen als wij waakzaam blijven en over ons 
leven nadenken en bereid zijn om waar nodig 
ook veranderingen aan te brengen, zullen wij 
na onze dood, wanneer Christus ons tegemoet 
zal komen in heerlijkheid, in rust en geloof 
verantwoording kunnen afleggen van hoe wij 
geleefd hebben en wat wij concreet gedaan 
hebben met de vele mogelijkheden tot liefde, 
eerlijkheid en barmhartigheid die ons steeds 
weer gegeven werden in de loop van ons leven. 
Moge deze adventstijd ons zo wijsheid en 
inzicht schenken door de genade van de Heilige 
Geest.
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Dagtekst
Heb 13, 14: Want wij hebben hier geen blijvende 
stad, maar zijn op zoek naar de stad van de 
toekomst.

Overweging
Wie in het wachten op God volhardt, zal rondom 
zich tekens van hoop zien. Hij zal bemoedigd 
worden door het vele goede, dat rondom hem 
aan het gebeuren is. Hij zal ervaren, dat sinds 
Kerstmis God bezig is iets nieuws te beginnen, 
omdat ook het Kerstkind een teken van hoop is, 
een teken van een definitief nieuwe toekomst. 
Wie denkt dat hij na Kerstmis niet meer hoeft 
te verwachten, zal bedrogen uitkomen. Wie het 
wachten niet opgeeft, houdt de spanning erin. 
Hij zal met alle kracht proberen de toekomst 
dichterbij te halen. Hij wordt zelf teken van hoop 
en dat is precies wat God wil.

Gebed
Barmhartige God, 
Aangesteld tot wegbereiders van uw rijk wordt 
ons verlangen soms te sterk: konden we het  
maar zien, kwam het ons maar tegemoet. Maar 
wij zien het niet als we onze ogen niet openen 
voor het onrecht dat binnen uw rijk niet kan 
bestaan.  Het komt ons niet tegemoet als we 
ons tevreden neerleggen bij kleine stapjes in 
zijn richting. Dooradem ons, Heer, met uw geest 
van raad en sterkte en maak ons vurig in onze 
beslissingen ten gunste van uw rijk. Amen

Dagtekst
Mt 11, 3: Bent U het die komen zou, of hebben 
we een ander te verwachten?

Overweging
Geduldig wachten op God is een blij soort 
verwachting. Als we niet meer verwachten, 
raken we verstrikt in het heden. Als we 
verwachtingsvol leven, staan we open voor 
de vreugde die ons kan overkomen. In de 
evangelies zegt Jezus heel vaak dat we onze 
ogen open moeten houden en waakzaam 
moeten blijven. En Paulus zegt: ‘U weet dat 
het uur om uit de slaap te ontwaken reeds is 
aangebroken. Nu is onze redding dichterbij dan 
toen wij tot het geloof kwamen. De nacht loopt 
ten einde, de dag breekt aan. Laten wij ons dus 
ontdoen van de werken van de duisternis en ons 
toerusten met de wapens van het licht.’ (Rom 
13,11-12). Verwachtingsvol uitzien naar Gods 
komst houdt ons vitaal en bij de tijd. Uitzien nar 
de vervulling van Gods beloften houdt in dat we 
vol aandacht zijn voor de weg die we hier en nu 
volgen.

Gebed
Getrouwe God, 
Uw Licht breekt door in mensen waar gedeeld 
wordt van de overvloed die we hebben.  Waar 
in het delen minder juist méér blijkt te zijn.  
Uw Licht breekt door in mensen waar samen 
gegeten wordt en de ander niet vergeten. 
Waar in het samen eten,  u aan tafel komt. Uw 
Licht breekt door in mensen waar een kleine 
landbouwer kan leven van een klein stukje 
land. Waar niet alleen zijn familie gevoed wordt 
maar ook zijn kinderen naar school gaan. Waar 
geleefd wordt zoals u het bedoeld heeft. Zo 
breekt uw Licht door in ons mensen. Amen.

eenheid met een levend Iemand: hij volgt een 
Verlosser en Redder. Christus is niet zomaar een 
lamp om helder te zien; hij is de Bron van kracht 
die ons in beweging zet en vooruit doet gaan. 
De advent is dus vooral een tijd om je blik te 
fixeren, niet alleen op wat gaat komen, maar op 
degene die komt. Dat maakt onze verwachting 
zo specifiek: wij wachten op Iemand. Op een 
andere manier dan je iemand verwacht die op 
de bel drukt of een brief die de postbode bij je 
bezorgt. Kerstmis is veel mooier dan zomaar 
een brief van God aan ons. Met Kerstmis stuurt 
God ons zijn Zoon. 
Onze weg is niet zomaar een weg, het is de 
levende Christus zelf. En ons geluk is dit te 
beseffen en ervan te leven. Laten wij dus 
uitgaan om hem te ontmoeten.

Gebed
Laat ons waakzaam zijn, zodat wij oog hebben 
voor wat er gebeurt en niet wegdromen in 
onverschilligheid. Laat ons waakzaam zijn, 
zodat wij daadwerkelijk aanwezig zijn waar 
mensen ons nodig hebben. Laat ons waakzaam 
zijn, zodat wij het verschil kunnen maken voor 
mensen die geen uitweg zien. Amen.

Dagtekst
Mt 6, 28: En wat maak je je bezorgd over je 
kleren? Leer van de lelies op het veld hoe ze 
groeien. Ze werken niet, ze spinnen niet.

Overweging
Christenen verzanden soms in de 
overtuiging dat geloven de allerintiemste en 
allerindividueelste emotie is van het menselijke 
hart, ernstig en belangrijk, maar een privézaak. 
Daarom denk je in geloofszaken geen raad meer 
nodig te hebben: je maakt zelf wel uit waar je 
naartoe gaat. Maar geloven is geen ideologie, 
het is ook niet de allerintiemste expressie van 
mijn gevoelens. Geloven is gaan staan in een 
relatie, vrijwillig, een relatie tot God, van wie ik 
aanvaard dat hij eerst heeft gesproken voordat 
ik hem had gezien. Een relatie tegenover andere 
mensen, want geloven doe je met velen, nooit 
alleen: je vormt dus wat wij noemen ‘kerk’. 
Om tot geloof te komen moet je een lange weg 
afleggen. Geloven is niet meer zomaar gegeven. 
Geloof vraagt groei en tijd. We moeten ons 
bevrijden van de kramp dat je het geloof meteen 
kunt doorhebben, helemaal en juist. Kan dat 
nog wel in deze tijd? Alleen bij uitzondering. Tot 
geloof komen vraagt een drievoudige oefening: 
geloof zuig je niet uit je duim, dus je hebt wat 
kennis nodig. En geloof is een zaak van het hart: 
het brengt je in een soort besef van kindschap 
en van afhankelijkheid van de Vader. Ten slotte 
is geloof ook beleving: het gaat over je hele 
menszijn.

Gebed
Opgestane Christus, 
U blaast over ons allen uw heilige Geest als in 
een lichte bries en U zegt tot ons: Vrede met 
u. Als wij ons voor uw vrede openstellen en 
ons daarvan laten doordringen tot in de lagen 
van ons hart waar bitterheid en hardheid de 
boventoon voeren, dan bereiden wij er ons op 
voor dragers van verzoening te worden daar 
waar U ons plaatst. Maar U weet dat wij soms 
de weg niet meer weten. Kom ons dan helpen in 
stilte te wachten om te midden van de mensen 
het licht van de hoop te kunnen doen oplichten. 
Amen.

Dagtekst
Rom 4,19: Zijn geloof verflauwde niet, toen hij, 
de honderdjarige, dacht aan zijn eigen afgeleefd 
lichaam en aan de dorre schoot van Sara.

Overweging
We moeten weer leren vol te houden in de 
inspanning. In onze beschaving is het zo 
gelopen dat we bijna alles meteen, zonder uitstel 
en geheel krijgen. Er is geen wachttijd meer. 
En meteen verdwijnt ook de inspanning. Dat je 
moet wachten op iets of ervoor moet werk
en wordt steeds minder aanvaard. Amper 
voel je de behoefte of er is al aan voldaan. 
Dit onmiddellijk, totaal bevredigen van elke 
behoefte werkt dehumaniserend. Als je iets 
op tafel krijgt, weet je niet meer hoeveel 
arbeid hieraan is voorafgegaan. Je verliest 
alle dankbaarheid. En wat meer is, zo wordt 
je verlangen nooit gezuiverd of verdiept. De 
onmiddellijke bevrediging doet het verlangen 
vallen en blust de wil uit voordat hij sterk kan 
worden. In zo’n beschaving worden menselijke 
verlangens niet meer zuiverder en dieper: ze 
worden niet meer gespiritualiseerd.

Dagtekst
Jer. 29, 13: Als u Mij zoekt, met heel uw hart 
zoekt, zult u Mij vinden.

Overweging
Wanneer je liefhebt, heb lief met heel je hart en 
wees nooit bang je liefde te laten blijken. 
Laat je liefde als een open boek zijn dat 
iedereen kan lezen. Het is het meest heerlijke 
in de wereld, dus laat die goddelijke liefde vrij 
stromen. Liefde is niet blind, maar ziet het 
allerbeste in de geliefde en dus brengt ze het 
beste voort. Wees niet kieskeurig wie je lief 
zult hebben, houd eenvoudig je hart open voor 
allemaal gelijk. Het is als de zon die op allen 
gelijk schijnt. Liefde mag nooit als een kraan 
open- en dichtgedraaid worden. Liefde is nooit 
uitsluitend, noch bezittend. Hoe meer je haar 
wilt delen, hoe groter ze wordt. Houd haar vast 
en je zult haar verliezen. Laat haar gaan en 
ze zal duizendvoudig tot je terugkeren en een 
vreugde en zegen worden voor allen die erin 
delen.

Gebed
Liefdevolle vader, help mij waakzaam te 
blijven.  God, op elk uur van de dag en elk 
uur van de nacht. Laat ons de deur van ons 
leven wagenwijd voor U open stellen, als wij U 
mogen ontmoeten in het gekwetste hart van 
een broer of een zus. Schud ons wakker als het 
oppervlakkige in onze samenleving ons in slaap 
heeft gesust. Open dan ons ogen en geef ons de 
durf ons leven te delen met armen en kleinen. 
Misschien dat U met Kerstmis dan ook in ons 
hart mens wilt worden. Amen

Dagtekst
Dan 12, 12: Gelukkig zijn degenen die volharden 
en dertienhonderdvijfendertig dagen bereiken!

Overweging
Een christen zou een mens van leven moeten 
zijn. Hij bekleedt zich met Christus, 
niet als een uiterlijke mantel, maar in een 

De Geloofwijzer
Maandag 02 december

Dinsdag 03 december
Donderdag 05 december

Zaterdag 07 december

Woensdag 04 december

Vrijdag 06 december
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VOOR U GELEZEN EN OPGETEKEND:

= Wat wij bezitten steellen wij pas op prijs,  
wanneer wij het verloren hebben!

= Het leven is als een toneelstuk…

De lengte is niet belangrijk…,     maar hoe 
goed het gespeeld wordt

 
= Wacht niet op het perfecte moment…

Neem het moment en maak het perfect…

M.NoordermeerMgr. Choennie diende op 24 november op het feest van Christus Koning het vormsel toe aan 
enkele vormelingen.

Frater Caio CssR te midden van de 
vormelingen van de O.L.V van Nazareth. 
Frater heeft de vormelingen voorbereid 
van deze Portugees sprekende parochie. De 
Braziliaanse gemeenschap is gewoon ieder 
feest uitgebreid te vieren. Zo vormen ze een 
hechte gemeenschap in ons Bisdom.

Kinderlogica 
Mgr. Choennie vertelt het scheppingsverhaal 
en vraagt aan de kinderen: waarom schiep 

God eerst het licht?  
Antwoord: zodat hij kon zien wat hij doet.

Jongerenkoor Driekoningen in concert


