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DILEXIT NOS - VAN DE HEILIGE VADER

FRANCISCUS OVER DE MENSELIJKE EN GODDELIJKE LIEFDE VAN HET HART VAN JEZUS CHRISTUS

Paus Franciscus heeft op 24 oktober j.I. een encycliek geschreven met de titel: Dilexit Nos, over de
menselijke en Goddelijke liefde van het hart van Jezus Christus. Wij willen u deze encycliek van harte
aanbevelen. Zelden doen wij enige moeite om een encycliek in zijn geheel te lezen en blijven daarom
steken in oppervlakkige kennis en slogans. We nemen in deze editie van Omhoog de inleiding en
hoofdstuk een op. Neemt u de tijd om op uw gemak deze encycliek te lezen welke u op het net kunt
vinden: https://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/20241024-enciclica-
dilexit-nos.html

Hoofdstuk 1

Het belang van het hart

“Hij heeft van ons gehouden,” zegt Sint Paulus
over Christus (vgl. Rom. 8,37), om ons te laten
beseffen dat niets ons ooit van die liefde kan
“scheiden” (Rom. 8,39). Paulus kon dit met
zekerheid zeggen, omdat Jezus zelf tegen zijn
discipelen had gezegd: “Ik heb jullie liefgehad”
(Joh. 15,9,12). Zelfs nu zegt de Heer tegen ons:
“Ik heb jullie vrienden genoemd” (Joh. 15,15).
Zijn open hart is ons voorgegaan en wacht op
ons, onvoorwaardelijk, en vraagt alleen om ons
zijn liefde en vriendschap te schenken. Want
“hij heeft ons het eerst liefgehad” (vgl. 1 Joh.
4,10). Dankzij Jezus “hebben wij de liefde die
God voor ons heeft leren kennen en geloven wij
erin” (1 Joh. 4:16).

Het symbool van het hart is vaak gebruikt om
de liefde van Jezus Christus uit te drukken.
Sommigen hebben zich afgevraagd of dit
symbool nu nog wel betekenis heeft. We stellen
ons die vraag omdat we leven in een tijdperk

van oppervlakkigheid. Als een bezetene
haasten we ons van het ene naar het andere
zonder echt te weten waarom. We verworden
tot onverzadigbare consumenten en slaven
van de mechanismen van een markt die zich
niet bekommert om de diepere betekenis van
ons leven. Onder deze leefomstandigheden
moeten we allemaal het belang van het hart
herontdekken.

Wat bedoelen we met ‘het hart’?

In het klassieke Grieks duidt het woord kardia
het binnenste deel van mensen, dieren en
planten aan. Voor Homerus duidt het niet
alleen op het centrum van het lichaam, maar
ook op de menselijke ziel en geest. In de Ilias
(een gedichtenbundel uit de oudheid van de
Griekse filosoof Homer) komen gedachten

en gevoelens voort uit het hart en zijn nauw
met elkaar verbonden. Het hart verschijnt

als de locus van verlangen en de plaats waar
belangrijke beslissingen vorm krijgen. Bij Plato
dient het hart als het ware om de rationele
en instinctieve aspecten van de persoon te
verenigen, aangezien de impulsen van zowel
de hogere vermogens als de passies door de
aderen gingen die in het hart samenkomen.
Vanaf de oudheid is er dus een waardering
voor het feit dat mensen niet zomaar een som
van verschillende vaardigheden zijn, maar
een eenheid van lichaam en ziel met een
coordinerend centrum dat een achtergrond
van betekenis en richting biedt aan alles wat
een persoon ervaart.

De Bijbel vertelt ons dat "het Woord van God
levend en actief is... het is in staat de gedachten
en bedoelingen van het hart te beoordelen”
(Heb 4:12). Op deze manier spreekt het tot

ons over het hart als een kern die verborgen
ligt onder alle uiterlijke schijn, zelfs onder

de oppervlakkige gedachten die ons op een
dwaalspoor kunnen brengen. De discipelen
van Emmatis, op hun mysterieuze reis in het
gezelschap van de verrezen Christus, ervoeren
een moment van angst, verwarring, wanhoop
en teleurstelling. Toch gebeurde er, ondanks
dit, iets diep in hen: "Brandde ons hart niet

in ons toen hij onderweg met ons sprak?” (Lc
24:32).

Wordt vervolgd op pagina 2

Www.readytexartga||ery.com
Phone +597 421750 @ +597 8945911

Workshops voor
diaconale medewerkers

Doel van de workshops:
“Het leren herkennen van psychiatrische
ziektebeelden,

kunnen bieden binnen de mogelijkheden
en bevoegdheden van de vrijwilligers en
de parochie”.

Onderwerpen: Borderline, Depressie,
Angst stoornissen, Trauma.

Leider: psychiater Dr. S. Tel
Plaats: AsewaOtono

Dagen: Groep A - (reeds voorbij) vrijdag
1 en zaterdag 2 november

Groep B - vrijdag 8 en zaterdag 9
november
Tijd: 18:00 - 22:00 uur (alle avonden)

Aanmelden: bij de eigen pastoor, of bij
Diaken G. Karsters tel. 0885-4301,

of secretariaat Kathedraal tel. 472521
(maandag-vrijdag 8:00-13:00u)

Let op: De workshops duren twee
avonden.

om vervolgens de juiste ondersteuning te

(
Het Commentaar op de lezingen

van Omhoog: https://omhoog.org/
om interactief deel te nemen

door een reactie te geven op dit
commentaar.

Staat er al vanaf vrijdag op de website

Op de website heeft u de mogelijkheid

N
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DILEXIT NOS - VAN DE HEILIGE VADER

FRANCISCUS OVER DE MENSELIJKE EN GODDELIJKE LIEFDE VAN HET HART VAN JEZUS CHRISTUS

Het hart is ook de plaats van oprechtheid, waar
bedrog en vermomming geen plaats hebben.
Het geeft meestal onze ware bedoelingen aan,
wat we echt denken, geloven en verlangen,

de "geheimen" die we niemand vertellen:
kortom, de naakte waarheid over onszelf. Het
is het deel van ons dat noch schijn noch illusie
is, maar in plaats daarvan authentiek, echt,
volledig "wie we zijn". Daarom werd Simson,
die het geheim van zijn kracht voor Delila
verborgen hield, door haar gevraagd: "Hoe

kun je zeggen: 'Ik hou van je', als je hart niet

bij mij is?" (Richt. 16:15). Pas toen Simson zijn
hart voor haar opende, realiseerde ze zich “dat
hij haar zijn hele geheim had verteld” (Richt.
16:18) Deze innerlijke realiteit van ieder

mens is vaak verborgen achter een groot deel
“gebladerte”, wat het voor ons moeilijk maakt
om onszelf te begrijpen, maar nog meer om
anderen te kennen: “Het hart is boven alles
bedrieglijk; het is verdorven, wie kan het
doorgronden?” (Jer. 17:9). We kunnen dan ook
het advies van het boek Spreuken begrijpen:
“Behoed uw hart met alle waakzaamheid, want
daaruit vloeien de bronnen des levens; doe de
kromme taal van u weg” (4:23-24). Loutere
schijn, oneerlijkheid en bedrog schaden en
verdraaien het hart. Ondanks al onze pogingen
om ons voor te doen als iets wat we niet zijn,

is ons hart de ultieme rechter, niet van wat

we anderen laten zien of verbergen, maar van
wie we werkelijk zijn. Het is de basis voor elk
gezond levensproject; niets waardevols kan
worden ondernomen los van het hart. Valse
schijn en onwaarheden laten ons uiteindelijk
met lege handen achter.

Ter illustratie hiervan zou ik een verhaal
willen herhalen dat ik al eerder heb verteld.
“Voor carnaval, toen we kinderen waren,
maakte mijn grootmoeder een gebakje met
een heel dun beslag. Als ze de reepjes beslag
in de olie liet vallen, zetten ze uit, maar als we
erin beten, waren ze van binnen leeg. In het
dialect dat we spraken, werden die koekjes
‘leugens’ genoemd... Mijn grootmoeder legde
uit waarom: ‘Net als leugens zien ze er groot
uit, maar zijn ze van binnen leeg; ze zijn vals,
onwerkelijk’”.

In plaats van oppervlakkige genoegens na

te jagen en ons anders voordoen dan we in
werkelijkheid zijn, zouden we beter kunnen
nadenken over de echt belangrijke vragen in
het leven. Wie ben ik werkelijk? Wat zoek ik?
Welke richting wil ik geven aan mijn leven,
mijn beslissingen en mijn acties? Waarom en
met welk doel ben ik op deze wereld? Hoe wil
ik terugkijken op mijn leven als het voorbij
is? Welke betekenis wil ik geven aan al mijn
ervaringen?

Ik ben met jullie alle dagen... (matt.28-20)

Vandaag troost en bemoediging van Jezus de
Messias Himself. Kort voor Zijn vertrek naar
de Vader drukt hij Zijn mannen op het hart alle
volkeren tot Zijn leerling te maken en hen te
dopen in de naam van de Vader en de Zoon en
de Heilige Geest en ‘leert hen te onderhouden
alles wat ik jullie bevolen heb." En dan zegt de
Rabbi tot Zijn mannen, maar ook tot ons: Ziet,
Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voleinding
der wereld.

En terugkijkend op de afgelopen 2000 jaar
moeten wij tot de conclusie komen dat Hij, hoe
kan het ook anders!, woord heeft gehouden!

De Kerk van Rome heeft heel turbulente tijden
meegemaakt, en veel verkeerde afslagen
genomen en veel fouten gemaakt, maar de
Kerk is verbijsterend veerkrachtig en kwam er
altijd bovenop! De Reformatie, de kruistochten,
de Spaanse Inquisitie, twee pausen tegelijk,
pausen met kinderen, een geestelijkheid die

in Frankrijk in één adem werd genoemd met
de adel, het kon allemaal niet krommer! Maar
de Kerk bleef bestaan en groeien en bleef een
grote invloed uitoefenen in de wereld. Ik ben
met jullie alle dagen tot aan de voleinding der
wereld. Alle dagen, niet één uitgezonderd. We
kunnen de toekomst met geloof en vertrouwen
tegemoet zien, want Hij is met ons, alle dagen!
Een grote troost, ook vandaag de dag, met de
stortvloed van geestelijken die de fout ingingen
en zich vergepen aan kinderen. Een andere
zwarte bladzijde die het imago van de kerk
heeft geschaad. Maar we zullen er bovenop
komen en doorgaan met het vele goede werk
dat de kerk wereldwijd ook doet. We hebben er
lering uit getrokken en gaan stug door.

We kunnen Jezus’ troost en bemoediging niet

anders uitleggen dan dat hij ook met ons zal
zijn. Met ons en bij ons op onze pelgrimstocht
naar huis. Want uiteindelijk zijn wij Zijn kerk!
24/7 ook. Hij kan nooit de organisatie, het
instituut kerk alleen bedoeld hebben, maar ook
wij die het lichaam van de kerk vormen. Hij

zal niet alleen zijn bij Zijn mannen die de kerk
beheren en besturen, maar ook bij en met ons
die de kerk uitmaken. Een geestelijke kraka
waar wij op kunnen rekenen en vertrouwen.
Ik ben met jullie alle dagen, tot aan de voleinding
der wereld. Van de wieg tot het graf! Hij is er
voor ons! Open je geest, open je hart en houd
Z’'n Hand vast...

Henri Bettencourt

Doneer uw bijdrage voor Omhoog op
het rekening nr. 10.35.169

bij De Surinaamse Bank
t.n.v. R.K. Bisdom

met vermelding:
DONATIE OMHOOG

Liederenkeuze voor de zondagse viering

Zondag 10 november 2024
32e Zondag door het jaar B

Thema: De Heer Uw God beminnen en Uw
naaste als U zelf!

¢ Openingslied: Wij komen vol van vreugde
bij de Heer (Jub. 665, Mb. 268) (CD-03-14)

e Psalm na de 1e lezing: Ps. 146 De Heer
zal ik loven mijn leven lang (Jub. 149, PsB.
221) (CD-B4-27)

e Evangelische acclamatie: Wees getrouw
tot de dood, zegt de Heer (Jub 149, PsB.
222) (CD-B4-28)

e Offerandelied: Gelukkig de mens (Jub. 524,
Mb. 76) (CD-15-14)

e Communiezang: Gij stilt de honger in ons
hart (Jub. 527, Mb. 78) (CD-18-11)

e Slotlied: Dit is geen einde, maar het begin
(Jub. 503, Mb. 50) (CD-09-07)

e Extra: Grote God U loven wij (Jub. 538,
Mb. 88) (CD-13-19)

Elke week bied ik u een suggestie van
liederen aan voor de komende zondagse
viering met het doel om minder vaak
gezongen liederen uit de Jubilate in beeld
te brengen. Het is een voorstel, u bent niet
verplicht het precies zo over te nemen.

De CD’s, de muziekuitgave en muziekeditie
van Psalmen zingend bidden zijn verkrijgbaar
bij pater Noordermeer. Alle CD’s zijn ook
terug te beluisteren op de website van Radio
Immanuel via deze link: https://immanuelsr.
com/albums/

Op Omhoog.org kunt u ook een reactie geven
onder het artikel.

door pater Martin Noordermeer omi -
martinnoordermeer@yahoo.fr
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Mgr. Choennie overhandigde duurzaam educatief speelgoed aan het Maria internaat. Het geschenk komt van
Mevrouw Rutten uit Breda. Het spel heet Kapla. Om je fantasie met KAPLA® de loop te laten gaan, hoef je
alleen maar kleine grenenhouten plankjes op te stapelen, zonder lijm of fixatie. Universeel en toegankelijk
voor iedereen, moedigt het spel de speler aan om zijn eigen grenzen te verkennen en te overschrijden. Het

stimuleert creativiteit, vindingrijkheid, logica en doorzettingsvermogen. Vanaf 2 jaar, alleen of met anderen,

speel zonder regels en zonder grenzen!

Ombhoog ... wijzer in geloof en leven!
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(tel: 473306
of 866 4623)

Op De Verkooptafel

Vrijdag: 10.00-18.00 uur
Adres: Mgr. Wulfinghstraat 2
ibliotheek

Email: bisdomparamaribo.org

l?fen ?{gstijden:
aandag, dinsdag, woensdag, donderdag: 08.00 - 18.00 uur

Voor info: Jenny So(%awiro en Monique Masé, tel. 426092 tst 251

Tweedehandse boeken te koop in de Frater Lambertus Bibliotheek.

C.J. van Blijswijk
De martelaren van Gorcum: voorbeelden van
trouw

Met de Martelaren van Gorcum worden negentien
katholieke religieuzen en priesters aangeduid die
om hun geloof door de watergeuzen (zeerovers)
1572 zijn vermoord. De schrijver legt in dit boek
de nadruk op de trouw van de martelaren aan

de leer van de katholieke Kerk. De zeventien
religieuzen en twee priester ondergingen allerlei
folteringen vanwege hun geloofsovertuiging en
vonden tenslotte de dood. Hun trouw blijft een
voorbeel voor alle tijden ook voor ons nu, die het
Katholieke geloof moeten bewaren en uitdragen
in de ontkerkelijke wereld van onze jaren.
Oegstgeest, Colomba; 111 blz.

. DE MARTELAREN
I VAN (G ORrRCUM

Voorbeelden van trouw.

Een biografie over de schrijver van de bekende
kinderboeken: de kronieken van Narnia. C.S.
Lewis werd bekend al verdediger van een
klassiek, niet gemoderniseerd christelijk
geloof. Hij was hoogleraar in de oudere Engelse
literatuurgeschiedenis en gaf jarenlang leiding
aan een literaire discussieclub. Hij was een van
de inspirators van J.R.R. Tolkien die heel beroemd
werd met de ‘In de ban van de ring’-trilogie.
Kampen: Kok Voorhoeve, 1996; 327 blz.

Dit boek kost: Srd 20,=

Dit boek kost Srd 10,=
George Sayer
C.S. Lewis: biografie

C. 5 LEWIS

I b iografie I

Behalve bovengenoemde boeken zijn er andere leuke en interessante boeken op de
verkooptafel tegen de zeer aantrekkelijke prijzen van Srd 5, 10 en 20. U bent van harte

welkom om te komen kijken en kopen en te genieten van de vredige sfeer in de Frater
Lambertus bibliotheek.
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EF
AU SURINAME
ET AU GUYANA

JOURNEES
FRANCAISES

A PARAMARIBO

2024 | THIRD EDITION

29/10: Presentation on the French Guiana Space Center
29/10: Agence Francaise de Développement photo exhibition
30/10: “French Paramaribo” with Cynthia McLeod
30/10: Classical concert at Centrumkerk.
r 01/1: Fiction movie night with “Bonnarien” and “Tempéte a Regina
02/11: Tour des ambassades de Paramaribo (bicycle ride)

02/11: Francophone theatre performance "Heloise & Abélard
or the adventures of eternal lovers”

03/11: Pétanque tournament
03/1: Bal

Mgr. Choennie naam deel aan enkele

activiteiten georganiseerd door de Franse
Ambassade.

“Faga-se em
mim segundo
a tua palavra.”

15-01 tot 23-01-2025
gelém- Recifq

Servicekosten USS 100,00

De prijs van het arrangement
is inclusief: !
* Accommodatie in
toeristenhotels, in ¥
tweepersoonskamers met |
eigen badkamer(voor s
eenpersoonsappartementen,
zie de toeslag);
» Volpension ( entbijt, lunch en diner)
met uitzondering van vlieg- en

aansluitingsdagen, scheper, treinen en
vrije dagen;
« Verzendkosten;
« Internationale viiegtickets in ecanomy I nfo rmati e:
class(business class chequewaarde}; Assiba Prisca Agon
« Ziektekostenverzekering en 870-8311
bagageverzekering (tot 64 jaar, Email: prisca@obrademaria.com.br
daarboven, gelieve te raadplegen); Gerda Alvares-Misidjang
= Recht om 1 koffer van maximaal 20 885-9127
kg + 1 handbagage mee te nemen;

Email: g.misidjang@bisdomparamaribo.org
* Vertrek vanaf viiegveld Paramaribo.

GA MET ONS
MEE

EEN PELGRIMSTOCHT NAAR HET NATIONAAL
HEILIGDOM VAN BRAZILIE.
FEBRUARI 2026

CLEMENSKERK:
884-5219 SITIE
861-4468 REGINA

ALPHONSUSKERK :
890-6070 VIRGINIA

874-0291 HELLEN

VOOR MEER INFORMATIE

Ombhoog ... wijzer in geloof en leven!
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Commentaar op de Lezingen van de 31e Zondag door het Jaar (Jaar B)

Achtergrond van de eerste lezing
(Deuteronomium 6: 2-6)

De eerste lezing is een zeer belangrijk citaat uit de
lange redevoering die Mozes in Deuteronomium
houdt tot heel het verzamelde volk. Ze zijn aan het
eind van de veertig jaren woestijn. Binnenkort
zullen ze dan het beloofde land binnentrekken.
Mozes zal dat zelf niet meer meemaken: dat
leiderschap zal toekomen aan zijn opvolger

Jozua. Maar nu is het een moment van bezinning.
Deze verzen zullen gaan gelden als Israéls
geloofsbelijdenis: “Luister, Israél, de Heer is onze
God, de Heer alleen! Gij moet de Heer uw God
beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en
met al uw krachten. De geboden die ik u heden
voorschrijf, moet ge in uw hart prenten.” Dat eerste
woord: “Luister!” is in het Hebreeuws “Sjema” en
dat zal de naam worden waaronder deze kerntekst
van Israél de geschiedenis zal ingaan. Ook vandaag
de dag is deze tekst gekend als het Sjema-gebed.
Deze woorden worden door gelovige Joden elke
dag driemaal hardop geciteerd: als dagopening,
als middaggebed en opnieuw ’s avonds. Zo wordt
benadrukt dat deze woorden een opdracht
inhouden om op elk moment van de dag in praktijk
te brengen.

Eerste lezing: Deuteronomium 6: 2-6

Mozes sprak tot het volk en zei: “Vrees de Heer
uw God door al zijn voorschriften en geboden na
te komen die ik u opleg. Luister dan, Israél, en
volbreng ze nauwgezet. Dan zult ge gelukkig zijn
en talrijk worden in het land van melk en honing
dat de Heer de God van uw vaderen u heeft beloofd.
Luister, Israél, de Heer is onze God, de Heer alleen!
Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw
hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De
geboden die ik u heden voorschrijf, moet ge in uw
hart prenten.”

Tussenzang: Psalm 18

Refrein: HEER, U HEB IK LIEF, MIJN STERKTE
Z1JT GIJ, MIJN TOEVLUCHT, MIJN BURCHT, MIJN
BEVRIJDER.

1. Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij, mijn
toevlucht, mijn burcht, mijn bevrijder. Mijn God,
de rots waar ik toevlucht vind, mijn schild, mijn
behoud en bescherming.

2. Wanneer ik de Heer aanroep, Hij zij geprezen,
dan doet geen vijand mij kwaad. Want golven van
doodsgevaar sloten mij in, een stortvloed van
onheil maakte mij angstig.

3. De Heer zij geprezen, gezegend mijn rots,
verheerlijkt zij God, mijn Verlosser. Want Gij hebt
de Koning zijn zegen geschonken, Uw gunsten
bewezen aan uw Gezalfde.

Achtergrond van de tweede lezing
(Hebreeén 7: 23-28)

De Brief aan de Hebreeén blijft er met de lezers
uitgebreid bij stilstaan hoezeer met de komst,
het leven, de kruisdood en de verrijzenis van
Christus er een nieuwe fase is ingetreden in
Gods verlossingsplan met de mensheid. De tijd
van het Oude Testament is voltooid en haar
diepste bedoelingen zijn volbracht. Veertig jaar
na Jezus’ kruisdood en verrijzenis, in het jaar 70
n.Chr., wordt de tempel van Jeruzalem door de
romeinse legers onder leiding van generaal Titus
geplunderd en verwoest. Daarmee houdt ook de
rol op van de priesters uit de stam van Levi, die de

"Ik ben het leven en de verrijzenis: wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven”.

offers opdroegen en de tempeleredienst leidden.
Het wordt duidelijk dat de gewone gelovigen nu
steeds meer een stukje van dat priesterschap
zullen moeten overnemen door hun gelovig
gebed, door hun onderricht en verkondiging,

en door hun openstaan voor de Heilige Geest,

die hen als levende stenen van een geestelijke
tempel aaneensluit. Van dat priesterschap is Jezus
de eeuwige hogepriester. Hij, Gods Zoon, heeft
radicaal die liefde voorgeleefd in Zijn omgang met
mensen. Door Zijn innig gebed, vaak nachtenlang,
heeft Jezus zich ook steeds weer verenigd met de
Vader en diens wil gezocht. Zo vinden we in Jezus
zowel de vervulling van dat eerste gebod om God
te beminnen met alles wat in ons is, alsook de
vervulling van het tweede gebod om de naaste te
beminnen gelijk onszelf.

Tweede lezing: Hebreeén 7: 23-28

Broeders en zusters, in het eerste verbond
moesten meerderen priester worden omdat de
dood hen belet in functie te blijven; maar Jezus’
priesterschap is onvergankelijk omdat Hij in
eeuwigheid blijft. Daarom is Hij ook in staat hen
voor altijd te redden die door zijn tussenkomst God
naderen, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.
Zulk een hogepriester hadden wij ook nodig: een
die heilig is, schuldeloos, onbesmet, afgescheiden
van de zondaars, hoog verheven boven de hemelen.
Hij hoeft ook niet, zoals de hogepriesters elke dag
opnieuw eerst voor zijn eigen zonden offers op te
dragen en daarna voor die van het volk, want dit
heeft Hij eens voor al gedaan toen Hij zichzelf ten
offer bracht. De wet stelt als hogepriester mensen
aan, met zwakheid behept; maar de eed die
uitgesproken is na de wetgeving wijst de Zoon aan,
die volmaakt is in eeuwigheid.

Achtergrond van de evangelielezing:
(Marcus 12: 28-34)

Wanneer Jezus in Jeruzalem is aangekomen, gaat
Hij onderricht geven op het tempelplein. Daar
vragen de hogepriesters, schriftgeleerden en
oudsten, dus de religieuze elite van Israél, Jezus
naar Zijn bevoegdheid dat te doen. Naar aanleiding
van het gesprek dat daarop volgt, voelen zij zich
bedreigd in hun gezag. Het liefst willen zij Jezus

vastzetten in Zijn woorden, om Hem in discrediet
te brengen bij het volk dat enthousiast over Jezus
spreekt als de langverwachte Messias. In het
verslag van Marcus, lijkt de schriftgeleerde die
Jezus de vraag stelt wat Hij als het allereerste
gebod beschouwt, wel te goeder trouw te zijn.
Matthelis en Lucas zijn daar veel minder positief
over en zeggen dat deze vraag gesteld werd met
de eigenlijke bedoeling Jezus op de proef te stellen,
in een poging Hem met Zijn eigen woorden te
pakken en te diskwalificeren als Messias (zie

Mt. 22:34 en Lc 10:25). Het kan natuurlijk zijn

dat deze schriftgeleerde er een was die Jezus

wel bewonderde, zoals bijvoorbeeld Nicodemus

en Jozef van Arimatea bekende farizeese
schriftgeleerden waren die positief stonden
tegenover Jezus en Zijn leer. In deze schriftgeleerde
vind Jezus in ieder geval oprechte wijsheid, die Hij
dan ook bevestigt met de woorden: “Gij staat niet
ver af van het Koninkrijk Gods.” Daar gaat het Jezus
uiteindelijk om: dat God als Koning kan heersen

in geheel de schepping en dat Zijn koninkrijk van
vrede en gerechtigheid moge doorbreken in het
denken en handelen van de mensen.

Evangelie: Marcus 12: 28-34

In die tijd trad een schriftgeleerde op Jezus toe en
legde Hem de vraag voor: “Wat is het allereerste
gebod?” Jezus antwoordde: “Het eerste is: ‘Hoor,
[sraél ! De Heer onze God is de enige Heer. Gij

zult de Heer uw God beminnen met geheel uw
hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en
geheel uw kracht’. Het tweede is: ‘Gij zult uw
naaste beminnen als uzelf’. Er is geen ander
gebod voornamer dan die twee.” Toen zei de
schriftgeleerde tot Hem: “Juist, Meester, terecht
hebt Ge gezegd: Hij is de enige, en er bestaat geen
andere buiten Hem; en Hem beminnen met heel
zijn hart, heel zijn verstand en heel zijn kracht en
de naaste beminnen als zichzelf, dat gaat boven
alle brand- en slachtoffers.” Omdat Jezus zag dat hij
wijs gesproken had zei Hij hem: “Gij staat niet ver
af van het Koninkrijk Gods.” En niemand durfde
Hem nog een vraag stellen.

Wordt vervolgd op pagina 5
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Commentaar op de Lezingen van de 31e Zondag door het Jaar (Jaar B)

Overweging:

Dit jaar valt de 31e zondag door het Jaar B in
het weekend van Allerzielen. Allerzielen is een
diepgaande dag van reflectie en herinnering,
waarin we de nagedachtenis van onze overleden
dierbaren eren. Vanuit de gedachte aan de
barmhartigheid van God en onze trouw aan de
overledenen, biedt Allerzielen een kans om stil
te staan bij het leven en de eeuwigheid, en om
onze band met hen die ons zijn voorgegaan te
versterken.

De barmhartigheid van God is een centraal thema
in de christelijke traditie. Het herinnert ons eraan
dat Gods liefde en genade oneindig zijn, en dat Zijn
vergeving altijd beschikbaar is voor degenen die
zich tot Hem wenden. Jezus herinnert ons hieraan
in het evangelie van deze zondag: “Het eerste
gebed is dit: Gij zult de Heer uw God beminnen met
geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand
en geheel uw kracht’. Het tweede is: ‘Gij zult uw
naaste beminnen als uzelf’. Er is geen ander gebod
voornamer dan die twee.” Met grote nadruk leert
Jezus ons zo. dat de barmhartigheid van God de
diepste en meest fundamentele realiteit is. Het
moet blijvend ons denken inspireren en onze
manier van in het leven staan vormen.

Op Allerzielen worden we uitgenodigd om deze
goddelijke barmhartigheid te overdenken en
om te bidden voor de zielen van onze dierbaren,
in de hoop dat zij rust en vrede vinden in het
hiernamaals. Het is een tijd om te geloven in de
kracht van gebed en om te vertrouwen op Gods
oneindige goedheid.

Onze trouw aan de overledenen komt tot uiting in
de manier waarop we hun leven en herinneringen
eren. Door kaarsen aan te steken, bloemen te
leggen en gebeden voor hen tot God te richten,
tonen we onze liefde en respect voor hen die

ons zijn ontvallen. Dit is niet slechts een ritueel,
maar een diepe spirituele handeling die onze
verbondenheid met hen bevestigt. We erkennen
dat de dood niet het einde is, maar een overgang
naar een nieuw leven in de aanwezigheid van God.

Allerzielen biedt ons ook een kans om na te denken

over onze eigen sterfelijkheid. Het herinnert
ons eraan dat het leven vergankelijk is en dat

Bromki fu tamara

ALLERZIELEN

"Heer, geef onze dierbare overleden de vreugde van
het hemelse Jeruzalem ",

we elke dag moeten leven met bewustzijn en
dankbaarheid. Door stil te staan bij de dood,
kunnen we ons leven herwaarderen en ons richten
op wat echt belangrijk is: onze relaties, onze daden
van liefde en barmhartigheid, en onze spirituele
groei.

Bromki fu tamara

Elke schooldag na het ochtendnieuws
van 07.00 uur via livestream:

P 00
\}///

95.9 f M ...the station that touches your heart!

met herhaling om 18.30 uur in de avond!

Op wie moeten we zuiniger zijn dan op onze kinderen, "zij zijn de toekomst"

(Nelson Mandela).

Bovendien moedigt Allerzielen ons aan om
vergeving te schenken en te ontvangen. In het

licht van de barmhartigheid van God, worden we
uitgenodigd om wrok en bitterheid los te laten en
te streven naar verzoening met hen die ons hebben
gekwetst. Dit proces van vergeving is essentieel
voor onze eigen innerlijke vrede en voor het
behoud van harmonie in onze relaties.

In onze huidige tijd, waar vaak de focus ligt op

het materiéle en het tijdelijke, biedt Allerzielen
een waardevolle herinnering aan de eeuwige
waarden van liefde, barmhartigheid en trouw.

Het roept ons op om een leven te leiden dat
geworteld is in spiritualiteit en mededogen, en om
onze daden te laten leiden door de principes van
rechtvaardigheid en barmhartigheid. Allerzielen
nodigt ons uit om in alle drukte van het dagelijks
leven, ons steeds weer te oriénteren op die trouw
van Gods barmhartigheid, want dat is ook de
belofte van verlossing en eeuwig leven voor onze
dierbaren die reeds heengingen in de dood. In hun
naam en trouw aan hun gedachtenis bidden wij

de woorden van psalm 18 die na de eerste lezing
weerklonk: “Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij,
mijn toevlucht, mijn burcht, mijn bevrijder. Mijn
God, de rots waar ik toevlucht vind, mijn schild,
mijn behoud en bescherming”.

Tot slot, Allerzielen is een dag van hoop. Het
herinnert ons eraan dat, ondanks de pijn van
verlies, er altijd hoop is op wederzien in het
eeuwige leven. Het versterkt ons geloof in de
verrijzenis en in de belofte van een leven na de
dood, waar we herenigd zullen worden met onze
geliefden in de eeuwige omarming van Gods liefde.

Op deze wijze kan Allerzielen ons inspireren om
de barmhartigheid van God te omarmen en onze
trouw aan de overledenen te verdiepen, terwijl we
ons eigen leven richten op de waarden van liefde,
vergeving en eeuwige hoop.

ledere week maakt Nelson
Pavion de vertaling van de
zondagse psalm.

Tuaki nanga piki, fu Psalm 18
U di fu duitenti na wan sende
ini a ferhi yori 5.

Ps. 18 (17), 2-3a, 3bc-4, 47 en 51ab

Piki: Masra mi lobi Yu, Yu na mi krakti,
mi tranga kibri pe, mi ferlusuman.

Masra mi lobi Yu, Yu na mi krakti,

mi tranga kibri presi;mi ferlusuman.
Yu mi Gado,na a ston pe mi kibri de.
Yu e tapu mi skin, Yu e hori mi tenapu,
en Yu e kibri mi. Piki:

Te mie bari kari Masra, e hopo En nen,
nowan feyanti kan du mi ogri.

Bika skwala fu nowtu ben lontu mi

ogri fu ogri ben e meki mi frede. piki:

Mi e opo Masra Nen, blesi gi a tranga wan,
Grani gi Gado mi ferlusuman,

bika A meki a kownu di A poti tron winiman
A sori lobi gi @ wan di A pikipuru. Piki:

dDQ(oVabcm

Ombhoog ... wijzer in geloof en leven!




KATERN A - Pagina 6

De Geloofwijzer

Ombhoog - 03 november 2024

Maandag 04 november

Dagtekst
Mt 21,22: Alles wat jullie in vol vertrouwen
biddend vragen, zullen jullie ontvangen.

Overweging

Er zijn twee manieren van bidden. De eerste is
iets van God willen verkrijgen: men bidt, men
dringt aan, met houdt koppig vol en ‘vecht’ met
God om zijn wensen in vervulling te zien gaan.
De gelijkenis van de weduwe en de rechter (Lc
18,17) maakt dit type gebed aanschouwelijk.
De weduwe vraagt de rechter haar aan haar
recht te helpen. Eerst weigert de rechter, maar
omdat de weduwe zo koppig volhoudt, geeft hij
tenslotte toe. ‘Zou God dan’, voegt Jezus eraan
toe, ‘geen recht doen aan zijn uitverkorenen
die dag en nacht tot Hem om hulp roepen en
naar wie Hij welwillend luistert? Ik verzeker
jullie dat Hij hun spoedig recht zal doen.’ De
bedoeling van deze gelijkenis is niet dat we

zo hardnekkig moeten volhouden dat God
tenslotte ons gebed verhoort omdat Hij als het
ware door ons ‘overwonnen’ wordt. God is niet
zoals die rechter. Hij doet ons spoedig recht
als we er Hem om bidden. Hij beantwoordt
ieder gebed. Hij voorziet altijd in de nood

van wie bidt. Maar wellicht komt de dag
waarop je inziet dat je verlangens niets met je
echte behoeften te maken hebben, dat het je
verlangens zijn die je moet veranderen. Bidden
om iets te verkrijgen is gewoonlijk de eerste
gebedsvorm die een mens leert. En dat is
uitstekend. God wil je immers helpen. Maar je
gebed moet rijpen en groeien. Het zwaartepunt
ervan moet zich meer en meer verplaatsen van
je eigen ik naar God toe. Het gebed wordt een
manier van zijn, van stil bij God zijn, naar Hem
opzien, Hem bewonderen, luisteren en open
zijn om te ontvangen. Het gebed wordt een zich
laten liefhebben.

Gebed

Goede God, bron van geluk, U wijst mij de weg
naar een wereld die goed is. Ik bid U: vervul mij
met liefde, zodat ik in mijn hart uw Woord kan
verstaan en er in mijn leven naar kan handelen.
Houd mij op het spoor van uw Zoon, Jezus
Christus, die met U leeft in eeuwigheid. Amen.

Dinsdag 05 november

Dagtekst

Ps 5,3-4: Tot U richt ik mijn gebed. Hoor mij,
Heer, vroeg in de morgen, als ik vroeg in de
morgen mijn zaak aan U voorleg en kijk naar U.

Overweging

Gebed houdt de wereld in stand, het verzoent
met God, leeft van tranen, vergeeft zonden,
beperkt beproevingen, heft oorlogen op,

voedt het niet-lichamelijke, is onderpand van
vreugde, werkt over alle grenzen heen, maakt
geestelijk sterk, verslaat wanhoop, verlost van
verdriet, toomt woede in, laat zien hoe je eraan
toe bent.

Gebed

Heilige, goede God, uw wijsheid laat mij

wegen van liefde zien. Open mijn hart voor de
woorden van het Schrift. Mag ik daaruit leren
om voor mijn medemens een waarachtige
broeder/zuster te zijn, dag voor dag en steeds
weer opnieuw, als een echte navolger van
Jezus, uw Zoon en mijn broeder in eeuwigheid.
Amen.

Woensdag 06 november

Dagtekst

Lc 6,27-28: Maar tegen jullie die luisteren, zeg
Ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie je
haten, zegen hen die je vervloeken en bid voor
degenen die je smaden.

Overweging

De blik van de gelovigen rust op het zichtbare
beeld van de Gekruisigde. Voor zijn dood zei
Jezus: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet
wat ze doen’ (Lc 23,34). Als de misdadiger die
aan zijn rechterzijde gekruisigd is, deze laatste
woorden van de stervende Verlosser hoort,
opent hij zicht voor de genade van de bekering.
Hij ontvangt het evangelie van de vergiffenis
en krijgt de belofte van de eeuwige zaligheid.
Het voorbeeld van Christus verzekert ons

dat de vele muren die communicatie en
dialoog tussen de mensen onmogelijk maken,
neergehaald kunnen worden. De blik op de
Gekruisigde boezemt ons het vertrouwen in
dat vergiffenis en verzoening tot de normale
praktische ervaring van het dagelijkse leven
en elke cultuur kunnen behoren en hiermee tot
concrete situaties om de vrede en de toekomst
van de mensheid op te bouwen.

Gebed

God van genade, U hebt uw Woord aan mij
gegeven om op mijn weg een licht te zijn. [k
vraag U: leg uw Woord in mijn hart, ijk mijn
gemoed en gun mij opnieuw een kans wanneer
ik van U wegdwaal. Dat bid ik U vandaag en
alle dagen die U mij geeft. Amen.

Donderdag 07 november

Dagtekst

Joh. 20,2: Ze hebben de Heer uit het graf
gehaald, zei ze. Wisten we maar waar ze Hem
hebben neergelegd!

Overweging

In ieders leven is het weleens Goede Vrijdag.
Niemand blijft ervan gespaard: onze ouders
sterven, een kind, een vriend. En we rouwen,
zoals de vrouwen. De eerste troost bieden de
dagelijkse bezigheden. Er komt zoveel kijken
bij een begrafenis! We denken dat we de steen
niet kunnen wegrollen: de steen van de dood
is veel te zwaar. We hebben alleen ons geloof:
dat brengt ons in een andere wereld, de wereld
van God. Hij rolt de steen weg en zegt als we
bij een graf komen: ‘Hier is leven, geen dood.’
Ook nu zit er in al de graven van onze geliefden
een man in het wit. Niet meer de engel, maar
de kerk en haar priester. Ze zeggen: ‘Zoek je

je dode? Hij is niet hier, hij leeft!” Zo machtig
is God, dat hij zijn Zoon heeft opgewekt uit

de dood. En ook ons en onze geliefden zal

God onze Vader doen verrijzen. Wat Jezus
overkomen is, overkomt ook onze doden. De
dood heeft het laatste woord! Maar is het niet
moeilijk te geloven zul je misschien zeggen. Ja,
de vrouwen liepen ook weg, ze waren ontdaan.
Ze hadden tijd nodig en ook de steun van de
apostelen om te geloven. De boodschap van
de verrijzenis heeft tijd nodig om in ons door
te dringen. Want de steen van de dood is zo
zwaar. 0ok wij hebben in ons leven tijd nodig
om tot geloof te komen in de prediking van de
kerk. Daarom doe ik het steeds opnieuw. Het
is in onze tijd te stil rond het verrijzenisgeloof
geworden. En toch is het zo: we zijn door het
doopsel met Christus aaneengegroeid tot één

enkele plant. Kijk naar Christus, naar wat er
met hem is gebeurd: hij leeft! En kijk naar je
eigen leven en dat van je geliefden: ook wij
zullen eens leven bij God!

Vrijdag 08 november

Dagtekst

Ps 118,16: De rechterhand van de Heer is
hoog geheven, de rechterhand van de Heer
overwint.'lk ben niet gedood, nee, ik leef: van
de daden van de Heer kan ik vertellen.

Overweging

Sterven is thuiskomen, maar hoe vaak we dat
ook gehoord hebben, we verlangen er eigenlijk
nooit naar om thuis te komen. We blijven liever
waar we zijn. Je weet wat je hebt, je moet

nog maar afwachten wat er komen zal. Hoe
aantrekkelijk het hiernamaals ook voorgesteld
wordt, het neemt onze angst voor de dood niet
weg. We hangen aan het leven, ook al zijn onze
persoonlijke verhoudingen problematisch, zijn
onze financiéle omstandigheden zorgelijk en is
onze gezondheid zwak. Toch moeten we weten
dat Jezus is gekomen om de dood van zijn angel
te ontdoen. Jezus helpt ons inzien dat we niet
bang hoeven te zijn voor de dood, omdat de
dood ons naar de vervulling van onze diepste
wensen leidt. We kunnen dat niet gemakKkelijk
geloven, maar telkens als we daar opnieuw een
beetje op durven te vertrouwen, komen we
dichter bij die waarheid in de buurt.

Gebed

Barmbhartige God, in deze wereld zijn er zoveel
dingen die de aandacht afleiden en verstrooien.
Ik bid U: ontgrendel mijn hart en gemoed,
zodat ik mij kan openstellen voor wat U mij te
zeggen hebt. Geef dat ik met al mijn zintuigen
attent blijf op de tekenen van uw aanwezigheid
in deze wereld. Dat vraag ik U omwille van
Jezus, de Mensenzoon, uw Gezalfde en mijn
Reder en Heer. Amen.

Zaterdag 09 november

Dagtekst
Mt 5,1: Verheugt u en juicht, want groot is uw
loon in de hemel.

Overweging

Gezonde huwelijken hebben een gevoel van
‘blijven’. De man blijft in de vrouw geloven en
zij blijft in hem geloven. Er is een tederheid, een
eerlijkheid, een voortdurende communicatie.
Voor onze relatie met God geldt hetzelfde.
Soms gaan we naar Hem toe met onze vreugde
en soms met onze pijn, maar we gaan altijd. En
hoe vaker we gaan, hoe meer we worden zoals
Hij. Paulus zegt dat we worden veranderd van
‘glorie tot glorie’ (2 Kor 3,18). Mensen die al
heel lang bij elkaar zijn, beginnen uiteindelijk
een beetje hetzelfde te klinken, te praten en te
denken. Als we met God wandelen, nemen we
zijn gedachtes, principes en houdingen aan. We
nemen zijn hart aan.

Gebed

Goede God, naar U gaat mijn verlangen uit.
Daarom bid ik U: geef mij woorden die mij
wakker schudden en die mij uw wegen wijzen.
Kom mij tegemoet met uw liefde en open mij in
uw werkelijkheid, vandaag en alle dagen, door
Christus, mijn Heer. Amen.

Ombhoog ... wijzer in geloof en leven!



De Hobbelstoel

De Hobbelstoel is een gloednieuw programma op initiatief van Jenny Sopawiro en Monique Masé van
de Frater Lambertus Bibliotheek. In een rustige ambiance van deze sfeervolle bieb neemt wekelijks
een gast plaats in de relaxte hobbelstoel om met ons te delen welke boeken hem of haar geraakt

hebben en hoe waardevol en tijdloos boeken zijn.

Een interessant gesprek voor de dag van morgen. De Hobbelstoel is wekelijks te beluisteren op
zondagavond om 19.00 uur via livestream (of 95.9 FM) van Radio Immanuél. Laat u inspireren!

| De Hobbelstoel met als gast
Cynthia Mc Leod

Lezen

Vanaf het moment dat Cynthia Mc Leod kon
lezen, las ze van alles. Toen haar vader naar
Holland ging, stuurde hij een dik boek met
de sprookjes van Grimm en Andersen. Nadat
de rest van het gezin naar Holland verhuisde,
zocht zij daar meteen een bibliotheek op.

Terug in Suriname werden zij en haar broers
en zusters lid van de de bibliotheek van CCS.
Toen zij op 14 jarige leeftijd het boek “Gone
with the wind” las, werd het idee geboren om
ooit zelf eens een boek te schrijven over de
slavernijgeschiedenis van Suriname.

Als tiener heeft het boek “Mio, mijn Mio”

van Astrid Lindgren diepe indruk op haar
gemaakt. Het gaat over een jongetje in een
pleeggezin met het verlangen om gehoord en
gezien te worden. Vooral de volharding en

het doorzettingsvermogen van het jongetje
spraken haar aan.

Als leerkracht gaf ze les op het zesjarig
lyceum. Er werd destijds een studie-uur
geintroduceerd, waarin ze de leerlingen moest
‘leren studeren’. Toen de leerlingen een keer
onvoldoende kregen voor geschiedenis, liet

ze tijdens zo’n studieuur de leerlingen de
geschiedenisles lezen als een stilleestekst. Dit
bleek de oplossing, want de ‘slechte’ cijfers
gingen allemaal omhoog.

Om het lezen onder haar leerlingen te
stimuleren, las ze verhalen voor uit de
bibliotheek. Een boek dat ze altijd in haar tas
had, was "De scheepsjongens van Bontekoe";
een boek voor 12-13 jarigen. Haar tactiek

was het om steeds een klein stukje van dit
spannende verhaal voor te lezen. De leerlingen
werden nieuwsgierig naar het vervolg van het
verhaal en dat was het juiste moment om ze
aan te sporen het boek zelf te gaan lezen. Op
die manier heeft zij ook haar eigen kinderen de
liefde voor lezen bijgebracht.

Schrijven

Met trots denkt ze terug aan haar vader, die
volgens haar met recht een echte pedagoog

is. Dankzij hem kwam ze op het idee om eigen
boeken te schrijven. Het begon met een boek
over haarzelf. In simpele, korte zinnen schreef
ze over alles om zich heen. Hoe ze heette,

wie haar moeder en vader waren, over de
huisdieren enzovoorts. Ter illustratie maakte
ze er tekeningen bij. Op de voorkaft maakte ze
een tekening van zichzelf en schreef met mooie
letters haar naam erbij. Het was prachtig om zo
een eigen boek te hebben!

Tot slot: Cynthia Mc Leod omschrijft een
bibliotheek kort en krachtig: “een bron van
aangenaam vertoeven”. Men kan er aldoor
lezen en lezen is essentieel voor een mens.
Iemand die leest is nooit alleen. De personages
in het boek zetten aan tot denken. Een boek
lezen overstijgt arm en rijk.
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ROOMS-KATHOLIEK
BISDOM PARAMARIBO

HENCK-ARRONSTRAAT 14, Paramaribo - SURINAME

Donateurs in Nederland kunnen donaties t.b.v.
het RK Bisdom Paramaribo overmaken/storten op
onderstaande rekening op naam van:

Stichting Surinaamse missie
BREDA - NEDERLAND

NL78INGB0000120254

DINSDAG EN DONDERDAG
oM

Bid met Zr Gerda Misiedjang
mee en stuur uw intenties in.

. N .:_._g\l‘;.;}" - . P "' RS =
ot Live stream: www.immanuelsr.com

..Buurvrouw en Joosje...
..'LICHTPUNTJES IN DE NACHT"...

J. Buurvrouw, heb je gisteravond ook al die
fakkels gezien in die optocht langs Kwakoe. Ik
stond bij “Ston-0so” en het was leuk!

B.Ja, dat was DIVALI FEEST, feest van onze
Hindoe broeders en zusters. 1k zag ook die
mooi versierde auto’s met een verlichte kaars
erop. lemand die aan het praten was, maar
baya, ik versta hun taal niet, dus ik weet ook
niet waarover ze hebben gesproken.

J. Bijna 200 mensen liepen mee, maar ze
zongen niet maar praatten gewoon met
elkaar. Ze kunnen ook niet zo goed zingen
want vanwege Covid 19, je weet wel die
onbekende ziekte die ons zo lastig heeft
gevallen de laatste drie jaar hadden heel veel
mensen toch nog een mondkapje voor, en dan
kun je niet zo goed zingen. Sommigen hadden
wel een fakkel in hun hand.

B. Wel een mooi gezicht al die lichtjes in
het donker. Joosje, ik heb gehoord dat

de betekenis is van “DIVALI”, licht in het
donker... het kwade overwint het goede... Ja
het is wel een religieus feest.

J. Ke, buurvrouw, waar haal jij die wijsheid
vandaan?

B. Je weet toch, de vriend van de zoon van
mijn zwager zijn broer, Kenneth, is op die
“Universetijd” van de Kom, die heeft me dat
verteld. Hij kan goed studeren.

J. Ja, die school van Meneer de Kom, bedoel
je. Als je daar op zit moet je wel goed kunnen
studeren, want niet iedereen komt er zo maar

op.

b. Joosje yu na anitri, no??? So!!! Mina
lomsu!!! Maar wij vieren toch ook een keer
per jaar feest van het Licht... ... Dan steken wij
toch ook kaarsjes aan in huis, de kerk... Dat is
ons ‘Lichtjes-feest!!!’

J. Je bedoelt Kerstmis, Kresneti! Ja, datis ons
‘Lichtjes-feest” we steken dan kaarsjes aan
in de kerstboom, alle winkels en huizen zijn
verlicht. Dat is voor ons hetzelfde.

B. Weet je nog, Joosje, dat jij mij een
kerstboom hebt gegeven. Jij had er toch twee.
Ik vond het leuk en heb veel plezier gehad.

Ik had ook lichtjes gekocht om te branden en
slingers om te versieren.

J. Ja, dat weet ik nog goed.

B. Misschien zouden wij beter al de dinges
van elkaar moeten gaan leren. De Hindoes
van de christenen en omgekeerd. We hebben
toch veel leuke en goede dingen gemeen met
elkaar.

J. Als zij, de Hindoes, en wij, de christenen,
eenzelfde feest vieren waar het licht het wint
op het duister, het goede het kwade overwint,
en we zouden dat weten, en erin geloven

dat het mogelijk is, dan, buurvrouw, zou de
wereld werkelijk veranderen, en het zou dan
kunnen beginnen in Suriname!

Wordt vervolgd op pagina 8

Ombhoog ... wijzer in geloof en leven!
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Ook dit jaarzijn op A

llerzielen een grote mensen samengekomen rond de Allerheiligste
Verlosserkerk naast de ingang van de begraafplaats om te bidden, hun dierbare overleden te
gedenken, het graf te bezoeken, eventueel een bloem of een lichtje op het graf te plaatsten.
Uitingen van liefde, gemis, en geloof in Gods eeuwige barmhartigheid.

Ombhoog - 03 november 2024

De afgelopen maand oktober was
Missiemaand. De jongeren van de
St.Augustinskerk, Blauwgrond, hebben
deze prachtige banner gemaakt en op hun
priesterkoor geplaats. We lezen het thema van
dit jaar: "Ga uit en nodigt allen uit voor het

feestmaal".

maakten een banner voor Missiemaand.

Ze zitten hier samen bij het priesterkoor

waar de vele voetstappen op hun banner
de creatieve uitdrukking zijn waarmee ze
het thema weergeven dat wij allemaal als
gelovige mensen geroepen zijn om anderen

uit te nodigen voor Gods feestmaal van vrede,
verlossing, liefde en nieuwe hoop.

Mgr. Choennie overhandigd namens mevrouw Miriam Rutten drie dozen met duurzaam
educatief speelgoed aan de School voor Jong Talent.

..Buurvrouw en Joosje...

... LICHTPUNT]JES IN DE NACHT"...
Vervolg

B. Zullen wij dan alvast maar beginnen?

J. Ja, da’s goed! Maar het is wel een vrije dag.
Er wordt niet gewerkt, en de economie gaat
achteruit.

B. Joosje ik ben op Divali ’s avonds de stad
ingegaan. Het was druk, maar baya, er was
ook vuil. De mensen gooien alles op straat.
Lanti heeft wel van die afval dinges geplaatst,
maar veel te klein. 10 petflessen erin en het
is vol. Kunnen zij bij Lanti niet nadenken en
op het idee komen: Er komen veel mensen
met afval, dus... We moeten meer of grotere
bakken plaatsen.

J. Buurvrouw, dat kunnen alleen wij, wijze
mensen, een goed idee hebben, maar niet de
mensen die het werk moeten uitdenken en
doen. Bij Lanti vind je zulke mensen niet.

B. Dat is erg, baya. Nu ook met die
schoonmaak van je erf. Kijk wat de mensen
op straat zetten. Zij van drie huizen verder
op, Tine met die vier kinderen, heeft drie
ijskasten buiten gezet. Het lijkt wel of ze alles
heeft op straat gezet. En dat staat allemaal op
het erf. Nu het erf leeg is moeten de mensen
maar gaan planten, bloemen en groentes. ‘tls
duur op de markt.

J. De mensen moeten gaan leren hoe leuk
het is bloemen op je erf te hebben en klim-
spinazie, boelangees, kousebant... Vele
mensen zijn soms ook lui om iets te doen,
maar ze kunnen er veel geld mee verdienen,
vooral nu alles zo duur is geworden!

B. Genoeg wijsheid gespuit. Het is al erf
juru.... Baya, ik moet het ijs van de kip nog
laten smelten. M’go bor’ alesi nanga fowru en
die kip zit nog in het ijs.

J. Buurvrouw, succes. En schrijf maar die brief
aan “Amra-basi fu wi krutu’oso” over
al onze goede ideéen. Tan bun, yere........

M. Noordermeer.

ledere vrijdag komt er klas in de Tuinkapel van
de bisschop om luisteren naar een spannend
verhaal. Deze weken zijn de kleuters van de
Elisabethschool aan de beurt. De bisschop
vertelt het verhaal van Jona en de grote vis. Op
de vraag als zij bang zouden zijn in de buik van
de walvis zeiden ze:
1. Neen, ik zou hem slaan.
2. Neen, ik zou hem kappen.
3. Neen, ik zou hem opeten!

Ombhoog ... wijzer in geloof en leven!




