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GROETEN UIT ARGENTINIË

Workshops voor 
diaconale medewerkers 
 

Doel van de workshops:
“Het leren herkennen van psychiatrische 
ziektebeelden,  
om vervolgens de juiste ondersteuning te 
kunnen bieden binnen de mogelijkheden 
en bevoegdheden van de vrijwilligers en 
de parochie”.

Onderwerpen: Borderline, Depressie, 
Angst stoornissen, Trauma.

Leider: psychiater Dr. S. Tel
Plaats: AsewaOtono

Dagen: Groep A - vrijdag 1 en zaterdag 2 
november

Groep B - vrijdag 8 en zaterdag 9 
november 
Tijd: 18:00 - 22:00 uur (alle avonden)

Aanmelden:  bij de eigen pastoor, of bij 
Diaken G. Karsters tel. 0885-4301,
of secretariaat Kathedraal tel. 472521 
(maandag-vrijdag 8:00-13:00u)
Let op: De workshops duren twee 
avonden. Men kan vrij kiezen voor groep 
A of B.

Doneer uw bijdrage voor Omhoog op 
het rekening nr. 10.35.169 

bij De Surinaamse Bank 
t.n.v. R.K. Bisdom 
met vermelding: 
DONATIE OMHOOG

Wij ontvingen een schrijven van Reginald 
Simson, met het verzoek die te plaatsen 
in Omhoog, wat wij hierbij dan ook heel 
graag doen. Ter kennismaking: Reginald is 
van Surinaamse afkomst, maar studeert 
momenteel in Argentinië voor het 
priesterschap. Hij is 29 jaar oud en enkele jaren 
geleden toegetreden tot het Instituut van het 
Mensgeworden Woord. Dit instituut heeft ook 
een vrouwelijke tak en die kennen wij al vele 
jaren in Suriname: de Dienaressen van de Heer 
en de Maagd van Matará, in de volksmond de 
‘Blauwe Zusters.’ Reginald schrijft zijn brief 
omdat hij wat goed nieuws met ons te delen 
heeft:

“Het is namelijk zo dat ik op woensdag 9 
oktober het bericht ontving van mijn generale 
overste dat ik op 22 oktober a.s. mijn eeuwige 
geloftes van Armoede, Gehoorzaamheid en 
Kuisheid mag afleggen. Het tweede grote 
nieuws is dat ik op 07 december a.s. tot 
diaken wordt gewijd hier in Argentinië. Dat 
betekent dat ik een stapje dichter bij het 
priesterschap kom. En zo de Heer het wil, zal 
mijn priesterwijding volgend jaar plaatsvinden 
in Suriname. Een speciaal gebed vraag ik jullie 

hiervoor.”

Zoals eerder aangehaald is Reginald 
toegetreden tot het Instituut van het 
Mensgeworden Woord oftewel IVE. Dit is 
een religieuze orde waarvoor Reginald 
heel speciaal voor heeft gekozen. “Waarom 
religieus? Omdat ik heb mogen ervaren van 
mijn parochiepriester, pater Gerard Geyskens, 
hoe het religieus leven in elkaar zit. Een leven 
van totale overgave aan de wil van God, dat 
wil zeggen: leven als Christus Jezus. Dat is 
het leven van het kruis, en dit leven van het 
kruis als religieus begint met het afleggen 
van de geloften van armoede, kuisheid en 
gehoorzaamheid. Nu op dit moment snap 
ik waarom leven als religieus een leven als 
Christus is, een gekruisigd leven. Weet dat 
het heel mooi is zo te leven, want het is in en 
aan het kruis dat wij als mensen gered zijn 
geworden. Daarom heb ik helemaal geen spijt 
van hiervoor te hebben gekozen, want wat ik 
wil is het koninkrijk Gods en als dit de manier 
is die Hij voor mij heeft gewild, let it be that 
way.

Wordt vervolgd op pagina 2
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Wilt u graag Omhoog 
 blijven ontvangen? 
Help ons en doneer!

Uw bijdrage kunt u storten op  
rekening nr. 10.35.169 

bij De Surinaamse Bank t.n.v. 
R.K. Bisdom  

 met vermelding: 
DONATIE OMHOOG

Onze hartelijke dank aan degene  
die reeds bijdragen.

Elke bijdrage is van harte welkom!

Omhoog is ook online te lezen op 
https://omhoog.org/ 

Daar kunt u het 
Commentaar op de lezingen 

van Pt. Kross al vanaf vrijdag lezen.

Op de website bestaat de mogelijkheid 
om interactief deel te nemen door een 

reactie te geven op dit commentaar. 

Een korte overweging over mijn geloften
“De eerste gelofte is die van kuisheid, wat 
inhoudt dat ik me geheel beschikbaar stel voor 
alles wat de Heer wil met mij. Het betekent niet 
alleen afzien van het stichten van een gezin. 
Kuisheid heeft met meer te maken dan van het 
lichamelijke. Deze gelofte vraagt dat ik mijn 
lichaam en ziel beschikbaar stel voor de Heer, 
en voor Hem alleen en niemand anders.
De tweede gelofte is de gelofte van armoede. 
Het woord zegt het al: arm. Deze gelofte maakt 
dat ik steeds meer op Gods voorzienigheid ga 
vertrouwen. Om de bovennatuurlijke gaven te 
ontvangen is het nodig afstand te nemen van 
alle dingen die mij van Hem weerhouden. Het 
gaat hier niet alleen om het materiële maar ook 

om het immateriële, het geestelijke. “Zalig zijn 
de armen van geest want zij zullen God zien.” 
In een andere tekst zegt Jezus: “Als je mij wilt 
volgen, verkoop dan alles wat je hebt, geef het 
aan de armen en kom en volg Mij.”
De derde gelofte is de gehoorzaamheid. Ik 
denk dat deze gelofte makkelijk te begrijpen is 
omdat we allemaal op een of andere manier dit 
elke dag aan beoefenen zijn met onze vrienden 
en familieleden. Door het afleggen van deze 
gelofte heb ik mijn wil en vrijheid totaal 
overgegeven aan die van de Almachtige. Om te 
doen wat hij van mij vraagt, door gehoorzaam 
te zijn aan mijn overste, zij die ouder dan 
mij zijn in dit religieus leven, mijn mede-
klasgenoten en zij die na mij volgen. De gelofte 

van gehoorzaamheid maakt dat ik op elk 
moment doe wat God van mij vraagt. Hoe weet 
ik dat? Hoe ben ik er zeker van dat datgene wat 
ik doe, dat is wat Hij van mij vraagt? Door mijn 
dagelijkse taken te doen: te studeren wanneer 
we moeten studeren, te werken wanneer ik 
moet werken, te sporten of te eten wanneer het 
gedaan moet worden. In een zin: “Alles te doen 
wanneer het gedaan moet worden.” Natuurlijk 
als het niet tegen de wil van God gaat (tegen 
zijn geboden).

Wat een vreugdevol leven! Een leven vol liefde, 
vol van mensen die geheel en al naar een en 
hetzelfde doel streven. Deze geloften maken 
dat ik alleen Christus mag volgen en niemand 
meer. Het leven hier in het seminarie, maakt 
dat ik elke dag op Christus mag gaan lijken. Het 
leven hier maakt dat ik in ieder mens Christus 
mag zien of kan ontdekken. Zoals ze hier 
zeggen “Het leven hier is in anticipatie op het 
leven in de hemel.”

Natuurlijk kan ik dit alles niet doen zonder de 
hulp van mijn moeder, de heilige Maagd Maria. 
Als je de genade van Christus wilt ontvangen, 
is het beter de Moeder te vragen, want de Zoon 
zal zijn moeder nooit weigeren. Zij is degene 
die mij door de jaren heen heeft beschermd en 
grootgebracht, zij is het die mij heeft bijgestaan 
en mij nog steeds bijstaat in mijn roeping tot 
het priesterschap. En daarom heb ik besloten 
om mijzelf geheel en al over tegeven aan haar.

Bidden jullie voor me, dat ik mag volharden in 
mijn roeping, al minstens een Weesgegroet.
Groetjes en weet dat we altijd verenigd zijn in 
gebed en in de Eucharistie.

Seminarist Reginald Simson

GROETEN UIT ARGENTINIË

Evangelist Lucas schrijft in hfdst.12 vers 13 en 
volgende:  Uit het volk zei iemand tegen Hem: 
Meester, zeg aan mijn broer, dat hij de erfenis 
met mij deelt. Maar Jezus antwoordde hem: 
Man, wie heeft Mij over u beiden tot rechter of 
bemiddelaar aangesteld?

En Hij sprak tot hem: 
Pas op en wacht u voor alle hebzucht! Want geen 
enkel bezit, al is dit nog zo overvloedig, kan uw 
leven veilig stellen. 

Dan vertelt de Rabbi hun de volgende gelijkenis: 
Het land van een rijk man had een grote oogst 
opgeleverd. Daarom overlegde deze bij zichzelf 
: Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn 
oogst te bergen. En hij zei: Dit ga ik doen: ik 
breek mijn schuren af en bouw grotere; daarin 
zal ik dan heel mijn rijkdom aan koren bergen. 
Dan zal ik tot mezelf zeggen: Man, je hebt een 
grote rijkdom liggen, voor lange jaren, rust nu 
uit, eet en drink en geniet ervan! Maar God sprak 
tot hem: Dwaas! Nog deze nacht komt men je 
leven van je opeisen en al die voorzieningen die je 
getroffen hebt, voor wie zijn ze dan? Zo gaat het 

met iemand die schatten vergaart voor zichzelf, 
maar niet rijk is bij God.

Duidelijke taal van Jezus die weer uitlegt dat 
het aardse vluchtig en van voorbijgaande 
aard is. Dat niet het aardse de hoofdschotel is 
tijdens ons leven, maar dat er andere normen 
en waarden gelden als we schatten willen 
vergaren bij God. Natuurlijk moet het aardse 
er zijn, kan niet anders, maar ga er gul en 
ruimhartig mee om. Laat ook de kleintjes delen 
in je rijkdom, deel ruimhartig en gul, want zó 
schenkt God ons ook zijn rijkdom en overvloed. 
We komen naakt en vertrekken naakt, 
niks gaat mee, geen cent! En niemand weet 
wanneer zijn tijd gekomen is. Vergaar geen 
schatten voor jezelf, maar deel het met minder 
fortuinlijken en vermenigvuldig daarmee je 
rijkdom bij God. Ons lichaam blijft achter en 
vergaat wanneer de ziel eruit stapt en verder 
zijn reis voortzet. Opgespaarde rijkdom bij God 
is blijvend en eeuwig. We krijgen een heel leven 
om daaraan te werken.

Henri Bettencourt

Rijkdom en dwaasheid...
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Op De Verkooptafel
Tweedehandse boeken te koop in de Frater Lambertus Bibliotheek.

Openingstijden: 
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag: 08.00 – 18.00 uur
Vrijdag: 10.00-18.00 uur

Adres: Mgr. Wulfinghstraat 2
Voor info: Jenny Sopawiro en Monique Masé, tel. 426092 tst 251
Email: bibliotheek@bisdomparamaribo.org

Maya Angelou
Wouldn’t take nothing for my journey now

Het boek gaat over op alle manieren 
een vrouw zijn, over het plezier van 
liefdadigheid, over de geest en over de dood 
en zijn nalatenschap.
De auteur spreekt vanuit haar hart, nuchter 
en echt, maar ook inspirerend. Ze deelt haar 
gedachten over spiritualiteit en hoe het je 
leven kan beïnvloeden en vormen. Ze dringt 
aan op dienstbaarheid en genade in het 
geven.
New York: Random House, 1993; 141 blz.
Dit boek kost: Srd 30,=

Ans Lieveld-Steffens
Mirafroiti de miereneter

Het boek vertelt het verhaal van Mira, 
een kleine miereneter, die een beetje 
onzeker is, omdat ze er anders uitziet dan 
de andere dieren in het bos. Nadat ze een 
heldendaad had verricht, werd ze trots op 
zichzelf en kreeg meer zelfvertrouwen. Ze 
kan nu met de andere dieren spelen.
Paramaribo, 2011; 32 blz. Met 
illustraties van Pieta Wright-Steffens
Dit boek is nieuw en kost Srd 100,= 
(meerdere exemplaren in voorraad)

Behalve bovengenoemde boeken zijn er andere leuke en interessante boeken op de 
verkooptafel tegen de zeer aantrekkelijke prijzen van Srd 5, 10 en 20. U bent van harte 
welkom om te komen kijken en kopen en te genieten van de vredige sfeer in de Frater 
Lambertus bibliotheek.
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Achtergrond van de tweede lezing 
De Brief aan de Hebreeën denkt na over hoe 
Jezus de volmaakte Hogepriester is. Want 
er was een groep Joden die tot geloof waren 
gekomen in Jezus als de langverwachtte 
Messias en Zoon van God, maar die met 
het verstrijken van een behoorlijk aantal 
jaren de indrukwekkende eredienst van de 
tempel van Jeruzalem eigenlijk toch waren 
gaan missen. De schrijver vergelijkt daarom 
het wezen van de oude vertrouwde Joodse 
eredienst met de verlossing die Jezus door 
Zijn kruisoffer en verrijzenis heeft volbracht. 
Aan de ene kant brengt Jezus tot vervulling 
de profetieën dat Gods Messias geboren zal 
worden uit het geslacht van koning David. 
Daar verwijst de messiaanse titel “Zoon van 
David” naar, die we straks in het evangelie 
de blinde Bartimeüs horen noemen. Aan de 
andere kant brengt Jezus ook tot vervulling 
alle profetische teksten over de hogepriester 
die met volmaakte overgave, geloof en liefde 
een middelaar is tussen God en de mensen. 
Jezus brengt niet het tijdelijk offer van het 
bloed van een lam in een aards heiligdom, 
zoals de hogepriesters van Israël al meer dan 
duizend jaar deden. Nee, Gods Zoon bracht 
het volmaakte offer in Zijn eigen bloed. Hij 
is zelf de vervulling van het paaslam dat 
jaarlijks de bevrijding vierde die God bracht 
aan de voorvaderen uit de slavernij van 
Egypte. Jezus’ verzoenend kruisoffer is niet 
in de prachtige tempel van Jezuzalem in 
indrukwekkende liturgie volbracht, maar 
geschiedde door op bloedige wijze het kruis 
door de straten van Jeruzalem te torsen, door 
wreed gekruisigd te worden, en door op het 
kruis in volstrekte eenzaamheid de cosmische 
strijd met de machten der duisternis aan te 
gaan en uiteindelijk te kunnen zeggen: “Het 
is volbracht”. Zo is Jezus onze volmaakte 
hogepriester geworden. Hij heeft alles 
volbracht en de wereld verlost.

Tweede lezing: Hebreeën 5: 1-6
Broeders en zusters, elke hogepriester wordt 
genomen uit de mensen en aangesteld voor de 

mensen om hen te vertegenwoordigen bij God 
en om gaven en offers op te dragen voor de
zonden. Hij is in staat onwetenden en 
dwalenden geduldig te verdragen daar hij 
ook zelf aan zwakheid onderhevig is; daarom 
moet de hogepriester als hij offers voor de 
zonden opdraagt, even goed aan zijn eigen 
zonden denken als aan die van het hele volk. En 
niemand kan zich die waardigheid aanmatigen: 
men moet evenals Aäron door God geroepen 
worden. Ook Christus heeft zichzelf niet de 
eer van het hogepriesterschap toegekend; dat 
heeft God gedaan die Hem zei: “Gij zijt mijn 
zoon, Ik heb u heden verwekt.” En elders zegt 
hij: “Gij zijt priester voor eeuwig, op de wijze 
van Melchisedek.”

Achtergrond van de evangelielezing:  
We zijn in het evangelie van Marcus nu al 
bijna bij het lijdensverhaal gekomen. Jezus is 
op weg naar Jeruzalem waar Hij zichzelf als 
het volmaakte Paaslam zal overgeven op het 
kruis. Hij had reeds eerder tot Zijn leerlingen 
gesproken over Zijn naderende lijden, Zijn 
komende wrede dood en over de verrijzenis, 
maar Zijn apostelen hadden er geen oor naar 
gehad. Hun idee over wat Jezus zou gaan doen 
was glorievol en triomfantelijk. Maar dan in de 
laatste stad vóór Jeruzalem, Jericho, ontmoet 
Jezus iemand die dieper ziet dan de apostelen. 
De blinde bedelaar ziet met de ogen van zijn 
geloof dat Jezus de vervulling moet zijn van 
Gods profetieën over de Messias. En in die 
profetische teksten was het altijd heel duidelijk 
geweest dat de Messias de verdediger zou zijn 
voor de armen, de onderdrukten, de blinden, 
lammen, kreupelen en zij die aan de rand 
stonden van de menselijke samenleving. Dat 
spoort Bartimeüs aan om met die eeuwenoude 
messiaanse titel “Zoon van David” luidkeels tot 
Jezus te roepen, want Bartimeüs gelooft: als 
Jezus mij echt zou zien, zal Hij ervoor zorgen 
dat ik de genade van God verlossende en 
genezende kracht zal mogen ervaren.

Commentaar op de Lezingen van de 30e Zondag door het Jaar (Jaar B)

Achtergrond van de eerste lezing (Jeremia 
31: 7-9)
Jeremia en Ezechiël waren de twee grote 
profeten van Israël ten tijde van de 
verwoesting en plundering van Jezuzalem 
door de legers van de Babyloniërs zes 
eeuwen vóór Christus. Beide profeten waren 
indrukwekkende geestelijke leiders, die 
de Israelieten aan de ene kant een harde 
spiegel voorhielden door heel helder te wijzen 
op de vele vormen van oppervlakkigheid, 
materialisme, corruptie en gebrek aan liefde 
voor de armen. Velen in de samenleving van 
die tijd waren daardoor ontrouw geworden 
aan het verbond dat God met Israël gesloten 
had. Een goede, integere en sociaal-bewogen 
levensstijl van Israël had een getuigenis 
moeten zijn van de grote betrokkenheid van 
Jahweh, de levende God van het verbond. 
Jeremia heeft vele keren gewaarschuwd dat 
als de Israelieten zouden volharden in die 
zelf-gerichte oppervlakkigheid en in hun 
onrecht jegens de armen, er dan een grote 
national ramp over Israël zou komen. Dit heeft 
de profeet veel vijandigheid en weerstand 
bezorgd. Maar toen die ramp inderdaad 
gekomen was, en de Babyloniërs Jeruzalem 
hadden geplunderd en een heel groot deel 
van de Joodse bevolking in ballingschap naar 
Babylonië hadden weggevoerd, waren het 
aan de andere kant toch ook weer de profeten 
Jeremia en Ezechiël, die de vergevende 
barmhartigheid van God aankondigden. De 
profetie die wij in de eerste lezing horen, 
weerspiegelt de verlossingsgedachte van 
psalm 126, die de Kerk als antwoord op de 
eerste lezing gekozen heeft. God, die nooit Zijn 
rug zal keren tot de mensheid, hoe koppig, 
ontrouw en onvolmaakt mensen vaak ook zijn, 
blijft spreken over Zijn liefde voor de armen, 
voor de kwestbaren en ontmoedigden. Hij zal 
uiteindelijk vreugde brengen waar er verdriet 
en lijden was, en vraagt van de mens slechts 
oprecht geloof en liefde voor de medemens.

Eerste lezing: Jeremia 31: 7-9
Dit zegt de Heer: “Jubel van vreugde om Jakob, 
juich om de heerser der volken; bazuin het 
rond, prijs God en zeg: de Heer heeft redding 
gebracht aan zijn volk, aan de rest van Israël. 
Ik haal hen terug uit het noorden, en van het 
einde der aarde breng ik hen bijeen, ook de 
blinden en lammen, de zwangere en barende 
vrouwen. In dichte drommen keren zij terug. 
In tranen gingen ze heen; getroost leid Ik hen 
terug. Ik voer hen naar stromende beken over 
gebaande wegen waarop ze niet struikelen. 
Ik ben toch Israels vader, en Efraïm is Mijn 
eerstgeborene.”

Tussenzang:  Psalm 126
Refrein: GEWELDIG WAS HET WAT DE HEER 
ONS DEED, DAAROM ZIJN WIJ ZO BLIJ.

1. De Heer bracht Sion’s ballingen terug: Het 
was alsof wij droomden. Toen lachten alle 
monden en juichte elke tong.

2. Toen zei men bij de volken:  Geweldig is het 
wat de Heer hen deed. Geweldig was het wat de 
Heer ons deed; daarom zijn wij zo blij.

3. Keer nu ons lot ten goede, Heer,  zoals een 
beek doet in de zuid-woestijn. Die onder tranen 
zaaien zij oogsten met gejuich. Wordt vervolgd op pagina 5

"Jezus en Bartimeüs" van de Spaanse schilder El Greco.
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Commentaar op de Lezingen van de 30e Zondag door het Jaar (Jaar B)

Evangelie: Marcus 10: 46-52
In die tijd kwam Jezus vergezeld van zijn 
leerlingen in Jericho. Maar toen ze, vergezeld 
van een flinke menigte, weer uit Jericho 
wegtrokken, zat een blinde bedelaar langs de 
weg, Bartimeüs, de zoon van Timeus. Zodra hij 
hoorde dat het Jezus de Nazarener was begon 
hij luidkeels te roepen: “Jezus, Zoon van David, 
heb medelijden met mij!” Velen snauwden hem 
toe te zwijgen, maar hij riep nog veel harder: 
“Zoon van David, heb medelijden met mij!” 
Jezus bleef staan en zei: “Roept hem eens hier.” 
Ze riepen de blinde toe: “Heb goede moed ! Sta 
op, Hij roept u.” Hij wierp zijn mantel af, sprong 
overeind en kwam naar Jezus toe. Jezus vroeg 
hem: “Wat wilt ge dat Ik voor je doe?” De blinde 
antwoordde Hem: “Rabboeni, maak dat ik zien 
kan!” En Jezus sprak tot hem: “Ga, je geloof 
heeft je genezen.” Terstond kon hij zien en hij 
sloot zich bij Jezus aan op zijn tocht.

Overweging:
Vandaag zou ik met u willen nadenken over de 
lezingen uit Gods Woord rond het themawoord 
‘zien’.

De lezingen roepen ons op erover na te 
denken dat zien heel wezenlijk is bij geloven. 
Er zijn namelijk verschillende niveau’s van 
geloven. De eerste, nog onvolmaakte, vormen 
van geloven richten zich vooral op uiterlijke 
dingen: rituele handelingen, of het correct 
onderhouden van allerlei geboden, of uiterlijke 
religieuze praktijken waarvan men hoopt 
dat zolang die zo correct mogelijk gedaan 
worden, de mens dan als het ware goddelijke 
wederdiensten mag verwachten zoals de 
genezing van ernstige ziekten, voorspoed in 
de handel, vruchtbaarheid voor mens, dier en 
landbouwgewassen, een rustig goed leven, 
enz. Maar dit is een nog erg onvolmaakte 
vorm van geloven. Wij zullen pas groeien op 
het geestelijke vlak wanneer wij steeds meer 
aandacht geven aan het ‘zien’. Dat begint met 
het steeds meer bewust worden van hoe 
God ons ziet. Van God weten we dat God met 
compassie en betrokkenheid ziet naar alles wat 
Zijn hand heeft voortgebracht. God ziet dieper 
dan alleen de uiterlijke kant van de mensen. Hij 
ziet verder dan alleen de middelmatigheid en 
strijd die zo vaak ons menszijn ontsieren. God 
ziet de mens met vaderlijke barmhartigheid 
en dat is de reden dat Hij niet zozeer de mens 
wilt straffen voor het kwaad dat wij doen, 
of voor het telkens weer op allerlei wijzen 
overtreden van de geboden, maar God blijft 
in ons mogelijkheden zien waar Hij zich 
onvermoeibaar voor blijft inzetten.

Ook komen we tot een dieper niveau van 
geloven wanneer we ons er steeds meer 
van bewust worden dat God de ellende en 
het lijden ziet van de armen, de blinden, de 
lammen en verminkten. Hij ziet hen die werden 
buitengesloten en met de nek aangekeken, 
en ook hen die steeds weer hele diepe 
teleurstellingen te verwerken kregen. Het zien 
van God is het wezen van Zijn mededogen. 
En waarschijnlijk is dit een van de redenen 
waarom God niet alle lijden ‘wegtovert’: God 
wil dat de mens steeds meer zou leren zien 
zoals God ziet.

Laten we daarom eens een moment stilstaan 
bij wat in de eerste lezing de profeet Jeremia 
‘ziet’. Laten we de profetische woorden die 
Gods Geest Jeremia ingaven te spreken, nu 

bij ons laten binnenkomen. Laten we daarbij 
onszelf meditatief afvragen: wat leer ik hier 
van God, en van de manier hoe God ziet:

“Jubel van vreugde om Jakob, juich om de 
heerser der volken; bazuin het rond, prijs God 
en zeg: de Heer heeft redding gebracht aan zijn 
volk, aan de rest van Israël. Ik haal hen terug 
uit het noorden, en van het einde der aarde 
breng ik hen bijeen, ook de blinden en lammen, 
de zwangere en barende vrouwen. In dichte 
drommen keren zij terug. In tranen gingen ze 
heen; getroost leid Ik hen terug”.

In het evangelie is het Bartimeüs die ons veel 
leert over hoezeer het zien wezenlijk is bij het 
geloven. Hij was blind met zijn lichamelijke 
ogen, maar hij zag wel duidelijk met de ogen 
van zijn innerlijk. Hij kon in Jezus degene zien 
van wie de profeten van Israel gesproken 
hadden. Hadden niet velen om Bartimeüs 
heen gesproken over alle wonderen die Jezus 
de afgelopen drie jaar had gedaan? Hij had 
ongetwijfeld ook horen spreken over hoe 
gezagsvol de leer van Jezus was, en hoe Jezus 
het volk met eenvoudige parabels uit het 
dagelijks leven leerde “zien” wie God was? Hij 
moet wel de langverwachte Messias zijn, want 
profeten uit vroegere tijden wiens profetiën 
in de synagogen vaan gelezen en bestudeerd 
werden, zoals Jesaja, Jeremia, Joël en Sefanja, 
hadden over hoe de Messias gesproken als 
de Dienaar des Heren die oog zal hebben 
voor de armen, de lijdenden, de zieken en de 
uitgestoten?

Bartimeüs roept daarom met hart en ziel naar 
Jezus met die eeuwenoude messiaanse titel: 
“Jezus, Zoon van David, heb medelijden met 
mij!” En wanneer enkele mensen om hem heen 
snauwen dat hij niet zo luid moet schreeuwen, 
laat Bartimeüs zich niet intimideren. Hij zal 
niet zwijgen, hij zal zich door niets of niemand 
laten tegenhouden, want in geloof weet hij: als 
Jezus me werkelijk zal zien, niet gewoon even 
als deel van een grote menigte, nee, als Jezus 
mij echt met heel Zijn aandacht en compassie 
zou zien, al was het maar voor een minuut, dan 
zal Hij die messiaanse profetieën over Gods 
mededogen met de armen en lijdenden aan mij 
doen geschieden.

Ik moet bij dit geloof en het vastberaden 
roepen van Bartimeüs denken aan de woorden 

van dat bekende lied in Jubilate: “De Heer heeft 
mij gezien en onverwachts ben ik opnieuw 
geboren en getogen. Hij heeft mijn licht 
ontstoken in de nacht, gaf mij een levend hart 
en nieuwe ogen”.

Hoewel zo goed als niemand van ons blind is, 
zijn we dikwijls toch ziende blind. Dan zien we 
de zorgen en miserie van anderen niet. Dan 
hebben we geen oog voor mensen in nood of 
voor zieken. Soms weten we niet eens echt wat 
voor gevoelens er leven bij onze huisgenoten, 
of zijn we ziende blind voor zware problemen 
waar anderen dicht bij ons onder lijden. Als 
die mensen op ons een beroep doen, reageren 
we misschien zoals die mensen die snauwden 
tegen Bartimeüs. Zo van ‘Ja, niet nu! Laat me 
met rust, ik heb al genoeg aan mijn hoofd.’

Maar gelukkig zijn we lang niet altijd ziende 
blind, en willen wij vaak mensen echt wel 
helpen: door een luisterend oor te hebben, door 
met hen mee te zoeken naar een oplossing, 
door aandacht, een schouderklopje, door hulp 
te bieden, of gewoon door er zijn voor anderen. 
Dan zijn we zoals die andere omstaanders 
die Bartimeüs toeriepen dat hij moed moest 
hebben omdat Jezus hem riep.

Laten we dat onszelf steeds weer aanleren: 
leren zien zoals Jezus naar mensen en situaties 
ziet. Leren zien wat er in hun hart leeft aan 
verwachtingen en teleurstellingen, waar 
hun punten van hoop zijn, maar ook wat hun 
menszijn bedreigt, beknot en doet lijden.

Ondanks het lawaai van de menigte heeft Jezus 
Bartimeüs’ roepen gehoord. We zouden ook 
kunnen zeggen, zoals in dat lied in Jubilate: 
“De Heer heeft mij gezien”. Jezus vraagt dat 
ze Bartimeüs bij Hem brengen en vraagt 
hem dan: ‘Wat wilt ge dat ik voor je doe?’ 
Geen voorwaarden, geen eisen, geen na te 
volgen regels. Goddelijke betrokkenheid en 
barmhartigheid! “De Heer heeft mij gezien”. 
En dan is er het antwoord van de blinde: 
‘Rabboeni, maak dat ik kan zien.’ Waarop het 
antwoord van Jezus: ‘Ga, je geloof heeft je 
genezen.’

Deze zondag, 27 oktober, is de geboortedag 
van onze zalige Petrus Donders. Hij was echt 
een mens die heeft leren zien zoals Jezus ziet. 
En daardoor gaf Petrus Donders aandacht 
en waardigheid aan armen, aan tot slaaf 
gemaakten en aan de melaatsen. Daardoor 
was hij zo bijzonder, want zien als Jezus deed 
Peerke groeien in dienstbaarheid, devotie tot 
God en in trouwe liefde voor mensen. Laten we 
ernaar streven dat God dat ook van ons kan 
zeggen! Bartimeüs’ geloof heeft hem genezen, 
en hij volgde Jezus. Petrus Donders’ geloof 
heeft hem heilig gemaakt en een voorbeeld 
van goedheid en compassie. Wij nemen deze 
overweging in ons op omdat wij Jezus’ leerling 
willen zijn in ons doen en denken. Steeds 
meer weten hoe Hij ons ziet, zal ons vormen 
in hoe wij steeds meer leren zien zoals Hij. 
Daarom wil ik besluiten met nogmaals die 
woorden te overwegen van dat lied van Huub 
Oosterhuis in Jubilate: “De Heer heeft mij 
gezien en onverwachts ben ik opnieuw geboren 
en getogen. Hij heeft mijn licht ontstoken in de 
nacht, gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Zo komt Hij steeds met stille overmacht, en zo 
neemt Hij voor lief mijn onvermogen”.

"De Heer heeft mij gezien!"
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relaties en comfort. Maar de Schrift leert ons 
dat dit niet het voornaamste is in ons leven. 
Jezus roept ons op tot een totaal andere kijk op 
de werkelijkheid. In zijn Rijk immers zijn het 
de armen van geest, die gelukkig zijn, en zij die 
lijden omwille van de Heer. De lange stoet van 
armen, treurenden en vluchtende ontheemden 
is ook op onze dagen nog niet ten einde. Het 
feest van Allerheiligen nodigt ons uit de kant te 
kiezen van de armen, de kleinen en de hoop te 
vervullen van wie honger hebben. Pas dan, en 
als wij rein zijn van handen en zuiver van hart, 
mogen wij verhopen dat ook wij eenmaal met 
alle heiligen zullen delen in Gods heerlijkheid 
en in de overwinning van Christus op de haat 
en de dood.

Gebed
God, bron van alle leven, wij gedenken 
vandaag alle heiligen, die ons de weg naar 
U zijn voorgegaan. Mogen zij ons blijvend 
inspireren om uw aanwezigheid in ons leven te 
ontdekken. In hen herkennen wij het werk van 
uw Geest. Met hen verbonden bidden wij U: 
behoed ons, leid ons langs uw wegen en wees 
Gij zelf ons heden en onze toekomst.
In Christus’ naam. Amen.

Dagtekst
Lc. 23,46: Toen riep Jezus met luider stem: 
'Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.' 
Nadat Hij dit gezegd had, gaf Hij de geest

Overweging
Speciaal op Allerzielen bidden we voor onze 
doden, en ook dat is een teken van ons geloof 
in de verrijzenis. Als we bidden voor de doden 
zeggen we allereerst dat ze nog bij ons horen, 
dat onze liefde voor hen er nog is, maar dat 
we hen in Gods aandacht aanbevelen opdat 
het goed met hen gaat. In feite nemen we door 
ons bidden, het voor hen op. Door het bidden 
willen we goedmaken en aanvullen waarin ze 
eventueel tekort zijn geschoten. 
Wij weten allen dat we tekort schieten in ons 
leven ook al doen we ons best.

Gebed
God, Heer van levenden en doden. Alle namen 
staan geschreven in de palm van uw hand,
geen mens wordt door U vergeten. Ook wij 
vergeten onze doden niet De vele bloemen op 
deze dodenakker en onze aanwezigheid hier 
getuigen daarvan. Zo willen wij hen eren om 
de mensen die ze waren en hen bedanken voor 
alles wat zij voor ons betekend hebben. Onze 
bloemen zijn ook tekenen van onze hoop dat 
zij nu een vaste plaats gekregen hebben in de 
tuin van uw hemelse heerlijkheid, waar geen 
koude of droogte, geen storm of noodweer 
hen nog kan deren, waar zij voor eeuwig 
geborgen zijn in uw grenzeloze liefde. Zie ook 
ons verdriet en rouw, de pijn van het gemis en 
laat ook ons de kracht van uw liefde ervaren, 
opdat wij hoopvol en zinvol verder kunnen in 
ons leven. Wees met hen, wees met ons, als een 
God van leven, vandaag en alle dagen, tot in uw 
eeuwigheid. Amen

Dagtekst
Mt 9,15: Er zullen dagen komen dat de 
bruidegom van hen is weggenomen, en dan 
zullen ze vasten.

Overweging
We vasten niet omdat we zondaar zijn. We 
vasten omdat we Jezus willen zien. We vasten 
om onze aandacht van onszelf af te wenden 
en troost te zoeken bij de Enige die al onze 
hoop en verwachtingen kan vervullen. Elke 
keer wanneer we onszelf verloochenen – of we 
nu afzien van bepaald voedsel, van tv-kijken 
of een half uur extra slaap – herinneren we 
onszelf eraan dat het leven veel meer inhoudt 
dan ons eigen plezier.
Als we vasten, zoeken we Jezus met heel 
ons hart zodat we Hem kunnen vinden (Jer. 
29,13). Jezus zei dat we geen somber gezicht 
moeten tonen wanneer we vasten. De gedachte 
daarachter is dat ons vasten dient te gebeuren 
in grote verwachting, niet in droefheid en 
neerslachtigheid. We kijken uit naar de 
liefde van ons hart. Laten we met hoop en 
vertrouwen Jezus’ uitnodiging aannemen. “Sta 
op, mijn vriendin, kom toch, mijn mooiste.” 
(Hooglied 2,10)

Gebed
God, bron van liefde en wijsheid, heel mijn 
leven ben ik op zoek naar wat goed is voor 
mezelf en recht doet aan de ander. Ik bid U: 
maak mij hongerig naar uw Woord. Open 
mijn hart, zodat ik het versta en eruit leef. Dat 
vraag ik U in naam van Jezus, uw Zoon en mijn 
broeder in eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
Ester 14, 4: Mijn Heer, onze koning, U bent de 
Enige! Kom mij te hulp, ik die alleen sta en geen 
andere helper heb dan U, want ik ga een groot 
gevaar tegemoet.

Overweging
Het boek Ester bevat een belangrijke les. We 
zijn allemaal geroepen om op Ester te lijken. 
God roept ons allemaal op om tussenbeide 
te komen voor de mensen om ons heen. Hij 
nodigt ons uit onze gedachten en wensen in 
overeenstemming te brengen met die van 
Hem en zijn plannen en bedoelingen meer 
lief te hebben dan die van onszelf. God is blij 
als we voor anderen bidden. Jezus leerde zijn 
leerlingen: “Als jullie dan, slecht als je bent, 
goede gaven weten te geven aan je kinderen, 
hoeveel te meer dan zal jullie Vader in de hemel 
het goede geven aan wie het Hem vragen.” (Mt 
7,11). Als we net als koningin Ester met een 
nederig hart bij Hem komen en vragen naar 
Gods wil, kunnen onze gebeden op verrassende 
manieren worden beantwoord.

Dagtekst
Openbaring 7,9: Daarna zag ik een grote 
menigte, die niemand tellen kon, uit alle rassen 
en stammen en volken en talen. Zij stonden 
voor de troon en voor het Lam gekleed in witte 
gewaden en met palmtakken in de hand.

Overweging
Wij mensen bouwen zo vaak ons leven op geld, 

Dagtekst
Mc 10,25: Een kameel komt gemakkelijker 
door het oog van een naald dan een rijke in het 
koninkrijk van God.

Overweging
‘Bemin je vijanden!’ Het gebod van Jezus 
verhindert ons niet in liefde met het vaderland 
verbonden te zijn. Die woorden betekenen 
ook niet dat wij onverschillig moeten 
blijven voor de ongerechtigheid in haar 
verschillende tijdgebonden en historische 
verschijningsvormen. Deze woorden van 
Jezus schakelen alle haat uit. Ik vraag jullie 
oprecht na te denken over het volgende: hoe 
zou het met het mensenleven gesteld zijn als 
Jezus die woorden nooit had uitgesproken? 
Hoe zou het met de wereld gesteld zijn als 
wij in onze wederzijdse betrekkingen de 
voorrang gaven aan de haat onder mensen, 
klassen en volkeren? Hoe zou de toekomst van 
de mensheid zich verder ontwikkelen, als de 
toekomst van het individu en de volkeren op 
vijandschap zou steunen? In het licht van de 
ervaringen uit de geschiedenis en bepaalde 
concrete gebeurtenissen zou de mens soms de 
indruk kunnen krijgen dat de liefde haar macht 
verloren heeft en dat het onmogelijk geworden 
is haar in de praktijk om te zetten. Toch zal de 
liefde steeds blijven zegevieren. De liefde zal 
nooit overwonnen worden. Was dit niet zo, dan 
zou de mensheid tot de ondergang veroordeeld 
zijn.

Gebed
Eeuwige, heel de schepping roemt uw glorie, 
uw goedheid kent geen einde. Maar veel te 
vaak gaan we aan U voorbij, verblind als we 
zijn door eigen belang. Ik bid U: genees mijn 
blindheid. Dat ik zie wat belangrijk is in uw 
ogen, U die de Enige bent tot in eeuwigheid. 
Amen.

Dagtekst
Jesaja 55,11: Zo zal het ook gaan met mijn 
woord. Het komt voort uit mijn mond; het keert 
niet vruchteloos naar Mij terug.

Overweging
Gods woord is niet alleen standvastig en sterk; 
het is ook liefdevol. Het is zo vervuld van zijn 
liefde dat het is mens geworden en onder ons 
heeft gewoond (Johannes 1,14). Dit Woord uit 
de mond van de Vader. Jezus, keerde pas terug 
naar zijn Vader toen zijn zending voltooid was: 
toen wij vergeving konden ontvangen. Elke 
dag overspoelt God ons met zijn levend woord, 
Hij biedt genezing aan gebroken gezinnen, 
aan door drugs geteisterde buurten. Hij stort 
zegeningen uit als een zachte regen die vrede 
brengt waar chaos heerst, en hoop in plaats 
van wanhoop. Het enige wat we moeten doen 
is, royaal aannemen wat Hij zo royaal geeft.

Gebed
Goede God, uw verbond met mensen is 
doorgegeven door al wie ons in geloof zijn 
voorgegaan. Ik bid U: maak mij bewust van 
uw Woord en geef dat ik uw erfdeel waardig 
ben. Laat deze ruimte een huis zijn, waar ik 
op adem kom en mij laat leiden door uw Zoon, 
Jezus, vandaag en alle dagen. Amen.

De Geloofwijzer
Maandag 28 oktober

Dinsdag 29 oktober

Donderdag 31 oktober

Zaterdag 02 november

Woensdag 30 oktober

Vrijdag 01 november
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Mgr. Choennie en de pastoor pater Esteban Kross gingen op vormselreis van zaterdag 19 tot 
dinsdag 22 oktober naar de dorpen kalebaskreek en Corneliskondre. Donderskamp kon niet meer 
bezocht worden vanwege het overlijden van een vooraanstaande dorpeling. De volgende foto’s 
geven een indruk van het bezoek.

Liederenkeuze voor de zondagse viering 

Zondag 3 november 2024  
31e Zondag door het jaar B

Thema: De Heer Uw God beminnen en Uw 
naaste als U zelf!

•	 Openingslied: De Heer uw God zult gij 
beminnen (Jub. 497, Mb. 42) (CD-03-09)

•	 Psalm na de 1e lezing: Ps. 18 Heer, U heb 
ik lief (Jub. 148, PsB. 220) (CD-B4-25)

•	 Evangelische acclamatie: Ik ben de Weg, 
de Waarheid en het Leven (Jub 148, PsB. 
218) (CD-B4-26)

•	 Offerandelied: Op U mijn Heiland, blijf ik 
hopen (Jub. 633, Mb. 214) (CD-11-21)

•	 Communiezang: Voor Uw liefde, Heer 
Jezus, dank U wel (Jub. 653, Mb. 252) (CD-
07-23) (CD-13-13)

•	 Slotlied: Ja als de Heer voor altijd komt 
(Jub. 575, Mb. 132) (CD-08-24)

•	 Extra: Als gij naar Mijn woorden luistert 
(Jub. 680, Mb. 15) (CD-07-07)

Elke week bied ik u een suggestie van 
liederen aan voor de komende zondagse 
viering met het doel om minder vaak 
gezongen liederen uit de Jubilate in beeld 
te brengen. Het is een voorstel, u bent niet 
verplicht het precies zo over te nemen. 

De CD’s, de muziekuitgave en muziekeditie 
van Psalmen zingend bidden zijn verkrijgbaar 
bij pater Noordermeer. Alle CD’s zijn ook 
terug te beluisteren op de website van Radio 
Immanuel via deze link: https://immanuelsr.
com/albums/

Op Omhoog.org kunt u ook een reactie geven 
onder het artikel.

door pater Martin Noordermeer omi – 
martinnoordermeer@yahoo.fr

Geef het goede voorbeeld 
door altijd een gordel te dragen en u aan 

de verkeersregels te houden. 
Kinderen leren door uw gedrag na te 

bootsen. Je telefoon of andere afleidingen 
kunnen wachten. 

Focus volledig op de weg. 
Eén moment van onoplettendheid 

kan fatale gevolgen hebben.
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Woensdag 16 oktober jl. heeft de heer Louis 
Hilgers vanuit zijn Stichting Extraatje (www.
StichtingExtraatje.nl) zijn educatie inititiatief 
“KunstKwartet Suriname’” gepresenteerd aan 
monseigneur Karel Choennie. De basis van het 
lesmateriaal is het kwartetspel. Het spel bestaat 
uit 48 kaarten: 12 kwartetten met 12 vormen 
van beeldende kunst. Bij elke vorm 4 Surinaamse 
kunstenaars met van elk één kunstwerk.

Het betreft een kompleet lespakket dat bij jonge 
mensen liefde en kennis wil genereren voor 
Surinaamse beeldende kunst en kunstenaars. Alle 
ongeveer 500 scholen in het primair en voortgezet 
onderwijs in Suriname ontvangen een compleet 

lespakket, bestaande uit een aantal kwartetspellen, een lesbrief (docentenhandleiding) en een 
informatieboekje.

Naast liefde en kennis wil dit inititatief jongeren hulp bieden in hun zoektocht naar een eigen 
identiteit met het accent op de eigen creatieve en artistieke kwaliteiten. Het kwartetspel wil 
op speelse manier mensen met indringende onderwerpen in aanraking bregen. Dus hiermee 
kinderen leren de Surinaamse kunst en kunstenaars kennen en waarderen.

Alle materiaal (spel, lesbrief en informatieboekje) kan gratis door iedereen bekeken én 
gedownload worden via www.KunstKwartet.org en daardoor ook afgedrukt worden. Alles 
is op basis van de zogenaamde Open Educational Resources. Het kwartetspel kan (samen 
met vele andere kwartetspellen) ook digitaal / online gespeeld worden middels de game 
KWARTOOL (gratis downloaden voor Apple, Android en als WebApp). Naast Suriname, zijn 
ook kwartetspellen voor de drie andere Nederlandse taalgebieden opgenomen, te weten 
Curacao, Vlaanderen en Nederland). Stichting Extraatje wenst iederen veel speel-, spel-, les- en 
leerplezier!

KUNSTKWARTET SURINAME 

De Hobbelstoel is een gloednieuw programma 
op initiatief van Jenny Sopawiro en Monique 
Masé van de Frater Lambertus Bibliotheek. In 
een rustige ambiance van deze sfeervolle bieb 
neemt wekelijks een gast plaats in de relaxte 
hobbelstoel om met ons te delen welke boeken 
hem of haar geraakt hebben en hoe waardevol 
en tijdloos boeken zijn. Een interessant gesprek 
voor de dag van morgen. De Hobbelstoel is 
wekelijks te beluisteren op zondagavond om 
19.00 uur via livestream (of 95.9 FM) van Radio 
Immanuël. Laat u inspireren!  

Houdt u van lezen en welk boek spreekt u 
het meest aan?
Mgr. Karel Choennie leest heel graag. Het 
boek dat veel indruk op hem heeft gemaakt 
is ‘Eindelijk thuis’ geschreven door Henri 
Nouwen. Het verhaal van de terugkeer van de 
verloren zoon herverteld door Nouwen naar 
aanleiding van een schilderij van Rembrand. 

Het boek wordt het best gelezen met het 
schilderij van Rembrand steeds voor ogen, 
omdat Nouwen over de vele details van het 
schilderij uitweidt. Het is een boek met veel 
psychologie en daar is Nouwen heel sterk in.
Een bijzonder detail is te zien aan de handen 
van de vader (God). Hij heeft een vrouwelijke 
en een mannelijke hand. De mannelijke hand 
geeft een stevige druk. Kinderen hebben zo’n 
vaderhand nodig om richting te geven en ook 
een moederhand om te strelen, bemoedigen en 
verzorgen. Mgr Choennie, die een thesis heeft 
geschreven over het Caraibisch familiesysteem 
in Paramaribo, kreeg ook meer inzicht in het 
belang van de aanwezigheid van de vader én 
de moeder in het gezin. Ideaal is het nucleaire 
gezin: vader, moeder en kind(eren). Ouders die 
grenzen stellen en ruimte geven om te groeien, 
met vallen en opstaan. Het is belangrijk om 
voor ogen te houden dat het kind geen kopie 

van de ouders wordt.

Mgr. Choennie heeft naar aanleiding van dit 
boek een andere kijk op de parabel van de 
verloren zoon gekregen. Voor het Kerkelijk 
Museum heeft hij een groot glas-in-loodraam 
laten ontwerpen door de kunstenaar Jules 
Brandflu en gaf het de titel: ‘Een vader had 
twee zonen’.

Hij verduidelijkt dat de lezer zich gaandeweg 
zal afvragen welk kind de verloren zoon is en 
waar de parabel eigenlijk over gaat. 

De jongste zoon is hebzuchtig en vraagt naar 
zijn erfenis, terwijl zijn vader nog leeft. Als 
hij het ontvangt, verlaat hij de vertrouwde 
omgeving om naar een ver land te gaan, waar 
hij een verkwistend en zondig leven leidt. En 
wanneer zijn vermogen opraakt, krijgt hij spijt 
en toont berouw bij terugkeer. 
De oudste zoon is plichtsgetrouw, 
verantwoordelijk, ernstig en heeft geen tijd 
voor feestjes. Als hij op een avond thuiskomt 
van het werk hoort hij muziek. Als hij hoort 
dat de muziek ter ere van de terugkeer van zijn 
broer is, wordt hij boos. Zo boos dat hij zich 
niet wil verzoenen met zijn broer. 

Uiteindelijk gaat het volgens monseigneur 
hierom dat we worden zoals de barmhartige 
vader. De titel van de parabel zou eigenlijk ‘De 
barmhartige vader’ moeten zijn. Zouden wij, 
net als de vader, uitkijken naar iemand die ons 
bezit heeft verkwanseld, zouden wij naar hem 
toerennen, hem omhelzen, kussen, een ring 
geven, het gemeste kalf laten slachten, muziek 
laten spelen, een feest organiseren? 

De vader vergeeft onvoorwaardelijk. Dit 
is een moeilijke opgave. Mensen vinden 
vergeven bezwaarlijk en blijven vasthouden 

aan boosheid. Dit kan uitgroeien tot wrok en 
vernietigt degene die wrok koestert. Wrok is 
gif innemen in de hoop dat de vijand sterft.

De vader nodigt de oudste zoon uit om naar 
binnen te gaan. De parabel heeft een open 
einde. Gaat de oudste zoon wel of niet naar 
binnnen? 

Mgr. Choennie kan dit boek van harte 
aanbevelen aan alle mensen die iets van 
Gods barmhartigheid willen leren kennen en 
openstaan voor zelfreflectie.

Wat betekent een bibliotheek voor u?
Monseigneur komt graag in bibliotheken, 
een plek waar het stil, sereen en vooral 
gestructureerd is. Hij benadrukt het belang 
van een bibliothecaris want die weet precies 
in welke rubrieken gezocht moet worden en 
in welke tijdschriften toepasselijke artikelen 
staan.

De Frater Lambertus Bibliotheek is volgens 
hem belangrijk voor de conservering 
van de Surinaamse naslagwerken en de 
Caraibische theologie. Wij hebben grote 
denkers gehad zoals Peter Sjak-Shie, Bertus 
Roest, Joop Vernooij, pater Ahlbrinck en oud 
missionarissen. Er ligt hier veel geschiedenis. 
In een one-liner: “De Frater Lambertus 
Bibliotheek opent de geschiedenis.”

Hoe zou u lezen aanmoedigen?
“Wij zullen tegen de stroom in moeten gaan", 
antwoordt de bisschop. Hij legt uit dat de mens, 
steeds vaker de neiging heeft informatie in 
één oogopslag tot zich te willen nemen. Het 
liefst  wil men alles in één kolom lezen. Hij 
wenst dat priesters en religieuzen één dag in 
de week vrijmaken voor studie om, naast alle 
praktische taken, bezinning op te zoeken en 
zich bij te scholen in waar zij in de allereerste 
plaats voor hebben gekozen en voor hebben 
gestudeerd: het priesterschap. 

In aanloop naar de verkiezingen wil de 
bisschop enkele grote politieke leiders voor het 
voetlicht brengen door een boekbespreking te 
houden. Hij denkt aan: pater Weidmann, J. A. 
Pengel, Jagernath Lachmon, Henck Aaron, Jules 
Sedney. 

Hij vindt het frappant dat Suriname vandaag 
de dag nog nog steeds met dezelfde problemen 
kampt als ten tijde van Weidmann, Pengel en 
Lachmon. Het land blijft vastzitten en kent nog 
geen doorbraak.

Het lezen onder de jeugd wil hij stimuleren 
door jongeren onder andere de geschiedenis te 
laten ervaren. Bezichtiging van een huis van 
een slaveneigenaar (het Bisschopshuis) en het 
ontdekken van objecten uit de koloniale tijd 
(zoals een waterput). Het plezier meegeven van 
luisteren naar verhalen (voorleeskwartier), het 
proeven van de wijsheid en sereniteit van de 
Frater Lambertus Bibliotheek en het genieten 
van een film in de zaal van het Kerkelijk 
Museum. Wandelen door de bisschopstuin en 
de vrede voelen tijdens een gebedsmoment bij 
de tuinkapel. 

De bisschop hoopt dat zo’n mooie excursie 
tot nadenken zet, enthousiasme voor het 
lezen ontwikkelt en liefde voor de natuur 
opwekt. Hij vindt verder dat het ook tijd is om 
informatie naar de mensen toe te brengen, 
bijvoorbeeld door een voorleesmiddag te 
organiseren te Groningen in de pastorie van de 
St. Taddeuskerk.

De Hobbelstoel met als gast mgr. Karel Choennie  


