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BOODSCHAP VAN AARTSBISSCHOP CHARLES JASON GORDON
Voorzitter van de Antilliaanse Bisschoppenconferentie

De verwoestende gevolgen van orkaan Beryl
voor onze broeders en zusters in het oostelijk
Caribisch gebied en Jamaica, zijn voor ons een
grimmige herinnering aan de onvoorspelbare
krachten van de natuur en het aangekondigde
actieve Atlantische orkaanseizoen. Als
Caribische familie zijn wij geroepen om
barmhartigheid en medeleven te tonen aan
elkaar in tijden van nood.

Gedenk de woorden van St. Paulus aan

de gemeenschap van Korinte: “Want de
liefdesdaad van onze Heer Jezus Christus

hoef ik u niet in herinnering te brengen: hoe

Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij
rijk was, opdat gij rijk zoudt worden door zijn
armoede” (2 Kor. 8,9). Deze woorden zijn voor
ons een inspiratie om onze harten te openen en
een hand te reiken naar hen die getroffen zijn
door orkaanrampen.

Als voorzitter van de Antilliaanse
Bisschoppenconferentie wil ik bij elk bisdom
erop aandringen dat er gehoor gegeven wordt
aan de oproep tot actie door een collecte

te houden om bij te dragen aan de hulp
inspanningen voor onze broeders en zusters

Orkaancollecte

die hun leven weer moeten opbouwen na de
verwoestende orkanen van dit Atlantische
seizoen.

Uw vrijgevigheid en goedheid zullen een
belangrijke en tastbare verandering brengen in
de levens van lijdende mensen. Uw bijdragen,
ongeacht hoe klein, zijn cruciaal en zullen diep
gewaardeerd worden door degenen in nood.
Laat ons samen, als Caribische familie, onze

veerkrachtige geest tonen en ondersteuning Als teken van solidariteit van ons bisdom
bieden aan hen die nood lijden. Ik waardeer met de overige Caribische bisdommen
uw medeleven en steun ten zeerste. Uw die getroffen zijn door orkaan Beryl
bereidheid te helpen in deze tijd van nood is vraagt de bisschop Mgr. Karel Choennie
werkelijk hartverwarmend en uw inzet zal dat de collecte van zondag 28 juli wordt
niet ongemerkt blijven. Dankuwel dat u deel bestemd voor de slachtoffers van de
wilt zijn van deze Kritische missie van de kerk. getroffen eilanden.
Met dank,

Veder kan iedereen vrijwillig een
+Charles Jason Gordon bijdrage doen. U kunt uw collecte of
Voorzitter van de Antilliaanse bijdrage storten op de rekening:

Bisschoppenconferentie
RK Bisdom DSB 36.10.89

. gtf:f e onder vermelden orkaan Beryl.

Hartelijk dank.

Antilles Episcopal Conference

After
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Schuldverlichting: het focus van het heilig jaar 2025

Zoals Johannes Paulus II het had gedaan

met het heilig jaar 2000, zo ook doet paus
Franciscus een oproep aan de rijke naties om
de schulden van’s werelds armste landen
kwijt te schelden, als onderdeel van het
jubeljaar 2025. En, overeenkomstig de bijbelse
voorschriften van een jubileum, roept hij om
internationale hervormingen die zullen zorgen
van langdurige verlichting voor de armen en
het bevorderen van de zorg voor de aarde.

In de joodse geschriften draagt God zijn volk
op om het jubileum na te leven als een tijd van
herstel van hun relaties met God, met andere
mensen en met de aarde. Vooral sinds Johannes
Paulus II het heilig jaar 2000 had uitgeroepen
is het werken aan schuldverlichting of

een rechtvaardig herstructureren van de
buitenlandse schulden van’s werelds armste
landen deel geworden van de inspanningen
van de katholieke kerk om voornoemde
relaties te herstellen.

In de afkondiging van het Jubeljaar 2025

doet paus Franciscus een innige oproep aan

's werelds rijkste landen “opdat zij de ernst
erkennen voor zoveel genomen beslissingen
en de schulden van landen die ze nooit zouden
kunnen terugbetalen, kwijtschelden.”

“Als wij in de wereld werkelijk de weg van de
vrede willen bereiden, laten wij ons er dan
voor inzetten de diepste oorzaken van de
ongerechtigheden te verhelpen, onterechte en
niet in te lossen schulden kwijt te schelden,
laten wij de hongerigen verzadigen,” schrijft
de paus in ‘Spes non Confundit’ (‘De hoop
wordt niet teleurgesteld’), zijn bulle voor de
afkondiging van het heilig jaar.

Maar het oplossen van de schuldencrisis,
diens gevolgen daarvan voor de armen en
voor de wereldeconomie, is niet eenvoudig.
De Pauselijke Academie voor de Sociale
Wetenschappen heeft enkele top academische
deskundigen, hooggeplaatste beleidsmakers,
functionarissen van multilaterale instituten
en religieuze leiders op 5 juni jl. bijeen
gebracht om te praten over deze belangrijke
problemen van de wereldmaatschappij en

om internationale hervormingen voor te
stellen - zowel die te maken hebben met
bestaande schuldenlasten alsook anderen die
een herhaling van een volgende schuldencrisis

zoals deze minder waarschijnlijk zou kunnen
maken. De Verenigde Naties rapporteren

dat 19 ontwikkelingslanden meer uitgeven
aan schuldenrente dan aan onderwijs, en 45
geven meer uit aan schuldenrente dan aan
gezondheidszorg.

Tijdens een ontmoeting met de deskundigen
aan het begin van hun gesprekken, zei de

paus dat na de Covid-19 pandemie “wij onszelf
geconfronteerd weten met een schuldencrisis
die hoofdzakelijk de landen in het zuiden

van de wereld treft, daar ellende en angst
veroorzaakt en die miljoenen mensen berooft
van de mogelijkheid op een fatsoenlijke
toekomst.” Het aflossen van schulden betekent
bezuinigen op overheidsuitgaven, maar,

zei de paus, “geen enkele overheid kan het
moreel aanvaarden dat haar volk ontberingen
lijdt die onverenigbaar zijn met menselijke
waardigheid.”

Paus Franciscus roept om “een nieuwe
internationale financiéle architectuur”

en de creatie van een “multinationaal
mechanisme, die gebaseerd is op solidariteit
en harmonie onder de naties,” een die onder
kredietverstrekkers en kredietnemers

een gedeelde verantwoordelijkheid
stimuleert, maar die verlichting biedt in
crisistijd. Niemand kan een gerust geweten
hebben, wetende dat er “een menigte van
broeders en zusters leven met honger en die
ondergedompeld zijn in maatschappelijke
uitsluiting en kwetsbaarheid,” zei de paus. “Dit
toelaten is een zonde, een menselijke zonde;
zelfs voor iemand die geen geloof heeft is het
een maatschappelijke zonde.”

Eric LeCompte, uitvoerend directeur van
Jubilee USA Network, een bondgenootschap
van op het geloof gebaseerde organisaties
voor ontwikkeling en het bepleiten van
schuldverlichting, was een van de sprekers
tijdens de bijeenkomst in het Vaticaan. Volgens
hem gaat het jubileum in de bijbel “over een
voortgaand proces om ongelijkheden aan

te kaarten, een voortdurend proces die ons
allen ervoor beschermt dat wij te veel of te
weinig hebben.” Dankzij Johannes Paulus

I, Benedictus XVI en al de religieuze en
burgerlijke partners die toen aan het begin
van de jaren 2000 bijeen waren gekomen om

aan te dringen op schuldverlichting, werd
volgens LeCompte de basis gelegd “voor
US$130 miljard aan schuldverlichting voor
ontwikkelingslanden; 55 miljoen kinderen

in Afrika, die nooit de binnenkant van een
klaslokaal zouden hebben gezien gaan nu
naar school. We hebben ook gezorgd voor een
verandering in de wijze waarop hulp werkt,
hoe verantwoordelijkheid werkt. En we hebben
een aantal zeer belangrijke anti-corruptie
beleidsmaatregelen naar voren kunnen
brengen.”

Maar toen sloeg de pandemie toe.

Als overheden worstelen om hun schulden

te betalen, lopen decennia van vooruitgang
in ontwikkeling vast of worden zelfs
teruggedraaid, armoedecijfers onder
vrouwen en kinderen over heel de wereld
vliegen omhoog, werkloosheid is hoog in

de ontwikkelingslanden en prijsstijgingen

- vooral voor voedsel en brandstof -
veroorzaken ontberingen, zelfs in de rijkste
landen. En dat alles stuwt migratie.

Een andere financiéle kwestie die een
dringende prioriteit is geworden sinds het
heilig jaar 2000, zijn de kosten verbonden
aan klimaatverandering en de pogingen
gevolgen daarvan te verzachten, en op dat
vlak is paus Franciscus een vooraanstaande
stem. “Een van de meest verontrustende
ontdekkingen die wij hebben gedaan is dat in
de ontwikkelingslanden, vanwege de crisis en
vanwege de hoge schuldenlasten, de gelden
die bestemd waren voor de aanpak van de
gevolgen van klimaatverandering en de
noodzakelijke aanpassingen daarvoor, volledig
zijn opgemaakt,” vertelt LeCompte. In zijn
formele uitnodiging voor het jubeljaar 2025,
bestempelt paus Franciscus dit als een onrecht.
“Er is sprake van een ware ecologische
schuld,” zegt de paus, aangezien veel van
milieuvernietiging in s werelds armste
landen veroorzaakt is door de exploitatie van
hun natuurlijke hulpbronnen door de rijkste
landen, die daarvoor heel weinig betalen.

De aarde de gelegenheid geven om te rusten en
zich te herstellen, is een wezenlijk aspect voor
een jubeljaar, zoals beschreven in het boek
Leviticus, en maakt deel uit van de bijbelse
formule voor herstel van de relatie met God en
met elkaar.

Bron: www.uscch.org

www.readytexa rtgall\ery.com
Phone +597 421750 @ +597 8945911
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Conservatorium

Concert 5 e

With modern songs, beautiful opera
aria’s and other classical repertoire

Concert met moderne liederen,

ve Geuen
prachtige opera-aria's en ander klassiek repertoire! -

Het Conservatorium Suriname organiseert op dinsdag 16
juli een veelbelovend concert in de Kathedrale Basiliek. De
hoofdact van de avond is Lieve Geuens, ondersteund door
Rachidi Sanches en de pianisten Kenrich Blijd en Jair Konter.

TUESDAY JULY 16, 2024
AT ST. PETRUS EN PAULUS KATHEDRALE BASILIEK
WALK IN 18.00 | START 19.00 | END 20.30
. REGISTRATION ONLY - VIA ABOVE LINK
'WHATSAPP +5978840851
EMAIL: CONSERVATORIUM.SURINAME@GMAIL.COM

In het voorprogramma treden zangstudenten van het
Conservatorium Suriname op, waaronder Denice Pollard,

die onlangs een internationaal Caribbean Gospel Festival in
Curacao heeft gewonnen. Daarnaast zullen Duncan Brunings
(bariton) en het Mannenkoor Maranatha optreden als gasten.

With guest performances of :

De inloop is om 18.00u | Start: 19.00u

Het programmaboekje van SRD 200,- dat verstrekt wordt aan
de ingang van de Kathedraal, is het toegangsbewijs voor dit
concert.

Kenrich Blijd Duncan Brunings Jair Konter

Reserveringen via:
WhatsApp: +597 884-0851
Email: conservatorium.suriname@gmail.com

Hanna Dougle famira van Windt Denice Pollard Serah Heyns Tehillah van der Stede

Op De Verkooptafe Van De Frater Lambertus Bibliotheek
OPEN KENNISDAG

Aanbod van gebruikte boeken die te koop zijn in de Frater Lambertus o
Bibliotheek. De prijs van het boek staat onder de samenvatting. n Frater Lambertus Bibliotheek
Adres: Mgr. Wulfingstraat 2 S > ZATERDAG 27 JUL)
Openingstijden: AN van 11.00 t/m 15.00 uuk
Dinsdgg, woensdag, donderdag: 08.00 - 18.00 uur =
maandag en vrijdag: 10.00-18.00 uur A [
Voor inég: Jenny Sopawiro, tel. 426092 tst 107 Activiteiten:
Email: ibliotheek(%bisdomparamaribo.org - Opening om 11.00 wur door

Paul Tjon Kiem Sang | T

- Live Interview in de Hobbelstoel 1 ’

- Lezing Pastoraal Centrum |

George Sayer - Lezing Historie Bibliotheek

C.S. Lewis: biografie - Toelichting Promo activiteiten
- Boekenverkoop en bezichtiging
BiO I‘afie van CS LeWiS, - Snack & drankje platform le etage
in Nederland bekend als C S LEWIS
Verdedigel_‘ van klass_iek n_iet ' ' Mgr. Wulfinghstraat 2 - Welkom!
gemOdernlseerd ChrlSteth _biOQraﬁe_ Toegang middels vrijwillige bijdrage (minimaal 10 Srd)

eloof. Internationaal is

et bekend van zijn zeven
kinderboeken, de Narnia
verhalen.

Boekenverkoop voor scherpe prijzen
Snacks en drankjes vanaf 12.00 uur tegen billijke vergoeding

Kampen: Kok Voorhoeve,
1996; 327 blz.

Dit boek kost: Srd 20,=

Vormsel data:

e 14 juli 8.00 uur OLV

Fatima
e 19juli 17.00 uur H.

Shirley du Boulay Driekoningen
Cicely Saunders : een leven o
voor stervenden e 21 juli 10.00 uur St.

Isidorus (Reeberg)
Biografie over Cicely Saunders
die de grondlegster van e 21 aug 18.00 uur H.
de hospice-beweging. De Driekoningen (volw)
inspiratiebron voor haar
levenswerk vond ze in haar e 24 aug 17.00 uur H.
christelijk geloof. De hospice- Bernadette (Bernharddorp)
beweging ondersteunt terminale
Eatiénten die weinig aandacht e 19 t/m 24 okt

rijgen van de maatschappij. Corneliskondre

Kalebaskreek, ﬁonderskamp
Amsterdam: Buijten &
Schipperheijn, 1989; 88 blz. e 14 novt/m 20 nov vormsel

Ligorio/ Semoisie
Dit boek kost: Srd 10,=
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Commentaar op de Lezingen van de 15e Zondag door het Jaar (Jaar B)

Achtergrond van de eerste lezing

(Amos 7: 12-15)

Amos was werkzaam als profeet in het midden
van de achtste eeuw v.Chr. Amos was een
schapenfokker en vijgenteler uit de plaats Tekoa,
ongeveer 15 kilometer ten zuiden van Jeruzalem.
Hoewel die plaats in het zuidelijk koninkrijk Juda
lag, blijken de woorden van de profeet vooral
gericht tegen het noordelijke koninkrijk Israél.
Amos was een tijdgenoot van de profeten Jesaja,
Micha en Hosea. Onder koning Jerobeam II bereikte
het noordelijk koninkrijk Israél grote welvaart,
maar die ging gepaard met hebzucht, wellust,
criminaliteit en afgoderij. In deze periode werd
Amos geroepen om het volk te herinneren aan
Gods normen van gerechtigheid. Amos riep op
tot bekering. Maar omdat hij uit Juda kwam en
profeteerde tegen het noordelijke koninkrijk Israél,
ontstonden er spanningen die zich bijvoorbeeld
uitten in het incident met Amasja, de priester van
Betel, die Amos opdraagt Israél te verlaten en in
Juda te gaan profeteren.

Eerste lezing: Amos 7: 12-15

In die tijd zei Amasja (de priester van Bethel) tot
Amos: “Ziener, u moet maken dat u wegkomt!
Verdwijn naar Juda en verdien daar uw brood
maar met profeteren! Hier in Betel mag u niet meer
profeteren want dit heiligdom is van de koning

en dit gebouw van het rijk.” Amos gaf Amasja

ten antwoord: “lk ben geen profeet of lid van een
profetengilde, ik ben veehoeder en vijgenkweker.
Maar de Heer heeft mij achter mijn beesten
weggehaald en het is de Heer die mij gezegd heeft:
“Trek als profeet naar mijn volk Israél.”

Tussenzang: Psalm 85.
Refrein: LAAT ONS UW BARMHARTIGHEID ZIEN,
GEEF ONS UW HEIL, O HEER.

1. Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt,
voorzeker een woord van verzoening.
Zijn heil is nabij voor hen die Hem vrezen,
Zijn glorie komt weer bij ons wonen.

2. Als trouw en erbarmen elkaar tegemoet gaan,
als vrede en recht elkander omhelzen:

dan zal de trouw uit de aarde ontspruiten,

en ziet uit de Hemel gerechtigheid neer.

3. Dan zal de Heer ons Zijn zegen schenken
en draagt ons land rijke vrucht.

Dan zal voor Hem uit gerechtigheid gaan
en voorspoed Zijn schreden volgen.

Achtergrond van de tweede lezing

In de verheven lofzang die we in deze lezing
zullen horen, komt het hoofdthema van de brief
aan de Efeziérs goed tot uiting. Het gaat over

het geheim, ofwel het geheim raadsbesluit van
God over de verlossing van de mens in Christus.
Dit was eertijds verborgen maar is nu onthuld

en gerealiseerd door de verkondiging van het
evangelie door de apostelen en hun tijdgenoten.
Door de gelovige aanvaarding van de Blijde
Boodschap komt de Kerk tot stand, die het lichaam
en de volheid is van de verheerlijkte Christus.
Door de Kerk worden Israél en de vele volkeren in
Christus tot een unieke eenheid samengebracht.

Tweede lezing: Efeziérs 1, 3-14
Broeders en zusters, gezegend is God, de Vader van
onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen

"In die tijd riep Jezus de twaalf bij zich en begon hun
twee aan twee uit te zenden".

in Christus heeft gezegend met elke geestelijke
zegen. In Hem heeft Hij ons uitverkoren voor de
grondlegging der wereld, om heilig en vlekkeloos
te zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft Hij ons
voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus
Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot

lof van de heerlijkheid van zijn genade. Hiermee
heeft Hij ons begiftigd in de Geliefde, in wie wij de
verlossing hebben door zijn bloed, de vergiffenis
der zonden dank zij de rijkdom van zijn genade.
Die heeft Hij ons meegedeeld als een overvloed van
wijsheid en inzicht. Want Hij heeft ons zijn geheim
raadsbesluit doen kennen, de beslissing die Hij in
Christus had genomen ter verwezenlijking van

de volheid der tijden: het heelal in Christus onder
een Hoofd te brengen, alle wezens in de hemelen
en alle wezens op aarde, in Hem. In Christus
hebben wij ook ons erfdeel ontvangen, daartoe
voorbestemd door de beschikking van Hem die
alles tot stand brengt naar het besluit van zijn wil,
opdat wij verbreiden de lof van zijn heerlijkheid,
wij, die reeds te voren onze hoop op de Christus
hadden gebouwd. In Christus zijt ook gij, nadat

gij het woord der waarheid, het evangelie van

uw heil hebt aanhoord, in Hem zijt ook gij tot het
geloof gekomen, vergezeld met de heilige Geest der
belofte die het onderpand is van onze erfenis, tot
verlossing van Gods eigen volk en tot lof van zijn
heerlijkheid.

Achtergrond van de evangelielezing:
(Marcus 6: 7-13)

De vorige week hoorden we uit het
Marcusevangelie de eerste zes verzen van
hoofdstuk 6. Die gingen erover dat Jezus in Zijn
vaderstad Nazareth niet als profeet werd erkend.
Nu, in de daarop volgende verzen horen we

hoe Jezus Zijn twaalf apostelen uitzendt op een
eerste missiereis om net als Hem het Rijk Gods te
verkondigen. Hij zendt ze twee aan twee, want zo
hebben ze steun aan elkaar. Hij dringt erop aan
dat ze heel sober en eenvoudig zullen zijn, zodat
het voor een ieder duidelijk zal zijn dat ze niet
prediken om zichzelf te verrijken of zich belangrijk
te maken, maar dat ze zich geheel inzetten voor de
heerschappij van God, het Rijk Gods dat zich uit in
wonderlijke genezingen en in het terugdrijven van
de machten van het kwaad.

Evangelie: Marcus 6: 7-13

In die tijd riep Jezus de twaalf bij zich en begon
hun twee aan twee uit te zenden. Hij gaf hun
macht over de onreine geesten en verbood hun
iets anders mee te nemen voor onderweg dan

alleen een stok: geen voedsel, geen reiszak, geen
kopergeld in hun gordel. “Wel moogt ge sandalen
dragen, maar trekt geen dubbele kleding aan.” Hij
zei verder: “Als ge ergens aan huis binnengaat,
blijft daar tot ge weer afreist. En is er een plaats
waar men u niet ontvangt en niet naar u luistert,
gaat daar dan weg en schudt het stof van uw
voeten als een getuigenis tegen hen. Zij vertrokken
om te prediken dat men zich moest bekeren. Zij
dreven veel duivels uit, zalfden veel zieken met olie
en genazen hen.

Overweging:

Het evangelie van deze zondag richt zich op de
hoofdtaak van de Kerk, namelijk de verkondiging
van het evangelie, de missie om de volkeren te
brengen tot de verlossing in Christus.

De missie en het doel van de Kerk is dus om de
Blijde Boodschap te brengen aan de mensen. Door
middel van haar verkondiging en vieringen, en alle
kerkactiviteiten, blijft de Kerk steeds weer haar
boodschap verkondigen zodat alle mensen het
evangelie in hun eigen hart zullen horen. Om trouw
te zijn aan deze missie van het evangeliseren van
de mensen om ons heen, hier in Suriname en in de
gehele wereld, hebben we een nieuwe missionaire
geest nodig in onze kerkgemeenschap. We hebben
een élan nodig dat gebaseerd is op participatie,
op dialoog en samenwerking. We moeten leren
spreken tot het hart, tot de ziel en de religieuze
verbeeldingskracht van onze Surinaamse,
Caraibische mensen. We hebben een nieuwe
manier van Kerk-zijn nodig!

Het evangelie van deze zondag herinnert ons
eraan dat het de Heer is die zendt. Jezus zegt:
“Ga en verkondig - communiceer - deel de
Blijde Boodschap en maak alle volkeren tot

Mijn leerlingen en doopt hen”. Wij moeten, net
zoals Jezus dat deed, altijd proberen de mensen
te ontmoeten waar ze zijn, op hun niveau van
kennis, gevoel en begrip. De missie van de Kerk
is uiteindelijk een deel hebben aan de missie die
God de Vader toevertrouwt aan Zijn Zoon en aan
de Heilige Geest in de wereld. Dit lezen we in het
evangelie van Johannes in hoofdstuk 21, waar de
verrezen Christus aan Zijn leerlingen verschijnt.
Met de woorden: “Vrede zij met u”, deelt Hij Zijn
goddelijk leven en verlossing met de apostelen.
Vervolgens toont Hij hen de tekenen van het
lijden en het offer dat Hij vrijwillig aan het kruis
heeft aanvaard voor onze redding: Hij is het ware
Lam dat de zonden van de wereld wegneemt

en ons verlost van het mysterie van het kwaad.
Dan spreekt de verrezen Heer deze belangrijke
woorden: “Zoals de Vader Mij gezonden heeft,

zo zend Ik u”. Met deze oproep ademt Hij over de
apostelen en zegt: “Ontvang de Heilige Geest”.

Wordt vervolgd op pagina 5

ROOMS-KATHOLIEK
BISDOM PARAMARIBO

HENCK-ARRONSTRAAT 14, Paramaribo - SURINAME

Donateurs in Nederland kunnen donaties t.b.v.
het RK Bisdom Paramaribo overmaken/storten op
onderstaande rekening op naam van:

Stichting Surinaamse missie
BREDA - NEDERLAND

NL78INGB0000120254
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Commentaar op de Lezingen van de 15e Zondag door het Jaar (Jaar B)

"Door het doopsel met God verbonden, het evangelie uitdragen en getuigen van Christus: Baptized and Sent!!"

Net zoals het leven van de Heilige Drie-eenheid
een mysterie is van liefde en overgave tussen
Vader, Zoon en Heilige Geest, zo zijn ook wij
allemaal geroepen om te delen in deze zelfde
dynamiek. “Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo
zend Ik u”: de missie is voor de Kerk niet zomaar
een optie, een van de vele. Neen, de missie is de
reden waarom Christus de Kerk heeft gesticht

en haar wilt hebben in deze wereld. Om deze
missie te volbrengen, ontving en ontvangt de

Kerk voortdurend de gave van de Heilige Geest.
Daarom is de Kerk missionair van nature en
kunnen wij alleen authentiek Christen blijven als
wij steeds weer het bewustzijn hernieuwen binnen
de Kerk, dat wij geroepen zijn door Christus om
Zijn evangelie te verkondigen, om te getuigen

van de verlossing die Hij door Zijn kruisoffer en
verrijzenis brengt. De missie weerspiegelt datgene
wat de Kerk in het diepst van haar wezen is.

Terwijl we Jezus in het evangelie van deze zondag
de apostelen zag uitzenden om de Blijde Boodschap
van Gods koninkrijk te verkondigen, het koninkrijk
van Gods goedheid en verlossing, moeten we ons
realiseren dat onze grootste uitdaging voor de
evangelisatie vandaag de dag is om het evangelie
en Christus te brengen: aan onze jonge mensen.
Dat betekent dat we dringend op een hernieuwde
manier naar onze jongeren moeten leren luisteren.
Onze uitdaging is om de rijkdom van het evangelie
tot een generatie te brengen die op een geheel
andere wijze denkt dan wij gewend zijn, anders
dan wij naar betekenis en zingeving zoekt. We
moeten onze jonge mensen willen bereiken

waar ze zijn, hun taal leren spreken, het simpel
houden, begrijpen hoe hun wereld aanvoelt en

hun manier van leren, en zo manieren vinden om
met hen te communiceren. Vandaag, meer dan
ooit, moet de Kerk zich opnieuw voorstellen: hoe
kunnen we geloof communiceren, hoe kunnen we
spreken tot de harten en de ziel, tot de passies en
overtuigingen van onze mensen, vooral van onze
jonge mensen?

Dit alles begint met het opwekken van een actieve
missionaire ijver bij onze katholieken. Velen
hebben deze missionaire ijver niet meer en voelen
nog maar weinig, of zelfs geen enkele, drang om
hun katholieke geloof te delen met anderen om hen

heen of om te getuigen van Christus naar jongeren
toe. Voor veel katholieken is dat de taak van
bisschoppen, priesters, diakens en religieuzen. Hun
kinderen laten dopen en ervoor zorgen dat ze hun
Eerste H. Communie en vormsel doen, lijkt voor
veel katholieken meer dan genoeg. Maar de missie
tot evangeliseren maakt onlosmakelijk deel uit van
onze christelijke roeping bij het doopsel! Bij het
doopsel keek Christus naar ons en maakt ons de
Zijne voor de rest van ons leven. Hij roept elk van
ons om lief te hebben. Hij spreekt tot ons in zijn
Woord, Hij sterkt ons geestelijk door de goddelijke
genade die Hij ons geeft in de sacramenten, maar
Hij heeft ons ook bij het doopsel gezonden om zo te

leven dat de waarden van zijn evangelie de wereld
kunnen veranderen in een wereld van solidariteit,
goedheid en hoop.

Zend ons, Heer, en leer ons wegen te vinden

om velen te brengen tot U. Ontsteek in ons hart
een diep verlangen om over U te spreken, om

te getuigen van alles wat Gij ons aan genade en
nieuw leven schenkt, telkens weer. En maak ons
tot Uw vrienden, die leven vanuit Uw liefde die
alles overwint. Dan zullen wij een missionaire
kerkgemeenschap zijn die als een olievlek steeds
groter wordt en de maatschappij zal doordringen
van Uw waarden en Uw liefde. Amen.

Verontrustende cijfers van mensen die de
hand aan zichzelf slaan en ervoor kiezen
voortijdig uit het leven te stappen. Ook in

ons land stijgen de cijfers onrustbarend. Wat
drijft een mens ertoe de stekker zelf eruit te
trekken en te kiezen voor de dood. Wanhoop?
Uitzichtloosheid? ‘n Zware depressie? Waren
ze zo moederziel alleen dat ze niet om hulp
gingen vragen, geen uitweg meer zagen? En
waar waren de vrienden en familie die toch
seintjes moeten hebben opgevangen dat het
de verkeerde kant opging, dat hij/zij het niet
meer zag zitten? Zijn we zo met onszelf bezig
dat we dat soort ‘red flags’ niet meer zien, niet
willen zien?

Het leven is een geschenk van onze Schepper.
Hij geeft het en Hij neemt het terug, dat recht
hebben wij niet. Ik herinner me een geval van
mezelf die een pijnlijk en bitter voorval uit het
verleden maar niet van zich af kon schudden,
tientallen jaren nadat het gebeurd was. Hield
me dag en nacht bezig tot het op een obsessie
ging lijken en m'n leven dreigde te worden
overheerst door dat geval. Sliep slecht, werd
er humeurig van. Tot het plotseling tot me
doordrong dat er geestelijke hulp was die me
zou helpen het van me af te zettten. De bijbel
zit vol troostrijke passages die ons moeten

Over Zelfdoding

helpen uit de dieptste dalen te klauteren. Het
woord van God leert ons niet dat de dood de
oplossing is voor storm en zware tegenwind.
Het gebed tot onze hemelse Vader brengt ons
tot rust en geeft ons kracht het hoofd niet

te laten zakken, tenzij het ziekten betreft
van de geest, zoals schizofrenie of manische
depressiviteit bijvoorbeeld.

Nog voor ik in gebed ging voelde ik verlichting
en bevrijding. De gedachte alleen al dat

er hulp was in het woord van God bracht
zuurstof en licht in de donkere tunnel.
Schonken die tientallen gevallen van
zelfmoord wel aandacht aan die oplossing?
Aan het Woord van God dat geen zelfmoord
aanraad wanneer stormen en tsunamis ons
dreigen te overspoelen en te verstikken? Hoe
alert en wakker zijn wij die niet met suicidale
gedachten rondlopen om die seintjes van
medemensen op te vangen die wijzen in de
richting van zelfdoding? Sla je Schepper en
Heer en Heiland niet over wanneer zware
beproevingen je op donkere gedachten van
zelfdoding dreigen te brengen. Hij is er voor
ons, dag en nacht, 24/7! En wil maar al te
graag helpen.

Henri Bettencourt

Ombhoog ... wijzer in geloof en leven!
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Zorg er voor dat als kwetsbare verkeersdeelnemers op de E bike een helm op hebt
Let op je snelheid, Rekening houdt met andere verkeersdeelnemers,

.... BUURVROUW en JOOSJE”... en Tante Melie

J.= Hallo. Morgu!.... He... Suma drape??? A no Tant’ Melie? Mi gudu! Fa
fuyu?

M.= Ay baya, Joosje... Luku mi. Mi de! Mi gudu Joosje, fa fu yu? So langa
mi no si yu, wan er’ yari!

B.=]a Joosje, Meli komt ons bezoeken en ze is gebracht door haar
kweekje, je weet wel Harold. Maar die is nu al twee keer owpa. Waar
blijft de tijd?

M.=Ja, mi gudu, zo vlug gaan de jaren. Mijn kweekje komt me nog
altijd groeten. Elke maand komt hij naar de stad om geld te halen voor
de mensen die bij hem werken voor lanti! Hij is helemaal op Nieuw
Amsterdam. Hij kwam met de auto en hij heeft mij gebracht. Je weet
toch met mijn rollator kan ik nergens in de stad wandelen.

J.=Y’ab’ leti, Melie. Overal auto’s en als er geen auto’s staan heb je grote
gaten in het trottoir. De tegels liggen er wel maar ze zijn niet teruggezet.
Jain deze crisistijd... baya. Alles is mogelijk bij God en in Suriname!

B.= Melie, de mensen die ons regeren en die wij gekozen hebben, denken
niet aan mensen met gebreken en die met een rollator moeten lopen

of in een rolstoel willen ‘wandelen’. Kenneth, dat is de zoon van mijn
overbuurman zijn vrouw haar zwageres, daar de vriend van, Kenneth
zegt dat in ons buurland Cayenne alles schoon is. Mooie trottoirs overal
zie je ouderen met rollator of mensen in een rolstoel. En er zijn minder
mensen dan in Suriname. Maar proper! Geen petflessen... of plastieke
zakken!

M.=Y’ab leti. Die mensen van ons denken alleen aan gezonde mensen,
vooral als ze veel geld hebben! Friends and Family!
J.=So a de!

M.= Ik heb veel tijd en mi lees’ kouranti... Is'dey mi lesi: “Huize
ASHIANA” krijgt geen geld! “Stichting Gehandicapten Suriname”
moeten sluiten omdat ze geen geld krijgen van de overheid... maar

ook de doktoren en verplegenden van R.G.D. hebben al heel lang niets
ontvangen. Het personeel van “Stichting voor het Kind” krijgt geen geld!
Vanaf Februari hebben ze nog niets ontvangen.

B.= Melie, zouden al die adviseurs van de Granman ‘Chan’ wel op tijd
ontvangen? Daar lees je niets over. Je weet toch dat hij 27 adviseurs
heeft en die elke maand 32.000 SRD ontvangen dat is... wakti yere...
even tellen... Datis bijna 900.000 SRD, elke maand!

J.= Als al die adviseurs nu zeggen: Wij hebben deze maand de Granman
“Chan” geen advies gegeven, of slecht advies, dus we hoeven ook geen
geld te ontvangen dan zijn de problemen voor de 2 Stichtingen van
Gehandicapten en Kinderen opgelost voor drie maanden!

M.=]Joosje, droom je? Je bent in Suriname! Ik heb wel een goed advies
voor Granman ‘Chan’; Ontsla al die adviseurs. Het zijn grote profiteurs.
Ze gaan er met ons belastinggeld vandoor! De Granman moet naar ons
luisteren, naar het volk!

B.= Dat doen ze alleen in de verkiezingstijd. Ze zijn nu al begonnen
met het beloven van mooie dingen als ze gekozen worden, maar als ze
gekozen zijn dan zijn ze ons vergeten!

J.= Ik heb gisteren in de krant gelezen dat ze ingebroken hebben in een
Kerkgebouw. Wat ze gevonden hebben is onbegrijpelijk! 195.000,==
SRD.... 20.000,== USD en 30.000,== Euro’s. Dat moet wel een rijke kerk
zijn.

M.= Maar dan is het zeker niet van de R.K. en ook niet van E.B.G.! Het lag
gewoon in een kast. Dat is de moeite waard!

B.= A no kan! Dat is niet te geloven. Zoveel! Welke dwaas bewaart zo
iets in een kast! Dat moet wel door een bekende gebeurd zijn. Hoe weet
iemand dat zoveel geld daar ligt.!

M.= Ik heb gehoord dat de Ministers zichzelf ook 50% “KOOP-KRACHT-
VERSTERKING” hebben toegekend, Ze krijgen aal 38.000 SRD en dan
krijgen ze er nog 19.000 SRD erbij. Ongelooflijk! Zoveel heb ik nog niet
eens in 6 maanden! En dat zijn wel de mensen die wij gekozen hebben.
B.= “Alen fadon, ef’ no fadon...ANAMU no sa pina dring’ watra!” **

J.= Buurvrouw, Meli, Ik geloof niet dat dat doorgaat. Ze zijn zo
geschrokken, dat ze gezegd hebben laten we maar zo filantropisch zijn
en er van afzien, althans dat was een reactie namens de regering???

B.= Wat zijn die mensen toch goed voor ons, maar dat doen ze natuurlijk
omdat de verkiezingen zo dichtbij zijn. Ze kijken nu al uit naar 25 Mei
volgend jaar!

M.= Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft net rond gebazuind
dat er door de HER-REGISTRATIE 2400 ambtenaren zijn afgeschreven.
Gemiddeld verdient een ambtenaar 10.000 SRD. Dat betekent dat er
maandelijks dus 24.000 000 SRD uitgespaard wordt. Waar zal dat geld
naar toegaan? Wie zal hiervan profiteren?

J. Goeie vraag. Het zijn geen inkomsten, maar geld dat overblijft. Wie zal
er in delen? Wij in ieder geval niet!

B.= “Sneki no ab’ mati... a kir’ en eygi basi...” ***
TUUTUUTUUTUUTUUTUU

M. ... O mijn kweekje is er al. Dennis kon tek’ mi. Elke maand komt hij
geld halen. Maar hij geeft het geld aan de mensen die het toekomt. Mi
kan taigi yu, mijn kweekje is eerlijk.

B.= Ma tant’ Melij, na yu kweek’ en toch? Yu sabi: “Aprasina no mek’
lemmeki”! ****

moon bakal!

** Kijk nergens van op in de omgang met andere mensen!
Wie het KRUIS draagt zegent zichzelf het eerst!

***De slang heeft geen vrienden... hij bijt zijn eigen baas....
Elkaar de handen boven het hoofd houden

**4+* De appel valt niet ver van de boom!

M.Noordermeer O.M.I.

Ombhoog ... wijzer in geloof en leven!
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De Geloofwijzer

Maandag 15 juli

Dagtekst
Ez. 36,26: 1k zal u een nieuw hart geven en een
nieuwe geest in u uitstorten.

Overweging

De heilige Geest wordt op verschillende
plaatsen in de Bijbel, zowel in het Oude als in
het Nieuwe Testament, een ‘Geest van wijsheid’
genoemd. Hij is de Geest die ons een dieper
inzicht verschaft in zowel wereldlijke als
geestelijke zaken; daar kan de wetenschap niet
tegenop. Hij leert ons om verstandige keuzes
te maken, op tijd onze mond te houden en
rechtvaardig te zijn. Maar Hij leert ons vooral
om zicht te krijgen op de God die verborgen
aanwezig is in deze wereld en in ons leven.

Hij is op het Pinksterfeest uitgestort om ons

te helpen ontdekken wie Christus voor ons

wil zijn: Zijn dood en opstanding zijn geen
incidenten in de wereldgeschiedenis, maar
betekenen redding. Daar krijg je toch een
nieuw en vrolijk hart van? Volgens Salomo
word je daar nog beter van ook.

Gebed

Goede God, vanaf den beginne is het Uw Geest
die Uw schepping tot leven brengt. U spreekt,
en zie, het is goed. Heer laat Uw Woord dan
ook vandaag klinken, opdat ik het kan horen,
verstaan en begrijpen. Stort Uw Heilige Geest
in mij opdat ik vrede stichter wil zijn in Uw
naam, Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Dinsdag 16 juli

Dagtekst
Gal 4,6: God heeft ons de Geest van zijn Zoon
gegeven die Abba, Vader roept.

Overweging

Geloven is een relatie hebben met God. Als

die relatie er niet is, blijft God op een afstand.
We kunnen dan wel overtuigd zijn van zijn
bestaan, maar verder is er niets tussen ons

en Hem. Geloven is een heel intieme relatie. In
de Bijbel wordt hij vergeleken met de warme
relatie tussen een kind en zijn vader. Die
relatie is er niet zomaar. Vanaf de geboorte
van een kind heeft het een vader. Een kind
van God wordt wedergeboren. Geboorte en
wedergeboorte vallen niet samen. Er kunnen
jaren tussen zitten. Totdat de heilige Geest
wordt uitgestort in onze harten. Hijj is het, die
de relatie tussen God en een mens legt. Zonder
het werk van de Geest komt het niet tot geloof.
Zonder Hem word je geen kind van God. God
blijft op afstand en Christus aan de buitenkant.
De Bijbel zegt dat de heilige Geest ons leert
‘Vader’ te roepen. Het duidt de diepste, meest
directe verbondenheid aan die men zich kan
voorstellen. God je vader noemen; het lijkt
weinig, maar het is alles. Want echt, als je zo
‘kind van God’ bent, word je een ander mens.
Hoe belangrijk is dus de komst van de Geest!
Zijn komst is geen extratje. Je kunt gewoon
geen christen zijn zonder de Geest! Nee, de
Geest heeft alles te maken met het hebben
van een relatie met God. Er kan van christelijk
leven geen sprake zijn zonder de Geest.

Gebed

Trouwe God, een leven lang bent U met mij
verbonden. U bent voor mij een veilige haven,
een vaste en betrouwbare rots. Open mijn hart
voor uw Woord en laat mij uw trouw ervaren.

Maak mij tot een mens die zich met U en met
elkaar verbonden weet, door Christus, mijn
Heer, vandaag en alle dagen. Amen.

Woensdag 17 juli

Dagtekst

Jer. 1,19: Zij zullen u bestrijden, maar u niets
kunnen doen. Want Ik ben bij u om u te redden
- godsspraak van Jahwe .

Overweging

De strijd tussen goede en kwade machten
geeft in onze tijd een verbijsterende

aanblik. Openlijke spot en toenemende
onverschilligheid rond geloof winnen flink
terrein. Dat kan ook een trouwe gelovige
benauwen. ‘Houd ik het wel vol te geloven

tot mijn levenseinde’, verzuchtte mijn
gesprekspartner. Deze verzuchting is
herkenbaar en wordt door velen van ons
gedeeld. Verrassend mag zijn dat in deze
woorden ook de ernst en de felheid scherp
naar voren komen. Tegelijk klinkt mee dat

de strijd fel is omdat het een nagevecht is. De
overwinning van Christus die opstond uit de
dood op de paasmorgen, is behaald en blijft
van kracht. Aan die eindstrijd tussen goed en
kwaad heeft de christengemeente deel. Juist bij
haar deelname aan het gevecht zal ze bewaard
worden en zich gered weten van twijfel en
ondergang. De strijd is dus niet vergeefs. Ook
de gemeente aan wie Paulus schreef, bleef een
signaal van hoop voor hun tijdgenoten.

Gebed

Barmbhartige God, Gij hebt in mij Uw geliefde
zoon, een teken van Uw verbond met mij. Heer,
geef dat ik door Hem verbonden blijft met U

en met mij naasten. Open mijn hart voor Uw
Woord dat ruimte schept en vrijheid geeft en
die mij redding is: Jezus Christus. Amen.

Donderdag 18 juli

Dagtekst

Ef. 2,10: Gods werk zijn wij, geschapen in
Christus Jezus, om in ons leven de goede daden
te realiseren die God voor ons al bereid heeft.

Overweging

Met hun goede daden verrassen gelovige
mensen de wereld en wellicht ook zichzelf.
Deze uitspraak zal de nieuwe christen in Efeze
en omstreken verrast hebben en misschien

u ook wel. ‘Ik ben maar een gewoon mens’,
verzuchtte een diaken. Hij voelde zich,
ondanks zijn kerkelijke betrokkenheid, vaak
teleurgesteld in zijn concrete geloof. Paulus
mag ons leren dat wij vanuit Christus pas goed
naar de wereld leren kijken. Die doorwerking
laat ons goede daden doen. Liefde zaaien waar
haat heerst. Wij worden niet gevraagd om

een hoeveelheid goede daden te bedenken en
uit te voeren. Het gaat om de vraag of er in

ons ruimte is voor Gods Geest, om te werken.
Hij zet ons aan anders te handelen. Dat is zijn
gave. We blijven doorgevers. Hiervoor zullen
de ontvangers met ons God kunnen danken, in
plaats van dat zij ons zulke goede christenen
vinden. Die omslag in ons denken en handelen
brengt rust.

Gebed

Liefdevolle Vader, om mij te redden en mij te
laten leven in het licht, heeft U Uw Zoon Jezus
gezonden: Jezus Uw Woord. Een ding vraag ik

U Heer, versterk mijn geloof in Jezus Christus,
in Zijn Woord om Hem te blijven volgen,
vandaag en alle dagen. Amen.

Vrijdag 19 juli

Dagtekst

Lc. 1,45: Zalig zij die geloofd heeft, dat tot
vervulling zal komen wat haar vanwege de
Heer gezegd is.

Overweging

Kan het ons lukken om onze ziel te verspelen
terwijl alles en iedereen aan ons trekt?
Kunnen we het ‘bij elkaar houden’ terwijl we
voortdurend verscheurd worden? Jezus zegt:
‘Geen haar van uw hoofd zal gekrenkt worden.
Als u volhardt, zult u uw leven winnen’.

Deze wereld overleven we alleen als we het
vertrouwen hebben, dat God ons beter kent
dan wijzelf. We kunnen het alleen bij elkaar
houden als we geloven dat God ons bij elkaar
houdt. Ons leven kunnen we alleen winnen als
we vasthouden aan de waarheid dat we geheel
en al. Ja zelfs ieder haar op ons hoofd, veilig
omvat worden door Gods liefde. Met andere
woorden: als we gelovig blijven leven, hoeven
we nergens bang voor te zijn.

Gebed

Eeuwige God, ik word dikwijls overweldigd
door gebeurtenissen in mijn leven en raak
vaak verpletterd onder de harde werkelijkheid.
Heer bevrijd mij van mijn moedeloosheid en
van alles wat mij belast. Open mijn oren en
mijn hart voor Uw boodschap van hoop en
nieuwe toekomst en versterk in mij het geloof
in Uw visioen van een wereld waarin recht en
vrede zal zegevieren, Gij die mij God zijn van
eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Zaterdag 20 juli

Dagtekst
Lc. 14,13: Maar als ge een gastmaal geeft, nodig
armen, gebrekkigen, kreupelen en blinden uit.

Overweging

Arme mensen hebben iets te geven, precies
omdat ze ons niets terug kunnen geven. Ze
roepen ons daardoor op tot innerlijke vrijheid,
onbaatzuchtigheid, edelmoedigheid en
oprechte zorg voor anderen. Jezus zegt: ‘Nodig
liever, als u een feest aanricht, armen uit,
gebrekkigen, kreupelen en blinden. Wat een
geluk voor u dat zij er niets tegenover kunnen
stellen. Want het zal u terug gegeven worden
bij de opstanding van de rechtvaardigen’.

De beloning waarover Jezus spreekt is van
geestelijke aard. Het is wat we zo intens
verlangen: vreugde, vrede en de liefde van God.
Dat is wat de armen ons geven, niet alleen in
het hiernamaals maar hier en nu.

Gebed

Levende God, U hebt mij gemaakt naar Uw
beeld en gelijkenis . Heer open mijn ogen, mijn
oren en mijn hart, opdat ik in kan zien dat
geen mens tekort mag komen aan voedsel en
onderdak, aan liefde, vrede en recht. Laat mij
ook inzien dat waar de nood groot is, nu en alle
dagen van mijn leven. Amen.

Ombhoog ... wijzer in geloof en leven!



