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De weg wijst zichzelf

Life is not a destination, it is a journey.

Ik had deze tekst op een poster in mijn
studentenkamer. Later heb ik ervan gemaakt
dat het leven niet slechts een bestemming

is, maar meer nog een reis. De synodale weg
die de kerk is ingeslagen heeft dit niet alleen
bevestigd, maar verrijkt en verdiept omdat

we onderweg met elkaar in dialoog mogen

zijn en luisteren naar de ingevingen van de
Heilige Geest. Als bisschop moet dat mijn focus
blijven. ‘De weg wijst zichzelf’, had pater Inno
Gijsberts eens lang geleden aan mij gezegd toen
ik ergens naar toe moest en niet wist hoe ik
daar kon komen. Vanaf toen ben ik nooit meer
bang geweest voor de toekomst. Je merkt dat
het geluk je overvloedig toekomt als je naar je
doelen toegaat.

Zigzag

Met vaste hand rijdt de eenentachtige jarige
boslandpater Toon zigzag tien uren achtereen
driehonderdzestig kilometer naar onze
bestemming Washabo. Zigzag rijden moet wel
om kraters en mul zand te vermijden. Op deze
weg wordt het overduidelijk dat er na regen
geen zonneschijn volgt maar eerst modder. We
maken slechts vier kleine tussenstops in kleine
mysterieuze zijpaden langs de driehonderd
kilometer lange laterietweg die vlak na de
afslag naar Matta begint.

Een weg met geschiedenis

Pater Toon heeft onderweg aan twee kopjes
koffie en een krentenbol genoeg. Teveel eten,
zegt hij, maakt hem loom en slaperig en dat is
niet bevordelijk achter het stuur. Hij kan het
weten want met zijn drieénvijftig dienstjaren is
hij nu de langst dienende priester-missionaris

in Suriname. Slaperig kun je echter niet worden
want je wordt voortdurend als een milkshake
door elkaar geschud op deze hobbelige weg.
De regens hebben gelukkig ervoor gezorgd
dat het fijne bauxietstof niet opwaait en overal
onder je huid, in je neus, oren en ogen komt te
zitten. Onderweg is er wel stof genoeg om over
te praten en na te denken. Hetis aangenaam
converseren met pater Toon want hij is van
alle markten thuis. Hij weet veel en heeft een
sterk geheugen. Hij kent de details van de
binnenlandse oorlog die alles heeft vernield
dat moeizaam was opgebouwd. Hij kan precies
de plek aanwijzen waar wrakstukken liggen
van een van de vele drugsvliegtuigen die
gemakkelijk op de lange rechte stukken weg
kunnen landen. Ook de dodelijke aanrijding
van pater Joop Calis op 27 november 1977 ligt
pater Toon nog vers in zijn geheugen. Op deze
weg kun je soms uren rijden zonder iemand
tegen te komen, maar het ironie wilde dat
Joop op de verkeerde weghelft was toen een
frontale botsing met een tegenligger hem

in de bloei van zijn leven noodlottig werd.

Zijn naam wordt steeds met veel eerbied op
iedere reis langs deze rode weg genoemd,
want hij was werkelijk een pionier die in de
voetsporen van pater Ahlbrinck CSsR in1968
de Pater Ahlbrinck Stichting oprichtte en het
boslandpastoraat met catechisten nieuw elan
en inhoud gaf. Het woord van God ging samen
met gemeenschapsontwikkeling, onderwijs,
gezondheidszorg en landbouwvoorlichting.
Pater Toon werd speciaal voor de landbouw
door Joop aangetrokken, maar hij mocht

ook meehelpen om het eerste vliegveld van
Washabo aan te leggen. Hij heeft dus een lange
en diepe band met de mensen daar.

Als tiener mocht ik eens met pater Joop Calis
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op een testvlucht meevliegen naar Washabo.

Hij vloog toen in een cirkel met de vleugels
schuin om Tibiti Sabana, een plek die hem heilig
was. Toon vertelt dat hij daar een kerk had
gebouwd verdeeld in drie ruimten. In de eerste
kwam je samen voor de schuldbelijdenis, in de
tweede voor de dienst van het woord en in de
derde vond je de bestemming van de reis door
de twee vorige, namelijk de communie en de
eenwording met God.

De weg

Door de regens staat het bos er groener en
welvarender bij. Maar er is ook een nadeel

aan het natte wegdek namelijk slipgevaar.
Overwoekerd door de oerwoud kun je toch
een enkele verkeersbord ontwarren met de
angstaanjagende teksten onder elkaar: ‘Pas op,
haarspeldbochten’, ‘Ravijnen’, ‘Slipgevaar’ en
meer die ik niet zo snel kon lezen. Ik vertrouw
dus helemaal op de rijkunst van pater Toon.
Door de begroeiing zie je de ravijnen niet echt,
pas als je erop attent wordt gemaakt. Dan zie
je de kruinen van de bomen en weet je dat er
daaronder nog een lange stam zit. Gelukkig
voor ons zijn er voor ons voertuigen geweest
die bijlen en kettingzagen bij zich hadden. We
kwamen immers verschillende omgevallen
bomen tegen die dwars over de weg lagen met
enkele takken weggekapt zodat er nog net een
auto door kan. Bij een enkele kon ik nog ruiken
dat de stam en takken niet zo lang geleden
waren afgezaagd en opzij geschoven. ‘Ik heb
wel een bijl en een houwer bij me’, zegt pater
Toon. Dat stemt me toch niet gerust. Stel je
voor dat ik ook zou moeten hakken en kappen.
Gelukkig kennen we in de katholieke tradities
schietgebedjes die echt wel helpen, want we
komen nergens een pas omgevallen boom tegen
die we zelf moeten verwijderen. [k dacht dat
mijn schietgebedjes hadden geholpen maar
pater Toon ontzenuwt dat met een wijsheid van
zijn vader die zei dat een ons geluk beter is dan
een kilo verstand.

Wordt vervolgd

In de volgende editie zullen we de weg
vervolgen tot we aan onze bestemming komen
waar wij vierenzestig vormelingen hadden in
Washabo en drieéntwintig in Apoera. Dat is
veel voor ongeveer drieduizend bewoners van
Washabo, Section en Apoera samen.

MEIMAAND - MARIAMAAND
Elke Avond Om 19.00U

Rozenkrans -Gebed Via Radio Immanuel
Voor Priester-Roepingen
Voor Ons Bisdom
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Heengaan Benedict Ebonyi

Op vrijdag 10 mei jl. is heel plotseling
heengegaan de jongere broer van pater
Romanus Ebonyi. Benedict had in november
vorig jaar een zware operatie ondergaan
en hij moest enige tijd in het ziekenhuis
doorbrengen, omdat hij ook lijdt aan
diabetes. Het is mogelijk dat de oorzaak
van zijn heengaan daaraan te wijten is. Wij
condoleren pater Romanus van harte en
wensen hem en de familie sterkte en troost
toe. Wij bidden ook voor de zielerust van
Benedict.

Uitlandigheid

Onze vicaris-generaal, pater Esteban
Kross, zal 20 mei t/m 01 juni uitlandig zijn
vanwege de jaarlijkse vergadering van de
Pauselijke Missiewerken in Rome, die hij
moet bijwonen als regional director van de
PMW. De subsidie-aanvragen die vorige jaar
zijn ingediend zullen besproken worden en
besloten wordt welke aanvragen wel/niet in
aanmerking komen voor honorering.

Verder vertrekken pater Toon te Dorsthorst
en Doris Weewee op 23 mei met vakantie
voor twee maanden. We wensen beide paters
een heel fijne tijd toe!

Pater Kenneth Vigelandzoon was van 13 t/m
18 mei in Cayenne op familiebezoek.

Diefstal

De laatste tijd schijnen rovers het gemikt
te hebben op onze kerken voor hun snode
daden. Op maandag 06 mei omstreeks
12 uur ontdekte de pastoor van de Sint
Andreaskerk te Onverdacht dat men in
de kerk had ingebroken. De onverlaten
hebben de hele geluidsinstallatie, jardin
stoelen, een water dispenser en zelfs een
ciborie meegenomen. De heren zijn zover
gegaan om het tabernakel open te breken
en de ciborie met het allerheiligste eruit te
halen en de ciborie gebroken. Er is meteen
aangifte gedaan bij de politie die ook langs is
geweest. Bij het samenstellen van dit artikel
kwam het bericht binnen dat intussen ook
de Fatimaparochie slachtoffer is geworden
van de ongewenste bezoekers. Alle deuren
van de pastorie zijn vernield. Het is erg dat
dergelijke onverlaten de kerk niet ontzien
van hun praktijken en ons iedere keer weer
in de kosten jagen.
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Portemonnee zoek...

Toen ik bij de kassa moest betalen stopte ik
m’n hand in m’n zak en ontdekte ik in paniek
dat mijn zwarte leren portemonnee niet op
de vertrouwde plek zat! Met een blos op m'n
wangen stamelde ik een verontschuldiging
naar omu Snesi en liep met m’n boodschappen
terug naar de schappen om ze terug te zetten.
Paniek! Geen geld, geen boodschappen, hoe
goed hij me ook kende, die supermarkt op

de hoek bij mij. Waar was die portemonnee
gebleven. In een andere broek had ik hem
laten liggen, niet meegenomen. Maar thuis
bleek hij ook niet in een andere broek te
zitten.

Alle belangrijke kaarten

Ik doorzocht koortsachtig meerdere broeken
en begon me nu echt zorgen te maken. Een
paar duizend srd. was niet niks, maar tot
daar aan toe, maar m’'n bankpas, rijbewijs,
SZF-kaart, en de nummers van rekeningen
die ik niet uit het hoofd kende, maar wel in de
portemonnee waren bewaard. Ik dacht aan
de loperij en het tijdverlies om alle kaarten
plus rijbewijs te vervangen. Het zweet rolde
langs m’n wangen.Toen wist ik het ineens: de
dikte van de beurs vond ik hinderlijk toen ik
op het veldbed op het terras een dutje ging
doen. Dus portemonnee eruit en onder het
veldbed geparkeerd! Ik slaakte een zucht van
verlichting. Een groot probleem was opgelost!

Allemaal materie, maar what about de geest?
Dit voorval deed me onwillekeurig denken
aan hoe gehecht we zijn aan materie. Dat
kortstondig is, vergankelijk, vluchtig. We
maken ons zorgen over het onderhoud van
onze auto en van ons huis en van onze kleren
en een portemonnee verleggen of kwijt raken

is een drama waar we niet aan willen denken.
Geen geld, geen boodschappen, geen benzine,
of beltegoed of stroom of water. Geen geld

is een ramp! Over materiéle zaken maken

we ons vreselijk druk en terecht, want ze
maken het leven aangenaam, maar hoe staat
het met de zorg voor de ziel, onze geest die
ons draagt en leidt. Hoe goed zorgen wij voor
het onderhoud van wat we niet zien, maar er
wel degelijk levensgroot is? Hoe druk maken
we ons over het verlies van het contact met
de Rabbi van Nazaret, hoe dicht staan we

bij onze Heer en Heiland? En dan hebben we
het over zaken die niet vergankelijk zijn, hun
waarde niet verliezen, over het leven na dit
leven, veel belangrijker en blijvend vergeleken
met alles wat hier op dit ondermaanse
materie is.

Het was niet toevallig dat ik in Omhoog een
aanhaling uit de brief van St.Paulus aan de
christenen van Rome tegen het lijf liep. Zoek
het svp op en laat het tot u doordringen.
Romeinen hfdst.8, de verzen 14 en 15b.

Allen die zich laten leiden door de Geest van
God, zijn kinderen van God. De geest die gij
ontvangen hebt, is er niet één van slaafsheid,
die u opnieuw vrees zou aanjagen. Gij hebt
een geest van kindschap ontvangen, die ons
doet uitroepen : Abba, Vader!

Ga tot Hem, tot Abba, en laat Hij uw gids
zijn en nooit geen materie. Paulus was de
grootste missionaris van de jonge kerk. Hij
wist waar hij over schreef!

Henri Bettencourt

(tel.- 473306
of 866 4623)

=< Zalig Pinksteren
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maandag 20 mei, 2024
Plaats. Kathedrale Baseliek

HULP VOOR HAITI

Tijdens de laatste jaarvergadering van

de Antilliaanse Bisschoppenconferentie,

die gedurende de tweede week na Pasen
werd gehouden in de Bahamas, hebben de
bisschoppen zich gebogen over hulp aan

het door geweld geteisterde volk van Haiti.
Als blijk van solidariteit met onze zusters

en broeders in dat land willen wij daarom
een collecte houden om op die manier ons
medeleven te betuigen en hulp te bieden.

De collecte van de laatste zondag van de
maand mei dient daarom bestemd te worden
voor Haiti. Gelieve de gehele collecte van

die zondag over te maken naar de rekening
RK BISDOM ONDERSTEUNINGSFONDS,
rekeningnummer 64.95.338 met vermelding
van “HULP VOOR HAITIL.”

Bij voorbaat dank voor uw welwillende gave.

De Bisschop van Paramaribo

Leeswijzer
UIT DE FRATER LAMBERTUS BIBLIOTHEEK

Adres: Mgr. Wulfingstraat 2

Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 10.00-18.00u
Voor info: Jenny Sopawiro, tel. 426092 tst 107

Email: bibliotheek@bisdomparamaribo.org

Kees van EKkris
Moderne profeten

Boekje dat ingaat op de levens
en inspiratiebronnen van Martin
Luther King, Christian de Cherge,

Desmond Tutu, Dorothy Day, Dietrich

Bonhoeffer, Tiny Muskens, Jacques

Ellul en Angela Merkel. Acht moderne Tutu

profeten uit de recente christelijke

traditie die ons de weg wijzen hoe om

te gaan met maatschappelijke crisis.
Hoe hebben zij het gedaan? Waar
haalden ze de inspiratie en moed
vandaan?

Amersfoort: Brandaan, 2022.- 2e dr;
142 blz.
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BRANDEN

NICO SWENNEN

lannoo

Nico Swennen
Vuur moet branden

In dit boek laat de schrijver de
lezer kennismaken met een
aantal levensvragen en visies die
hem beroerd hebben. Jaarlijks
zamelt hij kleren in die worden
uitgedeeld aan de armsten der
armen o.a. door de zusters van
moeder Teresa. Door haar heeft
hij geleerd dat elke inspanning,
hoe klein 00k, in de ogen van de
Heer kostbaar is. Ook beseft hij
langzamerhand dat het gebed de
bron is van alle vreugde.

Tielt: Lannoo, 2002; 133 blz.
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(£ DINSDAG EN DONDERDAG
OM 08.00

Bid met Zr Gerda Misiedjang
mee en stuur uw intenties in.

S

Live stream: www.immanuels.com =~

ACRAMENTSPROCESSIE

2 JUNI 2024

v

bt |
L

Getuigen van Christus

Maak contact met uw parochie en doe mee.

Op 2 juni a.s. zal er een sacramentsprocessie
gehouden worden. Het start met een
eucharistieviering om 17:00 in de kathedrale
basiliek waarna wij door enkele straten van
Paramaribo zullen lopen om te getuigen van
Christus. Doe je mee?

Maar snel contact met uw parochie/
gemeente en volg de updates. Er is aardig
wat voorbereiding voor nodig. De laatste
Sacramentsprocessie in Paramaribo werd

gehouden in 2019.

ROOMS-KATHOLIEK
BISDOM PARAMARIEO

HENCK-ARRONSTRAAT 14, Paramaribo - SURINAME

Donateurs in Nederland kunnen donaties t.b.v.
het RK Bisdom Paramaribo overmaken/storten op
onderstaande rekening op naam van:

Stichting Surinaamse missie
BREDA - NEDERLAND

NL78INGB0000120254

Ombhoog ... wijzer in geloof en leven!



KATERN A - Pagina 4

Ombhoog - 19 mei 2024

Commentaar op de Lezingen van Pinksteren (Jaar B)

Achtergrond van de eerste lezing
(Handelingen der Apostelen 2: 1-11)

In Handelingen der Apostelen wordt de
ontwikkeling van de jonge Kerk beschreven.
Het gebeuren van Pinksteren speelt daarin

een cruciale rol. Het Joodse Pinksterfeest
vierde zowel de gaven van de natuur, waar de
[sraelieten God jaarlijks heel bijzonder voor
dankten, maar het gedacht ook de gave van

de Torah op de berg Sinai toen Mozes van God
door de leiding van de Heilige Geest de tien
geboden ontving. Wanneer dan de apostelen op
het Pinksterfeest de uitstorting van de Heilige
Geest ontvangen, roepen de beelden van de
hevige stormwind en de tongen van vuur dat
indrukwekkende gebeuren van de berg Sinai in
gedachten. Opnieuw geeft God Zijn Geest, maar
nu niet aan slechts één volk, zoals in de tijd van
Mozes, maar nu aan alle volkeren die door de
verkondiging van de apostelen en de Kerk der
eeuwen deel zullen worden van de verlossing
in Christus. De Heilige Geest brengt eenheid
tussen gelovigen van allerlei culturen en talen,
en herstelt zo de eenheid die in het verhaal

van de toren van Babel verbroken was door de
hoogmoed van een mensheid die aan God gelijk
wilde zijn.

Eerste lezing:

Toen de dag van Pinksteren aanbrak waren
allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling
kwam uit de hemel een gedruis alsof er een
hevige wind opstak en heel het huis waar zij
gezeten waren was er vol van. Er verscheen
hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in
tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette.
Zij werden allen vervuld van de heilige Geest
en zij begonnen te spreken in vreemde talen,
naargelang de Geest hun te vertolken gaf. Nu
woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen
die afkomstig waren uit alle volkeren onder de
hemel. Toen dat geluid ontstond liepen die te
hoop en tot hun verbazing hoorde iedereen hen
spreken in zijn taal. Zij waren buiten zichzelf
en zeiden vol verwondering: “Maar zijn al die
daar spreken dan geen Galileeérs? Hoe komt
het dan dat ieder van ons hen hoort spreken

in zijn eigen moedertaal? Parten, Meden

en Elamieten, bewoners van Mesopotamig,
van Judea en Cappadocié, van Pontus en

Asia, van Frygié en Pamfylié, Egypte en het
gebied van Libié bij Cyrene, de Romeinen die
hier verblijven, Joden zowel als proselieten,
Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze
eigen taal spreken van Gods grote daden.”

Tussenzang: Psalm 104

Antifoon: ZEND GI] UW GEEST, DAN KOMT ER
WEER LEVEN, DAN MAAKT GI] UW SCHEPPING
WEER NIEUW.

1. Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,

wat zijt Gij groot, Heer mijn God.

Hoe veel is het wat Gij gedaan hebt, Heer,
de aarde is vol van Uw schepsels.

2. Neemt Gij hun geest weg dan komen zij om,
en keren terug tot de aarde.

Maar zendt Gij Uw Geest, dan komt er weer
leven, dan maakt Gij Uw schepping weer nieuw.

3. De roem van de Heer blijve eeuwig bestaan,
Hij vinde Zijn vreugde in al Zijn schepsels;
Mogen mijn woorden Hem aangenaam zijn,
Dan zal ik mij in de Heer verheugen.

Achtergrond van de tweede lezing

(1 Korintiérs 12: 3b-7. 12-13)

In de kerkgemeente van de stad Korinte was
er verdeeldheid ontstaan. Paulus kaart deze
onderlinge verdeeldheid al gelijk aan in de
eerste regels van zijn brief. Hij is hier duidelijk
verdrietig over, want hij weet dat de Heilige
Geest de Kerk tot eenheid wilt leiden. Juist
omdat alle leden van de Kerk bij hun doopsel
de Heilige Geest hebben ontvangen, is de
Geest de eenheid-scheppende kracht onder
Christelijke gelovigen. Er zou dus eigenlijk
geen verdeeldheid mogen zijn in de Kerk. Alle
gelovigen hebben door de Heilige Geest hun
eigen gaven en verschillende taken en ambten
gekregen binnen de Kerk en dat moet juist
leiden tot een levendige Kerk die in eenheid
getuigt van de verrijzenis van Christus.
Paulus roept op tot een Kerkgemeenschap die
Gods Woord in eensgezindheid bewaart en
uitdraagt.

Tweede lezing: 1 Korintiérs 12: 3b-7. 12-13
Broeders en zusters, Niemand die zegt: “Jezus
is vervloekt” staat onder invloed van de geest
van God; en niemand kan zeggen: “Jezus is

de Heer” tenzij door de heilige Geest. Er zijn
verschillende gaven maar slechts één Geest.
Er zijn vele vormen van dienstverlening maar
slechts één Heer. Er zijn allerlei soorten werk
maar er is slechts één God die alles in allen tot
stand brengt. Maar aan ieder van ons wordt
de openbaring van de Geest meegedeeld

tot welzijn van allen. Het menselijk lichaam
vormt met zijn vele ledematen één geheel; alle
ledematen, hoe vele ook, maken tezamen één
lichaam uit. Zo is het ook met de Christus. Wij
allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen zijn
immers in de kracht van één en dezelfde Geest
door het doopsel één enkel lichaam geworden
en allen werden wij gedrenkt met één Geest.

Achtergrond van de evangelielezing:
(Johannes 20: 19-23)
Johannes verkondigt de verrijzenis van

Christus op diepzinnige, theologische wijze. Hijj
laat zien dat de Heilige Geest de belangrijkste
gave is van de verrezen Heer aan de Kerk.
Daarom blaast de verrezen Christus over Zijn
apostelen en zegt hun daarbij “Ontvangt de
Heilige Geest”, precies zoals de Vader aan het
begin van de schepping Adam de Heilige Geest
in de neus inblies en Adam tot levend wezen
maakte. Zo is de gave van de Heilige Geest een
wezenlijk deel van het Paasmysterie: Gods
Zoon verlost de wereld door Zijn kruisoffer

en verrijst uit de dood als “de eerstgeborene
van heel de schepping” zoals Paulus het zegt

in Kolossenzen 1:15. Met de hemelvaart keert
Hij terug tot de Vader en zendt dan vanuit de
heerlijkheid met de Vader de Heilige Geest over
de Kerk.

Evangelie: Johannes 20: 19-23

In de avond van die eerste dag van de week,
toen de deuren van de verblijfplaats der
leerlingen gesloten waren uit vrees voor de
Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden
staan en zei: “Vrede zij u.” Na dit gezegd te
hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn
zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde
toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot
hen: “Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden
heeft zo zend Ik u.” Na deze woorden blies Hij
over hen en zei: “Ontvangt de heilige Geest.
Wier zonden gij vergeeft hun zijn ze vergeven,
en wier zonden gij niet vergeeft hun zijn ze niet
vergeven.”

Overweging:

Al vanaf het begin van de Bijbel, het Woord van
God, vinden we verwijzingen naar de Heilige
Geest. De allereerste woorden van het Woord
zijn: “In den beginne schiep God de hemel en de
aarde. De aarde was woest en leeg, duisternis
lag over de diepte; en de Geest van God
zweefde over de wateren” (Genesis 1: 1-2).

Wordt vervolgd op pagina 5
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Commentaar op de Lezingen van Pinksteren (Jaar B)

De Heilige Geest die zweeft over de wateren:
dat is het bijbelse beeld van hoe de Geest het
leven voortbrengt! Alle leven: van vissen,
dieren, bloemen, planten en van de mens,

is voortgekomen omdat de Geest van God
zweefde over de lege, donkere, levenloze
wateren.

Maar, zoals op zoveel plekken in Gods Woord,
heeft ook deze tekst een diepere betekenis.
Ook nu wilt Gods Geest zweven over de
donkere, levenloze wateren van elk menselijk
duister. Gods Geest wilt leven voortbrengen
waar er onder mensen donkere wateren zijn
van spanningen en jarenlange ruzies. Gods
Geest wilt leven voortbrengen waar er donkere
wateren zijn van eenzaamheid, of wanhoop,
of van een cynische houding die in niets
meer gelooft. Gods Geest wilt zweven over de
wateren van ons hart, om ons enthousiasme
weer tot leven te brengen voor een betere
samenleving, of voor fijne relaties in de
gezinnen van onze Surinaamse samenleving.
Gods Geest wilt ons weer tot leven roepen
wanneer we ontmoedigd waren geraakt door
een reeks van teleurstellingen in ons leven.

In dat scheppingsverhaal, op die eerste
bladzijde van de Bijbel, vervolgt het Woord van
God: “Toen sprak God: Er zij licht. En er was
licht. En God zag dat het licht goed was” (Gen.
1:3-4a).

Hiermee geeft God aan dat Hij door het stille
werken van Zijn Geest altijd licht zal brengen
in het duister van menselijke oorlogen of
negatieve verhoudingen. Hij zal Zijn Geest
altijd doen zweven over het duister van
armoede en menselijke uitbuiting. Gods

Geest zal steeds weer het licht doen her-
oplaaien van zorgzaamheid onder mensen, van
betrokkenheid bij de zorgen van anderen en de
inspiratie die nieuwe hoop kan brengen voor
hen die een tijdlang in duister leefden.

Het Latijn voor Geest is ‘Spiritus’. Dit Latijnse
Spiritus komt dan terug in Nederlandse
woorden als “inspiratie”, geinspireerd zijn”.
Daar waar mensen geleid worden door Gods
Geest, daar brengt de Heilige Geest licht in hun
denken, daar inspireert Hij hun tot liefde, tot
creativiteit en tot inzet voor het welzijn en de
waardigheid van anderen.

Jezus spreekt zelf over die inspiratie, dus over
dat vervuld worden en geleid worden door

de Heilige Geest. In Johannes 14:26 horen

we Jezus zeggen: “Maar de Helper, de heilige
Geest, die de Vader in mijn Naam zal zenden,
Hij zal u alles leren en u alles in herinnering
brengen wat Ik u gezegd heb”. De Heilige
Geest wil ons dus helpen om Jezus’ woorden
dieper te begrijpen, om ze als het ware door
te vertalen naar wat we kunnen verstaan en
wat ons kracht en richting kan geven in ons
concrete bestaan. Zo kan het bijvoorbeeld
gebeuren dat toen we vastzaten in het duister
van langdurige ruzies en verwijten, en we in
dat duister niet wilden zien dat Jezus dit niet
voor ons wilde. Maar de Heilige Geest heeft
ons op gegeven moment wakker geschud en
ons doen inzien wat Jezus ons in feite heeft
gezegd. We begonnen in te zien hoe Zijn
woorden en Zijn voorbeeld op dat moment
nog te weinig navolging vond in ons leven. We
waren te druk bezig met onszelf te verdedigen
en onze meningen te bevestigen. Maar toen

bracht de Geest ons in herinnering en tot het
inzicht dat Jezus ons in deze concrete situatie
wilt aanzetten tot geduld, tot trouwe inzet
voor het goede, tot vergevingsgezindheid en
zachtmoedigheid.

Zo bidden we met dit feest van Pinksteren om
de volheid van de Heilige Geest. Christus heeft
ons allen reeds met het doopsel de Heilige
Geest geschonken en die gave verdiept en

versterkt Hij in het sacrament van het vormsel.

Als wij Hem er geregeld om bidden, zal Zijn
Geest blijven zweven over de wateren van ons
hart en zal Hij steeds het licht voortbrengen
van al die goede eigenschappen die een
waarlijk gelovig mensenleven zo boeiend
kunnen maken. Wat wil het zeggen om echt
“gein-spireerd”, dat wil zeggen: zo vervuld

en geleid door Gods “Spiritus”, die ons “in-
spireert” tot liefde, waarheid en hoop.

Daarom wil ik ook dit jaar bij dit feest van
Pinksteren dat eeuwenoude gebed bidden om
de Heilige Geest. De ouderen onder ons hebben
dit gebed nog geleerd van de paters, de fraters
en de soeurs van vroeger. En de jongeren die
het gebed misschien nog niet kennen, roep ik
op om het uit het hoofd te leren, en het vaak te
bidden, want dit gebed heeft heel veel kracht:
“Kom, Heilige Geest, vervul de harten van

uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur

van uw liefde. Zend uw Geest uit en alles zal
herschapen worden. En Gij zult het aanschijn
van de aarde vernieuwen.

Laat ons bidden: God, Gij hebt de harten van

de gelovigen door de verlichting van de Heilige
Geest onderwezen: geef dat wij door die Heilige
Geest de ware wijsheid mogen bezitten, en ons
altijd over zijn vertroosting verblijden. Door
Christus onze Heer. Amen”.

bestaat. De kapper zei:
K:. “Kijk, ik geloof niet dat God bestaat.”
M:. “Waarom zeg je zoiets”? vroeg de man.

De man was even stil maar zei verder niets.

M:. “KAPPERS BESTAAN NIET!”

die niet naar ons komen.”

ellende op de aarde.

...BESTAAT GOD WEL?...

V:. Een man ging naar de kapper om zijn haar en baard te laten knippen. Ze begonnen te
discussiéren en spraken over vele zaken. Al gauw kwamen ze bij de bekende vraag of God wel

K:. “Nou, iemand hoeft alleen maar naar de wereld te kijken en hij zal zien dat God niet
bestaat. Als God echt bestaat, zouden daar dan zoveel zieke mensen zijn? Zouden daar zoveel
gehandicapte kinderen zijn? Nee, als Hij echt bestond, zou er geen ellende zijn op de aarde. Tk
kan me niet voorstellen dat een God dit allemaal kan toestaan.

De kapper was inmiddels klaar en de man verliet de zaak. Onderweg naar huis zag hij een oude
man op straat met een heel lang haar en ongetrimde baard. De man ging onmiddellijk weer
terug naar de kapperszaak en zei tegen de kapper:

K:. “Maar ik ben toch een kapper en ik sta hier vlak voor je,” antwoordde de kapper.
M:. “NEE!” Schreeuwde de cliént. “Kapper bestaan gewoon niet. Als zij echt
zouden er geen mensen meer rond lopen met lang haar en ongetrimde baarden op de wereld.”
K:. De kapper antwoordde: “Ach, wij kappers bestaan zeker wel. Het zijn gewoon de mensen

M:. “Exact!” ging de man verder. “Dat is het hem nou juist. God bestaat ook zeer zeker wel.
Het zijn juist de mensen die niet naar Hem gaan en Hem niet opzoeken. En daarom is er zoveel
(Uit: Wijsheidverhaaltjes, verzameld, vertaald,

in Quarentaine-tijd, Mrt 2020, te Valkenburg NL.)

bestonden,

opgetekend, geschreven door M.Noordermeer
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Mgr Karel M. Choennie
Bisschop van Paramaribo
Henck-Arronstraat 14
Paramaribo ~ SURINAME

T: 597 426092 - F: 597 426782
bisschop@bisdomparamaribo.org
www.bisdomparamaribo.org

LAUNCH LIED OVER PEERKE DONDERS

Petrus Norbertus Donders, meer bekend als Peerke (vader)
Donders, werd geboren op 27 oktober 1809 in Tilburg
Nederland en stierf op 14 januari 1887 te Batavia in
Saramacca, Suriname. Hij heeft het grootste deel van zijn leven
gewijd aan de zorg voor de melaatsen van Batavia. Melaatsen
werden gemeden, aangezien iedereen bang was van deze
besmettelijke ziekte. In die tijd was er geen medicatie tegen
deze ziekte en werd men verbannen naar de afgelegen plantage
Batavia. Peerke Donders heeft 45 jaar lang met veel liefde de
melaatsen verzorgd en is hierdoor enorm bekend geworden. Er
zijn verschillende plekken en instanties naar hem vernoemd.

Op 23 mei 1982 werd Peerke Donders zalig verklaard.
Donderdag 23 mei a.s. is dat nu dus 42 jaar geleden. Dit
heugelijk feit zal worden gevierd in de St. Petrus en Paulus
Basiliek aan de Henck Arronstraat, waar hij ook begraven
ligt. Marcel Balsemhof heeft een lied geschreven over Petrus
Donders, dat op deze dag voor het eerst aan het publiek zal
worden gepresenteerd. Het verzoek om dit lied te schrijven
kwam van Mgr. Karel Choennie in 2022, toen een expositie
werd gewijd aan Peerke Donders.

Balsemhof is opgegroeid in een woning waar er tal van
afbeeldingen waren van de zalige. Ook gingen enkele van zijn
oudere familieleden regelmatig op bedevaart naar Batavia. Hij
voelde zich dus zeer vereerd met het verzoek van de bisschop
en ging gelijk aan de slag. Met zijn muzikale achtergrond
(componist, arrangeur, bassist, muziekpedagoog) heeft hij
binnen een mum van tijd een eerste versie van de geschreven
tekst en een demo van de opgenomen muziek gedeeld met de
bisschop, die ingenomen was met de eerste draft.

Balsemhof verfijnde daarna de compositie qua tekst, melodie, harmonie, ritme en
instrumentale begeleiding en het stuk was af voor aanbieding aan een koor ter
instudering.

De bedoeling was om een audio opname te produceren en die aan de bisschop aan
te bieden, waarna de verschillende rk-koren het lied over Peerke Donders zouden
kunnen instuderen en uitvoeren. Er is een audio versie van het lied professioneel
opgenomen in een studio met koorzang en instrumentale begeleiding van een
Alakondre ensemble. Er zal ook een video opname gekoppeld worden aan dit lied
zoals tegenwoordig gebruikelijk is.

Het project heeft bijkans twee jaren geduurd. Artiesten werden geselecteerd, tekst
en muziek werden ingestudeerd door een koor o.l.v. mw. Mavis Noordwijk, studio-
opnames werden vervolgens gemaakt. Fondsen moesten worden vergaard om dit
allemaal mogelijk te maken. Nu kunnen wij met trots het lied “Peerke Donders, wan
dyadya man” aan u presenteren.

Het audio product zal op donderdag 23 mei 2024 aan de gemeenschap worden
gepresenteerd tijdens de Eucharistieviering in de Kathedrale Basiliek van Sint
Petrus en Paulus in Paramaribo aanvang 18:00 uur en d.t.k.v. Mgr. Choennie ter
beschikking worden gesteld van de gemeenschap in Suriname, in het bijzonder de
rooms-katholieke geloofsgemeenschap in Suriname en in het buitenland.

+Karel Choennie
Bisschop van Paramaribo
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De Geloofwijzer

Maandag 20 mei

Dagtekst

1 Kor. 12,4: Er zijn verschillende gaven, maar
slechts één Geest. Er zijn vele vormen van
dienstwerk, maar slechts één Heer. Er zijn
allerlei soorten werk, maar er is slechts één
God die alles in allen tot stand brengt.

Overweging

De tekst uit 1 Korintiérs laat zien hoe Paulus
de kerk in Korinte opbouwde. Enerzijds
benadrukt hij de eenheid die er is. Anderzijds
geeft hij aan hoe elk mens een eigen gave heeft
om de kerk en de samenleving op te bouwen.
Als het fundament maar Christus Jezus blijft.
Er is nog veel te doen.

Gebed

God, met de kracht van uw heilige Geest bouwt
U de kerk op. U roept ons om uw wil hier op
aarde te doen. Dankzij de Geest die U in en over
ons stort, zijn wij in staat met U mee te werken.
Wij bidden U: laat ons eensgezind zijn in ons
geloof, en laat ons onze gaven aanwenden tot
opbouw van uw Kerk en van uw schepping. Wij
vragen het U door Christus onze Heer. Amen

Dinsdag 21 mei

Dagtekst
Mt. 22,12: Geef aan de keizer wat de keizer
toekomt en aan God wat God toekomt.

Overweging

Opnieuw wordt Jezus op de proef gesteld door
mensen die het niet zo zien zitten met Hem. De
vraag toen is ook hedendaags. Op onze manier
stellen we Jezus op de proef, omdat we precies
willen weten waar we aan toe zijn met Hem.
Het mysterie dat Hij is, is ook het mysterie van
ons leven. Hoezeer durven we ons aan Hem toe
te vertrouwen?

Gebed

Heer Jezus, U roept ons U te volgen in alles.
Wij hebben altijd weer onze eigen vragen en
aarzelingen. Soms stellen wij U op de proef.
Versterk in ons ons geloof, onze hoop en uw
liefde. Dat wij in eindeloos vertrouwen aan U
geven wat aan U toebehoort. Gij die leeft in
eeuwigheid. Amen.

Woensdag 22 mei

Dagtekst

2 Tim. 1,2: Genade, barmhartigheid en vrede
voor u vanwege God de Vader en onze Heer
Jezus Christus.

Overweging

De martelaren uit Oeganda zijn de eerste
bloedgetuigen van de verkondiging van het
evangelie in het hart van Oost-Afrika. Hun
bloed is de bron geworden van de kerk in
Oeganda. Jaarlijks lopen vele christengelovigen
- soms 100 kilometer - naar Kampala om
hun dankbaarheid te tonen aan God en deze
martelaren te vragen voor hen te bidden.
Pelgrimstochten zijn bronnen van inkeer,
bezinning en nieuwe moed om in het spoor
van de martelaren te blijven getuigen van het
geloof in Christus.

Gebed
God, altijd weer roept U mensen. Wie ja zegt,
ontmoet ook weerstand. Die weerstand leidt

soms tot de dood, de dood op de brandstapel.
Eerder te sterven dan te zondigen, was het
houvast van uw bloedgetuigen in Oeganda.
Wij bidden U met de voorspraak van Charles
Lwanga en gezellen dat de vuren van haat,
geweld en oorlog doven door de ijverige inzet
van trouwe gelovigen. Amen.

Donderdag 23 mei

Dagtekst

Ps. 40,10: In de bijeenkomsten heb ik
gerechtigheid gepredikt, mijn lippen niet
gesloten, Heer, Gij weet het.

Overweging

Psalm 40 is deels een klaaglied, deels een
roepingsgedicht. Dit gedeelte is de roeping die
in de brief aan de Hebreeén wordt gebruikt
om duidelijk te maken hoe Jezus zijn roeping
heeft verstaan. Hij zegt: Hier ben ik, en Hijj
geeft zichzelf. En zoals de psalm verder
gaat: Hij heeft zijn mond niet gehouden,
maar de gerechtigheid van God verkondigd.
Deze woorden uit psalm 40 kunnen een
richtlijn zijn voor onze eigen inzet in onze
geloofsgemeenschap.

Gebed

Heer Jezus, op uw woord vieren wij tot uw
gedachtenis eucharistie. U geeft zichzelf aan
ons opdat wij meer en meer op U gaan gelijken.
Wij bidden U: laat uw gezindheid in ons groeien
en maak ons tot instrumenten van uw liefde
voor allen. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.

Vrijdag 24 mei

Dagtekst
Mc. 12,35: Hoe kunnen de schriftgeleerden
zeggen dat de Messias de zoon van David is?

Overweging

Op zijn beurt stelt nu Jezus een vraag. Het
antwoord blijft verborgen in het mysterie

dat Jezus zelf is: mens én God. Toch getuigen
alle evangelies dat Jezus uit het geslacht van
David stamt. Hij zit op de troon van zijn vader
David. Wij belijden dat de mens Jezus ook en
ongedeeld God is. Aan het eind van de tijden
zal het mysterie ons geopenbaard worden.

Gebed

Heer Jezus, altijd weer zet U ons recht voor het
mysterie van God. In, door en met U vinden

wij het antwoord op het mysterie dat we voor
onszelf zijn. Wij bidden: verlicht ons en laat uw
mysterie meer en meer tot ons doordringen. Gij
die leeft in eeuwigheid. Amen.

Zaterdag 25 mei

Dagtekst

2 Tim. 4,2: verkondig het woord, dring aan,
weerleg, berisp, bemoedig, in één woord: geef
uw onderricht met groot geduld.

Overweging

Deze brief aan Timoteiis bevat een onderricht
over hoe men katechese kan geven. Het
christelijk geloof kan men niet opdringen,
maar het is ook geen zoete koek. Het is mooi
hoe de apostel Paulus alles samenvat in ‘met
groot geduld’. Voor allen die onderwijs geven,
is dit een handreiking waar men zelf nog veel
van kan leren.

Gebed

God, door de apostel Paulus geeft U uw
onderricht. U doet dat met groot geduld. Wij
vragen U: laat ook ons groeien in geduld, en
tegelijk doelgericht blijven. Wij bidden het U
door Christus onze Heer. Amen.

Vormsel data:

8 juni 17.00 uur Barmh. Sam

15 juni 19.00 uur HH Petrus & Paulus
(volwassen)

22 juni 17.00 uur Bonifacius
28 juni 18.00 uur St. Alfons
30 juni 10.00 uur Copieweg
6 juli 17.00 uur Heilige Fam

12 juli 18.00 uur H.H Petrus en Paulus
(scholen)

13 juli 17.00 uur Petrus en Paulus
(scholen en PK)

14 juli 8.00 uur OLV Fatima

19 juli 19.00 uur H. Driekoningen

21 juli 8.00 uur Reeberg

21 aug 18.00 uur H. Driekoningen
(volw)

Wilt u graag Omhoog
blijven ontvangen?
Help ons en doneer!
Uw bijdrage kunt u storten op
rekening nr. 10.35.169
bij De Surinaamse Bank t.n.v.
R.K. Bisdom

met vermelding:
DONATIE OMHOOG

Onze hartelijke dank aan degene
die reed bijdragen.
Elke bijdrage is van harte welkom!

Mei Maand - Maria Maand

Elke Avond Om 19.00U
Rozenkrans -Gebed Via Radio Immanuel
Voor Priester-Roepingen
Voor Ons Bisdom
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