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Woorden die in de weg staan
We hebben allemaal weleens meegemaakt 
dat wij geen woorden vinden om een diep 
ingrijpende ervaring te beschrijven. Het 
kan verliefdheid, droefheid, angst, vreugde, 
dankbaarheid en nog veel meer zijn. Het zijn 
universele gevoelens, die iedereen ervaart, 
maar wat jij zelf meemaakt kan niet altijd 
worden beschreven met de woorden die jij tot 
je beschikking hebt. Woorden staan dan in de 
weg om de ervaring kenbaar te maken. We 
gebruiken dan vaak muziek, symbolische of 
dichterlijke taal om wat wij ten diepste ervaren 
te uiten. 

We kunnen ons daarom goed voorstellen dat de 
apostelen grote moeite hadden om de ervaring 
te verwoorden van Jezus die niet langer fysiek 
bij hen aanwezig was, maar toch heel nabij. 
Misschien wel veel dichterbij dan toen hij op 
aarde met hen was. Dit gevoel dat iemand 
ons meer nabij kan zijn in diens afwezigheid 
kennen we allemaal, vooral als we veel van die 
persoon houden.

Markus (vers 16,19)  is heel summier over de 
hemelvaart van Jezus: ‘Nadat de Heer Jezus hun 
dit gezegd had, werd hij in de hemel opgenomen 
en nam Hij plaats aan de rechterhand van God.” 
In de Handelingen van de apostelen lezen wij 
in vers 9: ‘Na deze woorden werd Hij voor hun 
ogen  omhooggeheven en een wolk onttrok 
Hem aan hun gezicht.’

Rechterhand
We begrijpen meteen dat niet bedoeld wordt 
dat Jezus letterlijk zit aan de rechterhand van 
God. Met rechterhand bedoelen wij veel meer. 
Het is een ereplaats en geeft aan hoe bijzonder 
de persoon is die aan de rechterhand van 
de gastheer mag zitten. Het is vaak ook de 
rechterhand die in actie komt wanneer er iets 
gedaan moet worden. De rechterhand van God 
wordt ook in verband gebracht met recht en 
rechtvaardigheid.

Wolk 
Het woordje ‘wolk’ zou ons wel eens in 
verwarring kunnen brengen vooral als wij 
hemelvaart letterlijk opvatten, namelijk dat 
Jezus zoals een raket opstijgt en dat hij door 
de wolken aan ons zicht wordt ontnomen. Het 
woordje ‘wolk’ dat Lukas ons aanreikt, vormt 
de sleutel om de hemelvaart goed te verstaan. 
In het Oude Testament wordt wolk als symbool 
gebruikt om de aanwezigheid van God te 
benadrukken. We kennen allemaal het verhaal 
in het boek Exodus waar tijdens de vlucht uit 
Egypte overdag een wolk het volk begeleidde 
en gedurende de nacht een luchtkolom. 
Tijdens hun tocht in de woestijn moesten de 
Israëlieten een tabernakel bouwen in een tent, 
die overschaduwd werd door de wolk van God. 
Wanneer Jezus door een wolk aan de ogen van 
de apostelen wordt onttrokken wil dat zeggen 
dat Jezus volledig opgaat in de aanwezigheid 
van God.

Hemelvaart: Een wolkje hoop

MEIMAAND  -  MARIAMAAND

Elke Avond Om 19.00U 
Rozenkrans –Gebed Via Radio Immanuel 

Voor Priester-Roepingen 
Voor Ons Bisdom

Waar is God?
Op de kleuterschool leerden wij op de vraag 
waar God is, in koor te antwoorden: ‘God is 
overal’.  Mozes ontmoette God in de brandende 
doornstruik. De Joodse rabbijnen leerden dat 
als God zelfs in een doornstruik te vinden is, 
Hij dan ook te vinden is in alle andere netelige 
situaties. 

Aanwezig
Hemelvaart is dus een feest van Gods 
aanwezigheid. Hij is aanwezig in ons verdriet 
en wanhoop. Hij is aanwezig in onze plannen en 
dromen. De afgelopen week werd de film Oema 
fu Sranan vertoond. Het is een gerestaureerde 
film die in de vergetelheid was geraakt en 
handelt over de schrijnende armoede en sociale 
wantoestanden die Surinaamse vrouwen in 
Nederland en Suriname meemaakten in de 
jaren zeventig van de vorige eeuw.  Wie deze 
film ziet, vraagt zich af waar vrouwen vandaag 
de kracht halen om staande te blijven onder 
zulke erbarmelijke omstandigheden. Er is 
na al die jaren niet veel veranderd maar de 
vrouwen houden vol en zetten door. Dat is 
een wolkje hoop van Gods aanwezigheid in de 
diepste ellende. Hij is aanwezig in onze strijd 
om Suriname en de wereld tot de hemel te 
verheffen.
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Leeswijzer
UIT DE FRATER LAMBERTUS BIBLIOTHEEK
Adres: Mgr. Wulfingstraat 2 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 10.00-18.00u
Voor info: Jenny Sopawiro, tel. 426092 tst 107 
Email: bibliotheek@bisdomparamaribo.org

Andreas Baus e.a.
Leven met de moeder van de Heer

Boekje dat uitgegeven is ter gelegenheid 
van het Maria-jaar. Het wil duidelijk 
maken wat Maria voor ons was en is. 
Het wil ook laten zien hoe Maria ons 
naar Jezus wil en kan leiden. Deel 1 
vertelt het levensverhaal van Maria 
terwijl deel 2 Maria behandelt in het 
geloof van de kerk. In het derde gedeelte 
komen beelden en gebeden aan de 
orde. Deel 4 geeft een overzicht van 
bedevaarten naar Maria en het laatste 
deel behandelt de devoties die toegewijd 
zijn aan de Moeder van de Heer.

Oegstgeest: Stg RK Voorlichting, 
1989; 143 blz.

Sanny Bruijns
Weg van Maria

De auteur brengt in dit boek haar 
inzichten over de geestelijke weg 
via Maria. In het leven van de 
bijbelse Maria herkent de schrijfster 
ervaringen die een mens op zijn 
of haar geestelijke weg opdoet. 
Bij elk ervan staat ze stil. Verder 
bevat het boek onder andere de 
bijbelse en apocriefe bronteksten, 
een persoonlijke leidraad voor 
meditatie, Mariagravures met 
toelichting, informatie over 
Mariafeesten en gedenkdagen.

’s-Hertogenbosch: KBS, 2002; 92 
blz.

Op 2 juni a.s. zal er een sacramentsprocessie 
gehouden worden. Het start met een 

eucharistieviering om 17:00 in de kathedrale 
basiliek waarna wij door enkele straten van 
Paramaribo zullen lopen om te getuigen van 

Christus. Doe je mee? 

Maar snel contact met uw parochie/
gemeente en volg de updates. Er is aardig 
wat voorbereiding voor nodig. De laatste 

Sacramentsprocessie in Paramaribo werd 
gehouden in 2019.

HULP VOOR HAÏTI
Tijdens de laatste jaarvergadering van 
de Antilliaanse Bisschoppenconferentie, 
die gedurende de tweede week na Pasen 
werd gehouden in de Bahamas, hebben de 
bisschoppen zich gebogen over hulp aan 
het door geweld geteisterde volk van Haïti. 
Als blijk van solidariteit met onze zusters 
en broeders in dat land willen wij daarom 
een collecte houden om op die manier ons 
medeleven te betuigen en hulp te bieden. 
De collecte van de laatste zondag van de 
maand mei dient daarom bestemd te worden 
voor Haïti. Gelieve de gehele collecte van 
die zondag over te maken naar de rekening 
RK BISDOM ONDERSTEUNINGSFONDS, 
rekeningnummer 64.95.338 met vermelding 
van “HULP VOOR HAÏTI.”

Bij voorbaat dank voor uw welwillende gave.

De Bisschop van Paramaribo
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2. God stijgt ten troon onder luid gejuich,
de Heer met geschal van bazuinen.
Zingt nu voor God, laat klinken uw zang,
voor onze koning een loflied!

3. Koning is God over heel de aarde,
zingt dus een psalm voor Hem.
Koning is God over alle naties,
zetelend op zijn heilige troon.

Achtergrond van de tweede lezing 
Paulus verbindt in zijn brief aan de Efeziërs 
hele diepe lessen aan de hemelvaart van 
Christus. Hier benadrukt Paulus dat wij allen 
die Christus door het doopsel toebehoren, 
één Lichaam vormen. Deze eenheid is aan 
de ene kant een mystieke realiteit omdat de 
Heilige Geest aan alle gelovigen in het doopsel 
gegeven is en dat geeft een eenheid aan de 
Kerk in al haar verscheidenheid van rassen, 
maatschappelijke achtergronden, taken en 
posities. Maar deze eenheid is aan de andere 
kant toch ook echt een dringende opdracht, 
omdat we allemaal weten dat die eenheid lang 
niet altijd gemakkelijk is. Misschien is het 
juist daarom, dat Paulus zo sterk oproept tot 
eenheid in deze passage.

Tweede lezing: Efesiërs 4: 1-13
Ik, de gevangene in de Heer, vraag u met 
aandrang: leidt een leven dat beantwoordt aan 
de roeping die gij van God ontvangen hebt, in 
alle deemoed en zachtheid, in lankmoedigheid, 
liefdevol elkaar verdragend. Beijvert u de 
eenheid des Geestes te behouden door de 
band van de vrede: één lichaam en één Geest, 
zoals gij ook geroepen zijt tot één en dezelfde 
hoop waarvoor Gods roeping borg staat. Eén 
Heer, één geloof, één doop. Eén God en Vader 
van allen, die is boven allen, en met allen, en 
in allen. Maar aan ieder van ons afzonderlijk 
is de genade verleend naar de maat van 
Christus’ gave. Daarom zegt de Schrift: “Hij is 
opgevaren naar den hoge, Hij heeft gevangenen 
meegevoerd, Hij heeft gaven gegeven aan de 
mensen.” Hij is opgestegen: dit betekent dat 
Hij eerst in de diepte is afgedaald, tot op de 

aarde. Hij die is neergedaald, is dezelfde die 
ook is opgestegen, hoog boven alle hemelen, 
om het heelal te vervullen. Hij heeft ook gaven 
gegeven: sommigen maakte Hij apostelen, 
anderen profeten, anderen evangelisten, weer 
anderen herders en leraars, om de heiligen 
toe te rusten voor het werk der bediening, tot 
opbouw van het lichaam van Christus, totdat 
wij allen tezamen komen tot de eenheid in 
het geloof en de kennis van Gods Zoon, tot de 
volmaakte Man, tot de gehele omvang van de 
volheid van de Christus.

Achtergrond van de evangelielezing:  
Marcus besluit zijn evangelie met de 
hemelvaart van Jezus en de missie die 
Christus de Kerk meegeeft om een krachtige 
geloofsgemeenschap te zijn die missionair 
van hart is en die over heel de wereld getuigt 
van het evangelie. Hierbij laat Marcus zien 
dat de Verrezen Heer altijd de Kerk nabij zal 
zijn en Hij door de kracht van de Heilige Geest 
geregeld wonderen zal doen geschieden. De 
wonderen zijn geen doel op zich, maar moeten 
de gelovigen bemoedigen om ook te midden 
van tegenslagen, vervolgingen of innerlijke 
spanningen, deze zending toch steeds weer 
op te pakken. Als Christenen moeten wij altijd 
missionair blijven. Het is de levende Heer die 
ons daartoe de kracht zal schenken.

Evangelie: Marcus 16: 15-20
In die tijd verscheen Jezus aan de elf en 
sprak tot hen: “Gaat uit over de hele wereld 
en verkondigt het Evangelie aan heel de 
schepping. Wie gelooft en gedoopt is, zal 
gered worden, maar wie niet gelooft, zal 
veroordeeld worden. En deze tekenen zullen 
de gelovigen vergezellen: in mijn Naam zullen 
ze duivels uitdrijven, nieuwe talen spreken, 
slangen opnemen; zelfs als ze dodelijk vergif 
drinken, zal het hun geen kwaad doen; en 
als ze aan zieken de handen opleggen, zullen 
dezen genezen zijn.” Nadat de Heer Jezus aldus 
tot hen gesproken had, werd Hij ten hemel 
opgenomen en Hij zit aan de rechterhand 
van God. Maar zij trokken uit om overal te 
prediken, en de Heer werkte met hen mee en 
schonk kracht aan hun woord door de tekenen 
die het vergezelden.

Overweging:
De hemelvaart van Jezus is een heel bijzonder, 
heel diepzinnig, onderdeel van alles wat de 
Vader doet in en door Zijn Zoon. De mens kan 
namelijk niet uit eigen kracht vrijkomen van 
de duistere realiteit van de machten van het 
kwaad en van de slavernij van de zonde en de 
dood: voor heel de mensheid is Gods liefde en 
barmhartigheid essentieel en noodzakelijk. De 
Vader blijft werken aan de verlossing van alle 
mensen, want alle mensen zijn Zijn kinderen. 
En alles wat de Zoon doet, weerspiegelt die 
barmhartigheid en trouw van de Vader.

De realiteit van de ijzeren greep waarmee het 
kwaad geheel de mensheid gebonden houdt, 
wordt door onze katholieke leer “de erfzonde” 
genoemd. De erfzonde is een moeilijke realiteit 
die wij op de een of andere manier erven. 

Commentaar op de Lezingen van Hemelvaartsdag (Jaar B)

Achtergrond van de eerste lezing De 
Handelingen der Apostelen is het tweede 
werk van Lucas. Het is het vervolg van het 
evangelie, dat Lucas al eerder had geschreven. 
Handelingen gaat over de jonge Kerk zoals 
die na de verrijzenis zich had ontplooid, met 
extra aandacht voor de rol daarin van de twee 
grote apostelen Petrus en Paulus. Lucas begint 
Handelingen der Apostelen met de hemelvaart 
van Christus. Maar let ook op hoeveel keer 
Lucas de Heilige Geest noemt in deze passage. 
Lucas heeft zowel in het evangelie als in 
Handelingen veel aandacht voor het werken 
van de Heilige Geest. In deze passage over 
de hemelvaart van de Heer maakt Lucas het 
duidelijk dat het vooral door de Heilige Geest 
zal zijn dat Jezus de Kerk de eeuwen door 
zal leiden. De Heilige Geest zal de gelovigen 
toerusten met kracht en zal de eenheid in de 
Kerk bewaren. Wat ook heel duidelijk naar 
voren komt, is dat Jezus als de Messias niet het 
aardse koninkrijk van koning David in glorie 
zal herstellen, zoals vele Joden en de apostelen 
van Hem hadden verwacht, maar dat het nu 
gaat om Gods verlossing van alle volkeren door 
de kruisdood en verrijzenis van Zijn Zoon. En 
heel de Kerk wordt geroepen en toegerust met 
de Heilige Geest, om deze Blijde Boodschap 
onder alle volkeren te doen weerklinken.

Eerste lezing: 
Handelingen der Apostelen 1: 1-11
Het eerste boek, dat ik geschreven heb, 
Teófilus, ging over alles wat Jezus gedaan en 
geleerd heeft tot aan de dag waarop Hij zijn 
opdracht gaf aan de apostelen die Hij door de 
Heilige Geest had uitgekozen, en ten hemel 
werd opgenomen. Na zijn sterven toonde Hij 
hun met vele bewijzen dat Hij in leven was. 
Hij verscheen hun gedurende veertig dagen 
en sprak met hen over het Rijk Gods. Terwijl 
Hij met hen at, beval Hij hun Jeruzalem niet 
te verlaten, maar de belofte van de Vader af 
te wachten, “die gij van Mij vernomen hebt: 
Johannes doopte met water, maar gij zult over 
enkele dagen gedoopt worden met de Heilige 
Geest.” Toen zij eens bijeengekomen waren, 
stelden zij Hem de vraag: “Heer, gaat Gij in 
deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen?” 
Maar Hij gaf hun ten antwoord: “Het komt u 
niet toe dag en uur te kennen die de Vader 
in zijn macht heeft vastgesteld. Maar gij zult 
kracht ontvangen van de Heilige Geest die over 
u komt om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, 
in geheel Judea en Samaria en tot het uiteinde 
van de aarde.” Na deze woorden werd Hij 
ten aanschouwen van hen omhooggeheven 
en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. 
Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen 
nastaarden, stonden opeens twee mannen in 
witte gewaden bij hen, die zeiden: “Mannen van 
Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? 
Deze Jezus die van u is weggenomen naar de 
hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij 
Hem naar de hemel hebt zien gaan.”

Tussenzang:  Psalm 47
Antifoon: GOD STIJGT TEN TROON ONDER 
LUID GEJUICH, DE HEER MET GESCHAL VAN 
BAZUINEN!

1.  Alle volkeren, klapt in de handen,
jubelt voor God met blij geroep.
Want groot is de Heer en alom geducht,
een machtig vorst over heel de aarde.

Wordt vervolgd op pagina 4  

"Toen werd de Heer ten hemel opgenomen".
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Commentaar op de Lezingen van Hemelvaartsdag (Jaar B)

Het is niet alleen door het nadoen van slechte 
voorbeelden dat dit gebeurt, maar het gaat 
veel dieper: in iedere mens zit onverklaarbaar 
verstrengeld tussen al het goede in de persoon 
ook die donkere tegenkracht van het kwaad. 
Zelfs bij mensen die heel veel moeite doen om 
zichzelf geestelijk en ethisch te verheffen.

In deze realiteit is het kruis het hoogtepunt 
van Gods barmhartigheid en van Zijn 
verlossende liefde. Door de menswording 
is Christus zowel de eeuwige Zoon van de 
Vader maar is Hij ook deel van de mensheid 
geworden. Aan het kruis offert de Zoon zichzelf 
dan in volledige liefde en zelfgave aan de 
Vader: “Niet Mijn wil maar Uw wil geschiede”. 
Zo is het kruis de goddelijke liefde voor heel 
de mensheid, om zo het duister te overwinnen 
en die ijzeren greep te doorbreken. Aan het 
kruis verlost de Zoon heel de mensheid van die 
duistere realiteit en brengt Hij het volmaakte, 
eeuwige en goddelijke offer dat alle schuld van 
de mensen voldoet.

Zoals Mozes, -maar dan op volmaakte wijze-, 
leidt Jezus ons van de slavernij van het kwaad, 
van de dood en de zonde, door de wateren van 
Zijn kruisoffer naar het beloofde land van een 
nieuwe hemel en aarde. Jezus is zelf de nieuwe 
Mozes, het ware Paaslam, het volmaakte 
Manna, de Goede Herder.

Zijn verrijzenis is het begin van die nieuwe 
schepping. De verrezen Heer draagt echter 
bewust wel de wonden van het lijden van het 
kruis. Zo toont Hij Zijn verbondenheid met de 
mensheid. In Zijn verheerlijkt lichaam eet Hij 
geroosterde vis en laat Hij de apostelen Zijn 
wonden betasten, opdat zij kunnen zien dat 
Hij nu verheerlijkt is en toch het lichamelijk-
menselijke in zich verenigt.

Zijn hemelvaart is meer dan alleen het 
terugkeren van de Zoon naar de heerlijkheid 
die Hij had bij de Vader vóór de Menswording. 
Het is dat, maar het is ook meer! De 
verheerlijkte Heer wordt gelijk een brug die 
hemel en aarde verbindt: de Zoon is vanaf nu 
in de hemel, in de eeuwige heerlijkheid van de 
Vader, maar tegelijkertijd blijft Hij deel van de 
aarde, dicht bij ons mensen. Met de hemelvaart 
voltooit Jezus deze verbinding van het eeuwige 
en het tijdelijke. Met de hemelvaart verbindt 
Hij het goddelijke en het menselijke, en brengt 
Hij het zuivere in onze onvolmaakte aardse 
werkelijkheid.

Vanaf de hemelvaart zal Jezus in de hemel zijn: 
we noemen dat in de theologie “transcendent”. 
Transcendent wil zeggen dat de Zoon verheven 
is, geheel anders dan het aardse en geschapene. 
Transcendent wil zeggen dat de Zoon met de 
Vader en de Heilige Geest eeuwig, zuiver en 
onbewogen is.

Maar de Zoon is ook heel nabij aan een ieder 
die in geloof en gebed Hem zoekt en aanroept. 
Dat noemt de theologie “immanent”. Immanent 
wil zeggen: nabij, betrokken op ons welzijn, 
luisterend naar ons bidden, bewogen zijn door 
wat wij meemaken. Bij de hemelvaart wordt 
heel zichtbaar dat Christus transcendent is, 
waardoor de apostelen naar boven, naar de 
hemel, staren, maar dat Hij tevens immanent 
is, waardoor de engelen de apostelen oproepen 
om in actie te komen, om Jezus’ werk voort te 
zetten.

Met de hemelvaart is de Kerk zich bewust 
van de transcendente genade van Christus 
in de sacramenten, in de liturgie en vooral 
de Eucharistie. Het transcendente doet ons 
aanbidden, doet ons de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest loven en prijzen omwille van de 
majesteit en liefde van de drieëne God. Het 
doet ons danken voor alles wat Hij ons vergeeft 
en voor alles wat Hij ons steeds weer geeft 
omdat wij Zijn kinderen zijn en blijven.

Maar met de hemelvaart krijgt de Kerk, 
vanuit de blijvende immanente nabijheid van 
Christus in ons leven, ook een zending mee. 
Marcus beschrijft deze zending heel beknopt: 
“Gaat uit over de hele wereld en verkondigt 
het Evangelie aan heel de schepping”. Deze 
zending, deze missie, geeft Jezus niet alleen 
mee aan bisschoppen, priesters en diakens, 
aan religieuzen en andere geestelijken. Nee, 
elke persoon die door het doopsel verbonden 
is met Hem, is geroepen om op eigen manier 
en vanuit de eigen plek waar je leeft en werkt, 
Jezus’ werk in de wereld voort te zetten. Het 
wil zeggen dat wij moeten leren spreken 
over ons geloof in Hem, over de kracht van 
Zijn aanwezigheid in gebed en sacramenten. 
Wij moeten door een oprechte eerlijke en 
hartelijke levenshouding in deze harde wereld 
inspirerende mensen zijn die opvallen en 
naar Jezus verwijzen. Wij moeten het een 
eer vinden als wij enkele mensen tot Hem 
konden brengen, of als wij enkele mensen die 
twijfelden of geloof in God en naar de kerk 
gaan wel zin hebben, konden begeleiden naar 
een nieuwe beleving van geloof in Hem.

Het leven zal altijd een struggle, een 
worsteling, blijven met mooie momenten maar 
ook met frustrerende teleurstellingen, maar bij 
Zijn hemelvaart zegt Jezus tot ons om niet bang 
te zijn. Hij zegt dat wij altijd op Zijn verborgen, 
immanente aanwezigheid mogen rekenen in 
gebed en sacramenten.

Ik denk dat waar dit alles op neer komt, is: 
het streven naar een hele belangrijke balans. 
Aan de ene kant zullen we zonder regelmatig 
gebed, zelf-reflectie en overweging van 
Gods Woord, die roeping als Christenen niet 
volhouden. In die zin moeten we, net als de 

apostelen bij de hemelvaart van Jezus, naar de 
hemel blijven opzien: dat wil namelijk zeggen 
dat we ons innerlijk richten op het hogere, 
op het verhevene, op het transcendente dat 
onze onvolmaakte wereld overstijgt. Maar 
het is “ora et labora”: we kunnen niet alleen 
maar bidden en mediteren, we moeten ook 
werken! We moeten werken aan onszelf  en 
we moeten werken voor anderen en om het 
evangelie uit te dagen. Het is “bidden en 
werken”: kracht zoeken en kracht vinden bij 
Christus, maar ook zout der aarde zijn door te 
leven naar de waarden van God en de bezieling 
van het evangelie. Het is dus aan de ene kant 
als onvolmaakte mensen alles van Christus 
vragen in het gebed, maar tegelijkertijd ook 
aanpakken waar je kunt en je best doen om 
je in te zetten vanuit de gaven die de Heilige 
Geest in je binnenste geeft.

Hij keert ten hemel terug uit eigen kracht. Dat 
was niet het geval met Maria die door de Vader 
na haar aardse leven met lichaam en ziel ten 
hemel opgenomen werd, om zo de moeder 
weer te verenigen met haar Zoon. Moeder 
Maria mocht haar Zoon dus al gelijk bij haar 
aardse sterven met lichaam en ziel volgen. Wij 
zijn niet zo bevoorrecht als Maria, want wij 
hebben niet negen maanden lang de Zoon van 
God in onze schoot gedragen, Hem gevoed en 
gevormd, en in alles één met Hem gebleven, 
zoals Zijn moeder Maria dat is geweest.

Maar toch geldt ook voor ons allen: de 
hemelvaart van de verrezen Christus verbindt 
de aarde met de hemel! Wij, alle Christenen 
ter wereld, vormen tezamen het mystieke 
Lichaam van Christus en Hij is het Hoofd van 
dit Lichaam. Met Zijn hemelvaart heeft Hij Zijn 
verlossing, kruisoffer en verrijzenis voltooid. 
Met Zijn hemelvaart is Hij ons voorgegaan in de 
heerlijkheid van de Vader. Eens zullen wij Hem 
daar mogen volgen, omdat wij Zijn Lichaam 
zijn: Hij is de wijnstok en wij zijn de ranken. 
Hij geeft ons allen een missie en opdracht mee 
om het evangelie uit te dragen. Maar de Heer 
verzekert ons bij Zijn hemelvaart ook dat Hij 
altijd bij ons zal zijn met Zijn barmhartigheid 
en trouw. Hoe mooi is het om met Christus 
verbonden te zijn!!

"Iedere gelovige die gedoopt is, heeft de missie om de bezieling van het evangelie uit te dragen, en 
anderen te inspireren tot een levendige relatie met Christus"
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THE EMERALD Cross. Een zondagse ervaring!

Ik keek naar de flyer en dacht hmm, wat 
zou dat inhouden. Was getriggerd, toen 
Florance op een zondagmorgen na de mis 
het voorstel deed om als liturgiegroep  
Heilige Familie Kerk, de expo te bezoeken. 
Ja dat was de optie voor mij als groep (15 
pers) te participeren. We dachten nog 
enkele anderen te benaderen mee te gaan 
en kwamen op totaal 14 personen.

Wat fijn was om zulk een expo als ‘The 
Emerald Cross’ te bezoeken is dat je er 
met praktiserende christenen naartoe 
gaat. Het gaat n.l. om een christelijke 
ervaring – die je niet echt zal aanspreken 
als leek. Kijken dan naar schilderkunst 
zonder die inhoudelijke aanraking. 

Het is niet mijn eerste bezoek aan het 
Kerkelijk Museum Bisschopshuis en de 
ontvangst is altijd hartelijk door mevr. 
Hedy Vrede en assistent Sen Nandoe, die 
ons de nodige informatie gaven over hoe 
ermee om te gaan.

De kunstwerken van Leo Wong Loi 
Sing over de Kruisweg 14 staties die we 
steeds in de 40-dagentijd beleven,  plus 
een 15e, zijn geschilderd in 2002 en 
zijn geschonken aan de Alfons Parochie 
Keizerstraat, waar ze na de expo weer 
permanent te bezichtigen zullen zijn. De 
15e statie eraan toegevoegd door Wong 
Loi Sing is bijzonder omdat die juist de 
basis van het christelijk geloof weergeeft. 
Hij laat de dood niet eindigen in het graf, 
maar laat ons de verrijzenis in ontdekken. 
De expo was gepland voor de Goede Week 
2024, maar is nog voor onbepaalde tijd 
te bezichtigen in het Kerkelijk Museum 
Bisschopshuis.  Bijzonder aan ‘The 
Emerald Cross’ is dat het thema een 
geïncultureerde kruisweg van Jezus in de 
context van de Surinaamse samenleving 
is geplaatst. De link ontstond door de 

in 1985 verschenen film ‘The Emerald 
Forest’ waarvan de inhoud anno 2024 
nog steeds actueel is, n.l. ontbossing en 
ontheemden van het Amazone regenwoud 
en zijn oorspronkelijke bewoners. De 
smaragd een kostbare groene edelsteen 
staat symbool voor het regenwoud en 
de groene kleur komt in elk schilderij 
steeds weer terug. Zowel de kleur als de 
edelsteen hebben daarnaast een spirituele 
betekenis.

De expositie en de film zijn aan elkaar 
gekoppeld. Immers was de film de 
inspiratie voor Wong Loi Sing het 
thema te verwerken in 15 schitterende 
kunstwerken. We hebben in alle rust de 14 
staties plus de 15e doorgenomen middels 
de teksten bij elk schilderij door iemand 
anders te laten voorlezen met daaraan 
gekoppeld de korte overweging. 

Omdat we hebben ingecalculeerd op de 
zondag na de mis naar de expositie te 
gaan waaraan een 2 uur durende film 
gekoppeld was, leek het verstandig om 
te zorgen voor een kleine lunchbreak, 
die we even gezellig met elkaar op het 
achterterras van het Bisschopshuis 
konden nuttigen.

Toen was het tijd voor nog een rondleiding 
in het bovenhuis en konden we daarna 
plaatsnemen voor ‘The Emerald Forest’ 
de 2 uren durende film, waar ik in 1ste 
instantie tegenop zag, wist ons bijzonder 
te boeien en de 2 uren vlogen om.  Aan het 
eind van deze zondagse ervaring kwamen 
wij tot de conclusie  dat het zeer de moeite 
waard is geweest.

Namens de liturgiegroep HFK en 
vrienden 
Helen BTKSim 

BENOEMINGEN & MUTATIES
De bisschop heeft de eerwaarde heer 
Johannes Gading per 01 mei 2024 formeel 
benoemd tot pastoor van de parochie Onze 
Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangens is te 
Mary’s Hope, Coronie. Per dezelfde datum 
treedt pater Augustinus Sudaryanto af als 
pastoor van de parochie. De datum van 
de officiële overdrachtsceremonie wordt 
alsnog bekend gemaakt. Wij wensen 
beide paters heel veel succes toe in hun 
pastorale bediening en bidden op Gods 
zegen over hen, hun werk en de parochies 
van Coronie en Nickerie.

CONTACT MET CMC
De bisschop is al enige tijd in contact 
met de Congregation of the Mother of 
Carmel, dat is de Indiase Provincie van 
de Congregatie van de Carmelitessen 
in Kerala, India. Het contact met deze 
congregatie kwam tot stand via een 
studiegenoot van de bisschop, die nu 
hulpbisschop is in een van de bisdommen 
in India. In dit contact heeft de bisschop 
de Carmelitessen uitgenodigd om naar 
Suriname te komen en zich hier te 
orienteren, met natuurlijk als doel de 
mogelijkheid te bekijken van het vestigen 
van een communiteit of meerdere 
communiteiten in Suriname.

De zusters van deze provincie zijn op dit 
moment verspreid over vier continenten 
(Azië, Afrika, Noord Amerika en Europa), 
verdeeld in 24 provincies en 4 regio’s, 
met een totaal van 6,123 geprofeste en 
347 tijdelijk geprofeste leden.

Deze zusters zijn betrokken in veschillende 
apostolaten zoals geloofsverdieping, 
onderwijs, gezondheidszorg, en andere 
welzijnsprogramma’s. Het CMC publiceert 
haar eigen boeken en tijdschriften gericht 
op gezinnen, vrouwen en kinderen. Ze 
heeft ook een eigen Youtube-kanaal.

Een delegatie van deze zusters wordt 
binnenkort in ons land verwacht voor een 
eerste bezoek. Indien het zover komt dat 
zij een communiteit in ons land vestigen, 
zal dit de eerste communiteit zijn in zowel 
de Caribbean als Zuid Amerika.

RETRAITE
In de eerste week van juni – en wel van 
03 t/m 06 juni – zal de jaarlijkse retraite 
gehouden worden voor priesters, diakens 
en religieuzen. Deze retraite zal dit jaar 
geleid worden door pater Norbert Schnell 
van het Bisdom Breda. De retraite is een 
welkome periode van rust en bezinning voor 
de geestelijken en religieuzen, en daarom 
wordt op de gemeenschap een beroep 
gedaan om hen deze rust ook te gunnen en 
de geestelijken en religieuzen in die week te 
ontzien van allerlei afspraken en taken.
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EEN BELANGRIJKE GEBEURTENIS…
MATTIAS  VERVANGT  JUDAS  ISKARIOTH 

(Wie wordt de plaatsvervanger voor Judas Iscarioth?  Hand. 1/12-26)

Donderdag tussen de 6e  en 7e Zondagbvan 
Pasen –dit jaar 09 Mei-  vieren wij in de 
Katholieke Kerk het feest van ‘sHeren 
Hemelvaart. Het is  in Suriname wel niet de 
liturgische viering van ‘s Heren Hemelvaart, 
want die wordt de Zondag erna  gevierd, 
maar voor velen blijft deze Donderdag, de 
VEERTIGSTE DAG na Pasen, de echte dag 
van ‘s HEREN HEMELVAART’.  In vele landen 
is de vrije dag van ’s HEREN HEMELVAART 
vervallen en is het feest verschoven naar de 
Zondag erna, zoals in Suriname. Wij hebben 
deze feestdag “afgestaan” om aan onze Hindoe- 
en Moslim broeders en zusters ook een 
feestdag te geven, hetzij Holy Pagwah of Idul 
Fitre.

Een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis 
van de Kerk van Christus, vond plaats tussen 
de Hemelvaart van Jezus en het gebeuren op 
Pinksteren in Jeruzalem, op de 50ste  dag na 
Pasen.  Pinksteren  -  Penetekostes,  -in het 
grieks-,  betekent de VIJFTIGSTE (dag).  Deze  
gebeurtenis wordt beschreven in het eerste 
hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen 
I/12-26.  Dit verhaal werd altijd gelezen op 
de 7e Zondag van Pasen, dwz. de Zondag na 
Hemelvaart, in alle drie jaren, cyclus A, B en 
C.  Aangezien tegenwoordig Hemelvaart bijna 
altijd op de Zondag na de Donderdag van 
Hemelvaart gevierd wordt, vervalt dat stukje 
elk jaar en wordt er geen aandacht besteed 
aan dit gebeuren:.  nl.:  De jonge gemeenschap 
van volgelingen van Jezus o.l.v. Petrus, neemt 
het initiatief om een opvolger te zoeken voor 
Judas Iscarioth,  die uit de groep was getreden 
door zelfdoding.  Hij had zijn meester verraden 
voor een som geld, nl  dertig zilverlingen: dat 
was in die tijd de prijs van een slaaf.  Hij had 
wel wroeging, want hij gooide de zilverstukken 
in de tempel. “Ik heb onschuldig bloed 
verraden…” Maar hij kon niet het geloof  en 
berouw opbrengen om zijn Meester vergiffenis 
te vragen, en verhing zich. Het is opvallend dat 
Petrus na het heengaan van Jezus de leiding 
neemt van de groep. Hij wordt zich bewust 
van zijn zending, opdracht  door Jezus aan hem 
toevertrouwd:  …“Simon, voortaan zal je Petrus 
heten, Kefas, de steenrots, waarop ik Mijn Kerk 
zal bouwen”…

Na de Hemelvaart van de Heer Jezus gingen de  
elf apostelen en de ‘leerlingen’ terug naar  de 
‘Bovenzaal’ dwz. daar waar ze vaker bij elkaar 
kwamen en ook het Laatste Avondmaal hadden 
gevierd. Ze waren  met ongeveer 120 mensen 
bij elkaar.

…”In die dagen -na de Hemelvaart van de Heer- 
waren de broeders en zusters bij elkaar met 
ongeveer 120 personen en Petrus nam het 
woord:  ‘Broeders en Zusters, het Schriftwoord 
moest in vervulling gaan dat de heilige Geest 
door de mond van koning David in zijn psalmen 
heeft gesproken over Judas die de gids is 
geworden van hen die Jezus kwamen gevangen 
nemen in de hof van Olijven.’ (Hand. I/15 en 
volgende verzen.)

Psalm 109/7-8  zegt hierover: …”Zijn 
rechtszaak loopt uit op een vonnis, zelfs zijn 
gebed wordt als zonde aangemerkt;  Dan zullen 

zijn dagen geteld zijn en…….   dan neemt een 
ander zijn functie over…”

Hand. I/ 21:  …”Dus moet één van de mannen 
die tot ons gezelschap behoren gedurende de 
tijd dat de Heer Jezus onder ons verkeerde, 
vanaf het Doopsel van Johannes tot de dag 
waarop Hij van ons werd weggenomen, en met 
ons een getuige worden van Zijn Verrijzenis…. 
Men stelde er twee voor die aan bovengestelde 
voorwaarden voldeden: Jozef, ook Barsabbas 
geheten en Mattias.  Toen baden zij als volgt:  
‘Gij, Heer, die aller harten kent, wijs degene 
aan die Gij van deze twee hebt uitverkoren 
om de plaats in te nemen  in het dienstwerk 
en het apostelambt, waaraan Judas ontrouw 
is geworden…’   Toen liet men hen loten en het 
lot viel op Mattias. Hij werd toegevoegd aan 
de groep van ELF Apostelen…” Er worden hier 
duidelijk drie voorwaarden gesteld om Apostel,  
te worden:…

1= De kandidaat  moet Jezus gekend hebben 
vanaf het Doopsel van Jezus door Johannes  
de Doper in de Jordaan,  tot aan Zijn dood op 
Golgotha in  Jeruzalem:

2= De kandidaat moet ook getuigen zijn van de 
Heer  en Hem in levende lijve  hebben  ontmoet    
na Zijn  Verrijzenis op die Paasmorgen.  Oog-
getuige van de Verrezen Heer!

3= De kandidaat moet door Jezus zelf 
geroepen worden en daarom stelt Petrus 
voor om te loten    tussen de twee kandidaten 
Barsabbas en Mattias, die aan de eerste twee 
voorwaarden voldeden.  De uitslag zal men 
aanvaarden als zijnde de keuze van de Heer 
zelf.

Het lot viel op Matthias. Men aanvaardde  dus 
dat het de wil van Jezus was om Matthias aan 
te stellen als opvolger van Judas Iscarioth en 
toe te voegen een het college van 11  Apostelen. 
Zo was het getal weer op 12 Apostelen, zodat 
het gebeuren wat nu volgt, het gebeuren van 
Pinksteren in Hoofdstuk 2,   plaats vindt  
terwijl de groep weer bestaat uit 12 Apostelen, 
zoals Jezus dat had gewild.  Meteen hierna 
verhaalt het boek “Handelingen der Apostelen” 
het gebeuren van Pinksteren in Jeruzalem. 
Jezus heeft niet voor niets 12 Apostelen 
genomen, gekozen, geroepen.

In het Oude Testament werd het volk Gods 
gevormd door de 12 zonen van Jakob, die op 
een gegeven moment  een andere naam krijgt 
nl. Israël. Jakob was de kleinzoon van Abraham 
en zoon van Isaak. Hij had een tweelingbroer 
Ezau. Jakob krijgt  een andere naam, nl. Israël 
en onder deze naam is hij beter bekend bij ons. 
(Over deze naamsverandering kunt U lezen 
in Gn. 32/23-33)   Zijn 12 zonen vormen de 12 
stammen van Israël, het volk Gods dat bezit zal 
nemen van het Beloofde land dat Jahwe God 
onder ede had beloofd aan hun voorouders, 
Abraham, Isaak en Jakob, de zgn. Stamvaders 
van het Joodse Volk.

We Remember you, 
wi wani sani seti bun tu. 

Kom en deel met ons wat en hoe wij 
beter kunnen binnen de cirkel van 

Verantwoord en veilig verkeer.
 

Wie: Verkeerslachtoffers, 
Mantelzorgers van verkeerslachtoffers, 

Nabestaanden en Veroorzakers van 
aanrijdingen

 
Wanneer: Donderdag 16 mei

 
Waar; Politie Officiers Club 

(Posthuis 2) aan de Zwarte Hoven 
Brugstraat 35

 
Tijd; 10.00 u tot 12.30 u

 
Registreer je tot uiterlijk maandag 13 

mei om 12.00 u bij het 
Korps Suriname Verkeervrijwilligers 

(KSV) op 8587202 of via 
sajaseu@yahoo.com

 
Beperkte toegang dus, Wie eerst komt 

die eerst maalt.

 
Vormsel data:

•	 18 mei 17.00 uur Maria koningin v/d 
wereld 

•	 8 juni 17.00 uur Barmh. Sam 

•	 15 juni 19.00 uur HH Petrus & Paulus 
(volwassen) 

•	 22 juni 17.00 uur Bonifacius 

•	 28 juni 18.00 uur St. Alfons 

•	 30 juni 10.00 uur Copieweg 

•	 6 juli 17.00 uur Heilige Fam 

•	 12 juli 18.00 uur H.H Petrus en Paulus 
(scholen) 

•	 13 juli 17.00 uur Petrus en Paulus 
(scholen en PK) 

•	 14 juli 8.00 uur OLV Fatima 

•	 19 juli 19.00 uur H. Driekoningen 

•	 21 juli 8.00 uur Reeberg 

•	 21 aug 18.00 uur H. Driekoningen 
(volw)

Mei Maand - Maria Maand

Elke Avond Om 19.00U 
Rozenkrans –Gebed Via Radio Immanuel 

Voor Priester-Roepingen 
Voor Ons Bisdom

Wordt vervolgd op pagina 7
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Hij wordt op wonderbare wijze gered uit 
zijn gevangenschap. Dan stelt de bewaker de 
vraag die ieder mens stelt: hoe kan ik gered 
worden? Geloof in de Heer Jezus is voor Paulus 
de vreugde van zijn leven. Dat is het ook voor 
de bewaker geworden. Hoe vreugdevol is het 
geloof voor ons?

Gebed
Barmhartige God, U redt ons uit elke nood. Wij 
bidden U: bevrijd ons uit onze noden en geef 
ons een hart dat altijd in vreugde met U leeft. 
Amen.

Dagtekst
Ps. 59,4: Want zie, zij leggen een hinderlaag 
voor mijn ziel.

Overweging
Een hinderlaag voor je ziel. David moest 
vechten tegen mensen van vlees en bloed. 
Wij worden aangevallen door een vijand die 
onzichtbaar is. Hij is er en soms merk je dat. 
Je voelt hoe je gepakt wordt op die plek waar 
je het meest kwetsbaar bent. Je huwelijk, je 
(werk)verslaving of je humeur; de vijand kan 
alles gebruiken. Hij kent je als geen ander. 
Hij observeert je sinds je bent geboren. Hij 
bespreekt zijn tactieken met zijn handlangers. 
‘Red mij van mijn vijanden, mijn God.’ ‘Ik 
ben er al’, zegt Hij. ‘Vergeet jij dan niet je 
wapenuitrusting aan te trekken?’

Gebed
Trouwe God, U die mij tot heil wilt zijn, zie 
mij aan zoals ik ben. Open mijn hart voor uw 
stem, opdat ik niet aan de kant blijf staan, maar 
mij durf bewegen naar U toe. Dat bid ik U in 
verbondenheid met Jezus Christus. Amen.

moeder van de Kerk te zijn en daarmee ook 
moeder van ons te zijn. Geef dat wij altijd naar
haar luisteren en zo ontdekken hoe wij in 
verbondenheid met U kunnen leven. Amen.

Dagtekst
Joh. 15,26: Wanneer de Helper komt, die Ik u 
van de Vader zal zenden, de Geest der waarheid 
die van de Vader uitgaat, zal Hij over Mij 
getuigenis afleggen

Overweging
Langzaam maar zeker leven we naar 
Pinksteren toe. Vandaag lezen we één van de 
beloften die Jezus heeft gedaan rond de heilige 
Geest. In de lezing staat “Helper”. We mogen 
ook lezen “Advocaat”: iemand die ons bijstaat. 
Die Geest staat ons bij, maar Hij verlicht ook 
ons verstand omdat Hij getuigt wie Jezus is. 
Moge die Geest in ons wonen.

Gebed
Kom, heilige Geest, vervul de harten van uw 
gelovigen en ontsteek in ons het vuur van uw 
Liefde. Sta ons altijd bij met uw wijsheid en laat 
ons getuigen van ons geloof in Christus Jezus. 
Amen.

Dagtekst
Hand. 16,30: Hij leidde hen naar buiten en 
zei: “Heren, wat moet ik doen om gered te 
worden?”

Overweging
Paulus is in de gevangenis terecht gekomen. 
Toch laat hij de moed niet zakken. Ook daar 
blijft hij getuigen van zijn geloof in Christus. 

Dagtekst
Joh. 13,34: Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet 
elkaar liefhebben, zoals Ik u heb liefgehad, zo 
moet ook gij elkaar liefhebben. 

Overweging
Jezus verbindt mensen met elkaar. Dat doet 
Hij in, door en met zijn goddelijke liefde. Zijn 
onbaatzuchtige liefde maakt het mogelijk dat 
wij uit zijn vreugde leven. Zijn onbaatzuchtige 
liefde maakt het ook mogelijk dat wij samen 
een teken zijn in de wereld. Als wij in de 
geloofsgemeenschap waar we lid van zijn, meer 
uit zijn op elkaar liefhebben, ontstaat er een 
andere sfeer in elke bijeenkomst.

Gebed
Heer Jezus, U maakt onze vreugde volkomen 
door ons uw liefde te geven. Dankzij die liefde 
zijn wij in staat ons te geven voor uw evangelie. 
U heeft ons uitgekozen, meer dan wij U hebben 
gekozen. Laat ons dan in uw Naam vruchten 
dragen die blijvend zijn. Gij die leeft in 
eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
16,9: Daar had Paulus ‘s nachts een visioen; 
er stond een Macedoniër voor hem die hem 
smeekte: “Steek over naar Macedonië en kom 
ons te hulp.”

Overweging
Het visioen van de apostel Paulus laat hem 
opnieuw een grens oversteken. Hij en zijn 
medeleerlingen onderscheiden zo wat God 
wil dat zij doen. God roept ons allen, en ieder 
van ons heeft een eigen talent gekregen om 
het evangelie te verkondigen. Een tekst als 
deze vraagt opnieuw: welk talent heb ik dan 
om het evangelie waar te maken in daden en 
woorden? Welke grens moet ik over om dat 
daadwerkelijk te doen?

Gebed
God, U roept ons op bijzondere manieren. 
Soms door een droom, soms door een 
ontmoeting, soms door een woord dat ons 
hart raakt. Wij bidden U: laat uw Geest ons 
onderscheidingsvermogen steeds weer de weg 
wijzen om uw evangelie te delen met
velen. Amen.

Dagtekst
Ps. 34,10: Vreest de Heer, gij die Hem zijt 
gewijd, die Hem vrezen - hun zal niets 
ontbreken. 

Overweging
Psalmen zijn uitnodigingen om God in je leven 
toe te laten. Het bijzondere is dat het vaak 
andersom is: we hoeven Hem niet in te passen 
in ons leven (daarvoor is Hij te groot), maar 
Hij nodigt ons uit om onszelf in te passen in 
zijn werkelijkheid. Hij heeft Maria geroepen. 
Hij roept ook ons. Door naar Maria te kijken 
kunnen we ontdekken hoe we met onze eigen 
roeping om kunnen gaan.

Gebed
God, U heeft Maria geroepen om moeder van 
Jezus te worden. U heeft haar geroepen om 

De Geloofwijzer
Maandag 13 mei

Dinsdag 14 mei

Donderdag 16 mei

Zaterdag 18 mei

Woensdag 15 mei

Vrijdag 17 mei

Om in de lijn te blijven van het Oude Testament 
heeft Jezus 12 Apostelen gekozen en daarom 
stelt Petrus voor om een opvolger te kiezen 
voor Judas Iskarioth om op die groep van 12 
apostelen het volk van God van het Nieuwe 
Testament te stichten. Daarom  werd het getal  
van elf apostelen aangevuld met Mattias als 
twaalfde. Direct hierna wordt het pinkster-
gebeuren verhaald, de stichtingsdag van de 
Kerk. Het college van apostelen was weer 
volledig, twaalf  leden. Op die groep apostelen 
kon Jezus Zijn kerk bouwen. Onder leiding van 
Petrus, de steenrots, kon het werk van Jezus 
voortgang vinden.

Hemelvaart valt op de 40ste  dag na Pasen: 
Dat is een Donderdag,  dit jaar  valt het op 
09 mei.   Van Hemelvaart tot Pinksteren is 
10 dagen: Zo valt Pinksteren op de 50ste dag 
na Pasen. 7x7+1. Dit is geen rekenkundige 
formule, hoewel het klopt, maar allereerst een 
combinatie van heilige getallen.    7 is een heilig 
getal en 7x7 is dus nog heiliger en als men daar 
het heilig getal  1 (één)  -dat staat voor Jahwe 
de ENIGE, de ENE-  optelt bij 7x7 dan krijgen 

we 50,  VIJFTIG,  dan  krijgen we  het getal 
van de volmaaktheid, voleinding, voltooing, 
bekroning.  De Heilige Geest komt het werk van 
Jezus Christus VOLTOOIEN op de VIJFTIGSTE 
dag na Pasen: PINKSTEREN!

M.Noordermeer. O.M.I.

EEN BELANGRIJKE GEBEURTENIS…(vervolg)

MATTIAS  VERVANGT  JUDAS  ISKARIOTH 
(Wie wordt de plaatsvervanger voor Judas Iscarioth?  Hand. 1/12-26)

Wilt u graag Omhoog blijven 
ontvangen? 

Help ons en doneer!

Uw bijdrage kunt u storten op  
rekening nr. 10.35.169 

bij De Surinaamse Bank t.n.v. 
R.K. Bisdom met vermelding: 

DONATIE OMHOOG

Onze hartelijke dank aan degene  
die reed bijdragen.

Elke bijdrage is van harte welkom!


