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Op weg met Jozef en Maria, de herders en de wijzen, de os en de ezel, de engel en het 
kind in de stal naar advent en Kerstmis. Deze teksten zijn genomen uit: van Kribbe 

tot Kerststal onder redactie van Leo Fijen en Marian de Heer.

Over het kind, waar het toch allemaal om 
gaat, zegt het kerstverhaal niet veel. Dat 
zijn naam ‘Jezus’ moet zijn, onthulde de 
engel al eerder aan Maria. In het verhaal 
over zijn geboorte is slechts sprake van 
een ‘zoon’. Ook de herders krijgen van 
de engel alleen te horen dat zij een kind 
zullen vinden en dat dit de Gezalfde en de 
Heer is die heden geboren is. Kerstmis is 
het heden van de geboorte van dit kind. 
Het is in veel streken de gewoonte om de 
kerststal al enige tijd voor kerstmis neer 
te zetten. Alles staat klaar om het kind 
te ontvangen. Maar dat wordt er pas op 
kerstavond ingelegd.
 Met Jezus komt de hele kerststal tot 
leven, schrijft paus Franciscus in 2019 
in een brief waarin hij het plaatsen van 
een kerststal in huiskamer, schoolklas of 
werkplek aanmoedigt:
 
God verschijnt als een kind dat we in onze 
armen kunnen sluiten. Onder zwakheid 
en broosheid verbergt Hij zijn kracht die 
alles schept en transformeert. Het lijkt 
onmogelijk, maar toch is het waar: in Jezus 
was God een kind en op deze manier wilde 
hij de grootheid van zijn liefde openbaren: 
door te glimlachen en zijn armen voor 
iedereen te openen.
 
Te sentimenteel voor nuchtere mensen? 

Te oordelen naar de velen die ieder jaar 
komen kijken naar de kerststal op het 
plein voor mijn kerk blijven velen voor dit 
sentiment gevoelig.
 
In de kwetsbaarheid van een pasgeboren 
kind laat zich een verborgen kracht 
vermoeden. Immers, hoe onwaarschijnlijk 
en wonderbaarlijk het welbeschouwd ook 
is – hoeveel kan er bij de conceptie, tijdens 
een zwangerschap en bij een geboorte niet 
mis gaan! – dit kind is er toch maar. Met 
alles erop en eraan dat het een compleet 
mensje doet zijn en tegelijkertijd met 
alle onvoltooidheid die het vooral tot een 
afhankelijke verzameling mogelijkheden 
maakt.
 
Elk kind is een nieuw begin van leven 
dat de hoop in zich draagt dat het goed 
en betekenisvol zal zijn en de grenzen 
zal doorbreken waarop het zal stuiten. 
Niet dat ieder kind een verlosser is. Maar 
ieder kind doet naar verlossing verlangen 
en nodigt ertoe uit om bij te dragen 
aan de verlossing van het leven dat het 
belichaamt. Elk kind geeft daarmee in 
zekere zin ook nieuw begin aan ieder die 
ermee in aanraking komt. Dit kind doet 
dit bij uitstek. Daarmee is ons heden een 
redder geboren als antwoord op cynisme, 
wanhoop en onverschilligheid.

Overdenking
Het hart van de kribbe begint te kloppen wanneer we met Kerstmis het beeld 

van  het kind Jezus daar plaatsen. God presenteert zich op deze wijze, in een kind, 
om in onze armen te worden ontvangen. In de zwakheid en broosheid gaat zijn 

kracht  schuil die alles 
schept en transformeert. 

Het lijkt onmogelijk, maar 
het is zo: in Jezus is God 
een kind geweest en in 

deze toestand wilde hij de 
grootheid van zijn liefde 

onthullen. En die komt 
tot uiting in de glimlach  

en het uitstrekken van de 
handen naar anderen.

Paus Franciscus
In het wonderschone teken 

van de kerststal
2019, Greccio
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Boodschap van het Comité Christelijke Kerken voor Kerst 2023:
Een kind in ons midden

Het kerstkind
Met kerst vieren wij de menswording van God. 
God kwam op aarde als een kind. Elk kind dat 
geboren wordt, is een teken van hoop omdat 
God nieuw leven schenkt en daarmee aantoont 
dat Hij nog niet moe is van deze wereld vol 
duisternis. Juist midden in de duisternis werd 
dit kind geboren in het dierenverblijf omdat 
er voor Hem geen plaats was in de herberg. 
Ieder kind heeft verlossing nodig om geboren 
te worden. Jezus bracht ons verlossing door 
zijn geboorte. De herders krijgen van de engel 
te horen dat zij een kind zullen vinden en dat 
dit de Gezalfde en de Heer is die heden geboren 
is. God verschijnt als een kind dat we in onze 
armen kunnen sluiten. Het blijft voor ons een 
ongrijpbaar mysterie: God die hoog verheven 
is boven alles, die hemel en aarde geschapen 
heeft, die klein, broos 
en hulpbehoevend 
geworden is om ons 
te verlossen. Het lijkt 
onmogelijk, maar toch 
is het waar: in Jezus 
werd God een kind en 
op deze manier wilde 
Hij de grootheid van 
zijn liefde openbaren. 
Iedereen die een 
pasgeboren kind in de 
armen heeft genomen 
weet hoe kwetsbaar dit 
leven is, maar beseft 
tegelijk dat dit klein 
en hulpbehoevend 
kind zal opgroeien 
met ongekende 
mogelijkheden. Als 
we dan met de Bijbel 
meezingen en zeggen: 
“Heden is ons een redder geboren”, dan weten 
we dat er hoop is voor de wereld en voor ons 
land.

Het kind in Suriname
Het Comité Christelijke Kerken (CCK) heeft dit 
jaar speciaal aandacht besteed aan huiselijk 
geweld. Er werden deskundigen in ons land 
geraadpleegd en er werd een lezing gehouden, 
die ons een ontnuchterend beeld gaven. 
Huiselijk geweld, en meer in het bijzonder 
het geweld tegen kinderen, heeft als het ware 
epidemische vormen aangenomen. Uit cijfers 
van de Unicef uit 2018 blijkt dat in ons land 
kinderen aan alle vormen van geweld worden 
blootgesteld. Voor psychisch geweld is dat 
71,9%, voor lichamelijk geweld 72,4%, getuige 
zijn van geweld tussen volwassenen 27,5% en 
seksueel geweld tegen kinderen 11,1%. In de 
krant lazen wij begin dit jaar op de voorpagina 
de kop:  “Er is gewoon langdurig een (hete) 
strijkijzer op de arm van een meisje gehouden.” 
Dit voorval is op ons aller hart ingebrand en 
heeft ons doen besluiten dat we als kerken 
structureel moeten werken aan gezonde 
gezinnen waar kinderen geliefd en beschermd 
worden. Dit zal constant werk zijn voor ons 
allemaal, een continu proces in ons pastoraal 
werk dat met voorrang aangepakt moet 
worden en waarbij onze voorgangers voorop 
dienen te lopen. De ernst van het geweld mag 
niet slechts met verontwaardiging veroordeeld 
worden. Iedere gemeente en parochie moet 
het in het beleid opnemen en zeer praktische 
stappen zetten om dit probleem aan te pakken.

Wat doet het geweld met onze 
kinderen?
Het geweld is zo erg en wijdverbreid dat 
kinderen ernstige trauma’s oplopen. Wanneer 
deze trauma’s niet worden onderkend 
en behandeld kan het leiden tot een 
levenslange marteling voor de slachtoffers. 
In de psychologie wordt de term trauma 
gebruikt wanneer iemand na een schokkende 
gebeurtenis blijft steken in gevoelens van 
angst, woede of eenzaamheid. De gebeurtenis 
is in dat geval zo ongewoon pijnlijk, schokkend 
of extreem dat het niet lukt om ermee om 
te gaan. Er zijn niet genoeg psychologen, 
psychiaters en maatschappelijk werkers in ons 
land om deze epidemie aan te pakken; daarom 
moeten wij ons diepgaand laten informeren 
om de verschillende vormen van geweld te 
leren herkennen en vaardigheden aanleren hoe 
wij tenminste een eerste hulp kunnen bieden 
in afwachting van professionele hulp. Onze 
zorgverzekering biedt weinig ruimte om dit 
probleem grondig aan te pakken. Dit baart ons 
zorgen omdat de geestelijke gezondheid even 
belangrijk is als de lichamelijke gezondheid.
Deskundigen hebben ons duidelijk gemaakt 
dat degenen die geweld gebruiken tegen 
kinderen meestal ook slachtoffer zijn geweest 
van hetzelfde geweld. We belanden zo in een 
vicieuze cirkel die doorbroken moet worden.

Wat verlangen de slachtoffers?
Slachtoffers verlangen op de eerste plaats 
dat het geweld stopt. Wij mogen niet langer 
zwijgen wanneer in de eigen familie, bij buren 
of op school kinderen worden mishandeld. 

Daaronder mogen pesten en beledigen 
ook gerekend worden. Zwijgen maakt je 
medeplichtig aan een groot onrecht; toch 
zullen wij bij dit alles heel discreet hulp bieden 
met alle wijsheid die God ons geschonken 
heeft. De slachtoffers willen ook dat de dader 
wordt aangepakt. De dader is vaak ook 
slachtoffer geweest en heeft hulp nodig en niet 
alleen straf. Als christen zijn we soms te snel 
geneigd om de slachtoffers ertoe te bewegen 
de dader te vergeven. Vergeving betekent 
niet dat we zand erover gooien. Vergeving is 
nooit een goedkope kwijtschelding. De dader 
zal schuld moeten bekennen en vergiffenis 
moeten vragen. Hij moet ook bereid zijn boete 
te doen en in therapie te gaan. Wij begrijpen 
dat veel vrouwen afhankelijk zijn van een man 
voor inkomsten en daarom niet durven op te 

treden wanneer zij 
vormen van geweld en 
misbruik opmerken. 
Slachtoffers hebben 
echter een grote 
behoefte om gehoord 
en geloofd te worden, 
vooral door hun 
moeder, vader, broer 
of zus. Het kan ook zo 
zijn dat de familie uit 
schaamte niet durft 
om misbruik in eigen 
kring bespreekbaar 
te maken. Maar wat 
ook de reden mag zijn 
- zoals economische 
afhankelijkheid of 
schaamte – niets weegt 
zwaarder dan het leed 
van het slachtoffer. Het 
is hier dat de kerken 

met raad en vooral daad de familie moeten 
bijstaan. Als de daders hardnekkig blijven 
ontkennen of niet meer in beeld zijn, dan is 
nodig dat mensen met gezag en zeker onze 
geestelijke leiders het leed onderkennen en 
namens de gemeenschap verontschuldigingen 
aanbieden aan de slachtoffers.

Hoe kunnen wij hulp bieden?
Wij kunnen concreet hulp bieden door dit 
probleem te signaleren en onder de aandacht 
te brengen van personen en instanties die daar 
iets tegen kunnen doen. Wij zijn geen experts, 
maar kunnen een luisterend oor bieden samen 
met liefde en geborgenheid. Wij moeten echter 
preventief werken en we kunnen dat doen door 
in onze gezinnen de waardencommunicatie 
centraal te stellen. Ouders kunnen met 
kinderen samen vaststellen welke waarden 
zij hoog achten. Wanneer wij in het gezin 
gezamenlijke waarden aanvaarden is er 
minder behoefte aan allerlei normen, wetten 
en regels. Kinderen weten ook wat waardevol 
is. Zij weten dat onder andere respect, 
behulpzaamheid, eerlijkheid en goedheid 
nodig zijn om harmonieus in huis te leven. Al 
heel vroeg weten kinderen dat lichamelijke 
integriteit heilig is. Het is daarom dat geweld 
en vooral seksueel geweld de mens in de 
kwetsbare ziel treft. Seksueel geweld wordt 
gerekend tot een van de ergste vormen van 
geweld vooral als het gebeurt in eigen huis, 
waar er intimiteit en geborgenheid geboden 
moeten worden. De meest natuurlijke waarde 
van vertrouwen in de ouders wordt hiermee 
ondermijnd. Een samenleving is gebaseerd op 
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vertrouwen. Als het gezin niet de fundamenten 
legt voor dat vertrouwen krijgen we een 
samenleving van rivaliteit, wantrouwen, ruzie 
en oorlog.

Gehoorzaamheid of dialoog?
Over het algemeen voeden wij onze kinderen 
teveel op met allerlei regels om hen tot 
gehoorzaamheid te dwingen. Wij zouden 
meer moeten toegroeien naar gezinnen waar 
waarden voorop staan en waarbij, in dialoog 
met de kinderen, overeengekomen wordt welke 
regels daarbij horen. Waarden en normen 
die in het gezin worden doorgegeven worden 
ook het diepst geïnternaliseerd en zo vormt 
het gezin de hoeksteen van de samenleving. 
Kinderen die liefde ervaren in het gezin zullen 
geweld in alle lelijke vormen afwijzen.
Ouders geven te snel toe aan hun opgroeiende 
kinderen wanneer die niet meer mee willen 
naar de kerk. Zij vinden de kerk saai en 
onwetenschappelijk. Zij liggen liever alleen 
met hun smart- en headphone in bed. Het zijn 
ouderen die kinderen met deze geavanceerde 

spullen overladen en hen er ongelimiteerd 
gebruik van laten maken waardoor zij door 
totaal onbekende grootmachten beïnvloed en 
zelfs geïndoctrineerd worden. Een gezonde 
vorming van het karakter van kinderen 
vraagt dat wij grenzen durven te stellen en die 
grenzen geleidelijk aan te verleggen. Conflicten 
die er dan ontstaan tussen ouders en kinderen 
zijn heilzaam en mogen we niet uit de weg 
gaan, anders voeden wij onze kinderen op tot 
individualistische materialisten die enkel op 
het gevoel levensbesluiten nemen.

Kerstfeest
Wij zijn als christelijke kerken ons ervan 
bewust dat wij een zwaar onderwerp onder 
uw aandacht hebben gebracht en misschien 
zouden sommigen een meer geromantiseerde 
weergave van de werkelijkheid willen hebben 
zodat de ‘kerstsfeer’ niet bedorven wordt door 
de herinnering aan het afschuwelijk geweld 
tegen onze kinderen hier en in de rest van de 
wereld. Het kind Jezus nodigt ons echter uit 
onder ogen te zien dat kinderen nog steeds in 

armoede worden geboren, dat zij heel vroeg 
het geweld van de wereld ervaren zoals Jozef 
en Maria met het kind moesten vluchten voor 
het geweld van Herodus. Zo zijn er vandaag 
veel kinderen onder de vluchtelingen die 
ergens bescherming zoeken maar nergens 
welkom zijn. Laat de kinderen welkom zijn in 
onze gezinnen en laat kerst vrede brengen in 
onze huizen. Elk kind is een zegen van God. 
Een teken dat de toekomst wijd openstaat voor 
de mensheid.
Wij wensen u gezegende kerstdagen en een 
gelukkig nieuwjaar.

Het Comité Christelijke Kerken

N.B.: De statistieken die in deze boodschap zijn 
vermeld, zijn gehaald uit het rapport van de 
Unicef van mei 2018, getiteld: ‘ONDERZOEK 
GEWELD TEGEN KINDEREN IN SURINAME’, 
uitgevoerd door het IGSR in opdracht van De 
Nationale Assemblee i.s.m. Unicef.

Korte speech tgv de 85ste jaardag van pater Martien Noordermeer

Door: Lucien Chin A Foeng

Heb hem maar kort gekend, de korte pater 
met de ooit zwarte baard en zwart haar. In 
de loop der jaren worden die bij ons allemaal 
grijs en dat is de kleur die we nu kennen. 
Pater Noordermeer heeft op twintig jaar na, 
die hij op Haiti heeft gediend, zijn hele leven 
in Suriname gewoond en gewerkt. Hij werd in 
1984? eruit gezet nadat hij een opmerking had 
gemaakt die de heren van het militair gezag 
in het verkeerde keelgat schoot. Halsoverkop 
verliet hij toen ons land om zich op Haiti te 
vestigen. Pater Noordermeer was toen de 
pastoor van de Fatimaparochie.

Als pater die regelmatig de celebrant is in de 
eucharistievieringen in onze kerk (Heilige 
Familieparochie), bent u eigenlijk ook een 
beetje veel onze priester geworden, naast 
onze jonge pastoor Guillaume Woei A Jin. De 
priester zonder vaste parochie, vindt u zelf, 
maar wij ervaren u wel als onze vaste pater 
die Goddank niet afhaakte op zijn 75ste, wat 
niet ongebruikelijk is, maar stug doorging 
ons aller Heer en Heiland te dienen, door 
met ijver en toewijding door te werken als 
priester en als organist in de basiliek. Maar 

ook in andere parochies bent u actief, in onze 
parochie, maar ook in de Fatima kennen ze u. 
De meeste mensen zijn op uw leeftijd al hoog 
en droog met pensioen, maar pater Martien 
Noordermeer zal in het harnas sterven, 
daar lijkt het op. Dat u zich op de bromfiets 
verplaatst, op uw leeftijd, hallo, onderstreept 
die ijver en toewijding eens te meer. U bent 
geen 50 meer en zelfs geen 60 of 70, maar de 
bromfiets is uw vervoermiddel.
Ik vond het nodig vanmorgen het woord tot 
u te richten om u de grani te geven, de pluim 
op uw hoed, die u dubbel en dwars verdiend.  
Geen grani en lof wanneer u in een houten 
kist ligt, stil en koud en doof, maar dat u de 
lof nu aanhoort, terwijl u nog in leven bent 
en bij uw volle verstand. Natuurlijk werkt 
u niet voor de lof en eer van mensen, maar 
voor het Agnus Dei, Jezus Christus, die uiterst 
nauwkeurig bijhoudt wat uw verdiensten zijn. 
Alleen onze Almachtige en Eeuwige God zal u 
kunnen belonen voor uw leven dat u aan Hem 
wegschonk. Wij kunnen dat doen met schamele 
woorden van lof en dank en een eenvoudige 
blijk van waardering in de vorm van een 
geschenk. De pater die met een stem als een 

kanon zijn preken presenteert in duidelijke, 
niet mis te verstane taal. Die altijd voor de 
viering de kerk warm maakt voor gezongen 
psalmen en liederen voorzingt die tijdens de 
viering gezongen gaan worden. Doe vooral 
mee, wil u daarmee zeggen, het is mooier en 
geeft meer voldoening. Zingen is tweemaal 
bidden, nog steeds!

We kennen u als de pater-organist van de 
kathedraal. Vaak genoeg ook als celebrant in 
de vieringen van 12u, maar ook op de zondag 
bent u om 10u present. De pater van de 
bedevaarten naar Batavia, net zo goed als de 
actieve geestelijke in het verre Lourdes. Niet 
te geloven dat het gaat om een man van 85! 
Een gezegende leeftijd die alleen onze Heer en 
Heiland je kan toekennen. De enige priester die 
voor de dienst even oefent met de gelovigen 
hoe de psalm gezongen gaat worden, of een 
ander lied dat tijdens de dienst gezongen gaat 
worden. Pater Martien, je bent echt de enige in 
jouw soort! 
We wensen en bidden dat u nog een tijdje met 
ons mag meegaan, pater Martien Noordermeer. 
Verjari dey wi prijze Hem.....

Pater Noordermeer snijdt de taart aan ivm zijn 85e verjaardag
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Achtergrond van de eerste lezing 
(2 Samuël 7: 1-5, 8-11, 16)
De eerste lezing brengt ons terug naar de tijd 
toen David in de stad Hebron gezalfd werd 
tot koning over zowel de tien stammen van 
het noorden als de twee stammen Juda en 
Benjamin van het zuiden. Het eerste wat David 
vervolgens ondernam was om de vesting Sion, 
dat tussen de twee gebieden gelegen was, te 
veroveren op de Jebusieten en het te maken 
tot zijn nieuwe hoofdstad. Hij gaf het de naam 
“Jeruzalem”, wat in het Hebreeuws betekent 
“Stad van vrede”. Hij bouwde er een prachtig 
paleis. Wanneer hij voornemens is ook een 
tempel, een huis voor God te bouwen, dan 
zweert God aan David dat Hij voor hem een 
huis, dus een koninklijk geslacht, zal oprichten. 
Eens zal uit dit geslacht van David de Messias 
geboren worden.

Eerste lezing: 2 Samuël 7: 1-5, 8-11, 16
Toen koning David zijn intrek had genomen in 
zijn paleis en de Heer gezorgd had dat al zijn 
vijanden, in heel de omtrek hem met rust lieten 
zei hij tegen de profeet Natan: “Nu moet u eens 
zien! Zelf woon ik in een paleis van cederhout 
en de ark van God staat onder tentdoek!" Natan 
zei tot de koning: “Doe gerust wat u van plan 
bent; de Heer staat u bij." Maar diezelfde nacht 
nog werd het woord van de Heer gericht tot 
Natan: “Zeg aan mijn dienaar David: Zo spreekt 
de Heer: Gij wilt voor mij een huis bouwen en 
mij daarin laten wonen? Zo spreekt de Heer, 
de Heer van de hemelse machten: Ik heb u uit 
de steppe gehaald, achter de schapen vandaan 
om vorst te zijn over mijn volk Israël. Op al 
uw tochten heb ik u bijgestaan, al uw vijanden 
heb ik vernietigd, uw naam heb ik groot 
gemaakt als die van de groten der aarde. Ik 
heb mijn volk Israël een gebied gegeven en het 
daar geplant om er te wonen. Het wordt niet 
meer opgeschrikt en door geen boosdoeners 
verdrukt zoals  vroeger, in de tijd dat ik over 
Israël, mijn volk, rechters had aangesteld. Ik 
heb gezorgd dat al uw vijanden u met rust 
laten. De Heer kondigt u aan dat hij voor u 
een huis zal oprichten. Zo zal uw huis en uw 
koninklijke macht altijd stand houden; uw 
troon staat vast voor eeuwig."

Tussenzang:  Psalm 89
Refrein:  UW GUNSTEN, HEER, WIL IK BEZINGEN

1. Uw gunsten Heer, wil ik bezingen,
Uw trouw verkondigen aan elk geslacht. 
Gij hebt gezegd: mijn gunst blijft eeuwig duren, 
de Hemel is de grondslag van mijn trouw.

2. Ik heb met David een verbond gesloten, 
mijn uitverkoren dienaar met een eed beloofd: 
Ik zal Uw nageslacht in stand houden voor 
eeuwig, 
in alle tijden blijft uw troon bestaan.

3. Hij zal Mij aanroepen: Gij zijt Mijn Vader, 
Mijn God, de steenrots van mijn heil. 
Voor altijd kan hij rekenen op Mijn genade, 
voor immer blijft mijn bond met hem van 
kracht.

Achtergrond van de tweede lezing: 
(Romeinen 16: 25-27)
De brief van Paulus aan de Romeinen is een 
erg belangrijke brief. Paulus is onderweg naar 

Rome, maar hij kent de kerkgemeenschap van 
de hoofdstad van het Romeinse Rijk nog niet. 
Hij geeft daarom in deze brief die hij vooruit 
stuurt, een beknopte samenvatting van zijn 
visie op het geloof en op de verlossing in 
Christus. Zijn woorden die we in deze lezing 
horen, herinneren ons eraan God altijd te 
prijzen, vooral nu wij over enkele dagen de 
geboorte van Christus zullen vieren.

Tweede lezing: Romeinen 16: 25-27
Broeders en zusters, aan Hem die bij machte 
is u te bevestigen in het evangelie van 
Jezus Christus dat ik verkondig - volgens de 
openbaring van het geheim dat eeuwenlang 
verzwegen bleef maar dat nu is onthuld, en 
dat krachtens de opdracht van de eeuwige 
God aan de hand van profetische geschriften 
aan alle heidenvolken is bekend gemaakt om 
hen te brengen tot de gehoorzaamheid van het 
geloof- aan Hem, de enige, alwijze God zij de 
heerlijkheid door Jezus Christus in de eeuwen 
der eeuwen! Amen.

Achtergrond van de evangelielezing:  
(Lucas 1: 26-38)
Toen Maria sprak: “Zie de dienstmaagd des 
Heren; mij geschiede naar uw woord”, voltrok 
zich het meest indrukwekkende mysterie, 
ja, het meest ondoorgrondelijke goddelijk 
ingrijpen, dat ooit heeft plaatsgevonden in 
de geschiedenis van de schepping. God’s 
eniggeboren Zoon, die van vóór alle tijden 
met Hem was, in en door de eenheid van de 
Heilige Geest, werd mens. Zo deelt God ons 
mensenbestaan door Zijn Zoon, wiens naam 
“Jezus” in het Hebreeuws betekent “God redt”. 
Hij zal ons verlossing brengen, licht in alle 
duister. Ja, Hij zal alles nieuw maken.

Evangelie: Lucas 1: 26-38
Toen Elisabeth zes maanden zwanger was 
werd de engel Gabriël van Godswege gezonden 

naar een stad in Galilea, Nazaret, tot een 
maagd die verloofd was met een man die Jozef 
heette, uit het huis van David; de naam van 
de maagd was Maria. Hij trad bij haar binnen 
en sprak: “Verheug u, de Heer is met u." Zij 
schrok van dat woord en vroeg zich af wat die 
groet toch wel kon betekenen. Maar de engel 
zei tot haar: “Vrees niet Maria, want gij hebt 
genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger 
worden en een zoon ter wereld brengen en gij 
moet Hem de naam Jezus geven. Hij zal groot 
zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd 
worden. God de Heer zal Hem de troon van zijn 
vader David schenken en Hij zal in eeuwigheid 
koning zijn over het huis van Jakob en aan 
zijn koningschap zal nooit een einde komen.,” 
Maria echter sprak tot de engel: “Hoe zal dit 
geschieden daar ik geen man beken?" Hierop 
gaf de engel haar ten antwoord: “De heilige 
Geest zal over u komen en de kracht van de 
Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom 
ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig 
genoemd worden, Zoon van God. Weet dat 
zelfs Elisabeth, uw bloedverwante, in haar 
ouderdom een zoon heeft ontvangen en, 
ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu 
in haar zesde maand; want voor God is niets 
onmogelijk.” Nu zei Maria: ”Zie de dienstmaagd 
des Heren; mij geschiede naar uw woord.” En 
de engel ging van haar heen.
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Wordt vervolgd op pagina 4

Beeld van koning David in Jeruzalem, Israel

Bekendmaking: Familiegraven

De RK Begraafplaats maakt bekend dat 
in het kader van herindeling en ordening 
van de begraafplaats, er nu de mogelijk 
aan nabestaanden wordt geboden voor 
het aanleggen van familie graven. Deze 
familiegraven ontstaan door het herbegraven 
de stoffelijke overschotten (eventueel 
na crematie) van overledenen op een (1) 
locatie. Naast het overzicht, lage kosten 
van onderhoud, worden de kosten voor 
grafrustverlenging worden bij familiegraven 
berekend op basis van 1 (één) locatie. 

De volgende procedure wordt gehanteerd:
- voor nadere informatie wordt u verzocht 
per e-mail contact te maken;
- de RK Begraafplaats stuurt u een formulier 
waar alle relevante informatie ingevuld dient 
te worden;
- de RK Begraafplaats onderzoekt de 
status van de (lopende) grafrust en neemt 
vervolgens contact met de nabestaanden voor 
verdere logistieke, juridische en financiële 
afhandeling.
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Overweging:
De vierde zondag van de advent valt dit jaar op 
24 december! In de ochtend vieren we daarom 
over de hele wereld de vierde adventszondag 
en in de avond de Nachtmis van kerstmis. 
Dat gebeurt maar eens in vele jaren. Ik zou 
de lezingen met u willen overwegen rond het 
thema: “Wij zelf zijn de levende tempel waarin 
Jezus geboren wordt”.

In de eerste lezing vandaag wordt gesproken 
over het wel of niet bouwen van een tempel. 
David wilde een tempel bouwen voor God 
in zijn pasveroverde nieuwe hoofdstad 
Jeruzalem. Nu David koning gezalfd was over 
alle twaalf stammen van Israël, wilde hij 
met een prachtige, indrukwekkende tempel 
voor Jahweh, de God der voorvaderen, het 
volk een religieuze focus geven in de nieuwe 
gezamenlijke hoofdstad Jeruzalem. Maar via de 
profeet Natan laat God een tegengeluid horen: 
woorden die tot nadenken en dieper inzicht 
moeten leiden. 

Een tempel of een kerkgebouw heeft namelijk 
voor onze God weinig zin als je niet zelf ook 
een tempel van Gods Geest wilt zijn. Wij 
worden zelf een levende tempel voor God 
wanneer wij Hem de eer en de aandacht geven 
die past bij mensen die door het doopsel en het 
geloof in verbond leven met Hem. Wij worden 
een levende tempel van God wanneer wij 
goedheid  en zorg tonen voor hen die in nood 
zijn. Daarom zegt God via de profeet Natan 
dat het voor Hem geen prioriteit is om een 
schitterende tempel te hebben, bekleed met 
cederhout en goud. Sinds de tijd van Mozes had 
Israël een bescheiden tentheiligdom gehad, 
waarmee God duidelijk had gemaakt dat Hij 
met zijn volk onderweg is en ook figuurlijk 
meetrekt met hun lief en leed, met hun 
hoogtepunten en moeilijke tijden. 
En zo openbaart God via de profeet Natan 
dat Hij iets verrassends zal doen: niet koning 
David zal voor God een huis bouwen, maar 
God bouwt een huis voor David, namelijk 
een koninklijk geslacht dat van vader op 
zoon uiteindelijk meer dan vier eeuwen lang 
onafgebroken vanuit Jeruzalem zal regeren. En 
eens zal uit dit koninklijk geslacht van David 
de Messias geboren worden. Daarom zal de 
Messias worden aangeduid met de titel “Zoon 
van David”.

De boodschap van Nathan is zeer actueel. De 
mens kent de verleiding om als hij een grootse 
tempel bouwt voor God, of als hij andere 
religieuze dingen doet voor God, hij daarmee 
invloed meent te krijgen over God. Het is een 
menselijke verleiding om God en de religie te 
willen inzettten voor het realizeren van eigen 
menselijke ambities of belangen. En hoewel de 
profeet Natan in eerste instantie koning David 
gewillig ondersteunde, laat God in diezelfde 
nacht door een profetisch woord heel duidelijk 
weten aan de profeet Natan, aan koning David, 
maar ook aan alle mensen van alle tijden, 
dat God zich niet laat binden door mensen. 
God laat Zijn liefde en wijsheid niet inperken 
door de belangen en voorkeuren van mensen. 
Daarom zal David voorlopig moeten afzien van 
het bouwen van een tempel. Later zal zijn zoon 
koning Salomo die tempel bouwen. 
Een tempel of een kerkgebouw is op zich best 
wel heel belangrijk. Het herinnert de mensen 
in de omgeving aan de aanwezigheid van God 
in onze wereld en in onze samenleving. Een 

tempel of kerkgebouw brengt mensen samen 
die God willen ontmoeten, die bij Hem kracht 
en houvast zoeken, en die in deze tempel of 
kerk ook geestelijke voeding vinden. Een 
tempel of kerkgebouw verwijst naar die andere 
wereld: naar die wereld die door God beloofd 
is, een wereld waarin ieder kind veilig is, een 
wereld waar de armen en gekwetsten op de 
eerste rij zitten. Een kerkgebouw herinnert 
aan die diepe idealen die samenhangen met 
het spreken over God en het verrichten van 
rituelen en liturgie.

En toch is een tempel of kerkgebouw in de 
Bijbel ook weer niet te belangrijk. God wil 
zich niet laten opsluiten in een religieus 
gebouw en ook niet in de menselijke drang 
om God soms te manipuleren. Wat God niet 

wil is dat het kerkgebouw een plek zou zijn 
waar men God wel met mooie kerkdiensten 
en rituelen vereert, maar dat je zou kunnen 
opmerken dat buiten dat gebouw, in het 
concrete leven van iedere dag, Zijn woorden 
te weinig zouden doorwerken. Gods woord 
verliest zijn bedoeling daar waar je merkt dat 
er vele mensen zijn die buiten het kerkgebouw 
geen eerlijke, positieve en goede manier van 
leven hebben. Wij zelf zijn die tempel van 
God! Steed weer zegt het Woord dat God wilt 
wonen in gelovige mensen die in hun dagelijks 
leven, handelen en werken zich laten vormen 
door Gods idealen van rechtschapenheid, 
mededogen en aandacht voor de zorgen en 
noden van de medemensen om je heen. 
God zal zich nooit laten opsluiten in een tempel 
of kerkgebouw. Hij verkiest de levende tempel 
van een gelovig, liefdevol mensenhart! 
Daarvan hoorden we in het evangelie zonet. 
Maria wordt een levende tempel wanneer zij 
“ja” zegt op het woord van de engel Gabriël 
om de moeder te worden van de eeuwenlang 
verwachtte Messias. Zoals in de tempel van 
Jeruzalem de ark van het verbond stond, 
waarin de stenen platen met de Tien Geboden 
lagen, het Woord van God gebeiteld in steen, 
zo zal Maria als een levende ark van het 
verbond negen maanden lang het levende, 

mensgeworden Woord dragen in haar schoot. 
Maria is zo de levende tempel van de Heer. En 
zij heeft het Woord van de levende God ook 
niet opgesloten in haar eigen leven als een 
privé bezit. Nee, na de boodschap van de engel 
is ze op reis gegaan: naar haar nicht Elisabeth, 
later naar Bethlehem, toen naar Egypte om 
samen met Jozef haar kind in veiligheid te 
brengen, en weer daarna terug naar Nazareth. 
Zij blijft getuigen van dat Woord. Zij blijft liefde 
tonen aan anderen. En zij blijft op God haar 
vertrouwen stellen, ook in de moeilijkste tijden 
toen zij onder het kruis stond en een zwaard 
van lijden en verdriet haar hart doorboordde.
God maakt de mens tot een levende tempel 
van de Geest wanneer de mens zijn of haar 
hart openstelt voor Zijn Woord en voor de 
genade van de sacramenten en het gebed. 

Een kerkgebouw is voortaan bedoeld om 
mensen geestelijk te voeden en op hun 
levenstocht plekken te geven van rust en 
bezinning. Daarom moeten de kerkgebouwen 
een rustplaats zijn voor de ziel. Zijn moeten 
mensen inspireren om steeds opnieuw Gods 
woord te willen verstaan en Zijn roepstem 
te volgen. Iedere mens wordt geroepen tot 
een levende relatie met God. Maria’s hart en 
uiteindelijk heel haar leven, was vervuld van 
Gods Woord. Dit Woord wil ook ons steeds 
weer opnieuw vormen en leiden. 
Laten wij tijdens deze kerstdagen momenten 
zoeken om in stil gebed te mediteren over dit 
thema: “Wij zelf zijn de levende tempel waar 
Jezus geboren wordt”. 

Wij allen zijn geroepen om levende tempels 
te zijn waarin Gods Woord kan weerklinken. 
Dan zal Jezus geboren worden in onze stille 
aanbidding, in de ontmoeting met Hem in 
de Eucharistie of elke andere kerkdienst of 
gebedsviering. Maar dan zal Jezus ook geboren 
worden in onze oprechte goedheid voor de 
medemens, in onze inzet voor een vredige, 
rechtvaardige samenleving en in onze trouw 
aan de mensen die God op onze levensweg 
heeft geplaatst. Dan zal de vrede van Kerstmis 
waarlijk in ons wonen.
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Wilt u graag Omhoog elke week 
blijven ontvangen? 

Help ons en doneer!

Uw bijdrage kunt u storten op:
 

rekening nr. 10.35.169 
bij De Surinaamsche Bank

t.n.v. R.K. Bisdom  
 met vermelding:

DONATIE OMHOOG

Onze hartelijke dank aan degene  
die reeds bijdragen.

Elke bijdrage is van harte welkom!

Latijnse Hoogmis
Op verzoek van en in overleg met onze 
bisschop Mgr.Karel Choennie zal ik voortaan 
elk kwartaal in de Kathedrale Basiliek een 
plechtige Latijnse Hoogmis vieren. 

De lezingen, preek en voorbeden zullen 
natuurlijk in het Nederlands zijn, maar alle 
gebeden en andere Misteksten zullen in het 
Latijn worden gezongen en gebeden. Ik zal 
de Latijnse Hoogmis vieren in de ons nu al 
vele jaren vertrouwde rite, dus “Ad Populum”, 
“Gericht naar het volk” en niet “Ad Orientem”, 
“Gericht op het Oosten”, of zoals het vaak 
werd genoemd “met de rug naar het volk”. 

Zo willen we in ons Bisdom toch iets blijven 
bewaren van de eeuwenoude katholieke 
Latijnse liturgie en haar rijke spiritualiteit. 

Pater Esteban Kross, plebaan

Cremeren begint steeds meer bekendheid 
te krijgen in Suriname. Na de crematie zijn er 
verschillende manieren hoe om te gaan met 
de asresten. Sommigen kiezen ervoor die 
uit te strooien in het water, maar u kunt de 
asresten ook langdurig bewaren in een urn 
op de RK Begraafplaats.

Wij bieden verschillende manieren om deze 
asresten te bewaren:
- Bijzetting bij een bestaand graf
- In de urnenwand (bovengrondse nis 
afgedekt met een naamplaat)

Voor verdere informatie over de 
mogelijkheden mag u vrijblijvend contact 
opnemen van maandag t/m vrijdag van 
07.00u-15.00u 

Marcel Verhelst
OMGAAN MET JONG GELOOF

In dit boek stelt de auteur de 
verschillende invalshoeken voor van 
waaruit men de jeugdpastoraal kan 
benaderen. Hij doet dit zowel profetisch 
als realistisch, zowel vanuit eigen ervaring 
als vanuit studie. De auteur, die de 
jongeren en hun leefwereld door en door 
ken, pleit voor een aantal prioriteiten in 
het jeugdpastoraal die hij onontbeerlijk 
acht.

Apeldoorn: Altiora, 1994; 128 blz.

Leeswijzer

Deze rubriek geeft een greep uit de collectie 
van de Frater Lambertus Bibliotheek.
Adres: Mgr. Wulfingstraat 2
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag: 10.00-18.00u
Voor info: Jenny Sopawiro, tel. 426092 tst 107 
Email: bibliotheek@bisdomparamaribo.org

Stewart Perowne
DE REIZEN VAN DE APOSTEL PAULUS

De zendingsreizen van de tot het 
apostelschap geroepen Paulus hebben 
de wereld veranderd. Want Paulus 
ontdekte voor de mensheid geestelijke 
gebieden, hij bracht de mens in een 
nieuwe relatie tot God. De reizen waarop 
Paulus de nieuwe boodschap bracht aan 
de volkeren van het Romeinse wereldrijk, 
zijn vol dramatische gebeurtenissen, 
catastrofen, persoonlijk lijden, maar ook 
van grote successen.

Helmond: Helmond, z.j.; 143 blz.

Reginald Simson, lid van het Instituut van het 
Mensgeworden Woord (IVE), is voor korte tijd 
op vakantie in zijn thuisland. Hij bracht onlangs 
een beleefdheidsbezoek aan Mgr. Choennie.  Zijn 
moeder is 2021 overleden en hij heeft nog zijn 
grootmoeder en vier zusjes in Suriname. Ze missen 
hem ook erg nu hij Argentinië woont voor zijn 
vorming. Hij wordt volgend jaar met de hulp van 
Gods genade tot priester gewijd voor het IVE. Wij 
wensen hem een fijne vakantie tot 15 januari 2024!

Op vakantie!

Op uitnodiging van de First Lady mocht 
Mgr. Choennie het gebed verrichten bij het 
aansteken van de feestverlichting op het 
Onafhankelijkheidsplein. De bisschop maakte van 
de gelegenheid gebruik de First Lady te vragen om 
volgend jaar ook een kerststal neer te zetten. Dit 
verzoek werd meteen ingewilligd voor 2024.

Feestverlichting Onafhankelijk-
heidsplein
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Geloofwijzer

Dagtekst 
Ezechiel 34,11: Ik zal zelf naar mijn schapen 
omzien en zelf voor ze zorgen.

Overweging
Kerstfeest. In een stal is Hij geboren: de goede 
herder. Daar zat de wereld op te wachten! Nu 
ja, op te wachten... er zijn slechte herders die 
geen goede herder willen. Er waren en er zijn 
nog altijd herders die hun kudden regelrecht 
naar de afgrond leiden. Priesters, profeten en 
koningen die geen dienaren maar dictators zijn. 
De ware presidenten hebben iets priesterlijks, 
de goede profeten iets pastoraals, iets royaals, 
iets koninklijks. Kom daar maar eens om in deze 
keiharde wereld! De meeste herders weiden 
alleen zichzelf. Zo was het toen, zo is het nu nog. 
En daarom klonk en klinkt nog steeds de stem 
van Israëls God: 'Ik zal zelf naar mijn schapen 
omzien en zelf voor ze zorgen.' In het Lam van 
Betlehem is de goede herder gekomen. Hij 
schrijft mensen niet af. Hij ziet naar ons om. Hij 
is niet uit op macht. Hij is gekomen om te dienen. 
Hij wil niets liever dan dat zijn schapen een 
groene weide vinden, ruimte en overvloed. Het is 
Kerst. God dank, wij hebben een goede herder!

Gebed
Goede God, Vader van ons allen, Gij hebt uw 
liefde tastbaar gemaakt voor ons door Maria 
in Jezus uw Zoon. Maak ons hart open voor die 
liefde. Leer ons in toewijding en dienstbaarheid 
daarvan steeds meer uitdelen aan de wereld en 
aan de mensen om ons heen. Mogen wij zo uw 
liefde zichtbaar maken aan alle mensen die wij 
ontmoeten. En leer ons, in aandacht voor elkaar, 
gelukkig zijn alle dagen van ons leven. Amen.

Dagtekst
Ezechiël 36,26: Ik zal jullie een nieuw hart en een 
nieuwe geest geven.

Overweging
Een nieuw hart. Een nieuwe geest. Dat zouden 
prachtige kerstgeschenken zijn! Wie verlangt 
er niet naar om innerlijk vernieuwd te worden: 
andere, betere gedachten te hebben, een rein 
hart en een nieuwe, vaste geest. Het volk Israël 
heeft in elk geval de belofte gekregen dat het 
te zijner tijd die vernieuwing ontvangen zal. 
Wanneer het is teruggekeerd uit de landen 
waarin het als zaad werd verstrooid, dan zal 
God zijn volk reinigen en een nieuw hart en een 
nieuwe geest geven. Is dat al geschied? Ja en nee. 
Met de komst van Jezus heeft Israël al een nieuw 
hart ontvangen. Christus is Israëls nieuwe hart 
en zijn Geest is de nieuwe geest die God zijn volk 
beloofde. Maar tegelijkertijd zien we uit naar de 
dag waarop de kinderen van Israël weer geheel 
en al terug zullen zijn in het beloofde land en 
de Messias zullen begroeten. Dan zullen harten 
worden vernieuwd en kloppen van vreugde! Een 
nieuw hart. Wie er hartstochtelijk naar verlangt, 
die heeft het eigenlijk al ontvangen...

Gebed
God van mensen, in de geboorte van uw Zoon 
Jezus bent U voor ons geworden ‘God-met-ons’. 
Hemel en aarde hebben elkaar ontmoet. Waar zij 
elkaar raken krijgt het leven een nieuwe glans, 
worden mensen broeders en zusters van elkaar, 
uw Zoon Jezus, onze Broeder, wij uw kinderen. 
Dat wij elkaar tot zegen mogen zijn, dat wij 

hemel en aarde mogen eren, vooropstellen, zodat 
er altijd plaatsen, momenten zijn, waarop hemel 
en aarde elkaar kunnen raken! Amen.

Dagtekst
Micha 7,19: Onze zonden werpt u in de diepten 
van de zee.

Overweging
Wij naderen het einde van dit jaar. Nog een 
paar dagen en het is weer oudejaarsavond. 
Onwillekeurig denk je in deze dagen aan al 
wat dit jaar gebeurde. Je denkt misschien aan 
successen die je behaalde; maar daarbij ontkom 
je niet aan de gedachte dat je het een en ander 
verkeerd hebt gedaan. Natuurlijk, je kunt je 
groothouden en volhouden dat de ander het fout 
heeft gedaan; maar wie eerlijk is en oprecht, 
die ziet ook eigen fouten en onhebbelijkheden. 
Zonden, zo noemt de Bijbel die mislukkingen. Je 
hebt onvoldoende God bemind en onvoldoende 
je naasten liefgehad. Blijft God daar eeuwig 
boos over? Wie zijn zonden belijdt mag beter 
weten. 'U zult al onze zonden tenietdoen. Onze 
zonden werpt u in de diepten van de zee.' Wat 
gedaan werd uit liefde voor Jezus, dat houdt z'n 
waarde en blijft eeuwig bestaan; maar al wat wij 
misdeden, vergaat en wordt restloos afgebroken 
op de bodem van de oceaan. Dank God! Onze 
zonden zullen voorgoed verdwijnen!

Gebed
God, U die ons vrede en vreugde schenkt, 
altijd weet, in elke ontmoeting zegt U ons een 
toekomst aan waar wij van dromen. U roept ons 
op en schenkt ons vertrouwen om mee te werken 
aan uw wereld van vrede. Hoor ons bidden en 
blijf ons nabij, dat vragen we U voor vandaag en 
de dagen die komen. Amen.

Dagtekst
Jes. 62, 2: De volken zullen uw heil zien en alle 
koningen uw heerlijkheid. Zij geven u een nieuwe 
naam, die de HEER zelf heeft bepaald.

Overweging
Volgens het ondoorgrondelijke plan van God 
heeft zijn Zoon lange jaren verborgen geleefd 
in dat gezin (van Nazareth); het is dus het 
oorspronkelijke model en het voorbeeld voor 
alle christelijke gezinnen. Dat gezin, enig in de 
wereld, dat een anoniem en stil bestaan heeft 
geleid in een klein gehucht van Palestina, dat de 
beproeving van armoede, vervolging en vlucht 
heeft ondergaan, dat God op onvergelijkelijk 
hoge en zuivere wijze heeft verheerlijkt, zal 
niet nalaten de christelijke gezinnen, ja alle 
gezinnen van de wereld, bij te staan in de trouw 
aan hun plichten en het dragen van de zorgen en 
kwellingen van hun leven in hun edelmoedige 
openheid voor de noden van anderen, in de 
blijde vervulling van Gods bedoeling met hen. 
(Johannes Paulus II)

Gebed
Getrouwe God, Gij die mij met uw reddende 
kracht nabij zijt, ik dank U dat Gij met mij 
meegaat mijn hele leven lang. Ik bid U: wakker in 
mij het verlangen aan naar de toekomst van uw 
licht en uw vrede. Dat vraag ik U voor vandaag 
en voor alle dagen in de naam van Jezus, de 
Mensenzoon, wiens geboorte de wereld viert in 
deze dagen. Amen.

Dagtekst
Habakuk 3,19: Hij maakt mijn voeten snel als 
hinden.

Overweging
'Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de 
wijnstok niets voortbrengen... ' Dat zijn bekende 
woorden uit het slot van het boek van de profeet 
Habakuk. Ook al zit alles tegen, hij zal zingen 
voor God, jubelen voor de God van zijn heil. Vol 
goede moed zingt de profeet: 'God, de HEER, 
is mijn kracht, hij maakt mijn voeten snel als 
hinden...' Dat is toch mooi, als je zo sterk in het 
geloof kunt staan! Maar waarom ook niet? Je 
hebt met God aan je zijde toch niets te verliezen? 
Ja, misschien wel geld, een huis of een baan, 
misschien zelfs wel een mens met wie je je leven 
wilde delen. Dat kan pijnlijk zijn, heel pijnlijk. 
Maar met God aan je zijde is dat tóch een berg 
die te beklimmen is. Zelfs al zou je je eigen leven 
moeten verliezen, dan nóg staat Gods belofte 
toch recht overeind? In Jezus Christus ligt de 
erfenis op je te wachten: een nieuwe aarde, 
waarop gerechtigheid woont. Waarom zou je als 
een mol je in duisternis verstoppen? Waarom 
spring je niet liever als een hert vrolijk over de 
heuvels heen?

Gebed
Heer, onze God, wie uw innerlijk licht ooit heeft 
ontdekt, kan de schaduwzijde van het leven aan. 
Geef ons vandaag de moed ons niet in duisternis 
te verbergen maar waakzaam uw komst te 
verwachten. Geef ons kracht om in uw licht te 
staan en dat licht door te geven aan anderen. Dit 
vragen we U voor vandaag en altijd. Amen.

Dagtekst
Zacharia 8,19: Houd de vrede en waarheid in ere!

Overweging
Er zijn vele mensen die de waarheid liefhebben. 
Ze vechten als leeuwen voor een eerlijke 
samenleving. Nu is daar niets op tegen, 
integendeel: waren er maar meer mensen in 
de wereld die werkelijk de waarheid van harte 
liefhadden! Alleen, sommigen van hen die de 
waarheid zo liefhebben, koesteren een veel 
kleinere liefde voor de vrede. Anders gezegd: er 
zijn mensen die wel houden van de waarheid, 
maar daar eventueel de vrede voor opofferen. 
Ze hebben er zelfs een oorlog voor over, als 
de waarheid maar gelijk krijgt. De waarheid... 
hun waarheid! Het kan geen kwaad om bij 
het naderen van de oudejaarsdag je de vraag 
te stellen: Heb ik dit jaar misschien niet de 
waarheid liefgehad ten koste van de vrede? 
Overigens: het omgekeerde komt zeker ook voor! 
Je kunt zó iedereen te vriend willen houden, 
dat je om die reden maar wat water schenkt 
bij de wijn van de waarheid. 'Houd de vrede en 
waarheid in ere!' Hoe dat moet? Jezus zei: 'Ik ben 
de waarheid.' Wie van Hem houdt, heeft ook de 
vrede lief.

Gebed
God, help ons, ons niet terug te trekken als het 
moeilijk is, maar steeds opnieuw naar het goede 
in de ander te zoeken. Help ons, stil te worden 
en te luisteren naar uw woord, uw droom. Help 
ons, verder te kijken dan wat onze ogen zien. Uw 
licht.

Maandag 25 december

Dinsdag 26 december

Woensdag 27 december

Donderdag 28 december

Vrijdag 29 december

Zaterdag 30 december
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Oud-bisschop Harrie Smeets van Roermond overleden

Oud-bisschop Harrie Smeets van Roermond is 
woensdagmiddag 20 december in zijn woonplaats 
Roermond overleden. De oud-bisschop was 
al geruime tijd ernstig ziek. Hij leed aan een 
hersentumor. Mgr. Smeets is 63 jaar geworden. 
Mgr. J. van den Hende, voorzitter van de 
Nederlandse Bisschoppenconferentie reageert 
met onder meer de volgende woorden:

“Door zijn hartelijke betrokkenheid bij het 
reilen en zeilen van de kerkprovincie en de 
bisschoppenconferentie maakte hij duidelijk dat je 
als bisschop naast de verantwoordelijkheid voor 
het eigen bisdom tevens in gezamenlijkheid de zorg 
hebt te dragen voor het grotere geheel van de Kerk.”

Bisschop Smeets werd op 29 mei 2021 plotseling 
ziek. Aanvankelijk werd gedacht aan een 
herseninfarct, maar al snel werd duidelijk 
dat er iets anders aan de hand moest zijn. In 
de weken daarna bleek de bisschop te lijden 
aan een hersentumor. Een operatie was niet 
mogelijk. Daarom werd hij vanaf september 2021 
behandeld met chemokuren en bestralingen. 
Deze leken enigszins te helpen, maar in december 
2022 werd bij mgr. Smeets een kleinere tweede 
tumor ontdekt. Deze was niet zonder risico 
behandelbaar.

Begin januari 2023 bleek dat er op academisch 
niveau geen behandelmogelijkheden meer waren. 
De bisschop heeft toen in overleg met zijn artsen 
besloten om de alle behandelingen stop te zetten. 
Zijn situatie ging daarna langzaam achteruit. In 
verband met zijn verslechterde gezondheid kreeg 
mgr. Smeets op 10 augustus 2023 eervol ontslag 
van paus Franciscus als bisschop van Roermond.

Reactie diocesaan-administrator mgr. Maessen:
In een eerste reactie zegt diocesaan-
administrator mr. René Maessen: “Toen mgr. 
Smeets vijf jaar geleden tot bisschop werd gewijd, 
heeft hij de uitoefening van zijn ambt enthousiast 
en energiek opgepakt. Dit heeft hij tweeëneenhalf 
jaar kunnen doen. Daarna werd hij onverwacht zeer 
ernstig ziek. Vanaf dat moment heeft hij zijn lijden 
moedig gedragen, waarmee hij voor zijn naasten 
en voor velen in en buiten het bisdom een weg van 
geloofsgetuigenis heeft afgelegd. We zijn ervan 
overtuigd dat hij nu mag rusten bij zijn Schepper. 
We zijn de vele mensen dankbaar die tijdens de 
ziekteperiode van de bisschop hebben meegeleefd 
en voor hem hebben gebeden.”

Reactie van mgr. Van den Hende, voorzitter van 
de Nederlandse Bisschoppenconferentie:
“Vandaag op 20 december bereikte ons het droeve 
bericht dat mgr. Harrie Smeets in de middag van 
20 december is overleden. Sinds 8 december 2018 
maakte mgr. Harrie Smeets als bisschop deel uit 
van onze Nederlandse bisschoppenconferentie. Door 
zijn hartelijke betrokkenheid bij het reilen en zeilen 
van de kerkprovincie en de bisschoppenconferentie 
maakte hij duidelijk dat je als bisschop naast de 
verantwoordelijkheid voor het eigen bisdom tevens 
in gezamenlijkheid de zorg hebt te dragen voor het 
grotere geheel van de Kerk.
Juist in deze maand december was Harrie Smeets 
vijf jaar bisschop. Vanaf 2021 werd zijn dienstwerk 
en werd zijn leven echter steeds meer bepaald 
door de ernstige ziekte kanker. Zijn levensmoed 
en geloofsgetuigenis waren uitermate krachtig. 
Het staat op mijn netvlies hoe bisschop Smeets 
in 2022 met volle overtuiging deelnam aan het 
Ad Limina bezoek in Rome, samen met de andere 
bisschoppen. Uiteindelijk moest hij dit jaar als 
bisschop terugtreden. Gedragen door het gebed van 
velen heeft bisschop Harrie Smeets zijn ziek-zijn tot 
het einde toe met vertrouwen gedragen. Samen met 
vele gelovigen zullen wij als bisschoppen voor onze 
overleden collega Harrie Smeets bidden. Ons gebed 
geldt ook zijn familie en heel de Kerk van het bisdom 
Roermond.”

De uitvaart van mgr. Smeets vindt plaats op 
zaterdag 6 januari. Alle parochies in Limburg zijn 
gevraagd om donderdag 21 december om 11.00 
uur de dodenklok te luiden.

Bron: RKKerk.nl

Het Bisdom Paramaribo condoleert de 
bisschoppen en gelovigen van de Nederlandse 
kerkprovincie van harte met het heengaan 
van Mgr. Smeets.

Mgr. Choennie tekende op 21 december 2023 met 
de heer Bishessar, country director van het bedrijf 
Qualogy een huurovereenkomst voor het pand 
Henck-Arronstraat 70.  Het bisdom heeft enorm 
veel geld geïnvesteerd in het opknappen van het 
voormalig klooster van de Zusters van Paramaribo 
om het te maken tot een toplocatie voor een 
modern ICT-bedrijf. Het klooster staat op de lijst 
van gebouwd erfgoed van Suriname. Het zijn deze 
gebouwen die het unieke gezicht van onze stad 
bepalen. De huurder heeft beloofd als een goede 
huisvader om te gaan met dit monument. Verder 
zorgt het bisdom voor 42 parkeerplaatsen wat zeer 
bijzonder genoemd mag worden in onze stad waar 
er nauwelijks enige planning te merken is. Bij de 
inzegening van het gebouw zullen wij in  Omhoog 
een presentatie geven van het renovatiewerk en 
het unieke karakter van dit gebouw.

Verhuur klooster ZvP

Zoals u waarschijnlijk wel weet biedt de RK 
Begraafplaats verschillende manieren van 
begraven (zand, kelder, familiegraf, urneplek). 

Maar wist u dat u ook de uitvaartdienst 
gehouden kan worden in onze aula “Aller 
Heiligste Verlosser”? Vanwege de lokatie is het 
gunstig en kostenbesparend.
  
 Voor verdere informatie mag u vrijblijvend 
contact opnemen met de administratie van 
maandag t/m vrijdag van 07.00u -15.00u

Zolang als het Universum en 
de Wereld bestaan, is elke dag 
Bijzonder; zo ook de Dag van 

Vandaag!

Het Ochtendgloren meld zich om 
er van te Genieten! De Aarde heeft 

weer om haar Denkbeeldige as 
Gedraaid en alles is keurig op z’n 

Plaats Gebleven door de Zwaarte- 
Kracht; hoe Wonderlijk is dat toch!

De Zon komt op en Het licht 
Verdrijft de Duisternis. Vogels 

fluiten, er waait een zacht Windje, 
duiven zoeken hun Eerste Voedsel, 

Planten en Bomen vertellen over de 
Jaargetijde.

De Lucht kleurt langzamerhand 
Blauw, Oranje, dan weer Rood, 
Geel of Paars; ik wordt er bijna 

emotioneel van!

Wat zou de Wereld zijn zonder 
Natuur! Een Kale, kale, kale Boel!

Maar U oh Heer hebt de Wereld 
in Uw Machtige Hand, want de 

Wereld is van U en Niet van Ons!

Alles wat Ademt, Groeit en Bloeit
Alles wat Zwemt in Meren, Rivieren 
en Kanalen, Zeeën en Oceanen, het 

komt Allemaal van Uw Machtige 
Hand!

De Natuur is een Geschenk aan de 
Mensheid om ervan te Genieten, te 
Onderhouden en het Door te geven 

aan de Volgende Generatie!

Dank U Heer dat U’s Nachts over 
mij waakt en dat ik Gezond mag 
wakker worden en het Daglicht 

mag Aanschouwen!

Dank dat U mij vergezelt op mijn 
Levenspad! Al het goede komt van 

U; het Kwade Verdelgt U!

Zoals U het ons hebt geleerd mogen 
wij onze zorgen aan uw Voeten 
neerleggen; de Hoogste Plaats!!

Dank dat U ons Draagt als wij het 
Moeilijk hebben!

U wijst ons de Weg want zolang wij 
op Aarde zijn, zijt Gij onze Vader!

Wij weten van Vandaag maar ….. 
Niet van Morgen!!

De Lima
26 november 2021

Alleenrecht!!!
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GRASSPRIETJES

Vt.:	Ik had  de mensen van de wetenschap en de
	 techniek gevraagd een “grassprietje” te maken.

P1:	 En … ze maakten een “grassprietje”. Het leek
	 heel erg veel op een echt grassprietje,
	 diep groen en even zacht en soepel.

P2: Toen ik het onderzocht, zag ik dat het dood
	 was… het kon niet ademen…
	 het kon niet groeien…. het kon niet leven…
	 het kon niet sterven.
	 Het had alleen maar de naam van een echt
	 “grassprietje” te zijn.
	 Geen koe… geen geit… geen lammetje kon het
	 eten om er melk van te maken.

Vt.:	Ik hoorde alle grassprietjes van de hele wereld
	 lachen om het ‘grassprietje’ dat de mensen
	 gemaakt hadden. Ze kunnen met al hun kennis
	 en technische vaardigheden nog niet eens een
	 grassprietje maken!

M. Noordermeer
Wijsheidverhaaltjes: verzameld, vertaald, 
opgetekend, geschreven door M. Noordermeer in 
quarantainetijd februari-april 2022 voor Radio 
Immanuël

BUURVROUW EN JOOSJE

B.:	Hallo Joosje, a son faya!
J.:	 Buurvrouw, hoe gaat het?
B.:	Mi de. ’t Is warm, baya, straks gaat het regenen,
	 ’t is wel droge tijd. Laten we achter op het balkon
	 gaan zitten, lekker fris!
J.:	 Maar de natuur is in de war.
B.:	Vroeger, rond 15 Augustus werd er gezegd:
	 “Vandaag of morgen begint de droge tijd, maar dat
	 is nu niet meer zo!
J.:	 De natuur is in de war maar ze voegen er direct
	 aan toe dat wij zelf de schuldigen zijn. Wij brengen
	 de natuur in de war.
B.:	25 November is erg sober gevierd. Wel een
	 défilé, maar ik ben niet gaan kijken, Alles werd
	 toegeschreven aan die mijn ramp op MATAWAAY-
	 gebied met die jonge mensen die, toch naar de
	 ‘goud’put zijn gegaan ondanks waarschuwingen

	 ‘bagay-la kevaluk!’
J.:	 Ze hebben 2 dagen rouw afgekondigd, ondanks dat
	 ze toch zijn gegaan.
J.:	 Die hele “goudkoorts” wordt in stand gehouden
	 door de ‘grote mensen’ onder ons. Niemand weet
	 WIE daar in zit, maar iedereen weet het toch wel.
	 Ma' den tan tiri piiii… We weten allemaal hoe dat
	 ding zit, maar niemand zegt het openlijk.
B.:	Weet je wat zo vreemd is: 48 jaar ‘srefi-densi’
	 maar ze zijn nog net zo koloniaal als voor de
	 onafhankelijkheid. Den sma fu krutu’oso den weri
	 een mooi koloniaal pak, met stropdas en jas fa den
	 bakra-sma gwenti!
J.:	 Ma na Blanda a kowru. Je moet wel jas en das
	 dragen. Je kent Kenneth toch de zoon van Irma
	 haar vriendin en daar de zwageres van die zegt:
	 Ik ben al 33 jaar maar ik heb nog nooit een
	 stropdas gedragen. Dat is absoluut niet Surinaams,
	 maar ‘hollands’! Ik hoop dat als we over twee jaar
	 ons GOUDEN FEEST gaan vieren dat ala den sma
	 fu krutu’oso wer’ gaya-bere, broek en de zelfde
	 stof voor jas/hemd, een mooi pak met korte
	 mouwen. Of ieder in zijn eigen dracht! Javaans…
	 Hindoestaans… Creools… etc…
B.:	Maar Joosje, dat vraagt een hele verandering in
	 het denken van onze DNA-leden. Dan zijn ze
	 gewoon Srananman, maar ze willen zo graag op
	 Bakraman lijken.
J.:	 Maar dat betekent wel dat de airco’s hoog draaien
	 en veel stroom verbruiken!
B.:	Ja Joosje als ik Oom Henry zie: hij is altijd zo
	 koloniaal gekleed, stropdas …
J.:	 Dat hoort bij zijn positie
B.:	Ook al die anderen - het zijn bijna allemaal heren -
	 hebben mooie kostuums speciaal gemaakt.
J.:	 Konfektie-pakken noemen ze dat
B.:	Ai… Soms zelfs drie-delig. Met stropdassen en
	 gouden manchetknopen. Ma ala brenki sani… a no
	 gowtu!
J.:	 Ay… so a de! Ze geven zo af op dat vroegere
	 kolonialisme maar ze kleden zich nog steeds als
	 kolonialen. Dat hoort bij hun status, zeggen ze.
B.:	Om het geld hoeven ze het niet te doen want ze
	 krijgen een vorstelijk salaris van bijna 60.000 SRD.
	 En dan nog toelage, vervoer, representatiekosten
J.:	 Mamafowru nanga pikinfowru, e srepi na srefi
	 woron.*
B.:	Mi kan memre mi ete tak’ Emile Wijntuin nanga
	 Eddy Bruma go na krutu-oso nanga wan afro-
	 impie… Maar het was koud, want alle airco’s
	 moesten het koud maken zoals in Blanda voor al
	 die anderen die in prachtig koloniaal kostuum
	 waren gekomen... Wijntuin stelde om die airco’s
	 uit te doen om geld uit te sparen. Maar nee hoor!
	 Ze begrepen de les niet die Emile en Eddy wilden
	 geven. Ze waren gehecht aan hun pakken, anders
	 konden ze niet opvallen!
J.:	 Joosje, we hebben laatst gesproken over al die
	 bomen die in ‘rondhout’ ons land verlaten en
	 die wij maanden later duur terugkopen als ze in
	 het buitenland verzaagd worden. Dat kunnen we
	 hier ook doen, maar sommige ‘toppers’ in ons land
	 willen dat niet want die verdienen meer er aan als
	 het hout in het buitenland gezaagd wordt. Waarom
	 grijpt de regering niet in.
B.:	Joosje, er zijn mensen uit die groepering die er aan
	 verdienen.
J.:	 En ze hebben al zo’n groot salaris. Is dat nog niet
	 voldoende. 60.000 SRD. Ze verdienen 20 keer
	 zoveel als het voorgeschreven minimum-loon.
B.:	Ze hebben allemaal boter op hun hoofd. Als je in
	 de regering zit grijp je je kans en als je niet meer in
	 de regering zit dan zwijg je!!! Sneki no ab’ mati… a
	 kir’ en eygi basi.**

M. Noordermeer

* Men moet niet altijd zonder reden andere mensen 
nadoen
** Elkaar de hand boven het hoofd houden, elkaar 
beschermen

Pater Jan
Waar in België de door lepra getroffen pater 
Damiaan wordt vereerd, wordt diens Nederlandse 
evenknie pater Jan Bakker qua bekendheid 
overschaduwd door de bekende Petrus ‘Peerke’ 
Donders. Hoogste tijd dus om ook zijn werk in 
Suriname voor het voetlicht te brengen.
Pater Jan, ofwel Joannes Nicolaus Bakker (1833-
1890) werd in het Nederlandse Sloten geboren 
en trad in 1860 in Den Bosch toe als broeder van 
de Orde der Redemptoristen. Hij zou in 1866 naar 
Suriname afreizen. De Surinaamse standplaats van 
pater Jan werd het weeshuis dat in de tweede helft 
van de 19e eeuw door de Katholieke Kerk te Livorno 
was gevestigd. Hij stond er bekend als broeder Jan 
en zou pas na zijn periode te Livorno in 1883 op 
Batavia tot priester worden gewijd.
Het lot bleek pater Jan niet goed gezind. In 1878 
zou hij naar leprozerie Batavia afreizen, alwaar hij 
zelf ook met de ziekte besmet bleek. Het was het 
begin van een lijdensweg, waarover hij zelf in 1886 
schreef “Lijden is mijn deel, doch ik ben ermede 
tevreden”.  Het was pater Jan die aanwezig was 
bij het overlijden van de Zalig verklaarde Petrus 
‘Peerke’ Donders (1809-1887) die sinds 1842 op de 
leprozerie Batavia actief was.
Op zijn beurt zou pater Jan bij zijn overlijden 
worden gesteun door pater Houben, ofwel 
Johannes Petrus Wilhelmus Houben (1848-1896), 
die leprozerie Batavia als standplaats kreeg en 
er in 1896 als gevolg van malaria zou komen te 
overlijden. Op Batavia werden naast pater Jan ook 
pater Houben begraven, naast de onder verdachte 
omstandigheden overleden Heinink en tevens 
Peerke Donders, die inmiddels is herbegraven in de 
Petrus en Paulus Basiliek in Paramaribo.

Frater Cornelius Tax
Het werk van de naar Suriname gezonden 
zendelingen was bepaald niet zonder gevaar. Voor 
vele van ze gold dat ze na enkele jaren aan ziekten 
in het land kwam te overlijden. Zo ook de uit 
Amsterdam afkomstige Frater Cornelius.
De in Amsterdam geboren Joannes Willibrordus Tax  
(1856-1902) zou onder de naam Joannis Ludivicus 
Tax in 1885 zijn kloostergeloften afleggen, waarna 
hij door het leven ging als Frater Cornelius. Hij zou 
hierna een aantal jaren in Nederland werkzaam zijn 
alvorens hij in 1896 zou afreizen naar Suriname.
Frater Cornelius kwam in Suriname in eerste 
instantie in Paramaribo te werken. Het was kort 
nadat de “bouwpater” Franciscus Joseph Leonard 
Harmes (1835-1894) was overleden, en in het 
land een aantal kerkgebouwen had gerealiseerd, 
waaronder het kerkcomplex te Maryshope, Coronie  
en de Petrus en Paulus kathedraal te Paramaribo.
Mary’s Hope in Coronie werd de tweede 
standplaats van Frater Cornelius. Hier was in 1875 
een Rooms Katholieke school, kerk en pastorie 
gebouwd, waar in de periode 1883-1885 de bekende 
Peerke Donders als pastoor actief was.
Frater Cornelius zou hierna op zendingspost 
Marianella bij Vierkinderen komen te werken, die 
is vernoemd naar de geboorteplaats van Alfonso 
Maria de' Liguori (1696-1787), die in zich na 1723 
ontfermde over zijn Napolitaanse medeburgers, en 
in 1839 heilig werd verklaard. Het zou ten tijde van 
de aanleg van de Lawa-spoorlijn worden bezocht 
door aangetrokken contractanten van de Antillen.
De laatste plek waar Frater Cornelius Taks verbleef 
was leprozerie Groot Chatillon, hij kwam ter plaatse 
door ziekte te overlijden.

Bron: Fosten tori naga histori

UIT HET ARCHIEFUIT HET ARCHIEF
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De stal van Kim

Deze versie van een kerststal heb ik gemaakt met 
Suriname als inspiratiebron. 
Het is een voorstelling van de geboorte van het 
kindje Jezus met figuren, gemaakt met behulp van 
Paverpol, een soort van vormpolymeer. De Stal is 
gemaakt van afval- en restmateriaal. 
De figuren in de kerststal zijn zwart en gekleed in 

klederdrachten uit de Surinaamse samenleving. 
Verder hebben zij geen gelaatsuitdrukking. In 
de schilderkunst komt zwart niet voor in de 
kleurencirkel. Door de figuren zwart te maken en 
geen gelaatsuitdrukking te geven, wil aangeven dat 
niet het uiterlijk van de mens belangrijk is, maar 
het innerlijke. 

Kim Sontosoemarto

+Rob Mutsaerts hulpbisschop Bisdom 
‘s-Hertogenbosch, op 21 december 2023

Met de Verklaring ‘Fiducia supplicans’ van het 
Dicasterie voor de Geloofsleer, goedgekeurd door 
paus Franciscus, wordt het mogelijk om koppels 
van hetzelfde geslacht te zegenen. Zo luidt de kop 
boven een artikel op de website van het Vaticaan 
zelf. Weliswaar dient zo’n zegening verricht te 
worden zonder enige vorm van ritualisering en 
dient ook niet de indruk van een huwelijk gewekt 
te worden. “De doctrine met betrekking tot het 
huwelijk verandert niet en de zegen betekent geen 
goedkeuring van de verbintenis,” aldus nog steeds 
de officiële Vaticaanse website.

De kwestie is niet het zegenen van zondaars. Dat 
is logischerwijs altijd al mogelijk geweest. De Kerk 
heeft altijd de mensen uitgenodigd om Gods zegen 
te ontvangen. De verklaring herhaalt dit nog maar 
eens. Dat van een sacramenteel huwelijk geen 
sprake kan zijn, daar is de verklaring ook helder in. 
Een kerkelijke huwelijkssluiting van koppels van 
hetzelfde geslacht is en blijft onmogelijk. Dit blijft 
voorbehouden aan een man/vrouw relatie. Ook 
van enige formele vorm van ritualisering (zoals we 
aantreffen in het Benedictionale) kan geen sprake 
zijn. Deze aantekening kan beschouwd worden als 
een reactie op formele zegening van homo-koppels 
in Duitsland, alwaar de bisschoppenconferentie 
dit soort zegeningen geformaliseerd heeft. Dan 
is er nog een derde soort zegening, de zogeheten 
spontane zegeningen. Hierbij kun je denken aan 
een pelgrim die in een bedevaartplaats de zegen 
van een aanwezige priester vraagt. Of de zegen 
die gevraagd wordt door een kerkganger aan een 
priester bij het uitreiken van de communie omdat 
hij (nog) niet gedoopt is, of een gedoopte die zich 
onwaardig acht te communiceren en voornemens 
is het sacrament van de biecht te ontvangen. Wie 
kan deze zegen ontvangen? Iedereen. Tot zover 
niets nieuws.

Maar dan komen de verwarrende passages in de 
verklaring. Waarom vraagt men om een zegen? Om 
de gebrokenheid in je levenssituatie op te heffen. 
Het gaat tenslotte om Gods zegen die gevraagd 
wordt. De eerste vraag die je je moet stellen is: zou 
God zijn zegen hierover willen geven? God die niets 

liever heeft dan dat mensen tot inkeer komen om te 
delen in Gods liefde. Kan God zijn zegen schenken 
aan een zondaar? Zoals gezegd, ja, uiteraard. 
Rouwmoedige zondaars die tot inkeer komen 
wordt van harte vergiffenis geschonken. Een heel 
andere vraag is: kan God zijn zegen geven over de 
zonde? Uiteraard niet! We houden van de zondaar, 
maar haten de zonde. Bij alle drie de vormen van 
zegeningen (sacramenteel, formeel, informeel) 
geldt precies hetzelfde principe. En hier gaat het 
mis in Fiducia Supplicans: de zonde en de zondaar 
worden vereenzelvigd. Een homo-christen kan 
men individueel zegenen. Maar een homo-relatie 
kan men niet zegenen, omdat de Kerk dit aanmerkt 
als ongeordend, oftewel zondig. Dit ongeordende 
karakter wordt bevestigd, maar desalniettemin 
zegt de verklaring dat de zegening van dergelijke 
relaties tot de mogelijkheden behoort. Anders 
gezegd, het zegenen van een zondige relatie is 
mogelijk. God die zijn zegen uitspreekt over een 
zonde, het is een gotspe!

Waar is dit op gebaseerd? Er is geen enkele 
referentie aan Kerkvaders, aan documenten van 
pausen, aan geschriften van theologen, maar 
bijna uitsluitend aan eerdere documenten van 
paus Franciscus zelf. Fiducia Supplicans wil een 
pastorale handreiking zijn, maar wat de verklaring 
onder zegening verstaat is totaal diffuus. 
Onduidelijk is waarom iemand om de zegen van 
een priester zou vragen en waarom een priester 
zijn zegen zou willen geven. Normaal gesproken 
is dat om je leven meer in overeenstemming 
te brengen met Gods wil. Het is een oproep tot 
heiligheid. Maar in de verklaring wordt nergens 
gerept van een oproep tot bekering, tot berouw, er 
is geen enkele referentie naar waarheid. Het bevat 
geen oproep aan LGTBQ-stellen om in onthouding 
te leven in overeenstemming met Gods plan 
waarin seksualiteit is voorbehouden aan een man/
vrouw-relatie.

Het is een herhalend refrein in dit pontificaat: 
het ontbreken van helderheid, het zaaien van 
verwarring. De paus die zegt de doctrine van de 
Kerk niet te veranderen, maar tegelijk voor de 
praktijk mogelijkheden creëert voor het tegendeel. 
Je kunt niet de leer handhaven en voor het leven 
andere criteria aanreiken.

Onderliggend probleem is dat bij homo-relaties 
men zonde en zondaar gaat vereenzelvigen. Men 
identificeert zich als homo-christen. Zoiets bestaat 
niet. Net zomin als zoiets als een alcoholverslaafd-
christen. Nee, je bent een christen met een 
alcoholprobleem, je bent een christen met een 
homoseksuele gevoelens. Als je van zonde je 
identiteit maakt is er geen uitweg meer mogelijk. 
We doen alsof LGTBQ-mensen een uniek soort 
zondaars zijn die we apart moeten behandelen. 
Maar voor hen geldt hetzelfde als voor iedere 
andere zondaar.

Homo’s voelen zich uitgesloten uit de 
Kerkgemeenschap. Maar de Kerk sluit niemand 
uit. Niemand is slecht genoeg om niet binnen te 
mogen komen. En niemand is goed genoeg om 
buiten te kunnen blijven. Op één uitzondering na 
(degenen die menen in niets tekort te schieten, zij 
mogen thuisblijven) is iedereen welkom. Maar er 
wordt wel iets van je gevraagd: berouw, de oproep 
tot bekering. En dit is nu juist de ambiguïteit van 
Fiducia Supplicans: men wil het zondige karakter 
niet benoemen. En dat is ook hetgeen de LGTBQ-
gemeenschap niet wil. Men eist dat niet zij, maar 
dat de Kerk moet veranderen.

Elke zegen is bedoeld voor zondaars. Maar niet 
voor hen die menen dat daar bij hen geen sprake 
van is. Maar waarom zou je dan überhaupt om 
zegen vragen. Zegen is per definitie voor zondaars 
die hun tekorten inzien en Gods hulp nodig hebben 
om tot verbetering te komen. De Verklaring biedt 
de mogelijkheid tot het ontvangen van zegen, maar 
spreekt met geen woord over een correctief en 
de priester wordt gevraagd zijn zegen te geven 
over een ongeordende staat die blijft voortduren. 
Dit is niet pastoraal, dat is ook niet barmhartig, 
maar veeleer van liefdeloos. Het is de taak van de 
priester om te wijzen op hun situatie, het is zijn 
taak om mensen dichter bij God te brengen, en 
niet om ze verder richting afgrond te begeleiden. 
Want dat is wat je doet. Ik zal mijn zegen geven aan 
iedereen die daar om vraagt. Maar ik zal in geen 
geval mijn zegen geven aan een zondige situatie. 
En dat heeft niets met discriminatie te maken. 
Hetzelfde geldt voor een m/v-relatie waarbij 
overspel in het spel is.

Heilige Vader, alstublieft, wees eens duidelijk! Hier 
helpt u niemand mee! Helemaal niemand!

Bron: RKDocumenten.nl

Alweer die duivelse ambiguïteit



Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

Pagina 11 Omhoog - 24 december 2023

KerkdienstenKerkdiensten


