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Wijzer in geloof en leven

Weekblad voor kerk en samenleving

Met Jozef en Maria, de herders en de wijzen, de os en de ezel, de engel en het kind in de stal op
weg naar advent en Kerstmis. Deze teksten zijn genomen uit: van Kribbe tot Kerststal onder
redactie van Leo Fijen en Marian de Heer

Erik Borgman / MARIA

MOEDERSCHAP IS HET WONDER bij uitstek: leven dat nieuw leven voortbrengt. Wat begint als
deel van het vrouwenlichaam, wordt een zelfstandige persoon. Hoe en wanneer, daar heeft de
moeder geen controle over. ‘De tijd brak aan’ waarop zij moeder werd, zegt het Evangelie. Ook al
kwam het helemaal niet uit — de hele vraag of het wel uitkomt is volkomen zinloos.
Het kind komt eruit, hoe dan ook.

Ouderschap, en zeker moederschap, betekent dat je nooit meer van jezelf bent. Je behoort toe aan
je kind, aan wat het overkomt en nodig heeft. Maria heeft daar volgens het evangelie expliciet mee
ingestemd. De engel had tegen haar gezegd:

U zult zwanger worden en een zoon baren, die u de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot

man zijn, en Zoon van de Allerheiligste worden genoemd. God de Heer, zal Hem de troon van zijn

vader David geven. Hij zal eeuwig koning zijn over het huis van Jakob, en aan zijn koningschap zal

geen einde komen. Op de nieuwsgierige vraag hoe dit dan in zijn werk zal gaan, aangezien zij geen

omgang heeft met een man, verzekert de engel haar dat voor God niets onmogelijk is. Daarop zegt

zij: ‘Laat het dan gebeuren zoals U zegt.” Laat God mij dan in dienst nemen en laat zijn Zoon in mij
groeien en uit mij worden geboren.

Natuurlijk wist zij op dat moment niet wat zij zei. Maar zij wist dat zij het niet wist, en dat nam zij
op zich: dat de weg onbekend was en dat zij voor pijnlijke verrassingen kon komen te staan.
Als Maria en Jozef hun kind opdragen in de tempel, wordt haar gezegd dat haar kind een omstreden
teken zal zijn en er een zwaard door haar ziel zal gaan. Maar zij blijft er tot het einde toe van
overtuigd dat het een weg ten leven is die zij dankzij hem te volgen heeft. Zij is erbij, ook als haar
zoon roemloos aan het kruis sterft en eveneens als zijn leerlingen wachten tot zij vervuld worden
van heilige Geest. Dezelfde Geest als die waarvan zij zwanger ging.

In Bethlehem wordt Maria moeder, onherroepelijk. Met alle pijn en vreugde die daarbij hoort. Daar
zullen de vrouwen van Greccio niet alles, maar wel veel van herkend hebben.
En zich in haar door God erkend hebben gevoeld.

Overdenking
Bij de aankondiging van de engel die haar vroeg om de moeder van God te zijn
antwoordde Maria met volledige en totale gehoorzaamheid.
Haar woorden: ‘Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar Uw Woord’ (Lc 1.38)
zijn voor ons allen het getuigenis van overgave in geloof aan de wil van God.
Met dat ‘ja’ werd Maria de moeder van de Gods Zoon
zonder haar maagdelijkheid te verliezen,
deze eerder te heiligen dankzij Hem.
In haar zien wij de Moeder van God die haar Zoon niet alleen voor zichzelf heeft,
maar iedereen vraagt Zijn woord te gehoorzamen en in praktijk te brengen.

Paus Franciscus
In het wonderschone teken
van de kerststal
2019, Greccio
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Pater Kross met zijn oom Orlando en tante Trees die hem toespreken. De viering van zijn
zestigste verjaardag Strekte zich uit over twee dagen. De viering in de kathedraal was een
liturgisch hoogtepunt. De viering is te zien op de YouTube kanaal van het bisdom Paramaribo:
https://www.youtube.com/watch?v=jaNIczNjZmE

Persbericht: School voor Jong Talent Suriname presenteert "This Little Light of Mine”"
Kerstvoorstelling

Paramaribo, 5 december 2023

De School voor Jong Talent Suriname (SJTS) kondigt met groot genoegen haar jaarlijkse
kerstvoorstelling aan: "This Little Light of Mine". Op zondag 17 december 2023 transformeert de
Kathedrale Basiliek tot een betoverende plek, waar jeugd- en jongerenkoren harmonieus zullen
zingen en getalenteerde dans- en sport leerlingen hun kunsten zullen vertonen.

Het evenement begint om 6:00 pm, met een inloop vanaf 5:30 pm. De avond belooft een
feestelijke mix van muzikale en artistieke uitvoeringen te zijn, met een centraal thema: "This
Little Light of Mine". De SJTS streeft ernaar met dit thema een inspirerende lichtbron te zijn voor
hoop en vrede, niet alleen voor onze gemeenschap maar voor de gehele wereld.

Details evenement:

Naam: This Little Light of Mine - Kerstvoorstelling
Datum: Zondag 17 december 2023

Tijd: Inloop om 5:30 pm, Start om 6:00 pm
Locatie: de Kathedrale Basiliek, Paramaribo

Het geheel vindt plaats in een magische setting, met decoraties en artistieke creaties verzorgd
door de getalenteerde leerlingen van de richting Vormgeving aan de SJTS. De School voor Jong
Talent Suriname nodigt het publiek uit om de feestelijke sfeer te ervaren en samen de
boodschap van hoop en vrede te vieren.

Kaarten voor dit bijzondere evenement zijn verkrijgbaar voor SRD 250,- en kunnen worden
aangeschaft bij het kantoor van de SJTS te Ons Erf. Wees getuige van een avond vol talent en
creativiteit, waar jonge artiesten schitteren en de positieve boodschap verspreiden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de school +597811-2266

Laat ons samen het licht van hoop en vrede verspreiden tijdens "This Little Light of Mine" en
samen een onvergetelijke avond van maken.

Met vriendelijke groet,

Shanna Tjong-Ahin
Marketing & PR

School voor Jong Talent Suriname
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Bekendmaking: Familiegraven

De RK Begraafplaats maakt bekend dat

in het kader van herindeling en ordening
van de begraafplaats, er nu de mogelijk
aan nabestaanden wordt geboden voor het
aanleggen van familie graven.

Deze familiegraven ontstaan door het
herbegraven de stoffelijke overschotten
(eventueel na crematie) van overledenen
op een (1) locatie. Naast het overzicht,
lage kosten van onderhoud, worden de
kosten voor grafrustverlenging worden
bij familiegraven berekend op basis van 1
locatie.

De volgende procedure wordt gehanteerd:
Voor nadere informatie wordt u verzocht

per email (info.rkbegraafplaats@gmail.com)
contact op te nemen met de RK Begraafplaats
(of telefonisch op 472154).

De RK Begraafplaats stuurt u een formulier
waar alle relevante informatie ingevuld dient
te worden.

De RK Begraafplaats onderzoekt de

status van de (lopende) grafrust en neemt
vervolgens contact met de nabestaanden voor
verdere logistieke, juridische en financiéle
afhandeling.

Sto. RK Begraaiplaats
Schietbaanweg 35 | Paramaribo | Suriname

Q) 597472185 +597-472154 E L

(B +597-8407779 +597-8598523

@ info.rkbegraafpleats@gmail.com

Cremeren begint steeds meer bekendheid te
krijgen in Suriname. Na de crematie zijn er
verschillende manieren hoe om te gaan met
de asresten. Sommigen kiezen ervoor die
uit te strooien in het water, maar u kunt de
asresten ook langdurig bewaren in een urn
op de RK Begraafplaats.

Wij bieden verschillende manieren om deze
asresten te bewaren:

Bijzetting bij een bestaand graf

In de urnenwand (bovengrondse nis afgedekt
met een naamplaat)

Voor verdere informatie over de
mogelijkheden mag u vrijblijvend contact
opnemen van maandag t/m vrijdag van
07.00u-15.00u

$tg. RK Begraafplaals
L 8E0R4 Schietbaanweg 35 | Paramaribio | Suriname
)
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Commentaar op de Lezingen van de 2e Zondag van de Advent (Jaar B)

Achtergrond van de eerste lezing

(Jesaja 40: 1-5, 9-11)

In een van de meest traumatische perioden
in de geschiedenis van Israél, toen het

land, Jeruzalem en de tempel geplunderd

en verwoest waren door de legers van de
Babyloniérs en het overgrote deel van de
[sraélieten al vele jaren in armoede en
onderdrukking leefden in hun ballingschap
in het verre Babylon, doet God een profeet
opstaan. Gods Geest doet deze profeet
woorden spreken van verlossing en nieuwe
hoop. Deze ramp hadden de Israélieten
weliswaar over zichzelf gebracht door hun
ontrouw aan Gods wegen, maar God blijft zich
altijd over Zijn volk ontfermen en kondigt
verlossing aan: in de nabije toekomst brengt
Hij voor Israél verlossing uit hun ballingschap
en eeuwen later voor heel de mensheid
verlossing door de geboorte, het kruis en de
verrijzenis van Zijn Zoon.

Eerste lezing: Jesaja 40: 1-5, 9-11

Troost, troost toch mijn Stad, - zegt uw God

-, Spreek Jeruzalem moed in. Roep haar

toe dat haar straftijd voorbij is, dat haar
ongerechtigheid vergeven is, dat zij van

Gods hand haar zonden dubbel betaald heeft
gekregen. Een stem roept: Baan de Heer een
weg in de steppe, effen voor onze God een weg
in de woestijn, elk dal moet gevuld, elke berg
en heuvel geslecht worden, alle oneffenheden
moeten vlak, de rotsmassa’s een vallei worden.
En verschijnen zal de glorie des Heren en alle
vlees zal daarvan getuige zijn: De mond des
Heren heeft het gezegd! Beklim de hoogste
berg, gij Sion, vreugdebode. Verhef krachtig
uw stem, Jeruzalem, vreugdegezant. Verkondig
het luide, ken geen vrees. Roep tot de steden
van Juda: Uw God is op komst! Zie, God de
Heer komt met kracht, Zijn arm voert de
heerschappij; Zijn loon komt met Hem mee,
Zijn beloning gaat voor Hem uit. Als een herder
zal Hij zijn schapen weiden, in zijn armen ze
samenbrengen, de lammeren dragen tegen zijn
boezem, de schapen met zachte hand geleiden.

Tussenzang: Ps. 85
Refrein: LAAT ONS UW BARMHARTIGHEID
ZIEN: GEEF ONS UW HEIL, O HEER!

1. Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt,
voorzeker een woord van verzoening.
Zijn heil is nabij voor hen die Hem vrezen,
Zijn glorie komt weer bij ons wonen.

2. Als trouw en erbarmen elkaar tegemoet
gaan, als vrede en recht elkander omhelzen:
dan zal de trouw uit de aarde ontspruiten,
en ziet uit de Hemel gerechtigheid neer.

3. Dan zal de Heer ons Zijn zegen schenken
en draagt ons land weer rijke vrucht.

Dan zal voor Hem uit gerechtigheid gaan
en voorspoed zijn schreden volgen.

Achtergrond van de tweede lezing:

(2 Petrus 3: 8-14)

De tweede lezing richt zich op de wederkomst
van Christus in heerlijkheid, dat het einde

der tijden zal betekenen. Waar de eerste
generatie Christenen die wederkomst nog in
hun eigen leven hadden verwacht, openbaart
deze bijbelse tekst de onpeilbare wijsheid van

God in het bepalen wanneer de wederkomst

en het einde zullen plaatsvinden. Wat vanuit
onze menselijke ogen langzaam lijkt te gaan, is
vanuit God gezien een barmhartig geduld van
God met de wereld. Want God wilt dat niemand
verloren zou gaan, dat zoveel mogelijk mensen
gewonnen kunnen worden om hun hart af

te keren van de zonde en zich te keren tot de
verlossing die God ons brengt in Christus.

Tweede lezing: 2 Petrus 3: 8-14

Vrienden, één ding mag u niet ontgaan: voor
de Heer is een dag als duizend jaren en
duizend jaren als een dag. De Heer talmt niet
met zijn belofte zoals sommigen menen, maar
Hij heeft geduld met u, daar Hij wil dat allen
tot inkeer komen en dat niemand verloren
gaat. Maar de dag des Heren zal komen als
een dief. Dan zullen de hemelen dreunend
vergaan en de elementen zullen door vuur
worden verteerd; en de aarde en de daden

op aarde verricht, zullen zich bevinden voor
Gods oordeel. Wanneer alles zo vergaat, hoe
moet gij dan uitmunten door een heilig leven
en innige vroomheid, de komst verwachtend
en verhaastend van de dag Gods, waardoor

de hemelen in vlammen zullen opgaan en de
elementen zullen wegsmelten in de vuurgloed.
Maar volgens Zijn belofte verwachten wij
nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar
gerechtigheid zal wonen. In deze verwachting,
geliefden, moet gij u beijveren onbevlekt en
onberispelijk voor Hem te verschijnen, in vrede
met God.

Achtergrond van de evangelielezing:
(Marcus 1: 1-8)

De plechtige openingszin van het evangelie
van Marcus, “Begin van de Blijde Boodschap
van Jezus Christus, de zoon van God”, is

heel krachtig. Het geeft gelijk aan, dat we

aan het begin staan van hele wezenlijke
gebeurtenissen die te maken hebben met

God en met Gods verlossende relatie met de
wereld. Met de komst van Christus zal God
Zijn schepping verlossen. Johannes de Doper
is hiervan de grote aankondiger. Hij is Gods
profeet die alle mensen oproept tot geloof en
tot terugkeer tot Gods waarden en normen, om
zo waarlijk voorbereid te zijn op de komst van
Christus in ons hart en in ons leven.

Evangelie: Marcus 1: 1-8

Begin van de Blijde Boodschap van Jezus
Christus, de zoon van God. Zoals er geschreven
staat bij de profeet Jesaja: Zie, ik zend

mijn bode voor u uit die voor u de weg zal
banen; een stem van iemand die roept in de
woestijn: Bereidt de weg van de Heer, maakt
zijn paden recht. Zo trad Johannes op in de
woestijn en doopte; hij preekte een doopsel
van bekering tot vergiffenis van de zonden.
Heel de landstreek Juda en alle inwoners van
Jeruzalem trokken naar hem uit, en lieten zich
door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl
zij hun zonden beleden. Johannes ging gekleed
in kameelhaar met een leren gordel om zijn
lendenen; hij at sprinkhanen en wilde honing.
Hij predikte:

“Na mij komt die sterker is dan ik, en ik ben
niet waardig mij te bukken en de riem van
zijn sandalen los te maken. Ik heb u gedoopt
met water maar Hij zal u dopen met de heilige
Geest.”

Overweging:

Lieve vrienden, vandaag wil ik de lezingen van
deze tweede zondag van de advent overwegen
vanuit het thema: “Welke bergen moet ik
afvlakken en welke dalen moet ik helpen
verhogen?”

Advent is een tijd van hoop, maar ook een

tijd van bezinning. Tot twee maal toe, eerst
in de eerste lezing en daarna geciteerd door
de evangelist Marcus, hoorden we die grote
profetie van Jesaja: ‘Effen voor onze God een
weg in de woestijn: elk dal moet worden
opgevuld, en elke berg en heuvel moet vlak
worden gemaakt”. God sprak zo’n vijf eeuwen
voor Christus door de profeet Jesaja deze
woorden van vergevende barmhartigheid,
woorden van de hoop die God op het punt
stond te brengen in de ellende van Zijn volk.
De Israélieten hadden weliswaar ernstig en
langdurig tegen God gezondigd, maar de Heer
blijkt altijd goddelijk mild te zijn voor de mens
en zachtmoedig. En Hij schept steeds weer
nieuwe kansen en hernieuwde hoop.

Vooral in deze adventstijd weerklinkt Gods
Woord nog steeds met grote kracht en roept
ons op tot persoonlijke bezinning. Ons leven
kent geregeld andersoortige bergen dan

die bergen in de woestijn van Jesaja’s tijd:
namelijk de bergen van ons egoisme, bergen
van alleen met en voor jezelf leven, bergen van
onverschilligheid, of bergen van oneerlijkheid.
Dit soort bergen moeten worden neergehaald,
moeten vlak worden gemaakt, voordat Gods
Rijk en de Messias echt kunnen komen. Jesaja
had het ook over dalen. Ook hier gaat het niet
alleen over dalen in een woestijn, maar kan
het ook gaan over onze dalen van onzekerheid,
over diepe dalen van depressie, of van ziekte
en tegenslag, of over dalen van het verliezen
van hoop. Zulke dalen moeten verhoogd
worden, zegt Jesaja.

Wordt vervolgd op pagina 4

Latynse Hoogmis

Op verzoek van en in overleg met onze
bisschop Mgr.Karel Choennie zal ik voortaan
elk kwartaal in de Kathedrale Basiliek een
plechtige Latijnse Hoogmis vieren.

De lezingen, preek en voorbeden zullen
natuurlijk in het Nederlands zijn, maar alle
gebeden en andere Misteksten zullen in het
Latijn worden gezongen en gebeden. Ik zal

de Latijnse Hoogmis vieren in de ons nu al
vele jaren vertrouwde rite, dus “Ad Populum”,
“Gericht naar het volk” en niet “Ad Orientem”,
“Gericht op het Oosten”, of zoals het vaak
werd genoemd “met de rug naar het volk”.

Zo willen we in ons Bisdom toch iets blijven
bewaren van de eeuwenoude katholieke
Latijnse liturgie en haar rijke spiritualiteit.

U bent van harte uitgenodigd voor de eerste
Latijnse Hoogmis op 17 december, de derde
zondag van de advent, Zondag Gaudete, om
10 uur in onze Kathedrale Basiliek.

Pater Kross, plebaan
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Commentaar op de Lezingen van de 2e Zondag van de Advent (Jaar B)

Dit soort bergen en dalen kennen we allemaal:
misschien uit eigen ervaring, of misschien
omdat we om hulp gevraagd werden. En
daarover zegt en herhaalt Jesaja: ‘Geef het niet
op, want God is op komst. Als een Herder zal
Hij Zijn schapen met zachte hand begeleiden.’

God brengt hoop en vrede, maar vraagt daarbij
wel aan ons dat we een weg zouden banen

in de steppe en in de woestijn van ons eigen
leven en dat van anderen. Hij vraagt dus dat
we om ons heen kijken, en meebouwen aan
Zijn nieuwe schepping van liefde en vrede.
Dat we niet alleen op onszelf gericht zouden
zijn, zonder naar anderen om te zien. Want in
de advent weerklinkt die stem van Johannes
de Doper: ‘Bereid de weg van de Heer, maak
Zijn paden recht’. En die weg van de Heer, dat
is de weg die Jezus ons voorgaat. We kennen
die weg, want wij zijn gedoopt met zijn Geest.
En zijn Heilige Geest leert ons er te zijn voor
anderen, te zoeken naar gerechtigheid en
vrede, en leert ons zorg te hebben voor Gods
schepping.

Niet voor niets begint Marcus zijn evangelie
met een heel sterke openingszin: ‘Begin van de
Blijde Boodschap van Jezus Christus, de zoon
van God’. En de Blijde Boodschap bestaat erin
dat ze laat zien dat God in de persoon van Jezus
onder ons is gekomen. Dat Hij ons in Christus
nieuwe kansen, vergeving en eeuwig leven
biedt. Het woord “begin” roept in gedachten
de openingszin van de Bijbel, Genesis 1: “In
het begin schiep God de hemel en de aarde”.
De Blijde Boodschap is dat met de komst van
Jezus, God Zijn schepping zal verlossen.

We zijn in de adventstijd. En advent, dat is
groeien naar Jezus toe. Naar zijn woorden en
daden. Naar wat Hij ons verkondigt en ons
voorleeft. Toegroeien naar Hem, onze levende
Heer, in het gebed en het God dankzeggen.
Advent is er bewust van blijven dat Zijn

komst niet alleen tweeduizend jaar geleden
plaatsvond in de stal van Bethlehem, voor

de mensen van toen, maar dat Gods Zoon

leeft en er ook nu is voor armen en zieken,
voor melaatsen en bedelaars, voor blinden

en zondaars, voor alle mensen, arm of

rijk, gelukkig of onder stress. Hij is er voor
iedereen, maar vraagt ook aan iedereen er
ook te zijn voor anderen. Door de bergen in
ons denken en handelen, door de bergen in
ons innerlijk, vergeten we dat geregeld. Maar
gelukkig zijn wij gedoopt met de Heilige Geest,
en daarom zal de Geest steeds weer in ons hart
een verlangen doen groeien naar het oprechte,
naar het zuivere, naar dat goede in ons, dat
deels verloren of uit ons zicht raakte door onze
tekorten en zonden.

De persoon van Johannes de Doper herinnert
ons aan onze roeping tot geloof. In de advent
worden we daar nog meer dan anders aan
herinnerd. “Als een Herder zal God zijn
schapen met zachte hand begeleiden”, hoorden
we in de eerste lezing. Maar hoe kunnen
mensen in nood, hoe kunnen zieke mensen of
mensen die slechts met heel veel moeite de
dagen aan elkaar kunnen knopen: hoe kunnen
zulke mensen voelen dat God als een goede,
meelevende Herder op komst is? Zouden

wij niet Gods ogen, Zijn handen en Zijn hart
moeten zijn?

Stel: als wijzelf in zware armoede, of in grote

zorgen, of in bittere teleurstelling zouden
leven: hoe moeilijk zou het dan voor ons
worden om te geloven dat anderen gedoopt
zijn met Jezus’ Geest als ze helemaal niet met
ons zouden willen meeleven en niets voor ons
zouden willen betekenen? Hoe zouden we dan
nog geloven dat zij geleid worden door Jezus’
woorden en aanwezigheid? Zouden we dan niet
in dat diepe dal blijven steken en misschien
verbitterd worden? En dan ook daarnaar gaan
leven?

Dit is dus waarom advent een tijd is van
bezinning. Waar kan ik blijven groeien en
werken aan mezelf, om dicht te komen staan bij

Jezus die licht brengt in elke duisternis? Welke
bergen moeten in mij wat worden afgevlakt,
zodat ik een mens wordt door wie de Heer
hoop kan brengen? Kan ik in deze advent iets
meer momenten inbouwen van gebed? De
lezingen van deze zondag weer herlezen? We
zullen dan zien hoezeer het Woord een levende
realiteit is: door het Woord geeft God telkens
weer andere inzichten. Dan zal de advent een
hele bijzondere tijd zijn van toeleven naar God,
en daardoor een tijd van toeleven naar het
feest van kerstmis, de komst in deze wereld
van Hem die altijd zal worden aangeduid als
“Vredevorst”.

(

Leeswijzer ﬂ
Deze rubriek geeft een greep uit de collectie van de ﬁ \1:
Frater Lambertus Bibliotheek. o
Adres: Mgr. Wulfingstraat 2 ‘'~
Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 10.00-18.00u /

Voor info: Jenny Sopawiro, tel. 426092 tst 107
Email: bibliotheek@bisdomparamaribo.org of j.sopawiro@bisdomparamaribo.org

bibliotheek van de bisschop.

Paul Woei (2023). Srefidensi in de kolonie
Suriname begon met een cent birambi op
azijn. Uitgave in eigen beheer, Paramaribo.
ISBN 978-99914-7-5547. Gebonden. (293
blz.)

Dit rijk geillustreerd boek vertelt over de
geschiedenis van de Chinezen in Suriname
vanuit het oogpunt van een Surinamer.
Beeldend kunstenaar en schrijver Paul Woei
wil vooral de impact van de aanwezigheid
van Chinese contractanten benadrukken.
Wat ze hebben betekend en nog steeds
betekenen voor de samenleving in Suriname.
De schrijver heeft zijn boek geweven rond
vijf vragen die te maken hebben met de
motivatie van zijn en andere Chinese
voorouders om hun vaderland te verlaten en
neer te strijken in verschillende delen van de
wereld.

Door middel van onder andere een
historisch overzicht van China en
Suriname geeft hij antwoord op de vijf
vragen. De eerste bron van informatie

die Paul Woei gebruikt zijn de verhalen
van de nakomelingen van de Chinese
contractanten. Middels interviews heeft
hij veel onbekende juweeltjes uit de rijke
geschiedenis van deze Chinese doorzetters
vastgelegd. De opgenomen verhaaltjes met
fragmenten uit familiegeschiedenissen
zijn visueel aantrekkelijk gemaakt door
veel beeldmateriaal. Verrassend zijn de
anekdotes die plots tussen de vertellingen
door opduiken.

In de ‘Verantwoording’ legt Paul Woei zijn
beweegreden uit tot het schrijven van dit
boek. Het komt voornamelijk voort om op
een waarheidsgetrouwe manier antwoord te
geven op vragen van Chinese nazaten over
hun voorouders. De meeste literatuur tot nu
toe verschenen over Chinese contractanten
zijn geschreven vanuit oogpunt van de
westerling. De auteur wil daarom de hiaten

Vandaag nemen wij een boekrecensie op van een boek uit de collectie van de

één cent birambi
op azijn

die zijn ontstaan in de geschiedvorming van
de Chinese contracten invullen.

Paul Woei heeft op een unieke manier de
verkregen informatie voornamelijk uit
lokale bronnen verwerkt in dit boek. De
lijst van geraadpleegde literatuur heeft

hij geillustreerd met de voorkaft van de
boeken. Helaas is één ervan ondersteboven
opgenomen. Vernieuwend en fris zijn de
glimpjes achter de gordijnen van de typisch
Chinese-Surinaamse gezin die de lezer te
zien krijgt. Daarin ligt voor mij de uniciteit.
De vindingrijkheid van de Chinees wordt
vaak door noodzaak omgezet tot iets groots
ja zelfs van wereldomvang.

Het boek geeft op een onderhoudende
manier de geschiedenis weer van een

vaak ondergeschikte groep in Suriname.
Voor studenten geschiedenis en andere
geinteresseerden is het zeker de moeite
waard en vormt ook een goede aanvulling
op de bestaande literatuur over Chinezen in
Suriname.

Ombhoog ... wijzer in geloof en leven!
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.... ONBEVLEKTE ONTVANGENIS"...

Op 8 December, vieren wij in de Rooms
Katholieke kerk het feest van de “Onbevlekte
Ontvangenis” van de H. Maagd Maria en dat is
een dogma in de Rooms Katholieke Kerk en dat
houdt in dat alle gelovigen moeten aanvaarden
dat Maria, op het moment van de Ontvangenis
in de schoot van Haar Moeder, de H. Anna, is
gevrijwaard van alle zonden en gevolgen van
de erfzonde.

Een dogma in de Rooms Katholieke kerk is
een vastomlijnd geloofs-gegeven dat door God
is geopenbaard en daardoor aanvaard moet
worden door alle gelovigen. Hieraan kan men
niets meer veranderen. Reeds in 431, op het
Concilie van Ephese werd Maria uitgeroepen
tot “THEOTOKOS” : “THEOTOKOZY”, dit is
grieks en letterlijk vertaald: “ZIJ DIE GOD
HEEFT GEBAARD” . Toen waren er al feesten
om de geboorte van Maria te vieren. Op 8
September + 468 werd er in Jeruzalem een
kerk ingewijd ter ere van de H. Joachim en
Anna, de ouders van Maria en daarom werd de
verjaardag van Maria op die datum gevierd,
waarbij zij opgemerkt dat alleen van Maria

en Johannes de Doper de geboortedag als
kerkelijke feestdag wordt gevierd. Van alle
andere heiligen wordt de sterfdag als feestdag
gevierd. Zo is bv. de sterfdag van Pater
Donders op 14 Januari 1787 te Batavia, ook zijn
kerkelijke feestdag geworden: Geboorte voor
de Hemel!

Het dogma van Maria’s ONBEVLEKTE
ONTVANGENIS, werd door Pius IX in 1854
afgekondigd en het was dus ook niet moeilijk
om een feestdag te vinden, nl. precies 9
maanden voor haar geboorte en dat werd

8 December. Volgens de gewone menselijke
regels wordt een mens geboren 9 maanden na
het moment van de Ontvangenis. Zo is er ook
een duidelijk verband tussen de vraag van de
Engel Gabriél aan Maria of zij de Moeder van
de Verlosser wilde worden. Maria antwoordde:
Zie de Dienstmaagd des Heren... Mij geschiede
naar Zijn Woord. In Bijbelse termen was dit
een instemming met Gods heilsplan. Dat was
25 maart, de Aankondiging van de Heer, en de
Ontvangenis van Jezus in de schoot van Maria
en 9 maanden later de Geboorte van Jezus, 25
December.

Pius IX ondervond nog veel tegenstand bij heel
wat Bisschoppen. Men vond de tijd nog niet
rijp. Vooral vanwege de gevolgen van de Franse
Revolutie met zijn enorme anti-clericalisme,
wilden de Bisschoppen nog wachten met de
afkondiging. Een van de grote voorstanders
van alle aanwezige Bisschoppen was Eugéne
de Mazenod O.M.I., Bisschop van Marseille

en stichter van de Congregatie van de Paters
Oblaten van de ONBEVLEKTE Maagd Maria.
Met alle trots mogen wij vermelden dat zijn
naam staat vermeld bij de ingang van de

Sint Pieter achter de Naam van Pius IX en
mocht hij de eerste troon-diaken zijn bij de
plechtige afkondiging van het dogma op die 8e
December 1854.

Als in 1858, vier jaar later, Maria verschijnt aan
een eenvoudig meisje in Lourdes, Bernadette
SOUBIROUS geheten, en als Bernadette naar
Haar naam vraagt, dan zal Maria antwoorden:
... IK BEN DE OBEVLEKTE ONTVANGENIS.”...
Dat was bij de 11e verschijning op 25 Maart
1858. Dus Maria kwam persoonlijk in Lourdes

om het dogma van Haar ONBEVLEKTE
ONTVANGENIS te bevestigen.

Dit dogma leert ons dat de Moeder Gods nooit
deel heeft gehad aan de erfzonde. Vanaf haar
ontvangenis in de schoot van Haar Moeder, de
H. Anna was Maria “vol-van-genade”, geheel
heilig. Door Gods genade is de Maagd Maria
Haar leven lang vrij van persoonlijke zonde
gebleven.

Reeds op het Concilie van Trente (1546)

werd de leer van de erfzonde bevestigd,

maar de concilievaders waren toen erg
verdeeld en konden het niet eens worden

over een gezamenlijke formulering van het
Onbevlekt Ontvangen zijn van de Moeder van
God. Pas drie eeuwen later heeft Paus IX een
eensgezinde uitspraak kunnen vinden onder
het wereld episcopaat. Hierbij zij natuurlijk ook
nog vermeld dat de communicatie in die tijd
een beetje langzamer ging dan heden ten dage.

In de Grote Katechismus “La foi de 'Eglise”
lezen we het volgende: “Om Moeder van de
Verlosser te worden werd Maria door God
begiftigd met gaven die pasten bij zo een grote
uitverkoren roeping. De engel Gabriél begroet
Haar bij de ontmoeting als “vol-van-genade”.
Immers om de vrijwillige instemming van Haar
geloof te kunnen geven bij de aankondiging
van Haar roeping moest Zij geheel gedragen
worden door Gods genade. Deze luister van een
uitzonderlijke Heiligheid waarmee Zij vanaf
het eerste ogenblik van Haar ontvangenis
gesierd is, verkrijgt Zij geheel van Christus:

Zij is met het oog op de verdiensten van haar
Zoon Jezus op een meer verheven wijze verlost.
Hij heeft Maria in Christus uitverkoren voor

de grondlegging van de wereld, om Heilig en
Vlekkeloos te zijn voor Zijn aangezicht.

Het brevier geeft een mooie, duidelijke
inleiding op het feest van de Onbevlekte
Ontvangenis van Maria: “ (Blz. 1506) ...Negen
maanden voor het feest van Maria Geboorte

(8 September) vieren wij het Hoogfeest van
Haar Onbevlekte Ontvangenis, waarop wij
gedenken hoe de vrouw, die bestemd was om
de Moeder te worden van Jezus, Messias, Gods
Zoon, vanaf Haar eerste levensbegin door Gods
Genade hierop werd voorbereid. Boven alle
mensen uitverkoren om een uitzonderlijke
plaats in Gods Heilsplan in te nemen, was

Zij door de Vader vervuld met geestelijke
zegeningen in Christus: Zij moest heilig en
vlekkeloos zijn voor Gods aangezicht. In Haar
is bij voorbaat de erfzonde weggenomen die
sinds de eerste zonde op de mensen rustte:
Omwille van Haar Zoon, de overwinnaar van
zonde en dood, was Zij geen ogenblik in de
macht van het kwaad. Zo is de Moeder van
Jezus het beeld van de Kerk, waarvoor de

Heer zich heeft overgeleverd om Haar tot zich
te voeren ‘als een schone bruid, zonder vlek

of rimpel of fout, heilig en onbesmet...” (Inl.
Brevier)

Zo mogen we op dit hoogfeest van de
Onbevlekte Ontvangenis van Maria zeggen:
“Maria is een kadoo van God aan de mensen
en tegelijkertijd een kadoo van de mensen aan
God”!

M. Noordermeer OMI.

Omhoog - 10 december 2023

HET REIN RIER ORKEST;
ZANGSCHOOL RACHIDI
&
THE GOD SINGING ANGELS

Datum; 22 december 2023
Tyd: 19.:00u
‘Plaats: Heilige Familie Kerk
Adres: Margrietstraat #4

Minimale bijdrage van SRD350,- p/p

Zoals u waarschijnlijk wel weet biedt de
RK Begraafplaats verschillende manieren
van begraven (zand, kelder, familiegraf,
urneplek).

Maar wist u dat u ook de uitvaartdienst
gehouden kan worden in onze aula “Aller
Heiligste Verlosser”? Vanwege de lokatie is
het gunstig en kostenbesparend.

Voor verdere informatie mag u vrijblijvend
contact opnemen met de administratie van
maandag t/m vrijdag van 07.00u -15.00u

$tg. RK Begraafplaats
Schietbaanweg 35 | Paramaribo | Suriname

Q597472185 +597-472154 E o
f

¢ BEG R41
o9 3

3
Y

o £
4 o (B +597-8407779 +597-8598523 -

@ info.rkbegraafplaatsegmait.com !-'r .

n Stg RK Begraafplaats Suriname E ¥ -

Wilt u graag Omhoog elke week

blijven ontvangen?

Help ons en doneer!

Uw bijdrage kunt u storten op
rekening nr. 10.35.169

bij De Surinaamse Bank
t.n.v. R.K. Bisdom
met vermelding: DONATIE OMHOOG

Onze hartelijke dank aan degene
die reed bijdragen.
Elke bijdrage is van harte welkom!
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De Geloofwijzer

Omhoog - 10 december 2023

Maandag 11 december

Dagtekst

Jes 11,5: Gerechtigheid draagt hij als een gordel
om zijn lenden, en trouw als een gordel om zijn
heupen.

Overweging

Lang voor Jezus’ geboorte voorzag de profeet
Jesaja in een visioen hoe Christus heel de
schepping zou verlossen. Veel jaren na Jezus’
dood had zijn geliefde leerling Johannes een
ander maar vergelijkbaar visioen. Hij zag

een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Heel
de schepping was omgevormd, bekleed met
onsterfelijkheid, de volmaakte bruid van
Christus. In het visioen van Johannes spreekt
de verrezen Christus vanaf zijn troon de
woorden: ‘Zie, ik maak alles nieuw. Dit is de
tent van God bij de mensen! Hij zal bij hen
wonen. Zij zullen zijn volk zijn, en Hij, God-met-
hen, zal hun God zijn. Hij zal alle tranen uit hun
ogen wissen, en de dood zal niet meer bestaan;
geen rouw, geen geween, geen smart zal er
zijn, want al het oude is voorbij’ (Openbaring
21, 5.3-4). Zowel Jesaja als Johannes opent ons
de ogen voor het alomvattende karakter van
Christus’ heilswerk.

Gebed

Liefdevolle Vader,

in het donker van de nacht brandt een sprankje
van verlangen in mij. Licht waarop de wereld
wacht. Hoop klinkt door in lofgezangen. Uit

het duister komt het leven. God heeft mij Uw
zoon geschonken en de wereld werd gered.
Vader helpt U mij de vlam nu door te geven aan
alle volken, alle mensen opdat wij in vrede en
harmonie met elkaar mogen leven. Amen.

Dinsdag 12 december

Dagtekst
Spr 31, 26: Zij opent haar mond en zij spreekt
wijsheid; van haar tong komen lieflijke lessen.

Overweging

Jezus is een kwetsbaar mensenkind,
zachtmoedig in zijn verkondiging. Jezus is de
Christus, geminacht, verstoten en gekruisigd.
Maar Hij is ook ‘het beeld van de onzichtbare
God, de eerstgeborene van heel de schepping.
Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem’
(Kolossenzen 1, 15-17). Jezus is de koning,
bespot op het kruis, maar ook tronend in het
hemelse Jeruzalem. Hij is de Heer die de stad
binnenrijdt op een ezel, maar Hij is ook de
alfa en de omega, begin en einde van alles. Hij
is vervloekt door de wereld, maar gezegend
en uitverkoren door God. Op Jezus moeten
we het oog gericht houden, want wij delen in
zijn kruisiging en verheerlijking, zijn lijden en
opstanding.

Gebed

In deze laatste dagen van het jaar bid vraag
ik U, Heer God, dat ik nooit de hoop mag
verliezen; dat leegte en duisternis mij niet
overweldigen. Dat ik niet vlucht in glitter

en schone schijn. Dat ik in deze adventstijd
wakend blijf uitzien naar de vervulling van
uw beloften: uw komst in deze wereld, in de
duisternis van mijn bestaan en in de leegte
van mij soms zo armzalig mensenhart. Dat
mijn ongeneeslijk verlangen naar vrede en
gerechtigheid U mag herkennen in al wat klein

en kwetsbaar is, in het Kind in de kribbe, in het
Kind voor wie in de herberg geen plaats was.
Dat ik nooit de hoop mag verliezen, maar vol
vertrouwen uitzie naar uw komst. Amen.

Woensdag 13 december

Dagtekst

2 Kor. 5,18: En dit alles komt van God. Hij heeft
ons door Christus met zich verzoend en ons de
dienst van de verzoening toevertrouwd.

Overweging

Wat is onze opdracht in deze wereld als
kinderen van God en zussen en broers van
Jezus? We moeten bijeenbrengen en verzoenen.
Overal om ons heen zien we dat mensen
verdeeld zijn, in gezinnen, gemeenschappen,
steden, landen en continenten. Al die
verdeeldheid is een tragische weerspiegeling
van het feit dat wij niet een zijn met God.

Het is maar zelden zichtbaar dat alle mensen
bij elkaar horen als kinderen van God. Zijn
opdracht aan ons is om dat in het leven

van alledag zichtbaar te maken. Dat is onze
opdracht. Waarom? Omdat God Jezus gezonden
heeft om ons met God te verzoenen en ons de
opdracht mee te geven de mensen met elkaar
te verzoenen. Wij zijn mensen die door Jezus
met God verzoend zijn en daarom hebben

wij de dienst van de verzoening als opdracht
meegekregen. Bij alles wat we doen is de
belangrijkste vraag of het tot verzoening leidt.

Gebed

God van doden en van levenden, Gij zijt een
kwetsbare God die in al uw tederheid mij nabij
blijft in leven en in sterven. Mag ik ook bij
anderen blijven zoals zij dat nodig hebben

in het jaar dat voor mij ligt. Amen.

Donderdag 14 december

Dagtekst

Joh 1, 3: Alles is door Hem ontstaan, en buiten
Hem om is er niets ontstaan. Wat ontstaan
was, had leven in Hem, en het leven was het
licht van de mensen.

Overweging

Een kind zijn we geweest. Herinneringen
vervagen, alsof we het echt achter ons laten.
Maar ergens in ons is dat kind nog aanwezig:

in de spontane vreugde die de natuur

soms oproept; in de onverwachte angst die
duisternis los kan maken. Kwetsbaar zijn we,
maar meestal laten we het niet blijken. Want
de wereld verdraagt het niet, de wereld zoals
wij die gemaakt hebben. Een kind wordt ons
gegeven, kwetsbaar en klein, kan God z6 onder
ons wonen? Groots en overrompelend is het
spel: God kijkt ons aan, met de ogen van dit
kind. Geraakt worden we, in hart en ziel, bereid
om ons te keren naar die kwetsbaarheid, in ons
zelf, in de ander, in de Ander. Samen zullen we
de aarde bewoonbaar maken, zoals bedoeld is.
Dan breekt Gods tijd aan, een Koninkrijk, voor
eeuwig de hemel op aarde.

Gebed

Wie ben ik dat Gij mij zoekt. Gij mij roept. Wie
ben ik dat Gij mij in Uw Liefde trekt. Gij die

mij openbreekt ontvankelijk maakt om Uw
Geest in mij te ademen opdat U geboren wordt
dienstbaar in Uw Verbond. Hier ben ik: Uw Wil
geschiede. In Jezus naam. Amen.

Vrijdag 15 december

Dagtekst

Fil 2,16: Houd vast aan het woord dat leven
geeft. Dan kan ik, als de dag van Christus komt,
trots zijn omdat ik niet tevergeefs heb gelopen
en niet voor niets heb gezwoegd.

Overweging

Vandaag leven wij in een tijd die gekenmerkt is
door een aanscherpend gevoel van verwarring
en leegte; het gevolg van het afnemende
‘gevoel voor God’. In onze geseculariseerde
wereld hebben mensen het kader verloren

dat fundamenteel is voor hun beslissing over
het leven. Precies in die context krijgt de
kerstboodschap een speciale betekenis. Vooral
voor degene die in onze eeuw onder dwang
afgeleid werden van de ontmoeting met de
ware Heer van de geschiedenis of verdwaald
zijn in de moeilijkheden van het dagelijks leven,
wordt ‘het goede nieuws’ van de komst van de
‘God-met-ons’ door het kerstfeest herhaald.
Wat voor de menselijke krachten onmogelijk is,
volbrengt God zelf in zijn oneindige liefde door
de menswording van zijn eniggeboren Zoon.

In het mysterie van Kerstmis bewonderen wij
vol verbazing het eeuwig goddelijke Woord, dat
mens geworden is - verrassende aanwezigheid
onder ons, in ons. Door het doeltreffende
ingrijpen van zijn genade vult Hij de leegte

van de droefheid en de pijn, verlicht Hij de
zoektocht naar vreugde en vrede en begeleidt
Hij al onze inspanningen om een betere en
meer samenhorige wereld te bouwen.

Gebed

Lieve God, in vertrouwen wacht ik de
toekomst, in kome wat komt. U kent mijn hart,
mijn ziel, mijn onzekerheid, en tegelijk ook
mijn standvastigheid, mijn diepe wens om
door te gaan op de ingeslagen weg. Als U met
mij gaat, bij mij blijft, dan durf ik voortgaan. In
vertrouwen wacht ik de toekomst, kome wat
komt. Amen.

Zaterdag 16 december

Dagtekst
Psalm 141, 3: HEER, zet een wacht voor mijn
mond, behoed de deur van mijn lippen.

Overweging

Een vlugge roddel, een hatelijke opmerking,
een lelijk woord, een leugentje om bestwil:

ze glippen er zomaar uit. David stelt zich de
mond voor als een kamer vol woorden die
steeds naar buiten willen. Bij de deur staat
een wachter, het is zijn taak om de slechte
woorden binnen te houden. Deze wachter zet
alles op alles om zijn werk goed te doen. Want
eenmaal uitgesproken woorden zijn niet terug
te draaien. Woorden terugnemen kan alleen
in figuurlijke zin. Zelfs een oprecht excuus kan
iemands herinnering niet uitwissen.

Gebed

Heeft u nog een momentje? Lees Jakobus 3,
keer in tot u zelf en bid:

God, plaats een sterke schildwacht voor mijn
lippen, zodat er nooit een kwaad woord weg
kan glippen.

Ombhoog ... wijzer in geloof en leven!
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In CCK - verband wordt elk jaar op de vooravond van de 1e adventszondag een
adventsbijeenkomst gehouden in oecumenisch verband. De Hervormde kerk, de Lutherse
kerk, de Evangelische Broedergemeente en de Rooms Katholieke gemeente bereiden samen

de viering voor. In cluster West zitten: Gemeenschap van Hoop, Morgenster-, Bethania- en de
St. Clemenskerk. Op vrijdag 1 december 2023 is de bijeenkomst gehouden in de Gemeenschap
van Hoop. In deze viering zijn voorgegaan de voorgangers: pater F. Mapa, dominee N. Neslo

en dominee R. v Ommeren. Ze werden ondersteund door medewerkers van de verschillende
gemeentes. Het thema dit jaar is geweest: "Kom mee op de weg van vrede en gerechtigheid”.

In een plechtige viering werd door zang, gebed en verkondiging van het woord inhoud gegeven
aan dit thema.

Dominee Neslo sprak in haar prediking de aanwezigen als volgt toe: “Houd u ogen en oren
open en laat u niet misleiden, want niemand kent de dag of het uur, wanneer onze Heer en
Heiland terugkomt. Bekleedt u met de nieuwe mens, die naar Gods beeld is geschapen in ware
gerechtigheid en heiligheid en let op de tekenen des tijds.”

Omhoog - 10 december 2023

Zuster Stellina Okpalaku DDL uit Nigeria die
al vier jaren werkzaam is bij de kinderen van
Stichting voor het Kind aan de Awaradam
vierde haar vijftigste verjaardag temidden
van de kinderen en vrijwilligers. Het was een
gezellig feestje waarbij de kinderen optraden
met zang en sketches. Er is veel talent onder
de kinderen.

Wij wensen zuster minstens nog vijftig jaren
toe!

Op 2 december jongstleden, herdacht de St. Clemens kerk haar 55 jarig bestaan. Dit heugelijke feit
werd gevierd op zondag 3 december. De dag begon met een plechtige eucharistieviering, gevolgd
door een receptie. Er was een gezellige sfeer en onder muziekale begeleiding van de Youth of

Christ gospelband werden de benen losgegooid.
Zuster Audrey
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