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Bron: Vatican News

Dit is een vervolg van het hoofdartikel van de 
vorige editie van Omhoog.

Zwakke internationale politiek
In het volgende hoofdstuk van de exhortatie gaat 
de paus in op de zwakte van de internationale 
politiek en benadrukt hij de noodzaak om 
multilaterale overeenkomsten tussen staten 
te bevorderen. Hij legt uit dat wanneer we het 
hebben over de mogelijkheid van een of andere 
vorm van wereldgezag gereguleerd door de wet, 
we niet noodzakelijkerwijs hoeven te denken 
aan een persoonlijke autoriteit, maar aan 
effectievere wereldorganisaties, uitgerust met de 
macht om te zorgen voor het mondiale algemeen 
welzijn, de uitroeiing van honger en armoede 
en de zekere verdediging van fundamentele 
mensenrechten. ‘’Deze, zegt hij, “moeten worden 
begiftigd met echt gezag, op een manier die 
voorziet in het bereiken van bepaalde essentiële 
doelen.” 

Paus Franciscus betreurt het dat mondiale 
crises worden verspild terwijl ze de gelegenheid 
zouden kunnen zijn om gunstige veranderingen 
teweeg te brengen. Dit is wat er gebeurde tijdens 
de financiële crisis van 2007-2008 en opnieuw 
tijdens de Covid-19-crisis, die leidde tot meer 
individualisme, minder integratie en meer 
vrijheid voor de werkelijk machtigen, die altijd 
een manier vinden om ongedeerd te ontsnappen.
“Meer dan het redden van het oude 
multilateralisme lijkt het erop dat de huidige 
uitdaging erin bestaat het te herconfigureren 
en te herscheppen, rekening houdend met 
de nieuwe situatie in de wereld”, waarbij 
wordt onderkend dat veel maatschappelijke 
organisaties en organisaties helpen de 
zwakheden van de internationale gemeenschap 
te compenseren. De paus haalt het Ottawa-
proces over landmijnen aan, dat, zegt hij, laat 
zien hoe het maatschappelijk middenveld een 
efficiënte dynamiek creëert die de VN niet kan 
verwezenlijken.

Multilaterisme van onderaf 
Wat paus Franciscus voorstelt is een 
‘multilateralisme van onderaf’ en niet simpelweg 
een multilateralisme dat wordt bepaald door 
de machtselites. Het valt te hopen dat dit zal 
gebeuren met betrekking tot de klimaatcrisis. 
Om deze reden herhaalt hij dat “tenzij burgers 
de politieke macht controleren – nationaal, 
regionaal en gemeentelijk – het niet mogelijk zal 
zijn de schade aan het milieu te beheersen.” 

Klimaatconferenties
In het volgende hoofdstuk beschrijft Franciscus 
de verschillende klimaatconferenties die tot 

nu toe zijn gehouden. Hij herinnert zich die van 
Parijs, waarvan de overeenkomst in november 
2016 in werking trad. Hoewel “het een bindende 
overeenkomst is, zijn niet alle bepalingen ervan 
verplichtingen in de strikte zin van het woord, 
en sommige ervan laten voldoende ruimte voor 
discretie.” 

Ook zijn er geen sancties voor het niet nakomen 
van verplichtingen, en is er een gebrek aan 
effectieve instrumenten om de overeenkomst 
af te dwingen, en geen effectieve instrumenten 
om naleving te garanderen. Bovendien wordt 
er nog steeds gewerkt aan het consolideren van 
concrete procedures voor monitoring en aan 
het vergemakkelijken van algemene criteria 
voor het vergelijken van de doelstellingen van 
de verschillende landen. De paus vermeldt 
zijn teleurstelling over de COP van Madrid en 
herinnert eraan dat de COP van Glasgow de 
doelstellingen van Parijs nieuw leven heeft 
ingeblazen, met veel “aanbevelingen”, maar 
“voorstellen die een snelle en effectieve overgang 
naar alternatieve en minder vervuilende vormen 
van energie moesten garanderen, boekten geen 
vooruitgang.”  COP27, die in 2022 in Egypte werd 
gehouden, was volgens hem nog een voorbeeld 
van de moeilijkheid van onderhandelingen, en 
hoewel het een stap voorwaarts markeerde 
in de consolidatie van een systeem voor de 
financiering van ‘verlies en schade’ in landen die 
het zwaarst getroffen zijn door klimaatrampen”, 
bleven veel punten niet adequaat beantwoord. 
Internationale onderhandelingen, zo concludeert 
de paus, “kunnen geen noemenswaardige 

vooruitgang boeken vanwege de standpunten 
die worden ingenomen door landen die hun 
nationale belangen boven het mondiale algemeen 
belang stellen. Degenen die zullen moeten 
lijden onder de gevolgen van wat wij proberen 
te verbergen, zullen dit falen van geweten en 
verantwoordelijkheid niet vergeten.”
Wat kunt u verwachten van de COP in Dubai?
Vooruitkijkend naar de COP van Dubai schrijft 
paus Franciscus dat “zeggen dat er niets is 
om op te hopen zelfmoord zou zijn, want het 
zou betekenen dat de hele mensheid, vooral 
de armsten, worden blootgesteld aan de 
ergste gevolgen van de klimaatverandering.” 
We moeten, zegt de paus, “blijven hopen dat 
COP28 een beslissende versnelling van de 
energietransitie mogelijk zal maken, met 
effectieve toezeggingen die onderworpen zijn 
aan voortdurend toezicht. Deze conferentie 
kan een koerswijziging betekenen.” De Heilige 
Vader merkt op dat de noodzakelijke transitie 
naar schone energiebronnen zoals wind- en 
zonne-energie, en het opgeven van fossiele 
brandstoffen, niet met de noodzakelijke snelheid 
vordert. Het gevolg is dat wat er ook wordt 
gedaan, het gevaar bestaat dat het alleen wordt 
gezien als een truc om de aandacht af te leiden. 
We kunnen niet alleen maar zoeken naar een 
technologische oplossing voor onze problemen, 
anders lopen we het risico gevangen te blijven 
in de mentaliteit van scheuren proberen te 
camoufleren, terwijl er onder de oppervlakte een 
voortdurende achteruitgang gaande is waaraan 
we blijven bijdragen.

“Laudate Deum”: de roep van de paus om een antwoord op de klimaatcrisis
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“Laudate Deum”: de roep van de paus om een antwoord op de klimaatcrisis

Geen ridiculisering meer van 
milieuvraagstukken
Paus Franciscus vraagt ons een einde te maken 
aan “de onverantwoordelijke minachting die 
deze kwestie zou voorstellen als iets puur 
ecologisch, romantisch, dat vaak belachelijk 
wordt gemaakt door economische belangen. 
Laten we eindelijk toegeven dat het een 
menselijk en sociaal probleem is op een aantal 
niveaus. Daarom vraagt het om betrokkenheid 
van iedereen.”

Wat betreft de protesten van groepen 
die negatief worden afgeschilderd als 
geradicaliseerd, bevestigt paus Franciscus dat 
ze in werkelijkheid een ruimte opvullen die door 
de samenleving als geheel leeg is gelaten en die 
een gezonde “druk” zou moeten uitoefenen, 
aangezien elk gezin zich zou moeten realiseren 
dat de toekomst van hun kinderen op het spel 
staat.

“Mogen degenen die aan de conferentie 
deelnemen strategen zijn die in staat zijn om 
meer rekening te houden met het algemeen 
welzijn en de toekomst van onze kinderen dan 
met de kortetermijnbelangen van bepaalde 
landen of bedrijven. Mogen zij op deze manier 
de nobelheid van de politiek demonstreren en 
niet de schaamte ervan. Aan de machtigen kan 
ik deze vraag alleen maar herhalen: “Wat zou 
iemand er in dit stadium toe brengen de macht 
vast te houden, alleen maar om herinnerd te 
worden vanwege zijn onvermogen om actie 
te ondernemen wanneer dat dringend en 
noodzakelijk was?”

Een engagement dat voortvloeit uit het 
christelijk geloof
Ten slotte herinnert de paus zijn lezers eraan 
dat de motivaties voor deze toewijding 
voortkomen uit het christelijk geloof, waarbij 
hij “mijn broeders en zusters van andere 
religies aanmoedigt hetzelfde te doen.” “De 

joods-christelijke visie op de kosmos verdedigt 
de unieke en centrale waarde van de mens 
te midden van het prachtige concert van al 
Gods schepselen, maar als onderdeel van het 
universum zijn we allemaal verbonden door 
onzichtbare banden en vormen we samen een 
soort van een universeel gezin, een sublieme 
gemeenschap die ons vervult met een heilig, 
aanhankelijk en nederig respect. Dit is geen 
product van onze eigen wil; de oorsprong ervan 
ligt ergens anders, in de diepten van ons wezen, 
omdat God ons zo nauw heeft verbonden met de 
wereld om ons heen.” 

Wat belangrijk is, schrijft paus Franciscus, 
is om te onthouden dat “er geen blijvende 
veranderingen zijn zonder culturele 
veranderingen, zonder een rijping van 
levensstijlen en overtuigingen binnen 
samenlevingen, en dat er geen culturele 
veranderingen zijn zonder persoonlijke 
veranderingen.” 

Beste mensen,

Met het oog op Allerzielen, 2 november 2023 
a.s. , heeft het bestuur en de commissie 
Begraafplaats Parochie Welgedacht A, Onze 
Lieve Vrouw van Goede Raad, gemeend u 
op de hoogte te stellen dat de families die 
een geliefde op de begraafplaats hebben de 
gelegenheid geboden wordt om het graf / de 
graven schoon te maken. Dit is mogelijk vanaf 
de komende zaterdag , 23 september , tot en 
met de laatste zaterdag van oktober. 

Als u vragen heeft kunt u contact 
opnemen met een van de onderstaande 
commissieleden: 
Mevr. Marie Notosoewito 8676104
Mevr. Adeline Van Dijk 7466752
Mevr. Barbara Gill 8552857
Mevr. Sabrina Dos Ramos 8944195
Men. Dennis MacNack 8862187

Hopend u voldoende te hebben geinformeerd.
Namens het bestuur en commissie 
Begraafplaats Parochie Welgedact A : 
Onze Lieve Vrouw van Goede Raad

Vervolg van pagina 1
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Achtergrond van de eerste lezing 
(Jesaja 25: 6-10)
God houdt Israël door de profeet Jesaja 
een visioen voor van een groots feest, een 
bijzondere maaltijd waartoe niet alleen Israël 
maar ook alle volkeren zijn uitgenodigd. Dit 
feest is zowel een groot gastvrij en feestelijk 
gebeuren, maar heeft ook een diep religieus 
karakter. Want in het Hebreeuws werd de 
term “vette spijzen” namelijk vaak gebruikt 
voor de offers die in de tempel van Jeruzalem 
op de berg Sion werden opgedragen, waarbij 
het kostbare vet als een brandoffer aan God 
werd geofferd om vergeving te vragen en om 
God lof te brengen. Dit visioen gaat daarom 
om het eeuwig leven, om de verlossing en de 
hernieuwde schepping die de Messias door het 
offer van Zijn leven zal brengen. Dit visioen van 
Jesaja overstijgt de grenzen van Jesaja’s eigen 
volk Israël en spreekt over de eeuwige vreugde 
van het messiaanse Rijk, waartoe God alle 
volkeren bestemd heeft.

Eerste lezing: Jesaja 25, 6-10)
In die dagen zal de Heer van de hemelse 
machten op de berg Sion voor alle volken een 
maaltijd aanrichten, een maaltijd van vette 
spijzen en van belegen wijnen, een maaltijd 
van vette, mergrijke spijzen en van geklaarde, 
belegen wijnen. Op deze berg zal Hij de sluier 
verscheuren, die ligt over alle volkeren, en 
het floers dat alle naties bedekt. Hij zal de 
dood voor eeuwig vernietigen en van alle 
aangezichten zal Hij, de Heer, de tranen wissen. 
Hij zal de smaad van zijn volk wegnemen van 
de hele aarde. Ja, zo heeft de Heer het besloten! 
Op die dag zal men zeggen: Dat is onze God, op 
wie wij hoopten: Hij heeft ons gered! Dat is de 
Heer op wie wij vertrouwden: laat ons jubelen 
en ons verheugen om de redding, die Hij ons 
gebracht heeft! Ja, de hand van de Heer zal 
rusten op deze berg. 

Tussenzang: Psalm 23 
Refrein: HET HUIS VAN DE HEER ZAL MIJN 
WONING ZIJN VOOR ALLE KOMENDE TIJDEN.

De Heer is mijn Herder, niets kom ik tekort;
Hij laat mij weiden op groene velden.
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten,
Hij geeft mij weer frisse moed.

Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden
omwille van zijn Naam.
Al voert mijn weg door donkere kloven,
ik vrees geen onheil, waar Gij mij leidt.

Uw stok en uw herdersstaf
geven mij moed en vertrouwen.
Gij nodigt mij aan uw tafel
tot ergernis van mijn bestrijders.

Met olie zalft Gij mijn hoofd, mijn beker is 
overvol.
Voorspoed en zegen verlaten mij nooit elke dag 
van mijn leven.
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden.

Achtergrond van de tweede lezing: 
(Filippenzen 4: 12-14,19-20)
De kerkgemeenschap van de Filippenzen 
hadden Paulus in moeilijke tijden met 
veel liefde ondersteund en geholpen. De 

tevredenheid die Paulus’ hart kenmerkte, 
kwam van zijn overtuiging en ervaring dat 
alles wat goed is, hem ten deel was gevallen 
door Christus. Paulus wist dat Christus in hem 
woonde, en hij in Christus, en dat er daarom 
nooit een tegenslag zou zijn die hij door de 
kracht van de Heer niet aan zou kunnen.

Tweede lezing: Filippenzen 4, 12-14. 19-20
Broeders en zusters, ik weet wat armoede is, ik 
weet wat overvloed is. Ik ben volledig ingewijd;
ik kan volop eten en ik kan honger lijden, ik 
ben vertrouwd met overvloed en met gebrek. 
Alles vermag ik in Hem die mij kracht geeft. 
Toch hebt gij er goed aangedaan mij te helpen 
in mijn moeilijkheden. Mijn God zal met 
goddelijke rijkdom in al uw noden voorzien 
door u de heerlijkheid te schenken in Christus 
Jezus. Aan onze God en Vader zij de eer in de 
eeuwen der eeuwen! Amen.

Achtergrond van de evangelielezing:  
(Matteüs 22: 1-14)
In de context van de gespannen confrontatie 
van Jezus met de hogepriesters en de 
farizeeën en saduceeën, spreekt Jezus 
nogmaals een parabel. Vorige week hoorden 
wij hoe Jezus Zijn tegenstanders een parabel 
voorhield over een wijngaard waarvan 
de pachters geen respect hadden voor de 
eigenaar, maar de dienaars mishandelden en 
doodden die de landeigenaar tot hen zond, en 
uiteindelijk ook zijn zoon buiten de wijngaard 
vermoordden. Nu neemt Jezus het beeld van 
een bruiloftsfeest van de zoon van een koning, 
waarbij de genodigden eveneens de dienaars 
die de koning tot hen zond mishandelen en 
doodden. Jezus zelf is de Bruidegom die door 
het offer van het kruis ons, de Kerk, tot Zijn 
Bruid maakt. En Zijn Vader nodigt alle mensen 
van alle volkeren en rassen en talen uit tot het 
eeuwig bruiloftsfeest van Zijn Zoon.

Evangelie: Mt. 22, 1-14 
In die tijd nam Jezus het woord en sprak 
opnieuw in gelijkenissen tot de hogepriesters 
en de ouderen van het volk. Hij zei: “Het Rijk 
der hemelen gelijkt op een koning, die een 
bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde 

zijn dienaars uit om allen te roepen, die hij tot 
de bruiloft had uitgenodigd, maar zij wilden 
niet komen. Daarop zond hij andere dienaars 
met de opdracht: Zegt aan de genodigden: Zie, 
ik heb mijn maaltijd klaar, mijn ossen en mijn 
gemeste vee zijn geslacht; alles staat gereed. 
Komt dus naar de bruiloft. Maar zonder er zich 
om te bekommeren gingen zij weg, de een naar 
zijn akker, de ander naar zijn zaken. De overige 
grepen zijn dienaars vast, mishandelden en 
doodden hen. Nu ontstak de koning in toorn, 
stuurde zijn troepen en liet de moordenaars 
ombrengen en hun stad in brand steken.
Toen sprak hij tot zijn dienaars: Het 
bruiloftsmaal staat klaar, maar de genodigden 
waren het niet waard. Gaat dus naar de 
kruispunten der wegen en nodigt wie ge 
er maar vindt, tot de bruiloft. Zijn dienaars 
gingen naar de wegen en brachten allen mee, 
die zij er aantroffen, slechten zowel als goeden, 
en de bruiloftszaal liep vol met gasten. Toen nu 
de koning binnen kwam om de aanliggenden te 
bezoeken, merkte hij daar iemand op die niet 
voor de bruiloft gekleed was. En hij sprak tot 
hem: Vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen 
zonder bruiloftskleed? Maar de man bleef het 
antwoord schuldig. Toen sprak de koning tot 
de bedienden: Bindt hem aan handen en voeten 
en werpt hem buiten in de duisternis. Daar 
zal geween zijn en tandengeknars. Velen zijn 
geroepen maar weinigen uitverkoren.”

Commentaar op de lezingen van de 28e zondag door het Jaar (Jaar A) 

Wordt vervolgd op pagina 4

De gast zonder bruiloftskleed
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Overweging
We zijn allemaal bekend met uitnodigingen. 
Een uitnodiging voor een bruiloft is altijd iets 
bijzonders. Maar in deze parabel heeft Jezus 
het over niet zomaar een bruiloft, maar over 
een bruiloft van de zoon van een koning. Om 
daarvoor een uitnodiging te ontvangen is 
natuurlijk een grote eer! Zo een bruiloft zal 
indrukwekkend zijn, met vele gasten, en met 
heerlijk eten en drinken. Het zal bijzonder zijn 
om daar deel van te mogen zijn en daar door 
anderen gezien te worden. En toch leggen in 
Jezus’ parabel de oorspronkelijke genodigden 
hun uitnodiging om allerlei oppervlakkige 
redenen naast zich neer. Nog vreemder is 
het, dat toen de dienaars van de koning bij 
de genodigden kwamen informeren of ze 
nog wel naar de bruiloft zouden komen, 
sommige  genodigden deze dienaars van de 
koning mishandelden en doodden.  Aan deze 
opmerkelijke, onverwachte ontwikkelingen 
in het verhaal van de parabel, kun je al 
merken dat het bij Jezus’ parabel niet gaat 
om een gewone koning, noch om een gewoon 
bruiloftsfeest, of om gewone genodigden. 

Ook met de reactie van de koning van 
de parabel zet Jezus ons aan het denken. 
De koning stuurde zijn troepen naar de 
genodigden die zijn dienaars hadden 
mishandeld en gedood, en liet hen ombrengen 
en hun stad in brand steken. De tijdgenoten die 
het evangelie van Matteüs lazen of hoorden, 
wisten allemaal van de dramatische, heftige 
oorlog die niet zo heel lang tevoren, in het jaar 
70 n.Chr., in Israël gewoed had. Het Joodse volk 
was massaal in opstand gekomen tegen de 
Romeinse overheersing. De Romeinen hadden 
grote legers op Israël afgestuurd, hadden de 
Joodse opstand bruut neergeslagen, hadden 
Jeruzalem vervolgens geplunderd, de tempel in 
brand gestoken en grote delen van de stad met 
de grond gelijk gemaakt. 

Nu begrijpen we dit punt van de parabel 
gelijk ook veel beter. Jezus legt dus een 
verband tussen deze komende ramp van de 
verwoesting van Jeruzalem en het feit dat 
velen uit Israël, waaronder de hogepriesters 
en de meeste farizeeën en saducceeën, Hem 
hadden afgewezen. Jezus is de Messias die 
door de profeten van God reeds eeuwen 
geleden was aangekondigd en die de Vader in 
de wereld gezonden heeft om verlossing en 
nieuw leven te brengen. Maar bij velen had Hij 
een onverschillige en zelfs afwijzende reactie 
gevonden. Dat deed Jezus denken aan vroegere 
eeuwen in de geschiedenis van Israël, toen 
verschillende van de profeten ook al slecht 
behandeld en sommigen zelfs vermoord waren. 

Met de komst van de Zoon, heeft de Vader het 
allerbelangrijkste voor ogen, namelijk een 
hernieuwde schepping en de verlossing van 
de machten der duisternis. Daar is het grote 
bruiloftsfeest van de parabel het symbool van. 
Wanneer het kwaad ten volle is overwonnen 
en Gods liefde volledig regeert, zal het zijn 
zoals we dat hoorden in de eerste lezing van 
het visioen van Jesaja: “God zal de dood voor 
eeuwig vernietigen en van alle aangezichten 
zal Hij, de Heer, de tranen wissen. Hij zal de 
smaad van Zijn volk wegnemen van de gehele 
aarde. Op die dag zal men zeggen: ’Dat is onze 
God, op wie wij hoopten! Hij heeft ons gered!’”. 

Dit is waar Jezus naar verwijst met dat grote 

Commentaar op de lezingen van de 28e zondag door het Jaar (Jaar A) 

bruiloftsfeest dat de koning heeft bereid voor 
zijn zoon. Het gaat om onze verlossing. God zal 
door het kruisoffer van Zijn Zoon de dood voor 
altijd en eeuwig vernietigen. Zijn Zoon zal de 
Bruidegom zijn die ons als een Bruid verlost en 
huwt. En er zal een eeuwige feestvreugde zijn 
van het met elkaar en met God verbonden zijn.

Tot dit bruiloftsfeest zijn wij allemaal 
uitgenodigd. Dit zegt Jezus heel helder in 
Zijn parabel: alle mensen van alle wegen 
van het leven, van alle uithoeken van de 
wereld, iedereen is welkom. Voor God de 
Vader zijn alle mensen Zijn kinderen en voor 
Hem gelden er geen rangen en standen, geen 
vooraanstaanden of onbelangrijken. Allen zijn 
uitgenodigd tot dit bruiloftsfeest van leven en 
van de vreugde van een nieuwe schepping. 

Helaas is het niet vanzelfsprekend dat alle 
mensen deze uitnodiging ook allemaal met 
beide handen aangrijpen. Ook in onze tijd zijn 
er velen die hun hart gesloten houden en aan 
andere zaken prioriteit geven. Maar daarmee 
zij sluiten zichzelf af van wat God ons biedt in 
en door Jezus, Zijn Zoon. 

Toch blijft God alle mensen uitnodigen. Het 
enige wat je hoeft te hebben is ingaan op 
de uitnodiging en je gepast kleden voor het 
bruiloftsfeest. En dat wil zeggen: je te kleden 
met een levend geloof, je te kleden met liefde 
voor de mensen om je heen waar je misschien 
iets voor kunt betekenen in hun nood, je te 
kleden met zorg voor Gods schepping, en 
je te kleden met een eerlijke levenswandel 
die past bij de Koning die ons uitnodigt. Dit 
bruiloftskleed is dus een krachtig symbool 
voor de geraaktheid die spreekt uit het thema 
van Wereldmissiezondag 2023 dat we over 
iets meer dan een week in de diensten van het 
weekend van 22 oktober zullen vieren: “Hearts 
on fire, feet on the move!” Dit thema roept ons 
op om een levendige Kerkgemeenschap te zijn 
die weet dat wij allemaal die dienaren van de 
Koning zijn die zoveel mogelijk mensen willen  
winnen voor het bruiloftsfeest van Christus. 
We zijn mensen die door God gekend zijn en 
uitgenodigd zijn tot een groots feest van liefde, 
van verbondenheid en volheid van leven dat 
geen einde zal kennen. 

Laten wij in het weekend van 
Wereldmissiezondag, 22 oktober, met extra 
geld naar die diensten komen om in die 

bijzondere jaarlijkse collecte een persoonlijke 
bijdrage te doen aan de missie van heel de Kerk 
om ook zoveel mogelijk mensen van onze tijd 
te inspireren tot geloof in de Bruidegom. Zo 
kleden wij ons met een levendige dankbaarheid 
dat wij Zijn vrienden mogen zijn, door Hem 
verlost, door Hem uitgenodigd. Zo zullen wij 
bijdragen aan de missie van de Kerk om  de 
diepe waarden en visie van Jezus’ evangelie te 
laten weerklinken ook in onze samenleving. 

Laten we ons daarom op die collecte van 
Wereldmissiezondag voorbereiden. Laat een 
stevige bijdrage in die collecte net als die 
mooie bruiloftskleren een uitdrukking zijn van 
onze geraaktheid in ons geloof. Zo zullen wij 
allemaal deel zijn van die missie van de Bruid, 
de Kerk, die steeds weer blijft spreken over 
de nabijheid, de wijsheid en de liefde van de 
Bruidegom. “Hearts on fire, feet on the move!”

Cremeren begint steeds meer bekendheid 
te krijgen in Suriname. Na de crematie zijn 
er verschillende manieren hoe om te gaan 
met de asresten. Sommigen kiezen ervoor 
die uit te strooien in het water, maar u kunt 
de asresten ook langdurig bewaren in een 
urn op de RK Begraafplaats. Wij bieden 
verschillende manieren om deze asresten te 
bewaren:

Bijzetting bij een bestaand graf
In de urnenwand (bovengrondse nis afgedekt 
met een naamplaat)

Voor verdere informatie over de 
mogelijkheden mag u vrijblijvend contact 
opnemen van maandag t/m vrijdag van 
07.00u-15.00u 

Hearts on fire, feet on the move
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Bekendmaking: Familiegraven

De RK Begraafplaats maakt bekend dat 
in het kader van herindeling en ordening 
van de begraafplaats, er nu de mogelijk 
aan nabestaanden wordt geboden voor 
het aanleggen van familie graven. Deze 
familiegraven ontstaan door het herbegraven 
de stoffelijke overschotten (eventueel 
na crematie) van overledenen op een (1) 
locatie. Naast het overzicht, lage kosten 
van onderhoud, worden de kosten voor 
grafrustverlenging worden bij familiegraven 
berekend op basis van 1 locatie. 

De volgende procedure wordt gehanteerd:
Voor nadere informatie wordt u verzocht 
per email (info.rkbegraafplaats@gmail.com) 
contact op te nemen met de RK Begraafplaats 
(of telefonisch op 472154).

De RK Begraafplaats stuurt u een formulier 
waar alle relevante informatie ingevuld dient 
te worden.

De RK Begraafplaats onderzoekt de 
status van de (lopende) grafrust en neemt 
vervolgens contact met de nabestaanden voor 
verdere logistieke, juridische en financiële 
afhandeling.

Wilt u graag Omhoog elke week 
blijven ontvangen? 

Help ons en doneer!

Uw bijdrage kunt u storten op  
rekening nr. 10.35.169 

bij De Surinaamse Bank
t.n.v. R.K. Bisdom  

 met vermelding: DONATIE OMHOOG

Onze hartelijke dank aan degene  
die reed bijdragen.

Elke bijdrage is van harte welkom!

“In verband met Missiemaand, oktober, 
organiseert de Pauselijke Missiewerken op 
dinsdag 17 en donderdag 19 oktober twee 
avonden van vorming, praktische inzichten 
en visie rond de missie van de Kerk om het 
evangelie uit te dragen, om ons geloof te delen 
met anderen en zo een evangeliserende Kerk 
te zijn. Een ieder is van harte uitgenodigd. 
Er zijn geen kosten voor deelname. De 
Zoomlink staat al op de flyer hiernaast. Graag 
registeren omwille van een overzicht van wie 
er allemaal deelnemen”.

Zoals u waarschijnlijk wel weet biedt de 
RK Begraafplaats verschillende manieren 
van begraven (zand, kelder, familiegraf, 
urneplek). 
Maar wist u dat u ook de uitvaartdienst 
gehouden kan worden in onze aula “Aller 
Heiligste Verlosser”? Vanwege de lokatie is 
het gunstig en kostenbesparend.  

 Voor verdere informatie mag u vrijblijvend 
contact opnemen met de administratie van 
maandag t/m vrijdag van 07.00u -15.00u

Frater Andreas
Een van de prominente figuren die werkzaam was voor het te Copieweg gevestigde Gemengd 
Bedrijf Copieweg (Gembeco) was Frater Andreas.

Frater Andreas  werd onder de naam Adrianus Petrus ‘Arie” van der Vlugt (1920-1989) geboren 
te Nieuwe Wetering, Zuid-Holland. Na de tweede wereldoorlog trad hij in bij de Redemptoristen 
en werd in 1947 frater.

In 1951 reisde hij af naar Suriname waar hij een aanstelling kreeg te Copieweg waar hij als 
directeur van Gembeco fungeerde, waar naast een veebedrijf ook koffie werd geteeld. Het 
bedrijf vloeide voor uit de initiatieven van Pater Willem Ahlbrinck (1885-1966) die vanaf 1910 
tot aan zijn dood in 1966 in Suriname werkzaam was en zich vanaf 1925 vooral richtte op 
Javaanse arbeiders bij Lelydorp.

Frater Andreas had als directeur de verantwoording over zo’n  65 werknemers, die veelal 
langere tijd aan het bedrijf verbonden waren. Illustratief hiervoor is dat in 1974 het bedrijf het 
30 jarig jubileum vierde van Senghadie Hardjodikromo en het 25 jarig jubileum van Soepamin 
Mihoen.

Gembeco werkte nauw samen met het in 1950 door J.A. Jessurun en Ch. E. Vervuurt opgerichte 
veevoederbedrijf Vitalo. Het zou in 1977 komen tot een fusie tussen de beide bedrijven. Frater 
Andreas zou ook in de jaren ’80 in Suriname werkzaam blijven. Hij was een van de slachtoffers 
van de vliegramp bij luchthaven Zanderij in 1989.

Onderstaande foto brengt ons in vroeger tijden:
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World Wide Marriage Convention 2025 te Trinidad and Tobago
“Be the Light of Christ” 

Trinidad en Tobago heeft namens de Caribbean de eer om de 24ste Convention van het North 
American Secretariat (NAS) van World Wide Marriage Enounter te hosten. De Convention 
vindt plaats van 20 – 22 Juni 2025 op dit Caraïbisch eiland. De kick-off voor de organisatie 
hiervan vond plaats op 23 september jl. Dit gebeurde met een eucharistieviering in de 
Assumption kerk te Trinidad en de overhandiging van het Convention kruis aan Deacon 
Malcom en Lynn Joab, Marriage Encounter Coördinators van Trinidad. 

De leiding van NAS, Anthoney en Sue Morris en bisschop emeritus Michael Warfeld, 
feliciteerden de Caribische gemeenschap omdat het de eerste keer is dat de Convention buiten 
America wordt georganiseerd. Zijn waren op Trinidad om deze kick-off bij te wonen en een 
voorproefje te ervaren van wat het Caraibischgebied zal bieden. De Coördinatoren van World 
Wide Marriage Encounter Suriname, Remi en Bianca Mohamatsaid en die van Guyana, Robin 
en Sharon Robins waren ook aanwezig. Remi en Bianca hebben samen met Pater Ashton Pierre 
van Trinidad de leiding van Regio 3/Caribbean.  Regio 3 is onderdeel van Canada die samen 
met America, NAS vormen. De landen Barbados, Dominica, Guyana, Jamaica, St. Vincent & the 
Granadines , Trinidad & Tobago en Suriname vormen Regio 3.

Het is nu aan Regio 3 om aan de slag te gaan om de Convention te organiseren, waarbij ruim 
1500 personen verwacht worden. Gehuwden zullen bij elkaar komen rond het thema Be the 
Light of Christ. Koppels uit America, Canada en de Caribbean zullen samenkomen en elkaar 
verrijken in de missie die zij hebben. 

Er zal ook een cultureel programma zijn waarbij onder andere de veelzijdigheid aan culturen, 
muziek, natuurschoon en culinair van de Caribbean geshowd zal worden. De Toerisme board 
van Trinidad heeft deze gelegenheid aangegrepen het eiland op z’n best te promoten. Het ligt in 
de bedoeling dat er vanuit de Caribbean zo veel als mogelijk koppels deelnemen. Ook Marriage 
Encounter Suriname maakt zich klaar om haar bijdrage te leveren aan dit groots evenement. 

De missie van Worldwide Marriage Encounter is het verkondigen 
van de waarde van het huwelijk en de gewijde orders in de Kerk en in de wereld.

…DE ATHEIST…
Vert:  Een atheïst maakte een boswandeling, en 
bewonderde alles wat door het 	                       	
“toeval der evolutie” was ontstaan en NIET 
door God geschapen!

Ath.: “Wat een majestueuse bomen!!! 
machtige rivieren!!! prachtige dieren!!!”

Vert:  zei hij bij zich zelf.  Toen hoorde hij 
geritsel in de bossen. Hij keek om en zag een 2 
meter 	lange grizzlybeer op zich afstormen. Zo 
snel hij kon rende hij weg. Hij keek ,over zijn 	
 schouder: de beer haalde hem in! Hij rende nog 
harder… keek weer over zijn schouder: de beer 
zat hem nog dichter op de hielen. Hij probeerde 
nog harder te 	rennen maar struikelde en 
viel. Vervolgens zag hij de beer boven zich uit 
toornen… zijn 	 snij-tanden ontbloten… 	
zijn klauwen opheffen voor de genadeslag!

Ath.:  “O mijn God!”
Vert:  De tijd stond stil… De beer bevroor… Het 
bos was stil… zelfs de rivier was gestopt met 	
stromen … Een helder licht bescheen de man 
en een stem klonk uit de hemel: “Altijd heb je 
mijn bestaan geloochend, en Mijn schepping 
toegeschreven aan een  kosmisch toeval. 
Verwacht je nu dat Ik je uit deze narigheid 
help? Moet ik je van nu af  tot mijn gelovigen 
rekenen?

Vert.: De Atheïst antwoordde:
Ath.: Het zou hypocriet van me zijn als ik 
U nou ineens zou vragen mij als Christen 	
te  beschouwen, maar… misschien kunt U de 
beer christelijk maken?

Vert.: De stem antwoordde”
Stem: “Ik zal je verzoek inwilligen…

Vert.: Het Licht verdween. De rivier stroomde 
weer… de geluiden van het bos 	 .  	
begonnen weer… Toen liet de beer zijn klauwen 
zakken… vouwde zijn klauwen bijeen, 	 boog 
zijn hoofd en sprak:	
Beer: “Here, zegen deze spijze… AMEN!”

M.Noordermeer

Uit:  Wijsheidsverhaaltjes, verzameld, 
vertaald, opgetekend geschreven   door                                                                                                                    
M. Noordermeer tijdens Quarentaine-
Tijd Covid ’19  te Valkenburg Nl                                                                                                                         
voor Radio Immanuël


