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Bron: Vatican News

Paus Franciscus heeft een apostolische 
exhortatie gepubliceerd, voortbouwend 
op zijn encycliek uit 2015. We reageren 
niet genoeg, zegt hij, we staan dicht bij het 
breekpunt. Hij bekritiseert ontkenners van de 
klimaatverandering en zegt dat de menselijke 
oorsprong van de opwarming van de aarde nu 
buiten twijfel staat. En hij beschrijft hoe de zorg 
voor ons gemeenschappelijk huis voortkomt uit 
het christelijk geloof.

’Prijs God’ is de titel van deze brief. “Want als 
mensen menen de plaats van Gods in te nemen, 
worden ze hun eigen ergste vijanden.” Dat is 
hoe paus Franciscus zijn nieuwe apostolische 
exhortatie beëindigt, gepubliceerd op 4 oktober, 
de feestdag van Sint Franciscus van Assisi. Het is 
een tekst die aansluit bij zijn encycliek ‘Laudato 
si’ uit 2015, die een bredere reikwijdte heeft. 
In 6 hoofdstukken en 73 paragrafen probeert 
de opvolger van Petrus de voorgaande tekst 
over integrale ecologie te verduidelijken en te 
voltooien, terwijl hij tegelijkertijd alarm slaat 
en oproept tot medeverantwoordelijkheid in 
het licht van de klimaatcrisis. In het bijzonder 
wordt in de exhortatie vooruitgekeken naar 
COP28, die tussen eind november en begin 
december in Dubai zal plaatsvinden. De Heilige 
Vader schrijft: “Met het verstrijken van de tijd 
ben ik tot het besef gekomen dat onze reacties 
niet adequaat zijn geweest, terwijl de wereld 
waarin we leven aan het instorten is en mogelijk 
het breekpunt nadert. Naast deze mogelijkheid 
is het onbetwistbaar dat de impact van de 
klimaatverandering steeds meer schade zal 
toebrengen aan de levens en gezinnen van 
veel mensen”. Het is “een van de belangrijkste 
uitdagingen waarmee de samenleving en de 
wereldgemeenschap worden geconfronteerd” en 
“de gevolgen van klimaatverandering worden 
gedragen door de meest kwetsbare mensen, 
zowel thuis als over de hele wereld.”

Tekenen van klimaatverandering worden 
steeds duidelijker
Het eerste hoofdstuk is gewijd aan de mondiale 
klimaatcrisis. “Ondanks alle pogingen om 
de kwestie te ontkennen, te verbergen, te 
verdoezelen of te relativeren, zijn de tekenen 
van klimaatverandering steeds duidelijker 
zichtbaar”, zegt de paus. Hij merkt verder op 
dat we de afgelopen jaren getuige zijn geweest 
van extreme weersverschijnselen, frequente 
perioden van ongewone hitte, droogte en 
andere protestkreten van de kant van de aarde, 
een stille ziekte die iedereen treft. Bovendien, 
zegt paus Franciscus, “is het verifieerbaar dat 
specifieke klimaatveranderingen veroorzaakt 
door de mensheid de waarschijnlijkheid van 
extreme verschijnselen die steeds frequenter 

en intenser worden, aanzienlijk vergroten.” Nu, 
zo legt de Heilige Vader uit, als de mondiale 
temperatuur met meer dan twee graden stijgt, 
zullen de ijskappen van Groenland en een groot 
deel van Antarctica volledig smelten, met enorm 
ernstige gevolgen voor iedereen. Sprekend 
over degenen die de klimaatverandering 
bagatelliseren, antwoordt hij: “Wat we 
momenteel ervaren is een ongebruikelijke 
versnelling van de opwarming, met zo’n snelheid 
dat er slechts één generatie – en geen eeuwen 
of millennia – nodig zal zijn om dit te verifiëren. 
Waarschijnlijk zullen over een paar jaar veel 
bevolkingsgroepen vanwege deze feiten hun 
huizen moeten verhuizen.” Ook extreem lage 
temperaturen zijn ‘alternatieve uitingen van 
dezelfde oorzaak’.

Niet de schuld van de armen
“In een poging om de werkelijkheid te 
vereenvoudigen”, schrijft paus Franciscus, “zijn 
er mensen die de verantwoordelijkheid bij de 
armen willen leggen, omdat ze veel kinderen 
hebben, en zelfs proberen het probleem op te 
lossen door vrouwen in minder ontwikkelde 
landen te verminken. Zoals gewoonlijk lijkt het 
erop dat alles de schuld van de armen is. Toch is 
de realiteit dat een laag, rijker percentage van 
de planeet voor meer besmettingen zorgt dan 
de armste 50% van de totale wereldbevolking, 
en dat de uitstoot per hoofd van de bevolking 
van de rijkere landen veel groter is dan 
die van de armere landen. Hoe kunnen we 

vergeten dat Afrika, waar meer dan de helft 
van de armste mensen ter wereld woont, 
verantwoordelijk is voor een minimaal deel 
van de historische uitstoot?”  De paus daagt 
ook degenen uit die zeggen dat inspanningen 
om de klimaatverandering te verzachten 
door het gebruik van fossiele brandstoffen 
te verminderen tot een vermindering van 
het aantal banen zullen leiden. Wat er in feite 
gebeurt, is dat miljoenen mensen hun baan 
verliezen als gevolg van de verschillende 
gevolgen van de klimaatverandering: de 
stijgende zeespiegel, droogtes en andere 
verschijnselen die de planeet beïnvloeden, 
hebben veel mensen op drift gebracht. 
Tegelijkertijd is de transitie naar hernieuwbare 
vormen van energie, mits goed beheerd 
in staat ontelbare banen in verschillende 
sectoren te genereren. Dit vereist dat politici 
en bedrijfsleiders zich er zelfs nu al mee bezig 
moeten houden.

“Laudate Deum”: de roep van de paus om een antwoord op de klimaatcrisis
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Onbetwistbare menselijke oorsprong
“Het is niet langer mogelijk om te twijfelen 
aan de menselijke – ‘antropische’ – oorsprong 
van de klimaatverandering”, zegt de paus. “De 
concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer 
was stabiel tot de negentiende eeuw. In de 
afgelopen vijftig jaar is deze toename aanzienlijk 
versneld.” Tegelijkertijd is de temperatuur op 
aarde ‘met een ongekende snelheid gestegen, 
groter dan ooit in de afgelopen tweeduizend jaar. 
In deze periode was de trend een opwarming 
van 0,15° C per decennium, het dubbele van 
die van de afgelopen 150 jaar. In dit tempo is 
het mogelijk dat we over slechts tien jaar het 
aanbevolen maximale mondiale plafond van 1,5° 
C zullen bereiken.” Dit heeft geleid tot verzuring 
van de zeeën en het smelten van gletsjers.  “Het 
is niet mogelijk om de correlatie tussen deze 
gebeurtenissen en de groei van de uitstoot van 
broeikasgassen te verbergen.” Helaas, zo merkt 
de Heilige Vader bitter op, is de klimaatcrisis 
niet bepaald een zaak die de grote economische 
machten interesseert, wier zorg uitgaat naar de 
grootst mogelijke winst tegen minimale kosten 
en in de kortst mogelijke tijd.

Nauwelijks op tijd om nog meer 
verschrikkelijke schade te voorkomen
“Ik voel mij verplicht”, vervolgt paus Franciscus, 
“om deze verduidelijkingen te geven, die 
misschien voor de hand liggend lijken, 
vanwege bepaalde afwijzende en nauwelijks 
redelijke meningen die ik tegenkom, zelfs 
binnen de katholieke kerk. Toch kunnen 
we er niet langer aan twijfelen dat de reden 
voor de ongebruikelijke snelheid van deze 
gevaarlijke veranderingen een feit is dat 
niet kan worden verborgen: de enorme 
nieuwigheden die te maken hebben met de 
ongecontroleerde menselijke interventie in de 
natuur in de afgelopen twee eeuwen.” Helaas 
zijn sommige gevolgen van deze klimaatcrisis 
al onomkeerbaar, al minstens een paar honderd 
jaar, en “het smelten van de polen zal pas over 
honderden jaren ongedaan kunnen worden 
gemaakt.” We zijn dus nauwelijks op tijd om nog 
verschrikkelijker schade te voorkomen. De paus 
schrijft dat bepaalde apocalyptische diagnoses 
misschien nauwelijks redelijk of onvoldoende 
gefundeerd lijken, maar we kunnen niet met 
zekerheid zeggen wat er gaat gebeuren. Daarom 
is dringend een breder perspectief nodig. Wat 
van ons wordt gevraagd is niets anders dan een 
zekere verantwoordelijkheid voor de erfenis 
die we zullen achterlaten zodra we deze wereld 
verlaten. Herinnerend aan de ervaring van de 
Covid-19-pandemie herhaalt paus Franciscus: 
“Alles is met elkaar verbonden en niemand wordt 
alleen gered.”

Het technocratische paradigma: het idee 
van een mens zonder grenzen
In het tweede hoofdstuk spreekt de paus 
over het technocratische paradigma dat erin 
bestaat te denken dat “werkelijkheid, goedheid 
en waarheid automatisch voortkomen uit de 
technologische en economische macht als 
zodanig”  en “op monsterlijke wijze met zichzelf 
voeden”, waarbij hij zijn inspiratie vanuit het 
idee van een mens zonder beperkingen. “Nooit 
heeft de mensheid zo’n macht over zichzelf 
gehad,” vervolgt de Heilige Vader, “en toch 
garandeert niets dat het verstandig zal worden 
gebruikt, vooral als we bedenken hoe het 
momenteel wordt gebruikt.  ‘’Helaas – zoals 

ook aangetoond door de atoombom –  is onze 
immense technologische ontwikkeling niet 
gepaard gegaan met een ontwikkeling in de 
menselijke verantwoordelijkheid, waarden 
en geweten.” De paus bevestigt opnieuw dat 
“de wereld die ons omringt geen object is van 
uitbuiting, ongebreideld gebruik en onbeperkte 
ambitie.” Hij herinnert ons eraan dat ook wij 
deel uitmaken van de natuur, en dat dit het idee 
uitsluit dat de mens iets vreemds is, een vreemd 
element dat alleen maar schade kan toebrengen 
aan het milieu. De mens moet worden erkend als 
onderdeel van de natuur.

De ethische decadentie van macht: 
marketing en nepnieuws
We hebben “indrukwekkende en 
ontzagwekkende technologische vooruitgang 
geboekt, en we hebben ons niet gerealiseerd 
dat we tegelijkertijd zeer gevaarlijke wezens 
zijn geworden, die in staat zijn de levens 
van veel wezens en onze eigen overleving te 
bedreigen. De ethische decadentie van echte 
macht wordt vermomd dankzij marketing en 
valse informatie, nuttige hulpmiddelen in de 
handen van mensen met meer middelen om 
ze in te zetten om de publieke opinie vorm te 
geven.” Via deze mechanismen worden mensen 
misleid in gebieden waar vervuilende projecten 
moeten worden uitgevoerd, in de overtuiging 

dat er economische en werkgelegenheidskansen 
zullen worden gegenereerd, maar hun wordt niet 
duidelijk verteld dat het project zal resulteren in 
een desolaat en minder bewoonbaar landschap 
en een duidelijke daling van de kwaliteit van 
leven.

“De mentaliteit van maximale winst tegen 
minimale kosten, vermomd in termen 
van redelijkheid, vooruitgang en illusoire 
beloften, maakt elke oprechte zorg voor 
ons gemeenschappelijk huis en elke echte 
preoccupatie met het helpen van de armen en 
behoeftigen die door onze samenleving worden 
afgewezen onmogelijk. Door de beloften van 
een groot aantal valse profeten vallen de armen 
soms zelf ten prooi aan de illusie van een wereld 
die niet voor hen wordt gebouwd”.

Volgens paus Franciscus bestaat er dus 
heerschappij door degenen die geboren zijn met 
grotere mogelijkheden en voordelen. Hij nodigt 
deze individuen uit om zichzelf af te vragen “met 
het oog op de kinderen die zullen boeten voor de 
schade die hun daden aanrichten”, wat de zin van 
hun leven is
.

Dit artikel wordt vervolgd 
in de volgende editie van Omhoog.

…BUREN-BEGRIP…
De telefoon rinkelt.  Het is drie uur in de ochtend. Pinas komt  moeizaam uit bed, 

strompelt naar de huiskamer waar de telefoon staat en neemt de hoorn van de haak
:                                                                                                                                                

  “Spreek ik met PINAS?” vraagt een boze stem aan de andere kant van de lijn.
“Ja”,  mompelt slaperig Pinas.

“Hier met Jandnansingh van de overkant van de straat. Ik bel u om te zeggen dat het geblaf  van uw 
hond mij uit de slaap houdt. Leg hem het zwijgen op, direct s.v.p.!

De volgende nacht  om precies drie uur gaat de telefoon bij Jandnansingh.
“Hallo hier Jandnansingh….”

“Ja,  U spreekt met Pinas aan de overkant…” 

“Om drie uur ’s nachts? Bent u gek geworden?”
“Nee, ik ben niet gek geworden. Ik wilde alleen maar zeggen dat ik geen hond heb!”

M.Noordermeer

Beste mensen,

Met het oog op Allerzielen, 2 november 2023 a.s. , heeft het bestuur en de commissie 
Begraafplaats Parochie Welgedacht A, Onze Lieve Vrouw van Goede Raad, gemeend u op de 
hoogte te stellen dat de families die een geliefde op de begraafplaats hebben de gelegenheid 
geboden wordt om het graf / de graven schoon te maken. Dit is mogelijk vanaf de komende 
zaterdag , 23 september , tot en met de laatste zaterdag van oktober. 

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met een van de onderstaande commissieleden: 
Mevr. Marie Notosoewito 8676104
Mevr. Adeline Van Dijk 7466752
Mevr. Barbara Gill 8552857
Mevr. Sabrina Dos Ramos 8944195
Men. Dennis MacNack 8862187

Hopend u voldoende te hebben geinformeerd.
Namens het bestuur en commissie Begraafplaats Parochie Welgedact A : 
Onze Lieve Vrouw van Goede Raad

“Laudate Deum”: de roep van de paus om een antwoord op de klimaatcrisis

Vervolg van pagina 1
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Achtergrond van de eerste lezing 
(Jesaja 5: 1-7)
Dit gedicht van de profeet Jesaja wordt meestal 
gedateerd in het begin van zijn optreden als 
profeet, dus niet al te lang na de dood van 
koning Uzzia in het jaar 740 v.Chr. Met dit 
gedicht klaagt Jesaja het onrecht en het morele 
verval aan dat het leven van velen van zijn 
mede-Israëlieten kenmerkten, vooral van vele 
vooraanstaanden in de samenleving. Land en 
volk van Israël worden vergeleken met een 
wijngaard waar de eigenaar veel aandacht 
en zorg aan had besteed. Maar de eigenaar 
raakte teleurgesteld door de slechte vruchten 
die hij in de wijngaard vond. Zo spreekt God 
door de profeet Jesaja met de beeldspraak van 
wilde, zure druiven over de onrechtvaardige 
structuren, de corruptie en het verlaten van 
Gods verbond door velen in het Israël van 
Jesaja’s tijd. 

Eerste lezing: Jesaja 5: 1-7
Ik wil zingen voor mijn vriend, zingen het lied 
van mijn vriend en zijn wijngaard. Mijn vriend 
had een wijngaard, die lag op een vruchtbare 
helling. Hij spitte hem om en maakte hem 
vrij van stenen, hij plantte er uitgelezen 
wingerden; in het midden bouwde hij een toren 
en hij kapte er een perskuip uit. Toen hoopte 
hij druiven te krijgen, maar de wijngaard 
gaf enkel wilde vruchten. En nu, inwoners 
van Jeruzalem, mannen van Juda, nu moet gij 
de rechters zijn over mij en mijn wijngaard! 
Wat had ik nog meer kunnen doen voor mijn 
wijngaard en heb ik voor hem niet gedaan? 
Ik had op druiven gehoopt! Waarom geeft hij 
mij wilde vruchten? Ik zal u dan nu vertellen, 
wat ik ga doen met mijn wijngaard. Ik haal 
zijn omheining weg, dat hij kaalgevreten 
kan worden. Ik maak zijn muren stuk, dat hij 
platgetrapt kan worden. Ik maak van hem een 
verwilderd stuk grond; hij wordt niet langer 
gesnoeid en met geen hak meer bewerkt; 
distels en dorens schieten er op, en aan de 
wolken verbied ik hun regen op hem te laten 
vallen. De wijngaard van de Heer der hemelse 
machten is het huis Israël.

Tussenzang:  Psalm 80
REFREIN: DE WIJNGAARD DES HEREN IS HET 
HUIS VAN ISRAEL.

1. Gij hebt uit Egypte een wijnstok gehaald,
volken verdreven om hem te planten.
Hij strekte zijn ranken uit tot de zee,
tot de rivieren zijn loten.

2. Waarom hebt gij zijn omheining verwoest,
zodat wie langs komt kan plukken?
De wilde zwijnen woelen hem om,
het vee van het veld graast hem af.

3. God van de Heerscharen, keer toch terug,
zie neer uit de Hemel en let op Uw wijngaard. 
Bescherm wat Uw eigen hand heeft geplant, 
het stekje dat Gij hebt gekweekt.

Achtergrond van de tweede lezing 
(Filippenzen 4: 6-9)
Paulus schrijft vanuit zijn gevangenschap deze 
brief aan de geloofsgemeenschap van de stad 
Filippi. In dit gedeelte geeft hij hen richtlijnen 
voor het Christelijk leven. Hij schrijft over het 
met vertrouwen en dankzegging bidden tot 

God. Hij leert de gelovigen dat dit hen Gods 
vrede zal brengen, vooral wanneer zij in alle 
omstandigheden van het leven zich steeds 
weer tot God wenden. Daarna houdt hij hen 
een aantal deugden voor: levenshoudingen 
die de Christen, en eigenlijk elke oprechte 
mens van goede wil, zal herkennen en die onze 
verbondenheid met God zal verdiepen.

Tweede lezing: Filippenzen 4: 6-9
Broeders en zusters, weest onbezorgd. Laat al 
uw wensen bij God bekend worden in gebed en 
smeking, en nooit zonder dankzegging. En de 
vrede van God, die alle begrip te boven gaat, 
zal uw harten en uw gedachten behoeden in 
Christus Jezus. Ten slotte, broeders en zusters, 
houdt uw aandacht gevestigd op al wat waar 
is, al wat edel is, wat rechtvaardig is en rein, 
beminnelijk en aantrekkelijk, op al wat deugd 
heet en lof verdient. En brengt in praktijk wat 
u geleerd is en overgeleverd, en wat gij van mij 
hebt gehoord en gezien. Dan zal de God van 
vrede met u zijn.

Achtergrond van de evangelielezing:  
(Matteüs 21: 33-43)
De evangelielezing van deze zondag gaat 
verder waar we vorige week zondag gebleven 
waren. Jezus is op het tempelplein in Jeruzalem 
verwikkeld in een stevige confrontatie met 
de hogepriesters en de oudsten van het 
Sanhedrin, de religieuze Hoge Raad. Zij waren 
Jezus vijandig gezind, wezen Hem af als de 
Messias en waren al aan het beraadslagen hoe 
ze Hem permanent uit de weg konden ruimen 
door Hem te laten doden als een valse profeet 
die het volk misleidt. Dit is de context waarin 
Jezus de parabel van vandaag tot hen spreekt.

Evangelie: Matteüs 21: 33-43
In die tijd sprak Jezus tot de hogepriesters 
en de oudsten van het volk: "Luistert naar 
deze gelijkenis: Er was eens een landeigenaar 
die een wijngaard aanlegde; hij zette er een 
heining omheen, hakte een wijnpers erin uit 
en bouwde een wachttoren. Daarop verpachtte 
hij hem aan wijnbouwers en vertrok naar 
den vreemde. Toen de tijd van de oogst 
gekomen was, zond hij zijn dienaren naar de 

wijnbouwers om de opbrengst in ontvangst 
te nemen. Maar de wijnbouwers grepen 
zijn dienaren vast. Zij mishandelden de een, 
doodden de ander en stenigden een derde. 
Daarop zond hij andere dienaren, talrijker 
dan de eersten; maar zij behandelden hen op 
dezelfde manier. Ten slotte stuurde hij zijn 
zoon naar hen toe, in de veronderstelling dat 
zij zijn zoon wel zouden ontzien. Maar toen de 
wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder 
elkaar: "Dat is de erfgenaam; vooruit, laten 
we hem vermoorden en ons zijn erfenis toe-
eigenen”. Ze grepen hem vast, wierpen hem 
de wijngaard uit en doodden hem. Wanneer 
nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat 
zal hij dan wel met die wijnbouwers doen?" Ze 
antwoordden Hem: "Hij zal die misdadigers 
een ellendige dood doen sterven en zijn 
wijngaard zal hij aan andere wijnbouwers 
verpachten, die hem de opbrengst op de 
vastgestelde tijd zullen afdragen!" Toen sprak 
Jezus tot hen: "Hebt gij nooit in de Schrift 
gelezen: “De steen die de bouwlieden hebben 
afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden. 
Op last van de Heer is dat gebeurd en het is 
wonderbaar in onze ogen”?. Daarom zeg Ik 
u: Het Rijk Gods zal u ontnomen worden en 
gegeven aan een volk dat wel de vruchten 
daarvan opbrengt”.

Commentaar op de lezingen van de 27e zondag door het Jaar (Jaar A) 

Wordt vervolgd op pagina 4
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Overweging:
Vandaag wil ik de lezingen van deze zondag 
met u overwegen vanuit het thema: “Goede of 
bittere druiven?”

Toen Jesaja de mensen uit zijn tijd zijn 
profetische parabel voorhield, sprak God door 
de profeet en vroeg Zijn volk waarom het 
niet overvloedig goede vruchten voortbracht. 
De inspirerende visie van het verbond en de 
wijsheid en het onderricht van de Tora en 
van de andere heilige geschriften, had Israël 
moeten hebben gemaakt tot goede, eerlijke 
en gelovige mensen. Maar ondanks alles wat 
er aan waarden en idealen in het Woord en 
in de religieuze geboden stond, waren er 
toch onrechtvaardige structuren gegroeid in 
Israël. De corruptie van toen deed de kloof 
tussen arm en rijk sterk toenemen. Er was 
weinig overgebleven van het ideaal waarmee 
God in Mozes’ tijd in de Torah, het verbond 
en de geboden tot Israël gesproken had van 
een volk van onderlinge solidariteit en een 
eerlijke onpartijdige rechtspraak, waardoor 
zij als rechtschapen mensen een licht zouden 
zijn voor de andere volkeren om hen heen. En 
zo wordt Israël in deze profetische parabel 
voorgesteld als een wijngaard die wilde, zure 
druiven voortbracht.

Dit proces van steeds verder verwijderd 
raken van dat krachtige ideaal herkende 
Jezus ook. In Zijn confrontatie met de 
hogepriesters en de leden van het Sanhedrin 
pakte Jezus Jesaja’s profetische parabel op 
over huurders die weigerden het vastgestelde 
deel van de vruchten van de wijngaard aan 
hun landeigenaar af te dragen. Die huurders 
mishandelden en doodden de dienaars die de 
landeigenaar tot hen stuurde. Daarmee doelde 
Jezus zowel op de profeten van vroegere 
tijden, die vaak afwijzing of vervolging te 
verduren kregen wanneer ze zich kritisch 
richtten tot hun tijdgenoten, maar Hij 
bedoelde ook Johannes de Doper die ook 
door de hogepriesters, de farizeeën en het 
Sanhedrin was afgewezen. In het licht van 
Zijn eigen afwijzing door de hogepriesters en 
het Sanhedrin, actualiseerde Jezus de parabel 
van Jesaja en zei dat de landeigenaar tenslotte 
zijn eigen zoon tot de huurders stuurde, maar 
ook die zoon werd door de huurders gedood 
en buiten de wijngaard geworpen. Daarmee 
profeteerde Jezus dat de hogepriesters en 
oudsten van het Sanhedrin Hem buiten de 
muren van Jeruzalem als een valse profeet 
zouden laten kruisigen.

Jezus’ woorden en beeldspraak hebben 
natuurlijk ook voor ons in deze tijd een 
krachtige boodschap. Zo wil ik even stilstaan 
bij de H.Franciscus van Assissi, wiens feestdag 
wij afgelopen woensdag, 4 oktober, hebben 
gevierd. 

Deze grote heilige zette alle bezittingen en 
materiële goederen waarmee zijn rijke vader 
hem in zijn jeugdjaren omringd had, aan een 
kant, om Jezus na te volgen in Zijn zuivere 
overgave aan God. De H.Franciscus volgde 
Jezus ook na in Zijn bijzondere liefde voor de 
armen en achtergestelden, de eenzamen en 
kwetsbaren in de samenleving. Franciscus 
koos er daarom voor om niet in een mooi, 
rustig klooster te gaan wonen, maar hij trok 
door de dorpen van het Italiaanse platteland 
en verkondigde aan allen de verlossing en 

Commentaar op de lezingen van de 27e zondag door het Jaar (Jaar A) 

genade van het Evangelie. 

De H.Franciscus is er ook heel beroemd om, 
dat hij heel de natuur zag als de schepping 
van een barmhartige, betrokken God die 
het heelal heeft gemaakt tot een prachtige 
wijngaard met een schitterende biodiversiteit 
aan planten, dieren, vogels, natuurgebieden, 
oceanen, vissen en talloze andere organismen. 
Tezamen is dit alles het werk van deze 
goddelijke Landeigenaar. God heeft deze 
wijngaard toevertrouwt aan ons mensen, 
maar Hij vindt de zure, wrange vruchten van 
vele moderne mensen die de natuur slechts 
zien als iets om rijk van te worden, die de 
natuurlijke hulpbronnen op onverantwoorde 
wijze  exploiteren en daarmee vaak de wrange 
vruchten voortbrengen van een ecologische 
ravage, van vervuilde rivieren en oceanen, 
van uitstervende diersoorten en afstervende 
koraalriffen, van klimaatveranderingen met 
dan weer hevige droogte en hitte hier en dan 
weer extreme regenval en heftige orkanen 
daar. 

Deze parabel is daarom een uitdaging aan 
iedere moderne mens om eerlijk in die spiegel 
te kijken en na te denken: wanneer ben ik 
een beetje als die pachters die niet stil wilden 
staan bij de goedheid van de landeigenaar, 
maar die wel erg veel aan zichzelf dachten 
en zich lieten leiden door hebzucht en het 
materiële? Of wanneer heb ook ik de Zoon van 
de landeigenaar verwaarloosd in mijn leven? 
Wanneer heb ik Hem als het ware buiten de 
wijngaard gegooid in tijden in mijn leven 
waarin ik maar heel weinig aandacht had voor 
Hem, of door de zure, wrange druiven van mijn 
egoïstisch gedrag? Of wanneer wilde ik niet 
luisteren naar de boodschappen van dienaars 
die de Landeigenaar op mijn weg bracht en die 
mij opriepen tot beter gedrag en een grotere 
trouw aan Gods idealen? Heb ik in die tijden de 
boodschappen niet weggeduwd omdat ik niet 
wilde veranderen en daarom ook niet open 
stond voor de inhoud van die boodschappen?

We danken God vandaag dat Hij ondanks onze 
zure, bittere druiven toch altijd onvermoeibaar 
met ons bezig blijft. Hij spreekt Zijn levend 
woord tot ons, Hij voedt ons steeds weer in 
de H.Eucharistie met het Lichaam en Bloed 
van Zijn Zoon, om ons te blijven omvormen tot 
mensen die goede vruchten voortbrengen. 

Wij allen die tezamen de Kerk vormen, zijn 
zelf ook dienaars die de goedheid verkondigen 

van de Landeigenaar en van de Zoon die 
Hij tot ons zond. Door in onze eigen kring 
te getuigen van de liefde van Jezus, dragen 
wij ertoe bij dat de wereld steeds weer blijft 
horen over Zijn barmhartigheid, blijft horen 
over Zijn liefde voor de schepping en over 
Zijn bijzondere keuze voor de armen en 
kwetsbaren. Zo is de Kerk in haar diepste 
wezen altijd missionair. En dat vieren wij heel 
bijzonder in de maand oktober, Missiemaand. 
En op Wereldmissizondag, 22 oktober, gaan we 
allemaal volop geven in die speciale collecte, 
om zo ook op die wijze onze eigen bijdrage te 
leveren aan die missionaire kracht van onze 
Kerk.

Moge God ons leven, net als dat van de 
H.Franciscus van Assissi, doortrekken van de 
liefde en de goedheid van Jezus Zijn Zoon. En 
dat wij zo steeds meer mooie, goede vruchten 
voortbrengen. 

Cremeren begint steeds meer bekendheid 
te krijgen in Suriname. Na de crematie zijn 
er verschillende manieren hoe om te gaan 
met de asresten. Sommigen kiezen ervoor 
die uit te strooien in het water, maar u kunt 
de asresten ook langdurig bewaren in een 
urn op de RK Begraafplaats. Wij bieden 
verschillende manieren om deze asresten te 
bewaren:

Bijzetting bij een bestaand graf
In de urnenwand (bovengrondse nis afgedekt 
met een naamplaat)

Voor verdere informatie over de 
mogelijkheden mag u vrijblijvend contact 
opnemen van maandag t/m vrijdag van 
07.00u-15.00u 
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Bekendmaking: Familiegraven

De RK Begraafplaats maakt bekend dat 
in het kader van herindeling en ordening 
van de begraafplaats, er nu de mogelijk 
aan nabestaanden wordt geboden voor 
het aanleggen van familie graven. Deze 
familiegraven ontstaan door het herbegraven 
de stoffelijke overschotten (eventueel 
na crematie) van overledenen op een (1) 
locatie. Naast het overzicht, lage kosten 
van onderhoud, worden de kosten voor 
grafrustverlenging worden bij familiegraven 
berekend op basis van 1 locatie. 

De volgende procedure wordt gehanteerd:
Voor nadere informatie wordt u verzocht 
per email (info.rkbegraafplaats@gmail.com) 
contact op te nemen met de RK Begraafplaats 
(of telefonisch op 472154).
De RK Begraafplaats stuurt u een formulier 
waar alle relevante informatie ingevuld dient 
te worden.
De RK Begraafplaats onderzoekt de 
status van de (lopende) grafrust en neemt 
vervolgens contact met de nabestaanden voor 
verdere logistieke, juridische en financiële 
afhandeling.

Wilt u graag Omhoog elke week 
blijven ontvangen? 

Help ons en doneer!

Uw bijdrage kunt u storten op  
rekening nr. 10.35.169 

bij De Surinaamse Bank
t.n.v. R.K. Bisdom  

 met vermelding: DONATIE OMHOOG

Onze hartelijke dank aan degene  
die reed bijdragen.

Elke bijdrage is van harte welkom!

Wist je dat??
ZWARTENHOVENGRUGSTRAAT begint bij de kruising Wagenwegstraat en Nassylaan, bij 
het METZ Travel & Tours kantoor. Beide laatste wegen met eeuwenoude bomen nog uit de 
slaventijd, maar vol met parasieten, bus-nanasi en waaraan Openbaar Groen goed werk zouden 
kunnen doen door ze te ontdoen van die parasieten om de bomen voor nog twee eeuwen te 
bewaren. De  ZwartenHovenBrugStraat gaat tot aan het Molenpad. Daar gaat de weg over in het 
“van het Hogerhuysstraat!” 

Het is een van de drukste straten van de stad, en zeker het kruispunt,  bij Kwakoe met zijn vele 
stoplichten, is het drukste kruispunt van Paramaribo. De straat is vernoemd naar het “Hof van 
Justitie” dat werd opgericht op 18 April 1689, dus bijna  350 jaar geleden! De leden van dit hof 
zetelden in wat wij nu noemen “STON OSO”. 

De leden waren gekleed in zwarte gewaden en de weg, het huidige Dr. Sophie REDMONDstraat 
was een zandweg met prachtige eeuwenoude bomen en een gracht. Een brug leidde de leden 
naar het ”STON OSO” waar slaven werden verhandeld en gezweept. Dit huis kreeg deze naam, 
omdat het het eerste huis was van steen dat buiten het centrum was gebouwd.  Kwakoe kijkt 
zo naar het “STON OSO”. Kwakoe is de naam van een man geboren op Woensdag, en omdat 1 
Juli 1863, “KETI-KOTI” op een Woensdag viel is het Vrijheidsbeeld van Jozef KLAS ingewijd op 
30 Juni 1963, aan de vooravond van het eeuwfeest van “KETI-KOTI” door de toenmalige grote 
staatsman Johan PENGEL en draagt de figuur, een marron de naam KWAKOE.

De omgeving heeft in de volksmond de naam “ONDRO-BON” gekregen. Het Zgn. “STON-OSO” 
zou een prachtige plaats zijn waar mensen een soft (briertje)  konden drinken, of iets konden 
eten. Nu is het vergeten plaats. Men zou er iets moois van kunnen maken. Men moet gevoel 
hebben voor geschiedenis. Wie begint er???

P. M. Noordermeer

Ston Oso - 2007Ston Oso - Toen

Pater Lau  

In 1956 werd een langgekoesterde wens van 
de Rooms Katholieke Chinese gemeenschap in 
Suriname vervuld met het aanstellen van een 
echte Chinees als pater. Zijn levensverhaal is 
illustratief voor de positie van de katholieken 
in China. 
 
De katholieken missie in China kent een lange 
geschiedenis, waarbij in de 17e en 18e eeuw 
sprake was van een ‘ritenstrijd’ over de vraag 
of de westerse kerkelijke rituelen moesten 
worden aangepast aan landelijke gewoontes. 
De jezuïeten waren vóór aanpassing, maar 
werden in 1742 door paus Benedictus XIV met 
de bul Ex quo singulari in het ongelijk gesteld. 

Pater Philip Lau Hak Tsing (1898-1974) -die 
werd geboren te Ping Poh- kwam in 1912 op 
het klein seminarie te Canton terecht, waarna 
hij zijn opleiding tot priester in 1916 kreeg 
te Panang. In 1922 werd hij in Guandong tot 
priester gewijd.  
 
Nadat hij het priesterschap had verkregen 
zou hij zendingswerk op de Salomonseilanden 
verrichten en was na terugkeer werkzaam 
in Canton. Het was in de tijd dat het Vaticaan 
toenadering zocht tot China, waarbij in 1926 
door Paus Pius XI te Rome de eerste zes 
Chinese bisschoppen werden gewijd. 
 
Pater Lau zou Canton in 1949 verlaten toen na 
de machtsovername door het communistisch 
regime onder leiding van Mao Zedong de 
Katholieke Kerk werd bestempeld als een 
instrument van het westerse kapitalisme en 
de geestelijken naar heropvoedingskampen 
werden gestuurd. 
 
Pater Lau verbond zich nadien aan de 
Rozenkranskerk in Hongkong en kwam in 1956 
naar Suriname, op voorspraak van de Chinese 
vereniging Then Joe Kauw Fa Ngien Foei. 
Nadat hij was gearriveerd zou pater Lau direct 
diensten verzorgen in de Alfonsiuskerk en te 
Nickerie. Hij bleef ruim 15 jaar in Suriname 
werkzaam en keerde in 1972 terug naar 
Hongkong, alwaar hij twee jaar later overleed.
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Requiemmis voor Horas Jannus Sianipar met Mgr Aloysius en de priesters in Palembang. 
Horas Jannus Sianipar was de vader van pater Johannes. Hij overleed op 76 jarige leeftijd.Zoals u waarschijnlijk wel weet biedt de 

RK Begraafplaats verschillende manieren 
van begraven (zand, kelder, familiegraf, 
urneplek). 
Maar wist u dat u ook de uitvaartdienst 
gehouden kan worden in onze aula “Aller 
Heiligste Verlosser”? Vanwege de lokatie is 
het gunstig en kostenbesparend.  

 Voor verdere informatie mag u vrijblijvend 
contact opnemen met de administratie van 
maandag t/m vrijdag van 07.00u -15.00u

Opgericht 01 januari 1956

Enkele kinderen en leerkrachten te 
Groningen in Saramacca ontvingen van Mgr. 
Choennie op zondag 1 oktober de zegen aan 
het begin van het nieuwe schooljaar.

De School voor Jong Talent trad onder leiding Rachidi Sanches en Jair Conter, op tijdens de 
huldiging van de jubilarissen van RKBO in het KOB bondsgebouw aan Burenstraat. Onder de 
notabelen was ook minister van Onderwijs Henri Ori.

minister van Onderwijs Henri Ori Toesprak ondervoorzitter schoolbestuur RKBO
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Amper 39% van de kardinalen is nog Europees


