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Misdaad en Geweld: een Public Health Issue

De staatshoofden van de Caricom hebben
onlangs op 18 april een verklaring uitgegeven
waarin zij misdaad en geweld zien als

een public health issue. Dat zij misdaad

en geweld tillen naar het niveau van de
openbare gezondheidszorg is een duidelijke
vingerwijzing dat het hier gaat om een van

de ergste zaken die onze landen bedreigen.
Het is net zo een grote crisis als Covid-19. De
aanpak zal daarom een effectieve en efficiénte
samenwerking moeten zijn van iedereen

met name de staat, de vakbeweging, het
bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen

en de kerken. Openbare gezondheidszorg

gaat iedereen aan en niemand kan zich eraan
onttrekken. De Caribische bisschoppen hebben
de staatshoofden een compliment gemaakt met
deze verklaring en gevraagd dat het het niet bij
woorden blijft, maar dat er meteen actie wordt
ondernomen.

Het geweld in Suriname

Suriname werd voor de tweede keer

dit jaar opgeschikt door ongekende
geweldsuitbarstingen: eerst 17 februari en
toen 2 mei. Spanningen en geweldsuitingen
zijn er wel altijd geweest: huiselijk geweld,
vechtpartijen op scholen, burenruzies,
drugsgerelateerde misdaden. Er zijn andere
vormen van geweld die wij gemakkelijk

over het hoofd zien omdat ze in het verleden
hebben plaatsgevonden, maar wel degelijk
doorwerken in het heden, zoals de slavernij

en contractarbeid of uitbuiting van arbeiders.
Armoede wordt doorgaans niet aangemerkt
als een vorm van geweld; zij is echter een vorm
van onrecht en dat brengt altijd frustratie,
woede en agressie met zich mee. Dit heeft zich
geuit in het incident te Pikin Saron. Met de
verklaring van de Caricomstaatshoofden wordt
wel duidelijk dat Suriname geen uitzonderlijk
geval is. Er is iets mis met de wereldorde,

met de manier waarop wij samenleven.

Hoe erg het kan worden weten wij door de
beelden en verhalen uit Haiti waar gewapende
groepen het land totaal verscheuren en verder
onderdompelen in armoede en misére. Efu yu
mati barba de na faya, yu musu begin fu nati di

fuyu.

Het geweld in Pikin Saron

De beelden die viraal gingen over het

geweld te Pikin Saron deden koude rillingen
gaan over haast iedereen. Twee weken

na de gebeurtenissen zijn we nog steeds
verslagen en we weten niet wat wij precies
moeten denken. De staat betitelt degenen

die voor de ongeregeldheden zorgden als
criminelen, terroristen, bendes en misdadigers
en rechtvaardigt hiermee het extreme
politiegeweld dat resulteerde in twee doden.
De meeste dorpelingen keuren het geweld

van de jongemannen af, maar verdedigen

hen wel door te zeggen dat het gaat om de
bescherming van hun gronden die met geweld
door de staat van hen worden afgepakt en aan
anderen gegeven. Wij mogen als samenleving
niet te makkelijk over de twee recente
geweldsuitbarstingen heenstappen. In de
regering, De Nationale Assemblee, onder
wetenschappers, meer in het bijzonder de
psychologen, sociologen en antropologen, bij
mensenrechtenorganiesaties, maatschappelijke
groepen en kerken zouden er serieuze
gesprekken moeten volgen om dit probleem als
het grootste volksgezondheidsprobleem aan
te pakken. Pas dan geven wij invulling aan de
verklaring van de Caricomstaatshoofden en de
Caribische bisschoppen.

Oorzaken

Alvorens wij naar manieren zoeken om
misdaad en geweld te bestrijden zouden wij
eerst naar de primaire oorzaken moeten
zoeken. Er moet nog veel studie gedaan worden
en wij zouden Pikin Saron als een casestudy
moeten nemen want het zou weleens, en God
behoede ons daarvoor, een kruitvat voor het
land kunnen worden. Wij willen slechts drie
in het oog springende oorzaken noemen. Ten
eerste de politiek. Opeenvolgende regeringen
maken geen haast met het oplossen van het
grondenrechtenvraagstuk. De inheemse

en tribale volken ervaren dit als een groot
onrecht en voelen zich machteloos tegen

de staat die hen negeert en concessies blijft
uitgeven. Er is geen oprecht dialoog tussen
de overheid en de bevolking. De gesprekken
die er zijn worden beschouwd als voor-de-
gek-houderij. Ten tweede, het onrecht van de
economische ongelijkheid. Dagelijks ervaren
deze bewoners dat er zwaar beladen trucks
over de niet-verharde wegen langs hun huisjes
rijden terwijl zij de meest elementaire zaken

als stromend water in huis niet hebben. Zij zien
hoe enkelen rijk worden terwijl zij nauwelijks
de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Ten
derde de structurele en uitzichtloze armoede.
Het zou zo moeten zijn dat mensen door hard
werken zelf uit de armoede komen, en als dat
hen net niet lukt, dan wel hun kinderen de
vruchten van hun zware arbeid plukken. Dat
blijkt echter niet zo te zijn. Mensen blijven

in een vicieuze cirkel van armoede en deze
uitzichtloze situatie werkt verlammend en
deprimerend op de bevolking. Dit alles wekt
frustratie en agressie op en zal vroeg of laat tot
uitbarsting komen. Armoede en werkloosheid
maken jongeren kwetsbaar en gevoelig voor
allerlei duistere figuren die hen misbruiken
om ‘vuile werkjes’ voor hen op te knappen.

Zo belanden wij in een spiraal van geweld en
grotere armoede.

Oplossingen

Het moet nu wel duidelijk zijn dat slechts

het repressief optreden van leger en politie
het ‘geweldsvirus’ niet zal uitroeien. Wij
moeten werken aan de integrale menselijke
ontwikkeling waarbij alle aspecten van

het menselijk leven zoals de economische,
sociale, culture, politieke en spirituele
aspecten evenveel aandacht krijgen. Als

we Pikin Saron als een public health issue
zouden behandelen, dan zouden we meteen
alle nationale en internationale deskundigen
aan het werk zetten om het ‘geweldsvirus’ te
isoleren, onder een microscoop te zetten en
een ‘vredesvaccin’ te ontwikkelen zodat de
besmetting niet verder gaat. Helaas; het enige
wat nu nog zal volgen zijn zware eisen voor
gevangenisstraffen. En het enige wat mensen
in de gevangenissen leren is gewelddadiger te
worden.
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Volledig vriligesteld
begrafenis Heilig Verbond

Middels dit schrijven brengen wij het
volgende onder uw aandacht.

Wij vragen alle volledig vrijgestelden van het
Heilig Verbond, contact met ons op te nemen
iv.m. mededelingen omtrent de toegekende
waarde van de uitvaart of pakket.

U kunt als goede voorbereiding alvast de
volgende zaken op een rij zetten:

Echtpaar Ebicilio - Sabajo 70 jr gehuwd te De namen van de volledig vrijgestelden
Powakka. met geboorte datum en bewijs van
Door pater Klerks ingezegend vrijstelling (kaart voor vrijgestelde leden)
in mama kerki de kathedraal.
Hij was 27 en zij amper 17.

Zijn belofte 'ik zal voor jou zorgen tot ik dood ga
daarna zullen onze kinderen dat doen'.

E &

o1 Op 01 mei 2023 jl was er weer een clusterviering van de vier kerken van het pastoraal gebied \_

Wanica/Para, te weten: de Sint Jozefparochie (Copieweg), de Sint Antoniusparochie (Lelydorp), de Sint

Isidorusparochie (Reeberg) en de parochie van O.L. Vrouw van Goede Raad (Welgedacht-A). De viering

werd gehouden in de Sint-Jozefkerk te Copieweg en deze viering markeerde de opening van de Mariamaand

(mei) en ook de viering van het feest van de heilige Jozef, arbeider. Na de dienst was er een inleiding
over de liturgie, verzorgd door pater Woei A Jin. Deze clusterviering werd anders gehouden. De vorige

vieringen waren allen op de zondag, maar deze keer was het op de maandag, een andere uitdaging voor

de mensen. De opkomst was wel minder dan bij de vorige vieringen, maar dat geeft dan ook een beeld van
de parochianen: wie trouw is aan de kerk en daar prioriteit aan geven. De aanwezigen op die dag waren
de mensen die enthousiast zijn over de verschillende activiteiten van de kerk. Zij die hun tijd, talenten, en

aandacht geven ter ondersteuning van het kerkelijk leven.

2. De Sint Isidoruskerk te Reeberg zal in de maand mei bezig van electriciteitsinstallatie te vernieuwen.
Deze werkzaamheden zijn de eerste van dit jaar.
Vorig jaar was men bezig om een poort voor de kerk op te zetten.

3. 0p 29 april jl. waren de vertegenwoordigers van de vier kerken aanwezig bij de landdag catechese. De
bedoeling is dat na deze landdag er nog meer bijeenkomsten in de parochies zijn
om verder de werken in de diaconie.

4. Op 15 april waren er twee activiteiten waarbij de parochianen betrokken waren: ten eerste was er de
televisie-opname voor Apintie, en daarnaast ook een sportdag die georganiseerd door de ‘Youth for Christ’
band van de kathedrale basiliek. De opname is goed gegaan en er waren ook genoeg mensen in de kerk. Van
de sportdag bleek dat de organisatie niet helemaal in orde was.

Maar de parochies hebben toch tot het eind meegedaan.

5. De Goede Week was een drukke periode voor de parochies; er is geprobeerd om zoveel mogelijk
diensten te houden en de mensen te stimuleren om tijd te maken voor de kerk. De Sint Isidoruskerk had de
kruisweg en ook een Goede-Vrijdagviering. De andere kerken hadden een nachtwake na de dienst op Witte

Donderdag. Dat was een bijzondere ervaring voor hen.

6. Vanwege de hoge waterstand in de Surinamerivier waren huizen en toeristische plekken onderwater
komen te staan beneden het stuwmeer. Vanuit een organisatie in Nederland kregen wij wat geld om
de noden van de bewoners te verlichten. Gelet op de grootte van het verlies hebben wij uitgeken naar
een project dat de hele samenleving ten goede kwam. Op Nuun Lombe is er met het verkregen geld een
aanmeersteiger gebouwd die een stuk meer landinwaarts loopt.
Hier kunnen dan vooral de ouderen beter uit de boot stappen, de medische zending en de school kunnen er
gebruik van maken en alle gasten die deze aanmeersteiger gebruiken
hoeven niet meer bang te zijn van uitglijden vooral bij nattigheid.

7. 0p 24 april vond de inzegening en in gebruikname plaats van vier lokalen die gebouwd zijn op de plek
waar twee jaren geleden een verwoestende brand een vleugel met acht lokalen neerhaalde. Het is echter
nog niet voldoende en er moeten nog zeker vier tot vijf lokalen erbij komen, willen wij voorzien in de
behoefte. Nu volgt een klas nog les in de kerk les maar hopelijk is dit bij komende schooljaar opgelost.

8. Het 65-jarig bestaan van de parochie Sint Bernadette te Bernharddorp (aan de Kennedy Highway) heeft
de trekkers van de gemeente in beweging gebracht. Door te sparen en met een donatie van pater Nijsten
zijn de dakplaten vernieuwd en hebben kerk en schutting een verfbeurt gekregen.

9. Te Koinakondre waarvoor er de Vastenactie was gehouden is men ondertussen gestart met de
bouwactiviteiten o.l.v. pater Doris en diaken Nelson. Het gaat er heel vlot aan toe. Deze gemeente staat aan
de Afobakaweg voorbij Kraka. Dank aan de geloofsgemeenschap voor de bijdrage via de vastenactie ten
behoeve van de bouw van deze kerk.

N .
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Commentaar op de Lezingen van de 6e Zondag van Pasen (Jaar A)

Achtergrond van de eerste lezing
(Handelingen der Apostelen 8: 5-8.14-17)
De vorige week zondag lazen we in
Handelingen der Apostelen over de aanstelling
van de eerste zeven diakens in de jonge

Kerk. Twee van hen krijgen extra aandacht

in dit bijbelboek. De diaken Stefanus predikt
krachtig over Jezus’ verrijzenis en over de
verlossing door het kruisoffer. Stefanus zal

de eerste martelaar worden van de Kerk
wanneer hij gestenigd wordt in goedkeurende
aanwezigheid van Saulus, die pas later als
Paulus de grote verkondiger zal worden

van Jezus en net als Stefanus een martelaar
wordt voor het evangelie. De tweede diaken

is Filippus. Ook hij getuigt op inspirerende
wijze van Jezus, de levende Heer. Filippus moet
tezamen met vele Christengelovigen vluchten
uit Jeruzalem. Hij wijkt uit naar Samaria,

de middelste provincie van het land Israél.
Daar, onder de Samaritanen, begint Filippus
over Jezus te prediken en vele mensen van
Samaria worden geraakt en komen tot geloof in
Christus.

Eerste lezing:

Handelingen der Apostelen 8: 5-8.14-17

In die dagen kwam de diaken Filippus in

de stad van Samaria en predikte daar de
Messias. Filippus' woorden oogstten algemene
instemming toen de mensen hoorden wat hij
zei en de tekenen zagen die hij verrichtte. Uit
vele bezetenen gingen de onreine geesten
onder luid geschreeuw weg en vele lammen
en kreupelen werden genezen. Daarover
ontstond grote vreugde in die stad. Toen de
apostelen in Jeruzalem vernamen dat Samaria
het woord Gods had aangenomen, vaardigden
zij Petrus en Johannes naar hen af, die na hun
aankomst, een gebed over hen uitspraken,
opdat zij de heilige Geest zouden ontvangen.
Deze was namelijk nog over niemand van hen
neergedaald; ze waren alleen gedoopt in de
naam van de Heer Jezus. Zij legden hun dus de
handen op en ze ontvingen de heilige Geest.

Tussenzang: Psalm 66
Refrein: JUBELT VOOR GOD, ALLE LANDEN
DER AARDE

1. Jubelt voor God, alle landen der aarde,
bezingt de heerlijkheid van Zijn Naam.
Brengt Hem hulde en zegt tot uw God,
verbijsterend zijn al Uw daden.

2. Heel de aarde moet U aanbidden,
bezingen Uw heilige Naam. Komt en
aanschouwt wat God heeft verricht,
ontstellende daden onder de mensen.

3. Hij maakte de zee tot een droge vallei,
zij gingen te voet door de bedding.
Laten wij juichen van vreugde om Hem,
die eeuwig regeert door Zijn macht.

4. Komt dan, godvrezenden, luistert naar mij,
ik zal u verhalen wat Hij mij gedaan heeft.
God zij geprezen, Hij wees mij niet af,
onthield mij niet Zijn erbarmen.

Achtergrond van de tweede lezing

(1 Petrus 3: 15-18)

In deze passage uit de eerste brief van Petrus,
spreekt de apostel over het grote belang van
het voorbeeld. Wanneer Christengelovigen
zachtmoedig, oprecht en rechtschapen, en met
echte naastenliefde in het leven staan, dan

wordt hun voorbeeld een krachtig getuigenis.
Het goede voorbeeld maakt dat anderen zich
eerder zullen openstellen voor de verkondiging
van het geloof in Jezus, de levend Heer van de
Kerk. Het oprechte levensvoorbeeld overtuigt.
Het is daarom heel belangrijk, schrijft Petrus.
Ook voor ons blijven zijn woorden waar.

Tweede lezing: 1 Petrus 3: 15-18

Dierbaren, heiligt in uw hart Christus als de
Heer. Weest altijd bereid tot verantwoording
aan al wie u rekenschap vraagt van de

hoop die in u leeft. Maar verdedigt u met
zachtmoedigheid en gepaste eerbied, en zorgt
dat uw geweten zuiver is. Dan zullen zij die uw
goede christelijke levenswandel beschimpen,
met hun laster beschaamd staan. Hoeveel
beter is het, zo God het wil, te lijden voor het
goede dat men doet dan straf te ondergaan
voor misdrijven. Ook Christus is eens voor al
gestorven voor de zonden, de Rechtvaardige
voor de onrechtvaardigen, om ons tot God te
brengen. Gedood naar het vlees, werd Hij ten
leven gewekt naar de Geest.

Achtergrond van de evangelielezing:
(Johannes 14: 15-21)

Ook deze evangelielezing -net als die van de
vorige zondag- is genomen uit de afscheidsrede
van Jezus: de collectie van woorden van

Jezus aan Zijn apostelen tijdens het laatste
avondmaal. Jezus verzekert Zijn apostelen

dat Hij de Heilige Geest zal zenden. Hij zal
overgeleverd en gekruisigd worden, omdat
het de wil van de Vader is dat Jezus zo de
verzoening der zonden en het doorbreken van
de machten der duisternis zal volbrengen.

Hij zal dus een korte tijd er niet meer zijn.
Maar na Zijn verrijzenis zal Jezus opnieuw bij
Zijn leerlingen zijn, maar nu op een nieuwe,
verheerlijkte wijze. Hij zal door de Heilige
Geest voor altijd aanwezig blijven, nabij zijn,
tot aan de voleinding der wereld. En door de
kracht en de wijsheid van de Heilige Geest zal
de verrezen Heer de gelovigen steeds meer
inzicht geven in de diepere dingen van God, in
de diepere betekenis van Jezus’ woorden, en in
wat de Vader van ons vraagt.

Evangelie: Johannes 14: 15-21

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Als gij
Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden.
Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere
Helper geven om voor altijd bij u te blijven: de
Geest van de waarheid, voor wie de wereld
niet ontvankelijk is, omdat zij Hem niet ziet
en niet kent. Gij kent Hem, want Hij blijft

bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet verweesd
achterlaten: Ik keer tot u terug. Nog een korte
tijd en de wereld ziet Mij niet meer; gij echter
zult Mij zien, want Ik leef en ook gij zult leven.
Op die dag zult gij weten, dat Ik in mijn Vader
ben en gij in Mij en Ik in u. Wie mijn geboden
onderhoudyt, die hij heeft ontvangen, hij is het
die Mij liefheeft. En wie Mij liefheeft, zal door
mijn Vader bemind worden; ook Ik zal hem
beminnen en Ik zal Mij aan hem openbaren”.

Overweging:

Voor deze 6e zondag in de Paastijd, herinnert
de Kerk ons eraan dat Pinksteren dichtbij
komt: het feest van de Heilige Geest. En

die grote kerkelijke hoogtijdag moet zeker
groot gevierd worden, en dan niet alleen als
een herinnering aan een indrukwekkende
gebeurtenis eens, meer dan tweeduizend
jaar geleden. Nee, het gaat er uiteindelijk om

hoe wezenlijk de gave van de Heilige Geest

is -of zou moeten zijn- in ons leven nu, in ons
leven als gelovige katholieken, tezamen met
andere Christenen en mensen van goede wil.
Laten we ons bij deze lezingen richten op de
Heilige Geest in ons leven, in onze Kerk, in ons
persoonlijke dagelijkse bestaan. En ik wil dat
doen aan de hand van het grote thema dat Paus
Franciscus de Kerk heeft meegegeven voor dit
jaar 2023: “Hearts on fire, feet on the move!”

De Heilige Geest is altijd de grote kracht van
Gods liefde en inspiratie geweest die mensen
de eeuwen door vuur en kracht gegeven

heeft. “Hearts on fire” verwijst naar de twee
leerlingen op weg naar Emmaus, die geheel
ontmoedigd door de wrede kruisiging van

hun Meester, alle hoop kwijt waren. Alles leek
voorbij, niets leek nog zinvol te zijn, het was
plotseling allemaal zo verbijsterend gegaan!
Maar de verrezen Heer verschijnt zonder dat
ze Hem al gelijk kunnen herkennen. Hij legt
hen uit hoe God de Vader reeds eeuwen lang
Zijn plannen van verlossing, vergeving en
verrijzenis op allerlei plekken van het Oude
Testament had gelegd. De twee leerlingen
raken zo diep geraakt door deze uitleg, dat

de Heilige Geest krachtig hun harten deed
branden van een nieuw hoop: een nieuwe
hoop dat er nog zoveel te gebeuren stond waar
zij graag deel van wilden zijn, een nieuwe

hoop dat God nooit overwonnen is of niet zou
bestaan. De Heilige Geest liet hen weer krachtig
ervaren wat het is om geraakt te worden door
God: iets aanvoelen van het eeuwig zuivere,
iets aanvoelen van een liefde die het leven zin
geeft en dat ons een bredere visie geeft dan
alleen maar leven voor het materiéle. De Heilige
Geest ontsteekt in de harten van allen die zich
voor Hem openstellen het vuur van solidariteit
met anderen, het vuur van het je inzetten voor
je medemens door goedheid in actie. De Heilige
Geest ontsteekt in het hart van een gelovig
mens het vuur van meer aandacht vrijmaken
voor God in het innerlijke van je ziel, en vanuit
dat vuur een naar buiten gericht mens worden:
“Hearts on fire, feet on the move!”

In de eerste lezing zien we ook hoe de Heilige
Geest de harten van gelovige mensen op hele
verrassende wijze leidt. In Jeruzalem had de
jonge Kerk onder leiding van de apostelen
eerst een tijdje rust en uitbreiding gekend. Er
was een sterke saamhorigheid, ze hadden in
onderlinge eenheid steeds samen gebeden en
eucharistie gevierd. En de sociaal-zwakkeren
onder hen werden met die liefde die zij van
Jezus, hun verrezen Heer, hadden geleerd,
goed verzorgd. En zo waren ze een hechte
groep, waar in een snel tempo zich steeds
meer mensen bij aansloten. De Heilige Geest
had hen namelijk steeds weer ingegeven hoe te
spreken met anderen over hoe ze Jezus als de
levende, verrezen Heer bleven ervaren, over de
innerlijke vrede die zij ervaarden in het gebed,
over de diepere betekenis van Jezus’ woorden,
parabels en wonderen, en over de bron van hun
naastenliefde en inzet voor de armere mens

in hun midden. Deze gelovige mensen van die
jonge Kerk te Jeruzalem deden al volop dat wat
we in de tweede lezing Petrus hoorde vragen:
“Dierbaren, heiligt in uw hart Christus als de
Heer. Weest altijd bereid tot verantwoording
aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop die
in u leeft”.

wordt vervolgd op pagina 4
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Vervolg van pagina 3

Dit wat de Heilige Geest doet: Hij geeft ons
inzicht in hoe God is, inzicht in hoe Jezus, Zijn
levende Zoon, ons leven een hernieuwde kracht
en een andere richting geeft. De Heilige Geest
geeft ons steeds weer “hearts on fire”.

Maar toen begonnen de hogepriesters en
leidinggevende Farizeeén en Sadduceeén

zich meer te ergeren aan deze snel groeiende
groep gelovige Christenen en hun populariteit

onder het volk. Zij begonnen toen met een
verschrikkelijke vervolging. Vele Christelijke
Joden vluchtten in paniek weg uit Jeruzalem,
waar hun leven en dat van hun familieleden,
niet meer veilig was.

Maar dan zien we een tweede aspect van wat
de Heilige Geest in ons leven doet: de Geest
opent deuren wanneer er een paar ramen
gesloten werden. Met andere woorden: daar
waar wij dankbaar aandacht hebben voor wat
God in ons leven doet, daar waar wij in Zijn

Mama, mi e warderi yu

De meningen rondom Moederdag zijn verdeeld.
Sommigen vinden dat het elke dag Moederdag
is, of zien het als een commerciéle dag.

Enkelen zien deze dag als een belediging naar
vrouwen toe die-nog- geen kinderen kunnen
krijgen. Soms ziet men deze dag -vanwege

het heengaan van hun moeder- eerder stil
voorbijgaan. Dan weer is er een groepje dat

er echt op wacht om het uitbundig met hun
moeder te vieren.

In gezinnen die Moederdag vieren staat de dag
in het teken van het verwennen van de moeder.
Een moeder ben je niet even. [k wil bijna
zeggen dat het een contract is dat je tekent
voor de rest van je leven. Het zou misschien
veel gemakkelijker zijn geweest als er een
school was waar je lessen kon volgen om een
goede moeder te worden. Maar een moeder
dient haar gezin met goddelijke liefde. Een
geschenk van God. Ze is trots op haar kinderen,
ze wilt ze nooit meer kwijt. [k geloof dat alle
moeders hun kinderen het beste toewensen,
het mooiste leven ooit. En dat hun kinderen
zonder al te veel problemen opgroeien. Gezond,
sterk, gelukkig en wijs.

Naarmate ik ouder word besef ik hoeveel mijn
moeder zich voor ons heeft opgeofferd. Ik moet
nog heel veel van het leven leren en zie elke
keer weer dat niet iedereen mij zal respecteren
zoals mijn moeder dat doet. We waren geen
makkelijke kinderen en soms ondankbaar,
maar mijn moeder bleef van ons houden. Ze
wees mij vaak op fouten en ik kreeg straf, maar
ze wist waarom zij dat deed. Ze had het beste
met mij voor en daar hoorde er soms ook een
streng woord bij. Ik besef nu hoe gezegend

ik ben. Ik ben het nog steeds vaker oneens

met haar en moet soms huilen, maar ik weet
daarbij ook dat er velen zijn die met mij zouden
willen ruilen. Mijn moeder maakt ook fouten,
niemand is perfect. Ondanks alles verdient ze
mijn respect, mijn aandacht en mijn liefde.

Mijn moeder heeft niet verder kunnen
studeren. In het prille begin was haar leven
haar niet zo zwaar, maar later wel. Er waren
perioden dat mijn moeder op 3 plaatsen
gewerkt heeft om voor haar drie kinderen te
zorgen. Ze heeft echt haar best gedaan om

ons een goed leven te geven. [k hoor haar

nog zeggen als ze na een lange werkdag zo
vermoeid thuis kwam:” Angie, studeer zodat

je later een goede baan kan vinden en niet zo
hard-als mij- hoeft te werken voor weinig geld”.
Wijze woorden van mijn moeder die mij elke
keer motiveren om verder te gaan in het leven.
Als teken van dank zullen wij onze moeder op
Moederdag flink verwennen. We brengen haar
naar een Moederdag brunch, we zullen lekker

voor haar koken en ze krijgt vrijstelling van
alle huishoudelijke taken.

Met mij zullen er ook velen zijn wiens
kinderwens nog niet in vervulling is gegaan.
Voor sommige vrouwen is het reeds bekend dat
het nooit zal gebeuren. Laten wij als vrouwen
sterk en trouw blijven, ook al worden onze
gebeden niet onmiddellijk beantwoord zoals
wij dat verwachten. Laten wij ervoor kiezen
om op onze hemelse Vader te vertrouwen. We
zijn allemaal moeder. Het moederschap is meer
dan alleen kinderen baren, hoewel dat er zeker
deel van uitmaakt. Het is de kern van wie we
als vrouw zijn. Het omschrijft onze identiteit,
onze goddelijke aard en unieke eigenschappen
die onze Vader ons gegeven heeft.

Speciaal gebed voor Moederdag

God, omdat U onze Vader bent weet ik dat U de
liefde kent die ook een moeder heeft die zielsveel
om haar kinderen geeft. Maar U kent ook het
verdriet van een moeder die haar kind niet
meer ziet of ouders die machteloos staan omdat
kinderen hun eigen wegen gaan.

U kent de verborgen pijn van hen die (nog) geen
moeder zijn. Ik bid u voor hen die kind zijn
en voor hen die dit nooit zijn geweest, die
beschadigd door het leven gaan om wat hun is
aangedaan .Koester hen, verzacht hun pijn.

God, ik bid U dat als wij kinderen opvoeden ,U
ons wilt beschermen en behoeden.

Wilt U geduld, inzicht en wijsheid geven om zo te
kunnen zijn als U bedoeld heeft in dit leven
Amen
Een gezegende Moederdag aan alle lieve
moeders!

Door: Angela Gorré

dienst staan en Hem betrekken in ons dagelijks
leven, daar zal de Heilige Geest steeds weer
onverwachte, verrassende dingen doen.

Daar waar de diaken Filippus een van de

vele gelovige Christenen was die moesten
wegvluchten uit Jeruzalem voor het geweld
van die grote vervolging, daar opent de Heilige
Geest tot ieders verrassing nieuwe deuren.
Want de mensen van Samaria blijken heel open
en enthousiast te zijn voor de verkondiging
over Jezus, de verrezen Heer, door de diaken
Filippus. Zij omarmden het geloof en werden
krachtige Christenen.

Laten wij hiervan leren om onder alle
omstandigheden in het leven van iedere dag
en in de tijden van tegenslag, teleurstelling,
ziekte of stress, toch met een “heart on fire”

de dankbaarheid te bewaren. Dankbaarheid
zal ons sterk maken in ons geloof. Door de
dankbaarheid heel bewust vast te houden in
ons leven, zal het ons open doen staan voor het
werken van de Heilige Geest in ons binnenste.

En daar waar de Heilige Geest ons kan leiden
en wij bewuste, actieve discipelen zijn van
Christus, mensen dus met “hearts on fire”, daar
zullen wij ons ook steeds meer actief opstellen.
Er groeit dan in ons leven een grotere
gevoeligheid voor wat waar is en oprecht. Wij
ontwikkelen dan een groeiende solidariteit
met de belangrijke issues van de samenleving.
Ons geloof in Christus beweegt ons dan steeds
meer tot dienstbaarheid, tot: “feet on the
move!”

Laten we blijven geloven in een krachtige
geloofsgemeenschap en zelf aandacht
vrijmaken voor momenten van gebed en stille
gerichtheid op de Heer van leven en waarheid.
Laten we blijven geloven in een krachtig
geloofsleven dat ons met verbondenheid

in relatie brengt met medemensen, met
inspirerende ervaringen van levensvreugde in
situaties waar God ons in contact brengt. Een
geloofsleven dat ons omvormt tot mensen met
diepe interesse en betrokkenheid, en die grote
voldoening vinden als wij mochten bijdragen
tot maatschappelijke verbetering, of tot een
groeiend geloof in enkele personen om ons
heen, die door onze oprechtheid en geloof, ook
in zichzelf een openheid beginnen te voelen
naar dat wat ons beweegt en inspireert.

“Hearts on fire, feet on the move! Laten we
dit thema omarmen en het ons leven laten
verdiepen en richten. Het zal ons veel moois
brengen!

Ombhoog ... wijzer in geloof en leven!
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Wereldvoedseldag: geen woorden maar daden...

De VN namen ooit dit mooie en edele initiatief:
laten wij als wereldgemeenschap ervoor
zorgen dat het fenomeen van de honger

en de armoede wordt uitgebannen, wordt
geélimineerd. Laten wij als wereldclub het
daartoe leiden dat ook de arme sloebers (van
vnl. de ‘derde wereld’) drie maals ‘s daags te
eten hebben. Laten wij de rijkdommen van
deze planeet een beetje eerlijker, menselijker
verdelen. Er is zelfs een plan voor ontworpen:
de zg. Millennium Doelen, die o.a. inhouden
dat met man en macht eraan gewerkt zal
worden om in 2015 de armoede met tenminste
de helft terug te dringen en daarmee ook de
honger met al zijn miserabele, mensonterende
vertakkingen.

Gebrek aan visie

We mogen niet pessimistisch zijn t.a.v. dit
edele streven, maar of het wat wordt zal
alleen de tijd ons leren. Ook ons land heeft
zich gecommitteerd , maar gezien ons ‘track
record’ met dit soort zaken, o.a. door het
troosteloos ontbreken van enige visie, zal er
wel niet veel van terechtkomen, alle goede
bedoelingen en oeverloos gepraat ten spijt.
De lijfspreuk van onze vaderlandse politiek,
nl. “Na ons de zondvloed”, zal er nauwelijks
een deuk van oplopen. Wrang, ja, maar dat is
geen ‘uitvinding’ van mij, het is simpelweg wat
de afgelopen vijftig jaar hebben aangetoond.
Neem de volkswoningbouw, bijvoorbeeld,
waaraan dertig jaar of langer nauw

elijks iets is gedaan, waardoor de lijst
woningzoekenden is aangezwollen tot niet
minder dan 30.000! Een getal waarvoor ik mij
als Surinamer oprecht schaam. Veel beloven
weinig geven doet de gek in vreugde leven en
toch hollen bij elke verkiezing opnieuw veel
te grote groepen kondremans braaf achter de
oude politieke partijen aan. Hoe goedgelovig
kunnen mensen zijn. En hoe star. Je wordt er
niet vrolijk van, en dat is dan zacht uitgedrukt.

Actie

De politiek komt pas echtin actie - vaak
genoeg anyway ! - wanneer te weinig
lucratieve baantjes verdeeld moeten worden
over teveel partijen in het machtscentrum,
zoals recent nog de ambassadeurs- en
consulposten. Wat onwillekeurig associaties
oproept met wat de Angelsaksen met een mooi
woord een ‘feeding frenzy’ noemen, de razernij
die zich voordoet bij veel diersoorten wanneer

een prooi verdeeld moet worden onder teveel
soortgenoten. Dan is iedereen klaar wakker
en gefocussed, maar de echte grote noden van
dit getergde volk eensgezind aanpakken en
oplossen?, ho maar!

Tweederde arm

Volgens het CBS (ons Centraal Bureau voor

de Statistiek) leeft 2/3 deel (en sommige
schattingen liggen nog een stuk hoger!)

van ons volk op of onder de armoedegens,

een angstig en zorgwekkend beeld, waar

dag en nacht aan gewerkt moet worden

om het tij te keren. Als ditzelfde CBS ons
voorrekent dat 1000 SRD per maand netto de
armoedegrens markeert, dan is er na 31 jaar
onafhankelijkheid niet veel reden tot juichen.
En is de schatting van 2/3 deel - oftewel ruim
325.000 kondremans die op de armoedegrens
leven - zeer waarschijnlijk iets aan de lage
kant. De veelgeroemde financiele stabilisatie
krijgt dan een wrang smaakje, hoe je het

ook bekijkt. Armoede is een zeer complex
probleem dat geen land ter wereld eventjes
kan oplossen (ook het rijke Amerika worstelt
er mee!), maar als er niet ergens een begin
gemaakt wordt, zal het alleen maar toenemen,
met alle gevolgen van dien voor de gehele
gemeenschap. Dus is armoede - met al zijn
tientallen grimmige gezichten - niet alleen een
probleem van de armen, maar een probleem
van ons allen. Deze afgrijselijke soro blauw
blauw laten - er niets aan doen dus - is uitstel
van executie, want vroeg of laat zullen wij
allemaal de prijs betalen. Een prijs die zich

in onze gemeenschap al een tijd duidelijk

aan het manifesteren is. Toenemende (jeugd)
criminaliteit, overvolle gevangenissen, vroege
schoolverlaters (drop outs) bij bosjes tegelijk,
toenemende tienerzwangerschappen, aids en
hiv die als een bosbrand om zich heen grijpen,
corruptie op een alarmerende schaal, om maar
een losse greep te doen. Als we dit probleem
niet nu gestructureerd en integraal aanpakken
(overheid, bedrijfsleven, ngo’s, religieuze
organisaties e.a.) zullen wij in toenemende
mate een te hoge prijs betalen. Guyana,
Jamaica en Trinidad zijn ons in dat opzicht al
voorgegaan. (grote sociale onrust, schadelijke
etnische clashes). Nu zijn wij aan de beurt,
tenzij we er iets aan doen. Concreet, nu. De
deadline is 2015.

Henri Bettencourt
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Omhoog 13 mei 2023

Volledig vooruitbetaalde
begrafenis

Middels dit schrijven brengen wij het
volgende onder uw aandacht.

Wij vragen alle personen (rechthebbenden)
die een volledig vooruitbetaalde uitvaart
hebben afgesloten, contact met ons op te
nemen.

U kunt als goede voorbereiding alvast de
volgende zaken op een rij zetten:

De namen van de rechthebbenden met
geboorte datum en betaalbewijs.

Ombhoog ... wijzer in geloof en leven!
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Omhoog 13 mei 2023

Mededelingen Bisdom

_/10. De kerken van het pastoraal gebeid Wanica/Para hadden een advents actie gehouden in 2022 voor \
hulp de gemeente van Witsanti, O.L. Vrouw Tenhemelopneming (nabij Zanderij). Een totaalbedrag van SRD
22.500,- is overhandigd aan de gemeente. Zij willen graag hun kerk betegelen. Dank aan de gemeenten van

Wanica/Para! Andere bijdragen zijn van harte welkom.

11. Te Jaw Jaw is men ook gestart met de bouw van een tweekamerwoning voor catechist Gabriel, die nu
ook 80 jaar oud is en ons groot wijsheid betoont. Hij heeft op verschillende plaatsen gediend, ook in de
Latourkerk, toen olv pater Choennie waar hij samen twee anderen de Sranantongo diensten leidde en

die altijd heel goed bezocht werden. Hij woont in een zeer bouwvallig huis en de catechisten hebben een

projectaanvraag ingediend bij Surbos welke door de boslandpastores inmiddels is goedgekeurd.

12. De Regina Paciskerk te la Vigilantia onderging ook een facelift en bijpouw dankzij pater Nijsten en de

de heer Maikel Chang Pang Huo van Sun Ice en kleine acties door parochianen zelf ondernomen. De grote

motor van uitvoering is geweest AEC Consultancy o.l.v. de heer Stanley Koole. Zo'n twintig jaren geleden
heeft hij als oud parochiaan en aannemer deze kerk gebouwd.

13. Afgelopen zondag was er na drie jaren wederom Eerste H. Communie te St. Andreas (Onverdcht). Er
was ter plekke niemand bereid gevonden de catechese te doen dus brachten de ouders hun kinderen naar
Bernharddorp. Dit kwam voor vele anderen niet zo goed uit dus is toen de pastoor hier zelf mee begonne.

Met hoop op grote zegen deden 11 jongens en 13 meisjes hun Eerstee H. Communie. Evenzo gebeurde dit te
Cassipora, een inheemse dorp te Para, ver voorbij Powakka, en de H. Bernadette heeft ook dit jaar de Eerste
H. Communie afgerond.

14. De bisschop vertrok op zondag 14 mei naar Nederland. Hij is voor de tweede keer uitgenodigd voor
deelname aan een speciale forum voor bisschoppen, welke georganiseerd wordt door het Acton Instituut
in de VS. Dit instituut is een ‘denktank’ met als missie: de bevordering van een vrije en deugdzame
samenleving gekarakteriseerd door individuele vrijheid en ondersteund door religieuze principes. Het
instituut is vernoemd naar een Britse historicus, Lord Acton, die een beroemde uitspraak deed: “Macht
neigt tot corruptie, en absolute macht corrumpeert absoluut.” Het instituut wil daarom ook strijden tegen
elke vorm van absolute macht, van personen, maar ook van instituten en ideéen, zoals de absolute macht
van de economie, in het bijzonder de zg. vrije markt economie.

De bisschop zal ook deelnemen aan een internationaal symposium over kerken en slavernij
welke georganiseerd wordt door de Raad van Kerken in Nederland, het Nationaal Instituut Nederlands
Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee), de Vrije Univeristeit Amsterdam en het University of Curagao (UoC).
Dit symposium vindt plaats op 01 juni a.s. en mgr Choennie zal deeluitmaken van een panel. De bisschop zal
daarnaast diverse besprekingen hebben in Nederland, o.a. met zijn collega van Bisdom Breda - Mgr. Liesen
- en met het bestuur van de Stichting Secretariaat Surinaamse Missie. De bisschop keert op 03 juni terug.

15. Recentelijk is door de bisschop een nieuwe richtlijn voor het Bisdom uitgevaardigt m.b.t. de hoogte van
stipendia voor geestelijken en van misintenties. De tekst van de brief van de bisschop luidt als volgt: “In het
Financieel-Administratief Vademecum van het Bisdom Paramaribo (2017) is reeds uitvoerig aangegeven
hoe in de onderhoudskosten van de pastoor dient te worden voorzien door de parochies of gemeenschappen
(zie: hoofdstuk A. Financiéle Zaken, punt 5. Onderhoudskosten van de Pastoor). Het leek ons echter nuttig
om in bepaalde zaken nader gedetailleerde regelingen te treffen en in dat verband heb ik de Priesterraad
gehoord omtrent de hoogte van stipendia voor geestelijken en de hoogte van misintenties. Met dit schrijven
wil ik derhalve afkondigen dat per heden de hiernavolgende regelingen omtrent stipendia en misintenties
van kracht zijn in ons bisdom: 1) als advies voor de vergoeding (stipendium) aan een gastgeestelijke geldt
een minimumbedrag van SRD 100.00 per keer; 2) als advies voor misintenties geldt een minimumbedrag
van SRD 20.00. In alle gevallen zal de geestelijke (priester of diaken) de nodige discretie toepassen indien
het dienstig mocht zijn omr van voorgenoemd advies af te wijken.

16. De bisschop heeft ook, na zijn priesters gehoord te hebben, het navolgende besluit genomen over de
voorbereiding van kinderen op het ontvangen van de initiatiesacramenten: “Na ampele overwegingen en
besprekingen over de kwaliteit van de catechese op onze r.k.-scholen, in het bijzonder de voorbereiding
op de initiatiesacramenten - doopsel, vormsel en eerste heilige communie - heb ik de zorgpunten en
adviezen terzake van de pastores van het Bisdom ter harte genomen en thans besloten om de onderdelen
van de catechese die te maken hebben met de voorbereiding van de kinderen op het ontvangen van
de initiatiesacramenten niet langer op de scholen te laten verzorgen door leerkrachten, maar dat deze
geheel en al in de parochies zullen plaatsvinden. Nadrukkelijk wil ik hierbij erop wijzen dat vanuit het
Bisdom verondersteld wordt dat het godsdienstonderwijs in het algemeen wel zal blijven voortgaan
op onze scholen. Waar nodig zal het curriculum - vanwege de ontrekking van de voorbereiding op de
initiatiesacramenten - aangepast worden. Deze regeling geldt voor heel het Bisdom maar vanwege
bijzondere aspecten kan er voor de geloofsgemeenschappen in het binnenland daartoe uitzonderingen
worden gemaakt. Deze nieuwe regeling gaat in met het schooljaar 2024/2025.”

17. De eerwaarde pater Urbain Wa Dyanda SDS is per 01 mei 2023 benoemd tot parochievicaris (ook
wel genoemd kapelaan) van het pastoraal gebied Paramaribo Noord. In deze functie zal pater Urbain
zijn pastorale taken en verplichtingen uitvoeren onder het gezag van pater Kumar als pastoor van het

pastoraal gebied. Wij vertrouwen op een goede samenwerking tussen beide paters, maar vooral ook op de
ondersteuning van de geloofsgemeenschap voor deze nieuwe pater, opdat hij mag groeien in zijn werk en
missie, ten goede van de parochiegemeenschap en van ons totale Bisdom.

18. Van 29 mei tot en met 02 juni wordt in het Aartsbisdom Port of Spain een conferentie gehouden voor alle
diocesane priesters van de provincie Port of Spain. Aangezien ons bisdom deel uitmaakt van deze provincie
zijn ook onze diocesane priesters hiervoor uitgenodigd. Pater Kenneth Vigelandzoon, pater Agustinus
Sudaryanto en pater Gading Sianipar zullen namens ons Bisdom deelnemen aan deze conferentie. De

overige diocesane priesters van ons bisdom zijn helaas om diverse redenen verhinderd deel te nemen.

Betaalde grafrustverlenging

Middels dit schrijven brengen wij het
volgende onder uw aandacht.

In het verleden hebben nabestaanden middels
bankovermakingen de grafrust verlenging
betaald. In niet alle gevallen is destijds ook
duidelijk aangegeven voor welke overledene
de betaling was bestemd.

Het kan zijn dat het niet vermeld is of dat bij
overmaking tussen verschillende banken de
omschrijving niet is meegestuurd.

Wij vragen alle nabestaanden die middels
bankovermaking hebben betaald, contact met
ons op te nemen.

U kunt als goede voorbereiding alvast de
volgende zaken op een rij zetten:

het overgemaakte bedrag

de datum van overmaking

de bank van waaruit is overgemaakt
naam overledene en periode
grafrustverlenging

Bovenstaande zal ons helpen bij het

identificeren van de overmaking en koppelen
aan de juiste overledene.

Wij danken u voor uw medewerking.

Ombhoog ... wijzer in geloof en leven!




